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ÖNSÖZ 


Ölümsüz önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “Milletini en çok seven, onun için en çok çalışandır” sözü, bu eserin hazırlanması sürecinde hepimizin yol göstericisi olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda, bugününde ve sonsuzluğa doğru uzanan geleceğinde en önemli birleştirici güç olan “Türk Milliyetçiliği”nin, dünü, bugünü ve gelecek üçlemesi özelinde günlük siyasi tartışmalardan uzak olarak kurguladığımız eserimiz, akademiye, ilgililere ve gelecek nesillere mirasımız olacaktır. Bu bizim sorumluluğumuzdur. 


Türk Milliyetçiliği yalın bir anlatıma sahip olmaktan çok uzakta, büyük bir birleştirici güç niteliği ile kavramsal boyutların dışına çıkmış bir gerçekliğe sahiptir. Türk Milliyetçiliği, dünyanın çok farklı bölgelerinde yaşamları devam eden Türklerin birleşme noktasıdır. Türklerin farklı coğrafyalarda dinleri, yerel kültürleri ve yaşam koşulları birbirlerinden farklı olsa da Türklük bilincinin kuşatıcı gücü, söz konusu bu farklılıkları ortadan kaldırarak bizleri aynı kümenin tek elemanı konumuna getirmektedir. Bu sebepten dolayı Türk Milliyetçiliği, üzerinde önemle düşünülmesi, tartışılması ve sentezlenmesi gereken önemli bir bütünlüğe sahiptir. Bu eserimiz özelinde, sözünü ettiğimiz bütünlüğün izlerini takip ederek, ortak bir noktada Türklük bilincinin varlığını belirgin bir konuma getirmeyi amaçlamaktayız. 


Bu eser aracılığı ile Türk Milliyetçiliği ve Türkçülük konusunda hem akademik hem de düşünce ve hareket bilincine sahip olan değerli akademisyenlere ulaştık. Her yazarımıza, kendi ilgi ve disiplin alanı ile ilgili olarak davetimizi ilettik. Yazarlarımızın davetimize nezaketle katılımları bizi ayrıca onurlandırdı. Heyecanımıza ortak olan yazarlarımıza teşekkür ediyoruz. 


Eserde yer alan bölümler, Türk Milliyetçiliği'nin tarihsel süreci dikkate alınarak sıralanmıştır. Tarihsel süreç yanında Türk Milliyetçiliği'nin farklı anlatım konularına da eserde yer verilmiştir. Eserimizin Türk Milliyetçiliği ve Türkçülük konusunda katkı sağlayan akademik eserlerin yanında önemli bir yer edinmesi en büyük dileğimizdir. 


Türk Milliyetçiliği, kendi öz varlığını Türkçülüğe armağan etme amacını taşımaktadır. Türk Milliyetçiliği, etnik ayrımcılığa ve dogmalara dayanan bir milliyetçilik değildir. Zira Türk Milliyetçiliği ayrışmaya değil, birleşmeye odaklanmıştır. Türk Milliyetçiliği, akla, bilime, insan hakları ve demokratik değerlere dayanan bütünleştirici bir düşünce sistemidir. 


vi İmparatorluktan Ulus Devlete Türk Milliyetçiliği 


İnancımız gökte parlayan her yıldız için yeni bir ayın doğacak olmasıdır. 
Bu ay, bayrağımızdaki hilaldir. Ve... gökyüzündeki hilal ve yıldız parladıkça Türk Milliyetçiliği de daima varolacaktır.. 


Ne Mutlu Türk'üm Diyene... 


Editörler 
Prof.Dr. Şeniz ANBARLI BOZATAY - Balıkesir 


Doç.Dr. Konur Alp DEMİR -İstanbul 


İÇİNDEKİLER 


MİLLİYETÇİLİK ERA NİLLA RI mi an a ilini 1 
JÖN TÜRKLER VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ............eea 29 
GASPIRALI İSMAİL VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ... 51 
ZİYA GÖKALP'İN MİLLİYETÇİLİK KURAMI... 73 
YUSUF AKÇURA VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ... 87 
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ANLAYIŞI..................... 99 


TÜRKÇÜLÜK DÜŞÜNCESİNİN OLUŞUMUNDA TÜRK OCAKLARININ ÖNCÜ ROLÜ 
ITTI e EEE RE AİR GEKA EE 113 


MİLLİ DEVLETİN OLUŞMASINDA MÜBADELE (TÜRK-YUNAN NÜFUS 


MBA DELESİ ÖRNEĞİ el alk Glam 159 
ULUS DEVLET SÜRECİNDE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VEKADIN...................... 179 


1950 SONRASI TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ FİKRİNİN TEKÂMÜLÜNE KATKI YAPAN 
FIKIR INSANLAR enine NM aaa a 201 
MİLLİYETÇİLİK VE MİLLİ KİMLİK TARTIŞMALARI EKSENİNDE TÜRK 
MİLLİYETÇİLİĞİ VE TÜRK MİLLİKİMLİĞİ................. en 229 


SİYASİ TARİH DÖNGÜSÜNDE TÜRK MİLLİ KİMLİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. ...249 


HÜSEYİN NİHAL ATSIZ VE TÜRKÇÜLÜK men 279 
ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN DOKUZ IŞIK DOKTRİNİ VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ.....297 


TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK SPORUNA ETKİLERİ313 
TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ VE MİLLİYETÇİLİK... 329 
AZERBAYCANDA BİR TÜRK MİLLİYETÇİSİ: ATATÜRK'ÜN ESGERİ EBÜLFEZ 


ELÇİBEY'İN SİYASİ MÜCADELESİ VE DÜŞÜNCE HAYATI... 363 


MİLLİYETÇİLİK KURAMLARI 
Ali ÇİÇEK! 
Giriş 
Bu çalışmanın ilk bölümünde, 21. yüzyılda küreselleşme karşısında bütün dünyada en büyük güç olduğu iddiası taşıyan millet ve milliyetçilik kavramları inceleme konusu edilmiştir. İlk bölümde millet ve milliyetçilik kavramlarının yanı sıra milliyetçiliğin çoklu tipolojilerinden bazılarına değinilmiş 


ve bu olguların anlaşılması için kapsamlı bir temel sağlamak istenmiştir. Bu temel kapsamında da ikinci bölümde milliyetçilik konusu detaylandırılmıştır. 


Çalışmanın ikinci bölümünde odak noktası, her ikisi de milliyetçilik üzerine daha geniş söylemde kritik tipolojiler olan kültürel milliyetçilik ve politik milliyetçiliğin analizi olmuştur. Bu analiz, bir ulusu birbirine bağlayan kültürel unsurlar ile ulusal birliği sürdüren siyasi çerçeveler arasında ayrım yapmaktadır. 
Bu ayrım, ulusal kimliğin oluşumunda ve milliyetçiliğin işleyişinde kültürel ve siyasi unsurların rolünü ayrı ayrı inceleme imkânı sağlar. Kültürel ve politik milliyetçilik ayrımı, milliyetçiliği analiz ederken daha net ve detaylı bir kavramsal çerçeve sunar. Bu ayrım, farklı milliyetçilik türlerinin ortaya çıkış nedenlerini, işleyiş mekanizmalarını ve sonuçlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Bu da bizi çalışmanın son bölümüne götürmektedir. 


Çalışmanın son bölümünde ise başlıca milliyetçilik kuramları ele alınmış ve bu kuramların geliştirilmesine yol açan tarihsel ve sosyopolitik ihtiyaçlar özetlenmiştir. Bu bölüm, milliyetçiliğe farklı teorik yaklaşımları sistematik olarak inceleyen alt başlıklar halinde düzenlenmiştir. İlk olarak primordialist (ilkçi) milliyetçilik yaklaşımı incelenmiştir. Bu yaklaşımda Walker Connor, Clifford Geertz ve Pierre Van Den Berghe'nin bakış açıları sunulmuş ve analiz edilmiştir. 
Analiz, primordiaslit milliyetçiliği savunanların ulusal kimliklerin temelini oluşturduğuna inandıkları içsel, kadim bağları vurgulamaktadır. 


Çalışmanın son bölümünde ikinci olarak modemist milliyetçilik yaklaşımına yer verilmiştir. Burada, ulusların ve milliyetçiliğin inşa edilmiş ve yeni kökenlerine vurgu yapan modernist bakış açısı ana hatlarıyla ele alınmıştır. 
Karl Deutsch, Elie Kedourie, Ernest Gellner ve Eric Hobsbawm gibi kilit 


' Dr. Öğr. Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, alicicek ©mail.com, https://orcid.org/0000- 0001-9875-2400. 


2 İmparatorluktan Ulus Devlete Türk Milliyetçiliği 


teorisyenlerin görüşleri, modern milliyetçiliğin özelliklerini ve dinamiklerini aydınlatmak için incelenmektedir. 


Son olarak milliyetçiliğin etno-sembolist analizini ele alan yaklaşıma yer verilmiştir. Bu bölüm, Anthony Smith ve Azar Gat'ın tanım ve teorilerinden yola çıkarak etno-sembolist milliyetçilik teorisine derinlemesine bir bakış sunmaktadır. Sembollerin, mitlerin ve tarihsel anıların ulusal kimliklerin oluşumuna ve kalıcılığına nasıl katkıda bulunduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. 


Bu çalışmanın metodolojisi öncelikle analitik ve karşılaştırmalıdır. Çalışma, millet ve milliyetçilik tanımlarını ve teorilerini inceleyerek, bu kavramlara ilişkin detaylı ve incelikli bir anlayış sunmayı amaçlamaktadır. Milliyetçiliğin tipolojik analizi, hem kültürel hem de siyasi milliyetçiliğin kapsamlı bir şekilde incelenmesine olanak tanıyan mevcut literatürün incelemesi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı, milliyetçiliğe yönelik çeşitli kuramsal yaklaşımlara kapsamlı bir genel bakış sunmaktır. Bunu yaparak, okuyuculara milletlerin ve milliyetçiliğin nasıl algılandığına ve bu kavramların zaman içinde nasıl evrildiğine dair daha derin bir anlayış sağlamayı amaçlamaktadır. 
Primordialist, modernist ve etno-sembolist yaklaşımların karşılaştırmalı analizi, milliyetçiliğe ve çağdaş toplumdaki etkilerine dair daha bütüncül bir bakış açısını teşvik ederek alandaki farklı bakış açılarını aydınlatmayı amaçlamaktadır. 


Millet/Ulus ve Milliyetçilik Kavramları 


Millet ve ulus kavramları, her ne kadar birbirinin eşanlamlısı olarak kullanılsa da gerek etimolojik açıdan gerekse Türk insanın bu kavrama kendi anlam dünyasında verdiği karşılık bakımından nüans farklılıkları gösterebilmektedir. Millet kavramı, Arapça kökenli olması ve Osmanlı İmparatorluğu'nda din temelli bir tasnif olan millet sistemini çağrıştırması açısından din ile ilişkili gibi görünmektedir. Türkiye?de milliyetçilik, uzun yıllar ortak dil, kültür, vatan ve birlikte yaşama ülküsünün yanı sıra din olgusunu da içeren bir şemsiye kavram iken, ulus daha seküler bir anlayışın tezahürü olarak algılanmıştır. Nitekim Özdağ (2011), ulusalcıların tarihsel/ideolojik kökeninde merkez soldan Marksizme kadar uzanan geniş bir çevrenin olduğunu, ulusalcıların tarih anlayışının mekanik bir topluma ve devlete (Cumhuriyet sonrasına) tekabül ettiğini, din anlayışlarını pozitivistlaikçi bir zemine oturttuğunu ve daha Batıcı olduklarını ifade ederken milliyetçilerin ise Türkçü entelektüellerden beslendiklerini, organik bir toplum ve devlet anlayışına dayanan bir tarih tasavvuruna sahip olduklarını (bu manada Cumhuriyet dönemden Osmanlı ve Selçuklu Devletlerine ve İslam öncesi Türk devletlerine kadar bir sürekliliğin vurgusu yapılmaktadır), İslam dini ile Türklüğün ayrılmaz olduğunu ve nihai olarak Türk birliğini hedeflediklerini ileri sürmektedir. Özdağ'ın 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milliyetçilik ve ulusalcılık kavramlarına dair bu tasnifi tartışmalı olsa da eşanlamlı görülen her iki kavramın farklı anlam dünyalarına işaret ettiği aşikârdır (Yıldırım, 2014). Bu yönüyle millet ve ulus kavramlarının kökenlerine temas etmek, milliyetçilik/ulusçuluk akımının içinde barındırdığı farklılıkları ve zenginliklerin anlaşılmasına olanak sağlayacaktır. 


Lewis”e göre millet kelimesi, Aramice milla kelimesinden gelmektedir. 
Millet ayrıca Kuran'da da geçen Arapça bir kelimedir. Milla, “bir söz” manasına gelmekte olup, Vahiy kitabını kabul eden bir insan topluluğunu, bir dine mensubiyet duyanları ya da bir dini cemaati de ifade eder (Lewis, 1998: 38). 
Millet kelimesi, etimolojik olarak dinsel bir anlam taşımakta ve aynı dine inanan toplulukları ifade etmektedir. Öte yandan ulus kelimesi ise Moğolca kökenden gelmektedir ve nation kelimesinin karşılığında kullanılmaktadır (Uzun, 2020: 20). 
Ulus'un Moğolca anlamı, “kağan ailesinin her bir üyesine tahsis edilen ülke, devlet, pay” şeklindedir. Moğolcaya da Türkçe dilinden geçtiği iddia edilen ulusun modern döneme kadar Türkmenlerde aşiret birliği anlamında kullanıldığı ileri sürülmektedir (Gülsencen Kafkasyalı, 2017: 8). Ulus, Latince doğmak, yaşama başlamak manasına gelen nasci ve kök salma manasına gelen naitre kelimelerinden türemiştir. Kelime ilk kullanılışı itibariyle yaşamaya başlama ve doğum yerine işaret etmektedir. Ayrıca kelime, doğa ile de ilişkilendirilmekte ve nature kelimesinden türediği de ifade edilmektedir (Vincent, 2066: 379). 
Greenfeld (2019: 23), kelimenin kökenini aynı anneden doğan birden çok yavru olarak tanımlamaktadır. Natio, Roma döneminde, Romalı yurttaşlardan olmayan yabancıları tanımlamak için kullanılan negatif anlamlı bir sözcüktür. Roma'nın yıkılmasından yüzlerce yıl sonra Batı Avrupa'da üniversiteler kurulmuştur. Bu üniversitelerde farklı coğrafyalarda doğup büyüyen öğrenciler eğitim görmüş ancak yabancı olmalarından dolayı herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamışlardır. Böylece natio'ya dair negatif algı yıllar içinde ortadan kalkmış, Ortaçağ üniversitelerinde okuyan öğrenciler de nations yani milletler denen gruplar ile sınıflandırılmışlardır. Santamaria ulus kavramının, Ortaçağda etnik ve dilsel bir alanı ifade etmesinin yanı sıra belli alanda nesillerin birikiminin aktarımıyla ilintili olduğunu da ileri sürmektedir. Sınır kelimesi de yine bu dönemin coğrafyacıları tarafından natio kelimesiyle ilişkilendirilmiştir (Santamarina, 1998: 21). 


Bir isim olarak ulus (nation) kavramı, İngilizce ve Fransızca'da aşağı yukarı on dördüncü yüzyılda ortaya çıkmış (Snyder, 1954: 7; Shafer, 1972: 13) ve bu haliyle herhangi bir politik çağrışım barındırmamıştır. Ulus (millet) ya da milliyetçilik (nationalism) kavramları ancak 19. ve 20. yüzyıl Avrupasında dönüşüm geçirerek doğrudan politik manada bir karşılık bulmaya başlamıştır 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(Vincent, 2006: 380). Başka bir deyişle modern zamanlara gelindiğinde ulus, daha geniş insan topluluklarından oluşan ve ortak dil, tarih ve kültür gibi birleştirici unsurlar ile birbirine bağlanan ve ortak bir coğrafyada yaşama iradesi gösteren topluluk olarak ifade edilmiştir (Uzun, 2020: 21). Her ne kadar ulus ve millet kavramlarının gerek etimolojik ya da semantik açıdan gerekse Türk insanının anlam dünyasında edindikleri yer bakımından nüans farkları olsa da bu çalışmanın devamında ulus ve millet kavramları birbirine eş olarak kullanılmıştır. Zira (büyük ölçüde) milliyetçilik literatürünü meydana getiren Batılı eserlerin tamamında kavram nation olarak kullanılmış ve keskin bir şekilde millet- ulus ayrımı yapılmadığı görülmektedir. 


Millet, bir homojenlik iddiasıyla kendi içinde benzeşen ve diğer milletlerden farklılaşma kurgusuna dayanan bir kolektif bir kimliktir. Nitekim Grosby'e göre bir millet/ulus, üyelerini diğer gruplardan ayıran kolektif bir kimlik duygusu ve paylaşılan bir tarih ile karakterize edilir (2005: 14). Bu kolektif kimlik genellikle ulusun mirasını ve değerlerini somutlaştıran semboller, mitler ve ritüeller aracılığıyla pekiştirilir. Ulus kavramı zaman içinde evrim geçirmiştir. İlk uluslar genellikle akrabalık ve kabile bağlarıyla tanımlanır iken modemiteyle birlikte uluslar, vatandaşlık ve siyasi bağlılık gibi daha soyut kriterlerle tanımlanmaya başlamıştır. Smith (1998), modern ulusun hem eski etno-sembolik bağların hem de daha yeni siyasi ve ekonomik gelişmelerin bir ürünü olduğunu belirtmektedir. 


Smith”e göre millet, tarihi bir toprağı paylaşan, ortak mitleri ve tarihsel anıları, kitlesel bir kamu kültürü, ortak ekonomisi, tüm üyeleri için geçerli hak ve ödevleri ve belirli bir ismi olan insan topluluğudur ve milletler, tarihsel olarak kökleri derin olan etnik gruplara dayanır. Bu etnik gruplar, ortak bir kültür, dil, din, mit, sembol ve değerleri paylaşarak bir kimlik oluştururlar. Etnik kimlik, milletlerin temel yapı taşıdır ve bu yapı, etnik unsurların sürekliliğiyle doğrudan ilişkilidir. Milletlerin oluşumunda ortak kültür ve kolektif belleğin rolü kritiktir; ortak mitler, semboller, hatıralar ve ritüeller, milletlerin kimliğini güçlendirir ve sürekliliğini sağlar. Smith, bu ortak kültürel unsurların milletlerin üyeleri arasında sağlam bir bağ kurduğunu ve milletin sınırlarını belirlediğini vurgular. Smith'in tanımında toprak ve anayurt kavramı da önemlidir. Milletler, belirli bir toprak parçasıyla özdeşleşir ve bu toprak parçası, milletin tarihsel ve kültürel anlatılarında merkezi bir rol oynar. Anayurt, milletin hem fiziksel hem de sembolik mekânı olarak kabul edilir. Smith, milletlerin ortak bir ekonomik hayatı paylaştığını ve bu ortak ekonominin milletin üyeleri arasında işbirliği ve dayanışmayı güçlendirdiğini belirtir. Ekonomik bağlar, milletin sosyo-politik yapısının sağlamlaşmasına katkıda bulunur. Ayrıca, milletler belirli bir siyasi 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örgütlenme biçimi altında birleşirler ve ortak bir yönetim ve hukuki çerçeve altında varlıklarını sürdürürler. Bu politik yapı, milletin bağımsızlık ve egemenlik arzularını ifade eder. Milletlerin en önemli özelliklerinden biri, ortak bir kolektif kimliktir. Smith, milletin üyelerinin kendilerini diğer topluluklardan ayırt eden güçlü bir biz duygusuna sahip olduğunu vurgular. Bu kolektif kimlik, tarih boyunca süregelen mitler, semboller ve hatıralar aracılığıyla sürekli yeniden üretilir (Smith, 1986; Smith, 2009; Smith, 2013; Özkırımlı, 2016; Vodka, 2019). 


Smith'in millet tanımı, modernist yaklaşımların vurguladığı sosyoekonomik ve politik süreçler ile primordialist yaklaşımların öne çıkardığı tarihsel ve kültürel kökenler arasında bir denge kurar. Bu tanım, milletlerin modern dönemlerde ortaya çıkan yapılar olduğunu kabul etmekle birlikte, onların derin tarihsel köklerini ve etnik temellerini de göz ardı etmez. Smith'in tanımı, milletlerin sadece siyasi ve ekonomik yapılar olmadığını, aynı zamanda güçlü kültürel ve sembolik bağlara sahip olduğunu ortaya koyar. Bu yaklaşım, milletlerin neden bu kadar dayanıklı ve uzun ömürlü yapılar olduğunu da açıklamaktadır. Smith'in etno-sembolist perspektifi, milletler arasındaki farklılıkları ve içsel dinamikleri anlamak için kapsamlı bir çerçeve sunar. Smith'in millet tanımı, etnik kimlik, ortak kültür ve kolektif bellek gibi unsurların milletlerin oluşumunda ve devamında oynadığı merkezi rolü vurgulaması açısından büyük önem taşımakta ve milletlerin sadece modern bir olgu olmadığını, aynı zamanda tarihsel ve kültürel köklerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu göstermektedir. 


Milliyetçilik, ulusu kaygılarının merkezine yerleştiren siyasi, sosyal ve kültürel bir ideolojidir. Genellikle yabancı etkilere veya iç bölünmelere karşı ulusun çıkarlarını savunur. Milliyetçilik, kültürel kimliğin barışçıl bir şekilde desteklenmesinden saldırgan ve dışlayıcı politikalara kadar çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Spencer ve Wollman (2002: 71) milliyetçiliği, genellikle dış ya da iç tehditlere karşı belirli bir ulusun farklılığını ve birliğini vurgulayan bir inanç sistemi olarak tanımlamaktadırlar. Milliyetçilik yekpare bir ideoloji olmayıp, ulusun çıkarlarını desteklemeyi amaçlayan bir dizi inanç ve uygulamayı kapsar. 
Tam da burada bir ulusun birbirine sadakati ve bizlik duygusunun nasıl oluştuğu sorusuna yanıt verilmelidir. Bu soruya verilen en ilgi çekici yanıtlardan biri Benedict Anderson”dan gelmiştir. 


Anderson, Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması isimli eserinde milletlerin sosyal olarak inşa edilmiş topluluklar olarak özgün bir kavramsallaştırmasını sunmuş ve oluşumlarında ortak hayal gücünün rolünü vurgulamıştır. Anderson (1995: 20), ulusu “hayali bir siyasi topluluk ve hem doğası gereği sınırlı hem de egemen olarak hayal edilmiş” olarak tanımlar. Bu 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tanım birkaç kilit noktaya dayanmaktadır. Öncelikle Anderson, ulusun hayal ürünü olduğunu, çünkü en küçük ulusun üyelerinin bile diğer üyelerinin çoğunu asla tanımayacağını, onlarla tanışmayacağını, hatta adlarını bile duymayacağını, ancak her birinin zihninde birlikteliklerinin imgesinin yaşadığını savunur. Öte yandan uluslar sınırlıdır, çünkü esnek de olsa sınırlı sınırları vardır ve bu sınırların ötesinde başka uluslar yer alır. Ayrıca uluslar egemen varlıklar olarak hayal edilir çünkü ulus kavramı, Aydınlanma ve Devrim'in ilahi olarak belirlenmiş, hiyerarşik hanedan âleminin meşruiyetini yok ettiği bir çağda doğmuştur. Ve son olarak ulus, hüküm sürebilecek fiili eşitsizlik ve sömürüye rağmen derin, yatay bir yoldaşlık olarak tasarlanır (Anderson, 1995). 


Anderson'un milliyetçilik yazınına en önemli katkılarından biri, ulusal bilincin ortaya çıkışında kilit bir faktör olarak basılı kapitalizm analizidir. 
Anderson, yazılı basının, özellikle de roman ve gazetenin yükselişinin yeni hayali cemaat biçimlerini şu yollarla kolaylaştırdığını ileri sürmektedir (1995: 52-56): 


e Çok sayıda insanın kendilerini ortak bir topluluğun parçası olarak hayal etmelerini sağlamak. 

e Latincenin altında ve konuşulan yerel dillerin üstünde birleşik değişim ve iletişim alanları yaratmak. 

èe Dilleri standartlaştırmak ve insanların kendilerini ortak bir anlatının ve kolektif deneyimin parçası olarak algılayabilecekleri bir zamansal eşzamanlılık duygusunu teşvik etmek. 


Anderson, ulusal kimliğin inşasında dilin rolünü de vurgulamaktadır. Yerel dillerin matbaa-kapitalizmi ve devlet destekli eğitim sistemleri aracılığıyla standartlaştırılması, dilsel pratiklerin homojenleşmesine katkıda bulunmuş, bu da ulusal bilinci güçlendirmiştir (1995: 83-99). Bu süreçler, bireylerin kendilerini yerel ve yakın sosyal bağların ötesine geçen daha büyük bir topluluğun parçası olarak hayal etmelerini mümkün kılmıştır. 


Ernest Gellner, milliyetçilik yazınında otorite kabul edilecek bir diğer düşünürdür. Gellner'e göre milliyetçilik, öncelikle siyasi bir birim ile ulusal bir birimin örtüşmesini ve birbirine uyum göstermesini amaçlayan bir siyasal ilkedir. 
Bu bağlamda, milliyetçi duygular ya bu ilkenin ihlal edilmesi ve siyasi birimin ulusal birimle örtüşmemesi durumunda ortaya çıkan öfke ve memnuniyetsizlikten ya da tam tersine, bu ilkenin başarıyla uygulanması ve siyasi sınırların ulusal sınırlarla örtüşmesi sonucunda duyulan memnuniyet ve tatminden kaynaklanır (Gellner, 2006: 71; Yahşi, 2017: 704). 
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Smith, milliyetçiliğin bazı temel önermelere sahip olduğunu ifade etmektedir. 
Bu temel önermeler, milliyetçiliğin çekirdek öğretisi olarak da adlandırılabilir. 
Bunlar, milliyetçi dünya görüşünün temel çerçevesini biçimlendirmektedir ve milliyetçiliğin kurucu babaları olan Herder, Rousseau, Zimmerman, Fichte, Mazzini ve Jefferson'un günümüzdeki takipçileri büyük oranda bu çekirdek öğretide cisimleşmektedir. Bu çekirdek öğretiler şu şekilde özetlenebilir (Smith, 2013: 40): 


e Dünya, her birinin karakteri, tarihi ve yazgısı olan milletlere bölünmüştür. 

e Millet, siyasi iktidarın yegâne kaynağıdır. 

e Millete sadakat, bütün diğer sadakatlerden daha ağır basar. 

e Her birey, özgür olmak için millete bağlı olmak zorundadır. 

e Her millet, kendisini eksiksiz ifade etmeye ve özerkliğe gereksinim duyar. 

e Küresel barış ve adalet, özerk bir milletler dünyasını gerektirir. 


Smith bu çekirdek öğretiler ile milletlerin karakteristik olarak birbirinden farklılaştığını dile getirmekte, bunu da beslendiği kültürel mirasa, sembollere, değerlere, mitlere ve kolektif hafızaya dayandırmaktadır. Smith, milletleri siyasal iktidarın meşruiyetleri açısından bir yegâne kaynak görerek milliyetçilik ve millet egemenliği ilkesine de atıf yapmaktadır. O, milleti tanımlarken tarihi bir toprağı/ülkeyi, ortak mitleri ve tarihi belleği, kitlevi bir kamu kültürünü, ortak bir ekonomiyi, ortak yasal hak ve görevleri paylaşan bir insan topluluğuna atıf yapmaktadır (Smith, 2007: 70). Dahası bireylerin özgürlüğünü bir millete bağlı olmayla ve sadakatle eş tutmaktadır. Milletlerin özerkliğine vurgu yaparken, küresel barış ve adaletin tesisi açısından da milletlerin önemli bir yere sahip olduğunu dile getirmektedir. Bu yaklaşımı, milletlerin varlığını küresel barışın varlığı için tehdit olarak gören yaklaşımlara da bir tür meydana okuma olarak görülebilir. 


Milliyetçiliğe dair çeşitli tanımların yanı sıra çeşitli tasnifler de ilgili literatürde dikkat çekmektedir. Sovyet Birliği'nin çöküşüyle birlikte, Avrupa'da milliyetçiliğin yeniden yükselmesi, Kohn'un coğrafi ölçütlere dayalı milliyetçilik tanımlamalarının tekrar değerlendirilmesine neden olmuştur. Bu bağlamda, Batılı milliyetçilik vatandaş temelli milliyetçilik olarak, Doğulu milliyetçilik ise etnik milliyetçilik olarak yeniden tanımlanmış ve millete üyelik kriteri bu bağlamda yeniden şekillendirilmiştir (Özkırımlı, 2010:21). 


Literatürde en yaygın olan Doğu ve Batı tipi milliyetçilik arasındaki ikili sınıflandırma, o çeşitli (o adlandırmaların yarattığı (o karmaşıklığa rağmen 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kullanılmaktadır. Batı tipi milliyetçilik, Fransız tipi, vatandaşlığa dayalı (sivil/yurttaşlık esasına dayalı), gönüllü (isteğe bağlı), siyasi/siyasal, rasyonel, devrimci, bireyci, toprağa bağlı (teritoryal/sınır), mülki, ilerici, liberal, iyi gibi terimlerle açıklanırken, Doğu tipi milliyetçilik Alman tipi, etnik/soycu, organik, kültürel, romantik, gerici, kolektivist, sosyokültürel, otoriter, kötü şeklinde tanımlanmaktadır (Turan, 2022: 53; Korkmaz, 2014:75) 


Bununla birlikte, en yaygın olarak kullanılan ayrımlardan biri de “vatandaş temelli (sivil)” ve “etnik temelli” milliyetçilik ayrımıdır. Vatandaşlığa bağlı milliyetçilik, genel olarak devletin temel ilkelerine ve kurumlarına bağlılık üzerinden tanımlanır ve bu milliyetçilik, ırk, deri rengi, dini inanç veya dil gibi etmenlere bakmaksızın, milletin siyasi değerlerini paylaşan herkese açıktır (Aktürk, 2015: 8). Bu tipoloji, milleti ortak bir ideali olan, eşit haklara sahip vatandaşlardan oluşan bir siyasi topluluk olarak tanımlar. Milleti, ortak siyasi pratikler ve değerlere vatanseverce bağlılık temelinde birleşmiş, eşit hak sahibi vatandaşlar topluluğu olarak gören bu tipoloji, demokrasi yetkisini tüm halka verdiği için demokratik bir yapıdadır ve bu milliyetçilik, millete üyeliği gönüllülüğe dayandırır (Özkırımlı, 2008:17-19; Turan, 2022: 53). Milliyetçilik literatüründe çok farklı tasnifler olmasına karşın bunlardan en çok bilineni politik ve kültürel milliyetçilik ayrımıdır. Bu ayrım, milliyetçilik kuramları açısından da temel teşkil etmektedir. 


Milliyetçiliğin İki Farklı Tezahürü: Politik ve Kültürel Milliyetçilik 


Ulus kavramı ve ulusların kapsamına dair tanımlama çabaları tali açıdan birbirinden farklılık gösterse de asli olarak ulusun belirli unsurları içerdiği görülmektedir. Alman tarihçi Friedrich Meinecke, ulusları tarihsel süreç içerisinde şekillenen organik bir yapı olarak görmektedir. Ona göre uluslar, uzun bir tarihsel gelişimin ürünüdür. Dahası uluslar, sürekli bir hareket ve değişim içinde olan büyük, güçlü topluluklardır. Meinecke, bir ulusun varlığı için temelde beş unsura sahip olması gerektiğine dikkat çeker. Bunlar ortak bir ikamet yeri (vatan/ülke), ortak bir soy (ve hatta kan) bağı, ortak bir dil, ortak bir entelektüel yaşam ve ortak bir devlet ya da benzer devletlerden oluşan bir federasyonun varlığından ibarettir. Ancak Meinecke'ye (1970: 9-11) göre bir ulustan söz edebilmek için bu unsurların hepsine sahip olmak gerekmez. Bu unsurlardan kan bağı ve ülke/vatan, ulusun asli unsurlarıdır. Diğer üç unsur ise talidir; olmazsa olmaz değildir. Ona göre ulusların gelişimlerinin ilk aşamalarından ziyade, daha ileri aşamalarında incelenmesi, genellikle küçük kabilelerin ve grupların birleşmesinden kaynaklandığını öne sürmektedir. Bir ulusun gelişimi için ilk ön koşul, sağlam bir toprak tabanına, yani bir vatana sahip olmaktır. Her ne kadar gezgin ve coğrafi olarak bölünmüş uluslar da olsa, deneyimler göstermiştir ki, 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kalıcı bir yerleşim yerinde uzun süre boyunca bir vatan sahibi olanlar, zengin bir içeriğe ve sağlam bir bütünlüğe sahip olabilmişlerdir. Bu içeriğin kaynaklarına baktığımızda, milliyetçilikleri kültürel milliyetçilik ve politik milliyetçilik olarak iki ana kategoriye ayırabiliriz. Bu kategoriler kültürel ve politik milliyetçiliklerden oluşur. Kültürel milliyetçilik, ortak bir kültürel miras üzerinde temellenirken, politik milliyetçilik ise ortak bir politik tarih ve anayasanın birleştirici gücü üzerine kurulur (Heywood, 2007: 154; Erdoğan, 1999: 91; Çiçek ve Taylan, 2023: 420). 


Kültürel milliyetçilik, bir ulusun temelini ortak kültürel özelliklere, dil, din, gelenekler, tarih ve etnik kökene dayandırır. Kültürel milliyetçilik, bu ortak özelliklerin korunması ve devam ettirilmesi gerektiğini savunur. Kültürel milliyetçilik, bir topluluğun ulusal kültürünü kutlamayı ve yüceltmeyi amaçlayan farklı bir milliyetçilik biçimidir. Bu ulusal kültürün ayrılmaz bir parçası elbette topluluğun dilidir; farklı bir dilsel ve kültürel grubun şiirinde, folklorunda, mitlerinde, efsanelerinde, destansı hikâyelerinde ve müziğinde kendini gösterir. 
Daha spesifik olarak, kültürel milliyetçiler uluslarının kültürel canlanması ve ahlaki yenilenmesi ile ilgilenir, uluslarının geçmişinin batık ahlaki saflığını yükseltmek ve canlandırmak için tarihi ve kültürel topluluklar aracılığıyla çalışırlar (Motyl, 2001: 107). Bu tür milliyetçilikte, ulusun üyeleri arasındaki bağlar, paylaşılan kültürel değerler ve geleneklerle güçlendirilir. Dolayısıyla kültürel milliyetçiler için ortak bir dil, gelenekler, din ve tarih önemlidir. Ulusal kimlik ise kültürel benzerlikler ve etnik köken üzerine kurulur. Böylece ulusu meydana getiren üyelerin tamamı arasında bir bağ kurulduğu varsayılır. Bu bağın devamlılığı açısından ise ortak kültürel öğeler korunmalı ve gelecek nesillere de aktarılmalıdır. Ulus böylelikle varlığını sürdürecektir. 


Politik (siyasal) milliyetçilik ise bir ulusun temelini ortak vatandaşlık ve hukuki bağlar üzerine kurar. Bu yaklaşımda, ulus üyeleri arasında paylaşılan değerler, anayasa, yasalar ve demokratik süreçler ile belirlenir. Politik milliyetçilik, vatandaşlık ve devlet kurumları aracılığıyla ulusal birliği sağlamaya çalışır. Politik milliyetçilikte vatandaşlık statüsü ile ortak bir hukuki bağ önem arz etmektedir. Politik milliyetçilik ulusal kimliğin kaynağını bir anayasaya dayandırır ve ulusun üyeleri, devletin kurumları ve demokratik süreçler aracılığıyla bu anayasa ve yasalarla birleşir. Politik milliyetçilikteki millet kavramının içeriği kültürel, etnik ve başkaca aidiyetlerden sıyrılarak yurttaşlık bağıyla birleşmiş insan topluluğunu tarif etmektedir (Korkmaz, 2016: 38). 


Politik ve kültürel milliyetçilik arasındaki birçok farklılık, ikincisinin tam doğasını daha net bir şekilde ortaya koymaya yardımcı olur. Çoğu politik milliyetçinin ana hedefi bağımsız bir devlet ya da siyasi özerkliğin daha mütevazı 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bir biçiminin yaratılmasıdır: tek millet, tek devlet. Ulus algıları genellikle rasyonel-hukuki terimlerle çerçevelenmiştir; onlar için ulus, polis'e katılan eğitimli vatandaşların nispeten homojen bir kolektivitesinden oluşur. Politik milliyetçiler hedeflerine ulaşmak için profesyonel siyasetçiler ve bürokratlardan oluşan siyasi partiler gibi merkezi örgütler kurma eğilimindedirler. Kültürel milliyetçiler ise ayrı bir devletten ziyade farklı bir tarihsel geleneğin korunması ve muhafaza edilmesiyle ilgilenirler. Bir bakıma kültürel milliyetçilik, bazen siyasi milliyetçilikte olduğu gibi yukarıdan inşa edilmez, aşağıdan canlandırılır ve genellikle tabandan gelir (Motyl, 2001: 107). 


Smith, ulus tanımında hem kültürel hem de politik milliyetçiliği içerecek bir bakış açısı sunmaktadır. Smith?e göre ulus, tarihten gelen bir toprak parçasını, topluluğun ortak mitlerini ve tarihsel belleğini, kitlesel bir kamusal kültürü, ortak bir iktisadi düzeni, ortak yasal hak ve görevleri paylaşan bir insan topluluğu şeklinde tanımlamaktadır (Smith, 1991: 14; Uzun, 2020: 21). Ulusu ya da milleti açıklamaya yönelik en önemli tanımlardan biri kuşkusuz Ernest Renan’a aittir. 
Renan, Ulus Nedir? isimli risalesinde, ulusu bir hissiyat ve ruhani bir ilke olarak açıklamaktadır. Bu hissiyatı ve ruhani ilkeyi biri geçmişte ve diğeri şimdide olan iki temele dayandırır. Bunlar geçmişte ortak zengin bir hatıra mirasına sahip olmak ve bugün birlikte yaşama arzusu ile geçmişin mirasına sahip çıkmaktır. 
Renan, ulus kavramına organik bir anlayış üzerinden açıklamaktadır. Ona göre ulus, bugün bir sözleşme ile kurulan mekanik bir oluşum değildir (Asker ve Önder, 2022: 134). Ulus, uzun bir gayretin, fedakârlığın ve özveri geçmişinin sonucunda meydana gelmiştir (Renan, 2016: 50). Renan'ın ulus kavramsallaştırmasında ırk, din, dil gibi nesnel öğelere yer verilmemiştir. Ona göre milletler ebedi değildir, dolayısıyla bir başlangıçları ve sonları vardır. 
Milletleri millet yapan şey, kahramanlıklarla dolu ortak bir mazinin varlığı, bu mazi içinde birer aktör olarak büyük liderler ve onların gerçek zaferleridir. Başka bir deyişle ortak hafıza ve ortak hatırlamalardır. Bunlar, milletlerin harcı olarak görülebilir. En az bunlar kadar önemli olan bir başka unsur ise toplu unutuşlardır. 
Renan'a göre milletler yalnızca hatırlayarak değil, bazen birlik ve beraberliklerini korumak için geçmişteki kimi kötü anıları da unutmalıdırlar. Bu sayede aralarına nifak tohumları da giremeyecektir. Millet, bir ruhtur ve bu ruh, ayrılıklar değil; ortaklıklar üzerinden inşa edilir. Bu ruhun oluşturulması için bireylerin sürekli onayı gerekmektedir. Başka bir deyişle millet her gün tekrarlanan bir halk oylamasıdır. Bu halk oylamasında milletin doğuşu ortak mazideki birlikteliklerin hatırlanması ve ihtilafların unutulmasıyla mümkün kılınır (Özkırımlı, 2016: 56). 


Modern bir siyasal akım olan milliyetçiliğin, bir topluluk üzerinde ulus ya da millet bilincinin neşvünema etmesiyle ortaya çıkması beklenir. Bu durum ise 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milliyetçiliğin kökenlerini, gelişimini ve etkisini açıklamaya çalışan, milliyetçiliğin kadimliği yada modemliğini sorgulayan tartışmalarını beraberinde getirmiştir. Milliyetçilik kuramları, tam da bu tartışmalara yanıtlar vermeye çalışmaktadır. 


Milliyetçilik Kuramları 


Daha önce de değinildiği üzere milliyetçiliği bir kavram olarak eski tarihlere götürmek mümkün olsa da bir düşünce ya da siyasal akım olarak 18. 
yüzyılda Herder ve Fichte'ye, hatta Kant ve Rousseau'ya kadar götürebilmek mümkündür. Öte yandan milliyetçilik, 1920 ve 30'lu yıllarda akademik araştırmaların konusu haline gelmeye başlamıştır. Kuşkusuz ki bu durumda |. 
Dünya Savaşı'nın etkisi büyüktür. Milliyetçiliğin akademik araştırmalarda popüler bir konu haline gelmesi ve güncelliğini yitirmemesi, Il. Dünya Savaşı sonrası yıllarda sömürge o imparatorluklarının çözülmesiyle birlikte bağımsızlıklarını kazanan milletlerin artması gibi hadiselerle de yakından ilgilidir. 1980'li yıllar itibariyle milliyetçilik araştırmalarındaki çalışmalar daha da yoğunlaşmıştır. Bu dönemde John Armstrong, Emest Gellner, Anthony Smith, Eric J. Hobsbawm gibi araştırmacıların çalışmaları, milliyetçilik tartışmalarını teorik açıdan geliştirmiş ve milliyetçilik teorilerinin literatüre kazandırılmasını sağlamıştır (Atasoy, 2005: 311). Sonraki yıllarda milliyetçilik teorilerinin popülerliğini kaybetmesi beklenirken 1989 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılması ve yeni devletlerin kurulması, 2000'li yıllardan itibaren bir yandan göçlerin diğer yandan ise aşırı sağ partilerin dünyanın en önemli gündem konuları arasına girmesi (Eser ve Çiçek, 2020; Arslan, 2021; Arslan vd., 2021), akademide milliyetçilik konusuna olan ilgiyi canlandırmıştır. Milliyetçilik konusuna olan ilgideki bu artış, milliyetçiliğin doğasını anlamayı, açıklamayı, millet ve milliyetçilik kavramlarının kökenine dair teoriler oluşturmayı elzem kılmıştır. 


19. yüzyıldan itibaren ulusun ve ulus devletin doğasını anlamak ve açıklamak için en uygun yöntemin ne olduğu üzerine tartışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmüştür. Bu tartışmaların odağında ise milliyetçilik önemli bir yere sahiptir. Milliyetçilik literatüründe en dikkat çekici tartışma, milletin ve milli düşüncenin kökenlerine dair sunulan çeşitli anlatılar üzerine yoğunlaşmaktadır. 
Geleneksel olarak bu tartışmalarda ilkçiler (primordialist) ve modemistler ayrı kategorilerde ele alınmaktadır. Ancak, zamanla bu iki yaklaşım içsel olarak farklılaşmış ve karmaşık bir hâl almıştır. Örneğin, 1970”lerden sonra yazılan milliyetçilik kuramlarını inceleyen Özkırımlı (2016), ilkçiler ve modemistler arasındaki görüş ayrılıklarına vurgu yapmıştır. Özkırımlı, bu ikili sınıflandırmaya, iki kuram arasındaki farklara dayanarak Anthony Smith'in etno-sembolcü yaklaşımını bir ara yol olarak eklemiştir (Akyiğit, 2021: 34). Bahsi geçen bu üç 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teori, milliyetçiliğin zaten hep var olan, ezelden ebede bir varlık olan milleti fark etmeyi sağlayan, yani uyuyan güzeli uyandıran bir ideoloji mi olduğunu; yoksa bizatihi milletleri kuran, icat eden bir ideoloji mi (Özkan Kerestecioğlu, 2014: 
312) olduğunu ortaya koymaya çalışmaktadır. 


Primordialist (İlkçi) Milliyetçilik Yaklaşımı 


Primordialist (yahut ilkçi) yaklaşım, milletleri tarihsel olarak çok eski dönemlerden beri var olan doğal yapılar olarak değerlendirme eğilimindedir. Bu yaklaşım, milleti tarihsel geçmişe dayalı, etnik temelli ve objektif kriterler çerçevesinde ele almaktadır (Çubukçu, 2020: 78). Burada objektif kriterlerden kastedilen ırk, dil ve din bağlarıdır (Gözler, 2001). Başka bir deyişle primordialist teori, ulusların ve etnik grupların insanlık tarihinin derinliklerine kök salmış eski, doğal, organik olgular olduğunu öne sürer. Bu teoriye göre ulusal kimlik doğuştan gelir, doğuştan verilir ve zaman içinde büyük ölçüde değişmez kalır. Bu bakış açısı, milletleri daha yeni ve inşa edilmiş olgular olarak gören modernist ve inşacı görüşlerle tezat oluşturarak milliyetçilik çalışmalarında tartışmaların odak noktası olmuştur. Primordialist milliyetçilik, en çok ulusal ve etnik kimliklerin kalıcı ve köklü doğasını vurgulayan akademisyenlerin çalışmalarında işlenmiştir. Önde gelen teorisyenler arasında Walker Connor, Clifford Geertz ve Pierre Van Den Berghe sayılabilir. 


Connor, primordialist milliyetçilik teorisinde önemli teorisyenlerden biri olarak akla gelmektedir. Ona göre millet, üyelerinin aynı atadan/soydan geldiklerine inandıkları bir grup insandır. Bu tür bir ortak soy mitini paylaşan en büyük gruptur ve duygusal anlamda tam manasıyla bir ailedir. (Connor bir milletin, etnik yapısı ne olursa olsun, bir devletle ya da bir devletin nüfusuyla karıştırılmaması gerektiğini savunmaktadır. Bunun yerine Connor, ulusu, atalarından gelen bir bağa sahip olduklarına inanan ve çoğu zaman gerçek tarihsel doğruluğun ötesine geçen bir ortak soy mitini paylaşan bir grup insan olarak tanımlamaktadır. Ortak soy mitinin, soy bilimsel özgüllükten ya da olgusal temelden yoksun olsa bile, bir ulusun üyelerini birbirine bağlayan tutkal olduğunun altını çizen Connor, bu akrabalık duygusunun sezgisel olduğunu ve bilinçaltında derin kökleri olduğunu iddia etmektedir. Zaman içinde farklı etnik türlerin karışmasına rağmen ulusların genellikle saf ve katışıksız olarak algılandığını dile getirmektedir. Bu algılanan etnik saflık, etnik-ulusal kimliğin merkezinde yer alır ve insanların tarihsel karışımlardan bağımsız olarak neden güçlü bir ulusal kimlik duygusunu koruyabildiklerini açıklamaktadır (Connor, 1992; Erözden, 2013: 77-79). 
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Connor, milliyetçiliği siyasi liderlerin milliyetçi duygulara seslenen ve ortak soy mitine dayandırılan konuşmaları üzerinden de analiz etmektedir. Ona göre liderler, ortak kan ve soy duygusuna hitap etmenin gücünü anlamakta, birlik ve ortak amaç duygusu uyandırmak için genellikle milliyetçi konuşmalar ve bildiriler kullanmaktadır (Connor, 1992). Bismarck, Hitler, Mussolini, Mao Tsetung ve Ho Chi Minh gibi destek toplamak ve ulusal kimliği güçlendirmek için ortak soy kavramından yararlanan liderlere tarihten örnekler vermektedir. 


Connor, bir ulusu neyin oluşturduğunu ve tarihsel olarak bir ulusun ne zaman ortaya çıktığını sorguladığı makalesinde (1990) ulus oluşumunu tek bir olaydan ziyade kademeli bir süreç olarak açıklamaktadır. O, ulusal kimliğin kitleleri harekete geçirecek kadar yaygın hale geldiği anı kesin olarak belirlemenin zor olduğunu vurgular. Bu süreç ayrıca erken bir noktada da sona erebilir, bu da ulus olmanın tanımlanmasını daha da karmaşık hale getirir. Ortak bir kökene inanmak, ulus olma kavramının merkezinde yer alır, ancak bu inanç genellikle tarihsel veya etnografik gerçeklerle pek ilgisi yoktur. Connor, ulusal kimliğin mitlere dayandığını, tarihsel gerçeklerden çok bu ortak köken mitinin bir ulusu bir arada tuttuğunu belirtir. Başka bir deyişle ulus olma, temel olarak ortak köken ve kimlik inancıyla ilgilidir ve bu inanç genellikle mitolojiktir, gerçekçi değildir. Gerçek bir ulusun var olabilmesi için, bu inancın elitlerle sınırlı kalmayıp kitlelere yayılması gerekir. Ulusal bilincin gelişimi, çeşitli sosyo-politik faktörlerin etkilediği uzun ve doğrusal olmayan bir süreçtir. Son olarak, ortak köken miti, ulus inşasında gerçek tarihsel veya soybilimsel kanıtlardan daha önemli bir rol oynar. 


Primordialist milliyetçilik, etnisiteyi kişinin doğumuyla birlikte kazandığı, doğduğu yerden ve akrabalık ilişkileri, din, dil ve gelenek gibi sosyal pratiklerden kaynaklanan, doğal ve değiştirilemez bir bağlılık hissi olarak görür. 
Bu yaklaşım, bireylerin aynı özelliklere sahip olanlarla kolayca yakınlık kurabilmesini sağlayarak etnik grupların oluşumuna zemin hazırladığını savunur (Smith, 1986: 7-10). Clifford Geertz, primordial bağlılıkların tanımını yapmıştır. 
Geertz”e göre, primordial bağlılıklar; temelde yakınlık ve akrabalık ilişkilerinden, ancak bunun ötesinde belirli bir dini toplulukta doğmuş olmak, belirli bir dili veya o dilin bir diyalektini konuşmak ve belirli sosyal uygulamaları takip etmekten kaynaklanan sosyal varoluşun verilmiş unsurlarından —veya kültürün bu tür konularda kaçınılmaz olarak devreye girdiği için doğruluğu kabul edilen “veriler”den— kaynaklanan bağlılıklar olarak tanımlanmıştır (Geertz, 1973; Geertz, 1994: 30; Sönmez Selçuk, 2011: 3856). 


Geertz'in analizleri, özsel bağlılıkların temel bileşenleri olarak akrabalık ve etnisiteye büyük önem vermektedir. O, akrabalık ve ortak soy bağlarının ulusal 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kimliğin temelini oluşturduğunu savunur. Bu bağlar doğal ve kalıcı olarak görülür, bireylerin ömürlerini aşan bir dayanışma ve süreklilik duygusu sağlar. 
Geertz, bu özsel bağlılıkların sadece modern öncesi bir geçmişin kalıntıları olmadığını, kültürel pratikler, ritüeller ve semboller aracılığıyla aktif olarak sürdürüldüğünü savunur. Bu bakış açısı, ulusların insan doğasında derinlemesine kök salmış eski ve doğal varlıklar olduğunu savunan primordialist görüşle uyumludur (Geertz, 1963; Bacova, 1998: 31-32). 


Geertz (1997), modern ulus-devlet kavramını ve bu kavramın içerdiği karmaşıklıkları ele aldığı çalışmasında ulus, devlet, ülke, toplum ve halk gibi terimlerin belirsizliğine dikkat çeker ve bu terimlerin küresel politik düzenin temel yapı taşları olarak nasıl kullanıldığını tartışır. Geertz'in bu çalışmasında, ulus ve devlet arasındaki farkı vurgulaması önemlidir. Ulus (millet), bir toplumun kültürel ve tarihsel bağlarla birbirine bağlı bireylerden oluşan bir topluluk olarak tanımlanırken; devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde egemenlik iddia eden ve yasalarla yönetilen bir siyasi yapı olarak ele alınır. Geertz, sembolik antropolojinin öncüsü olarak, kültürel sembollerin ve bu sembollerin anlamlarının zaman içinde ve mekânda nasıl değiştiğini incelemiştir. Bu bağlamda, ulus ve milliyetçilik kavramlarının da sabit ve kesin olmadığını, aksine tarihsel ve kültürel bağlamlara göre değişebildiğini savunur. Örneğin, ulusal kimlik, bir toplumun tarihsel deneyimleri ve kültürel mirası ile şekillenir ve zaman içinde evrim geçirebilir. Geertz'in makalesinde milliyetçilik, bir ulusun kendine özgü kimliğini ve kültürünü koruma ve tanıtma çabası olarak tanımlanır. Ancak bu çabanın, ulusdevletlerin siyasi ve sosyal yapıları üzerinde önemli etkileri olabilir. Milliyetçilik, bir yandan toplumsal birlik ve dayanışmayı güçlendirebilirken, diğer yandan etnik çatışmalar ve ayrımcılık gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir. 


Primordialist yaklaşım için değinilmesi gereken bir diğer düşünür Pierre Van Den Berghe'dir. Van Den Berghe'nin primordializm yaklaşımı özellikle etnik ve ulusal kimliklerin biyolojik ve sosyo-biyolojik temellerine odaklanmaktadır. 
Etnik grupların ve ulusların akrabalık gruplarının uzantıları olarak anlaşılabileceğini öne sürmekte ve grup kimliklerinin oluşumunda genetik akrabalık ve akraba seçiliminin rolünü vurgulamaktadır. Van Den Berghe'ye göre etnik gruplar esasen büyük, geniş ailelerdir. Bu gruplarda gözlemlenen sadakat ve dayanışma, akrabalarla işbirliği yapmanın evrimsel avantajları ile açıklanabilir. 
Bu bakış açısı, milliyetçiliğin salt kültürel ya da siyasi açıklamalarından biyolojik zorunlulukları da içeren bir açıklamaya odaklanmaktadır. Van Den Berghe'ye göre ulus, ortak kimlik ve ortak soy duygusuyla karakterize edilen etnik bir grubun uzantısıdır (1981). Etnik gruplar gibi uluslar da, uyumlarının ve kolektif kimliklerinin özünü oluşturan akrabalık ve genetik bağlılık temelleri üzerine inşa 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edilmiştir. Bu kavramsallaştırma, ulusların doğal ve köklü varlıklar olduğu yönündeki primordialist görüşle uyumludur. 


Modernist Milliyetçilik Yaklaşımı 


Modernist yaklaşımlar genellikle millet ve milliyetçilik gibi kavramları primordialist yaklaşımdaki gibi kadim bir geçmişe değil, belki de insanlık tarihi içinde son iki yüzyıla ait fenomenler olarak görme eğilimindedir. Hatırlanacağı üzere primordialist yaklaşımın temel savı, milleti meydana getiren dil, din, kan bağı gibi unsurların verili, doğal ve organik olduğu ve bunların her şeyden önce var olduğu için milletlerin de ezelden beri var olduğu anlayışına dayanmaktaydı. 
Modernist yaklaşım, primordialist yaklaşımın milletlerin ve milliyetçiliğin kadim, doğal ve organik olduğu iddiasına eleştiri getirmiştir ve bu savları reddetmiştir. 
Primordialist yaklaşımın aksine, modernist perspektif milletleri ve milliyetçilikleri, bu kavramların sonradan ortaya çıktığı ve belirli koşullar altında geliştiği çerçevesinde açıklamaktadır (Korkmaz, 2016: 56). 


Özkırımlı, 1953 yılında Karl Deutsch’un yayınladığı Nationalism and Social Communication ve Elie Kedourie'nin 1960 tarihinde yayınladığı Nationalism isimli eserlerin modernist milliyetçilik anlayışına uygun ilk metinler olduğunu ileri sürmektedir. Bu çalışmaların öncül olmasına karşın modernist milliyetçilik yaklaşımının milliyetçilik literatüründe en çok bilinen ismi Ernest Gellner'dir. Modernist milliyetçilik yaklaşımı, milletlerin ve milliyetçiliğin modern çağın ürünleri olduğu fikrine dayanır. Bu yaklaşımı savunanlara göre milletler ve milliyetçilik kapitalizm, sanayi devrimi, merkezi devletlerin inşa edilmesi ve kentleşme gibi modern dönemlerle birlikte ortaya çıkmıştır ya da bahsi geçen bu süreçlerin ürünü olarak görülmelidir (Özkırımlı, 2016: 102-107). 


Deutsch, Nationalism and Social Communication adlı ufuk açıcı çalışmasında sosyal iletişim merceğinden millet ve milliyetçiliğin kapsamlı bir analizini sunmaktadır. Deutsch'un yaklaşımı, iletişimin ulusal kimliklerin oluşumu ve sürdürülmesindeki rolüne yaptığı vurgu açısından ayırt edicidir. 
Deutsch, milliyetçiliğin temelde sosyal iletişimin bir ürünü olduğunu öne sürmektedir. Bir ulusun yalnızca paylaşılan etnik veya kültürel özelliklerle değil, üyelerinin etkili iletişim kurma ve ortak hedefler ve değerler etrafında harekete geçme kabiliyetiyle tanımlandığını savunur. Ana fikir, iletişim ağlarının ulusal 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kimlik duygusunun yaratılması ve sürdürülmesinde çok önemli olduğudur. Etkili iletişim, milliyetçiliğin gelişmesi için gerekli olan sosyal mobilizasyona yol açar. 


Deutsch'a göre sosyal iletişim, bir toplum içinde bilgi, fikir ve kültürel değerlerin değiş tokuşunu içerir. Bu alışverişler sayesinde bireyler daha büyük bir topluluğa aidiyet duygusu geliştirirler. Bu paylaşılan iletişim, ulus olmanın temel taşlarından biri olan kolektif kimliği besler. Deutsch, önemli olanın iletişimin içeriği değil, bireyleri birbirine bağlayan iletişim ağlarının süreci ve yoğunluğu olduğunu vurgulamaktadır. Deutsch, yüksek düzeyde sosyal iletişimin bir nüfus içinde daha fazla sosyal bütünleşmeye ve homojenliğe yol açtığını ileri sürmektedir. Bu homojenlik etnik ya da kültürel tekdüzelikten ziyade, etkili iletişimin kolaylaştırdığı sosyal normların, değerlerin ve davranışların tutarlılığı ile ilgilidir. Bu bütünleşme bir ulusun istikrarı ve gücü için kritik önem taşır çünkü sosyal uyumu ve kolektif hareket etme kabiliyetini artırır (Deutsch, 1962). 


Deutsch, milliyetçiliğin genellikle hızlı toplumsal değişim geçiren toplumlarda ortaya çıktığını savunarak toplumsal mobilizasyon ve siyasi gelişim arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Geleneksel toplumsal yapılar yıkıldıkça, yeni toplumsal örgütlenme ve iletişim biçimleri ortaya çıkmakta ve milliyetçi hareketlerin önünü açmaktadır. Bu süreç özellikle artan okuryazarlık, kentleşme ve kitle iletişiminin ulusal bilinci teşvik etmede önemli rol oynadığı tarım toplumlarından sanayi toplumlarına geçişte belirgindir. Deutsch, ulusal kimliğin tarihsel köklerini kabul etmekle birlikte, milliyetçiliğin modernleşme ve sanayileşme süreçleriyle yakından bağlantılı, belirgin bir şekilde modern bir olgu olduğunu vurgulamaktadır. Gazeteler, radyo ve daha sonra televizyon gibi iletişim ağlarının yaygınlaşması, milliyetçi fikirlerin yayılmasında ve ulusal birlik duygusunun yaratılmasında çok önemli bir rol oynamıştır (Deutsch, 1962). 
Merkezi kurumları ve standartlaştırılmış eğitim sistemleriyle modem devlet bu süreci daha da güçlendirmektedir. Deutsch'un burada ele alınan fikirleri, onun milliyetçiliği kadim, organik ve doğal bir sürecin ürünü olmasından öte daha modern zamanların ürünü olduğuna dairdir. Bu yönüyle milliyetçiliğe bakış açısı, ardılı sayılabilecek modernist Gellner ile benzerlikler taşımaktadır. 


Gellner'e göre, modem toplumlar, sanayileşme, ekonomik gelişme ve kültürel standartlaşma süreçleriyle şekillenir. Bu süreçler, geleneksel topluluk yapılarını değiştirir ve bireyler arasında standartlaşmış ilişkilerin olduğu yeni bir toplumsal düzen getirir. Gellner, modern toplumlarda kültürel homojenleşmenin önemini vurgular. Gellner'e göre, sanayi toplumları, yüksek düzeyde kültürel homojenleşme gerektirir. Bu homojenleşme, ortak bir üst kültür aracılığıyla sağlanır. Ortak kültür, bireylerin birbirleriyle etkili iletişim kurabilmelerini ve 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işbirliği yapabilmelerini sağlar. Milliyetçilik, bu ortak kültürü yaratarak toplumsal işlevselliği ve bütünlüğü mümkün kılar (Gellner, 2006). 


Bu süreçte, eğitim sistemleri ve kitlesel iletişim araçları kritik öneme sahiptir. Sanayileşme ve eğitim gibi süreçler, bireyler arasında ortak bir kültürel ve dil kullanımı standardı oluşturur. Bu standartlaşmış kültürel ortam, milliyetçiliğin temelinde yatan kültürel birimin, yani milletin oluşumuna zemin hazırlar. Milletlerin modern dünyada dil birliği üzerine kurulu olduğunu belirten Gellner'e göre, ortak bir dil, millet üyeleri arasında iletişimi ve kimlik duygusunu güçlendirir. Devletler, bu ortak dil üzerinden vatandaşlarına ve ulusal kimliklerine referans verir. Gellner, milliyetçiliği bir siyasal meşruiyet teorisi olarak tanımlar. 
Ona göre milliyetçilik, etnik sınırların siyasal sınırlarla örtüşmesini ve bir devletin içindeki etnik grupların iktidar sahipleriyle oyönetilenleri birbirinden ayırmamasını öngörür. Bu şekilde milliyetçilik, devletlerin içindeki toplumsal düzeni meşrulaştırır ve ulusal kimliğin korunmasını sağlar (Ertugay, 2017: 88). 
Gellner'e göre, modern devlet milliyetçiliğin doğduğu ve geliştiği ana aktördür. 
Devletler, milliyetçiliği hem iç siyasette birleştirici bir güç olarak kullanır hem de dış ilişkilerde ulusal çıkarların savunucusu olarak hareket eder (Gellner, 2006; Özkırımlı, 2016). Gellner'in teorileri, milliyetçilik fenomenini tarihsel, sosyolojik ve politik bağlamları içinde anlamamıza yardımcı olur. Onun perspektifi, milliyetçiliği modern dünyanın dinamikleri içinde ele alarak, ulusal kimlik oluşumunun arkasındaki süreçleri ve mekanizmaları açıklamaya çalışır. 


Elie Kedourie (1960) modernist bir yaklaşımla "ulus" teriminin tarihsel kullanımının izini sürmektedir. Ona göre, ulus başlangıçta doğum benzerliği nedeniyle bir araya gelmiş, aileden daha büyük ancak klan ya da halktan daha küçük bir insan grubunu ifade etmektedir. Bu tanım, özellikle ulusların belirli bölgelerden gelen yabancı topluluklara atıfta bulunduğu Ortaçağ üniversitelerinde gelişmiştir. Kedourie, ulusun, zamanla belirli bir bölgeyi konseylerde, meclislerde ya da malikanelerde temsil etme ya da temsilci seçme iddiasında bulunabilecek bir insan topluluğu olarak anlaşılmaya başladığını vurgulamaktadır. Bu siyasi anlam, bir ulusun ortak hukuk altında yaşayan ve aynı yasama organı tarafından temsil edilen bir ortaklar bütünü olarak görüldüğü Fransız Devrimi sırasında daha da sağlamlaştırılmıştır. 


Kedourie milliyetçiliği, insanlığı her biri egemen bir devlet oluşturması gereken farklı milletlere ayıran kapsamlı bir doktrin olarak tanımlar. Milliyetçilik, bir ulusun üyelerinin ulusal kimliklerini geliştirerek ve kişisel iradelerini ulusun daha büyük bütünüyle birleştirerek özgürlüğe ve doyuma ulaştırır. Kedourie milliyetçiliği vatanseverlik ve yabancı düşmanlığından ayırarak, milliyetçiliğin 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son 150 yıldaki Avrupa düşüncesinin bir ürünü olduğunu ve metafizik ve antropolojik varsayımlarıyla karakterize edildiğini vurgular (Kedourie, 1960). 


Kedourie'nin milliyetçilik analizi, milliyetçiliğin kökenlerini, işlevlerini ve etkilerine de değinmektedir. O, milliyetçiliğin Aydınlanma düşüncesinin yetersizliklerine ve Fransız Devrimi'nin siyasi dönüşümlerine bir yanıt olarak ortaya çıktığını savunmaktadır. Milliyetçilik, toplumların milliyetçi ilkelere göre radikal bir şekilde yeniden düzenlenmesi ile karakterize edilen siyasi ve sosyal değişimi gerçekleştirmenin bir aracı haline gelmiştir (Kedourie, 1960). Kedourie, ırk ve kültür gibi ilksel unsurlara yapılan vurguyu ulusal kimliğin temeli olarak kabul etmektedir. Ona göre milliyetçiliğin bu unsurları genellikle ilksel bir varlık olarak ulus kavramıyla ilişkilendirilmelidir. . Modemist milliyetçilik ve Kedourie'nin analizi, ulusların gerçek ulusal kimlik ve özgürlüğe ulaşmak için egemen devletler kurmaları gerektiği konusunda hemfikirdir. 


Kedourie, (o milliyetçiliğin evrensel uygulanabilirlik iddiasında bulunmakla birlikte, özünde son 150 yılın Avrupa ürünü olduğunu savunmaktadır. Benzer şekilde, modemist milliyetçilik, milliyetçi hareketleri şekillendiren belirli tarihsel ve kültürel bağlamları kabul eder. Kedourie, milliyetçiliğin siyasi yapılar üzerindeki dönüştürücü etkisini vurgulamaktadır. O, eserinde milliyetçiliğin nasıl yeni siyaset tarzlarına ve devletlerin yeniden örgütlenmesine yol açtığını, bunun da genellikle önemli sosyal ve siyasi çalkantılara neden olduğunu tartışmaktadır (Kedourie, 1960). Özetle, Kedourie'nin çalışması milliyetçiliğin tarihsel gelişimine, ideolojik temellerine ve pratik sonuçlarına odaklanarak detaylı bir eleştiri ve analiz sunmaktadır. 
Kedourie'nin anlayışı, modemist milliyetçiliğin temel yönleriyle, özellikle de ilksel unsurların önemi, egemen devletlerin gerekliliği ve milliyetçi ideolojilerin yol açtığı önemli siyasi ve toplumsal dönüşümlerle örtüşmektedir. 


Eric J. Hobsbawm da modernist bir perspektifle milliyetçiliği ele alarak Gellner'in tanımını benimsemiştir. O, milliyetçiliği ulusal ve siyasal birimlerin uyumluluğunu gerektiren bir ilke olarak tanımlamaktadır. Uluslar sadece modern, toprak esasına dayanan devletlerle ilişkilendirilmiş toplumsal birimlerdir. 
Hobsbawm, ulusların varlığını teknolojik ve ekonomik gelişmeler bağlamında ele alır; ulusal dillerin günümüzdeki yaygınlığını ise matbaa sayesinde kitlesel okuryazarlık ve eğitimle açıklar. Hobsbawm'a göre uluslar ve milliyetçilikler, toplumsal mühendislik ürünleridir. Özellikle sanayileşme gibi hızlı toplumsal değişim süreçlerinde, siyasi elitler toplumun birliğini ve düzenini korumak için çaba gösterirler. Bu süreçte geniş kitlelerin siyasi süreçlere katılımı, elitler için kontrol altında tutulması gereken bir faktördür. Hobsbawm, bu kontrolü sağlamak 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için icat edilmiş geleneklerin ve simgesel toplulukların önemine vurgu yapar (Hobsbawm, 1995: 24; Çoban, 2012: 348). 


İcat edilmiş gelenekler kavramı, törensel veya sembolik nitelikteki kabul edilmiş kurallar, alışkanlıklar ve pratikler dizisi olarak tanımlanır. Bu gelenekler, elitlerin toplumu denetim altında tutma stratejilerinin bir parçası olarak ortaya çıkar. Hobsbawm'a göre, toplumu denetim altında tutabilmenin yollarından biri, grup bütünlüğünü sağlayacak simgesel topluluklar (uluslar) yaratmaktır. 
Milliyetçilik, bu bağlamda icat edilmiş bir gelenek olarak değerlendirilir; uluslar ise milliyetçiliklerin ürünü olarak ortaya çıkar. Sonuç olarak, Hobsbawm'ın perspektifi ulusların ve milliyetçiliğin modemist bir çerçeve içinde anlaşılmasını sağlar. Onun görüşleri, milliyetçiliği toplumsal mühendislik ürünü olarak ele alarak, ulusların ve milliyetçiliklerin toplumsal ve siyasal bağlamlarda nasıl şekillendiğini açıklığa kavuşturur (Çoban, 2012: 348). 


Etno-Sembeolist Milliyetçilik Yaklaşımı 


Etno-sembolist milliyetçilik (o teorisyenleri mitlerin, sembollerin, hatıraların ve değerlerin, toplumsal kimliklerin oluşumunda merkezi bir rol oynadığını öne sürerler. Bu görüşe göre, kültürel unsurlar, maddi ve örgütsel faktörler kadar toplumsal gerçekliğin temel parçalarıdır. Etno-sembolistler, sembolik olanın etnik köken, milletler ve milliyetçiliği daha derin ve detaylı bir şekilde anlamayı engelleyen paradigmalara karşı dengeyi yeniden kurma amacı güderler. Etnik köken, milletler ve milliyetçiliğin analizinde sembol, mit, hatıra, değer, ritüel ve geleneklerin vazgeçilmez olduğunu savunurlar. Bu unsurların çeşitli kombinasyonları, toplulukların farklı kesimleri, grupları ve kurumları arasındaki ilişkileri tanımlayıp meşrulaştırarak, toplumsal yapıların ve kültürlerin şekillenmesinde kritik bir rol oynar. Bu nedenle, kriz ve hızlı dönüşüm dönemlerinde, hatta Fransız, Rus ve Çin Devrimleri sırasında eski mit, sembol ve geleneklerin bazıları tadil edilip veya reddedildiğinde bile, birliği sağlayamasa da ortak bir bilinç oluşturmada etkili olmuştur. Ayrıca, bu kültürel unsurlar, her topluluğa dil, din, gelenek ve kurumlar açısından özgün bir sembolik repertuvar sunarak, hem kendi üyeleri hem de yabancılar tarafından diğer topluluklardan ayırt edilmelerine yardımcı olur. Bu unsurlar, toplulukların profillerini belirleyerek toplumsal sınırlarını ve yabancılarla olan karşıtlıklarını keskinleştirir, böylece cemaatleri tanımlamaya ve “biz” ile “onlar” ayrımını yapmaya devam eder (Smith, 2009). 


Ethno-symbolism and Nationalism: A Cultural Approach isimli eserinde millet, milliyetçilik ve etno-sembolist milliyetçilik konularını ele alarak bu kavramların tarihsel, kültürel ve sembolik temellerini inceyen Smith'e göre millet 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ve milliyetçilik kavramları, tarihsel ve sosyo-kültürel bağlamlarda ele alınmalıdır. 
Smith, milletlerin oluşumunda ve milliyetçiliğin gelişiminde etnik kimliklerin ve kültürel unsurların önemli bir rol oynadığını vurgular. 


Smith'e göre millet, ortak bir kültürel mirasa, sembollere, değerlere, mitlere ve kolektif hafızaya sahip bir topluluk olarak tanımlanır. Milletlerin oluşumunda, etnik köken ve tarihsel bağlar önemli bir rol oynar. Smith, milletlerin sadece modern zamanlara özgü olmayıp, köklerinin antik çağlara kadar uzandığını vurgulamaktadır. Bu bağlamda, milletin oluşumu, etnik kimliklerin ve toplulukların zaman içindeki dönüşümüyle ilişkilendirilir. Smith, milliyetçiliği, milletin kültürel ve siyasi bir varlık olarak tanınmasını ve korunmasını amaçlayan ideoloji olarak tanımlar. Milliyetçiliğin ortaya çıkışı, genellikle modernleşme süreçleriyle ilişkilendirilse de, Smith, milliyetçiliğin kökenlerinin daha derin ve eski olduğunu savunur. Milliyetçilik, ortak bir kimlik ve aidiyet duygusu yaratmak için semboller, ritüeller ve mitlerden yararlanmaktadır. Bu anlamda, milliyetçilik, yalnızca siyasi bir hareket değil, aynı zamanda kültürel ve sembolik bir süreçtir (Smith, 2009). 


Smith'in etno-sembolist yaklaşımı, millet ve milliyetçiliğin anlaşılmasında semboller, mitler, ritüeller ve kolektif hafızanın önemine vurgu yapar. Bu yaklaşım, modernist ve primordialist yaklaşımların aksine, milletlerin ve milliyetçiliğin kültürel ve tarihsel kökenlerini incelemektedir. Etno-sembolist milliyetçilik, milletin oluşumunda ve milliyetçilik hareketlerinin başarısında sembollerin, geleneklerin ve mitlerin rolünü ön plana çıkarır. Smith, etnosembolizmin milletlerin ve milliyetçiliğin oluşumunu ve gelişimini açıklarken, semboller, gelenekler, anılar ve mitlerin rolünü vurguladığını belirtir. Bu yaklaşım, sadece elit politik, ekonomik ve askeri faktörlere odaklanmak yerine, tarihsel, sosyal ve kültürel faktörlere de dikkat çeker. Smith, etno-sembolistlerin tarihsel ve nedensel bir metodolojiye bağlı kaldıklarını, ancak katılımcıların eylemlerinin anlamlarını sembolik bağlamlarına ve paylaşılan mitler, anılar ve kültürel geleneklere atıfta bulunarak yorumlamaya çalıştıklarını ifade etmektedir. 


Smith, etno-sembolist yaklaşımı, modemist ve primordialist teorilere alternatif olarak sunar. Modernist teoriler, millet ve milliyetçiliği modernleşme ve sanayileşme süreçleriyle  ilişkilendirirken, primordialist teoriler, milletin kökenlerinin antik ve değişmez olduğunu savunur (Smith, 2009). Etno-sembolist yaklaşım ise, milletlerin ve milliyetçiliğin tarihsel ve kültürel dinamiklerini dikkate alarak, bu iki yaklaşım arasında bir denge kurar. Etno-sembolizmin temel temalarından biri, sembolik ve kültürel unsurların milletlerin ve milliyetçilik hareketlerinin oluşumunda oynadığı kritik rolün tanınmasıdır. Smith, bu unsurların toplumların sosyal yapılarının ve kültürlerinin şekillenmesinde, farklı 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gruplar arasındaki ilişkilerin tanımlanmasında ve meşrulaştırılmasında önemli olduğunu belirtir. Bu semboller ve kültürel unsurlar, toplulukların sınırlarını belirler ve daha önce de belirtildiği üzere “biz” ile “onlar” arasındaki farkı keskinleştirir. Aynı zamanda, bu paylaşılan değerler ve anılar, topluluk üyelerine geçmiş nesillerle bir bağ hissi sağlar ve bu da milletin sürekliliğini ve kimliğini güçlendirir. 


Gat da son dönem milliyetçilik çalışmaları açısından önemli bir teorisyen olarak değerlendirilebilir. Nations: The Long History and Deep Roots of Political Ethnicity and Nationalism (2013) isimli eserinde millet ve milliyetçilik kavramlarının derin köklerine inerek bunları tarihsel ve evrimsel perspektiften ele almıştır. Gat'ın fikirleri hem primordialist milliyetçilik hem de etno-sembolist milliyetçilik unsurlarını içermekte, ancak belirli açılardan daha fazla etnosembolist milliyetçiliğe yakın durmaktadır. Hatırlanacağı üzere primordialist milliyetçilik, milletlerin ve etnik kimliklerin derin köklerinin, doğuştan gelen ve değiştirilemez özelliklere dayandığını savunur. Bu teoriye göre, etnik kimlikler kan bağı, dil, din ve gelenekler gibi unsurlarla belirlenir ve bu bağlar insan doğasının temel bir parçasıdır. Gat eserinde (2013), etnik kimliklerin tarihsel derinliği ve bu kimliklerin doğuştan gelen unsurlarla (dil, din, akrabalık bağları) şekillendiği görüşü, primordialist bir bakış açısını andırır. Yazarlar, milletlerin modern bir icat olmadığını, aksine tarih boyunca var olan ve derin köklere sahip etnik topluluklar olduğunu savunur. Bu, milletlerin doğal ve kalıcı varlıklar olarak görülmesi anlamında primordialist bir yaklaşıma işaret eder. Ancak Gat, primordializme yakın görüşlerinin yanı sıra etnik kimliklerin ve milletlerin sadece doğuştan gelen unsurlarla değil, aynı zamanda tarihsel süreçler, kültürel pratikler ve kolektif anılarla da şekillendiğini de vurgulamaktadır. O, etnik kimliklerin tarih boyunca nasıl evrildiğini ve modem ulus-devletlerin bu tarihsel ve kültürel temeller üzerine inşa edildiğini açıklar. Bu bakış açısı, etno-sembolist milliyetçilikle daha fazla örtüşmektedir çünkü milletlerin dinamik ve inşa edilen kimlikler olduğu kabul edilmektedir. 


O, milletlerin ve etnik kimliklerin sadece modern bir olgu olmadığını, aksine, insan doğasının ve kültürel evrimin derinliklerinde kök saldığını savunmaktadır. Gat'a göre milletler, tarih boyunca var olan ve devletlerin oluşumundan itibaren siyasi bir önem taşıyan topluluklardır. Milletlerin kökenleri, dil, kültür, gelenekler ve ortak bir ataya dayanan inançlar gibi unsurlarla tanımlanan etnik kimliklere dayanır (Gat, 2013). Gat, milletlerin sadece modern ulus-devletlerin bir ürünü olmadığını, tarih boyunca etnik toplulukların siyasi olarak örgütlenmesiyle oluştuğunu savunmaktadır. Bunun yanı sıra etnik 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kimliklerin siyasi boyutunun, tarih boyunca ulusal devletlerin ortaya çıkışında ve devamında kritik bir rol oynadığını vurgularlar. 


Gata göre milliyetçilik, milletlerin ve etnik kimliklerin siyasi bilincinin ve aidiyet duygusunun ifadesidir. Milliyetçilik, modern zamanlarda yoğunlaşmış ve kitleler tarafından benimsenmiş olsa da, kökleri insanlık tarihinin derinliklerine uzanır. Gat, eserinde milliyetçiliğin yalnızca sanayileşme ve modernleşme süreçlerinin bir ürünü olmadığını, aksine, insan topluluklarının evrimsel ve kültürel gelişiminin bir parçası olduğunu ileri sürmektedir. Milliyetçiliğin, tarih boyunca toplulukları bir araya getiren ve onlara ortak bir kimlik ve dayanışma duygusu kazandıran bir unsur olduğu iddia edilir. Gat eserinde, modern ulusdevletlerin, tarih boyunca var olan etnik toplulukların üzerine inşa edildiğini ve bu toplulukların modern dönemde ulus-devletler haline geldiğini savunmaktadır (Gat, 2013). 


Moder ulus-devletlerin oluşumunda, sanayileşme, eğitim, kitlesel iletişim araçları ve milliyetçi ideolojilerin rolü büyüktür. Ancak, bu süreçlerin temelinde tarihsel ve etnik köklerin bulunduğu ve bu köklerin modem milliyetçiliğin temelini oluşturduğu ifade edilir. 


Sonuç 


Bu çalışma, millet ve milliyetçilik kavramlarını çeşitli kuramsal perspektiflerden ele alarak kapsamlı bir inceleme sunmayı hedeflemiştir. 
Çalışmada, milliyetçilik olgusunun karmaşıklığı ve çok boyutluluğu, kültürel ve politik milliyetçilik tipolojileri üzerinden tartışılmıştır. Kültürel milliyetçilik, ulusal kimliği dil, din, gelenekler ve ortak tarih gibi kültürel unsurlar üzerinden tanımlarken, politik milliyetçilik, ulusal kimliği siyasi egemenlik, bağımsızlık ve devlet yapıları üzerinden tanımlar. Bu iki tipoloji, milliyetçilik kuramlarının anlaşılmasında önemli bir çerçeve sunar. 


Kültürel ve politik milliyetçilik tipolojileri, milliyetçilik kuramları ile doğrudan ilişkilidir. Kültürel milliyetçilik, etno-sembolist ve primordialist yaklaşımlarla örtüşürken, politik milliyetçilik modernist yaklaşımlarla daha yakından ilişkilidir. Bu bağlamda, her bir kuram, milliyetçiliği ve ulusal kimlikleri farklı perspektiflerden ele alarak zengin bir teorik çeşitlilik sunar. 


Primordialist yaklaşım, milliyetçiliğin kökenlerini insan doğasının temel unsurlarında arar. Bu görüşe göre, insanlar biyolojik ve sosyo-kültürel bağlarla belirlenen grup kimliklerine sahip olma eğilimindedir. Primordialistler, etnik ve ulusal kimliklerin, bireylerin varoluşsal güvenlik ve aidiyet ihtiyaçlarını 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karşıladığını savunur. Bu yaklaşım, milliyetçiliğin tarihsel ve doğal bir olgu olduğunu vurgular ve milletlerin kadim kökenlere dayandığını ileri sürer. 


Modernist yaklaşım, milliyetçiliği modernleşme süreciyle ilişkilendirir. 
Ernest Gellner ve Benedict Anderson gibi teorisyenler, milliyetçiliğin sanayileşme ve kitlesel eğitim gibi modern süreçlerin bir ürünü olduğunu savunur. 
Modernist kuramcılar, ulusların ve milliyetçiliğin, modern devlet yapılarının gereksinimlerine cevap olarak inşa edildiğini öne sürerler. Bu bağlamda, milliyetçilik, modem toplumların dinamikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenir. 


Etno-sembolist yaklaşım, milliyetçiliğin tarihsel ve kültürel köklerine odaklanır. Anthony D. Smith gibi teorisyenler, ulusal kimliklerin zaman içinde evrilen semboller ve mitler aracılığıyla sürdürüldüğünü savunur. Etnosembolizm, ulusların tarihsel devamlılık iddialarını destekleyen kültürel unsurların önemini vurgular. Bu bakış açısı, ulusal kimliklerin sadece modem süreçlerin ürünü olmadığını, aynı zamanda tarihsel ve kültürel derinliklere dayandığını belirtir. 


Bu üç kuramın karşılaştırılması, milliyetçilik olgusunun farklı yönlerini anlamamıza olanak tanır. Primordialist yaklaşım, milliyetçiliğin köklü ve doğal bir olgu olduğunu savunurken, modernist yaklaşım, milliyetçiliği modernleşme sürecinin bir ürünü olarak ele alır. Etno-sembolist yaklaşım ise, bu iki perspektifi birleştirerek, milliyetçiliğin hem tarihsel köklere hem de modem süreçlere dayandığını vurgular. Primordialist ve etno-sembolist yaklaşımlar, kültürel unsurlara odaklanırken, modernist yaklaşım ekonomik ve siyasi dinamiklere odaklanır. Bu bağlamda, milliyetçilik kuramları, milliyetçiliğin karmaşıklığını ve çok boyutluluğunu ortaya koyar ve ulusal kimliklerin oluşum süreçlerine dair zengin bir anlayış sunar. 


Sonuç olarak, milliyetçilik kuramları, millet ve milliyetçilik kavramlarının anlaşılmasında farklı ve birbirini tamamlayan perspektifler sunar. 
Kültürel ve politik milliyetçilik tipolojileri ile ilişkili olarak değerlendirilen primordialist, modernist ve etno-sembolist yaklaşımlar, milliyetçilik olgusunun çok yönlü doğasını anlamamıza yardımcı olur. Bu kuramsal çerçeveler, milliyetçilik çalışmalarında disiplinlerarası bir yaklaşımın önemini vurgulayarak, ulusal kimliklerin evrim süreçlerine dair daha derinlemesine bir anlayış geliştirilmesine katkıda bulunur. 
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JÖN TÜRKLER VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ 


Selami ERDOĞAN! 
Giriş 


Avrupa devletlerinin altın çağını yaşadığı bir dönemde Osmanlı Devleti gerileme süreci içerisine girmiş bir devlet görünümü arz ediyordu. Aydınlanma Çağı döneminde rasyonel bir devlet anlayışına bürünen, devamında Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi sürecinden geçen batılı devletler ekonomik ve siyasal anlamda büyük ilerlemeler kaydederek demokratik kurumlarını oluşturmaya başlamışlardı. Buna karşın Osmanlı Devleti, çağın gereklerini yerine getiremeyip askeri yenilgilere uğramış, hem ekonomik hem de siyasal anlamda yönetim sistemini yenileyememiş bir ülke durumundaydı. 


Tüm bu olumsuzluklara Fransız Devriminin milliyetçilik etkisi de eklenmiş ve bir imparatorluk olması nedeniyle Osmanlı Devleti parçalanma riski ile karşı karşıya kalmıştı. Avrupa'daki gelişmelerin çok gerisinde kalan devleti eski gücüne kavuşturmak amacıyla II. Selim ve H. Mahmut döneminde başlayan reformalar süreci Tanzimat ve Islahat Fermanıyla devam ederek I. Meşrutiyetin ilanı ile sonuçlanmıştır. Modernleşme dönemi olarak da adlandırılan bu süreçte, askeri alanda reformların yanı sıra eğitim, hukuk ve maliye gibi alanlarda kökten değişimlere gidilmiştir. Açılan modem okullarda okuyup yabancı dillerini geliştiren, bu sayede Avrupa'daki siyasal gelişmeleri de yakından takip eden bir aydınlar grubu oluşmuştur. Oradaki gelişmelerden etkilenen genç ve parlak beyinler kendi ülkelerini kalkındırmak ve daha önemlisi parçalanma tehdidi altındaki devletlerini kurtarmak için bir takım arayışlar içerisine girmişlerdir. 


Bu bağlamda, 1860'lı yılların başından itibaren meşruti sistemi getirmek amacıyla bir aydınlar grubunun gizli olarak faaliyet göstermeye başladığı görülmektedir. Ülke içerisinde “Yeni Osmanlılar” diye bilinen bu grup yurt dışında ise Jön Türkler olarak adlandırılmıştır (Azimy, 2018: 580). Bunlar I. 
Meşrutiyet'in ilanına giden süreçte fikirleri ile çok etkili olmuşlardır. Ancak, 
1878 yılı içerisinde, Sultan Abdülhamid anayasayı askıya alıp meclisi kapatacak 
ve Jön Türk Hareketini etkisiz hale getirecektir. Bu hareketin kurulmasından 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yaklaşık çeyrek asır sonra onların izinden giden ve benzer amaçlar için mücadele eden yeni bir reformcu aydınlar hareketi ortaya çıkacaktır. Bu yeni hareketi kuranlar da Jön Türkler olarak adlandırıldılar. Türk siyasal tarihinde iki tane Jön Türk Hareketinin ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Bu bakımdan “Jön Türkler” kavramından ne anlaşılması gerektiğine değinmek gerekmektedir. Literatürde çoğu zaman iki tane “Jön Türk Hareketi”nin var olduğu görmezden gelinip sadece II. Jön Türk Hareketi olarak ortaya çıkmış olan İttihad ve Terakki Cemiyeti “Jön Türkler” olarak nitelendirilmektedir. Çünkü İttihad ve Terakki Cemiyeti ilkine göre halk nezdinde daha fazla karşılık bulan, ülkenin her bölgesine yayılmış ve uzun yıllar devleti idare eden bir oluşum olduğu için çok daha fazla tesir bırakmıştır. Açıkçası, ilk ortaya çıkan ideolojik muhalefet olan Yeni Osmanlılar için I. Jön Türk Hareketi (Aydın, 2011: 117) onu takip eden ve genellikle İttihad ve Terakki Cemiyeti olarak adlandırılan muhalif hareket için ise II. Jön Türk Hareketi terimi kullanılmaktadır ( Akşin, 2001: 26). 


Her iki hareket de içerisinden geçilen toplumsal koşullar çerçevesinde ortaya çıkmış ve bu koşulların kendilerine dayattığı bir ideoloji ya da ideolojileri savunmak durumunda kalmıştır. Bu çalışmada, Jön Türklerin “Türk Milliyetçiliği”ne yaptığı katkılar inceleme konusu yapılacaktır. 


I. Jön Türk Hareketi (Yeni Osmanlılar) 


Yeni Osmanlılar hareketini kuracak kişiler her açıdan Avrupa uygarlığının gerisinde kalmış bir ülke içerisinde yaşıyorlardı. Osmanlı Devleti sürekli toprak kayıpları yaşamakta ve yabancı devletlerin taleplerine karşı direnme kapasitesini kaybetmiş bir devlet haline gelmişti. Muhalif hareket böyle bir atmosfer içerisinde doğdu ve gelişti. 1865 tarihinde Namık Kemal ve arkadaşları İttifak-Hamiyet (Vatanseverler Birliği) olarak adlandırılan gizli bir cemiyet kurarak yola çıktılar. Cemiyetin yapılanmasında İtalya'daki Carbonari Cemiyeti örnek alınmıştı. Namık Kemal ve onunla birlikte bu gizli cemiyet içerisinde yer alan üyelerin büyük çoğunluğu gazetecilik mesleği ile uğraşıyorlardı. Yeni Osmanlılar olarak adlandırılacak bu hareketin içerisinde Şinasi, Ali Suavi, Ziya Paşa, Namık Kemal ve Agah Efendi gibi isimler yer alıyordu. Temel amaçları Osmanlı İmparatorluğunda bir meclis-i meşveret tesis edilmesini sağlayarak siyasal iktidarın paylaşılmasını kurumlaştırıp kuvvetler ayrılığına dayalı bir rejim getirmekti. (Mardin, 1992: 31). Daha açık bir ifade ile gelişmiş batı ülkelerinde var olan parlamento ve anayasayı getirip meşruti bir rejimin ilan edilmesini sağlamaktı. Cemiyet siyasal bir amaca yönelik olarak kurulduğu için Osmanlı Devletindeki ilk ideolojik muhalif hareket olarak kabul edilmektedir. Onların fikirleri asker-sivil memurlar ile Mithat Paşa ve Hüseyin Avni Paşa gibi yöneticiler arasında da karşılık bulmaktaydı (Azimy, 2018: 587). 
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Öte yandan, Namık Kemal ve arkadaşları Tanzimat döneminin önde gelen devlet adamları Ali ve Fuat Paşalar ile o dönemin bürokratlarını Avrupalılara çok fazla imtiyazlar tanıdıkları için suçlamaktaydılar. Devleti modemleştirmek amacıyla yapılmış olan Tanzimat ve Islahat Fermanları özellikle Müslüman Türkler arasında memnuniyetsizliğe yol açmıştı. Onlara göre Tanzimat Fermanı kültürel taklitçiliği getiren ve devleti ekonomik anlamda sömüren bir belge niteliği taşıyordu. Bunlar iyi derecede Fransızca bildikleri -ki Namık Kemal Tercüme Odasında yetişmişti- ve modern okullarda okudukları için Avrupa'daki siyasal ve anayasal gelişmeleri biliyorlardı. Osmanlı Devleti onların faaliyetlerine izin vermedi ve bunlardan bazıları yurt dışına sürgün edildi. 


Hareketin lideri durumunda olan Namık Kemal de sürgün edilenler arasındaydı. Sürgün yıllarında, Avrupa'nın teknolojik ve siyasal gelişmişlik düzeyini bizzat yaşayarak gördü. Orada faaliyetlerini sürdüren bu muhalif hareket mensupları Londra'da 1868-1869 tarihleri arasında haftalık yayınlanan Hürriyet ismi ile bir gazete çıkardılar. Namık Kemal burada yazdığı yazılarda “vatan sevgisinin imandan geldiğini” belirtip meşveret usulünün önemine vurgu yapan yazılar yazıyordu. Aslında, islami değerler ile Avrupa'nın liberal değerlerinin bir sentezi yapmayı amaçlıyorlardı. Onların anlayışına göre İslamiyet Avrupa'nın başarılı bir şekilde uygulamakta olduğu parlamento kurumu ile çelişmiyor, hatta tam tersine büyük bir uyum içindeydi (Lewis, 2017: 212). Şayet Osmanlı Devletinde de Avrupalı devletlerde olduğu gibi parlamento ve anayasa olursa her etnik grup buraya temsilci gönderip sesini duyuracak ve kendi hakkını koruyabilecekti. Onlar birer genç vatansever olarak parçalanma tehlikesi içinde olan ve hasta adam olarak nitelendirilen devletlerini, bu devlet içerisinde yaşayan her etnik grubu tatmin edebilecek birleştirici bir ideoloji ile kurtarabileceklerine inanıyorlardı. Buldukları formül ise “Osmanlıcılık” düşüncesiydi. Bunu ittihad-ı anasır (unsurların birliği) kavramı ile ifade ediyorlardı. 
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Fransız Devrimi sonrası gelişen milliyetçilik düşüncesinden etkilenerek Osmanlı Devletinden ayrılmayı amaçlayan etnik unsurları bir arada tutarak devletin toprak kaybını önlemeyi, Osmanlıcılık duygusunu geliştirerek “Osmanlı Milleti? oluşturmayı amaçlayan Osmanlıcılık akımına göre bütün Osmanlı vatandaşları kanun önünde eşit olacak, hiç kimse din, dil, ırk ve mezhep ayrımına tabi tutulmayacaktı. İmparatorluk sınırları içinde yaşayan herkes yasalar önünde eşit sayılacak, hiç kimse dininden, dilinden ve etnik kimliğinden dolayı bir ayrıma uğramayacaktı. İşte bunlara yanıt verebilecek tek siyasal model Avrupa’nın başarıyla uygulamakta olduğu meşruti monarşi idi. Namık Kemal'e göre Osmanlı topraklarında yaşayan herkes Osmanlıcılık üst-kimliği altında barış içinde yaşayabilirdi. Başta Namık Kemal olmak üzere Osmanlıcılık fikrinin savunucuları, imparatorluğu oluşturan çeşitli halkların kaynaşmasının ortak bir “Osmanlı Milleti” yaratabileceğini tasavvur etmişlerdir. Bir anlamda Osmanlıcılık ideolojisi toplumu bir arada tutmaya yarayan bir çimento vazifesi görecektir. Tüm etnik gruplar, meşruti sistemin gereği olarak kurulacak parlamentoya gönderdikleri temsilcileri aracılığıyla sorunlarına çözüm üretilmesi imkanına kavuşacaklardı. Parlamento da her etnik gruptan temsilciler bulunduğu için büyük devletlerin baskıları da önlenmiş olacaktı. Tüm temsilciler Osmanlıcılık bilinciyle hareket edeceği için, bu anlayış devletin çıkarına hizmet 
edecek (Berkes, 2002: 294) ve yıkılma tehlikesi de ortadan kalkmış olacaktı. 1876 
yılına gelindiğinde bürokraside ve devlet içerisinde çok etkin duruma geldiler. 
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Sultan Abdülaziz'i indirip yerine Sultan Abdülhamid'i getirdiler. Abdülhamid onlarla yaptığı pazarlığın bir gereği olarak 1876 yılının son günlerinde Kanun-i-Esasi”yi ilan etti ve bir süre sonra da seçimler yapılıp ilk Osmanlı Parlamentosu açıldı. Yeni Osmanlılar en büyük amaçlarına ulaşmış olsalar bile kısa bir süre içerisinde Padişah Abdülhamid tarafından pasifize edildiler ve hareket yoluna devam edebilme yeteneğini yitirdi. Buna rağmen, Osmanlı'da özellikle aydınlar, öğrenciler ve askerler liberal kurumları getirme arzusundan vazgeçmeyeceklerdi. 
Reformcu talepler belli bir süreliğine bastırılmış olsa da 1889 yılında yeniden canlanacaktı. 


II. Jön Türk Hareketi (İttihad ve Terakki Cemiyeti) 


Osmanlı Devleti tarihinde derin izler bırakacak olan İttihad ve Terakki Cemiyeti 1889 tarihinde Askeri Tıbbiye'de İttihad-i Osmani adıyla kuruldu. 
Hareketi kuranlar çok değişik etnik kökenlerden gelen İbrahim Temo, İshak Sukuti, Mehmet Reşit, Abdullah Cevdet ve Hüseyinzade Ali isimli öğrencilerdi (Akşin, 2001: 29). Özellikle, elit okullarda okuyan öğrenciler ve bürokratlar arasında yayılan hareket Abdülhamid yönetiminin baskısı nedeniyle faaliyetlerine gizli olarak devam etmek zorunda kaldı. Bu nedenle, hareketin önde gelen liderleri yurt dışına giderek Avrupa'nın değişik ülkelerinde” “Meşverer” ve “Mizan” gibi süreli yayınlar çıkartarak fikirlerini yaymaya çalıştılar. Hatta, bu yayınları İstanbul başta olmak üzere Osmanlı'nın değişik bölgelerine gönderip yurt içerisinde de hareketin canlı tutulmasını sağladılar (Karabekir, 2009: 22). 


Hareketin yurt dışındaki önemli liderlerinden biri olan Ahmet Rıza'nın önerisi ile 1895 yılında cemiyetin adının Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti olarak değiştirildiğini görmekteyiz (Hanioğlu, 1985: 180). Yurt dışında faaliyetlerini sürdürdükleri bu dönemde Avrupalılar tarafından Jön Türkler (Genç Türkler) olarak adlandırılmışlardır. Açıkçası, belli siyasal amaçlara ulaşmak için ortaya çıkan bu oluşum daha önce kurulmuş ve ömrünü tamamlamış bir muhalif hareket olan Yeni Osmanlıların yolundan gidiyordu. Zaten, cemiyetin üyeleri Namık Kemal ve onun arkadaşları tarafından vatan sevgisi üzerine yazılmış eserleri gizli gizli okuyarak yetişmişlerdi. Bunlar, büyük ölçüde Tıbbiye, Mülkiye ve Harbiye'de okuyan liberal düşünceye sahip öğrenciler olarak dikkat çekmekteydiler (Zürcher, 2011: 135). Dönemin en elit okullarında okuyan öğrenciler Abdülhamid rejimini devirip onun yerine meşruti sisteme dayalı bir yönetim yapısı oluşturmak istiyorlardı. Ne var ki, bu amaçla planlamış oldukları bir darbe girişimi içlerinde bulunan birisinin itirafçı olması nedeniyle başarısız oldu ve pek çoğu Fizan'a sürgün edildiler (Karabekir, 2009: 27). 


Onlar anayasa ve parlamento gibi kurumları ülkenin kurtuluşu için olmazsa olmaz olarak görmekteydiler. Mutlakiyetçi ve baskıcı rejime isyan edip 
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1876 Anayasasının yeniden yürürlüğe konmasını talep ediyorlardı (Tanör, 2017: 
169). Paris başta olmak üzere Avrupa'nın değişik ülkelerinde faaliyet göstererek zaman içerisinde etkili isimlerin harekete katılması ile gücünü iyice pekiştirecekti. 
Önce 1896'da Mizancı Murat ve 1899'da Prens Sebahattin'in katılımıyla hareket 
daha etkin hale geldi. Prens Sebahattin'in girişimleri ile ilk kongrelerini 1902 
yılında Paris'te yaptılar. Bu kongre”de herhangi bir görüş birliğine varamadılar. 
Çünkü, Prens Sebahattin'in temsil ettiği ve adem-i merkeziyetçiliği savunan liberal kanat yabancı ülkelerin yardımıyla Abdülhamid rejiminin devrilmesini savunurken, Ahmet Rıza tarafından temsil edilen milliyetçi ve merkeziyetçi kanat ise yabancı desteği ile bu darbenin yapılmasına karşı çıkıyordu (Zürcher, 2011: 139). 5 yıl sonra yaptıkları 1907 kongresinde ise Ahmet Rıza ekibi de dış ülkelerin yardımı ile Abdülhamid'in devrilmesi görüşünü benimseyecekti. 


Açıkçası, ilk kuruluşundan beri cemiyetin kendi içerisinde tutarlı ve tek bir ideolojisi olduğunu söyleyebilmek mümkün görünmemekteydi. Hareket içerisinde her türlü fikre mensup insan bulunuyordu “Cumhuriyetçi, sosyalist, liberal, Türkçü, hilafetçi” (Tunaya, 2023: 39). Gerçekten de, 1895'ten sonra Jön Türk Hareketi içerisinde bazı gruplaşmaların olduğu görülmektedir. Milliyetçi fikirleri savunan Ahmet Rıza grubu, liberal fikirleri savunan Prens Sebahattin grubu, panislamist fikre sahip Mizancı Murat grubu ve batıcı fikirlerin savunucusu Abdullah Cevdet grubu bunları belli başlı olanlarıydı (Burak, 2003: 299; Mardin, 2019: 121). Bununla birlikte, her etnik gruba mensup üyeler de farklı amaçlarla bu hareketin içinde bulunmaktaydı (Mardin, 2012: 24). Fakat, üyelerin üzerinde uzlaşma sağladıkları iki konu bulunuyordu. Bunlar, Batının siyasal sistemine hayranlık ve Abdülhamid rejiminin baskıcılığına karşı durmaktı (Tunaya, 2010: 25). 


Öte yandan, bu hareketi en fazla güçlendiren gelişme ise 1907 yılının eylül ayında Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile gerçekleşen birleşme olayı oldu. 
Osmanlı Hürriyet Cemiyeti Talat Bey'in başkanlığında 1906 yılında Selanik”te çoğunluğu 3. Ordu subaylarının oluşturduğu gizli bir cemiyet olarak kurulmuştu (Burak, 2003: 300). 1907 yılındaki bu birleşmeden sonra Cemiyette iki tane genel merkezin (merkez-i umumi) ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Bu bağlamda, Paris dış genel merkez gibi hareket ederken, Selanik ise iç genel merkez olarak faaliyet göstermeye başlamıştır (Akşin, 2007: 231). Talat ve Enver gibi baskın kişiliklerin içerinde bulunduğu Selanik ekibi her geçen gün etkinliğini artırmaya 
başladı ve hareket çok aksiyoner bir nitelik kazandı. Kısa bir süre içerisinde 1908 
yılında en büyük icraatını yine Selanik ekibinin girişimi sayesinde 1908 yılında II. Meşrutiyeti ilan ettirerek gerçekleştirecekti. Bu değişim halk arasında “Hürriyet'in İlanı” olarak nitelendirilip büyük bir çoşku ile ülkenin dört bir coğrafyasında kutlanacaktı. 1908- 1913 yılları arasında denetleme iktidarı kuran, 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1913-1918 yılları arasında ise iktidara tamamen hakim olan İttihad ve Terakki, İmparatorluğun son yılına damga vuran en etkili örgüt olacaktı. 


II. Meşrutiyet Öncesi Dönemde, Türkçülük, Türk Milliyetçiliği ve Jön Türkler 


Türkiye'de II. Meşrutiyet (1908) öncesi dönemde siyasal anlamda Türk milliyetçiliğinden bahsedebilmek pek mümkün görünmemektedir. Açıkçası hem I. Meşrutiyet hem de II. Meşrutiyet döneminin resmi ideolojisi Osmanlıcılık olarak kendini göstermiştir. Jön Türklerin kendi içinde Osmanlıcılık her zaman güçlü bir taraftar kitlesine sahip oldu. Zaten I. Jön Türk Hareketi'nin girişimleri sonucu ilan edilen 1876 tarihli Kanun-i Esasi'nin 8. maddesinde resmi bir Osmanlılık tanımının yapıldığı görülmektedir “Devlet-i Osmaniyye tabiyetinde bulunan efradın cümlesine herhangi din ve mezhebden olur ise olsun bila istisna Osmanlı tabir olunur...” ifadesi yer almaktaydı. Yine bu anayasanın 68. 
maddesine bakıldığında ise mebus seçilebilmek için Osmanlı tebasından olma ve Türkçe bilme koşulunun zorunlu olduğu görülmektedir (Somel, 2011: 105). 
Osmanlıcık düşüncesi Tanzimattan beri, aydınlar ve hükümetler tarafından öne çıkarılmıştır. Çok uluslu bir devleti kurtarmak, yaşatmak ve geliştirmek istediğinizde başka türlü düşünmek mümkün değildir. Çok uluslu bir imparatorlukta, genel yapıyı korumak umudu oldukça, egemen ulusun — kendisininki de dahil- her türlü ulusçuluğa karşı çıkması normal kabul edilmelidir (Ünüvar, 2011: 131). Bununla birlikte, Sultan Abdülaziz'in son dönemleri ve Sultan Abdülhamid'in ilk dönemlerinde Türkçülük hareketleri içerisinde değerlendirilebilecek bazı girişimlerin başladığı görülmektedir. Bu girişimler içerisinde yer alan bazı isimlerin Jön Türk Hareketi içerisinde bulunduklarını belirtmek gerekmektedir. Zaten, Türkçülük alanında yapılan çalışmalar ve kaleme alanın eserler gelecek dönemlerde ortaya çıkacak olan Türk Milliyetçiliğinin alt yapısını hazırlamıştır. Bu bağlamda, Türk milliyetçiliğinin ortaya çıkışı noktasında etkili olan unsurlara baktığımızda ise Osmanlı devlet adamları ve yazarlarının çalışmaları, Türkoloji alanında çalışma yapan yabancı bilim insanları ve Rusya'dan Osmanlıya göç eden Türk aydınların yaptığı çalışmalar ilk akla gelenlerdir (Çetinkaya, 2009: 91). 


Türkçülük düşüncesinin ilk kıvılcımlarını Yeni Osmanlılar (I. Jön Türkler) Hareketine mensup aydınların çalışmalarında görmek mümkündür. Ali Suavi çıkarmış oldukları Muhbir ve Ulum dergilerinde Türkçülüğü ve Türkçe yazmayı devamlı olarak ön plana çıkardı. Ziya Paşa ise “Şiir ve İnşa” yazısında milli edebiyat üzerine görüşlerini ifade ederken “Türklerin tabü şiiri, Baki, Nefi değildir. Tabii şiirimiz taşra halkıyla İstanbul'un olan çöğür şiirlerinde deyiş, kayabaşı, üçleme denen nazımlardır” demekteydi (Ülken, 2023: 291). Açıkçası, 1860”ların ortalarından itibaren siyasal anlamda olmasa bile, dil, tarih ve edebiyat 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alanında Türkçülük düşüncesine hizmet edecek bazı çalışmaların olduğuna şahit olunmaktadır. Şinasi ikinci defa Paris'e gittiği dönemde daha o zamanlar Lisan-i Osmani denilen dili Türkçeye yakınlaştırmak için çaba gösterse de bu girişim yarım kalmıştır. Ancak, onun yapmak istediği çalışmayı, yani Türkçe kelimeleri toplama işini Ahmet Vefik Paşa devam ettirmiş ve Lehçe-i- Osmani gibi değerli eseri tamamlamayı başarmıştır. Bu çalışmada, Vefik Paşa ilk defa aslı Arapça ve Farsça olmayan kelimeleri, aslı Arapça ve Farsça olanlardan ayırarak ayrı bir bölüm halinde düzenlemiştir. Bu sayede “Osmanlı dil denizinde kaybolmuş değerli Türkçe kelimelerin çokluğunu ve önemini göstermiştir” (Akçura, 2018a:41). Ahmet Vefik Paşa, Moliere'in bazı eserlerini -Osmanlı toplumunun duyarlılığını dikkate alarak- tercümesini yapmış ve İstanbul'da konuşulan sade Türkçe ile bu eserlerin sahnelenmesini sağlamıştır. Paşanın Türkçülüğe bir başka katkısı ise tarih sahasında olmuştur. Bu bağlamda, Paşa Ebulgazi Bahadır Han'ın Şecere-i- Türki isimli ünlü eserini Çağatay lehçesinden Osmanlı lehçesine çevirmiştir (Akçura, 2018a: 41). 


Türkçülük düşüncesine katkıda bulunan kişilerden birisi de Çin kaynaklarına dayanarak Türk tarihi konusunda aydınlatıcı bilgiler veren ve askeri mekteplerin başında bulunan Şıpka Kahramanı Süleyman Paşadır. Paşa Tarih-i Alem (Dünya Tarihi) adlı eserinin girişinde bu eserini niçin yazma girişiminde bulunduğunu ifade etmektedir. Ona göre askeri okullarda okutulan Avrupa kaynaklı tercüme kitaplar dinimize ve milliyetimize (Türklüğümüze) dair pek çok iftira içermektedir. Bu nedenle bu kitabın yazılmasının zaruri olduğunu ve bu işi kendisinin üstlendiğini belirtmektedir (Gökalp, 1990: 7). Ayrıca Süleyman Paşa Türk dilbilgisinin kurallarını tespit eden Sarf-ı Türki adında bir kitap da yazdı. 
Paşa bu eserinde şunları ifade etmekteydi “Osmanlı edebiyatından bahsetmek, konuştuğumuz dili Osmanlı dili milletimizi de Osmanlı milleti olarak nitelendirmek kadar yanlıştır. Osmanlı terimi yalnızca devletimizin ismidir, milletimizin ismi ise Türktür. Binaenaleyh, dilimiz Türk dili ve edebiyatımızda Türk edebiyatıdır” (Aktaran Göçek, 2009: 72) Gökalp” e göre bu iki isim Türkçülük düşüncesinin önderleri olarak değerlendirilmektedir (Gökalp, 1990: 9). 
Onlar belki İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin içerisinde bulunmadılar ama yazdıkları eserler bu cemiyet içerisinde bulunan isimleri oldukça etkilemiştir, Ziya Gökalp bunu “Daha on beş yaşında iken, Ahmet Vefik Paşa'nın Lehçe-i Osmani'si ile Süleyman Paşa'nın Tarih-i Alem'i bende türkçülük temayüllerini uyandırmıştı” diyerek açıkça itiraf etmektedir (Gökalp, 1990: 13). 


Mahmut Celaleddin Paşa ise 1869 yılında Fransızca olarak Les Turcs anciens et modernes ( Eski ve Çağdaş Türkler) adıyla Türklerin medeniyete katkılarını anlatan ve ırksal kökenlerine vurgu yapan bir kitap yayınladı (Göçek, 2009: 72). Bu çalışmasında yazar Türkler ve Avrupalılar arasında bir ırk birliğinin 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bulunduğunu iddia etmekteydi. Yazarın amacı Balkanlardaki isyanları engellemek ve Avrupa'nın Türklere karşı duyduğu geleneksel düşmanlığı azaltmaktı (Ağaoğulları,1989:296). 


Türk dili alanında yapılmış dikkate değer çalışmalardan birisi de 1890- 
1901 yılları arasında Şemsettin Sami tarafından yazılmış olan Kamus-i Türki adlı 
sözlük çalışmasıdır. Yazar bu çalışmasından önce yazdığı bir makalesinde ise Türk sözcüğünü, “Adriyatik Denizi kıyılarından Çin önlerine ve Sibirya içlerine kadar uzanan bir ulusun adı” (Aktaran Ağaoğulları, 1989: 296-297) olarak nitelendirmişti. Sami Bey, Türkçe konuşulan yerlerin genişliğini ve çeşitli Türk lehçeleri arasındaki yakınlığı anlatarak dilde “Bütün Türkçülük” gayesini kendine hedef olarak belirlemişti (Akçura, 2018a: 102). 


Türkçülük konusunda önemli hizmetleri olan ve Türkçüler arasında müstesna yeri olan bir diğer yazar Mehmet Emin Yurdakul?dur. Yurdakul “Edebi Türkçülüğün” en önemli simalarından birisi olarak kabul edilmektedir. Namık Kemalin “Evrak-ı Perişan” başta olmak üzere bütün eserlerini okuduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, onun Türkçülük fikrini benimsemesinde en etkili olan kişinin Cemalettin Afgani olduğu kabul edilmektedir (Gökalp, 1990: 10). 
1897 yılında yapılan Yunan savaşı döneminde yazdığı Türkçe Şiirler (Cenge 
Giderken) kitabı 1899*da yayınladı. Türkçe Şiirler'de geçen “Ben bir Türküm, dinim, cinsim uludur!..” dizesi Türk dilinin, Türk şiirinin ve Türk milletinin tüm dünyaya ilanı olarak nitelendirildi (Akçura, 2018a: 129). Türkçülük akımının edebiyat kısmında, hatta Türkçülük fikriyatında önder şahsiyetlerden biri olduğunun altını çizmek gerekmektedir. Bununla birlikte, Türkçülük ideolojisinin alt yapısını hazırlama konusunda Avrupalı Türklogların yaptığı katkıları da zikretmek yerinde olacaktır. Rusya'da, Almanya'da, Macaristan'da, Danimarka'da, Fransa'da ve İngiltere'de çok sayıda bilim insanı eski Türklere, Hunlara ve Moğollara dair tarihi ve arkeolojik araştırmalar yapmaya başladılar. 
Onların çalışmaları Türklerin kökleri çok eskilere dayanan bir millet olduğu ve değişik dönemlerde yüksek medeniyetler kurduklarını ispatladı. Açıkçası bu çalışmaların Osmanlı içerisinde yaşayan Türk aydınlar üzerinde büyük etkilere yol açtığını kabul etmek gerekmektedir. Bu kapsamda, Fransız tarihçi De Guines, Leon Cahun, Vambery ve Thomson gibi isimlerin katkıları dikkate değerdir. De Guines İslamiyet'in kabulünden evvel Türklerin Asya'daki rolünü incelediği “Hunlar, Türkler, Moğollar ve Diğer Batı Tatarlarının Genel Tarihi” isimli kitabı yayınladı. De Guines”in Celaleddin Paşa üzerindeki etkisi oldukça fazladır. Paşa “Eski ve Yeni Türkler” o kitabında De Guignes'in “Histoire des Hurc” çalışmasından yararlanmıştır. Leon Cahun'un 1986 yılında “Asya Tarihine Giriş: 
1405 ten Türklerin ve Moğolların Kökenleri” ismiyle yayınladığı kitap Necip 
Asım Bey tarafından Türkçeye tercüme edildi (Göçek, 2009: 72). 1870 yılında 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Budapeşte Üniversitesinde, Armenius Vambery'nin başkanlığında dünyanın ilk Türkoloji kürsüsünün kurulduğunu da belirtmek gerekmektedir (Özdoğan, 2009: 394). Aynı zamanda Vambery, Pantürkizmin babası olarak kabul edilmektedir. 
Onun, Orta Asya seyahatini anlattığı ve “Bir Sahte Dervişin Seyahati” isimli çalışması İstanbul'da Türkçe olarak basılmıştır (Ülken, 2023: 291). 


Türkçülük düşüncesinin gelişmesine ivme kazandıran gelişmelerden birisi de hiç şüphesiz ki Türklere ait ilk yazılı belgelerin ortaya çıkartılmış olmasıdır. Bu bağlamda, Danimarkalı bilgin Thomson'un 1893 yılında Orhun Abideleri”nin yazılarını keşfi bir dönüm noktası olmuştur (Kösoğlu, 2009: 219). 
Türkçülük düşüncesine bir başka katkı ise, İslamcılık düşüncesinin liderlerinden biri olarak kabul edilen ve İstanbul'da yaşadığı yıllarda Türkçü aydınlarla yakın ilişki içerisinde bulunan Cemaleddin Afgani”den geldi. Afgani “İslam Birliğinin gerçekleşmesi için her Müslüman milletin ayrı ayrı uyanması ve milli şuuru kazanması lazımdır “diyordu (Aktaran Ülken, 2023: 297). 


Öte yandan, Türkçülüğün siyasal bir renk almasında savaşlar ya da çeşitli nedenlerle Osmanlı'ya göç etmek durumunda kalan, İsmail Gaspırali, Yusuf Akçura, Hüseyinzade Ali, Ahmet Ağaoğlu gibi Rusya Türklerinin önemli rolü olmuştur. Türk milliyetçiliği, Osmanlı İmparatorluğundaki Türklerden çok daha önce Rusya'da yaşayan Türkler arasında gelişmiştir. Rus devletinin güttüğü Panislavizm ideolojisi ile azınlıklara karşı artan baskılar sonucunda, Türk Toplulukları içinde milliyetçilik düşüncesi bir savunma, bir benliği koruma aracı şeklinde kendini göstermiştir. Bu aydınlar arasında dikkat çekici çalışmalara imza atan ilk düşünür Kırım Tatarlarından olan İsmail Gaspıralı'dır. O'na göre bütün 
Türk kavimlerinin dil yönünden ve manevi açıdan birleşmesi gerekiyordu. 1883 
yılından itibaren, Kırım Hanlığı'nın eski başkenti Bahçesaray'da yayınladığı Tercüman gazetesinde ısrarla “dilde, fikirde, işte birlik” düşüncesini işledi ve bu gazeteyi İstanbul'a gönderip buradaki bazı aydınların Türkçülük konusunda bilinçlenmesini sağladı (Ağaoğulları, 2013: 293). 


Osmanlı Devletinde Türk Milliyetçiliği ve Türkçülük konusunda bilinçlenmeye katkı sağlayan gelişmelerden birisi de Yusuf Akçura'nın Üç Tarzı Siyaset makalesidir. Akçura, Rusya'da bulunduğu 1904 yılında bu makalesini Kahire'de çıkmakta olan Türk Gazetesi'ne gönderdi. Yazar bu çalışmasında, ilk defa siyasal alanda Türkçülük konusunu bütün açıklığı ile ele almıştır. 
Makalesinde Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük düşüncelerinin olumlu ve olumsuz yönlerini tartışmaya açarak rasyonel açıdan en uygulanabilir olan ideolojiyi bulma çabasına girişmiştir. Eserde her bir düşünce akımının olumlu ve olumsuz yönleri tartışma konusu yapılıyordu (Akçura, 2018b: 17-39). Yazar bu akımlar konusunda net bir tercihte bulunmasa bile, gönlünün denenmemiş yol olarak duran Türkçülükten yana olduğu anlaşılmaktadır. İttihad ve Terakki 


EDİTÖRLER: PROF. DR. ŞENİZ ANBARLI BOZATAY, DOÇ. DR. KONUR ALP DEMİR 39 


Cemiyetinin hiçbir zaman tek eksen üzerinde kesinleşmeyen ideolojisinin kimyasını bu makale içerisinde bulmak mümkün görünmektedir (Ünüvar, 2011: 131). Zaten, çalışma yayınlandığı ilk dönemde zamanın ruhuna pek hitap etmediği için çok ses getirmemiş olsa bile, ilerleyen dönemde Türk Milliyetçiliğinin manifestosu olarak kabul edilecektir. 


İttihad ve Terakki'nin kurucuların içerisinde yer alan Hüseyinzade Ali ise, Bakü ve Tiflis'te Ahmet Ağaoğlu ile birlikte çıkardığı gazete ve dergilerle Türkçülük akımına yön veren şahsiyetlerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. 
1909'te Tiflis'te çıkardığı Hayat dergisinde, daha sonra Ziya Gökalp'in üne kavuşturacağı ve ilk kez başlangıcını Ali Suavi'de bulmak mümkün olan Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak düşüncesinin yılmaz savunuculuğunu yaptı (Akşin, 2001: 373). Türkiye'de ilk defa “Turan” kelimesi Hüseyinzade Ali tarafından dile getirildi ve bu kavramı kendisine soyadı alacak kadar benimsedi. 
Türkçülüğü en geniş ve hayali şekliyle “Turan” olarak algılıyordu. Başlangıçta, içinde bir ırkın yaşadığı sınırları belirsiz yurdun adı olarak coğrafi anlamda kullanılan “Turan” kelimesi, sonradan Türk kavimleri birliğinin en son hedefi gibi siyasi bir anlam kazandı (Ülken, 2023: 305). Osmanlı Türkçülük akımı içinde Turan ülkesinin efsanevi geçmişiyle kahramanlarını yücelten, bir özlem ve ülkü odağı olarak Turan kavramını popüler hale getirecek olan kişi Ziya Gökalp'tir. 
Hüseyinzade Ali'nin etkisiyle Gökalp “Vatan, ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir:Turan” dizelerini içeren meşhur “Turan” şiirini yazmıştır (Özdoğan, 2009: 395). 


Türkçülük konusunda hizmetleri bulunan diğer bir isim Ahmet Ağaoğludur. Azerbaycan Türkleri içinden tahsil için Avrupa'ya giden ilk genç olması ile dikkati çekmiştir. Azerbaycan'a dönüşünde Bakü'de Türkçe olarak çıkmakta olan Hayat gazetesinde makaleler yazdı. Kısa bir süre bu gazeteden ayrılıp yine bir Türkçe gazete olan İrşad gazetesini çıkarmaya başladı. Bu gazete de yazdığı yazılarda siyasi ve her türlü temel haklardan mahrum bırakılmış olan Azerbaycan Türklerinin hukukunu savunuyordu. Yine Türkçe mektep ve diğer irfan müesseselerini kurmak için kalemiyle mücadele ediyordu. Ayrıca, Ahmet Bey Paris'te iken tanışmış olduğu Jön Türklerden bazılarının yazılarına bu gazetesinde yer veriyordu (Akçura, 2018: 187-188). Yusuf Akçura, Hüseyinzade Ali ve Ahmet Ağaoğlu gibi isimler 1908 sonrası Osmanlı Devleti'ne geldiklerinde İttihadçı çevrelerin yakınında ya da bizzat içinde oldular (Soysal, 2009: 484). 


Jön Türklerin içerisinde çok farklı etnik kökenlerden gelen ve çok farklı fikirlere sahip insanların var olduğu ve bunların Osmanlıcılık çerçevesinde hareket ettikleri kabul görse de Cemiyetin ideolojisi konusunda kesin ifadeler kullanmak çok kolay değildir (Tunaya, 2011: 371). Bununla birlikte Türk Milliyetçiliği çağrıştıran bazı gelişmelerin altını çizmek yerinde olacaktır. 
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Cemiyetin liderlerinden birisi konumunda olan Ahmet Rıza ve ekibi 1906 yılında Bulgaristan'a gönderdikleri bir mektupta Müslüman olmayan bir Osmanlıyı cemiyete almanın ancak belli şartları olacağını belirtip cemiyetin “ halis bir Türk Cemiyeti” olduğunu ifade etmişlerdi (Akşin, 2001: 115) . İlk kurulduğu zamanlarda İttihad Terakki çok değişik etnik kökene mensup kişileri içine almış olsa bile, Osmanlı Hürriyet Cemiyeti”nin kurucularına ve ondan sonra cemiyete katılanlara göz atıldığında, bu kadroların büyük çoğunluğunun “Türklerden, gençlerden, yönetici sınıftan, mekteplilerden ve burjuva zihniyetlilerden” oluştuğu görülmektedir (Akşin, 2001:114). 1907 yılındaki birleşmeden sonra dizginler bu grubun eline geçecektir ve II. Meşrutiyeti bunlar ilan ettirecektir. 
Cemiyetin önde gelen isimlerinden Fethi Okyar ise Cemiyetin o günlerdeki ideolojisi ile ilgili olarak “ İtihad ve Terakki, o günün şartları içinde açıkça ifade edilmesi imkansız ve hatta başındakilerin de felsefe ve fikir yapısı olarak ifade edemeyeceği kadar şekilde Türk milliyetçisiydi” demektedir (Aktaran Semiz, 2016: 221-222). Zürcher'e göre de “İTC kendisi Türk milliyetçiliğinin ya da en azından Müslüman milliyetçiliğinin ağına çoktan, hatta 1908 devriminden bile önce düşmüştü. Cemiyet Osmanlıcılığı resmen destekliyor olmasına rağmen (gerçekten de, imparatorluk topraklarının üçte ikisi ya da daha fazlasından gönüllü olarak vazgeçmeksizin başka ne yapabilirdi) onun Osmanlıcılık yorumu neredeyse, Türk olmayanların Türkleştirilmesi düşüncesine dayanıyordu” (Zürcher, 2011: 193). 


Tüm bu ifadelere ve yorumlara rağmen yine de resmiyette İttihad ve Terakki Cemiyeti önemli ölçüde Osmanlıcılık düşüncesine yakındı. Türkçü ve milliyetçi aydınların akademik alanın dışına çıkıp siyasal düzeyde düşünceler üretmeye ve bunları bir ideoloji biçiminde sistemleştirmeye başlamaları ise ancak 
1908 yılını takip eden yıllar içerisinde olacaktı. 


II. Meşrutiyet Sonrası Dönemde Türk Milliyetçiliği ve Jön Türkler 


1908'te II. Meşrutiyet'in ilan edilmesini sağlayan en önemli faktör şüphesiz ki, İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin gücü idi. Cemiyet üyelerinin sayısını her geçen gün katlanarak artırırken ordunun da önemli bir kısmını kendisine bağlamıştı. İttihadçıların gücünden çekinen Sultan Abdülhamid Kanun-u Esasi?yi yeniden yürürlüğe koyup meşrutiyeti ilan etmek durumunda kalmıştır. O yıllarda “Hürriyet'in İlan”ı olarak isimlendirilen bu büyük olay imparatorlukta kısa süreli de olsa bir umut ve iyimserlik ortamının doğmasını sağlamıştır. Farklı etnik gruplara mensup kişiler özellikle de Müslümanlar ve Ermeniler İstanbul'da ortak kutlamalar yapmışlardır. Cemiyet, istibdat idaresine karşı hiç yılmadan uzun yıllar boyunca mücadele ettiği için ismi bir bayrak olmuştu. Ülke içinde ve dışında çok geniş bir hürriyet severler kitlesini kendi bünyesinde toplamıştı (Zürcher, 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2024: 84). Dahası, toplumsal taban açısından belki de ülkedeki en güçlü kuruluş yine İttihad ve Terakki Cemiyeti idi. 


I. Meşrutiyet'in getirdiği yeniliklerden birisi de genel seçimlerin yapılacak olmasıydı. Her tarafta kurduğu teşkilatıyla birden bire siyaset sahnesine çıkan cemiyet bütün ülkeye kök salmış olma durumundan faydalanarak Meşrutiyet'in ilk genel seçimlerinde yani 1908 yılının aralık ayında yapılan genel seçimlerde büyük ölçüde desteklediği adayları milletvekili seçtirmeyi başardı. 
Cemiyet, bu sayede Mebusan Meclisi'nde hakimiyeti ele geçirdi. Bir taraftan Meclis'i kontrol edip diğer yandan ise, kurulan hükümetler üzerinde -kendileri bakan olmasalar bile- etkinlik kurdular. 1908 yılından 1913 yılına kadar geçen süre boyunca Cemiyetin hükümetler üzerinde bir denetleme iktidarı kurduğu kabul edilmektedir. Bu seçimlere kadar Cemiyet kimliğine sahip olan örgüt, seçimlerle birlikte Meclis-i Mebusan?'da temsil edilmeye başlayınca bir ikilem ortaya çıkmıştı. İttihad ve Terakki bir Cemiyet miydi yoksa bir Parti miydi? 
Cemiyet-Parti ikiliği tartışması 1909 kongresinde önemli ölçüde giderildi ve Cemiyet ile Parti Meclis Grubunun ayrı ayrı tüzüklere sahip olması benimsendi. 
Bununla birlikte, Cemiyet partiye oranla daha güçlü bir kurum olma özelliğine sahipti (Çiftçi, 2016: 121). 1908'de Cemiyet koyu bir ittihad-ı anasırcı (Osmanlıcı) ve liberal bir programın savunucusu idi. Jön Türk Devrimi ile Osmanlıcılık yeniden tesis edilmeye çalışılıyordu (Uçar, 2018: 84). 


Bu dönemde basın-yayın üzerindeki denetim ve sansürün ortadan kalkması nedeniyle Osmanlı entelektüel hayatında dikkate değer bir canlanmanın ortaya çıktığı da görülmektedir. II. Meşrutiyet'in ilanı ile hiç olmadığı kadar fikri anlamda bir zenginlik söz konusu olmuş ve Peyami Safa'nın ifadesi ile ülke adeta “ fikir ve iddia panayırı” haline gelmiştir (Safa, 1999: 11). Böyle özgürlükçü bir ortamda, her türlü etnik grup kendi dergisini ve gazetesini çıkarıp sivil toplum örgütünü kurma imkânına kavuşmuştu. Yalnız görüldü ki, gayrimüslim örgütlenmelerin geleceğe dair bakış açıları ile İttihad ve Terakki'nin bakışı arasında derin uçurumlar bulunmaktaydı. Cemiyet “Müslümanların başat aktör olduğu bir devlet düzeni içerisinde tüm bağlılık ve sadakat formlarının yerini Osmanlı milli kimliğinin aldığı ve bunun üzerine merkeziyetçi modern bir devletin inşa edildiği bir geleceği öngörüyordu. Azınlık örgütlenmeleri ise değişimden Osmanlı-Rum 'u, oOsmanlı-Bulgar'ı oOsmanlı-Ermeni'si gibi çok katmanlı kimlikler üzerinden kurgulanmış ve adem-i merkeziyetçiliği teşvik edecek bir yapıyı öngörüyordu” (Zürcher, 2024: 84). Esasında, milliyetçilik yüzyılı olarak kabul edilen 19. yüzyıldan 20. yüzyıla girildiği bir dönemde Osmanlı İmparatorluğundaki çeşitli uluslar çoktandır “milliyetçi” ideolojilerin peşinden koşuyorlardı. Halbuki, o tarihlerde bir Müslüman Osmanlı gencinin, bir Türk milletine ait olma bilinci yoktu (Aydemir, 2020a). Böyle bir ortamda Türkler ise 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Ziya Gökalp'in deyimiyle “Osmanlı bayrağı altında şuursuz bir hayat” geçirmekteydiler. Osmanlı devletini tehlikeye düşürmemek için “Türklük yok 
Osmanlılık var diyorlardı”. O kadar ki milli marşları bile yoktu. 1908 
Temmuz'unda “Hürriyet'in İlanı”nı Selanik'te Fransız Milli marşını çalarak kutlamak durumunda kalmışlardı (Tunaya, 2011:379-380). 


İttihadçılar o dönemlerde ısrarla Osmanlıcılık vurgusu yapsalar bile, devrim sarhoşluğu geçince acı gerçek kendini göstermeye başlamıştı. Çünkü, Rum, Bulgar ve Ermenilerin özerklik emellerini gütmeyi sürdürdükleri kısa zaman içerisinde ortaya çıktı (Zürcher, 2011: 195). Meşrutiyetin ilanından sonra oluşan hürriyet ortamında özellikle gayrimüslim unsurlar, İttihad ve Terakki'ye ve Osmanlı Devletine karşı sert eleştiriler getirmeye başladılar. Örneğin Rumların ünlü milletvekili Boşo Efendi “Ben artık Osmanlı Bankası kadar Osmanlıyım diyerek Osmanlıcılık düşüncesinin zayıflığını gözler önüne seriyordu. Buna rağmen, Türk milletvekilleri, vatanımı kaybederim korkusu ile Vallahi Türk değilim, Osmanlılıktan başka hiçbir zümreye mensup değilim” demeğe mecbur edilmişti (Gökalp, 1990: 49). Açıkçası, Osmanlıcılık düşüncesine olan inanç oldukça zayıftı ve neredeyse Türklerden başka bu fikre pek inanan yoktu. Zaten, Meşrutiyetin ilanından sonra Müslüman azınlıklar da İngiltere ve Fransa'nın teşviki ile kendi Arap bölgelerinde “El la Merkeziye” ve “Cemiyet-i Islahiye” isimli dernekler kurdular. Bu derneklerin amacı, ilk önce özerklik elde edip, şartlar uygun duruma geldiğinde ise Osmanlı Devletinden ayrılarak bir bağımsız devlet kurmaktı (Semiz, 2016: 227) 


Öte yandan, Meşrutiyet ilan edildikten sonraki altı ay içerisinde çok can sıkıcı gelişmeler meydana gelmeye başlamıştı. “Düvel-i Muzzama”nın desteğini alan ulusların kıpırdamaları ve meşrutiyetin özgürlükçü ortamında yapılan faaliyetler -dikkatlerin meclis çalışmalarında toplandığı bir sırada- devletin yapısını değiştirici bir hal almıştır. 1908 yılı içerisinde Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesi, Avusturya-Macaristan'ın Bosna-Hersek'i ilhak etmesi ve Girit'in Yunanistan'a katılma kararı gibi olaylar sıkıntılı bir süreci başlatmıştır (Ahmad, 2014: 55) . 13 Nisan 1909 tarihinde 31 Mart olayının patlak vermesi ise henüz kurulmaya ve alışılmaya başlanmış olan hürriyetler sistemine ağır bir darbe indirmiştir. Örfi idare rejimine yeni hükümler eklenerek basın, toplantı ve fikir hürriyetleri önemli ölçüde kısıtlanmıştır. Siyasi partilerin büyük kısmı kapatılmış ve muhalif gazeteciler susturulmaya başlanmıştır (Tunaya, 2023: 27). Akyol'a göre “Jön Türkler her ne kadar hürriyet sloganını kullansalar bile otoriter bir zihniyete sahiptiler. Onların en derin arzusu Osmanlı İmparatorluğunu parçalanmaktan o kurtarmaktı Hürriyet ancak dolayısıyla kendilerini ilgilendiriyordu” (Akyol, 2009: 731-732). 
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Bu dönemde, Osmanlı'da iç huzur bir türlü sağlanamamış ve isyan hareketleri hız kesmeden yoluna devam etmiştir.1909-1910 yıllarında Katolik Arnavutlar isyan etmiş ve aynı yıllar içinde bir türlü çözülemeyen Arap meseleleri 
nedeniyle Yemen İsyan”ı patlak vermiştir. Tüm bu zorluklarla boğuşulurken 1911 
yılında İtalya “Medeniyet getiriciliği” iddiası ile Trablusgarp'a asker çıkarmıştır (Tunaya, 2023: 27-28). Bu bağlamda, Jön Türkler'in savunduğu Osmanlıcılık düşüncesinin yara aldığını söylemek mümkün görünmektedir. Bununla birlikte, Hanioğlu Jön Türklerin katı bir ideolojisinin bulunmadığını iddia etmektedir. 
O'na göre “İttihad ve Terakki temel amacı olan imparatorluk kurtarıcılığını gerçekleştirmek için değişik siyasetleri uygulamakta sakınca görmüyordu. 
Türkçü, İttihad-ı-İslamcı ve Osmanlıcı siyasetlerin hepsine aynı anda destek verebiliyordu. Bunu bir ideolojik zafiyet olarak nitelemek mümkün olduğu gibi temel amacı elde etmeye yönelik bir pragmatizm olarak görmek te mümkündür” (Hanioğlu, 2009: 254). Cemiyet için son tahlilde vatanın kurtarılması önemli olduğu için Enver Paşa gibi bir önder de hem Türkçü hem de Panislamist olabiliyordu. Ya da İslamcı fikirlerin önde gelen isimleri Mehmet Akif Ersoy ve Şeyhülislam Musa Kazım Efendi ile iktisadi liberalizmin savunucusu Cavit Bey aynı örgüt çatısı altında faaliyet gösterebiliyorlardı. Bu açıdan bakıldığında, Hanioğlu'nun işaret ettiği gibi Cemiyet'in oldukça pragmatist bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkün görünmektedir. Cemiyet hem İslamcı, hem Türkçü hem de Batıcı olabiliyordu. Gerçekten de Jön Türklerin en büyük ideoloğu Ziya Gökalp 1913-1914 yılları arasında yazdığı Türk Yurdu dergisinde ısrarla “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muassırlaşmak” vurgusu yapıyor ve bunu “Türk Milletindenim, İslam Ümmetindenim, Avrupa Medeniyetindenim” şeklinde formüle ediyordu (Ünüvar, 2011: 132). 


Aslında, Hürriyet'in ilanından itibaren Türkçülük düşüncesine hizmet 
eden bazı çalışmaların ortaya çıktığına şahit olunmaktadır. Bu bağlamda, 1908 
yılında siyasal anlamda olmasa bile “Türk ulusunun yazılı tüm çalışmalarını ve faaliyetlerini incelemeyi” amaçlayan Türk Derneği' nin kurulduğu görülmektedir (Göçek, 2009: 74). Yine Türk kimliğinin oluşturulması kapsamında pek çok girişim birbirini takip etmiştir. 31 Ağustos 1911 tarihinde Türk öğrencilerine yurt sağlamak amacıyla Türk Yurdu Cemiyeti kurulmuştur. Cemiyet Türkçülüğün gelişmesinde önemli katkılar sağlayacak olan Türk Yurdu dergisini de çıkartmaya başlamıştır. Trablusgarp Savaşı ile Osmanlı için felaket günlerinin başlaması, Türkçülük hareketine hız kazandırmıştır. Türkçülük hareketine ivme kazandıracak bir başka önemli kuruluş ise Türk Ocagı'dır. Türk Ocağı Jön Türklerin önde gelen isimleri olan Mehmet Emin Yurdakul, Ahmet Ağaoğlu ve Ahmet Ferit Tek gibi isimler tarafından 25 Mart 1912 tarihinde kuruldu. Ocak özellikle İstanbul'da çok etkindi ve cuma günleri yapılan konferanslara kadın 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erkek ayrımı yapılmaksızın herkes katılabiliyordu. Ocağın yayın organı haline gelen Türk Yurdu dergisinde milli iktisat konusunda yazılan makaleler büyük ilgi görüyordu. Örgüt, imparatorluğun her tarafında kulüpler kurdu ve Türk milliyetçiliğinin yayılmasında lokomotiflik görevi üstlendi (Akşin, 2007: 86). 


İmparatorluğun bir başka önemli kenti Selanik”te 1910 yılından itibaren Ömer Seyfettin ve Ali Canip gibi edebiyatçılar tarafından Türk diline hizmet etmek amacıyla Genç Kalemler dergisi çıkartılıyordu. Bu dergide bir müddet sonra Ziya Gökalp de yazılar yazmaya başladı. Bundan sonraki sayılarda Türkçülük ve Turancılık gibi konuların da dergide dile getirildiği görülmekteydi (Ağaoğulları, 2013: 299). Ayrıca, İttihad ve Terakki Cemiyeti her ne kadar Osmanlıcı bir siyaset izliyor gibi görünse bile, dil meselesini çok önemsiyordu. 
Bu bağlamda, imparatorluktaki tüm okullarda Türk dilinin kullanılmasını şart koşan bir eğitim siyaseti güdüyordu (Göçek, 2009: 73). 


Jön Türklerin kaderini çizen olaylar, 1911'deki yılında gerçekleşen Trablusgarp Savaşı ve sonrasında Balkan devletleri ile yapılan savaşlardır. Bab-ı Ali'nin Libya'yı savunmaktaki başarısızlığı, Arapların gözünde itibardan düşmesine ve Arapların imparatorluğun yeniden canlanması konusundaki inançlarını yitirmelerine yol açacaktı. Daha acı olan gerçeklik ise, Balkan savaşları ile uzun yıllardır İmparatorluğun kalbi durumunda olan ve İmparatorluğa çok uluslu olma niteliği kazandıran Rumeli'nin kaybedilmiş olmasıydı. Jön Türklere önderlik eden pek çok asker ve devlet adamı Rumeli topraklarında doğmuş, okumuş ve görev yapmıştı. Bu toprakların kaybedilmiş olması Jön Türklerin Osmanlıcılığa olan inancını yitirmesine yol açmıştır. Balkan Savaşlarından sonra Türkçülük siyasetinin daha fazla rağbet gördüğünü söylemek mümkündür. Ayrıca, bunlara 1912 yılında gerçekleşen Arnavutların bağımsızlık ilanını da eklemek mümkündür. Müslüman Arnavutların böyle bir girişimde bulunması aslında Jön Türklerin düşüncesinde önemli bir yeri olan İslamcılık düşüncesine de zarar verip Türkçülük düşüncesinin iyice güçlenmesine yol açmıştır (Ahmad, 2023: 212-214). 


Balkan Harbindeki yenilgi ve bunun yarattığı ruh düşkünlüğü özellikle genç Türkler üzerinde aşağılık duygunun ortaya çıkmasına neden olmuştu. İşte böyle bir dönemde ortaya çıkan Türk milliyetçiliği genç neslin yeniden ayağa kalkması ve aşağılık duygusundan kurtuluşunda önemli rol oynayacaktı (Aydemir, 2020b: 455). İmparatorluğun diğer uluslar tarafından terkedildiği ve Osmanlı'nın büyüklüğünün doğuya yayılarak sürdürülebileceği inancı yaygınlaşmaya başladı. Bu bağlamda, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul ve Ömer Seyfettin gibi yazarların “Turan” düşüncesini anlattığı çalışmalar gençler tarafından büyük rağbet görüyordu (Ağaoğulları, 2013: 300). Bu bağlamda, İttihad ve Terakki'nin liderleri de memleket içinde Turan idealini “Türk ırkının 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canlandırılması” vurgusuyla ideolojik bir mobilizasyon aracı olarak kullandılar. 
Enver Paşa'nın liderliğini üstlendiği bir gençlik örgütü olan “Türk Gücü Cemiyeti” ise “Turan'ın akıncısı” olarak takdim edildi (Özdoğan, 2009: 398). 


Öte yandan, Jön Türkler I. Balkan Savaşının devam ettiği bir zamanda 23 
Ocak 1913 tarihinde Bab-ı Ali Baskınını gerçekleştirip yönetime tamamen hakim oldular. Bu süreçten sonra Talat, Enver ve Cemal Paşa gibi İttihadçı liderler İmparatorluğun kaderini çizmeye başladılar. Mutlak iktidarlarının ilk gündemi Balkan Savaşlarındaki hezimetten sorumlu tutulan yaşlı subayların tasfiyesi idi. 
İlk etapta dönemin harbiye nazırı İzzet Paşa bunu reddetmiş olsa da, 4 Ocak 1914 
tarihinde harbiye nazırlığına gelen Enver Paşa bunu gerçekleştirecekti. Ayrıca, Enver Paşa Teşkilat-ı Mahsusa isimli gizli bir örgüt kurup kendisine bağlayacaktı (Ağaoğulları, 2013: 302). Jön Türkler için güçlü ordu ve güçlü bir ekonomi her şeyden daha fazla öncelik arz ediyordu. O dönemlerde, ağırlaşan dış borç yükü, endüstride daha fazla dışa bağımlı hale gelinmiş olması, üretim araçlarına önemli ölçüde gayrimüslimlerin sahip bulunması milli iktisat politikalarını zorunlu hale getirmişti. Milli iktisat politikası Friedrich List”in fikirlerinden esinlenerek ulusal bir burjuvazi yaratılmasına dayanmaktaydı. Bu bağlamda, ittihadçıların fikir babası olan Ziya Gökalp de 1913'ten itibaren yazdığı yazılarla bu politikalara destek veriyordu (Ünüvar, 2011: 132). 


İttihad ve Terakki kadroları, ülkeyi ekonomi ve siyasette yabancı devletlerin tahakkümünden kurtarıp tam bağımsız bir devlet oluşturmayı kendilerine hedef edinmişlerdi. Özellikle, Balkan Savaşlarının sona ermesiyle birlikte “antiemperyalizm” ittihadçılığın baskın karakterlerinden biri haline gelmişti (Hanioğlu, 2009: 257). Bu nedenle, kapitülasyonların kaldırılması ve 
milli iktisat meselesi Cemiyetin 1913 kongresinde de ele alınmıştı. Nitekim 1914 
yılının Eylül ayında Meclis-i Mebusan kapitülasyonları kaldıracaktı. İttihadçılar, Türklerin sanayi sahasında atacağı milli adımları desteklemek amacıyla 30 Nisan 1914'ten itibaren “Sanayi Dergisi” çıkarmaya başlamışlardı. Fabrikalarda çalışacak kişilerin mümkün olduğu kadar Türk kökenli olmaları sağlanmaya çalışıldı. 23 Mart 1916 tarihinden itibaren şirket yazışmalarının Türkçe yapılması zorunlu hale getirildi (Semiz, 2016: 238-239). Yine bu hedefleri doğrultusunda genç kitleyi “milli meselelere karşı endoktrine ve mobilize etmek için...icabında savaşa hazırlamak için 1913 yılında Müdafa-i Milliye, Türk Gücü Derneği ve... Osmanlı Güç Derneği” ni kurmuşlardı. Cemiyetin siyasi ve iktisadi bağımsızlık mücadelesi ve bu mücadeleyi toplumsal tabana yayma çabası, Cumhuriyete giden yolda bir kilometre taşı olarak nitelendirilmiştir (Yücel ve Boz, 2023: 23-25). 


Jön Türkler 1913'ten sonraki dönemde Türk Milliyetçiliğine yöneldiklerinde, dinde reform çabası içerisine de girmişlerdir. Bizzat çıkardıkları 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İslam Mecmuası'nda çok kadınla evlenme, boşanma, gibi meseleleri tartışıp bu konularda yeni bir islam yorumu getirmeye çalışmışlardır. İttihadçıların İslamcılık alanında yenilikler yapma isteklerinin yanında “asıl büyük ve reformcu buluşları layiklik ilkesine içten bağlılıkları olmuştur”. Aslında, bu durum tüm milliyetçiliklerin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (Tunaya, 2011: 378- 379). Bu bakımdan, İttihad Terakki Cemiyeti'nin bu alanlarda yapmış olduğu çalışmalar daha sonraki yıllarda ülkeyi modemleştirme çabası içine girecek olan Cumhuriyetçi kuşaklara ilham kaynağı olmuştur. 


I. Dünya Savaşı'nın hemen öncesine gelindiğinde Türkçülük tümüyle siyasal bir nitelik kazanmış durumdaydı. Devletin tek hakimi durumunda olan İttihadçılar 1914 yılı içerisinde en kritik ve belki de en hatalı kararlarını vererek İmparatorluğun savaşa girmesine yol açtılar. Bu kararın verilmesinde Balkan Savaşı'nda kaybedilen yerlerin geri alınabileceği düşüncesi etkili olmuştur. Savaş süresince Teşkilat-ı Mahsusa”ya bağlı Jön Türkler Orta Asya'ya gidip Türkçülük propagandası yaptılar. Aralarında Mehmet Akif gibi İslamcılarında bulunduğu bazı Jön Türkler ise Arabistan'a gidip İslamcılık çerçevesinde faaliyetlerde bulundular. Karşıt cephelerde savaştığımız Ruslara ve İngilizlere bu şekilde zorluklar çıkarabileceğimiz planlanmıştı. Jön Türklerin bu faaliyetleri aynı ittifak içerisinde yer aldığımız Almanlar tarafından da destekleniyordu (Ağaoğulları, 2013: 301). İttihadçıların bu konuda çok başarılı olduğunu söylemek mümkün değildir. Zaten, 1918 yılına gelindiğinde ise savaş kaybedilecek ve savaşın sorumlusu olarak görülen ittihadçı liderler ülkeden kaçmak zorunda kalacaklardır. 
Böylece, İmparatorluğun son on yılına damga vuran Jön Türklerin macerası acı bir şekilde sona ermiştir. Ancak, onları savunduğu düşüncelerin önemli bir bölümü Cumhuriyet döneminde yeni bir ruhla yeniden canlanacaktı. 


Sonuç 


Jön Türk Hareketlerinden birincisi olarak kabul edilen Yeni Osmanlılar'ın ülkelerini geliştirmek ve modern bir siyasal sistemi getirmek için gizli örgütlenme kurarak yola çıktıları görülmektedir. En önemli amaçları Fransız Devrimi sonrası ortaya çıkan milliyetçilik hareketlerinin Osmanlı Devleti üzerinde ortaya çıkartabileceği olumsuz sonuçları ortadan kaldırmaktı. Bu nedenle, ülkelerini bölünmekten kurtarmak için meşruti bir yönetim modelini savunmuşlardır. Bu bağlamda, kurtarıcı bir ideoloji olarak Osmanlıcılık düşüncesinin benimsendiği görülmektedir. Aynı zamanda, islami değerler ile batının liberal değerlerinin bir sentezini yapmak istedikleri anlaşılmaktadır. 
Bununla birlikte, bu hareketin içerisinde yer alan bazı isimlerin Türk dili konusunda önemli hizmetlerinin olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Zaten, zamanın ruhu gereği o dönemde siyasal anlamda Türkçülüğü savunmaları 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mümkün değildir. Yeni Osmanlılar en büyük amaçları olan meşruti rejimin ilan edilmesini sağlamış olsalar da kısa süre içerisinde pasifize edildiler ve hareket gücünü kaybetti. 


Bu hareket belli bir süreliğine susturulmuş olsa bile, onların yolundan 
giden başka bir Jön Türk Hareketi onların fikirlerini yeniden canlandırdı. 1889 
tarihinde İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin nüvesini teşkil eden İttihad-i Osmani kuruldu. Kurucuları arasında belirgin bir görüş birliğinin bulunduğunu söylemek mümkün olmasa bile, aynen Yeni Osmanlılar'da olduğu gibi vatanı kurtarmak amacıyla Osmanlıcık düşüncesinin etkili olduğu görülmektedir. Bu bakımdan, iki Jön Türk Hareketi arasında bir hedef birliği ve devamlılık söz konusudur. 
Cemiyetin neredeyse ilk çeyrek yüzyılında siyasal anlamda Türkçülük akımının pek yer etmediğini görmekteyiz. Bununla birlikte, o yıllarda Türkçülük idelojisinin alt-yapısını hazırlayan bazı gelişmelerin var olduğuna şahit olunmaktadır. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türkçülüğe dair önemli eserler yayınlanmaya başlanmıştır. Bu eserler büyük ölçüde, dil, edebiyat ve tarih alanında olmakla birlikte II. meşrutiyet sonrasında Türkçülüğe doğru evrilecektir. 
II. Meşrutiyet döneminin resmi ideolojisi Osmanlıcılık olsa bile bu ideoloji Balkan Savaşları gibi siyasal olaylar nedeniyle önemini yitirmiştir. Bu bağlamda, milleti bir arada tutabilecek ülkeyi ayağa kaldırabilecek bir ideoloji olarak Türkçülük ön plana çıkmıştır. Bu süreçte, İttihad ve Terakki içerisinde yer alan, Hüseyinzade Ali, Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul gibi isimlerin önemli hizmetler gördüğü anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, Jön Türklerin milliyetçilik, laiklik, kadın hakları ve milli iktisat modeli konularında yaptığı icraatlar Cumhuriyeti kuran kadrolar için oldukça ilham verici olacaktı. 


Öte yandan, Jön Türkler imparatorluğun son on yılına damga vurdular. 
II. Meşrutiyet'in ilan edilmesini sağlayıp kısa süreli de olsa çok özgürlükçü bir ortamın kurulmasına öncülük ettiler. Ancak, onların en önemli amacı ülkenin bekasıydı ve ülkenin güvenliğini sağlamak gerekçesiyle hürriyetçiliği hep ikinci plana attılar. Önceleri şartlar öyle gerektirdiği için Osmanlıcılığı savunmuş olsalar bile, 1913 yılından sonraki süreçte yine zamanın ruhu öyle gerektirdiği için Türkçülük ideolojisini ön plana çıkardılar. Bu açıdan değerlendirildiğinde Jön Türk Hareketi'nin oldukça pratik ve rasyonel bir hareket olduğu sonucuna varmak mümkündür. Ama, onların belki de rasyonel olmayan ve bugün bile hep tartışılan tercihleri ülkeyi I. Dünya Savaşına sürüklemeleriydi. Bu tercih İmparatorluğa çok pahalıya mal olacaktı. 
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GASPIRALI İSMAİL VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ 


Bilge Kağan ŞAKACI! 
Selçuk ÖZKAYA? 
Merve GÜNESEN3 


Giriş 

İsmail Gaspıralı, 21 Mart 1851'de Kırım'da bulunan Bahçesaray yakınlarındaki Avcıköy?”de doğmuştur. Babası Kırım'ın Gaspıra köyünde doğmuş ve Çarlık ordusundan emekli bir teğmen olan Mustafa Alioğlu Gasprinskiy”dir. 
Annesi ise köklü bir mirza ailesinin kızı olan Fatma Sultan?'dır (Kırımlı, 1996: 392). İsmail Bey, Rus resmi kurallarına göre babasından kendisine aktarılmış olan soyluluk unvanı sebebiyle, babasının doğum yerini belirten “Gasprinski” adıyla anılmaktadır. Bu isim Türkçe'ye “Gaspıralı” olarak çevrilmektedir (Akpınar, 2005a: 16-17). Bu sebeple Türkçe'de İsmail Gaspıralı veya Gaspıralı İsmail Bey adının kullanılması uygun görülmektedir. İsmail Bey; büyük fikir adamı, yazar, edebiyatçı, gazeteci, yayımcı, eğitimci, belediye başkanı ve “Dilde, Fikirde, İşte Birlik!” sözünün sahibidir (Şakacı, 2017: 230). Ancak İsmail Gaspıralı'nın yaşamını tek cümlede ifade etmek gerekirse: “O Türk olarak doğdu. Türklük için çalıştı ve mutlu olarak öldü” denebilir (Hablemitoğlu, 2006: 105). 


İsmail Gaspıralı, ilköğrenimine Bahçesaray?da, mahalli bir Müslüman mektebinde başlamış ve ardından 10 yaşında Akmescid Erkek Gimnazyumu olarak anılan askeri koleje gönderilmiştir (Kırımlı, 2005: 392). İki yıl bu kolejde eğitim gördükten sonra, önce Varonej”deki askeri liseye ve daha sonra Moskova askeri lisesine nakledilmiştir. Bu süreçte Moskova'da bulunduğu bölge, Onda milliyetçilik duygularının oluşmasına etki etmiştir. Gaspıralı'nın askeri lisede okuduğu sırada 1867'de Girit'te Rum ayaklanması başlamıştır. Arkadaşı Mustafa Mirza Davidoviç ile gizlice okuldan kaçarak Rusya'dan ayrılmışlardır. 
İstanbul'da gönüllü subay olup Girit'teki ayaklanmaya karşı Türk tarafını desteklemek istemişlerdir (Devlet, 1988: 15-16). Ancak Odesa'da yakalanmışlardır (Kırımlı, 1996: 392). Böylelikle İsmail Bey'in Moskova'daki eğitim hayatı sona ermiştir. 1868?de, 17 yaşındayken, Bahçesaray'da bulunan 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Zincirli Medrese”de zorunlu olarak ayda 400 ruble maaşla Rusça öğretmenliğine atanmıştır (Togan, 1994; 4). Bu süreçte kendini yoğun bir biçimde Rus edebi ve felsefi eserlerini okumaya vermiştir (Kırımlı, 1996: 392). 


Moskova'daki öğrenimi sırasında milliyet duygusu iyice açığa çıkmış ve güçlenmiş olan İsmail Bey, milletine hizmet etmek amacıyla Osmanlı ordusunda subay olmayı bir hedef olarak belirlemiştir. Bu amaç için Fransızca öğrenmeyi gerekli görmüş, İstanbul'u bilen Kırımlılardan ve bu kentteki akrabalarından Fransızca'yı öğrenmiştir. Öğrenimini tamamlamak ve askeri lisede belli ölçüde öğrendiği Fransızca'yı ilerletmek için 1871'de Kırım'dan ayrılarak İstanbul, Viyana, Münih ve Stuttgart üzerinden Paris'e gitmiştir. Frengistan Mektupları, Darürrahat Müslümanları, Avrupa Medeniyetine Bir Nazar-ı Muvazene adlı eserlerinde Avrupa seyahati ve gözlemlerinin izlerine rastlamak mümkündür (Akpınar, 2005a: 24-25). Paris'te geçirdiği iki yılda, ünlü Rus yazarı Ivan Turgenyew'e asistanlık yapmak da dahil, türlü işlerde deneyim kazanmıştır (Kırımlı, 1996: 392). 


1874 yılına kadar Paris'te kaldıktan sonra İstanbul'a gelmiştir. 
İstanbul'da yaşayan amcası Süleyman Efendi'nin yanında kaldığı dönemde Osmanlı Devleti”ndeki harp okuluna girmek için çaba göstermiştir. Ancak Rus büyükelçisi Ignatiyev bunu öğrendiğinde engel olmak için Sadrazam Mahmud Nedim Paşa üzerinde nufüzunu kullanmıştır (Togan, 1994: 4-5). İsmail Bey'in gazeteciliği ve yazarlığı da İstanbul?da başlamıştır. Bu kentte bulunurken bazı Rus gazetelerine İstanbul ve Osmanlı yaşantısına dair, Yusuf Akçura'nın (2001: 76) deyişiyle “doğulu renklerle süslü, yarı hayali mektuplar” yazmıştır. 1875'te Kırım'a döndüğünde ise dünyada olup bitenleri kavramış ve gerçekleştirmek istediği projeler zihninde belirmeye başlamıştır. Edindiği bilgi ve gözlemleri ışığında Kırım Türklerinin sosyal yaşantısını incelemiş; köy köy dolaşarak halkın arasına karışıp onların problemlerine şahitlik etmiştir. Buradaki gözlemlerinin etkisi eserlerinde görülmektedir. 1874 ve 1878 yılları arasındaki deneyimlerini 1906'da yayımladığı Gün Doğdu adlı hikayesinde, kendisinden Danyal Bey karakteriyle bahsederek aktarmıştır. Hikayedeki Danyal Bey, bir gazete çıkarma ve milleti dünyadan haberdar etme arzusundadır. 
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Gaspıralı İsmail 
Kaynak: O https://www.trthaber.com/haber/kultur-sanat/turk-dil-birliginin-fikir- adami-ismail-gaspirali-566054.html 


1875'te “Yalta İslam Mektebi”nde Rusça öğretmenliğine atanmış ve bu esnada ilk evliliğini yapmıştır. 1878'de Bahçesaray'da belediye başkan yardımcısı seçilmiş ve bir yıl sonra da belediye başkanı olmuştur. Belediye başkanlığı görevini 1882 yılına dek sürdürmüştür (Akpınar, 2005a: 25-28). 
Gaspıralı, ilk iş olarak belediyenin bütçesini düzene sokmuştur. Daha önce Paris gibi modem ve düzenli bir kenti görmüş olduğundan, burada da öncelikle düzensizlik ve pislikle mücadele etmiştir. Kentin ana bahçesi ve pazar yerini düzenlemek gibi işlerden sonra belediye bütçesinden eğitim kurumlarına para aktarılmıştır. Gaspıralı, bu süreçte Rus-Tatar okuluna ve 1880”de açılan iki sınıflı Kırım Tatar milli okuluna öğretmen ve kitap temin etmekte yardımcı olmuştur. 
Aynı zamanda Gaspıralı belediye başkanlığı sırasında müslüman ve gayrimüslim toplulukları birbiriyle uzlaştırma gayreti içine girmiştir (Devlet, 2011: 41-43). 


İkinci evliliğini Zühre Hanım'la gerçekleştirmiştir. Bu evlilik aracılığıyla Akçura ile akraba olmuştur. Bu akrabalık, Akçura'nın küçük yaşlardan itibaren İsmail Bey'in çalışmalarına yakından tanıklık etmesine olanak sağlamıştır. Bu ilişki, sonraları Rusya Türklerinin ve müslümanlarının siyasi ve kültürel haklarının elde edilmesinde birlikte çalışmalarıyla devam etmiştir. Akçura, İsmail Bey'i üstadı olarak kabul etmiştir. Nitekim İsmail Bey'in ölümünden sonra “Muallime Dair” adlı eserinde Gaspıralı?'dan Türk milletinin “muallimi” olarak bahsetmesi buna işarettir. 
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Gaspıralı, 24 Eylül 1914'te 63 yaşındayken vefat etmiştir. 
Bahçesaray?'daki cenaze törenine 6 bin civarı kişi katılmıştır. Türk Yurdu dergisi ise Gaspıralı için özel bir sayı yayımlamıştır (Akpınar, 2005a: 32-60). 


Eğitim Çalışmaları 


İsmail Bey'in 1880'de Litvanya Tatarları arasına yaptığı seyahat, onu oldukça etkilemiştir. Rusya Müslümanları eserinde, “modernleşme”nin İslam toplumlarına sağlayacağı yararları açıklamak istediğinde, “Batılılaşmış” Müslümanlara Litvanya Tatarları'nı örnek göstermiştir. Litvanya Tatarları, Tatar ulanlarından türemişlerdir. Polonya ile mücadele için Litvanya knazları tarafından yiğit süvari ve sadık muhafız olarak kiralanmışlardır. Bahsedilen askerlerden bazıları kendilerine verilen geniş imtiyazlar sayesinde ve Litvanyalı kadınlarla evlenmeleri sebepleriyle Litvanya'ya yerleşme kararı almıştır. Eşleri Tatarca bilmediğinden, Litvanya Tatarlarının birinci nesli daha çok Litvanyaca konuşmuştur. Ancak birkaç nesil sonrasında Tatarca kullanımlarından kalktığından, Litvanya dili Tatarların milli dili olmuştur (Gaspıralı, 1885 (200514: 105). Onların eğitimli, bilgili oluşu ve kadınlara değer vermeleri İsmail Bey'in dikkatini çekmiştir. Din anlayışları ve sosyal yaşantıları da İsmail Bey'in beğendiği özelliklerindendir (Akpınar, 2005a: 29). Gaspıralı'nın eğitim anlayışı da öncelikle batılılaşmaya dayanmaktadır. Ona göre Avrupalılar bilgi ve teknolojiyi İslam dünyasından almış ve geliştirmiştir. Ancak İslam dünyası eskisi kadar bilime önem göstermediğinden zamanla geri kalmış ve karanlığa gömülmüştür (Akpınar, 2022: 18). 


Modernleşme, Gaspıralı için bir varlık-yokluk meselesi olarak görülmektedir. Modernleşmenin önündeki en büyük engel ise cehalettir. 
Cehaletin yenilmesi ise eğitim ile mümkündür. Böylece modernleşme, Batılı ülkelerin bilim ve eğitim düzeyine ulaşmakla mümkün olacaktır. Bu amaç için ayrıca 1884 yılında Bahçesaray'da bir okul açmıştır. Gaspıralı için okuma-yazma; modernleşme ülküsü içinde en önemli basamaklardan birisini oluşturmaktadır. 
Çünkü Batı'nın bilim ve eğitim düzeyine erişmek ve aynı zamanda dil birliğinin sağlanarak Türklük bilincine varmak ancak okur-yazar bir milletle olanaklıdır. Bu nedenle coğrafi olarak da belirtilen yöntemin yaygınlaştırılmasını amaçlamış; İdil-Ural bölgesine, Kafkasya'ya, Mısır'a, Türkistan'a ve Hindistan'a seyahat ederek okuma-yazma kursları açılması için çaba sarf etmiştir. Bu amaca yönelik olarak bilimsel bilgiler içeren kitapları da ya kendisi yazmış ya da Osmanlı 


4 Köşeli parantez içinde gösterilen tarih, ilgili kaynağın çevirisinin basım tarihidir. Çalışmanın 
asıl tarihi ise köşeli parantezin sol tarafında gösterilmiştir. 
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Devleti, Fransa ve Rusya'da bulunan kitaplardan yararlanarak hazırlamıştır. 
Bunun önemi medreselerin modemnleştirilmesi açısından vurgulanmalıdır. Çünkü medreselerde dine ilişkin kitapların pek çoğu Arapça iken; din-dışı konulardaki Arapça olmayan kitaplar ise güncelliğini yitirmiş kaynaklardır (Akpınar, 2008: 26-57). 


Kendisi de Rusya'da yayımlanan İslami kitapların ya dine ilişkin olduğunu ya da faydasız masallardan ibaret olduğunu belirtmekte; sanat ve bilimle ilgili kitapların olmamasını büyük bir eksiklik olarak nitelemekte, çağın gerisinde kalmamak için bu eksikliğin kapatılması gerektiğini ifade etmektedir (Gaspıralı, 1884 (2008): 250). Bu sorunun çözümü olarak belirtilen yöntemi izlemiş olan Gaspıralı, kendi matbaasında onlarca ders kitabı yayımlamıştır. Bu ders kitapları da tıpkı Tercüman gibi, açık ve sade bir dille yazılmış; herkese hitap eden bir niteliğe sahiptir (Akpınar, 2008: 52-57). 


1893'te “Usul-i Cedit” eğitimini yaymak, düşüncelerini duyurmak ve aynı zamanda o bölgeyi yakından tanıyabilmek için Türkistan seyahatine çıkmıştır. Gaspıralı, eğitim reformunun ilk uygulamasını 1884'te Bahçesaray'da bulunan kendisinin açtığı ilkokulda gerçekleştirmiştir. Bu uygulamanın daha önce bir benzeri yapılmadığından mali kaynağın bulunması, öğretmen yetiştirilmesi, izlence hazırlanması, araç gereç temini ve ders kitaplarının basımı gibi işleri kendisi üstlenmek durumunda kalmıştır (Kırımlı, 1996: 392). “Usul-i Savtiye” olarak adlandırdığı bir metotla 40 gün sonunda halkın da bulunduğu açık bir imtihan sonucunda tekniğinde başarılı olduğunu göstermiştir. Bu yöntem öncelikle harflerin seslerinin örneklerle açıklanmasıyla başlamakta, sonrasında ise bir ya da iki ünlü ya da ünsüz harften oluşan hecelere sahip basit sözcüklerin öğretilmesine dayanmaktadır. Bu sayede kısa zamanda okuma-yazma öğretilebilmektedir (Akpınar, 2008: 52-57). 


Onun bu denemesi, ileride daha da geliştirilebilecek bir eğitim sistemini Rusya'daki Müslüman okullarına yayacak bir inkılap mahiyetini taşımaktaydı. 
Usul-i cedidin yerleştirilmesi konusu Gaspıralı'nın mücadele alanı olmuştur. 
Gaspıralı, Rusya sınırları içinde Müslümanların yaşadığı yerleri sıklıkla ziyaret ederek usul-i cedidi tanıtmayı ve benimsetmeyi kendine görev edinmiştir. Pek çok Türk bölgesinde bilinirlik kazanan Tercüman ise onun önemli propaganda araçlarından olmuştur. İlk usul-i cedit okulunun açılışının üzerinden henüz 10 yıl geçmeden, çeşitli Türk bölgelerinden Gaspıralı”yı destekleyen aydın fikirli mollalar, muallimler, Müslüman zenginler ortaya çıkmıştır. 1895'te tüm Rusya İmparatorluğu içindeki usul-i cedidin uygulandığı okullar 100'ü geçmiş ve hatta 1914'te bu sayı 5 bini bulmuştur. Sonuç olarak, usul-i cedit adını verdiği bu sistem kısa zamanda yaygınlaşmıştır. Bu tabirden yola çıkılarak, 1917*ye kadar olan 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zaman diliminde Rusya'da bu eğitimde yetişen milli-reformist kadrolar, Cedidciler olarak adlandırılmıştır (Kırımlı, 1996: 392-393). 


Gaspıralı'nın eğitim anlayışı ve bu konudaki tüm çalışmaları, Onun dünya görüşü ve idealleriyle doğrudan doğruya bağlantılıdır. O'na göre Rusya Müslümanlarının eğitimi, bir amaç değil, ancak araçtır. Gaspıralı, modem bir Türk-İslam dünyasını oluşturmayı amaçlamıştır. Eğitim ise bu idealin temeli olmuştur (Akpınar, 2022: 11). 


Gaspıralı'nın dönemin Rusya müslümanlarının genel bilgi ve kültür seviyesini resmeden önemli saptamaları bulunmaktadır. 1870”lerde basılmış pek çok dini kitabın yanında fen ve edebiyat alanında yalnızca üç adet risalenin bulunması bu saptamalardandır. Bir diğeri de ilgili dönemde Rusya Müslümanlarının, Newton ve Kepler'in buluşlarından henüz habersiz durumda olup Batlamyus'un anlayışı ile dünyayı anlamlandırmalarıdır”. Gaspıralı bu durumu, Batı'nın 400 yıl önceki durumuna benzetmekte ve Batı'nın 400 yıl gerisinde olunduğu saptamasında bulunmaktadır. Ancak 1901'e gelindiğinde bilim ve edebiyat kapsamındaki kitapların sayısının 300”e ulaştığını belirtmekte; bunu bir ilerleme olarak görmektedir. Bu kitapların içerikleri coğrafyadan felsefeye, astronomiden sağlık bilgilerine çeşitlilik göstermektedir. Tiyatro, okuma metinleri ve birkaç roman da edebiyat kapsamında yer alan kitaplardandır. 
Gaspıralı, edebiyat konusunda eksikliği de vurgulamakta; dönemin bilimsel bilgiler bilen, aydın, medrese mezunu, Rusça ya da Fransızca gibi yabancı dilleri bilen, hekimlik, mühendislik, avukatlık gibi meslek erbabı olan gençlerini edebiyata davet etmektedir. İlgili gençlerin ulusal edebiyata katkılarının görülmediğini belirten Gaspıralı, bir Rus aydınının Rusça yazmaması gibi bir durumun söz konusu olmadığı gibi bu gençlerin de Türkçe yazmamalarının söz konusu olamayacağını belirtmektedir. Ayrıca bu gençlere, bildikleri yabancı diller üzerinden o dillerde yazılmış olan bilimsel kaynaklara ulaşarak hem kendileri hem de Müslümanların modernleşmesi için ufuklarını genişletmeleri gerektiği de Gaspıralı tarafından vurgulanmaktadır. Gaspıralı son yıllarda böyle gençlerin sayılarının arttığını belirtmekte ve modernleşme ülküsü adına ümitvarlığını dile getirmektedir. Öyle ki uygun bir eğitim, Müslümanların da görüp anlayacak, duyup işitecek olduklarını gösterecek; modernleşme ve Batı ülkelerinin düzeyine erişme açısından olanak sağlayacaktır. Gaspıralı'nın modernleşme ülküsü yalnızca Müslüman erkeklerle sınırlı değildir. Aynı zamanda cinsiyet eşitsizliği 


5 Batlamyus (Claudius Ptolemy, M.S. 85-165), yer-merkezli (geosentrik) evren modelini ileri 
sürmektedir. Kepler (1571-1630) ise saptadığı gezegenlerle ilgili yasalarda Güneş merkezli evren modelini ortaya koymuştur. Newton (1642-1727) ise Kepler'in teorisini geliştirecek adımlar atmıştır (Yıldırım, 2016: 63-67, 123,151). Daha detaylı bilgi için Yıldırım (2016)'ın çalışması önemlidir. 
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sorununu da ele almakta; yükseköğretim mezunu kadınların sayılarının erkeklere kıyasla az olduğunu belirtmekte ve bu sayının da artması gerektiğini ifade etmektedir. Sanatta da kadınların boy göstermesi gerektiğini vurgulayan Gaspıralı; tiyatroda kadın rollerini Ermeni, Gürcü ya da Yahudi kadınlarının oynadığını belirtmekte ve bu durumu milli tiyatronun tek ayaklılığı -yani yalnızca 
erkeklere açık bir nitelikte- şeklinde ifade ederek eleştirmektedir (Gaspıralı, 1901 
[2008]: 252-259). 


Ahmet Ağaoğlu da benzer biçimde Gaspıralı'nın Türkleri Türklük bilincinden mahrum eden şey olarak gördüğü cehaletle savaşmak için iki silah öne sürdüğünü, bunlarından birinin matbuat diğerinin ise mektep olduğunu belirtmektedir. Çünkü Gaspıralı, Türklüğü; dil, düşünce ve his birliği olarak ilkeleştirmiştir. Bu birliğin sağlanmasının önündeki en büyük engel de cehalettir. 
Cehalet olduğu sürece, parçalanmış Türkler kendi Türklük bilinçlerinden mahrum kalacaklardır. Bu ise Türklüğün unutulmasına neden olacak yani varlık-yokluk ikiliği içinde yokluğa sonuç verecektir. Bundan kurtuluşun yolu ise cehaletle savaş yani matbuat ve mektep olarak belirlenmiştir (Ağaoğlu, 1330: 2405- 2409'dan akt. Akpınar, 2008: 27). Bu nedenlerle gerek Türkiye'ye gerek Çin yönetimi altındaki Doğu Türkistan'a gerek de İran'a; Tercüman gazetesi ulaştırılmıştır (Akpınar, 2008: 28). Bunun yanı sıra matbuat, Gaspıralı'ya göre bir 
milletin ilerleme ve uygarlık düzeyini gösteren en doğru ölçüdür (Gaspıralı, 1901 
120081: 261). 


Yayıncılık Çalışmaları 


Gaspıralı'nın gerek Kırım'da gerekse dış ülkelerde geçirdiği yıllar ona çeşitli deneyimler kazandırmıştır. Mevcut problemleri yakından gördüğünden yabancı egemenliği altında yaşamını sürdüren soydaş ve dindaşlarını uyandırma, onların isteklerini dile getirme amacıyla yayın yoluyla harekete geçmek istemiştir. 
Bu amacı için 1881'de Akmescid'de çıkan Rus Tavrida gazetesinde “Rusya Müslümanları” (Russkoe Musulmanstvo) başlığı altında, sonradan risale olarak yayımlanan yazılar yazmıştır (Kırımlı, 1996: 392). Rusya Müslümanları isimli eser, Gaspıralı'nın Tercüman'ı çıkarmadan önce yazmış olduğu en önemli eserlerinden biri olarak nitelendirilmektedir. Bu eserin önemi onun ilkesel niteliği ile ilişkilidir. Gaspıralı, bu eserde ömrü boyunca izinde olacağı ve sadakat duyacağı ilkeleri göstermektedir. Bunun yanı sıra eserde Ruslar ile Müslümanların (Türkler ve Tatarlar) ilişkilerinin tarihi ana hatları ele 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alınmaktadır. Rusya'nın artık bir Müslüman devlet olduğunun Rusya tarafından kabul edilerek Müslümanlara yönelen asimilasyon politikalarından vazgeçilmesi gerektiğini belirten Gaspıralı, Müslümanların da Rusya'nın yasalarına uyan iyi bir Rus vatandaşı olarak Rusya'yı kendi vatan ve devletleri olarak benimsemesi gerektiğini ifade etmiştir. Müslümanların ve Tatarların tek bir kitle olarak ele alınmış olduğu eserde Müslümanların kültürel ve siyasi hakları belirtilmekle birlikte onların eğitimine de vurguda bulunulmuştur. Türk-Tatar gruplarının dağınık durumda bulunmasının sonucunu felaket olarak adlandırmıştır. 
Kurtuluşun tek yolu olarak görülen Batı medeniyetine katılabilmenin birlikte hareket etmekten geçtiğini anlatmıştır (Togan, 1994; 5). 


Gaspıralı; benzer düşüncelerini, 1896 tarihli Rus-Doğu Anlaşması (Russko-Vostoçnoe Soglaşenie) isimli eserinde de ifade etmiştir. Gaspıralı'nın her fırsatta Rusya'nın kanun önünde eşitlik ilkesini Müslümanlara da uygulamasını, Müslümanların da Rus kanunlarına saygılı bir vatandaş olarak Rusya'yı kendi vatan ve devleti olarak görmesini önermesi; onun Rusya içinde bir Türklük mücadelesinde bulunduğunu gösterir niteliktedir. Nitekim Kırım'dan Türkiye'ye yapılan göçleri de engellemek adına çaba göstermiş olan Gaspıralı, Kırım Türklerini Kırım’da kalmaları konusunda ikna etmeye çalışmıştır. 


Gaspıralı için matbuât önemlidir. Çünkü ona göre matbuât; bir milletin, bir halkın dilidir ve dünyanın bir ucu ile diğer ucunu bir araya getiren bir iletişim sağlamaktadır. Bu nedenle Gaspıralı süreli yayınlara da önem vermiştir. 
Tercüman'a giden yolda Gaspıralı'nın ilk süreli yayını, Tonguç isimli dört sayfadan oluşan bir mecmuadır. Tonguç, bir ailede dünyaya gelen ilk çocuğa ya da kardeşler arasında en büyük olana verilen isimdir. Gaspıralı'nın Tonguç ismini tercih etmesinin altında yatan neden de Tonguç isminin belirtilen anlamına ilişkindir. Gazetenin sağ üst köşesinde yer alan “Söz-i evvel” isimli yazıda, “İşbu bentler ilk kalemimiz olduğundan” şeklinde bir açıklamada bulunarak niçin Tonguç ismini tercih ettiğini belirtmektedir. İkinci süreli yayının ismi ise Şafak'tır (Akpınar, 2008: 13-42). Diğer süreli yayınları ise sırasıyla Kamer, Ay, Yıldız, Güneş, Hakikat ve Lâtail olarak bilinmektedir (Devlet, 1988: 20; Lazzerini, 1973: 
12). 


Gaspıralı, süreli yayınlarında baskı ve engele maruz kalmıştır. Bunun sonucunda süreli yayınlardan ziyade küçük kitaplar yayımlamaya karar vermiştir. 
Çünkü hem kurmuş olduğu matbaanın boş durmasını istememekte hem de okuyuculara vermiş olduğu sözü tutmak istemektedir. Bunun sonucunda Salname-i Türki ve Mirat-ı Cedid isimli kitapları 1882'de yayımlamıştır. Aynı yıl 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Rusya İçişleri Bakanı Graf Tolstoy tarafından Tercüman için izin verilmiştir (Akpınar, 2008: 18-21). 


Gazete çıkarabilmek ve yazılarını yayımlamak için matbaa kurması gerektiğinin bilincindedir. Düşüncelerini kısmen ve dikkatli bir biçimde de olsa ortaya koyabileceği Türkçe bir yayın organına gereksinim duymuştur (Kırımlı, 1996: 392). Matbaanın kurulmasında eşi Zühre Hanım'ın ve annesinin desteğini almıştır. Böylece Petersburg'dan eski bir matbaa makinesi alarak ve İstanbul'dan harf kalıplarını temin ederek yayımcılığa başlamıştır. Bunun yanında bazı ticari işler de yapmıştır (Akpınar, 2005a: 32-35). 


Tüm içeriğinin Rusça'sı ile birlikte yayımlanması şartıyla Tatarca bir 
gazete olan Tercüman'ın basımına başlanmıştır. Tercüman'ın ilk nüshası 22 
Nisan 1883'te Bahçesaray'da yayımlanmıştır. Gazetenin Rusça adı “Perevotçik” olmuştur ve ilk sayılarında Rusça bölümüne daha çok özen gösterilmiştir. 
Gaspıralı'ya göre Batı medeniyetinin Rus müslüman toplumları arasında yaygınlaşmasında bu gazete bir tercüman görevi görmeliydi. Gazetenin Türkçe bölümü giderek genişlemiş ve önemli duruma gelmiştir. 1890'da Tercüman politika, eğitim-öğretim ve edebiyatla ilgili milli bir gazete olmuştur (Togan, 1994: 5). İlk zamanlar haftada bir gün, ardından Ekim 1903'te haftada iki gün ve 1912'den sonra ise günlük olarak yayımlanmıştır. Tercüman, Kırım'da Kırım Tatarları'nın ilk gazetesiyken; Rusya Müslümanları? arasında Türkçe yayımlanan üçüncü gazete olmuştur (Kırımlı, 1996: 392). Rusya tarafından izin verilmiş olsa da Tercüman, çok rahat bir ortamda yayım hayatını sürdürememiştir. Öyle ki, bir buçuk yıla yakın bir süre boyunca her sayısı, sansür denetimine girip geçtikten sonra basılabilmiştir. Ancak Tercüman yalnızca bir gazete olmanın ötesine geçmiş ve Rusya Müslümanları için bir tür düşünsel toplanma yeri işlevi üstlenmiştir". Bunun yanı sıra Tercüman yalnızca Rusya sınırları içerisinde 


© Tercüman'ın jübilelerinde Gaspıralı; matbaacılığın kurucusu Gutenberg ve Rusya'ya matbaayı ilk getiren kişi olan Diyak Fiyodor ile birlikte Tercüman'a izin veren Graf Tolstoy için Rum Ortodoks Kilisesi'nde papaz olan Hristofor'a dua ettirmiştir (Akpınar, 2008: 31). 

7 “Rusya Müslümanları” terimi, “bir yandan Çarlık yönetiminin 'Türk' ismini yasaklaması, 
milliyetçilik hareketlerini dikkatle takip etmesi gibi sebeplerle, diğer yandan Rusya Türkleri arasında henüz milli şuur (milliyet bilinci) yeterinde olgunlaşmadığı için Gaspıralı ve zamanın diğer fikir adamları tarafından da bazen mecburen, bazen isteyerek kullanılmış geniş kapsamlı bir tabirdir. Gaspıralı bu tabirle ilk planda Rusya Türklerini kastediyordu ama unutmamak gerekir ki aslen Türk olmayan Acarları, Dağıstan Müslümanlarını, Tacikleri de bu tabirin içinde düşünüyordu” (Akpınar, 2022: 11). 

8 Tercüman gazetesinin 10., 20. ve 25. yılları için Bahçesaray'da gerçekleştirilen jübileler 
Rusya Müslümanları tarafından bir bayram olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda bu jübileler, Rusya Müslümanlarının toplanıp istişare edebildikleri birer toplantı işlevini de üstlenmişlerdir. 
Örneğin ilk jübilede Rusya, Balkanlar, Türkiye ve Çin gibi pek çok farklı coğrafyadan 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kalmamıştır. Tercüman'ın Türkiye'de 1894/”ten sonra rahatça okunabilir bir gazete halini aldığı Gaspıralı tarafından belirtilmiştir. 1894-1897 yılları arasında Türkiye?'deki okuyucuya özel olarak edebi, ilmi, siyasi ve toplumsal olaylara ilişkin haber ve yazıların bulunduğu düzenli ekler hazırlandığı da saptanmıştır. 
Çünkü bu türden eklere Rusya'daki koleksiyonlarda rastlanmamaktadır. Bu durum da ilgili eklerin Türkiye'deki okuyucuya özel olarak oluşturulmuş olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca Türkiye'ye gönderilen nüshalar ile Rusya”dakiler arasında büyük farklılıklar olmasa da belli farklılıkların olduğu belirtilmektedir (Akpınar, 2008: 22-26). 


Gaspıralı, seyahat gözlemlerini de Tercüman'da yazmayı alışkanlık edinmiştir. Gaspıralı”ya, çalışmalarının karşılığında Osmanlı Devleti tarafından Mecidi Nişanı? verilmiştir. 1894”te İstanbul'a gerçekleştirdiği seyahatin amacının Tercüman üzerindeki yasağı kaldırmak olduğu anlaşılmaktadır ki İsmail Bey, bu gayesinde başarılı olmuştur. Türkiye'ye gönderilen Tercüman baskıları ile Rusya'da dağıtılan baskıların içerik ve tarihlerinde farklılık bulunduğu bilinmektedir (Akpınar, 2005a: 43-47). Ayrıca Gaspıralı'nın Tercüman”ı yalnızca Rusya ile sınırlamayıp, Türkiye'ye ya da Türk dili konuşulan Müslüman ülkelere göndermesinin altında yatan neden; O'nun eğitime yüklediği kurtuluş anlamıyla ilişkilidir. 


Gaspıralı Tercüman?'da sade bir Türkiye Türkçesi kullanmaktadır. Edebi dil veya umumi Türk dili ile kastettiği dil, çok sadeleştirilmiş İstanbul Türkçesi'dir (Akçura, 1978: 101). Tümceleri, kısa ve kolay anlaşılır şekilde kurgulamaya özen gösterirken sözcük seçiminde de anlaşılır olma konusundaki dikkatinden taviz vermemiştir. Öyle ki anlaşılamayacağına dair bir şüphe taşıdığı sözcükleri, bu sözcüklerin hem Türkiye'de hem de Kırım, İdil-Ural veya Türkistan bölgelerinde kullanılan şekilleri ile birlikte kullanmıştır. Sonraki dönemlerde yazılarında, hitap ettiği bölgede kullanılan Türkçe'yi de dikkate almıştır (Akpınar, 2008: 21). Öyle ki Kazan'dan Kafkasya'ya; Kırım'dan Türkistan'a kadar her yerde anlaşılabilir bir dili bulunmaktadır (Ağaoğlu, 1330: 2405-2409'dan akt. Akpınar, 2008: 28). Bunun altında yatan düşünce, dil birliğine ilişkin ilkeden kaynaklanmaktadır. Gaspıralı, döneminde Türk dünyasında hâkim iki temel yazı dilinin bulunduğunu saptamıştır. Bunlar Osmanlıca ve Çağatayca'dır. Bunları birleştirerek tek bir yazı dilinin oluşturulmasını 


mektuplar, tebrik telgrafları ve hediyeler gelmiştir. Bu durum Tercüman”'ın geniş bir coğrafyaya yayılmış bir etki alanı olduğunu göstermektedir (Akpınar, 2008: 30-32). 

? “Mecidi Nişanı” 1852 tarihinde Sultan Abdülmecid'in ismine izafetle yapılmıştır. Devlete hizmette özel gayret ve başarı göstermiş olan kişileri ödüllendirmek üzere üretilen bu nişan birçok yabancı nişan gibi birden beşe kadar sıralanan beş derece veya rütbeden oluşmaktadır (Tekin, 2014: 396). 


EDİTÖRLER: PROF. DR. ŞENİZ ANBARLI BOZATAY, DOÇ. DR. KONUR ALP DEMİR 61 


amaçlamıştır. Daha gelişmiş bir yazı dili olarak gördüğü Osmanlıcayı sadeleştirerek daha yalın bir biçimde kullanmayı düşünmüştür. Tercüman?'da Türkiye Türkçesi'ni kullanmasının altında yatan nedenlerden biri budur. Diğeri ise ilgili dönemde Buhara'da olduğu gibi Çağatay Türkçesi'nin yerini Farsça'nın almaya başlamasıdır (Akpınar, 2008: 52-53). 


1905'teki inkılapla beraber Tercüman'ın zorunlu Rusça kısmının yayımına son vermiştir. Önceleri özenle seçilmiş üstü kapalı ifadelerle dile getirdiği düşüncelerini daha açık bir şekilde anlatmaya başlamıştır. Ona göre yeni olanaklar dahilinde yapılacak işler, maceradan kaçınılarak, mutlaka meşru ve kanuni zeminde yapılmalıydı. Bu sebeple 1905 inkılabından sonraki yıllarda Gaspıralı'nın sağlanan bu serbestlikten ve olanaklardan yararlanarak faaliyetlerini genişlettiği görülmüştür. Bahçesaray'da yayına giren Âlem-i Nisvan adlı dergi hem Kırım Tatarları’ nın hem de tüm Rusya Türkleri'nin ilk kadın dergisi olmuştur. Âlem-i Nisvan dergisi Gaspıralı'nın sahipliğinde ve kızı Şefika Gaspıralı'nın idaresinde bir yıl kadar yayımlanmıştır. Rusya'da bulunan Türkler'in ilk çocuk dergisi olan Âlem-i Sıbyân da ilk kez Mart 1906'da Tercüman'ın eki olarak okuyucuya sunulmuştur. Derginin yayımı düzensiz aralıklarla 1915'e dek sürmüştür. İlk sayısı Nisan 1906'da yayımlanan mizah dergisi Ha Ha Ha ise uzun ömürlü olamayıp beş sayı yayımlanabilmiştir (Kırımlı, 1996: 393). Aynı zamanda 1905'ten sonra Tercüman gazetesi, Tercüman-ı AhvaliZaman adını almıştır. Gazetenin başlığına ise “Dilde, fikirde, işte birlik!” sloganı yerleştirilmiştir. Sonunda Rusça kısım tamamen çıkarılmış ve Rusya Müslümanlarının amaç ve düşüncelerinin tercümanı olmuştur (Togan, 1994: 5-6). 


İsmail Gaspıralı bazı eserlerini mahlas kullanarak oluşturmuştur. Bu mahlaslar içinde “molla” sözcüğü dikkat çekmektedir. Örneğin Tavrida gazetesinde 1880-1881 yıllarında yazmış olduğu Bahçesaray Mektupları (Baxçisarayskie Pis'ma) eserinde “Küçük Molla” anlamına gelen “Malen'kıy Mulla” takma adını kullanmıştır. Kullandığı diğer takma adlar ise “Genç Molla” ve “Molla Abbas Fransevi” olmuştur (Akpınar, 2008: 12-13). Molla Abbas Fransevi onun en çok kullandığı takma adlardandır. Taşkentli Molla Abbas adlı kahramanının Avrupa ve Afrika'daki maceralarını ve seyahatlerini anlatan eserlerini de Gaspıralı bu imza ile kaleme almıştır. Bu eserler; Frengistan Mektupları, Darürrahat Müslümanları, Sudan Mektupları, Kadınlar Ülkesi, Molla Abbas Fransevi”ye Tesadüf-Gülbaba Ziyareti olarak bir seri oluşturmaktadır. Bu eserlerin tamamı ortak bir kahramana sahiptir (Akpınar, 2005b: 64). Molla Abbas adı, ona yazılarında doğrudan dile getirmekten kaçındığı bazı problemleri, eserlerinde açıklama imkânı vermiştir. Bu yönüyle eserler, Gaspıralı'nın fikir dünyasının anahtarlarını bulundurmaktadır. Çünkü bu eserlerde Molla Abbas ve 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diğer karakterlerin dilinden birçok düşüncesini okuyucuya açık ve etkili bir biçimde aktarmıştır (Akpınar, 2003: 184-188). 


1914 yılında Gaspıralı hayata gözlerini yummuştur. Ancak Tercüman'ın 
yayım hayatı ve matbaanın faaliyeti Gaspıralı'nın vefatının sonrasında da sürmüştür. 1918 yılında Bolşeviklerin Kırım Kurultay Hükümeti'ni savaşta yenerek feshetmeleri sonrasında Tercüman gazetesi de kapatılmıştır. Matbaaya ise el koyulmuştur. Akçura, Tercüman'ı Gaspıralı'nın en büyük eseri olarak nitelemektedir. Akpınar ise, Tercüman'ı; Türk dünyasında hiçbir gazete ile karşılaştırılamayacak denli eşsiz hizmet sağlamış bir gazete olarak belirtmektedir (Akpınar, 2008: 33-37). 


Gaspıralı'nın Medeniyet Algısı 


Osmanlı Türkçesi'ndeki medeniyyet sözcüğü, Asur-İbrani dilindeki “madana” sözcüğünden gelmektedir. Asur-İbrani dilindeki “madana” sözcüğü ise, Arapça'ya “medine” olarak girmiştir (Eyüpoğlu, 1988: 355). “Medine” sözcüğü, Arapça'da “kent” anlamı taşımaktadır. Meden'i (medeniyye) ve medini ise “kente mensup olsan, kentli” anlamına gelmektedir. Medeniyet sözcüğünün kazandığı anlamların ortak noktası ise kent yaşamının sosyal, siyasi, entelektüel, kurumsal, teknik ve ekonomik alanlarda imkân sunduğu birikim, düzey ve fırsatları kapsıyor olmasıdır (Kutluer, 2003: 296; Gülensoy, 2007: 977). 
Günümüzde de medeniyet kavramı pek çok anlamda kullanılmaktadır. Bunlardan biri, kişilerin başkalarına karşı görgülü davranması konusunda kendini kontrol edebilme yetisi veren değer ve kurallar bütünüdür. Bir diğeri, gelişmiş toplumu gelişmemiş toplumlardan ayıran özellikleridir. Üçüncüsü ise, benzer özellikler gösteren sosyal gruplardır (Görgün, 2003: 298). Bir diğer anlamı, ussallaşma ve yetkinleşmedir (Akarsu, 1998: 186). Ayrıca ilkellik (vahşet) ve göçebelik (bedevilik) kavramlarının zıttı olarak da kullanılmaktadır (Hançerlioğlu, 1970: 
295). 


Gaspıralı “kentli” sözcüğünü “medeni” sözcüğünün karşılığı olarak kullanmıştır. Gaspıralı'nın görüşleri ışığında bu kavram analiz edilmeye çalışıldığında kentli bir kişi kırda yaşayan bir kişiden daha rahat, esenlikle ve emniyetli yaşayabileceğinden, medeniyetten bahsedilirken bu kıstaslara bakmak gerektiği sonucuna varılabilir. Bu sebeple, bir medeniyetin sayesinde kişiler, halkça ne kadar rahat ve güvenlikle yaşamlarını sürdürebilirlerse o derece medeni anlamda ileride sayılabilirler. Özetle, medeniyetin ölçütü, halkın ondan yararlanabilmesidir (Gaspıralı, 1885 (2005): 162). 
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Gaspıralı'ya göre şu anki medeniyet yeni bir medeniyet değil; ancak eski yaşam tarzının son biçimidir. Buna karşı iki itiraz söz konusu olabilir; 


e Her ne kadar Avrupa medeniyeti eski medeniyetlerden doğduysa da onlarda bulunmayan bir taze ruhla (Hristiyanlıkla) taze can almıştır (Gaspıralı, 
1885 [2005]: 163). 


Gaspıralı”ya göre Avrupa medeniyeti Hristiyanlık ile koşut devam etmiştir. Ancak Hristiyanlık insanların geçimine ve birbiriyle ilişkisine yeni bir temel oluşturamamıştır. Hristiyanlığın başlangıcı, insanın yaratılışına ters düşen birçok ahlaki kuralları içermektedir. Bu kuralları yayanlar kilise beyliği inşa ederek, eski medeniyete taze can vermek yerine, kendileri eski yaşam kurallarına boyun eğmiştir. Baronlar, şövalyeler ve şato sahiplerinin, Roma soylularının yerine geçtiği gibi din adamları yerine kilise erbabı yerleşmiştir. Halkın ise Roma medeniyetinin çöküp, yeni Avrupa medeniyetinin doğduğundan haberi olmamıştır. Sonuçta eski hukuksuzluk, talihsizlik, ölçüsüz sıkıntı ve zahmetten halk kurtulamamıştır. Aletler, usuller, örnekler değişirken halka yansıyan durum aynı kalmıştır. 


° Avrupa’nın mevcut medeniyeti eksik bir medeniyettir. Yapısı gereği zamanla ahlakın ve anlayışın ilerlemesi sayesinde eski medeniyetlerden miras kalan bazı esasları terk ederek iyice parlaklık kazanır. 


Gaspıralı'ya göre eksik esaslar terk edilerek yeni esas üzerine kurulursa bu medeniyet olgunlaşabilir. Ancak buna taze medeniyet denecekse bile Avrupa veya Hristiyan medeniyeti denilemeyecektir. Çünkü Hristiyanlığın en parlak, en 
güçlü ve nüfuzlu zamanında bile halk zulüm altında ezilmekteydi (Gaspıralı, 1885 
(20051: 164-165). 


Diğer Milliyetçilik Çalışmaları 


Gaspıralı, Türklerin yaşadığı hemen her coğrafyayı tanımak ve tanıtmak istemiştir. Bu dönemde vapur ve trenler ulaşım sürelerini azalttığından ticaret ve seyahati kolaylaştırmıştır. Böylelikle toplumlar birbiriyle yakınlaşmaya başlamış, karşılıklı iletişim ve etkileşim artmıştır (Akpınar, 2022; 15). Gaspıralı, gittikçe gelişen ve olgunlaşan düşüncelerini paylaşmak için yalnızca yazıyı kullanmamış, neredeyse her yıl Türklerin olduğu pek çok noktayı ziyaret etmiştir. Modem okullar açmak için çabalarken yapmak istediklerini, düşünce ve eserlerini geniş bir çevreye tanıtma gayesiyle işbirlikçi olabilecek insanları bulup tanışmak amacıyla seyahatler gerçekleştirmiştir (Akpınar, 2005a: 32). Osmanlı ülkesi, Kafkasya, Türkistan, Kazan, Kasım ve Litva”'daki Türk-Tatarların aristokratları, 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alimleri, ileri gelenleri, zengin ve fakirleriyle fikir alışverişinde bulunmuştur. 
Çin'den Almanya'ya, Kuzey Buz Denizi'nden Afrika'ya ve Hint Okyanusu'na kadar dünyanın dört bir yanında Türk ve İslam alimi-aydınlarıyla aynı konular hakkında haberleşmiştir (Akçura, 1978: 100). 


1905'te Rusya'da yaşanan gelişmeleri Gaspıralı iyimser bir biçimde değerlendirmiştir. Çünkü ona göre Rusya Türkleri bu süreçle yeni hak ve hürriyetlerini meşru zeminde en iyi şekilde kullanarak milli uyanışa geçebilecekti (Kırımlı, 1996: 393). Gaspıralı bir millet için ortak bir soy, dil ve dinin çok önemli olduğuna inanmıştır. Türk toplumları için İslamiyet onları zaten güçlü bir biçimde birbirine bağlamaktaydı. Bu sebeple bu ortaklığa eşlik etmesi için, tüm Türk topluluklarına tek bir soyun dalları olduğu fikri aşılanarak onları modem bir toplum yani millet durumuna getirme çalışmalarına başlanmalıydı. Çünkü ona göre din ve milliyet birbirini destekleyen kavramlardır. Dil anlayışını birleştirmek için Türk dünyasında ortak bir edebi dilin benimsetilmesi; din anlayışını birleştirmek içinse İslam anlayışının dini hurafelerden arındırılması gerektiğini düşünmüştür (Akpınar, 2022: 16). 


1905 yılında ortaya çıkan bu özgürlükçü hava farklı adımların atılmasına 
da koşul sağlamıştır. Türk-İslam dünyasının önemli isimlerinden Abdurreşit İbrahim (1853-1944), Rus yöneticilerle gerçekleştirmiş olduğu görüşmeler sonrasında Müslümanların taleplerini belirlemek adına İdil-Ural Müslümanlarının önde gelen isimleri ile toplantı düzenlemiştir. Bu toplantıda Yusuf Akçura, Alimcan Barudi, Ahmet Bay Hüseynov, Seyit Gerey Alkin, Ahmetcan Seydaşev, Abdullah Apanay gibi ileri gelen isimler yer almaktadır. Toplantı sonrasında Rusya Müslümanlarının bir araya geleceği bir kongrenin yapılmasına ilişkin karar alınmış; Gaspıralı”ya da davetiye gönderilmiştir. 1905 tarihli I. Kongre'de divan başkanlığına Gaspıralı seçilmiş olup, Rusya'da Müslümanların toplumsal ve siyasi haklarını gözetecek bir “Müslüman İttifakı” kurulmasına ilişkin karar alınmıştır. 1906'da gerçekleştirilen TI. Kongre'de “Rusya Müslümanlarının İttifakı”nın kurulması ve nizamnamesi kabul edilmiştir. Aynı yıl gerçekleştirilen TI. Kongre'de de Gaspıralı'nın eğitim üzerine düşünceleri, ilgili Kongre'nin almış olduğu kararlar üzerinde etkisini göstermiştir. Gaspıralı'nın zihin dünyasında bütün dünya Müslümanlarını bir araya getirecek bir kongre düşüncesi de yer almaktadır. Bu düşünce önemli bir sonuca çıktı vermemiş; ancak Gaspıralı'nın zihninde ömrünün sonuna dek varlığını sürdürmüştür (Akpınar, 2008: 43-51). 


Gaspıralı, 1905'ten sonra özellikle Rus okullarında ve İstanbul'da okuyan, öğrenimlerini tamamlayan ya da bu bölgelerin etkisi altında olan gençler tarafından eleştirilmiştir. Bu eleştirilerin nedeni, O'nun Çarlık yönetimine karşı yumuşak bir muhalefet yaptığı düşüncesidir. Gaspıralı, taviz vermekle itham 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edilmiştir. Oysa o, gençlerle yakın görüşleri paylaşmaktadır ancak eğitim konusunu siyasetten daha önemli bulmuştur. Milliyet tartışması ise yalnızca Rusya'da değil, Türkiye'de de yaşanmaktaydı. Türkiye'de okuyan Rus vatandaşları ve Türk asıllı gençler de kendi aralarında Türklük/Tatarlık tartışmalarına girişmişlerdi. Bu süreçte Akçura'nın ve Gaspıralı'nın Türkçülükten yana ağırlık koymaları bir miktar etki etse de genel eğilimi değiştirmeye yetmemiştir (Akpınar, 2005a: 53-55). 


1907'den itibaren Rusya'da baskıcılığın giderek artması, yapılabilecek işlerin sınırlanmasına ve Gaspıralı'nın faaliyet alanını Rusya dışına taşırmasına neden olmuştur. Gaspıralı'nın Kahire'de bir dünya Müslümanları kongresi gerçekleştirme girişimi ise bu projelerinden biri olmuştur. 1908'de II. 
Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle birlikte Gaspıralı, Türkiye ile bağlarını güçlendirmiştir. 1908 öncesinde Jön Türklerle etkileşim durumunda olan Gaspıralı, Türkiye'deki aydın kişilerce hali hazırda tanınmış ve saygınlık kazanmıştır. Aynı zamanda 1908 sonrası Türkiye'de şekillenmeye başlayan İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük gibi farklı akımların hepsinde Gaspıralı'nın fikirleriyle benzerlik taşıyan düşünceler bulunmaktadır. Gaspıralı bu dönemde meşrutiyet yanlısı yazılar yazmıştır. Hatta II. Meşrutiyet ilan edildiğinde hürriyet kahramanlarına Tercüman'da ilk sayfada yer vermiştir. Tasvir-i Efkâr'da da mülakatı yayımlanmıştır. Türk Demeği'nin kurucu üyelerinden olan Gaspıralı, 1911'de kurulan Türk Yurdu Cemiyeti ve onun yayın organı olan Türk Yurdu dergisinde de etkin olmuştur (Kırımlı, 1996: 393). İttihat ve Terakki'nin önde gelenleriyle görüşmek için çeşitli tarihlerde Türkiye'ye gelmiştir. 1911”de ise İsmail Gaspıralı ve Azerbaycanlı Hüseyinzade Ali Bey, İttihat ve Terakki Partisi?nin genel merkezine seçilmiştir (Akpınar, 2005a: 53-54). 


Öte yandan Gaspıralı, Tercüman'da Rusya'daki Müslümanları tüzel konularda da bilgilendirmeye yönelik yazılar kaleme almıştır. Rus yasalarında Müslümanlara tanınmış olan haklar konusunda bilgilendirmede bulunmuştur. 
1884 tarihli “Müslümanlara Teyişli Zakonlar” ve “Nizama, Zakona Riayet Bais-i 
Selamettir” gibi yazılar buna örnektir. Bunların yanı sıra tercüme edilerek yayımlanan yasalar da bulunmaktadır. Örnek olarak da 1890 tarihli “Basma ve Neşriyat Nizamı”, 1891 tarihli “Nizamât-ı Lâzıme”, 1906 tarihli “İdare-i İslâmiyelerin Layihası” gösterilebilir. Aynı amaca yönelik olarak Gaspıralı, ayrıca “Her Gün Gerek Zakonlar” isimli bir kitabı da 1897 yılında Bahçesaray’ da yayımlamıştır. Müslümanların cemiyet kurmalarını özendirmeyi hedefleyen Gaspıralı, bu amaçla 1907 tarihinde “Numunelik: Filan Şehrin Terakkiyun-ı İslâm Cemiyetinin Nizamnamesi” ismiyle örnek bir cemiyet nizamnamesini yayımlamıştır. 
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Gaspıralı, hukuka büyük bir önem vermiştir. Öyle ki Rus hükümetine Müslüman vatandaşları için, tıpkı bir Batılı devlet gibi kendi kanunlarına uyan bir devlet olmaları konusunda müracaatlarda bulunmuştur. Bunun yanı sıra Rus aydınlarına da Müslüman vatandaşların yasalar önünde eşitlik, insani ve medeni haklar konusunda kazanım sağlamaları açısından gereken desteği vermeleri konusunda uyarıda bulunmuştur. Gaspıralı'nın Rus kanunlarına saygısı ve taleplerinin gerek Müslümanlar için gerek Rus hükümeti için yasalara uyma üzerinden kurgulanması dolayısıyla Gaspıralı uzlaşımcı bir politika yürütmüştür. 
Bu durum onun Rus hükümeti ile belirli konularda uzlaşım sağlayabilmesine uygun bir koşul oluşturmuştur (Akpınar, 2008: 40). Ancak yine de uzlaşım sağlayamadığı gruplar olmuştur. Rus şovenistleri ile olduğu gibi öte yandan cahil ve zamanın gerekliliği anlayabilecek kapasiteye sahip olmayan sabit fikirli Müslümanlarla da tartışmalarda bulunmuştur. Bu türden Müslümanlar, Gaspıralı'yı tekfir etmişlerdir (Akpınar, 2008: 38-40). 


Gaspıralı”nın Rus hükümetinden talep ettiği haklar şu şekilde sıralanabilir (Akpınar, 2008: 40): 


- Modern eğitimin yaygınlaştırılmasına izin verilmesi ve olanak sağlanması, 


- o İslâm vakıflarının idaresinin Müslümanlara bırakılarak Müslümanlarca gerçekleştirilmesi, 


- o Müftülerin halkça seçilmesi, 
- o Rus göçmenlerinin Türk topraklarına iskanından vazgeçilmesi. 


Gaspıralı'nın Müslümanlarla Rusların birbirine yakınlaşması için önerdikleri ise aşağıdaki gibi özetlenebilir (Gaspıralı, 1881 (20081: 120-121): 


- o Rusya Müslümanlarının Rusya ile yürekten yakınlaşmasına bilgisizlik, dolayısıyla güvensizlik engel olmaktadır. 


- Yurttaşlık bilincinin ve bilgilerin Müslümanlar arasında Rus dili vasıtasıyla yayılması asla düşünülemez; Rus eğitim kurumları, sade halk bir yana dursun, yüksek tabakadan Müslümanların yüzde birini bile cezp etmiyor. 


- Müslüman medreselerinde temel bilimlerin Tatarca okutulması gerçekleşirse bu, devlete hiçbir zarar vermeden Müslüman kitleleri arasına bilginin girmesini kolaylaştırır ve din adamlarının, orta tabakanın akli seviyesini hızla yükseltir ve birçok kötü hurafeyi dağıtır. 


- Tatarlar arasında önemli derecede okur-yazar olduğundan, Tatar dilinde basın için gerekli şartların kolaylaştırılması, onlar arasında gerekli olan faydalı ve pratik bilgileri hızla yayacaktır; bu nedenle 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Müslüman lehçelerinde her türlü basını korumak ve teşvik etmek zaruridir. 


- Müslümanları vatandan soğutan, büyük kayıplardan ve çoğu zaman devlet dairelerinde karşılaştıkları belâlardan kurtarmak için Tatar nüfuslu vilayetlerdeki mahkemelerde kadrolu tercümanların olması çok yararlı olurdu: zaruri talimât ve haberlerin mahalli yayınlarda Rusça metninin yanında yerli diline tercüme edilerek yayımlanması da faydalı olurdu. 


- Bu tedbirlerden dolayı ne Rus dilinin ne de Rus devletinin menfaatleri hiçbir şekilde zarar uğramaz. 


Sonuç 


Türk milliyetçiliğinin tarihi yazılırken, Türk milletinin uyanmasında ve kendini bulmasında en tarihi işi görmüş olan İsmail Gaspıralı çokça takdir ve hürmetle anılmalıdır. Tercüman”da fikri harekete dönüştürmek ve yükseltmekten bahsetmiştir. Rusya'da Türkiye aleyhine yazılan tüm yazılara cevap vermiştir. 
Sıklıkla tekrarlanan “hasta adam” benzetmesinden usanmış olan Gaspıralı, Türk'e, Türk'ün kabiliyetine ve hayati kudretine olan sarsılmaz inanç ile “Zincirler koparılsın, görün nasıl sağlam ve hoş bir yiğit çıkacak” demiştir. 
Türk'ün sosyal ve siyasi hayatını engelleyen tüm etkenlerden kurtulabilmesi için her dönemde düşündüklerini samimi ve açık bir dille yazmaktan geri durmamıştır (Kırımer, 2021: 8-10). 


Gaspıralı'nın politik tutumu uzlaşımcı bir niteliktedir. Bu nedenle Rusya'dan egemenlik alanı içinde yaşayan Türk ve Müslümanlara, kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak davranmasını talep etmektedir. Bu sayede Türk ve Müslümanların da gerekli olanaklara sahip olarak eğitim düzeylerinin artacağını öngörmektedir. Öte yandan Rusya’ daki Türk ve Müslümanlara da Rusya'yı kendi vatanı ve devleti olarak görmeleri gerektiğini öğütlemektedir. 


Gaspıralı'nın milliyetçilik düşüncesinin içeriğini modernleşme oluşturmaktadır. Bu nedenle de modern bir nitelik taşıyan Batı uygarlığı, ulaşılması gereken bir hedef olarak görülmektedir. Bu hedefe ulaşmada ise temel yöntem eğitimdir. Öyle ki Gaspıralı yaşadığı dönemde Türk ve Müslümanların bilimsel ve sanatsal açıdan çok geride olduğunu fark etmiş, bunu aşmak için yöntemler üzerine düşünmüştür. 


Gaspıralı'nın milliyetçilik düşüncesinde vurgulanması gereken en önemli nokta; kendisinin yalnızca bir fikir insanı olmaması, düşüncelerini 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gerçekleştirmek için pek çok farklı eylemde bulunmasıdır. Matbuat çalışmaları bunların başında gelmektedir. Batının gelişmişlik düzeyini yakalamak için gerekli bilimsel ve sanatsal eserlerin çevrilmesi, hazırlanması ve basılması; matbuat çalışmalarının bir ayağını oluşturmaktadır. Bütün Türk coğrafyasında anlaşılabilecek denli yalın bir dil kullanılan Tercüman da, bu matbuat çalışmalarının öteki ayağını oluşturmaktadır. Tercüman'ın önemle vurgulanması gereken niteliği, dilde birliğin sağlanmasına yönelik işlevidir. Ancak tüm bu matbuat çalışmaları, okur-yazar oranının düşük olduğu bir kitlede hedeflenen amacı gerçekleştiremeyecektir. Bu nedenle Gaspıralı, sorunu temelden çözmeyi amaçlamış ve okur-yazarlığın çoğalması için “Usul-i Savtiye” yöntemini geliştirmiştir. Tüm bu düşünceleri geliştirirken, uygulamaları gerçekleştirirken cinsiyet eşitliğinin sağlanması ülküsünü de diri tutmuştur. 
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ZİYA GÖKALP'İN MİLLİYETÇİLİK KURAMI 


Eray ACAR! 

Giriş 
Türkiye Cumhuriyeti kuruluş döneminin en önemli düşün teorisyenlerinden birisi olan Ziya Gökalp, özellikle Türkçülük kavramı üzerine 


literatüre ve kuruluş dönemi ideolojisine yaptığı katkılarla bilinen fenomen bir sosyolog ve düşünür olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. 


Osmanlı imparatorluğunun son dönemlerinde çöküşe ve krize çözüm önerisi olarak geliştirdiği, Turancılık, Oğuzculuk, Türkçülük (Türkiye Türkçülüğü) gibi sistemleştirdiği düşünceler ile pek çok kesim tarafından ilgi odağı olmasının yanı sıra çok sert eleştirilere de hedef olmuş bir düşünce adamıdır. Merkezine toplumu (Cemiyeti) koyduğu milli ve merkeziyetçi bir devlet - toplum anlayışını benimsediği söylenebilecek olan Gökalp, sentezci bir düşünce anlayışına sahiptir. Batılı tarzda düşünce ve yaşayış biçimini red etmeyen, Türk toplumuna has kültürel ve ahlaki normlar ile batılı tarzdaki Türk kültürüne aykırı olmayan ve hars için “zararsız” değerleri ve pratikleri sentezleme gayreti içinde olmuştur. Zira Türk toplumuna ait biricik değerlerin toplamı olarak nitelenebilecek Hars (Milli Kültür) Ziya Gökalp açısından büyük öneme sahiptir. 
Diğer toplumların ortaklaşa benimsedikleri değerler toplamı olan medeniyet olgusunun hars açısından tehlikeli yanlarına tetikte olmayı, ancak kökten medeniyeti red etmeyerek te olumlu anlamda medeniyetlerden istifade etmeyi ve hars ile sentezlemeyi düşünce dünyasının merkezine koymuştur. 
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Ziya Gökalp 


Kaynak: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ziya GWC30B6kalp-1 jpg 


1923 yılında yayımlanan ve Ziya Gökalp'in farklı zamanlarda kaleme 
aldığı pek çok yazılarından derlediği Türkçülüğün Esasları isimli kitabı Ziya Gökalp'in Türkçülük ve milliyetçiliğe yönelik temel düşünce saiklerine ve çözümlemelerine dayanak teşkil eden baş eseridir. Türk milliyetçiliğini anlamak ve tahlil etme noktasında mihenk taşı niteliğinde olan bu eser Ziya Gökalp'in kendinden önceki teorisyenlerden aldıklarını sentezleyerek, haleflerine de gerek sosyal gerekse içtimai hayata ilişkin çözümlemelerde bulunması Gökalp'in Türk milliyetçiliği konusunda araştırma yapan kişiler ve düşünürler için başvuru rehberi niteliğinde bir statüye ulaşmasını sağlamıştır. 


Gökalp idealize ettiği toplumsal tahayyülün temellerini oluşturan milliyetçilik kuramını; yine kendisi tarafından, ırka dayalı bir faşist içeriğe sahip olmayıp, özellikle dil ve din uyumu ile ezoterik bir içerikte harmanlanmış olup, İslamcılık ekseninde dini, Osmanlıcılık anlamında geçmiş devlet toplumsal yaşam mirasının ürettiği gelenekselciliği bir potada eriten, gelişmeci ve yükselen bir toplum inşaası idealinin lokomotifi olarak görür. 
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Bu çalışmada Ziya Gökalp'in Türk düşün ve toplumsal yaşamında etki eden Turancılık ve Türkçülük gibi fikirlerden kültür ve din gibi hars içeriklerinden süzülerek vücut bulan milliyetçilik kuramına ilişkin temel değerlendirmeler yapılmaya çalışılacaktır. 


Ziya Gökalp Hakkında 


Ziya Gökalp, Türk moderleşmesinin önemli figürlerinden biri olarak kabul edilen bir düşünür, sosyolog, şair ve siyasetçidir. Düşünceleri gibi hayatı da oldukça sıradışı olan Gökalp, düşünce dünyasını olgunlaştırırken önemli ölçüde gelgitler yaşadığı çalkantılı dönemlerde topluma, bireye ve içtimai hayata bakışını da bu olayların ve gözlemlerinin etkisi ile bir potada toplayıp harmanlamaya çalışmıştır. 


Ziya Gökalp, 23 Mart 1876'da Diyarbakır'da Mehmet Ziya bey ve Zeliha Hanım'ın oplu olarak dünyaya gelen Gökalp, İlköğrenimini 1883'te Mahalle Mektebi'nde tamamladı. Gökalp'in düşün dünyasını temellendiren ilk düşünceleri Askeri Lise'de hocası olan Kolağası İsmail Hakkı Bey'in etkisi ile şekillenmeye başladı. Amcası Müderris Hacı Hasip Bey'den de eğitim alan Gökalp, 1891'de İdadi-i Mülkiye'ye kayıt olarak eğitimini devam ettirdi. Hocası Doktor Yogi'den felsefe dersleri aldı, idari olarak Maarif Müdürlüğü ve İdadide tarih öğretmenliği görevlerini üstlenen Gökalp, İdadinin süresinin uzatılması ve yaşadığı bazı ekonomik zorluklar nedeniyle eğitimini bırakmak zorunda kaldı. Yaşadığı zorluklar nedeni ile eğitimini bırakmasının üstüne bir de ailesinin evlilik baskıları Gökalp'i intihar girişimine kadar götürecek bir derin bunalıma sokmuştur.(Coşkun, 2004: 69; Gürsoy ve Çapcıoğlu, 2006: 89-90). 


Gökalp yaşadığı bunalım ve akabinde giriştiği İntihar olayından sonra kendini toparlayarak tekrar okumaya ve ilme yönelmeye karar vermiş, bu amacına ulaşmak için en uygun yer olarak gördüğü İstanbul'a gelmiştir. Ancak ekonomik durumunun iyi olmaması nedeniyle eğitimi ücretsiz olan Veteriner Mektebi'ne kayıt yaptırabilmiştir(Celarent, 2012: 1557). Bu dönemde hükümet tarafından sakıncalı görülen neşriyatları okuması ve zararlı derneklere üye olması nedeniyle hakkında soruşturma açılan Gökalp tutuklanmış, daha sonra ise Diyarbakır'a sürgün edilmiştir. Bu dönemden sonra Diyarbakır'da çeşitli çalışmalar yürütmüştür( Çalık, 1985: 42-43; Türkman, 2010: 147 ). Yaklaşık bir yıl kadar cezaevinde kalan Gökalp bu hadise sonrası eğitim gördüğü okuldan uzaklaştırılarak Diyarbakır'a gönderilmiş, bir akraba evliliği yapıp alt düzey memuriyet görevleri yapmıştır. Bu dönemde görece hem rahat bir hayat sürdü hem de hürriyet çalışmalarına devam etti. 1903'ten sonra Diyarbakır Ticaret Odası'nda çeşitli görevler üstlendi ve ayrıca Vilayet Gazetesi'nde Başyazarlık yaptı. 1905'te uygulamalarından ve halka karşı tutumundan rahatsızlık duyduğu 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aşiret reisi İbrahim Paşa'ya karşı çıkarak, insanları da aşiret reisine karşı ayaklandırmıştır (Tuncay, 2002, 34). 


II. Meşrutiyet'in ilanının ardından Gökalp, Diyarbakır'da İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin bir şubesini açmıştır. 1909 yılında Selanik'e gitmiş (Türkman, 2010: 147; Çapcıoğlu ve Gürsoy, 2006: 91) ve 1911'de Ömer Seyfettin ve Ali Canip gibi dilde sadeleşmeyi savunan yazarların çıkardığı Genç Kalemler dergisinde yazılar yazmaya başlamıştır. Mart 1911?de ünlü Turan şiiri bu dergide yayımlanmıştır. 1911'in sonlarına doğru ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Ziya Gökalp, 1912'de yapılan Meclis-i Mebusan seçimlerinde Ergani milletvekili olarak meclise girmiştir. İstanbul'a geldikten sonra ilk işi Türk Ocağı'na katılmak ve Türk Yurdu Dergisi'nde yazılar yazarak Türkçülük akımını güçlendirmek olmuştur. 1913'te, Türk Yurdu Dergisi'nde “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” adlı makaleleri yayımlanmıştır. 30 Mart 1919'da asayişi bozma ve Ermenilere zor kullanma gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve daha sonra Malta'ya sürgün edilmiştir (Türkman, 2010: 147-148; Çapcıoğlu ve Gürsoy, 2006: 91-92). Malta'daki sürgün hayatı, Ankara hükümeti ile İngilizler arasında imzalanan esir değişimi anlaşması sonucunda sona ermiş ve 19 Mayıs 1921'de İstanbul'a dönmüştür (Çapcıoğlu ve Gürsoy, 2006: 91). 


1908'de İttihat ve Terakki'nin Diyarbakır, Van ve Bitlis heyetlerinin müfettişliğine atan Gökalp, 1909'da Darülfünun “da hocalık yapmak üzere İstanbul'a gitti ancak yetersiz ücret nedeniyle tekrar Diyarbakır'a döndü ve "Peyman" gazetesini çıkarmaya başladı. 1909'un sonlarında İttihat ve Terakki tarafından Selanik'e gönderildi (Türkman, 2010: 148-149). 


1912'de ailesiyle birlikte tekrar İstanbul'a yerleşen Gökalp, Darülfünun ve Eğitim Fakültesi'nde eğitimle ilgili görüşlerinin kabul edilmesini sağladı. 
Düşüncelerini Türkçülük etrafında şekillendiren Gökalp, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde ilk sosyoloji profesörü oldu. Gökalp'in "Kızılelma" adlı eseri 1914'te yayınlandı ve 1917'de "Yeni Mecmua" yayın hayatına başladı. 1918'de "Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak" adlı meşhur eserini ve "Yeni Hayat" isimli şiir kitabını yayınlamıştır. 


1919'un Ocak ayında Divan-ı Harp'te idam cezası ile yargılanan Gökalp, idam cezası almaktan kurtuldu ancak Malta'ya sürüldü. Malta'da zorlu bir yaşam sürdü, ancak sürgün döneminde çalışmalarına ara vermedi. 30 Nisan 1921'de Kars Savaşı'nda esir alınan İngilizlerin karşılığında serbest bırakılarak Diyarbakır'a döndü (Çapcıoğlu ve Gürsoy, 2006: 91). 


1922'de Muallim Mektebi”'nde felsefe dersleri vermeye başlayan Gökalp, "Küçük Mecmua" dergisini çıkardı ve Türkler ile Kürtler arasındaki birlikteliği savundu. 1923'te Telif ve Tercüme Encümeni Reisliği “ne getirilen Gökalp, aynı 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yıl "Türkçülüğün Esasları" isimli ünlü eserini yayınladı. 11 Ağustos 1923'te Diyarbakır'dan Milletvekili seçildi. Hastalığına rağmen çalışmalarına devam eden Gökalp, 25 Ekim 1924'te vefat etti (Tanyu, 1981:1-3). 


Ziya Gökalp'in Türkiye'deki başarısı ve etkisi, birçok araştırmacı tarafından, iktidar partisiyle olan ilişkisiyle bağlantılı olarak değerlendirilmiştir. 
İktidarda olan İttihat ve Terakki Cemiyeti ile organik bir ilişki içinde olması önemli olmakla birlikte, düşüncelerinin sonraki dönemlerde ve birbirinden oldukça farklı siyasal kesimlerde de etkisini sürdürmesi, daha derin açıklamaları gerektirmektedir. Bu noktada, Gökalp'in düşüncelerinin ve yaklaşımının Osmanlı-Türk devletinin ve toplumunun eğilimleri ve ihtiyaçlarıyla örtüşmesi, ayrıca selefleri ya da çağdaşları olan düşünürlerin, bürokratların ve aydınların ürettikleri fikirlerin başarılı ve kapsamlı bir sentezini yapabilmesi, onun başarısını açıklamak için daha doğru bir yol olacaktır. 


Gökalp'i önemli kılan bir diğer özellik ise, bir sistem kurabilmiş olmasıdır. Bu özelliği, farklı dönemlerde yazdığı düşüncelerinin uyumunda ve belirli bir hedefe doğru yönelmesinde görmek mümkündür. Aynı zamanda, farklı akademik disiplinlerden akademisyenleri belirli bir görüş etrafında çalışmaya yönlendirebilme ve bir araya getirebilme başarısı göstermesi, onun bu yönünü daha da belirgin hale getirmektedir. (Bulut, 2015:80). 

Ziya Gökalp'in Düşün Dünyası 

Gökalp'in düşünceleri, en temel haliyle Osmanlıcılıktan Türkçülüğe doğru bir evrim geçirmiştir. Düşünce hayatının ilk yıllarında Gökalp, Türkçülüğün gereklerini henüz kavrayamamış ve ümmetçi, Osmanlıcı bir vatansever olarak gözükmüştür (Meram, 1969: 179). O dönemdeki temel amacı, sınırları içinde yaşadığı Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü engellemektir (Yüner, 2009: 63). Ancak, dönemin şartları dolayısıyla bu düşünceden hızla uzaklaşmıştır. Osmanlı Devleti'nin yıkılışının kaçınılmaz olduğunu anladığı zaman, artık Türkçü Gökalp olarak karşımıza çıkmaktadır. Ziya Gökalp, Osmanlı Devleti'nin kaçınılmaz sonunu fark ederek, bu sonla birlikte yok olmamak için milli bir devletin temel dayanak noktalarını oluşturmaya çalışmış ve yeni bir toplum için çeşitli fikirler ortaya atmıştır. 


Gökalp, toplumun her yönünü en ince ayrıntısına kadar planlamaya çalışmış ve böylece muasır medeniyete ulaşmış yeni bir devlet ve millet fikrini ortaya atmıştır. Bu fikrin gerçekleşmesi için bir milleti tamamen baştan oluşturmayı hedeflemiştir. Gökalp'in fikirlerinde yeni şekillerini bulan bu unsurlar, yeni bir devlet ve milletin oluşumunda etkili olmuştur. Bu temel unsurlar dil, din, ekonomi, kültür gibi alanlardan oluşmaktadır. Gökalp, tüm bu alanlarda 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milli bir devlet yaratma amacı doğrultusunda düzenlemeler ve fikirler ortaya koymuştur. 


Gökalp?'e gör kültür ve medeniyetin uyumsuz olması durumunda, toplumda çatışmalı durumların olabileceğini, bu ikilik durumun dil, edebiyat ve din gibi pek çok alanda görülebildiğini ve neticede toplumun gelişimine engel olacak derecede zararlı sonuçlar ortaya çıkaracağını iddia eder (Gökalp, 1980:39). 


Ziya Gökalp'ın düşünce dünyası Türkçülük temeline dayanır. 
Başlangıçta Osmanlıcılıktan İslamcılığa kadar değişen görüşlere sahip olsa da, bu etkiler kısa sürede geçer ve nihayetinde Türkçülükte karar kılar. İttihat ve Terakki Partisi (İTPY'nin Gökalp üzerinde büyük etkisi vardır. Bir yandan buradaki aydınların fikirlerinden etkilenirken, diğer yandan onları derinden etkileyecek yeni fikirler ortaya atar. Gökalp, 1909 yılında İTP'nin büyük kurultayı için Selanik'e gider. Bu dönem, fikirlerinin bir kısmını sorgulamasına ve yeni açılımlar getirmesine neden olur. Burada ulusalcı eğilimlerle karşılaşır ve önceki fikirlerinde bazı değişiklikler meydana gelir. Böylece, yeni çözüm yolları sunma gereği duyar. Bu dönemde Durkheim ve Comte gibi Batılı düşünürlerin fikirlerinden yoğun olarak etkilenir (Acet, 2014: 68-69). Gökalp'in bu düşünürlerden etkilenmesini yansıttığı eserleri pek çok kesim tarafından ortaya konulmuş, bu durum zaman zaman Gökalp'in kendine özgü bir ekolü olmadığı başka sosyologların özellikle Durkheim'in tercümanı ya da çırağı olduğu yönünde eleştirilere de sebep olmuştur. 


İTP döneminde “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” eserindeki düşüncelere bağlı kalan Gökalp, Cumhuriyet döneminde de "Türkçülüğün Esasları"na bağlı kalır. Bu kitap, Türk ulusunun var olabilmesi için yapılması gerekenleri ortaya koymak amacıyla yazılmıştır. "Türkçülüğün Esasları", değişen koşulların bir sonucudur; savaş sona ermiş ve imparatorluk dağılmıştır. Bu koşullar, Gökalp'in görüşlerini yeni duruma uyarlama çabasını beraberinde getirmiştir. Gökalp, milliyetçiliğin hızla yayıldığı bir dönemde Osmanlı Devleti'nin kurtuluşunun Türkleşme akımında olduğunu düşünür. Ona göre, Batı devletleri milliyetçi bir yapıya büründükleri için gelişebilmişlerdir ve çağdaşlaşmayı hedefleyen Osmanlı da milliyetçi bir yapıya bürünmelidir. 
Osmanlı Devleti'nin ekonomik ve askeri açıdan düştüğü durumun nedenini milliyetçi bir yapının olmamasına bağlar ve kurtuluşun milliyetçilikte olduğunu belirtir (Acet, 2014: 99). 


Gökalp”e Türkçülük fikrini aşılayanlar arasında, ilk Türkçü olarak kabul edilen Osmanlı paşaları, Avrupalı şarkiyatçılar ve Rusya'daki Türkçüler bulunmaktadır. Gökalp, milliyet fikrinin savunulmasıyla Osmanlı'nın ayakta kalabileceğine inanır. Milliyet fikrinden yoksun olan halkların bencil, menfaatçi, 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ümitsiz ve korkak olduklarını düşünür. Bu yüzden, kurtuluşun ve bütün gelişmelerin ana sebebinin milliyetçilik fikri olduğunu savunur. 


Turancılık Ve Türkçülük Ekseninde Gökalp'in Milliyetçilik Anlayışı 


Gökalp'in Türkçülük konusundaki fikirleri zamanla evrim geçirmiştir. 
Başlangıçta Türkoloji çalışmaları çerçevesinde Türklerin kültürel (etnik) uyanışını savunmuş, ardından Türk dili konuşan tüm dünya halklarının kültürel birliğini (Turan) hedeflemiş ve nihayetinde ulus devletin temelini oluşturan milli kültür ve milli bilinci vurgulamaya başlamıştır (Gökalp 1973: 7-8). Bu geçişler sırasında Pantürkçülük ideolojisi, zamanla Turancılıktan ayrılarak Türkçülük içinde erimiştir. Böylece Pantürkçülük ve Türkçülük terimleri arasındaki karışıklık da azalmıştır. 


Başlangıçta geniş bir çerçeveye sahip olan ve Turancılığa kadar uzanan Pantürkçülük, zamanla yerel milliyetçiliklerin oluşmasına zemin hazırlayan daha dar kapsamlı Türkçülük fikrine dönüşmüştür. Bu bağlamda, Pantürkçülük hem kültürel hem de siyasi Türkçülüğü içinde barındıran, siyasi konjonktüre ve coğrafyaya göre değişiklik gösteren esnek bir ideoloji olarak tanımlanabilir. 
Turancılık ise siyasi konjonktüre ve algılanış biçimine göre ırkçı, irredantist, saldırgan veya emperyalist olarak değerlendirilebilen bir ideolojidir. Turancılığın Pantürkçülükten kesin olarak ayrıldığı nokta, yükselişte olduğu dönemde Rusya ve İran gibi büyük aktörlerin geniş bir bölgeye yönelik çıkarlarını tehdit edecek boyutta bir tehlike olarak algılanmasıdır. Türkçülük ise, kültürel (etnik ve dışlayıcı) ya da siyasi (territoryal ve birleştirici) bir proje olarak ayrıştırılmaya çalışılsa da, özünde yerel milliyetçilik ideolojisidir (Tokluoğlu, 2012:121-122). 


Gökalp’e göre, Osmanlı-Türk ayrımı önemli bir sorundu. Osmanlıcılığa alternatif olarak geliştirdiği Türkçülük fikri çeşitli evrelerden geçerek, "Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak" ve "Türkçülüğün Esasları" adlı kitaplarında son şeklini almıştır. Gökalp, Türkçülük mefküresini üçe ayırmaktadır: Türkiyecilik, Oğuzculuk ya da Türkmencilik ve Turancılık (Tokluoğlu, 2012:129). 


Gökalp, Türkçülük ve Turancılığın farklarını şöyle açıklar: 


"Türkçülüğün uzak mefküresi ise Turan’dır. Turan, bazılarının zannettiği gibi, Türklerden başka Moğolları, Tunguzları, Fin-Ural halklarını, Macarları da içeren bir kavimler bütünü değildir... Turan kelimesini bütün Türk şubelerini kapsayan büyük Türkistan'a atfetmemiz gerekir. 
Çünkü, Türk kelimesi bugün yalnız Türkiye Türklerine verilen bir unvan haline gelmiştir. Türkiye'deki Türk kültürüne dahil olanlar, bu ismi alacaklardır... Türkçülerin uzak mefküresi, Turan adı altında birleşen Oğuzları, Tatarları, Kırgızları, Özbekleri, Yakutları dilde, edebiyatta, 


80 İmparatorluktan Ulus Devlete Türk Milliyetçiliği 


kültürde birleştirmektir... Turan mefküresi olmasaydı, Türkçülük bu kadar hızlı yayılamazdı. Mamafih, kim bilir, belki gelecekte Turan mefküresinin gerçekleşmesi de mümkün olacaktır" (Gökalp, 1973:25- 
27). 


Bu şekilde, Gökalp, Türkçülüğün esaslarını belirlerken, Turan idealini geniş bir kültürel birlik olarak tanımlamış ve bunun Türkçülüğün yayılmasında ve milli bir devlet oluşturulmasındaki özellikle dayanışmacı özelliğini ön plana çıkartan niteliğinin önemini vurgulamıştır. 


Gökalp’e göre; Türk milliyetçiliği, kültürel bir ideali ve toplumsal dayanışma ile birliğin temelini oluşturacak bir yaşam felsefesini temsil ediyordu. 
Onun milliyetçiliği, ırk temelli değildi. Dinî unsurları da ortodoks karakterli olmayıp, toplumun dayanışması için yararlı olabilecek tasavvufi yorumlardan kaynaklanan -siyasi değil- ahlaki unsurlardı. Bu yönüyle, Durkheim'in temel uğraşı alanlarından biri olan ve özellikle Aydınlanma çağı sonrasında Avrupalı sosyal bilimcilerin ihtiyaç duyduğu, toplumsal dayanışma ile birliğin sağlanabilmesi için gerekli olan dünyevi/laik düzen arayışının ve bu düzenin temel kurucu öğesi olarak laik karakterli ahlak arayışlarının etkisini görebiliriz (Gökalp, 1980:39). 


XIX. yüzyılın ikinci yarısında yapılan tarih ve dil araştırmaları, Türkçü aydınlarda, aynı dili konuşan diğer Türk toplumlarını daha yakından tanıma isteği uyandırmıştır. Ayrıca, Orta Asya'daki Çin ve Rus işgalleri, Türkçü aydınların Osmanlı dışına yönelmelerine neden olmuştur. Bu gelişmeler, Osmanlı aydınlarının vatan sınırlarını Anadolu'nun ötesine, anavatan olarak gördükleri Orta Asya'yı da kapsayacak şekilde genişletme düşüncesini hakim kılmıştır. Bu durum, Turancılık fikrinin yaygınlaşmasına zemin hazırlamıştır (Acet, 2014:101). 


Turancılığın gelişiminde Rusyalı Türkçülerin önemli katkıları olmuştur. 
Bu isimlerden Hüseyinzade Ali'nin “Turan” isimli şiiri, Osmanlı'daki birçok aydını etkilemiştir. Rusya'dan gelen Türkçülerin teşvikiyle canlanan Turancılık, Ziya Gökalp tarafından da benimsenmiştir. Gökalp, Turancılık fikrinin zirveye ulaştığı 11. Meşrutiyet yıllarında, tüm Turan topluluklarının bir hakanın yönetimi altında birleşmesi gerektiğine inanmıştır. Gökalp'a göre, dağılmakta olan Osmanlı İmparatorluğu'nun yerine, tek bir milletten oluşan imparatorluk kurulabilirdi. 
Türklerin Balkanlar'dan Çin'e kadar uzanan geniş bir coğrafyadaki soydaşlarından oluşacak bir Turan devletinin kurulabileceğine olan güçlü bir inancı vardı (Vakkasoğlu, 1984:151). 


II. Meşrutiyet'ten on yıl sonra, Gökalp da Turancılık fikrinde önemli bir değişiklik yaparak, Türk topluluklarının siyasi olarak değil, yalnızca kültürel 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yönden birleşebileceğini savunmaya başlamıştır (Vatandaş, 2010: 233). Ancak, Ziya Gökalp; Osmanlı imparatorluğunun I. Dünya savaşından yenik çıkması sonrası, tüm Türk topluluklarının bir hakanın idaresinde birleşmesinin bir ideal olduğu, ancak gerçekte mümkün olamayacağı kabul etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte, değişen koşullara ve reel gerçekliklere uygun olarak Ziya Gökalp'ın fikirleri de yeniden şekillenmeye başlamıştır. 
Gökalp, "Türkçülük ve Turancılık" adlı makalesinde, o dönemde gerçekleşenin sadece Türkiyecilik olduğunu ve Kızıl Elma'nın gerçek bir hedef değil, bir ütopyadan ibaret olduğunu ifade etmek zorunda kalmıştır (Tuncay, 2002: 171). 
Halifeliğin kaldırılması ile birlikte Gökalp'in düşünceleri daha tutarlı hale gelmeye başlamış, değişen koşullara göre fikirlerinin değişmesi nedeni ile kendisine yöneltilen eleştirilerden bir nebze de olsa kurtulmasını sağlamıştır. 


Ziya Gökalp'in zamanla radikal değişiklikler gösteren fikirleri Turancılık ve Türkçülük konusundaki düşüncelerini de kapsamaktadır. Zenkovsky?e göre, Gökalp, milliyetçilik ideolojisini şekillendirirken her zaman ırk ve biyolojik özelliklere temkinli yaklaşmaya gayret etmiştir. Gökalp'in Turancılar arasında önde gelen isimlerden biri olmasına rağmen, siyasi projelerinde arkadaşlarına göre daha temkinli davrandığını belirtmektedir (Zenkovsky, 1960:11, akt: Tokluoğlu, 2012:1111). 

Gökalp'in Milliyetçilik ve Din Anlayışı 

Ziya Gökalp?” in düşün dünyasında din önemli ve merkezi bir konumdadır. Özellikle hars anlayışını oluşturan temel unsurların içinde dine özel bir önem atfetmiştir. Dinin birleştirici niteliğini ön plana çıkaran Gökalp, millilik düşüncesi ve toplumsal şuurun harcı olarak dini görmüştür. Ancak cemiyet olgusuna verdiği önem, Türkçülük kurgusundaki düşünce sistematiğindeki epistemolojik bağlamlar dolayısıyla pek çok sosyolog tarafından din konusundaki düşünceleri pejoratif bir şekilde eleştirilmekten kurtulamamıştır. 


Tarihsel gelişim seyrine bakıldığında, milliyetçilik rüzgârının yarattığı dağılma ve Osmanlı'nın Batı karşısında askeri ve teknik yönden içine düştüğü durumdan kurtulma çabaları, Osmanlı aydınları arasında çeşitli fikirlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ziya Gökalp'in belirttiği gibi, bu fikirler öncelikle çağdaşlaşma düşüncesinden doğmuştur. IM. Selim döneminde başlayan bu eğilime, II. Meşrutiyet'ten sonra İslamlaşmak amacı eklenmiş ve son evrede Türkleşmek akımı ortaya çıkmıştır. Gökalp, bu üç akımın da gerçek ihtiyaçlardan doğduğunu vurgular. 


Ziya Gökalp'in fikirlerinde büyük etkisi olan Yusuf Akçura'nın, Türkiye'ye ilk geldiği yıllarda “kavim” ve “ırk” terimlerini birbirine karıştırarak kullandığı belirtilmektedir. Gökalp ise “ırk”, dil akrabası olarak “kavim” ve laik 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halk birimi olarak “millet” terimlerini net bir şekilde birbirinden ayırmıştır. Bu yönüyle Akçura'dan farklılaşmaktadır. Gökalp’e göre, “millet, kesinlikle ırk ve kavmiyet demek değildir. Toplumlar, tarih öncesi zamanlarda bile ırk olarak saf ve kavmiyet açısından temiz değildiler.” Bu noktadan hareketle, Berkes, Gökalp'in aslında Osmanlıcı, Akçura'nın ise Türkçü olduğunu belirtmektedir. 
Ona göre, Gökalp'in milliyetçiliği “Osmanlı milliyetçiliği, hatta kısmen bir Müslüman milliyetçiliği olduğu için Akçura, İttihatçılar arasında Gökalp'in gördüğü itibarı kazanamamıştır.” Gökalp, İslamlaşma ve Türkleşmeyi birbirine zıt kavramlar olarak görmemiş ve “modern bir İslam Türklüğü” geliştirme fikrine yönelmiştir (Georgeon, 2002: 211-212) 


Gökalp, 1918 yılında yayınladığı Türkleşmek, | İslamlaşmak, Muasırlaşmak adlı kitabında Hüseyinzade'nin üçlü formülünü geliştirerek bu üçlü formüldeki Türk ulusu, kültürün tüm öğelerini, özellikle de Türklüğün hissi ve ahlaki değerlerini kapsadığını vurgulamıştır. İslam ümmeti ise Müslümanlığın siyasi ve hukuki boyutunu değil, sadece dini inançlarını kapsamaktadır. Gökalp, bu kitapta dönemin iki önemli akımı olan Panislamizm ve Osmanlıcılığa karşı Türkçülük ve Batıcılığı vurgulamıştır. Aslında, Türkçülük adı verilen bu ideoloji, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Pantürkçülük (Turancılık) akımlarının milliyetçilik vurgusu temelinde bir tür sentezidir (Heyd, 1950: 71 Aktaran: Tokluoğlu, 2012: 
125). 


Durkheim”den büyük ölçüde etkilendiği için, ve topluma (cemieyete) verdiği önemden dolayı Durkheim'in mütercimi ya da çırağı yakıştırmalarına bile muhatap olan Gökalp, aslında milliyetçilik anlayışı ve hars tasavvurunda dinin önemine sıklıkla vurgu yapmış, toplumu tanrılaştırmamıştır (Cündioğlu, 2006: 12-15). Hatta, Türkçülüğünün Esasları kitabında “İslam ümmetindeniz dediğimiz için, nazarımızda en mukaddes kitap Kur'an-ı Kerim, en mukaddes insan Hazreti Muhammed, en mukaddes mabed Kâbe, en mukaddes din İslamiyet olacaktır” demektedir(Gökalp, 1990:68). Taha Parla'nın vurguladığı gibi, “Gökalp'in toplum modelinde Türkçülük kültürel normu, İslam da ahlaksal normu” temsil etmekte ve birbirine uyumlu ve destekleyici bir kombinasyon (Parla 1993: 56) oluşturmaktaydı. 


Ziya Gökalp'in bu düşünceleri doğrultusunda aslında Türkçülük, İslamcılık ve Osmanlıcılığın birbirine tezatlıklarından ziyade, Osmanlı imparatorluğu için de birer çare olarak düşünülen altematifler olarak sentezlemeye çalıştığını söyleyebiliriz. Gökalp'in bu sentezleme ile aslında milli bir devleti, milliyetçi bir toplumsal taban üzerine oturtmak istediği, bunu yaparken de Osmanlı mirasını reddetmeden ve İslami toplumsal hassasiyetleri gözeterek yapmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Kısacası milliyetçiliği ırk temelli olmadığı gibi, dine bakışı da radikal değildir. 
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Sonuç 


Türk düşün dünyasına düşünceleri imza atmış bir sosyolog olarak Ziya Gökalp'in eserleri ve düşünceleri yaklaşık bir asırdan uzun süreden beri gündemde olmaya devam etmiştir. Ziya Gökalp'in düşüncelerinin, özellikle de milliyetçilik ve milli devlet #oplum üzerine yaptığı tahlil ve öngörülerin bu denli gündemde olmasının altında yatan en önemli sebep, Gökalp'in milliyetçiliği pragmatist olarak toplumsal gelişme hedefine hizmet edecek şekilde formüle etmesi ve içerik analizi olmuştur, 


Özellikle Durkheim ve Comte gibi batılı sosyologlardan etkilenen, cemiyet olgusuna büyük değer atfeden Gökalp, muhafazakar ve milliyetçi düşünce tasavvurlarının merkezine daima cemiyeti koymuştur. Cemiyete verdiği önem nedeniyle pek çok sosyolog ve düşünürün eleştirilerine hedef olmuş, dini cemiyet ile ikame etmek ile suçlanmıştır. Ancak gerçekte Gökalp dinin özellikle tasavvufi ve bireyleri birleştirici özelliğine vurgu yapmak sureti ile cemiyet hayatının ve milliyetçilik ideolojisin temel harcı olarak dini görmüş ancak laik çizgisini aşmayaya gayret etmiştir. 

Gökalp'in dönemsel olarak Turancılık, Oğuzculuk, İslamcılık, Osmanlıcılık gibi farklı ideolojik çözüm önerilerinden yaptığı harmanlama sonrası Türk toplumuna özgü milli bir düşünce haline getirip, Kültürel ve dini normlarla uyumunu sağlaması konusundaki çabası ve bu formulasyonun geçerliliğinin aradan geçen süreye rağmen hala devam etmesi/devam ettiğine olan yoğun inançlı kabuldür. 


Milliyetçilik kuramını şekillendirirken, her ne kadar başkaca sosyologlardan, “Dış Türkler”den ciddi anlamda etkilense de kendine has olarak geliştirip kurguladığı bir milliyetçilik kuramının varlığı her kesim tarafından kabul edilmektedir. Gökalp'in Milliyetçilik kavramının alamet-i Farikası olarak nitelendirilebilecek olan; Faşizme olan mesafesi, radikal bir dini yönelimden ziyade, dinin birleştiriciliği temelinde dine verdiği önem, hars (ulusal kültür) ile işlevsel bağlamda yakaladığı uyum ve milli toplum hedefine odaklanmışlığı Gökalp?i müstesna bir konuma eriştirmiştir. 
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YUSUF AKÇURA VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ 


Fatih ORTA! 
Giriş 
Dünyada milliyetçilik hareketlerinin ve buna bağlı olarak ulus devletlerin inşasının 1789 Fransız İhtilali ile başladığı noktasında bir genel kabul bulunmaktadır. Osmanlı Devleti de Avrupa'dan dünyaya yayılan bu milliyetçilik düşüncelerinden hissesine düşeni almıştır. Osmanlı egemenliği altında yaşayan Arnavut, Rum, Ermeni, Bulgar gibi çeşitli etnik unsurlar, kendi milli devletlerine kavuşabilmek adına Osmanlı idaresine karşı bir mücadele başlatmışlar ve zamanla çoğu bu isteklerini fiiliyata geçirebilmeyi başarmışlardır. Geçmişe şöyle bir baktığımızda Osmanlı topraklarında kendi milliyetçiliğinin peşine en son düşenlerin Türkler olduğu gerçeğiyle karşılaşırız. Bu dönemde Osmanlı'nın son dönem aydınları devletlerini ayakta tutacaklarına inandıkları çeşitli fikirler ileri sürmüşlerdir. Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık ve Türkçülük bu meyandadır (Yılmaz vd., 2017: 53-55). Fakat Türkçülük bunlar içerisinde siyasi, sosyal ve ekonomik hayatımıza en son dahil olan fikir akımıdır dememiz mümkündür. 


Türk milliyetçiliği, yirminci yüzyılın başlarından itibaren siyaset ve kültür sahalarında etkili bir konumda bulunmuştur. Özellikle İttihat ve Terakki Fırkası'nın çabaları ile bunun mümkün olduğunu ifade etmeliyiz. Bunun yanı sıra Türkiye'de Türk milliyetçiliğinin inşasında ve kurumsallaşmasında pek çok fikir adamının etkisi vardır. Bu isimlerden birisi de Kazan kökenli Yusuf Akçura”dır. 
O, kendisi gibi Rusya'dan gelen pek çok Türk aydını gibi hem buradaki fikri ortama katkıda bulunmuş hem de genç Cumhuriyet'e hizmet etmiştir. Birinci Meşrutiyet, Birinci Dünya Savaşı, Milli Mücadele ve erken Cumhuriyet dönemlerinde siyasi ve fikri sahada Türkçülüğün önde gelen simalarından birisi olmayı başarmıştır. Burada Yusuf Akçura'nın hayatını ana hatları ile izah ettikten sonra onun Türkçülük anlayışının hangi esaslar üzerinde yükseldiğini ve Türk milliyetçiliği tarihindeki konumuna ilişkin bilgi vereceğiz. 


Yusuf Akçura'nın Hayatı ve Eserleri 
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Yusuf Akçura, 1876'da Çarlık Rusya'sının sınırları dahilinde bulunan Kazan'ın Simbirsk şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası Hasan Akçurin, annesi Bibi Kamer Banu'dur (Yüce, 1989: 228). Köklü bir aile geçmişine sahip olan Akçuraların kökenler XVI. yüzyıla ve Kırım Hanlığı”na kadar uzanır. Ailenin bazı üyeleri daha sonraları Kazan muhitine gelmiştir. Yusuf Akçura'nın dedesi Süleyman Akçurin, Simbirsk”te birkaç fabrikaya sahip zengin bir fabrikatördü. 
Çocuklarına zengin bir mirası bırakan Süleyman Akçurin, üç fabrikasını Yusuf Akçura'nın babası Hasan Akçurin'e bırakmıştır (Kanlıdere, 2023: 23-24). Bundan dolayı Yusuf Akçura, ilk çocukluk evresini ailesinin geniş imkanları dolayısıyla rahat bir geçirmiştir. Fakat onun bu durumu babasının işlerinin bozulması ve akabinde 1878 yılında vefat etmesiyle ters düz olmuştur. Annesi, eşinden kalan işlerle ilgilenmekte zorlanmış ve borçlar günden güne çoğalmıştır. Yusuf Akçura'nın annesi, bu zor durumdan çıkışı İstanbul'a taşınmakta bulmuştur. 


Yusuf Akçura ve annesi, 1883'te İstanbul'a gelmiştir. Yusuf Akçura, buraya geldikten sonra Kara Hafız Mektebi, Yusufpaşa mahalle mektebi gibi okullarda eğitim görmeye başlamıştır (Kanlıdere, 2023: 25). Buradaki eğitimlerini yarıda bırakarak sonra kısa bir süreliğine Kazan'a gidip gelmiş ve daha sonra İstanbul'da Askeri Rüştiye'ye devam etmiştir. Ardından Harbiye'ye kabul edilmişse de Jön Türklerle iltisaklı olduğu gerekçesiyle önce tutuklanmış, akabinde Trablusgarp'a sürgüne gönderilmiştir (Yüce, 1989: 228). Bu dönem, Sultan Il. Abdülhamit'in muhaliflerine ve muarızlarına karşı sert tedbirlerin alındığı bir dönemdir. Yusuf Akçura, bir müddet sonra suçlarının affedilmesinden sonra Paris'e gitmiştir. Burada eğitim hayatına devam ettiği gibi Jön Türklerin önde gelen isimleri olan Ahmed Rıza ve Sadri Maksudi gibi isimlerle beraber hareket etmeye başlamıştır. Yusuf Akçura, Fransa'da ikamet ettiği süreçte Ecole Libre des Sciences Politiques’e devam eder. Albert Sorel, Ernest Renan, Hyppolyte Taine gibi önde gelen Fransız aydınlarına ev sahipliği yapan bu okulda Yusuf Akçura, iyi bir eğitim aldığı gibi fikri zeminini de sağlamlaştırmıştır (Yüce, 1989: 228; Kanlıdere, 2023: 30-31). Bu meyanda Yusuf Akçura'nın milliyetçi görüşlerinin burada netleştiğini ve perçinlendiğini ifade edebiliriz. Paris'teki eğitimini itmam eden Yusuf Akçura, Berlin-Postdam-Varşova-Moskova güzergahını kullanarak Rusya'ya gitmiş ve memleketi Kazan'ı ziyaret etmiştir. 
Bir süre Rusya'da kalan Yusuf Akçura, ailesinin işleriyle ilgilenmiş, okuma ve yazma faaliyetlerini devam ettirmiş ve Alimcan Barudi'nin müdürlüğünü yürüttüğü Muhammediye Medresesi'nde coğrafya ve tarih dersleri vermiştir (Kanlıdere, 2023: 39-59). 
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O, bu dönemde Rusya'daki Ceditçi aydınlarla yakın temaslarda 
bulunmuş ve onlarla beraber hareket etmiştir. Rusya”da bulunduğu sıralarda 1905 
Devrimi gerçekleşmiştir. Bu dönemde Rusya'daki Türkler de müstakil hareket etmenin ve Ruslardan kopmanın yollarını aramaktaydılar. Yusuf Akçura da bu tartışmaların içerisine dahil olmuştur. Yusuf Akçura'nın fikirlerinden ve faaliyetlerinden rahatsız olan Rus hükümeti onu yakın takibe alarak tutuklamış ve hapse göndermiştir. Hapisten çıktıktan sonra Kırım'daki Tercüman gazetesinden çalışmıştır. 1908'de İstanbul'da İkinci Meşrutiyet'in ilanını müteakip Anadolu'ya gelmiştir. Kısa bir süre Rusya ve Almanya'da bulunduysa da tekrar İstanbul'a dönmüştür (Yüce, 1989: 228). 


FF T66702.2, 


Yusuf Akçura 
Kaynak: (Feridun Fazıl Türbentçi Arşivi) 


Yusuf Akçura, İstanbul'da Türkçü çevrelere dahil olmuştur. Bu dönemde kurulan Türkçü kuruluşların hemen hemen hepsinde yer almıştır. Devrin önde gelen kuruluşlarından Türk Ocağı'nın kurucuları arasında olup aynı zamanda reis vekilliği görevini ifa etmiştir (Akçura, 1998: 172-173; Darendelioğlu, 1977; 49; Çalen, 2017: 45). Keza Türkçü dergilerde de yazılar kaleme aldığı gibi 1911-1917 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yılları arasında Türk Yurdu dergisinin müdürlüğünü (o yapmıştır (Darendelioğlu,1977: 44-45). Yine bu süreçte Harp Akademisi, Deniz Lisesi ve Darülfünun’da siyasi tarih dersleri vermiştir (Yüce, 1989: 228; Kemaloğlu, 2024: 240). Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Yusuf Akçura, Rusya'daki Müslüman Türk-Tatar Halkların Koruma Komitesi üyesi sıfatıyla İsviçre'deki Millet Konferansına iştirak etmiştir. Yine 1917-1919'da Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin görevlisi olarak Rusya'da görev yapmıştır (Yüce, 198: 228). 


Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmesi üzerine Anadolu itilaf devletlerinin işgaline uğramıştır. Yusuf Akçura da Türk Milli Mücadelesine destek vermek amacıyla Anadolu'ya geçmiştir. Milli Mücadele devam ederken Yusuf Akçura çeşitli görevlerde bulunmuştur. Maarif Vekaleti Telif ve Tercüme Heyeti üyeliği ve başkanlığı, Sakarya Savaşı sonuna kadar Kazım Karabekir'in karargahında yedek kurmay yüzbaşı, Hariciye Vekaleti Umur Şarkiye Umum Müdürlüğü müşavirliği gibi idari vazifelerde bulunmuştur (Temir, 1987: 64). Bu dönemde Anadolu'da bulunduğu süre zarfında Atatürk ile yakın temas halinde olmuştur. Yusuf Akçura'nın bu dönemde Atatürk'ün yakın muhitinde olması, fikirleri ve vatanseverliği gibi sebepler, ileride onun genç Cumhuriyet'in önde gelen kişilerinden birisini haline gelmesini sağlamıştır (Kanlıdere, 2023: 202-207). Yine bu dönemde Rusya'nın çeşitli bölgelerinden gelen Türklerin Mustafa Kemal Paşa ile görüşmesini sağlamıştır (Temir, 1987: 
64). 


1924”te İstanbul mebusu olarak TBMM'ne girdi ve ölene kadar mebus olarak bu konumunu muhafaza etmeyi başardı. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin kuruluşunda ve idaresinde görev yaptı. 1932 yılında, daha sonra Türk Tarih Kurumu'na evirilecek olan bu cemiyetin başkanlığına seçildi ve vefat edene kadar bu görevde kaldı. 1930'ların başında İstanbul Üniversitesi'nin yeniden yapılandırılması sürecinde de aktif rol oynamış ve burada Yakınçağ tarihi profesörü olarak dersler vermiştir (Temir, 1987: 64; Yüce, 1989: 228). Buradan da anlaşılacağı üzere Yusuf Akçura sosyal bilimlerin pek çok alanıyla ilgili görünse de esas meşgalesi siyasi tarih olmuştur. 1905-1906'da Kazan'daki Muhammediye Medresesi'nde başlayan tarihçilik kariyerini yukarıda zikredilen kurumlarda çalışarak ömrünün sonuna kadar devam ettirmiştir (Georgeon, 1986: 62-63). Yusuf Akçura, 11 Mart 1935 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir. 


Yusuf Akçura, ömrünün büyük bir kısmını bilimsel çalışmalara vakfetmiştir. Okuma ve yazmanın yanı sıra gazete ve dergilerde idarecilik de yapmıştır. Şura-yı Ümmet, Kazan Muhbiri, Türk Yurdu gibi gazete ve dergilerde hem çalışmış hem de yazılar kaleme almıştır. Ayrıca gençliğinden itibaren pek çok kitaba da imzasını atmıştır. Hem Rusya'da hem de Türkiye?de tarih, siyaset, kültür gibi alanlarda kitapları yayımlanmıştır. Ulum ve Tarih, Üç Tarz-ı Siyaset, 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Türkçülüğün Tarihi, Muasır Avrupa’da Siyasi ve İçtimai Fikirler ve Fikri Cereyanlar, Siyaset ve İktisat Hakkında Birkaç Hitabe ve Makale, Osmanlı Saltanatı Müessesatı Tarihine Dair Bir Tecrübe, Türk Yılı 1928, Tarih-i Siyasi Dersleri, Osmanlı Devleti'nin Dağılma Devri gibi pek çok kitabı yayımlanmıştır. 
Daha gençlik çağlarından beri yazı dünyasının bir parçası olan Yusuf Akçura'nın Türk, Kazan Muhbiri, Türk Yurdu, Halka Doğru, Şura-yı Ümmet, Meşveret, Tercüman, Ahbar, Vakit, Şüra, Sırat-ı Müstakim, Donanma, Hakimiyet-i Milliye, İfham, Sebilürreşad, Tanin gibi muhtelif yayın organlarında yazıları neşredilmiştir. 


Yusuf Akçura”nın Türkçülük Anlayışı 


Türkçülük, Türkiye?de İkinci Meşrutiyet devri ile birlikte kuvvet kazanan fikir akımlarından birisidir. İttihat ve Terakki'nin siyaset sahnesinde bulunduğu yıllarda Türkçülük de etkili bir konuma gelmiştir. Bu dönemde Türkçülüğün yayılmasında ve gelişmesinde Rusya'dan Türkiye'ye gelen aydınların oldukça önemli katkıları olmuştur. Yusuf Akçura da bunlardan birisidir. Yusuf Akçura'nın Türkçülüğü hayatı boyunca aynı çizgide seyretmemiştir. Zaman içerisinde bulunduğu coğrafyalardan, birlikte olduğu insanlardan ve devrin koşullarından etkilenerek bir gelişim çizgisi takip etmiştir. Fakat onun Türkçülüğünde sabit kalan unsurlar da bulunmaktadır. Dil ve tarih başta olmak üzere milleti oluşturan anasır çerçeve içine aldığı görülmektedir. 


Yusuf Akçura, iki tür milliyetçilik üzerinde durmaktadır. Birincisi, Fnrasız İhtilali'ne dikkate alan milliyetçiliktir. Milliyetçiliğin bu şekli arzu ve iradeye dayanır. İkinci türü ise Almanların öncülük ettiği ve ırka dayalı milliyetçilik olup tarihe ve dile vurgu yapmaktadır. Ona göre, Fransız tipi milliyetçilikte o milletten olma isteği önemliyken Alman tipi milliyetçilikte bir millete mensubiyet, ferdin arzusundan ve iradesinden değil kandan ve nesilden kaynaklanmaktadır. Sanlı, Yusuf Akçura'nın Rusya Türklerine hitaben yazdığı bir yazısında birinci, Türkiye'ye geldikten sonra da ikinci tipi tercih ettiğini ifade etmektedir (Sanlı, 2022: 79-80). 


Derslerini takip ettiği yukarıda isimleri zikredilen Sorel, Taine, Renan gibi Fransız bilim adamlarından milliyetçilik nazariyesini teoride ve pratikte öğrenme imkanı elde etmesi de onun Türkçülüğünü etkileyen amillerdendir. Buna mukabil mezkur amiller tek başlarına Yusuf Akçura'nın milliyetçi bir kimliğe sahip olmasını açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Yusuf Akçura'nın Harbiye'de okuması, Jön Türklerle dirsek temasları, İsmail Gaspıralı ile yakınlığı, Necib Asım, Veled Çelebi, Bursalı Mehmed Tahir'in yazılarını takip etmesi gibi hususiyetler de onun fikir dünyasını şekillendirmiştir (Oba, 2020: 174). 
Türkçülüğe dair edindiği bütün bu bilgi birikimini siyaset sahnesinde kullanmak 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istiyordu. Yani esasen onun yapmak istediği şeyin Türkçülüğü siyasi bir hareket haline getirmekti. Çünkü o zaman için Türkçülük fikir ve kültür alanlarında kalmıştı. Onun Türkçülüğü siyaset sahnesine taşımasındaki maksat ona yeni bir dinamizm kazandırmak ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilmek arzusuydu. 
Bunu onun Türk Yurdu'na yazdığı yazılardan da takip etmek mümkündür (Oba, 2020: 178). Ayrıca onun Rusya’ da yaşadığı dönemde Duma'ya seçilme çabasını da bu nokta-i nazardan değerlendirmek mümkündür. Bu düşünceyi pekiştiren bir durum da Birinci Dünya Savaşı'nı müteakip Yusuf Akçura'nın Milli Türk Fırkası'na katılmasıdır. İstanbul merkezli bu milliyetçi direniş oluşumu Yusuf Akçura'nın yanı sıra Mehmed Emin, Ahmet Hikmet, Abdülhak Adnan, Mustafa Zühdü gibi pek çok Türkçüyü bir araya getirmiştir. Yusuf Akçura, Anadolu'daki Milli Mücadele'ye yakınlık duyan ve destek veren bu partinin İstanbul’ dan mebus adayı olmuş fakat seçilememiştir (Devlet, 1986: 101; Georgeon, 1986: 104-105). 


Yusuf Akçura'nın milliyetçiliğinin stratejik düzlemde seyrettiği görülmektedir. Fransa'da siyaset eğitimi alması da bu özelliğinin gelişmesini sağlamıştır. Georgeon'a göre onun Türkçülüğü iki büyük tarihsel çatışma üzerine inşa edilmiştir. İlki, Türklerle Slavlar arasında asırlardır devam eden ırklar çatışmasıyken diğeri de Şark Meselesidir. Birincisi, Rusya'yı ve Panslavizm”i Türk dünyasının en büyük tehlikesi olarak mütalaa etmesine olanak tanırken ikincisi de Hristiyan ve emperyalist Batı'nın başdüşman olarak görüldüğünü göstermektedir (Georgeon, 1986: 95-96). Bir Tatar olan Yusuf Akçura'nın Rusları milli düşman olarak kabul etmesi, kadim Türk toprağı olan Deşt-i Kıpçak”'ın asırlardır Rus boyunduruğu altında bulunması ile doğrudan ilintilidir. 
Yusuf Akçura, Şark Meselesi'nin temelinde iktisadi amillerin yattığını fark edenlerden birisidir (Baytal, 2024: 215). 


Yusuf Akçura, kendi döneminde Müslüman toplumlarda milliyet fikrinin yeni yeni filizlenmeye başladığını ve emperyal ulusların Müslümanlarda millet bilincinin gelişmemesinden faydalandığını ifade etmiştir (Kanlıdere, 2023: 222). 
Dolayısıyla onun nazarında milliyetçilik büyük devletlere karşı müstakil hareket etmenin unsurlarından birisidir. 


Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset adlı eserinde Türkçülük ve onun karşısındaki diğer fikirler olan İslamcılık ve Osmanlıcılık akımlarının bir muhasebesini yapmıştır. Ona göre, Amerika'daki olduğu şekliyle bir Osmanlı milleti yaratmayı düşünen Osmanlıcılık, II. Mahmut devrinde doğmuş ve Ali ve Fuat paşalar devrinde zirvede olmuştur. Fakat onlardan sonra Osmanlıcılık düşüncesi eriyip gitmiştir. Bunun gerçekleşmesi yani Osmanlıcılığın inkırazı üzerine yerine İslamcılık nazariyesi meydana çıkmıştır. Bu fikir, farklarını dikkate almaksızın bütün İslam unsurlarını bir araya getirmeyi, birleştirmeyi amaçlamaktadır. Osmanlı Devleti, II. Abdülhamit devrinde bu fikir ekseninde 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bazı politikalar takip etmişse de Türkçülük karşısında geri çekilmek mecburiyetinde kalmıştır (Akçura, 1976: 19-23). Bu fikirlerin toplumun ihtiyaçlarını cevap veremeyerek akim kalmaları üzerine Türkçülük fikri meydana çıkmıştır. 


Yusuf Akçura'nın Türk milliyetçiliğini oluşturan esas unsurların başında tarih gelmektedir. Başta Rusya'da Rus idaresi ile karşılaştığı sorunlar ve zorluklar ve Fransa'da tahsil gördüğü hocaların tesiri Yusuf Akçura'nın tarih şuurunu etkileyen hususlar olmuştur. Çünkü Ruslar, evvelden beridir Türklere karşı asimile politikaları takip etmekte ve Rusya”daki Türkleri pek çok haktan mahrum bırakmaktadır. Yusuf Akçura'nın Türkçülük anlayışında mazi ve tarih şuuru büyük yer tutmaktadır. Kendi yaşadığı dönemde Türklerin ataları hakkında olumsuz görüşlere sahip olmalarına karşı çıkmaktadır. Yusuf Akçura, “Kendi büyüklerimizi mütemadiyen tahkir ve telin edegelmemizin sebebi, onların hakikaten tahkir ve teline müstehak olmalarından değil, asla değil; ancak onları başkalarının gözüyle görmemizden, başkalarının beyniyle anlamamızdandır. ” (Akçura, 2018: 35) demek suretiyle Türklerin kendi geçmişlerini yadırgamamaları ve milli bakışla takip etmeleri gerektiğini ifade etmiştir. 


1930'lu yıllarda Türkiye Atatürk'ün çerçevesini çizdiği reformlarla birlikte bir nevi aydınlanma sürecini başlatmıştı. Bu dönemde yeni bir tarih, yeni bir dil kurgusu ortaya çıkmıştır. Türk Tarih Tetkik Cemiyeti, Türk Dil Tetkik Cemiyeti, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi”nin kurulması bu meydandadır. Yusuf Akçura da bu yeni dönemin tarih anlayışının şekillenmesinde başat aktörlerden birisidir (Toprak, 2021: 98). Bu misyonu üstlenen Yusuf Akçura, Türk Tarih Tetkik Cemiyeti?nin başkanlığına getirilmiş ve Birinci Türk Tarih Kongresi'nin toplanmasını sağlamış ve ayrıca Türk Tarihinin Ana Hatları adlı eserin yazım komisyonunda yer almıştır. Yusuf Akçura, Birinci Türk Tarih Kongresi'nde Ali Reşat gibi umumi tarih yazanların yaptıkları tercümelerle Avrupa merkezci tarih anlayışına hizmet ettiklerini ifade etmiştir (Toprak, 2021: 130, 132). 


Yusuf Akçura'nın Türkçülüğü Turancılık olmadan düşünülemez. O da bütün Türklerin birlikte hareket etmesinin imkânlarını düşünmüştür. Başta Üç Tarz-ı Siyaset adlı eseri olmak çeşitli vesilelerle bütün Türklerin birleşmesinden bahsetmektedir. Balkanlardan Çin seddine kadar olan büyük bir coğrafyada farklı ülkelerin çatısı altında yaşayan Türklerin müşterek zeminde buluşarak birleşmesini istemekteydi. Fakat burada müşterek zemine getirdiği bir yorum faklılığı bulunmaktadır. Hemen hemen bütün Türkler Oğuz Han'ı ataları olarak zikrederken Yusuf Akçura, Oğuz Han yerine Cengiz Han'ın bütün Türklerin ortak atası kabul edilmesi gerektiğini düşünmüştür. Türk Ocağı'nda sunduğu seminerlerde ve Türk Yurdu'na yazdığı yazılarda bu konuyu işlemiştir (Akçura, 2018: 34-93). O, buradaki görüşlerinde Cengiz Han'ın sadakat, güven, ehliyet ve 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liyakat konularına muazzam derecede hassas davrandığını ifade ederken ayrıca onun dünyanın en büyük devletini kurarak bütün Türkleri de tek çatı altında bir araya getirdiğini ifade etmektedir. Ona göre “Cengiz Han'ın en büyük kuvveti, insanların ruhuna hükmedebilmek iktidarı- fitrisidir. ” (Akçura, 2018: 88). 


Yusuf Akçura, farklı coğrafyalarda ve farklı bayraklar altında yaşayan Türklerin aslında birbirlerinden çok da farklı olmadıklarını Türk ve Tatar halkları özelinde güzel bir şekilde özetlemektedir. O, “Evvela, Türk ve Tatarlar bugünkü günde “tamamen bir' millettir... Efendiler, Türk ve Tatar kelimesi, sekiz yüz hatta bin seneden beri aynı akvama verilen esma-yı müradefedendir.” dedikten sonra Türklerin ve Tatarların bir olduklarını tarih, coğrafya, linguistik gibi alanlardan ele alarak açıklamaktadır (Akçura, 2018: 98-101). Bu noktada Georgeon'un onun için yaptığı “Yusuf Akçura, bütün hayatı boyunca dili, gelenekleri ve genel olarak bakıldığında dini bir, bir Türk alemi olduğu tezini savunmaktan bir an bile durmadı. ” (Georgeon, 1986. 85) değerlendirmesi oldukça isabetlidir. 


Yusuf Akçura'nın Türk Milliyetçiliğine yaklaşımında dinin büyük bir yer kapladığı görülmektedir. O, çocukluk yıllarından itibaren dini hayatın yoğun yaşandığı geleneksel bir muhitte yetişmiş, ilk eğitimini din ağırlıklı görmüş ve yetişkinliğine kadar canlı bir dini hayatı olmuştur (Sancaktar, 2005: 390). Gençlik yıllarına kadar oldukça muhafazakar bir şekilde yaşayan Yusuf Akçura, 1913'te Kudüs ziyareti sonrasında Hicaz'a geçerek hac ibadetini yerine getirmiştir fakat burada şahit olduğu bazı durumlar onun dinden uzaklaşmasına neden olmuştur (Kanlıdere, 2023: 241-243). 


Sonraki dönemlerde, Askeri Rüştiye, Harbiye, Paris ve Kazan yılları ile Jön Türklerle ilişkisi dini düşüncesini şekillendirmiştir (Sancaktar, 2005: 390). 
Fransa'daki eğitimini tamamlamasını müteakip Rusya'daki günlerinde Ceditçi aydınlarla iç içe olması onun dini dünyasını da etkilemiştir. Bu süreçte onlardan dinde reformun olmasına ilişkin görüşleri aldığı görülmektedir. Diğer taraftan Yusuf Akçura, dinin toplumun en önemli yapı taşlarından birisi olduğunun da farkındadır. O, dinin sosyal birlikteliğin inşasında etkili bir rol oynadığını ve buna önem verilmediği takdirde endişe verici durumların ortaya çıkabileceğini düşünmüştür. Yine ona göre din toplumlara dinamizm kazandıran unsurlardan birisidir (Sancaktar, 2005: 398). Bundan ötürü o dine sosyal meselelerde daha fazla referansta bulunmuştur. Mesela, kız çocuklarının okutulmamasına karşılık Hz. Muhammed'in kız çocuklarına ilişkin hadislerini örnek göstermesi bu türdendir (Sancaktar, 2005: 397). 


Yusuf Akçura, aslında Ceditçi bir kimliğe sahiptir. Bunu Rusya'daki döneminde Muhammediye Medresesi'nde çalışmasından ve Gaspıralı ile yakın temasta olmasından anlamamız mümkündür. Bundan dolayı Yusuf Akçura, dine karşı reformist yaklaşım benimsemektedir. Suriye ve Filistin Mektupları'nda 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Türklerin milli kimliklerini koruması için dinlerini ıslah etmeleri ve bidatlardan kurtulmaları gerektiğini ifade ederken izlenmesi gereken yolun Musa Carullah Bigiyev ve yoldaşlarının çizgisi olduğunu işaret etmektedir (Akçura, 2016: 35- 36). Dolayısıyla din onun düşüncesinde milliyetçiliğin teşekkülünde ve meşruiyet kazanmasında etkilidir (Demir, 2020: 51). Onun dinde reformda referans aldığı isimlerin Rusya Türklerinden olması şaşırtıcı değildir. Şehabeddin Mercani, Alimcan Barudi, Musa Carullah Bigiyev gibi Ceditçi aydınlar, Yusuf Akçura'nın dine reformist yaklaşımında etkili olmuşlardır (Kanlıdere, 2023: 247-250). 


Yusuf Akçura, Batı dünyasının Doğu toplumlarına nazaran daha ileride olduğunun farkındaydı. O da tıpkı Ziya Gökalp gibi Batı'nın ilerlemesini sağlayan amillerin neler olduğunun tespit edilmesi ve uygulanması gerektiğinin altını çizmiştir. Fakat Avrupalılardan teknik alırken onlar gibi düşünmemek gerektiğini ifade etmiştir (Temir, 1987: 68). 


Sonuç 


Modem Türk düşüncesinin en önemli simalarından birisi olan Yusuf Akçura, Türkçülük tarihi bakımından da oldukça kıymetlidir. 


Hayatı İstanbul-Paris-Kazan üçgeninde şekillenen Yusuf Akçura, bu toprakların zihinsel kodlarını bünyesinden barındıran bir entelektüel olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle II. Meşrutiyet devrinde kendisini göstererek devrin önde gelen kişiliklerinden birisi olmuştur. Bu dönemden itibaren Türk düşünce hayatını derinden etkilemiştir. Milli Mücadele'nin başarılması ve Türkiye Cumhuriyeti?nin kurulması sürecinde de sahnede olmuştur. 


Akura'nın Atatürk döneminde eğitim, kültür ve siyaset sahalarında aktif rol oynadığı görülmektedir. Bundan dolayı Yusuf Akçura olmadan bir çağdaş Türk düşünce tarihinin yazılamayacağı aşikardır. 
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN TÜRK 
MİLLİYETÇİLİĞİ ANLAYIŞI 


Kenan Ziya TAŞ! 
“Hamaset hakikatin ruhudur.” (K.Z.T) 
Giriş 


“Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Milliyetçiliği Anlayışı” başlığı altındaki konuyu belli kavramlar, tarihi olaylar ve tarihi şahsiyetler üzerinden yürüyen bir süreç üzerinden ele almak metodolojik olarak daha isabetli olacaktır. 
Irk, millet, milliyetçilik ve Türkçülük temel kavramlardır. Türk tarihin büyük zaferleri ve kırılma noktaları, bunlardan ön plâna çıkanlar Çanakkale ve İstiklal Savaşı ve daha umumi manada Milli Mücadele'dir. Tarihi şahsiyet olarak da tabii olarak Mustafa Kemal Atatürk ile duygularının babası Namık Kemal ve fikir babası Ziya Gökalp'tır. Fakat bütün bu tabirlerin doğrudan veya dolaylı olduğu edebi kavram ise “hamaset”tir. 


“Hamaset”, sözlüklerde yiğitlik, kahramanlık ya da kahramanlık ve yiğitlik duygularının aşırı ve abartılı ifadesi olarak anlamlandırılmıştır (https:/www.lugatim.com/s/HAMWC3Yo82SET). Kullanılan dilin bir ifade biçimi olarak karşımıza çıkar. Bu bakımdan hamasetin esas aracı dildir. Bu bakımdan gerek konuşulan gerekse yazılan dilin semantik misyonu dışında ideoloji aktarma misyonu da vardır. Milletlerin zaman zaman içine girdikleri derin değişim dönemlerinde dil bir dönüştürücü olarak sanat ve edebiyatla birlikte görev üstlenir (Harmancı, 2011:271). Dilin bu noktadaki dönüştürücü fonksiyonu hamasi bir anlatım ile gerçekleşebilir. Ancak hamaset, hakikatten kopuk olursa beklenilen etkiyi gerçekleştiremez. Bu etkiyi gerçekleştirmek maksadıyla seçilen üslup hamasetin niteliğini ve çerçevesini belirler. Üslubun kullanımı ise kullananın kabiliyet ve birikimine bağlıdır. İşte Mustafa Kemal Atatürk sahip olduğu bu birikim sayesinde, Türk dili ve tarihinin eşsiz malzemesini maksadını gerçekleştirmek için etkin bir biçimde kullanabilmeyi başarmıştır. Aşağıdaki bahislerde yeri geldikçe bunun örnekleri verilecektir. 


l! Prof. Dr. Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, kztas ©hotmail.com, ORCID: 0000-0002-8866-4025 
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Şimdi millet ve milliyet kavramlarını merkeze alarak konunun dayandığı diğer temel kavramlarla irtibatı ölçüsünde ele alalım: Avrupa dillerinde “ırk” sözünün karşılığı “race”, millet sözünün karşılığı ise “nationalite”dir. “Irk”, birbirine yakın dilleri konuşan ve müşterek ruhi temayüllere sahip milletlerin bütünüdür (Arsal, 1975:36). Tarih ve sosyolojiye ait eserlerde, bilhassa bu anlamda kullanılmaktadır.? “Nation” ve “nationalite” kelimeleri çoğu kere yanlış olarak birbirinin yerine kullanılmaktadır. Aslında “nation” bir devlet içinde yaşayan ahaliyi, “nationalite/ nationality” ise devlet sahibi olsun olmasın aynı lisanı konuşan, müşterek maziye, müşterek kültüre malik olan ve müstakil bir siyasi varlık olarak yaşamak arzusunu besleyen fertlerin mecmuudur.? Etnolojik bakımdan aynı ırka mensup milletler birbirinden uzaklaşmış lehçelerde konuşabilirler. Çok geniş bir coğrafyaya yayılmış Türk milletinin çeşitli kolları birbirinden oldukça farklı lehçelerde konuştuğu gerçeği bunu ortaya koymaktadır (Arsal, 1975: 27-28, 38). Burada “kavim” ile “millet” arasındaki farkı da tebarüz ettirmek gerekir. Kavim, halk (ethnos, people, folk) manasındadır. Tarihi ve siyasi inkişafını tamamlamış her kavim millettir. Buna göre “kavim-millet” adı aynı soydan kabilelerin bir devlet içinde birleşmesinden doğan etnik topluluktur. 
Milletler tarihi devirler boyunca birbirleriyle karışmışlardır. Bugün hemen hiçbir milletin bütün fertleri ait olduğu milletin mensup olduğu ırkın bütün özelliklerini taşımazlar. Ancak ırkının özelliğini gösterenler o kavim içinde en çok rastlanılan tiplerdir. Fiziki özellikleri itibarıyla diğerlerinden ayrılan bir Türk ırkının mevcut olduğu antropoloji ilmi tarafında tespit ve tasdik edilmiştir. Ancak bugün Türk dilini konuşan ruhunda Türklük şuuru taşıyan kişilerin hepsinin Türk etnik topluluğu mensuplarının aynı bedeni (somatik) özellikleri taşıdığı söylenemez (Arsal,1975:32-33,66-67). Bütün bu tanımlamalardan sonra modern manada “kavim-millet”, aynı ülkede yaşayan, etnolojik bakımdan aynı ırka mensup olan oymak ve kabilelerin en kuvvetli zümrenin hâkimiyeti altında devlet şeklinde birleşmesinden doğan, aynı kanunlara tabi olarak yaşamış, bunun neticesinde müşterek lisana, müşterek örf ve adetlere, müşterek dini inançlara ve müşterek milli seciyeye (yaratılış, karakter) sahip olmuş mütecanis (aynı türden) ve mütesanid (birbiriyle dayanışan) bir insan kütlesini ifade etmektedir (Arsal,1975:32-33,67-68). Arsal, Fransız filozof ve sosyolog E. Renan'dan (Bilici, 2007:568-571) aldığı bu tanımlamaya dayanarak bir kavim veya milleti teşkil eden unsurları dokuz başlıkta toplar: 1- Millet fertlerinin bir hukuk ve devlet otoritesinde yaşaması, 2- Nüfus, 3- Ülke birliği, 4- Bağımsızlık 5-Lisan (dil) birliği, 6- Örf ve âdetler birliği, 7 Dini inançlar, 8- Milli seciye (karakter), 9- Irk. 


2 Bunun en güzel ve can alıcı örneği İstiklâl Marşımızdaki "Ebediyen sana yok, ırkıma yok 
izmihlal” mısrasıdır. 

3 Sadri Maksudi Arsal eserinde batı kaynaklı terimleri hep Fransızca aslından alır. Bu yazıda 
ise bu eserden istifade edilirken İngilizce karşılıkları esas alınmıştır. 
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“Bir milletin etnolojik bakımdan kendisinin muayyen bir ırka mensup olduğunu idrak ve kabul etmesi, kendi dilini konuşan zümreleri başka memleketlerde yaşadıkları halde kendi ırkından sayması “ırkçılık” değildir. Bu ancak meydanda olan bir realiteyi müşahededen ibarettir” (Arsal,1975:75). 


“Milliyet duygusu, her şeyden evvel bir millete mensup fertlerin, milli tarihlerine, milletlerinin mazideki başarı veya felâketlerine kutsi nazar ile bakmaları şeklinde kendini gösterir... Milliyet duygusu sadece milletin geçmişine bağlılıktan ibaret değildir. Milliyet hissinin tecelli ettiği diğer bir saha istikbale yönelmiş milli emel, gaye ve düşüncelerdir” (Arsal,1975:81-82). Atatürk'ün doğrudan katkıda bulunduğu ve görüşlerinin yer aldığı, 1930 yılında Afet İnan'ın hazırladığı Medeni Bilgiler adlı kitapta Milliyet prensibi şu ifadelerle yer alır: “Bir milletin, öteki milletlere oranla doğal veya kazanılmış özel karakterler sahibi olması, öteki milletlerden değişik organizma oluşturması, çoğunlukla onlardan ayrı olarak onlara paralel gelişmede emeği bulunması niteliğine milliyet prensibi denir.” Bu anlayıştan hareketle yine aynı kitapta milletin tanımı da şu şekilde yapılacaktır: “Millet, dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu siyasi ve sosyal bir topluluktur.” Aynı kitabın ilerleyen sayfalarında daha ayrıntılı olarak şu tanım getirilir: “a) Zengin bir hatıra mirasına sahip bulunan, b) Birlikte yaşamak hususunda ortak arzu ve bunu kabule samimi olan, c) Ve sahip olunan mirasın korunmasına birlikte devam hususunda istek ve dilekleri ortak olan insanların birleşmesinden oluşan topluma millet adı verilir” (İnan, 2000:28,34-35). 


Tarihteki olağanüstü olayların, büyük toplumsal değişimlerin ortaya çıkabilmesi için zekâsı, basireti, bilgisi ve birikimi ile kuvvetli bir iradeye sahip şahsiyetlerin çıkması gerekir. Bu vasıfları haiz kahramanların yetiştiği ve yetiştirildiği milletler yaşama kudret ve azmini, siyasi varlıklarını devam ettirirler. Türk milleti binlerce yıllık tarihinde bu niteliklerde çok sayıda insan yetiştirmiştir. Bunun son halkasını Mustafa Kemal Atatürk teşkil eder. İstiklâl Harbi ve bunun neticesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti büyük bir değişim ve dönüşüm sürecidir. Osmanlı Devleti'nin son iki yüz yılını da için alan bu uzun sürecin nihai noktaya erişmesinde baş aktör Mustafa Kemal Atatürk'tür. 23 Nisan 1920'de TBMM'de kendisine, o zamana kadarki faaliyetleri dolayısıyla teşekkür için verilen takrirde “Harb-i Umumi'de gösterdiği cesaret-i askeriyye ve medeniyye, bilhassa mütarekeyi müteakip vatan ve milletimiz demir çember içerisine alındığı bir sırada istihkar-i hayat ederek en evvel meydan-i mücahedeye atılan ve şu suretle bugünkü milli varlığımızın husulüne sebep olarak bihakkın milletimizin minnettarlığını celb eyleyen milli kahramanımız Mustafa Kemal Paşa hazretleri" diye anılmıştır” (İnalcık, 2016:43,46). 
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Onu bu mevkie taşıyan ana saik ise onun Türk milleti ile ilgili düşünce ve tasavvurlarıdır. Milletleri var eden en önemli unsur milli tarih şuurudur. Milletler, itibarını milli tarihlerine verdikleri kıymet ölçüsünde artırırlar. Milliyet ve milli hakimiyet düşüncesi Batı dünyasında 19. yüzyıldan itibaren siyasi yapıların temel belirleyicisi olunca Türk toplumu da bu daireye dahil oldu. Bu zaman zarfında yalnızca hanedana bağlılık düşüncesiyle devletin varlığı ve birliğini devam ettirmek mümkün olamazdı. Bunu ancak milli iradeye ve vatandaşlık hürriyetine dayanarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti başarabilirdi. Mustafa Kemal bunu şöyle ifade eder: “Bizim, yolumuzu çizen yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk milleti, bir de milletler tarihinin bin bir facia ve ıstırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız neticelerdir.” 1930'da bir Alman gazetecisi ona, Batı medeniyetini iktibas ile Türk milliyet esası arasında bir tenakuz (çelişki) görüp görmediği sualini sormuştur. Atatürk'ün cevabı şu olmuştur: “Asla... Çünkü asri olan milliyet prensibi, beynelmilel taammüm etmiştir. Biz de Türklüğümüzü muhafaza için gayetle itina edeceğiz. Türkler medeniyette asıldırlar” (İnalcık, 2016:151-152, 239-240). 


Atatürk'te bu zihni altyapıyı oluşturan sürecin belirleyicileri kimdir sorusunun cevabını kendisi verir. “Bedenimin babası Ali Rıza Efendi, hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin babası ise Ziya Gökalp'tır” (https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/ziya-gokalp-1876-1924). 


Hürriyet ve vatan şairi Namık Kemal'in o coşkulu ve heyecanlı edebi üslubu Mustafa Kemal'in hayatı boyunca bütün nutuk, hutbe, konuşmalarına yansıyacaktır. Ziya Gökalp'a gelince; Ziya Gökalp'ın babası Mehmet Tevfik Efendi Namık Kemal neslinden bir vatanseverdi. Çok genel anlamda devletin var olma mücadelesinde kurtuluşu Batılılaşmada arayan Tanzimatçılar neslindendi. 
Bu anlayışı tevarüs eden Ziya Gökalp'ın düşünce dünyasını, nihai olarak Genç Türk (Jön Türk) ve İttihad ve Terakki hareketi şekillendirdi. (Hanioğlu, 1986: 292). Ancak milli mücadelede ittihatçıları terk ederek Mustafa Kemal'in safına geçti. Bütün bu faaliyetlerine bağlı olarak neticede şu anlayışta karar kıldı: Sahip olduğu ve savunduğu fikirlere karşı çıkarak onun etnik menşeini sorgulayanlara karşı verdiği cevap fikri kararlığının en büyük ispatıdır: “Cedlerim (atalarım) Türk olmayan bir bölgeden (Çermik) gelmiş olsa bile, kendimi Türk sayarım; çünkü bir adamın milliyetini tayin eden ırki menşei değil, terbiye ve duygularıdır:” Ziya Gökalp'ın milli kimlik hakkındaki bu düşüncesi, daha sonra Atatürk'ün millet-vatandaş anlayışını belirleyecek ve bu “Ne mutlu Türk'ün diyene!” vecizesinde anlamını bulurken, Medeni Bilgilerde de “Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” şeklinde formüle edilecektir (İnalcık, 2016: 28). 
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk 


Kaynak: https://www.ktb.gov.tr/TR-96578/siyah-beyaz-fotograflarla- ataturk.html 


Mustafa Kemal'in millet tanımının bu şekilde oluşmasında, fikirlerimin babası dediği Ziya Gökalp'ın dönemim fikri akımlarının millet tanımına yaklaşımları ve görüşlerin değerlendirmesi neticesinde ulaştığı kanaat etkili olmuştur. Ziya Gökalp, milliyetçilik ile Türkçülüğü imtizaç eder ve Türkçülüğü, Türk milletinin yükseltilmesi olarak kabul eder. Ziya Gökalp Türkçülüğün Esaslarında bu akımları şu başlıklarla tasnif eder: 1) Irki Türkçüler, 2) Kavmi Türkçüler, 3) Coğrafi Türkçüler, 4) Osmanlıcılar, 5) İslam ittihatçıları, 6) Fertçiler. Bu akımların kavim ve millet anlayışlarını değerlendirdikten sonra milleti şu ifadelerle tanımlar; “millet, ne ırki, ne kavmi, ne coğrafi, ne siyasi, ne de iradi bir zümre değildir. Millet, lisanca, dince, ahlakça ve bediiyatça müşterek 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olan, yani aynı terbiyeyi almış fertlerden mürekkep bulunan bir zümredir” (Gökalp, 2019:13-19). 


Millet kavramının tanımını bu şekilde kabul ettikten sonra, bu tanımın mahiyetine uygun olarak bir milliyetçilik anlayışı oluşturulmuş ve buna göre de bir milliyetçilik tanımı geliştirilmiştir. “Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda ve uluslararası temas ve ilişkilerde, bütün çağdaş milletlere paralel ve onlarla bir ahenkte yürümekle beraber Türk sosyal topluluğunun özel karakterlerini ve başlı başına bağımsız kimliğini korumaktır” (İnan, 2000:36). 


İlerleyen zamandan konjonktürel olarak bir “Atatürk Milliyetçiliği” kavramı ihdas edilmiştir. Bu tabir semantik olarak yanlış bir ifadedir. Yukarıda verilen tanımlar çerçevesinde millet kavramı, mütecanis bir topluluğu ifade eder. 
Bu sebeple bir birey olarak Mustafa Kemal Atatürk adına bir milliyetçilik izafe edilemez. Benzer bir anlayışı 19. yüzyılın sonunda bir “Osmanlı Milleti” yaratılması teşebbüsünde görüyoruz ki tabii temellerden yoksun olan bu teşebbüs akim kalmıştır. Yine aynı dönemdeki akımlardan birisi de Türkçülük akımı idi ve bu akımın müntesipleri çok kesif ve uzun teşebbüs ve gayretlerine rağmen onlar da başarıya ulaşamadı. Bunu ancak Mustafa Kemal başaracaktı. Bunu Ziya 


<6 


Gökalp şöyle ifade eder: “... eğer Türkleri, Türkçülük mefküresi etrafında birleştirerek büyük bir inkıraz tehlikesinden kurtarmaya muvaffak olan büyük bir dâhi zuhur etmeseydi! Bu büyük dâhinin ismini söylemeye hacet yok bütün cihan bugün Gazi Mustafa Kemal Paşa ismini mukaddes bir kelime addederek her an hürmetle anmaktadır” (Gökalp, 2019:12). Aynı tespiti mücadelede beraber yürüdüğü arkadaşları da yapar. Tarık Zafer Tunaya bununla ilgili olarak bizzat şahit ve muhatap olduğu hususu kitabında belirtir. “Rauf Bey (Orbay) ve Ali Fuat Cebesoy'un, Atatürk'ün silâh arkadaşları ve sonra muhalifleri olarak, bu satırların yazarına, söyledikleri şu sözler ilginçtir: “Önemli yerlerdeydik. Bizsiz belki bu hareketi başaramazdı. Ama O olmasaydı, biz birbirimize düşerdik. Tavaif-i Mülük olurdu” (Tunaya, 1964; 110-111). Diğer taraftan devletin devamını sağlamak, dağılmasını önlemeye çalışmak düşüncesiyle ortaya çıkan faaliyetlerin “Osmanlıcılık” olarak adlandırılması doğrudur, ama bu kavramı bir milliyete izafe etmek yanlıştır. Şu halde Mustafa Kemal'in düşünce ve faaliyetlerine dayanan bir Türk Milliyetçiliği uygulaması vardır. Mahiyetini ve çerçevesini Mustafa Kemal'in düşünce ve faaliyetlerinin belirlediği bu anlayış sonuçta “Türk Milliyetçiliği”dir. Temelinde Türk milliyetçiği olan Mustafa Kemal'in bütün bu düşünce ve faaliyetlerinin bir doktrin olarak kabul edilmesi anlayışı ise “Atatürkçülük” olarak adlandırılabilir. Tarık Zafer Tunaya, Atatürkçülüğün ne olduğunu sınırlarını ve çerçevesini şöyle çizer: “Atatürk açılan bir devirle kapanan bir devir arasında tarihi görevini başarır. Safha safha izlediği bir kurtuluş 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programını, ana çizgilerinde en ufak bir tâviz vermeden, ısrarla, azimle yürütür ve uygular. Atatürkçülük, bu büyük aksiyonun felsefesidir”*(Tunaya, 1964:5). 


Türk tarihin son büyük şahsiyetlerinden olan Mustafa Kemal Atatürk'ün en belirgin vasıfları askeri kişiliği, devlet adamlığı ve milliyetçiliğidir” (https://www.altayli.net/turk-buyukleri-60-ataturk.html). Mustafa Kemal, büyük zorluk ve fedakârlıklarla kurtarılan ülkeyi yeni, hayalperest maceralara atmadan, inşa ve imarına çalışmayı esas alır ve bunu büyük Nutuk'unda bugünkü ifadeler dile getirir: Bizim, kendisinde açıklık ve uygulama imkânı gördüğümüz siyasi meslek, milli siyasettir. Dünyanın bugünkü genel şartları, yüzyılların dimağlarda ve karakterlerde yerleştirdiği gerçekler karşısında hayalci olmak kadar büyük yanılgı olamaz. Tarihin ifadesi budur, ilmin, aklın, mantığın ifadesi böyledir. 
Milletimizin, güçlü, mutlu ve istikrarlı yaşayabilmesi için, devletin bütünüyle milli bir siyaset izlemesi, bu siyasetin iç teşkilâtımıza tam olarak uyması ve ona dayanması gerekir. Milli siyaset dediğim zaman kastettiğim mana ve ispatı şudur: Milli sınırlarımız içinde, her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanmakla varlığımızı koruyarak, millet ve memleketin hakiki saadet ve refahına çalışmak... 
Genellikle milleti uzun emeller peşinde yorarak zarara sokmamak... Medeni dünyadan, medeni, insani ve karşılıklı dostluk beklemektir (M. Kemal, 2011:389- 390). Ancak onu milliyetçilik anlayışı, ırkçılığa varan, diğer milletleri küçümseyip düşmanlaştıran bir milliyetçilik değildir. Atatürk'ün milliyetçilik kavramı ile insanlık kavramı birbirini tamamlayarak bir bütün meydana getirir. 
Atatürk, Türk milletinin milli şahsiyetine büyük önem vermiş ve bunun yanında da insanlık kavramı ile insanlık camiasının varlığını da hiçbir zaman gözden uzak tutmamıştır. Bunu 1937 yılında yaptığı bir konuşmada açıklıkla şöyle ifade eder: “.. Bütün dünya milletleri aşağı yukarı akraba olmuşlardır ve olmakla meşguldürler. Bu itibarla insan mensup olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar, bütün dünya milletlerinin huzur ve refahım düşünmeli, kendi 


4 Atatürkçülük ile ilgili su değerlendirme oldukça ilginçtir. “İkide bir, Atatürkçülük adına, 
birtakım siyaset esnafı ortaya çıkmakta, yasakçılık etmektedir. Demokrasiyi korumak bahanesi altında gerçekleştirmek istedikleri yasaklar, aslında demokrasiyi değil İnönü diktası türünden bir diktayı öngörmekte, özlemektedir. Kemal Paşa'nın sosyalist ya da Bolşevik olmadığı, demokratik bir rejimi özlediği ne kadar gerçekse, özlenilen demokratik rejimin sağı solu kesilmiş bir yasaklar rejimi olmadığı da, o kadar gerçektir. 1925 sonrasının, “askeri demokrasi? 
diyebileceğimiz “geçiş dönemi? uygulaması, Kemal Paşa devriminin özü ve cevheri diye savunulamaz. İsmet Paşa, yaradılışından mıdır, bürokratlığından mıdır, ülkemizde bürokrasinin etkinliğinden midir, nedense, sürekli olarak özgürlükleri denetim altında tutan bir rejimden yana olmuştur. Oysa Mustafa Kemal devriminin asıl amacı, aşama aşama bütün özgürlükleri, bütün karşıtlıkları içeren bir hoşgörü ve serbestlik toplumuna ulaşmaktı. Bu toplumda sosyalistlerin de yeri olacaktı, nasıl ki hareketin daha başlangıç konağında bile olmuş tu. 
Sonraları bir sürü İnönücü türemiş, İnönü diktası uygulamasını Atatürkçülük diye piyasaya sürmüştür” (İlhan, 1981:52-53). 
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milletinin mutluluğuna ne kadar değer verirse, bütün dünya milletlerinin mutluluğuna hizmet etmeye elinden geldiği kadar çalışmalıdır” (Alpargu, 1999:1). Atatürk'ün bu insani yaklaşımı onun mensubu olduğu Türk milleti ile ilgili hissiyatını terennüm etmeyi engellememiş ve büyük Türk milletinin istikbali ile ilgili tasavvurlarını ifade etmekten çekinmemiştir. 


“Ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum. Böyle öleceğim. Türk birliğinin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum. Yarının tarihi, yeni fasıllarını Türk birliğiyle açacaktır. Dünya sükünunu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk'ün varlığı bu köhne âleme yeni ufuklar açacak, güneş ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek” (Bozdağ, 1975:138-143). 


Şu tarihi anekdot meselenin daha anlaşılır hale gelmesi bakımından oldukça dikkat çekicidir: 


“Fahrettin Paşa, İran-Afgan sınırında bulunduğu sırada Gazi Mustafa Kemal'in Atatürk soyadını aldığını öğrenir. Hemen telsizle Ata'yı kutlar. Derhal şu cevabı alır: “Siz de Altay oldunuz!” Sonra Paşa sınırdaki çalışmalarını bitirip Rusya yoluyla yurda dönerken Moskova'da, eskiden tanıdığı Mareşal Voroşilow'u ziyaret eder. Voroşilov, odasında ayakta ve elleri arkasında kaşları çatık bir halde kendisini karşılayınca ilk sözü: “Bu Altay adı da nereden çıktı” olur. Paşa, Rus'un kendisini Turancılıkla itham etmek istediğini anlar, derhal kendisini toparlayıp “arz edeyim” diye ayaküstü bir hikâye uydurur: “Ben de sizin gibi bunun sebebini düşündüm. Bu ismi İran-Afgan sınırında bulunduğum sırada Atatürk verdi. Gazi Hazretleri sevdiği insanlara espri yapmaktan hoşlanır. Ben Türk generalleri arasında en uzun boylu olduğum için yakın bulunduğum Altay dağına beni benzetmek isteği ile bu ismi verdiğine kani oldum.' Fahrettin Paşa Ankara'ya döndüğünde Atatürk'e seyahati hakkında rapor verdikten sonra Voroşilovw'un Altay soyadından nasıl kuşkulandığını da nakleder. Atatürk: “Vay canına, demek ki buluttan nem kapıyorlar. Öyle değil ama iyi söylemişsin.” der” (Şimşir,2002:291). 


Türkiye dışındaki Türklerle ilgili düşüncelerini açıkça şu şekilde ortaya koyar: “Siyasi varlığımızın dışında, başka ellerde, başka siyasal zümreler,, 


“Bu sözle ilgili tartışmalı bir hususu burada zikretmek gerekmektedir: (“Şu ciheti de belirtmeliyim ki; ben komünist değilim. Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum, böyle öleceğim. 
Türk birliğinin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. ” Bu sözün aslında Mahmut Esat Bazkurt'a ait olduğunu ifade eden Mehmet Saray, kaynak olarak Mahmut Esat Bozkurt'un Atatürk İhtilâli ( s. 80) kitâbını verir. Fakat daha sonra sözü, Atatürk'ün sözüymüş gibi kendi kitabına almıştır (https://buvakbehlul.medium.com/atat%C3%BCrk%C3 %BCn-s%C3%B6ylemedi%C4%9Fis%C3%B6zler-1-ben-bir-t%C3%BCrk-milliyet%C3%A7isiyim-98cd2d6ac57). 
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isteyerek veya istemeyerek kader ortaklığı yapmış, bizimle dil, ırk, köken birliğine sahip ve hatta yakın uzak tarih ve ahlak yakınlığı görülen Türk toplulukları vardır. Tarihin bir olayının sonucu olan bu hal, Türk milleti için acıklı bir hatıradır, fakat Türk milletinin tarihi ve bilim bakımından oluşumundaki asalete, birliğe asla zarar getirmez” (İnan, 2000: 36). Türk milleti onun zihninde ve gönlünde müstesna bir yer teşkil eder. Türk milletin sahip olduğu meziyetlerin farkında olması için çok fazla mesai harcamıştır “İstiklâl Harbi, cumhuriyetin ilerleyen yıllarında, Türkçü bir “Kurtuluş Savaşı” olarak yeniden inşa edilmiştir. 
Müdafaa-i Hukuk hareketinin ideolojik motor gücünün Müslüman milliyetçiliği olduğu göz önüne alındığında, anılan tarihselleştirmenin olguları yansıtma alanında ciddi sorunlar taşıdığı söylenebilir. Ancak, bu süreçte kendisi olamayan, görüşlerini açıkça ortaya koyamayan Mustafa Kemal, yakın çevresine Türkçü bireyleri almış ve Türkçülüğü bilhassa kültür ve eğitim alanlarında öne çıkarmaya gayret etmiştir” (Hanioğlu, 2023:523). Türk milletinin tarihi köklerini tanıyıp bilmesi için Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi gibi dönemin en modern kurumlarını kurdu. Böylece Türk milleti maziden tevarüs ettiği üstün özelliklerinin farkına varmasını sağlamıştır. Zaten Kurtuluş Savaşı boyunca bu duyguyu canlandırmış ve etkili kılmaya çalışmış, bu duygunun vermiş olduğu kuvvetle zafere ulaşmıştı. Daha sonra bu duygunun ve kuvvetin daimi hale gelmesi için bahsettiğimiz kurumların kurulmasına bizzat çalışmıştır. Türklük duygusunu her fırsatta dile getirmiştir. 


Mustafa Kemal Atatürk'ün en belirgin vasıflarında biri de onun üslubudur. Türk milletine aidiyetini ve benliğini hatırlatan ve adeta yeniden kazandıran onun kullandığı dil olmuştur. Yazının başında ifade ettiğimiz “hamaset”, zaman zaman kabul gören bir anlatım veya yazım biçimi olarak kabul görmez, doğru bulunmaz. Ancak Mustafa Kemal bu üslubu bilerek, farkında olarak ve çok yerinde ve etkili biçimde kullanmıştır. Cumhuriyetin ilânın onuncu yılında 1933'de irad ettiği konuşmasına sanki Orhun abidelerinden yankılanıyormuş gibi “Türk Milleti” diye başlar ve rahmetli hocam Prof. Dr. 
Bahaeddin Öğgel'in ifadesi ile “hançeresi yırtılırcasına” haykırarak “Ne mutlu Türk'üm diyene” diye bitirir. Mustafa Kemal'in hamasi üslubu onun kullandığı ciddi etkili bir öğretme-öğrenme ve yönlendirme metodudur. Bu üslubu gerek, askeri kişilik olarak Çanakkale omuharebesinde “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.” sözü ile fedakârlığı; siyaset adamı olarak saltanatın ilgası ile ilgili meclis konuşmasındaki “Aksi takdirde, gerçek yine usulü dairesinde, belirtilecektir. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir.” sözü ile kararlılığı ve nihayet gençliğe hitabesine başlarken “Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.” ve bitirirken “Ey Türk istikbalinin evlâdı. İşte; bu ahval ve şerait içinde 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dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur.” sözleri ile millete bir ata olarak yol göstericiliği en can alıcı üslup ile gösterir. Bu ifadelerdeki söz ahengi bile muhteşemdir. Bu sözler millet üzerinde menkıbevi bir etki uyandırır ama hakikatten de kopuk değildir. 


Atatürk'ün milliyetçilik anlayışının yansıdığı zemin bizzat onun hayatı ve faaliyetleridir. Onun yaşadığı dönem devletin dağılmasını önlemek maksadıyla öngörülen birçok fikrin zuhur ettiği ve hatta birbiriyle çatıştığı bir ortamdır. 
Mustafa Kemal bu fikir dünyasının içinde kendine yol bulmaya çalışırken, sahip olduğu askerlik mesleği dolayısıyla fiili olarak da mücadele ediyor ve bu nokta da büyük bir tecrübe kazanıyordu. Askeri ateşe olarak Bulgaristan ve çeşitli vesilelerle gidip gördüğü Avrupa'yı tanımıştı. Balkan harbi ve yaşanan Balkan faciası ki doğup büyüdüğü Balkan coğrafyası, Trablusgarp'taki (Derne-Tobruk) muharebelere katılarak tanıdığı Afrika, Birinci Dünya Savaşı'nda çeşitli rütbelerle yer aldığı Çanakkale, Suriye, Diyarbakır gibi birçok cephede ülkenin her yanını en uzak köşelerine kadar tanımak imkânını elde etmişti. Elde edilen bu tecrübe sonucunda önderi olduğu Milli Mücadele'nin fikri zemini teşekkül etmiştir. Üç kıtaya yayılan imparatorluktan elde kalan son küçük vatan coğrafyası Anadolu da işgale uğrayınca topyekün bir mücadele başladı. Bu mücadelenin ilk lokomotifleri redd-i ilhak ve müdafaa-i hukuk cemiyetleriydi. İstiklâl Savaşı'nı yürüten Birinci Meclis tamamen Müdafaa-İ Hukuk Cemiyeti mensuplarından meydana geliyordu (Tunaya, 1964:74). 

Bu heyetin milliyetçiliğini Attila İlhan “müdafaa-i hukuk milliyetçiliği” olarak adlandırır. Bu anlayışa göre “Müdafaa-i Hukuk “milliyetçiliği” gerçekte bir mazlum milletler omilliyetçiliğidir, dolayısıyla (anti-emperyalist, antikolonyalisttir.” Bu heyetin mensubu ve başı olmak itibariyle Mustafa Kemal'in milliyetçilik anlayışı Kurtuluş savaşı boyunca ortaya koyduğu tavırlarla kendini gösterir. 1925'teki bir konuşmasında bunu şöyle ifade eder: “Milli mücadeleyi yapan doğrudan doğruya milletin kendisidir. Milletin evlatlarıdır. (...) Milli mücadelede şahsi hırs değil, milli izzeti-nefs gerçek itici güç olmuştur” (İlhan, 1981:89-90). 


Asli ve nihai hedef ise tam manasıyla bağımsız bir ülke teşkil etmektir. 
Tam bağımsızlıktan kastettiği de şudur: “Tam istiklâl denildiği zaman, tabii, siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel vs. her hususta tam istiklâl, tam serbestlik denilmektedir. Bu saydıklarımın herhangi birinde istiklâlden mahrumiyet, millet ve memleketin hakiki manasıyla bütün istiklâlinden mahrumiyeti demektir” (İnan, 2000: 74). Bu sebeple “Misâk-ı Milli” ile başlayan bu savaşın adı “milli mücadele”dir, mücadelenin kararlılığını ifade için seçilen 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tabir irade-i milliye'dir, mücadeleyi yürüten kuvvet “kuvay-ı milliye”dir, mücadelenin sonucu da “hâkimiyet-i milliye”dir. Nihayet bu durum milli hâkimiyetin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin duvarlarında “Hâkimiyet bilâ kayd u şart milletindir. (Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. )” sözü ile yerini bulacaktır. 
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TÜRKÇÜLÜK DÜŞÜNCESİNİN OLUŞUMUNDA 
TÜRK OCAKLARININ ÖNCÜ ROLÜ (1912-1931)* 


Şeniz ANBARLI BOZATAY'! 
Burak YAVAŞAN? 


“Biz doğrudan doğruya milliyeiperveriz ve 
Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin mesnedi Türk camiasıdır. Bu camianın efrâdı ne kadar Türk harsiyle meşbu olursa, o camiaya istinat eden Cumhuriyet de kuvvetli olur. Türk Ocakları teessüsleri tarihinden itibaren çok yüksek hizmetler ifâ etmiştir. Bu mesaide devam ediniz.” 

Mustafa Kemâl Atatürk'ün, 27 Nisan 1926 
tarihinde, Türk Ocağı delegelerini kabulü esnasındaki sözlerinden, (Tuncer, Hacaloğlu, Memişoğlu, 
1998:156). 


Giriş 

Osmanlı Devleti'ni kurtarma çabalarından biri olarak ön plana çıkan Türkçülük düşüncesi, dönemin önemli Türk aydınları ve İkinci Meşrutiyet Dönemi ile birlikte Türk Derneği, Türk Yurdu gibi birtakım Türkçü cemiyetlerin sayesinde hızla gelişmeye başlamıştır. Askeri Tıbbiye öğrencilerinin girişimi ile ortaya çıkan Türk Ocağı, kurulduğu günden itibaren gerek savaşların olduğu 


* Bölüm, Prof. Dr. Şeniz Anbarlı Bozatay akademik danışmanlığında Burak Yavaşan tarafından hazırlanan “Türkçülük Düşüncesinin İnşa Sürecinde Türk Ocaklarının Rolü” adlı yüksek lisans tezinden geliştirilerek üretilmiştir. 
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dönemde gerek Mütareke döneminde gerekse Cumhuriyet dönemindeki faaliyetleri ile birlikte döneme damgasını vurmayı başarmıştır. Türkçülük düşüncesinin oluşumuna Türk Ocaklarının gerçekleştirdiği faaliyetler ve bünyesinde bulundurduğu Türk aydınları aracılığıyla nasıl bir rol oynadığı bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. 


Türk Ocakları, kurulduğu ilk andan beri Türklük bilincinin uyandırılarak canlı tutulması, Türk Milletinin var olma nedeni olan milli hars unsurlarının yaşatılması, yaygınlaştırılarak geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunan ve Türk Milletinin varlığını ebediyen devam ettirmeyi görev edinen milli ve sosyal bir gönüllü düşünce ve kültür kuruluşudur. Ocaklar, kuruluş amaçlarından sapmadan daima aynı yönde çalışmalarda bulunmuştur. Ocakların kurulduğu dönemdeki ülkedeki mevcut koşullar ile ilerleyen dönemdeki koşullar arasında önemli farklar olmasına karşın Ocakların düşünce yapısı ve belirlediği amaçları değişmemiştir (Acar, 2004:139). 


Diğer ulusların sivil toplum kuruluşlarından farklı olarak milliyetçi, halkçı, inkılâpçı ve medeniyetçi muhtevaya sahip, Türk Milletinin gereksinimleri neticesinde ortaya çıkan ve hareket eden Türk Ocağı, milli bir oluşumdur. 
Türklerin kimliklerini hatırlatan ve milli şuurlarını kazanmalarını sağlayan Ocak, milliyetçi, halkçı ve medeniyetçi düşünce anlayışıyla Mustafa Kemâl Atatürk, devletin ileri gelen isimleri ve halkın sevgisini kazanmış ve destek bulmuştur. 
Türklüğün ilgi alanına giren her konuda sorumluluk almaktan geri durmayan Ocak, Cumhuriyet'in ilke ve inkılâplarını halka yaymaya çalışmıştır (Karaer, 1992: 32). 


Bu bölümde, Türk Ocaklarının İkinci Meşrutiyet döneminden kapatıldığı tarih olan 1931 yılına kadar olan süreçte dönemin siyasi gelişmeleri karşısında aldığı aksiyon, hem Meşrutiyet döneminde hem de Cumhuriyet döneminde günlük siyasete karışmadan iktidar ile kurduğu yakın ilişkiler, eğitimden kadın ve çocuk haklarına kadar birçok alanda etkin çalışmalar ile Türkçülüğün gelişmesindeki etkilerinin neler olduğunun açıklanması amaçlanmaktadır. 
Çalışma, Türk Ocaklarının 1912-1931 yılları arasında faaliyet gösterdiği dönemde yaşanan siyasi, sosyal vb. değişimler göz önünde bulundurularak, Ocağın Türkçülüğün gelişim evrelerindeki yerini tahlil edebilmek bakımından önemlidir. 
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Türkçülük Düşüncesinin Gelişimi 


Milliyet ideali, Osmanlıda ilk olarak gayrimüslimlerde, sonra Arnavut ve Araplarda, son olarak ise Türklerde ortaya çıkmıştır. Bu idealin en son Türklerde ortaya çıkmasının sebebi, Osmanlı İmparatorluğu'nu Türklerin oluşturmasından kaynaklıdır. Türkler, bir ideal uğruna devletin varlığını tehlikeye atmaktan sakındıklarından, Türk düşünürleri tarafından bir süre “Türklük yok Osmanlılık var” söylemi benimsenmiştir (Gökalp, 1976: 2-3). Milliyetçiliğin etkisiyle birçok etnik grubun imparatorluktan ayrılması ve Balkan savaşlarının sonucunda yaşanan toprak kayıpları sonrasında Türkçülük düşüncesi ön plana çıkmıştır (Durgun, 2014: 66). Türk ulusal kimliğinin ne olacağı, ne olması gerektiği gibi soruların ciddi olarak düşünülmesi ancak yirminci yüzyılın başlarında olmuştur. 
Bu gecikmenin nedenleri şöyle sıralanabilir (Akçam, 2002, s. 54): 


e o İslam: Osmanlılarda İslâmi kimliğin gelişimi diğer Müslüman ülkelerden farklı olarak, Türklüğün unutulmasıyla beraber gelişmiştir. 

e o Vatan ve millet gibi kavramlara yabancılık: Osmanlı İmparatorluğunun kozmopolit bir yapıya sahip olmasından dolayı Osmanlı yöneticileri vatan ve millet kavramlarına uzak kaldılar ve Batı'da ortaya çıkan milliyetçi akımları anlayamadılar. Bundan dolayı Türkçülük düşüncesi böyle bir ortamda geç ortaya çıktı ve yavaş bir gelişim gösterdi. 

e Yönetici ulus grubunun düşünce akımları arasında ikilemde kalması: Devletin temel gayesi çok milletli yapıyı muhafaza etmek olduğundan tüm ulusları bir arada tutabilecek olan Osmanlıcılık gibi politikalara yöneldiler. Bu ulusları bir arada tutmanın mümkün olmadığı anlaşılsa bile açıkça Türkçülüğün savunulması çok geç bir dönemde mümkün olmuştur. 


Akçura, Osmanlıcılık, İslâmcılık ve Türkçülük akımlarından hangisinin uygulanabilir ve faydalı olduğu üzerine birtakım tespit ve yorumlarda bulunduğu Üç Tarz-ı Siyaset adlı makalesinde, milliyet düşüncesinin Türkler arasında henüz yayılıp olgunlaşmamasından dolayı Türkçülük politikasının uygulanması noktasında, içsel zorlukların İslâmcılık politikasına kıyasla daha fazla olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca o dönem bir araya gelip bir Türk Milleti oluşturabilecek Türklerin çoğunluğu Müslüman olduğu için İslâm'ın, Türk Milleti inşa etme sürecinde önemli bir unsur olabileceğini dile getirmiştir (Akçura, 1976: 34). 
Yusuf Akçura”yı, bu üç düşünce akımı üzerinde tahlillerde bulunmaya iten üç neden olduğu dile getirilmektedir. Bu üç neden; büyük uluslararasında Türklerin varlıklarını muhafaza etmiş olmaları, büyük ulusların ondokuzuncu yüzyılın ürünü olmakla beraber ulusal birliklerini (Alman ulusal birliği ve İtalyan ulusal 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birliği gibi) de oluşturmaları ve Osmanlıcılık ve İslâmcılık politikaları ile güçlü bir siyasal birlik kurulamayacağının anlaşılmasıdır (Bayraktutan, 1996: 44-45): 


Gökalp'e göre Türkçülük ve İslâmcılık akımlarından birinin ulusal diğerinin ise evrensel nitelikte olması nedeniyle bu iki akım arasında zıtlık yoktur. 
Gökalp, Türk düşünürlerinin dinler arası bir Osmanlı milleti oluşturmayı amaçlayıp İslâmlaşmak ihtiyacını hissetmezken, Türkleşmek idealinin doğduğu andan itibaren İslâmlaşmak ihtiyacının hissedildiğine vurgu yapmaktadır (Gökalp, 1976, s. 11). Büyük bir tarihi ve kültürel birikimi barındırmasından dolayı Türk aydınlarının İslâmiyet ile olan bu bağını koparmaları mümkün değildi. Cemalettin Efgan? den beri tüm Türkçü düşünürler, Türkçülük ile İslâm arasında bir çatışma olmadığını dile getirmiş ve bu yeni akımın İslâm dünyasını daha güçlü hale getireceğine yönelik çeşitli düşünceleri ifade etmişlerdir (Kösoğlu, 2005: 52). Kafesoğlu, Türkçülük düşüncesinin yanında İslâmiyet'in de korunması gerektiğini savunurken, lâiklik prensibinden ödün verilmeden din karşıtlığıyla mücadele etmeyi de büyük görev saymaktadır (Kafesoğlu, 1999: 248). Ünüvar'a göre, İslâmcılık ve Türkçülük akımları arasında süreklilik arz eden bir ilişki bulunmaktadır. Bu iki akım arasında hem zihinsel hem de siyasal olarak birbirlerini etkilediği anlamlı bir bileşim mevcuttur (Ünüvar, 2009, s. 132). 


Rafael Muhammetdin, İslâmcılık ve Türkçülük düşüncelerinin tamamen birbirinden bağımsız olamayacağının, her iki tarafın da savunucuları tarafından kabul edildiğini ifade etmektedir. Aradaki farkın ise Türkçülüğün savunucuları, İslâmı Türkçülük düşüncesine katkıda bulunan bir unsur olarak görürken, İslâmcılık düşüncesinin savunucularının, Türkçülüğü İslâmın sağlamlaştırılmasında bir vasıta olarak görmesinden kaynaklandığı belirtilmektedir (Muhammetdin, 1998: 76). 


İslâmcılık ve Türkçülük akımlarının birbiriyle arasındaki yakın ilişkinin bir başka örneği, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin (İTC) ideolojik yaklaşımlarında görülmektedir. İTC, Osmanlıcılık, İslâmcılık ve Türkçülük akımlarından yalnızca birini seçmek yerine bu üç akımdan birinin özellikle benimsenmesinden yanaydı. 
İmparatorluk içerisinde Türk nüfusun fazlalığından dolayı önemli gruplardan biri olarak görülmekteydi. Buna rağmen Türkçülük düşüncesine Ziya Gökalp gibi bazı entelektüel kişiler dışında önemseyen pek kimse yoktu. Cemiyet içerisinde Gökalp gibi önemli Türkçüler olsa da cemiyet, İslâm'a olan yakınlığını bir süre daha devam ettirdi. Türk nüfusun büyük çoğunluğu da kendilerini öncelikle Müslüman olarak görüyordu. Bu nedenle Türkler, Osmanlı hanedanına sıkı bir şekilde bağlı olmakla birlikte hanedana hem seküler anlamda bir sultan olarak hem de dini anlamda bir halife olarak değer vermekteydi (Ahmad, 1995: 61). 
İmparatorlukta, İslâm'ın çok uzun süre hâkim olması ve İmparatorluğun önemli 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kısmını oluşturan Türklerin de İslâm'a olan bu bağlılıkları nedeniyle milliyetçi düşüncenin Türkler arasında hızlı bir şekilde yayılmaması doğal karşılanabilir. 


Osmanlı İmparatorluğu'nu kurtarma çabalarından sonuncusu olarak ortaya çıkan Türkçülük politikaları ile ulus-devlet inşa etme sürecinde hayata geçirilen Türkçülük düşüncesi arasında devamlılıktan ziyade farklılıklar da mevcuttu (Ünüvar, 2009: 132). Bu farklılığın nedeni ise Türkçülük düşüncesi ilk ortaya çıktığında devletin içinde bulunduğu duruma bir çare olarak görülmüştü ve sistemli bir Türkçülük söz konusu değildi. Fakat ulus-devlet inşa etme aşamasında Türkçülük ile ilgili birçok eser kaleme alınırken, Türkçülüğün sistemli bir ideoloji haline gelmesi için çaba gösterilmiştir. 


Birinci Dünya Savaşı'nın yenilgiyle sonuçlanması sonrasında imparatorluğun merkezi idaresinin çöküşüyle birlikte çeşitli milliyetçilik akımları gibi Türkçülük akımı da ön plana çıktı. Türkçülük akımı, böyle bir toplumsal ve siyasi ortamda bir dünya görüşünden daha çok bağımsızlık hareketlerine karşı bir savunma mekanizması olarak doğup, gelişmiştir. Türklerin milliyetçilik şuuru gelişmişti fakat kendilerini devletin esas unsuru olarak gördükleri için devletin sınırları içinde yaşayan diğer unsurların da milliyetçilik duygusuyla hareket ederek devletin bütünlüğüne zarar verebileceği endişesinden dolayı milliyetçiliklerini bastırmayı tercih ediyorlardı (Niyazi, 2007: 141-142). Bu Türklük şuuru on dokuzuncu yüzyılın sonlarına gelindiğinde İslamcılık ve Osmanlıcılık düşüncelerinin altında kendini koruyordu ve bu şuur geniş bir aydın kitlesi tarafından yaygın bir şekilde paylaşılıyordu (Karpat, 2017: 199). 


Rusya'dan İstanbul'a gelen Müslüman aydınlar, Türk olmanın bilincine varmak hususunda Osmanlı aydınlarına nazaran çok daha iyi konumdaydı. 
Gaspıralı İsmail, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu gibi isimler Türkçülük düşüncesine güncellik kazandırırken, aynı zamanda bu düşüncenin öncüsü haline geldiler (Ahmad, 2019: 53). Rusya'da Panslavizm akımının ortaya çıkmasıyla birlikte, bu ülkedeki eğitim kurumlarında bulunan Türkler kendi milliyetleriyle ilgilenmeye başladılar ve Türkçülük düşüncesini benimsediler. İsimleri belirtilen aydınların İstanbul'a yerleşerek, çeşitli yazılar kaleme alarak ve konuşmalar yaparak milliyetçi düşünceleri yaymak için uğraşmaları, Türkçülüğün doğmasında etkili olan en önemli hadiselerden biri olarak görülmektedir (Oba, 1995:241). 


Osmanlı İmparatorluğu'nun ileri gelenleri, Türk ve Türkiye terimlerini kullanmıyordu fakat Avrupalılar, Osmanlı İmpartorluğu'ndan bahsederken Türk ve Türkiye terimlerini çok eski dönemlerden beri kullanmaktaydılar. Türk yazarların Türk sözcüğünü benimsemesinde iki kaynak ve kullanış 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bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Avrupalıların Türk sözcüğünü Osmanlı Türk'ünü ifade etmek üzere kullanmaları şeklindedir. İkinci olarak ise, imparatorluğun içinde ve dışında yaşamakta olan ve Türk kavimlerinin ve milletin daha iyi tanınması maksadıyla Türk sözcüğünü kullanmaları şeklinde görülmektedir. İlki siyasi manada kullanılırken, ikincisi ise tarihi, ırki ve dil ile ilgili olarak kullanılmıştır. Diğer devletlerle ilişkilerin gelişmesiyle birlikte Osmanlı yöneticileri ve aydınları, bu terimleri kullanmaya başladılar. Bu gelişmeler de Türkçülüğün gelişimini etkilemiştir (Kushner, 1998:17-31). 


Türkçülüğün doğuşunda etkili olan bir diğer unsur ise Avrupa'da Türkoloji'ye olan ilginin artmasıyla beraber Türklerin İslamiyet öncesi tarihini konu alan yayınların Osmanlı aydınları tarafından okunmasıdır. Batılı Türkologlar tarafından kaleme alınan bazı eserler Türkçeye çevrilmiştir. Bu çeviri yayınlar ve Türk yazarlarının Türk tarihi ile ilgili kaleme aldığı eserler de Türkçülüğün yayılmasında etkili olmuştur (Oba, 1995: 242). 


Türk halklarının dili ve tarihi ile ilişkili olan Türkoloji, hem Türk kültürünün eski dönemlere (bilhassa 8. asırda yazılan Orhun Yazıtlarının çözülmesiyle birlikte) uzandığını hem de Balkanlar'dan Orta Asya ve Sibirya'ya kadar yayılmış olan Türkçe konuşan halkların arasındaki kültürel birliğini ortaya çıkarmıştır. Türkoloji çalışmalarının ulaştığı önemli bir sonuç bulunmaktadır: Türk halklarının tarihi içinde, artık İslâm diğerlerinden farklı olmayan bir gelenek veya bir dönem olarak görülüyordu. Türkoloji, Türklüğü İslâm'dan ayırma noktasında ve Türk halklarının geçmişine yönelik tarihsel perspektifi "laikleştirme" konusunda önemli katkılar sağlamıştır (Georgeon, 2006: 3-4). 


İkinci Meşrutiyet'in ilanı, dilde sadeleşme hareketinin şuur kazanıp, yeni bir atılım ile kendini göstermesine olanak sağlamıştır. Bu dönemdeki dilde sadeleşme hareketi şu şekilde sıralanabilir (Levend, 1960, s. 300): 


e İstanbul'da Türk Derneği'nin girişimi. 

e o Selanik'te Genç Kalemler Dergisi'nin ortaya koymuş olduğu düşünceler ve uyandırmış olduğu yankılar. 

e o İstanbul'da Türk Yurdu Dergisi'nin yaptığı çalışmalar. 

e Balkan Savaşlarının ardından Fırka merkezinin İstanbul'da "Halka Doğru" ve "Türk Sözü" dergileri aracılığıyla yapmış olduğu girişimler. 

e Birinci Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkan yeni gelişmeler ve mütareke dönemindeki kararsızlıklar. 
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Türk dilinde sadeleşme arzusu ilk kez ortaya atıldığında bu konudaki düşünceler, sadeleşmeyi farklı biçimlerde ele alan üç farklı grup etrafında toplanmış durumdaydı. Bu üç grup; "tasfiyeciler", "muhafazakârlar" ve Genç Kalemler Dergisi'nde filizlenen "Yeni Lisancılar" idi. Fuad Kösearif'in öncülük ettiği tasfiyeciler, yabancı sözcükler ile beraber yabancı kuralları da Türk dilinden atmayı savunmuşlardır. Süleyman Nazif'in öncülük ettiği muhafazakârlar, dile yapılan her türlü müdahaleyi reddedip, dilin yabancı kurallar ile beraber olduğu şekliyle bırakılmasını savunmaktaydı. Son grup olan Yeni Lisancılar ise dilden yabancı kuralların atılmasını ancak sözcüklere dokunulmamasını savunmuşlardır 


(Levend, 1960: 453). 


İlk olarak dil, edebiyat ve tarih alanlarında gelişen ve Türk modernleşmesi gibi korumacı nitelikte ortaya çıkan Türkçülük düşüncesi, Türk Ocaklarının bu düşünceyi ilmi ve kültürel bir zemine oturtması ve gelen tüm tepkilere rağmen yeni bir sosyolojik ve siyasi oluşumun temeli olarak olgunlaşmıştır (Bayraktutan, 1996: 207). Türkçülüğün siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarda bir hareket haline gelecek programa evrilmesi ve bu programın hayata geçirilmesi I. Dünya Savaşı'nın sonucunda Osmanlı Devleti'nin çöküp Anadolu'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra gerçekleşmiştir (Kushner, 1998: 134). 


Türkçülük Düşüncesinin Oluşmasında Etkili Olan Dernekler ve Dergiler 


Türkçülüğü savunan düşünürler, bu düşüncelerini açıklamak ve toplum tarafından yayılmasını sağlamak amacıyla dernekleşme yoluna gitmişlerdir. 
Türkçülüğü temel alan ilk dernek, “Türk Derneği” olmuş ve atılan ilk adım sonrasında yine Türkçülük ekseninde birçok dernek ve dergi faaliyete geçmiştir. 
Türkçülüğün gelişmesine önemli katkıları olan bu oluşumların incelenmesi, Türk Ocağı'nın kuruluşuna giden süreci anlamak bakımından önemlidir. 


Türk Derneği 


Türkçülük ideolojisini temel alarak kurulan ilk dernek Türk Derneği'dir. 
1908 yılının Kasım ayında İstanbul'a gelen Yusuf Akçura, eğitim yıllarından beri 
tanıdığı Necip Asım Yazıksız ve Veled Çelebi İzbudak ile bir araya gelerek, onlara herhangi bir siyasi amaç taşımayan, yalnızca kültürel nitelikte bir Türk derneği oluşturmayı teklif etmiş ve çıkılacak olan bu yolda kendisine rehberlik etmelerini rica etmiştir. (Akçura, 2019: 242). 
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Dernek üyelerinin çoğunluğunun Darülfünun öğretim üyeleri ve dönemin ileri gelen aydınlarından oluşması da derneğin ilmi ve kültürel nitelikte olduğunu kanıtlar niteliktedir. Ayrıca dernek, Jön Türk devrinin ilk Türkçü örgütlenmesi olmasının yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu'nda ve yurt dışında yaşayan Türkleri bir çatı altında toplama başarısı göstermesinden dolayı da önem arz etmektedir (Arai, 2008: 24-26). 


15 Ekim 1912'ye kadar Türk Derneği'ne kayıtlı 63 kişi bulunmaktaydı. 
Kişi sayısının bu denli az olması, derneğin nicelikten ziyade niteliğe değer verdiğini ve tabiatında Türkçülüğü yayma ve işleme düşüncesi olan kişileri tercih ettiğini göstermekteydi. Mehmet Emin Yurdakul, İsmail Gaspıralı, Hüseyin Cevat, Yusuf Beyzade Nazif, Ahmet Ağaoğlu, Köprülüzade Fuat, Ispartalı Hakkı derneğe ilk yıl kaydolmuş azalar idi. O günkü devletin ileri gelenlerinden bazı kişiler derneğe nakdi yardım desteği sağlamışlardır. O kişiler, Prens Sait Paşa, Köse Raif Paşa, Halit Ziya Bey gibi kimselerdi (Darendelioğlu, 1977: 42). 


Türk Derneği, bilimsel ve kültürel çalışma ve araştırmalar yapma gayesiyle kurulduğu için bu yapısına uygun olarak yurt dışında şube açma, yabancı Türkolog ve Müslüman olmayan Osmanlı vatandaşlarını derneğe üye olarak kabul etmek gibi özelliklere sahiptir (Acar, 2004: 15). 


Mehmet Emin Yurdakul 


Kaynak: https://commons.wikimedia.org/wiki/File. Memed Emin Yurdakul.jpg 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Türk Derneği'nin amaçlarını tanımlaması bakımından mühim bir kaynak olan Türk Derneği Beyannâmesi, derneğin siyasi açıdan Osmanlıcılık düşüncesine sadık kalmasıyla beraber, kültürel alanda ve bilhassa dil konusunda Türkçü bir yaklaşımı benimsediğini ortaya koymaktadır. Türk Derneği'nin Osmanlıcılık anlayışını terk etmeyip, bir yandan da dilde Türkçülük anlayışını benimsemesi bilhassa Osmanlıcılık ve Türkçülük düşüncesinin beraber ilerlediği bir süreçte birbirini tamamlayıcı niteliktedir (Üstel, 2004: 25-26). Türk Derneği, tarihimizdeki ilk Türklük bilimi kuruluşudur. Günümüzdeki Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun (TTK) görevlerini, faaliyet gösterdiği dönemde yerine getirmiştir. Ayrıca derneğin çıkarmış olduğu Türk Demeği Dergisi de Türklük bilimi alanındaki ilk bilim dergisidir (Polat, 2020: 22). 


Dergide Osmanlı aydınları ile Rusya kökenli Türkçülerin anlaşamadıkları göze çarpmaktadır. Yusuf Akçura'nın bu dergide kaleme aldığı yazılarında “Türki halkların birliği” konusuna değinmesi, üyeler arasında fikir ayrılıklarını ortaya çıkarmıştır. Bu fikir ayrılıklarının nedeni, Türkçülük fikrini yayma gayretinde olan fakat farklı bakış açılarına sahip iki grubun varlığıdır. İlk bakışta basit bir fikir ayrılığı gibi görünse de bu fikir ayrılıkları sonucunda, Türk milliyetçiliğinin doğuşunda iki akımın var olduğu anlaşılmaktadır (Karakaş, 2007: 223). Türk Derneği ve çıkarmış olduğu dergi, iki farklı bakış açısına sahip olan fakat Türkçülüğün gelişmesine yönelik benzer amaçlara sahip olan bu iki akımın ortaya çıkması bakımından önemli bir yer tutmaktadır. Dernek kısa ömürlü olmasına rağmen kendinden sonra kurulan Türkçü örgütlenmelerin ve Türkçü dergilerin oluşumunu etkilediği söylenebilir. Dergideki fikir ayrılıklarının yanı sıra dil bütünlüğünün sağlanamaması gibi sorunların da ortaya çıkmasıyla birlikte derginin devamlılığının zora girdiği söylenebilir. 


Türk Demeği, Türkçüleri kendi çatısı altında toplama konusunda yeterli başarı sağlayamamıştır. Demek, 1913 yılına dek ayakta kalmaya çalışsa da derneğin kurucu ve üyelerinin birçoğunun Türk Yurdu ve Türk Ocağı derneklerine katılmalarından sonra varlığını daha fazla sürdürememiştir (Acar, 2004: 7). Ayrıca Genç Kalemler Dergisi'nin ortaya çıkışının Türk Derneği'ni kısmen işlevsiz kıldığı söylenebilir (Polat, 2020: 21). 


Türk Derneği, uzun senelerce benimsenmiş olan siyasi anlayıştan farklı olarak, gerçekleştirdiği faaliyetleri ve yayımlamış olduğu dergiyle dil ve edebiyat alanında Türkçülük fikrini yerleştirme gayesiyle faaliyet göstermiştir. Yeni Lisan Hareketinin düşünsel anlamda arka planını oluşturan Türkçülük fikrini yaymak, geliştirmek ve yüceltmek gayesiyle yapılan ilk teşkilatlı ve bilinçli bir girişim olmasından dolayı Türk Derneği'nin hareketin hazırlayıcısı konumunda görülmesini sağlamaktadır. Türk Derneği, dil bütünlüğünün sağlanamaması gibi 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birtakım konularda ortak bir zeminde buluşamamış olsa da dilde sadeleşmenin gerekliliğini birçok kez vurgulamış ve bunu kendinden sonra kurulan benzer oluşumlara aktarabilmiştir. Türk Derneği'nin kurucu üyelerinin günümüze kadar varlığını devam ettirmiş olan Türk Yurdu Dergisi'ni kurması, Türk Ocaklarının kuruluşuna olan önemli katkılarının bulunması, Türk Derneği'nin benimsediği çizginin kendinden sonra kurulan Türkçü oluşumlar tarafından ne kadar benimsendiğinin göstergesi niteliğindedir (Gazioğlu, 2018: 289-290). 


Türk Derneği, amaçlarında mevcut olan asalet ve doğruluk, amaçlarını geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla harcadığı emek, yapmış olduğu faydalı girişimlerle beraber Türkçülüğün gelişim aşamaları bakımından göz ardı edilemeyecek derecede bir yer edinmiştir. Derneğin çıkarmış olduğu Türk Derneği Dergisinin gerçekleştirdiği en önemli hizmetler, Türkoloji çalışmalarının merkezi olarak bu alanda çalışma yapmak isteyenlere başvuracağı adres olmak ve dil ile alakalı konularda kaleme alınan yazılara dergide toplu bir şekilde ulaşılabilmesi olarak sayılabilir. Bu yönüyle düşünüldüğünde dernek, Türkiye'deki Türkoloji alanında yapılan çalışmaların sistemli bir biçimde olmasa dahi, dağınık bir literatürden derli toplu bir literatüre ulaşmasında önemli bir evre olarak görülmelidir (Levend, 1960: 302-303). 


Türk Yurdu Cemiyeti 


Türk Yurdu Cemiyeti, 31 Ağustos 1911 yılında İstanbul'da kurulmuştur. 
Kurucu ve yöneticileri şöyledir: Şair Mehmet Emin, Müftüoğlu Ahmet Hikmet, Ağaoğlu Ahmet, Hüseyinzâde Ali, Dr. Âkil Muhtar, Akçuraoğlu Yusuf. Türk Ocağı'nı ortaya çıkaran ortam koşulları içinde, çalışmaların devam ettiği bir dönemde cemiyetin kuruluş fikrini Mehmet Emin Bey ortaya atmıştır (Tunaya, 1988: 415). Yeni kurulmuş olan bu cemiyete, "Türk Yurdu" isminin verilmesini Mehmet Emin Yurdakul teklif etmiştir (Acar, 2004: 19). Türk Yurdu Derneği, ilk defa öğrencilere yardım konusu üzerine yoğunlaşmış ve Türk çocukları için bir öğrenci yurdu açılmasını ele almıştır (Tunaya, 1988: 415-416). Türk Yurdu, Türkçe kullanımının yaygın hala getirilmesi maksadıyla azınlık veya yabancı okullarda verilen eğitimin dışında, yabancı şirket veya gayrimüslimlere ait olan işletmelerde de Türkçe'nin kullanımını bazen hükümet politikası vasıtasıyla bazen de Türkçülük düşüncesini savunan yazarlar ve yayın organları vasıtasıyla denetim altında tutmayı savunmuştur (Üstel, 2004: 49). 
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Türk Yurdu dergisi, Türk milliyetçilerinin hem yayın organı hem de sesi olarak ilk olarak Mehmet Emin Yurdakul'un, daha sonra ise Yusuf Akçura'nın imtiyazı altında 32 sayfa olacak biçimde ve on beş günde bir yayımlanması kararlaştırılan bir dergi olarak çıkarılmaya başlanmıştır (Acar, 2004:21). 


Asıl kurucusu Yusuf Akçura olan Türk Demeği'nin çıkardığı Türk Derneği Dergisi, Osmanlılık düşüncesini savunan birçok yazıya yer vermiş olsa da bu durum Osmanlıların ve Rusya'dan göç eden Türklerin ilk ortak örgütlenmesi olan derneğin önemini azalttığı söylenemez. Rusya'dan göç eden Türkler, dergide az sayıda yazı kaleme almış olsalar da bu yazılarında Türki halkların birliğinin önemini vurgulamışlardır (Arai, 2008: 81). 


TÜRK YURDU 


Kaynak: https://x.com/turkyurdudergi 


Türk Yurdu Dergisi, "Türklerin faydasına çalışır" ilkesiyle çıktığı yolda, Osmanlı toplumunun Türklük bilincinin farkına varması ve bu bilincin canlanması amaçlarına ulaşmada bir hayli başarı göstermiştir. Derginin neredeyse tüm sayılarında, Aydınlanma düşüncesinin etkisi altında kalındığını ve pozitif bilimler doğrultusunda birtakım konuların analiz edilerek çözümler üretildiği görülmektedir. Halkçı bir politika izleyen dergi, Anadolu köylüsünün, uygarlık nimetlerinden "fennin ve tekniğin" yardımı ile faydalanma hakkını savunmaktadır. Türk Yurdu Dergisi, ulusal coğrafyanın keşfinde ve sosyal 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yapının tasvir edilmesinde çok değerli bir birikim oluşturmuştur (Gümüşoğlu, 2008: 270-271). 


Türk Yurdu Dergisi'nin yayın ilkesi gereği sade ve herkesin anlayabileceği bir dil kullanılması gerekliydi. Fakat buna rağmen bazen bu ilkeden taviz verilerek, dile yaklaşımlarına bakılmaksızın Türkçülük ülküsünü benimsemiş olan yazarlara da yer verilmiştir. Yeni Lisan hareketinin temsilcileri, Selanik'ten gelip düzenli bir şekilde dergide yazılar kaleme almaya başlamasından sonra, Türk Yurdu Dergisi'nin kullandığı dil ve üsluba yönelik muhtelif yayın organlarının yaygın bir muhalefeti söz konusu olmuştur (Üstel, 2004: 47). 


Türk Yurdu Derneği, Türk Ocaklarının kuruluş hazırlığının olduğu bir dönemde kurulmasından dolayı dernek olarak pek etkinlik gösterememiş ve bu derneğin kurucuları Türk Ocakları oluşumuna katılmışlardır. Türk Yurdu Dergisi'nin çıkarılması, derneğin en önemli faaliyetlerinden biri olmuştur. 
Derginin Türkçülük düşüncesinin oluşturulması, sistemli bir hale getirilmesi ve yaygınlaştırılması hususunda oynadığı rol çok önemlidir (Sarınay, 2004:124). 


Genç Kalemler Dergisi 


Selanik'te "Hüsün ve Şiir" adında bir edebiyat dergisini çıkaran kişiler bu dergiyi Ali Canip'e devretmişler, Ali Canip de derginin ismini Genç Kalemler olarak değiştirmiştir. Türkçülüğü savunan ve "milli dil, milli edebiyat" anlayışını benimseyen bu dergi 1910 yılında faaliyete geçmiştir (Acar, 2004: 36). Ali Canip, fikir arkadaşlarını bu derginin etrafında toplayarak yeni tarzda bir yayın hayatına başlamıştır. Fikir arkadaşlarından biri Ömer Seyfettin'dir. Kısa zaman sonra Ziya Gökalp de dergiye katılmış ve dergiyi İttihat ve Terakki ile bir ilişkiye sokmuştur. 
İttihat ve Terakki Cemiyeti Genel Merkezi, Ali Canip'i 25 Mart 1911 tarihinde çıkarılan bir kararnameyle Genç Kalemler Dergisi'nin başyazarlığına getirmiştir. 
Türkçülük düşüncesinin ilk tutarlı yayın organı Genç Kalemler ise o halde Selanik de bu derginin anavatanı ve bu düşünce biçiminin doğduğu yer diyebiliriz. (Belge, 2009: 42). Selanik, tam anlamıyla Türkçülüğün merkezi olurken, ulusal bir uyanış arayışında olan aydın ve yazar grubu da bu merkezde bir araya gelmişlerdir. Bu aydın ve yazar grubu daha sonra ise Ziya Gökalp'in bir makalesinde "yeni hayat ve yeni değerler" istemesinden dolayı "Yeni Hayat" grubu olarak bilinmeye başlamışlardır (Kushner, 1998:132). 


Genç Kalemler Dergisi'nin yazarları Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem'in birlikte başlattığı Milli Edebiyat akımı, dilde sadeleştirmenin gerekliliğini dile getirmesinden dolayı "Milli Lisan Hareketi" ismiyle de 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anılmaktaydı. Halkçılık, dilde sadelik, halk edebiyatı ve hece ölçüsünden faydalanma, milli benliğe dönüş, Türklük bilinci gibi unsurlar bu edebiyatın ayırt edici unsurlarıdır (Türkeş, 2002:811-812). 


Türkçülüğün kurumlaşma evresine gelene kadar Türkçe'nin öne çıkarılmasını, dilde sadeleşmenin gerekliliğini, dil bilincinin sağlanmasını, duyuş ve söyleyiş olarak da Türkçe'nin eksiği olmadığının gösterilmesini sağlayan önemli Tanzimat düşünürlerinin izinden giden Genç Kalemler, gerek yazar kadrosuyla gerekse derginin ortaya koyduğu anlayışla Türk Ocağı'na yol göstererek ve Türkçülüğün sistemli bir şekilde ortaya konulmasında önemli katkılarda bulunarak Türkçülüğün gelişiminde önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. 


Bu derginin yazarları, Türkçülük ve dilde sadeleşme konularında İstanbul'daki Türkçü dernek ve kişilerle aynı çizgideydiler. Fakat Ziya Gökalp'in İttihat ve Terakki partisinde merkez kurulu üyeliğinden dolayı Genç Kalemler dergisi daha siyasi nitelik taşıyordu. Ziya Gökalp ve arkadaşları İstanbul'a yerleştikten sonra Genç Kalemler oluşumunu sürdürmeyerek Türk Ocağı'na katılmışlardır. Böylelikle Türk Ocağı, Türkçülük hareketinin merkezi olmuştur. 
Muhammetdin, Türkçülüğün kurumlaşma aşamasında rol oynayan çeşitli derneklerin faaliyetlerinin içeriğini genel olarak şöyle özetlemektedir (Muhammetdin, 1998:70-72): Türk ırkının olgunlaşıp, ilerlemesi için çalışmak, dernek faaliyetlerinin amacı siyasi değil, aydınlatıcı nitelikte olması, derneklerin bütün Türkler tarafından kabul görebilecek bir ideal ortaya koymaya gayret etmeleri, Türk ideali oluşturulurken Türk olmayan azınlıklara zarar verilmemesi, derneklerin Türklerin büyük çoğunluğunun kolayca anlayabileceği bir Türk dili oluşması için çalışmaları, Türklerin, her şeyin merkezinin Avrupa olduğu düşüncesini kabul etmemeleri gerekliliği üzerine çalışmaları. 


İkinci Meşrutiyet sonrasında kurulan Türk Derneği, Türk Yurdu Cemiyeti, Türk Bilgi Derneği gibi Türkçülük düşüncesini temel alan oluşumlar ve bu derneklerin yayın organları; kurucu, yönetici ve yazar kadrolarıyla beraber Türk Ocağı ve onun yayın organı olarak faaliyet gösteren Türk Yurdu Dergisi'nin temeli olacaklardır (Bayraktutan, 1996, s. 90). 
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Türkçülük Düşüncesinin Oluşumuna Katkıda Bulunan Düşünürler 


Türk Ocakları'nın Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu gibi düşünce derinliği ve entelektüel nitelikleri olan kişileri bünyesinde barındırması, Ocak için en büyük şanslardan biri olmuştur. Türk Ocaklarının bu önemli isimleri kaleme aldıkları yazılar, yaptıkları konuşmalar ile Ocakların aktif bir şekilde çalışmasını ve dönemin düşünce ortamının canlılık kazanmasını sağlamışlardır. 
Bunların neticesinde Türk Ocakları, genç neslin bilinç kazandığı ve eğitildiği bir eğitim kurumu gibi çalışmıştır. Ayrıca ulusal varlığımızın tehlike altında olduğu dönemde mali, siyasi ve sosyal olarak geri kalınmıştı. Böyle bir ortamda sorunların çözümü için çare aranırken, Türk Ocakları bu işlevi yerine getirmeye hazır bir merkez olmuştur. Bu nedenle dağılmış vaziyette olan imparatorluğun enkazının üzerinde bir ulus devlet meydana gelirken, Türkiye Cumhuriyeti'nin düşünsel ve felsefi temelinin oluşturulmasında Türk Ocaklarının önemli katkılarının bulunması, Ocak bünyesindeki entelektüel birikimin doğal sonuçlarından biridir. Özellikle ulus devlet olma sürecinde, toplumun tepkilerine maruz kalmadan halk tarafından kolayca benimsenip uygulanmasında Ocakların gerçekleştirdiği faaliyetler yoluyla oluşturulan psikoloji çok etkili olmuştur (Gürgür, 2012: 3). 


Türk Ocakları'nın 1912'den 1920'ye kadar olan ilk dönemki oynadığı rol ve etkinliği, 1922'de tekrar kurulduğu dönemden 1931 yılına kadar olan dönemde aynı şekilde sürmemiştir. Üstelik Ocak, ikinci dönemde rakamsal açıdan çok daha iyi şartlar altında faaliyet gösteriyordu. Atatürk'ün talimatlarıyla devlet, Türk Ocakları'na maddi yardımlarda bulunmuştur. Şubelerin sayısı bu dönemde hızlı bir şekilde artmış olup 1931 yılına kadar şube sayısı 276'ya ulaşmıştır. Ocakların ikinci döneminin ilk dönemden en önemli farkı ise Cumhuriyet Halk Fırkası'nın (CHF) yan kolu gibi çalışmaya başlayarak siyasete karışmasıdır. Siyaset ile iç içe olunan bu ortam, düşünsel zenginlik ve derinlik için uygun bir ortam değildir. 
Bunun üzerine Ziya Gökalp'in erken vefatıyla beraber düşünsel yaşamımızda büyük bir boşluk oluşmuştur. Hamdullah Suphi Tanrıöver, çabuk aksiyon alan ve teşkilatçı yapısıyla Türk Ocakları'nın daha da siyasileşmemesi için çaba harcasa da nitelik, üretkenlik ve cesaret yönünden bir entelektüel desteğe sahip değildir (Gürgür, 2012:3). 


Buradan da anlaşılacağı üzere Ocağın her bir entelektüel üyesinin katkılarının ne kadar değerli ve önemli olduğu görülmektedir. Ocağın ilk kurulduğu dönemde “siyasetten uzak kalma” vurgusunun ise cemiyetin devamlılığı açısından ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. 
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Hamdullah Suphi Tanrıöver 


Kaynak: Feridun Fazıl Türbentçi Arşivi 


Türk Ocaklarının kadroları Bayraktutan'a göre, Yusuf Akçura gibi burjuva kökenli ya da Mehmet Emin gibi proleter kökenli kişiler hariç tutulduğunda, genellikle Osmanlı toplumunda “ilmiye ve/veya askeriye” olarak isimlendirilen sosyal gruba dâhil isimlerden oluşmaktadır. Ayrıca bu kadroların çoğunlukla İstanbul, İzmir, Bursa, Edirne, Konya gibi imparatorluğun gelişmiş şehirlerinde yaşadığı söylenebilir. Bu sosyoekonomik ve kültürel çevrenin, Türkçülük düşüncesinin oluşumunda ve gelişiminde önemli katkılar sağladığı yadsınamaz. Türkçülük, Batı'ya benzer olarak “şehir merkezli bir ideoloji” olarak gelişmiş olsa da Batı'da olduğu gibi burjuvazi aracılığıyla değil, aristokrat sınıfı denilebilecek “asker-sivil bürokrat ve aydınlar” tarafından geliştirildiği söylenebilir (Bayraktutan, 1996: 119-120). 
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Türkçülük Düşüncesinin İnşasında Türk Ocaklarının Üstlendiği Rol 


Türk Ocaklarının, Türkçülük düşüncesinin inşası sürecinde üstlendiği rolü anlayabilmek için Ocakların kuruluşu, örgütlenmesi, siyaset ile ilişkisi, farklı siyasi dönemlerde aldığı sorumluluklar ve gerçekleştirdiği faaliyetler, dönemin siyasi figürleri ve siyasi partileri ile olan ilişkileri incelemek gereklidir. 


Türk Ocaklarının Kuruluşu 


Türk Ocağı'nın kendisinden önceki milliyetçi derneklerden farkı; pedagojik bir bakış açısını benimsemesi ve Türkler arasında bilginin yaygınlaştırması amacına hizmet etmesiydi. Derneğin oluşumunda büyük rol oynayan Tıbbiye öğrencileri, Türklerin kendi okullarında dahi imparatorlukta yaşayan diğer milletlere nazaran geç kalmışlığının sıkıntısını yaşamışlardı. Bu sıkıntıyı yaşayan öğrenciler, "Türklerin siyasi biçimdeki egemenlik anlayışından, tarım, ticaret ve sanayi temelli bir egemenlik anlayışına geçmesinin gerekliliğini" savunuyorlardı (Georgeon, 2006: 30). Milliyetçiliğin askeri okulların ardından yine aynı şekilde modem eğitimin verildiği Mülkiye'de yayılması, ayrıca İttihat ve Terakki'nin de Askeri Tıbbiye'de kurulması dikkate alındığında, Türkiye'de özgürlükçü ve milliyetçi hareketlerin meydana gelmesinin de genel olarak mekteplerden kaynaklandığı görülmektedir (Sarınay, 2004:1353). 


Henüz ideallerini istediği biçimde şekillendirememiş olan sayıca çok az Türk, idealleri uğruna gayret gösterip çalışırken bu uğurda dergiler çıkarıyor, dernekler kuruyordu fakat bu ideali gerçekleştirme arzusu sadece birkaç Türk'ten ibaret olduğundan ve çoğunluğun bunu sezememesinden dolayı çıkarılan dergiler bir iki nüsha çıkardıktan sonra kayboluyor, kurulan dernekler ise süreklilik gösteremiyordu. Böyle bir ortamda, Türk okullarında öğrenim gören azınlıkların çocukları birbirleri arasında gerçek bir dayanışma içerisindeydi. Azınlıklar, okullarda böyle bir dayanışma içerisinde çalışırken, Türk çocukları arasında bir uyum bulunmamaktaydı. Bu durumdan rahatsızlık duyan Türk çocuklarında Türklük hissi uyanmaya başlamıştı. Yüksekokullar arasında bu duyguları paylaşan ve Türklük hisleri kabarmış vaziyette olan ilk okul Tıbbiye olmuştur (Orkun, 1977: 98). 


Osmanlı'da, Türklerin "kültürel, sosyal ve ekonomik düzeylerinin siyasete müdâhil olmadan yükseltilmesine katkıda bulunabilecek büyük ve ciddi bir milliyetçi dernek kurulması" düşüncesi ilk olarak İstanbul'da Fransızca olarak çıkarılan Jeune Turc (Genç Türk) adındaki bir gazetede ifade edilmiştir. Bu gazeteden daha ziyade Celâl Nuri İleri'nin kaleme aldığı yazılarında dile 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getirilmiştir (Akyüz, 1986: 201). Bu gazetede dile getirilen “siyasete müdâhil olmama” ilkesinin, daha sonra kurulacak olan Türk Ocaklarının Kuruluş Nizamnamesinde bizzat yer almış olması da bu gazetenin ve Celâl Nuri İleri?nin Ocaklara yol göstermesi bakımından oldukça önemlidir. 


Celal Nuri İleri 


Kaynak:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mehmet Cel(4C344A21 Nuri —Bey.ipg 


Bu yazılarda Celâl Nuri, memlekette okulsuzluğun yol açtığı zararlardan bahsetmiş, Donanma Cemiyeti gibi ilmi ve bilgiyi yaymak ve okullar açmak amacıyla bir derneğin kurulması gerekliliğini dile getirmiştir. Bu yazıları Tıbbiyeli aydınlar ve heyecanlı gençler çok elverişli bulmuş ve hemen girişimde bulunmuşlardır. O dönemde 360 civarında öğrencisi bulunan Tıbbiye'nin Türk olmayan unsurları bu girişime dâhil olmamış ve birtakım kozmopolitlerin de ayrılmasından sonra 228 Tıbbiye öğrencisi anlaşmışlardır (Orkun, 1977: 99). 


Askeri Tıbbiye'de öğrenim gören Türk öğrenciler arasında birlik ve beraberlik sağlanmıştı. Askeri Tıbbiye'de olgunlaşan bu ülkü hakkında öğrenciler birtakım kişilerden fikir alma yoluna gitmişlerdir. Görüşleri istenen bu ünlü kimselerden çok az bir kısmı yardımda bulunmayı ve harekete katılmayı vadediyorlardı. Bu kimselerin büyük bir kısmı ise tereddüt ediyor veya bu fikirlere karşıt bir tavırda bulunuyorlardı. Öğrenciler, çok büyük bir destek bulamasalar da çalışmalarını sürdürüyor, hatta daha büyük bir umutla yüksekokullarda teşkilatlanmanın güçlendirilmesi için çaba sarf ediyorlardı. 
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Büyük uğraşlar neticesinde nihayet cemiyetin kurulması için bir tüzük hazırlanmıştır (Türk Kültür ve Medeniyeti Araştırma Gurubu , 1985: 21). 


Bu görüşleri benimseyen İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri, bu düşüncelerini gerçekleştirme konusunda kendilerine yardımcı olabileceğini düşündükleri birtakım aydınlara başvurmuşlardır. Aralarından seçmiş oldukları müteşebbis heyet, 190 Tıbbıyeli adına 11 Mayıs 1911 tarihli, aşağıda yer alan mektubu bahsi geçen aydınlara göndermişlerdir (Akyüz, 1986,: 201-202): 


“Efendimiz, 


Türk ırkının maarif mekteplerine hizmet ederek, içtimai geleceğini temin emeliyle toplanmış 190 Askeri Tıbbiyeli namına zat-ı âlilerinize müracaat eyliyoruz. 


Maksadımız, arz edeceğimiz şeylere dair hâkimane ve edibane fikirlerinizi öğrenmektir. 


Türk kavmi, hayat-ı inkıraz yaşamaktadır. Buna seleflerimiz gibi lâkayt kalamayız. Hayat ebedi bir mücadeledir ve bu mücadelede muvaffakiyetin en büyük şartı, maarif ve mekteplerin galebesidir. 


Bizler; tekamül kanununa riayet fikrinde ısrarlı, ziraat, ticaret ve sanayi ile kazanılmış bir içtimai hakimiyeti, kuru bir siyasi hakimiyete tercih etmekteyiz. 


Nesl-i müstakbel temiz olsun; miskinliği günah, faaliyeti ibadet bilsin. 
Müteşebbis, kuvvetli ve servet sahibi olsun. 


Böyle bir cemiyetin temel taşlarını yüksek mekteplere devam eden Türk gencinin maddi-manevi fedakârlıklarıyla atacağız. 


Bu babdaki hâkimane ve edibane görüşlerinizi öğrenmek istediğimizi bildirir; ilmi ve fili iş birliğinde bulunmalarını ısrarla temenni eyleriz; 


Efendimiz 
190 Tıbbiyeli Türk Evlâdı 


“Cehalete karşı mücâdele” ilkesiyle özetledikleri bu hareketi temsilen oluşturulan heyette şu isimler bulunmaktaydı: Dördüncü sınıftan Mahmud, Refet, Edhem, Hâşim, Celal, Behcet, üçüncü sınıftan Hüseyin Fikret, Hüseyin Cahid Baydur, Muhsin, Neşet, Lütfi, Süleyman, ikinci sınıftan ise ise Habib Efendiler (Akçura, 2019, s. 253). Bu heyet, Doktor Fuad Sâbit başkanlığında bir toplantı 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gerçekleştirmiştir. Toplantıya katılan isimler arasında Mehmet Emin, Yusuf Akçura, Mehmet Ali Tevfik, Emin Bülent ve Ahmet Agayef vardır. Doktor Fuat Sâbit'in teklifiyle, kurulacak olan cemiyetin adının “Türk Ocağı” olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Bu aşamadan sonra bir çalışma programı hazırlığı sonrasında Türk Ocağı Nizamnamesi hakkında görüşmeler yapılmıştır. 
Yusuf Akçura, 3 Temmuz 1911'de gerçekleştirilen toplantının, Türk Ocağı'nın fiili kuruluş tarihi olduğunu açıklamıştır (Tuncer, Hacaloğlu ve Memişoğlu, 1998: 
9). 


Ocağın resmi kuruluş tarihi 12 Mart 1912'dir. Resmi kuruluşa kadar yönetim merkezi birkaç değişmiş ve birçok toplantı da gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılardaki görüşmeler genellikle nizamnâme hakkında yapılmıştır. Sözü edilen sorunlardan en çok tartışmaya sebebiyet veren konu, Türk Ocağı'nın amaçları doğrultusunda ne gibi faaliyetlere girişileceği üzerine olmuştur. Türk Ocağı kulüpler mi açmalı yoksa birtakım kitap, dergi yayımlamak ve okullar açmakla mı yetinmeli soruları üzerine tartışılmıştır. Tıbbiye öğrencileri, kulüpler açıldığında Ocağın siyasete bulaşmasından korktukları için kulüpler açılmasına net bir şekilde karşı çıkmışlardır (Akçura, 2019: 254-255). 


Geçici İdare Heyeti de belirlendikten sonra kuruluş hazırlıklarına başlayan ve maddi yardımları kabul eden Ocağa ilk önemli yardımı 50 altın bağışlayarak Hüseyin Cahid Yalçın yapmıştır (Akyüz, 1986: 202). Ülkedeki tanınan önemli isimler de Ocağa manevi desteklerinin yanında maddi olarak da destekte bulunmuşlardır. İTC*ye mensup olan Talât Paşa, Cemal Paşa ve Enver Paşa da para yardımında bulunmuştur. Türk Ocağı, ilk toplantılarını Akbıyık”ta Yusuf Akçura'nın Türk Yurdu Dergisinin idarehanesinde yapmıştır. Ocak, o sırada Türklükle ilgili yayınlar yapan Türk Yurdu Dergisi'ne büyük destekte bulunmuştur. Türk Yurdu Dergisi kısa bir zaman sonra, hızlı bir şekilde büyüyen Türk Ocağı'nın yayın organı olarak yayın hayatını sürdürmüştür. Ocak, üniversite öğrencileriyle ilgilenmeye ve onları yetiştirmeye gayret ederken maddi olarak da iyi duruma geldikten sonra yeni bir binaya taşınma gereği hissetmiş ve Beyazıt'ta Divanyolu'nda müstakil bir binaya taşınmıştır (Orkun, 1977: 102-103). 


Türk Ocaklarının Örgütlenmesi 


Türk Ocağı resmen kurulduktan sonra Ahmet Ferit Tek başkan seçilmiş fakat başkanlığı kısa sürmüştür. Ardından Hamdullah Suphi Tanrıöver başkan seçilirken Yusuf Akçura, yapılan iki seçimde de ikinci başkan olarak idare heyetinde yer almıştır (Akyüz, 1986: 202). Hamdullah Suphi'nin başkan seçilmesinden sonra Türk Ocağı daha etkin çalışmaya başlamış ve yurdun çeşitli yerlerinde yeni şubeler açmıştır. Özellikle İstanbul Türk Ocağı, gençlerin 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düşünsel ve edebi bakımdan gelişmesine milli bir yön vererek o dönemin en önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkmıştır (Darendelioğlu, 1977:49). 
Ocakların merkezi olan İstanbul Türk Ocağı, hem üye sayısını hem de çalışmalarını arttırırken verdiği konferanslarla da ilgi odağı haline gelmişti. Bu konferansların odak noktası, milli meselelerdir. Konferans verenler; Ziya Gökalp, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Yusuf Akçura, Fuad Köprülü, Celâl Sahir, Bursalı Mehmed Tahir, Halide Edip Adıvar, Ahmet Ağaoğlu gibi önemli isimlerdir (Akyüz, 1986: 204). 


Hamdullah Suphi'nin başkan olmasının ardından hızla gelişen Türk Ocağı'nın 1918 yılına geldiğinde üye sayısı 2743'e ulaşırken, İstanbul dışında açtığı şube sayısı da 25'e ulaşmıştır. İstanbul Türk Ocağı, gerçekleştirdiği konferans, konser, serbest dersler gibi etkinliklerinin yanında kurduğu kitaplık ile birlikte bir milli kültür merkezi gibi çalışmıştır. Ayrıca birçok öğrenciye burs imkânı sağlarken Türkistan'dan gelen birtakım önemli kişilerin ve heyetlerin uğradığı önemli bir konuma ulaşmıştır. Türk Ocağı, etkin bir şekilde çalıştığı bu dönemde iktidar olan İttihat Terakki Fırkası ile ilişkileri iyi bir şekilde yürütmüş olsa da günlük siyasete bulaşmadan özerk yapısını koruyarak çalışmalarını sürdürmüştür (Acar, 2012: 101). Bu yoğun çalışmalar, kısa zamanda güzel sonuçlar vermeye başlamıştır. Milli bilince sahip genç nesillerin birbirini takip ettiği bir dönem olmuştur. Fakat Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı yetişen bu nesillerin önemli çoğunluğunun kaybedilmesine neden olmuştur. Sözü edilen felâketlere rağmen bu nesillerden geriye kalanlar, Milli Mücadele'den zaferle çıkıp milli bir devlet kurma başarısını göstermişlerdir (Akyüz, 1986: 204). 


Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle ayrıldığının belgesi olan Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra, milli varlığın tehlike altında olduğunu gören Ocak üyeleri, mütareke döneminde işgal güçlerine karşı mücadele sırasında önemli görevler üstlenmişlerdir. Bilhassa İzmir'in işgal edilmesinden sonra İstanbul'da düzenlenen Fatih ve Sultanahmet mitinglerinin gerçekleştirilmesine öncülük eden Türk Ocaklarının Halide Edip, Hamdullah Suphi, Mehmet Emin ve Hüseyin Ragıp gibi üyeleri, bu mitinglerde milleti mücadele etmeye sevk eden konuşmaları gerçekleştirmişlerdir (Sarınay, 2022: 
19). 
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Halide Edip, Sultanahmet Mitinginde Konuşma Yaparken 
Kaynak: http://ataturkicimizde.com: http:/Yataturkicimizde.com/sultanahmet-mitingleri/ 


23 Mayıs 1919 tarihinde Sultanahmet'te yapılan mitingde, Milli Şair 
Mehmet Emin, İstanbul basınını temsilen Fahrettin Hayri Bey, Selim Sırrı Tarcan, Dr. Sâbit Bey ve Halide Edip Hanım konuşma yapmışlardır (Kurnaz, 1996: 260). 
Halide Edip, kürsüye gelmiş ve kalabalığa şu şekilde seslenmiştir (Kurnaz, 1996, s. 260) 


"Dâvâmızı ilân ediyorum. Bu dâvâmız da Türkiye'nin hak ve istiklâlidir. 
Türkler, Türkiye'nin ebedi hakkına asla dokundurmayacaklar, yarın Hakk'ın mahkeme-i kübrâsı önünde zâlimlerin hepsi mahkemeye çekilecek, onlara bizim kanlarımızı döktürdünüz diyecekler... İşte kardeşlerim, işte evlâtlarım, dâvânızdan kaçmayınız. O gün size hak verecekler, bugün iki dostunuz vardır. 
Birisi, kalbi mâbetleri bizimle bir olan Müslüman dünyası, birisi zâlimleri yakasından sürükleyecek hak sahibi büyük milletlerdir. Kardeşlerim! Evlatlarım! 
Osmanlı toprağında böyle muazzam, böyle tarihi bir gün belki bir daha idrak etmeyeceğiz. Evlatlarım, öyle bir gün olur da bir daha toplanamazsak, içimizde ölenler olursa, Türkün istiklâl bayrağı ile mezarı üzerine geliniz." 
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Halide Edip, "Ateşten Gömlek" adlı romanında, protesto mitinglerinden birinde geçenleri şöyle dile getirmiştir (Adıvar, 2007: 44-45): 


"Bir aralık kürsünün kenarında denizin dibinden gelir gibi sesler hâsıl oldu; havada öyle derin bir sükün vardı ki bu gulguleyi canımız kulaklarımıza toplanmış gibi dinledik ve ak gökte bir vızıltı duyduk. Minarelerin üstünde iki siyah tayyare dolaşıyordu. Fakat halkın duyduğu şey ölümden kuvvetli idi. Kimse ne başını kaldırdı, ne alâkadar oldu." 


İşgalleri protesto etmek maksadıyla düzenlenen Sultanahmet mitinglerinde, birbirinden farklı düşünen, farklı giyinen ve birçok yönden ayrılan yüzbinlerce insan, Türklük bilinciyle ve düşman kuvvetlerinin tehditlerine rağmen miting alanında toplanmış ve hep bir ağızdan, gür bir sesle işgali reddetmiş ve bağımsızlıklarını istediklerini haykırmışlardır. 


Ocaklar, Anadolu'nun birçok noktasının işgaline karşılık Türklerin davasındaki haklılığını tüm dünyaya duyurmak maksadıyla oluşturulan Milli Kongre Cemiyeti'nin kurulmasına da destek olmuştur. İzmir işgal edilmeden bir gün önce kaleme alınan Redd-i İlhak Beyannamesi, İzmir Türk Ocağı'nda hazırlanmıştır. İzmir Türk Ocağı, bu beyannamenin tüm yurtta duyurulmasını sağlamıştır. İzmir dışında da tüm yurttaki Kuvayi Milliye hareketi ile Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulması ve örgütlenmesinde, Türk Ocakları daima öncü rol oynamıştır (Sarınay, 2022: 19). 


Türk Ocaklarının bu etkin faaliyetleri karşısında, işgalci güçler Türk Ocağı ile uğraşmakta gecikmemiştir. 9 Mart 1920'de Genel Merkezi basıp, birçok belgeye el koyup kapısını mühürlemişlerdir. Bu gelişmeden sonra Ocak, merkez binasının yerini değiştirse de işgalci güçler yeni binayı da basıp, çalışmaların tamamen durmasına neden olmuştur. Son olayın ardından, Ocak Başkanı Hamdullah Suphi Atatürk'e telgrafla durumu aktararak nasıl hareket edilmesi gerektiğini sormuş, Atatürk ise "durumun yabancı elçilikler nezdinde protesto edilerek protesto mitingleri düzenlenmesini" önermiştir. Türk Ocakları Merkez Heyeti, bu önerileri dikkate almakla birlikte, son Osmanlı Mebusan Meclisi genel seçimlerinde yeni kurulan Milli Fırka'yı tüm şubeleriyle desteklemiş ve meclise Ocak üyelerinden Hamdullah Suphi ve Ahmet Ferit Tek'i sokmuştur. Fakat çok geçmeden işgalci güçler tarafından Mebusan Meclisi'nin 11 Nisan 1920'de kapatılması üzerine, İstanbul'da bulunun Türk Ocaklılar Anadolu'ya geçmişler ve Milli Mücadele hareketine katılmışlardır (Akyüz, 1986: 205). 
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Türk Ocakları, kurulduğu yıl olan 1912'den itibaren Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Milli Mücadele olmak üzere çok sancılı dönemlerde, hem tüm yurtta teşkilatlanmayı başarmış hem de bu zorlu süreçlerde bizzat aktif rol ve sorumluluk alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında çok önemli katkılar sağlamıştır. Ayrıca Ocakların bu süreçte halka yönelik faaliyetlerinin de devam ettiği dikkate alındığında, Ocakların çok etkin çalıştığı ve halk üzerinde etkili olduğu söylenebilir. 


Türk Ocakları Genel Başkanı Hamdullah Suphi'nin yeni kurulan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) milletvekili olarak girmesi ve ilk milli hükümetin Milli Eğitim Bakanı olması üzerine Türk Ocakları genel merkezi de Ankara'ya taşınmıştı. Fakat o dönemde Ankara'da büyük bina sorunu olması ve harp hazırlıklarına öncelik verilmesi nedeniyle Ocak çalışmalarına ara vermiştir. 
Çalışmalarına yeniden başlaması ancak Milli Mücadele zaferinden sonra mümkün 
olan Türk Ocağı'nın genel merkezi 23 Nisan 1923'de resmi olarak açılmıştır. 15 
Ağustos 1918'de İstanbul'un işgal edilmesi nedeniyle kapanan Türk Yurdu Dergisi ise 1 Ekim 1924'de yeniden yayın hayatına başlamıştır (Akyüz, 1986, s. 
205-206). Cumhuriyet döneminde çalışmalarına tekrar başlayan Ocaklar, birkaç yıl gibi kısa bir zamanda 157 farklı yerde şube açmış ve Ocakların üye sayısı da 
32 bin kişiye ulaşmıştır. Türk Ocağı, siyasete müdâhil olmadan, yalnızca yurttaki 
milli meseleler ile ilgili tartışma ve müzakerelerin yapıldığı merkez olma özelliğiyle Türkiye'nin en büyük oluşumu olma başarısını göstermiştir (Darendelioğlu, 1977: 57). 


1912 yılında Türk Ocakları'nın 776. üyesi olarak Hamdullah Suphi 
kaydolurken 1917 yılında Ocağın 2320. üyesi olarak 3. Kolordu Kumandanı Miralay İsmet İnal (İnönü) kaydolmuştur. Bu iki tarih arasındaki üye sayılarına bakıldığında üye sayısındaki hızlı artış ortaya çıkmaktadır. 1928 yılına gelindiğinde ise bu sayı 30.000'i bulmuştur. Ocakların şube sayısında yeterli bilgi olmamakla birlikte, 1923 yılından sonra daha net bilgiler yer almaktadır. Bu tarih itibarıyla, üye sayılarındaki hızlı artış şube sayılarına da yansımıştır. Bu şubeler, 
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde açılmıştır. Şube sayısı 1923 yılında 37, 1924 
yılında 72, 1925 yılında 135 ve 1928 yılında ise 260 olarak kaydedilmiştir. Bunlar arasında en etkin çalışan şubeler ise İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara'da bulunan şubeler olmuştur (Akyüz, 1986: 203). 


Ocakların şube ve üye sayılarına bakıldığında, İkinci Meşrutiyet döneminin karışık siyasal iklimine rağmen hızlı bir örgütlenme söz konusu iken Cumhuriyet döneminde bu örgütlenme sürecinin daha da hızlandığı görülmektedir. Cumhuriyet döneminde CHP'nin Türk Ocaklarına olan ilgisiyle birlikte, Ocaklar maddi ve manevi anlamda bulduğu destekler sayesinde daha 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etkin çalışma imkânı bulmuştur. Ocakların bu gelişiminde bir diğer etkili unsur ise Mustafa Kemâl Atatürk'ün Ocaklara yoğun ilgi göstermesi, yurdun çeşitli şubelerine ziyaretler gerçekleştirmesi olmuştur. 


1918 Türk Ocağı Kongresi'nde, üye sayılarında yaşanan artışın üye 
kalitesi bakımından bir düşüş yaratacağı endişesine kapılan delegelerden bazıları Ocaklara üye kabulünü tartışmışlardır. Bu delegeler, Ocaklara yalnızca yükseköğrenim düzeyinde eğitime sahip kişilerin kabulünü istemişlerdir. 
Hamdullah Suphi, bu görüşü "Ocak bir misyoner müessesesidir" sözleriyle desteklemiştir. Bu yüzden Ocakların idealini anlama ve yayma noktasında yetenekli, entelektüel düzeyi yüksek kişileri üye olarak kabul edebileceği ifade edilmiştir. Bu görüşlerin yanında Türk Ocaklarının köylüye, ameleye karşı birtakım görevleri olduğu vurgulanmıştır. Hamdullah Suphi, Türk Ocaklarının köylü ve işçi kesimine yönelik olarak sağlık, eğitim, ekonomi gibi birçok alanda destekte bulunduğunu dile getirmiştir (Georgeon, 2006: 47-48). Bu nedenle, Türk Ocaklarında işçi, çiftçi gibi eğitim düzeyi düşük kişilerin üye olarak kabul edilmesi oldukça zor olmuştur. 


Türk Ocaklarının Cumhuriyetin İlk Yıllarında Yürüttüğü Faaliyetler 


Osmanlı İmparatorluğu'nun kozmopolit yapısı içinde birtakım etnik unsurların kendi omilliyetçiliklerini oluşturduğu ortamda, Türkçülüğün öncülüğünü yapma ve Türklüğe hizmeti ilke edinme görevini üstlenen Türk Ocakları, kısa süre içerisinde dönemin önemli ilim ve düşünce insanlarını kendi çatısı altında toplamayı başarmıştır. Bu isimler; Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Emin Yurdakul, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Ömer Seyfettin, Necip Asım Yazıksız, Ali Canip Yöntem, Hüseyinzade Ali Turan, Mehmet Fuat Köprülü gibi dönemin önemli bilgin, düşünür ve aydınları, Türk Ocakları bünyesinde bir araya gelerek canlı bir düşünce ortamını oluşturmayı sağlamışlardır. Bu aydınların düzenlediği konferans, serbest ders gibi etkinlikler ile Türk Ocakları, genç neslin eğitildiği, milli bilinç kazandığı bir mektep konumuna gelmiş ve âdeta bir halk üniversitesi hüviyetine bürünerek millete yol göstermeye gayret etmiştir. Yürütülen bu etkinliklerde, büyük oranda Türklüğe ait meseleler ele alınmış ve bu durum milli bilincin oluşturulmasında etkili olmuştur. Ocak etrafında bir araya gelen bu aydınlar, Ocağın siyaset dışı kalma ilkesine uygun hareket etmiş ve Türkçülüğün kuramını kurmaya yönelik çalışmışlardır. Bu sayede Türkçülük; siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel hayata bir bakış getirerek dönemin etkili ve belirleyici bir düşünce akımı olabilmiştir (Sarınay, 2022: 18). 
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Türk Ocaklarının 1925 yılı faaliyetleri şu şekilde özetlenebilir (Tuncer, Hacaloğlu ve Memişoğlu, 1998: 135-172); 


e Ankara Türk Ocağı, sıtma ile mücadeleye yönelik sağlık çalışmalarında bulunmuştur. 

e Samsun Türk Ocağı, iki konferans vermiş, bir kütüphane açmış ve gece dersleri açma girişiminde bulunmuştur. 

e Ayvalık Türk Ocağı, gece derslerini sürdürürken çocuk sağlığı konusunda kadınlara özel olarak konferanslar vermiştir. Ayrıca öğrenimlerini tamamlayamayan gençlerin sağlık, ekonomi gibi çeşitli konularda öğrenimini tamamlayabilmesi için üç adet halk dershanesi açmıştır. Buna ek olarak “Öksüzler Yurdu” açmıştır. 

e Elmalı Türk Ocağı, üç sınıflı çıraklık okulu açmış, gece dersleri vermiş ve seksen öğrenciye ihtiyaçları doğrultusunda yardımda bulunmuştur. 

e Gerze Türk Ocağı, on öğrenciye okuma yazma öğretmiş ve 22 yetim ve şehit çocuğun giyinme ihtiyaçlarını karşılamıştır. 

e Nevşehir Türk Ocağı, fakir çocuklara yardımda bulunmuş ve bu çocukları marangozluk, terzilik gibi mesleklere yönlendirmiştir. 

e Balıkesir Türk Ocağı, köycülük faaliyetleri doğrultusunda açtığı dispanserlerde ve gezici doktorlar ile hastaları muayene etmiştir. 


Türk Ocaklarının 1926 yılı faaliyetlerine dair genel izlenim şu şekildedir (Tuncer, Hacaloğlu, ve Memişoğlu, 1998; Karaer, 1992); 


e Birçok farklı Ocakta, “milliyetçilik, milli iktisat, Türk Tarihi, yeni ceza kanunları, inkılâplar” gibi çeşitli konularda konferanslar düzenlenmiştir. 

e Ankara Türk Ocağı, İngilizce, Almanca, Fransızca gibi çeşitli yabancı dillere yönelik dersler vermiştir. 

e Bursa Türk Ocağı, “Ticaret Mektebi” açmıştır. 

e Trabzon, Kırşehir, Ayvalık ve birçok Ocak, imkânları doğrultusunda bir kütüphane kurmaya çalışmıştır. 

e Bozüyük, Samsun, Balıkesir, İzmit ve Trabzon Türk Ocakları, köylüyü aydınlatmak amacıyla köylere “irşat heyetleri” göndermişlerdir. 


Türk Ocaklarında konferanslar, “üniversitede görevli müderris, milletvekili, vali, öğretmen, doktor, hâkim ve savcı” gibi önemli meslek gruplarına mensup kişiler tarafından verilmiştir. Ayrıca Ocak kürsülerinde Türk kadınları da konferanslar vermiştir. Ocaklarda verilen konferanslar, izleyicilerin yanı sıra basın tarafından da takip edilmiştir (Karaer, 1992: 91). 


138 İmparatorluktan Ulus Devlete Türk Milliyetçiliği 


Türk Ocaklarının Amaçları 


Türk Ocakları ve Türkçü düşünürler, Türkiye toprakları dışında yaşayan Türklere önem vermiş ve daima ilgi göstermişlerdir. Bu ilgi, ilk olarak insani ve kültürel anlamda bir ilgi olmakla beraber sonrasında ekonomik ve siyasal anlamda bir ilgiyi ifade etmektedir. Ayrıca bu ilgi, diğer devletlerin iç işlerine karışmasını değil dış Türklerin haklarını savunmayı temel almaktadır. Türk Ocakları ve Ocağın üyelerine göre Türkçülük; ırkçılığı, istilâcılığı, yayılmacılığı, fütuhatçılığı içermemektedir. Yalnızca Turancılık ya da dış Türklere olan ilgi nedeniyle Türkçü düşünürler yayılmacılık ve fütuhatçılık ile suçlansalar da hem Türk Ocakları hem de Türkçüler dış Türklere ilgi göstermekte ve onları kendi milletleri gibi görmektedirler. Gökalp de Türkçülüğün Esasları'nda Turancılık düşüncesini "siyasi bir birleşme değil, Türklerin kültürce birleşmesi" olarak ifade etmektedir (Acar, 2012,:117-118). 


Türk Ocakları'nın amaçları 1912 tarihli Türk Ocakları Nizamnamesi”nin 
2. maddesine göre şöyle belirtilmiştir: 


“Cemiyyetin maksadı, akvâm-ı İslâmiyyenin bir rüknü mühimmi olan Türklerin milli terbiye ve ilmi, içtimai, iktisadi seviyelerinin terâkki ve ilâsıyla Türk ırk ve dilinin kemâline çalışmaktır. ” 

Aynı Nizamnamenin 3. maddesinde, Ocakların bu amaca ulaşmak için nasıl çalışacağı şöyle belirtilmiştir: 


“Cemiyet maksadını elde etmek için Türk Ocağı adlı kulüpler açarak dersler, konferanslar, müsamereler tertip, kitap ve risaleler neşr edecek, mektepler açmaya çalışacaktır. Milli serveti korumak ve çoğaltmak için her türlü mesfek ve sanat erbâbıyla görüşerek iktisadi ve zirai teşvik ve irşatlarda bulunacak ve bu gibi müesseselerin doğup yaşamasına elinden geldiği kadar yardım edecektir.” 

Ocakların bu amaçlarını gerçekleştirirken belirlediği ilke yine 3. 
maddede ifade edilmiştir: 


“Ocak maksadını tahsile çalışırken sırf milli ve içtimai bir vaziyette kalacak, asla si'yâset ile uğraşmayacak ve hiçbir vakit siyasi firkalara hâdim 


, 


bulunmayacaktır.” 


3 Üstel, İmparatorluktan Ulus Devlete Türk Milliyetçiliği: Türk Ocakları (1912-1931), 2004 
adlı eserde “Türk Ocağı'nın Nizâmnâme-i Esas ve Dâhilisi”nin tamamı yer almaktadır. 
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1912 tarihli Nizamnamede belirtilen esaslar doğrultusunda faaliyette 
bulunan Türk Ocaklarında dönemin değişen şartları da göz önüne alındığında 1918'de yapılan Türk Ocağı Kongresi'nde nizamnamede birtakım değişiklikler yapılması gündeme alınmıştır. Bu kongrede nizamnamede yapılması planlanan değişiklikleri hazırlamak amacıyla oluşturulan Yasa Encümeni'nin hazırlamış olduğu üyelik, gelir ve teşkilat konularındaki düzenlemelerle alakalı maddeler üzerinde pek fazla tartışma olmadan mutabakata varılmıştır. Fakat Yasa Encümeni, 2. maddeyi “Ocağın maksadı Türklerin harsi birliğine ve medeni kemaline çalışmaktır. Ocağın faaliyet sahası bilhassa Türkiya'dır” biçiminde hazırlamıştır. Bu düzenleme, Türk Ocaklarının faaliyet sahasını daraltmayı hedeflediğinden dolayı eleştirilmiş ve bu düzenlemeye itirazlar yükselmiştir. Bu konuda Hamdullah Suphi, Anadolu'nun yardıma en çok muhtaç olan yerlerden biri olduğunu ve öncelikle Anadolu'dan işe başlamanın doğru olacağını belirtmiştir. Fakat nizamnamede “bilhassa Türkiya” ibaresinin yer almasının, bizden manevi anlamda yardım talebinde bulunan Türk kardeşlerimize olumsuz tesirlerinin olacağını ifade etmiştir. Yasa Encümeni adına konuşan Nüzhet Sabit, büyük Turan idealini muhafaza ettiklerini, fakat yakın gelecekteki gerçekleştirilecek faaliyetlerin Türkiye'ye yönelik olmasının gerekliliğini ifade etmiştir. Halide Edip Adıvar ise büyük Turan ülküsünün gerçekleştirilmesinin zor olduğunu ifade etmiş ve ilk olarak faaliyetlerin Anadolu'ya yönelik olması gerekliliğini vurgulamıştır. Fakat bu sıralarda Çarlık Rusya'sının yıkılmasıyla birlikte, Türk ordusu Kafkaslarda ilerlemiş ve çeşitli Türk bölgelerinden İstanbul'a çeşitli heyetlerin gelip gitmesi gibi nedenlerden dolayı Türk birliğinin sağlanması noktasındaki heyecan, kısmen delegeleri sardığı bir ortamda Hamdullah Suphi'nin önerisi öne çıkmıştır. Sonuç olarak 1918 tarihinde oluşturulacak Nizamnamenin 2. Maddesine “bilhassa Türkiya” ibaresi eklenmemiştir (Sarınay, 2004; 153-154). 


Nizamnamelerde yapılan temel vurgulardan biri, Türk Ocağı'nın Türklerin kültürel birliği sağlamaları ve medeni bakımdan en yüksek değere ulaşmaları için çalışacağı yönünde olmuştur. Bir diğer önemli vurgu ise, Ocağın yalnızca toplumsal ve milli konulara eğileceği ve bu doğrultuda siyasetten uzak duracağına yönelik olmuştur. 


Türk Ocağı, hem Meşrutiyet hem de Cumhuriyet döneminde çalışmalarını sürdürürken belirlediği amaçlardan sapmamış ve küçük birtakım değişiklikler gerçekleştirmiştir. Bu değişiklikler, devletin siyasi ve sosyal olarak büyük değişimler geçirmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Siyasi ve sosyal değişimler doğrultusunda Ocakların, amaçları ve görevleri bakımından farklı tanımlamalar yapılmış fakat buna rağmen Ocak, temel kimliği ve yapısını 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korumayı başarmıştır (Karaer, 1992: 30). Türk Ocağı Nizamnamelerinde gerçekleştirilen en büyük değişikliğin 1927 tarihli Türk Ocağı Yasası'nda yapıldığı görülmektedir. Bu yasanın 2. maddesi “Türk Ocaklarının fülen iştigal sahası o Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhiline münhasırdır.” olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin sebebi ise, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş esaslar ve belirlediği temel ideoloji ve ilkeler ile uyumlu olmasının sağlanmasıdır (Sarınay, 2004: 154-155). Dikkat çeken bu değişikliğin yapılmasıyla Ocakların faaliyet sahasının Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını kapsayacak şekilde sınırlandırıldığı görülmektedir. Yapılan bu sınırlandırmayla, dış Türkler ile ilgilenmemek yönünde değil, Türkiye Cumhuriyeti dışında şubeler açarak faaliyet gösterememek olarak anlaşılması yerinde olacaktır (Acar, 2004:140). 


Türk Ocaklarının Türklerde milli bilincin uyandırılmasında etkin rol oynaması devletin ve milletin kaderini belirlemesi bakımından çok önemli bir yere sahiptir. Türk Ocaklarının vatanperver ve milliyetçi bir düşünce ortamı içinde yetişmiş olan ve bu düşünce ortamının etkisi altında kalan asker ve sivil Türk aydınları; milli ruhun oluşmasıyla zaferle sonuçlanan Çanakkale Savaşları ve Milli Mücadele'de önemli rol oynamışlardır. Ocaklarda aşılanmış olan milliyetçilik ruhu, Mondros Mütarekesi'nin karamsar ortamında Müdafaa-i Hukuk hareketinin gelişmesine zemin oluşturmuştur. Türk Ocaklılar hem düşünsel aşamada hem de örgütlenme aşamasında Atatürk'ün yanında yer alıp ona destek olarak etkin olabilmişlerdir. Ocaklar, imparatorluktan ulus devlete geçiş dönemiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasında üstlendiği misyon ile Türk siyasi tarihine damga vurmayı başarmıştır. Türk Ocakları, kuruluşu itibarıyla Türk Milletinin ilgi alanına giren siyasi, sosyal, kültürel ve mali konularda düşünce geliştirmeyi benimseyerek Türk Milletinin vicdanının, temel duyarlılıklarının ve beklentilerinin temsilciliğini yapmayı başararak "milli bir kuruluş" olma kimliğini kazanmıştır (Sarınay, 2012: 26). 


Türk Ocakları ve Siyaset İlişkisi 


Türk Ocakları, siyasi yaşamın en karışık olduğu dönemde, siyasetin her şeye bulaştığı bir ortamda ortaya çıkmıştır. Kuruluş çalışmalarının yapıldığı sırada 1912 seçimleri gerçekleşmiş, kurulduktan sadece birkaç ay sonrasında ise İTC, beklenmedik bir şekilde muhalefet saflarında yerini almıştır. Çeşitli milliyetçilik çekişmelerinin karşısında Türkçülüğün öncüsü olmak; Türkleri grev yapmaya, yerli malını özendirmeye, milli bilinç kazandırmaya çalışmak siyasetin dışında amaçlar olarak gösterilemezdi (Tunaya, 1988: 437). Böyle bir ortamda 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Türk Ocaklarının siyasete hiç dâhil olmaması mümkün görünmemekteydi. Ayrıca Ocakların belirlediği amaçların da aslında siyasetin bir parçası olduğu inkâr edilemez. 


Türk Ocakları, 1912 yılında yayımladığı Kuruluş Nizamnamesi”nden, 
1931 yılında faaliyetlerinin sona erdiği döneme dek günlük siyasetin dışında 
kalma amacıyla hareket etmiştir. Fakat hem dönemin siyasi ikliminin karmaşık olması hem de devletin, savaşların da etkisiyle çöküş sürecine ilerlediği bir dönemde, Türkçülük düşüncesi kültürel sahadan siyasi sahaya kaymaya başlamıştır. Ocakların, direkt olarak siyasi çalışmalarda bulunmasa da siyasi amaçların gerçekleşmesine zemin hazırlayan çalışmalarda bulunduğu görülmektedir. Ocakların ilk dönemindeki Türkçülük anlayışı, Orta ve Doğu Avrupa milliyetçiliklerine benzer şekilde çok-uluslu bir imparatorluğun içerisinde bulunan hâkim konumdaki unsurun diğer unsurlar karşısında üstünlüğünü vurgulamak şeklinde olduğu görülmektedir. Türk Ocağı'nın savunduğu "kültür milliyetçiliği", Birinci Dünya Savaşı döneminde Turancı bir politika izleyen 
iktidara, yani İTC'nin amacına dolaylı da olsa hizmet ettiği söylenebilir. 1913 
sonrasında İTC, bütün cemiyetleri kendi kontrolünde tutmak istemesiyle birlikte Türk Ocağı'nın yönetim kadrolarının bir kısmı İTC üyesi kişilerden oluşmuştur (Üstel, 2004:401-402). 


Ziya Gökalp'in Türk Ocaklarına katılmasıyla birlikte, Ocakların İTC ile olan ilişkisi ciddi anlamda güçlenmiştir. İttihatçılar, “Türklüklerini ihtida” ederek Türk Ocağı'na katılmışlardır. Ocaklar ile İTC arasında var olan paralellik zamanla bu ikisi arasında bir kaynaşmayı beraberinde getirmiştir. Ocaklar kültürel konularda, İTC'ye göre daha etkin faaliyetlerde bulunmuştur. Ocak, Osmanlıcılık ve İslâmcılık düşüncelerine bağlı olan parti ve dernekleri şiddetli bir şekilde eleştirmiştir. Mütareke döneminde Ocağın ideolojik bakışını benimsemiş olan İTC ile bir tutulan Ocaklar, tâkibata uğratılmıştır. Bunun üzerine faaliyetlerine geçici bir süre ara veren Ocak, bunalımlı dönemde, Müdafaa-i Hukuk hareketini desteklemekten çekinmemişlerdir (Tunaya, 1988: 437). Türk Ocakları, Birinci Dünya Savaşı ve Mütâreke döneminde, önemli değişiklikleri ve baskıları beraberinde getiren hadiselerin etkisiyle, bazen siyasi eylemlere de müdâhil olmak durumunda kalsa da günlük siyasetin dışında kalmayı başarmıştır. (Akyüz, 1986: 207). 


Türk Ocakları, Meşrutiyet dönemi ve Mütareke yıllarında partilerle kurduğu siyasi ilişkiler sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına ön ayak olmuş ve Türkçülüğün gelişmesine çok önemli katkılarda bulunmuştur. Bu dönemdeki siyasi ilişkilerin, Türk Ocağı'nı bir siyasi partiye dönüştürme amacıyla kurulmadığı söylenebilir. Böylelikle Ocakların maddi ve manevi 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anlamda destek görerek hızlı bir şekilde tüm yurtta örgütlendiği de görülmektedir. 
Kurduğu siyasi ilişkiler sayesinde hem Ocaklar gelişme göstermiş hem de Ocakların benimsediği Türkçülük düşüncesi hızlı bir şekilde yayılmış ve kitleler tarafından benimsenmeye başlamıştır. 


Cumhuriyet döneminde milliyetçiliğin bir taraftan devlet politikalarından biri olarak temel alınması diğer taraftan aynı zamanda CHF'nin ilkelerinde de yer alması, devlet ile hükümetin özdeşliğinin söz konusu olduğu dönemde, Ocakların da bu siyasi ve ideolojik amaçlar doğrultusunda faaliyet göstermesine yol açtığı görülmektedir. Ocaklar, Cumhuriyet devrimlerinin halka benimsetilmesinde ve 
muasırlaşma temasının vurgulanmasında önemli rol oynamıştır. Bilhassa 1925 
yılı sonrasında gerici faaliyetlere karşı çıkması, Doğu Anadolu'da yaşamakta olan unsurların "temsili" ve Türkçe'nin konuşulan bir dil konumunda getirilmesindeki çalışmalarıyla öne çıkmıştır (Üstel, 2004: 402). 


1924 yılındaki Genel Kongre'de Ocak Yasası'nda bazı değişiklikler 
yapılmıştır. Bu değişikliklerden en önemlisi ise üyelik şartları ile ilgili olan madde olmuştur. Söz konusu madde, uzun süren tartışmaların ardından şu şekilde kabul edilmiştir (Acar, 2004: 59-60): 


Madde 6- “Neslen Türk olan veya hars dolayısıyla tamamen Türk duygusu ve Türk dileği besleyen ve müâzileriyle Türklüğe bağlı olduklarını ispat etmiş bulunan her kadın ve erkek Türk Ocağı'na aza olabilirler.” 

Bu maddenin, Türk Ocaklarının "millet" kavramına bakışını göstermesi açısından oldukça önemli görülmektedir. Ocakların bu maddeyle birlikte "kan 


ırkçılığı" değil, "hars milliyetçiliği" anlayışını savundukları açık bir şekilde ifade edilmektedir. 1924 yılında Türk Ocakları adına bir diğer önemli gelişme ise Bakanlar Kurulu'nun 117 numaralı kararnamesiyle Türk Ocağı'nın "kamu yararına çalışır dernek" olduğu kabul edilmiştir. 1925 yılında Türk Ocağı İkinci Kongresi'nde, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemâl, Ocak delegelerine hitaben bir konuşma yapmış ve bu konuşmasında, "Türk Cumhuriyeti'nin inkılâbı Ocaklara istinat etmektedir" ifadelerini kullanmıştır (Acar, 2004: 60-62). Gazi Mustafa Kemâl'in, Türk İnkılabı?nın Ocaklara dayandığını ifade etmesi, Ocaklara verdiği desteği ve önemi göstermesi bakımından önemlidir. Ayrıca Ocaklara, kamu yararına çalışır dernek statüsünün verilmesi de yine hükümetin desteğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 
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Türk Ocakları'nın Kendi Bünyesinde Kurduğu Dernekler 


Türk Ocakları, gerçekleştirmiş olduğu birçok faaliyetin yanında, kendi çatısı altında dernek kurma yoluna gitmiş veya Ocağın amaç edindiği konularda benzerlik gösteren ve o yönde çalışan birtakım derneklerle işbirliğinde bulunmuştur. Bu türde kurulan derneklerden en önemlileri ise şöyledir (Sarınay, 2004: 173): Türk Bilgi Derneği, Türk Gücü Derneği, Köycüler Cemiyeti, İhtiyat Zabitleri Teavün Cemiyeti, Darülfünun Talebe Cemiyeti. 


Çalışmanın bu bölümünde, yukarıda sayılan cemiyetlerden “Türk Bilgi Derneği”, “Türk Gücü Derneği” ve “Köycüler Cemiyeti” incelenmiştir. 


Türk Bilgi Derneği 


Türk Bilgi Demeği, direkt olarak Türk Ocakları çatısı altında kurulmamakla birlikte, Ocağın önde gelen aydınları tarafından kurulan önemli bir dernektir. Kendisinden daha önce kurulan Türk Derneği'nin Ziya Gökalp ve Celâl Sahir'in çabalarıyla genişletilip güçlendirilmesi sonucunda kurulan bu derneğin kuruluş çalışmaları daha eskiye dayanmaktadır (Sarınay, 2004: 179). Cemiyetin konularına göre sınıflandırılmış olan altı adet şubesi mevcuttu. Bu şubeler, Türkiyat Şubesi, İslamiyet Şubesi, Hayatiyat (Biyoloji) Şubesi, Felsefe ve Sosyoloji Şubesi, Matematik ve Maddiyat Şubesi, Türkçülük Şubesidir (Muhammetdin, 1998: 70). İlim akademisi olma iddiasıyla kurulan dernek, dönemin ilim insanlarını derneğin çeşitli şubelerinde görevlendirerek kendi bünyesinde bulundurmak gayesindeydi. Ziya Gökalp, “Türkiyat Şubesi, İslamiyet Şubesi, Felsefe ve Sosyoloji Şubesi ve Türkçülük Şubesi” olmak üzere toplamda dört şubede görev almıştır (Kösoğlu, 2005, s. 93). Yusuf Akçura ise "Türkiyat Şubesi" ve "Felsefe ve Sosyoloji Şubesi'nin yönetim kurulu üyesi idi. Türk Derneği ve Türk Yurdu derneklerinin kendi adıyla aylık olarak yayımlamış oldukları dergiler gibi Türk Bilgi Derneği de "Bilgi" dergisini çıkarmıştır. Türk Bilgi Derneği'nin ömrü kısa süreli olmuş ve 1914 senesinin ortalarında derneğin faaliyetleri son bulmuştur (Muhammetdin, 1998: 70). 


Türk Bilgi Derneği, Türk Ocağı'ndan daha sonra kurulmuş olsa da kısa ömürlü olması ve Türk Ocağı tarafından oluşturulan akademi niteliğinde olmasından dolayı Türkçülük ideolojisine bağlı dernekler arasında en gelişmiş ve uzun ömürlü olan Türk Ocağı'nın oluşum ve gelişim evresinde “ara kurum” işlevi gördüğü kabul edilmektedir (Bayraktutan, 1996: 88). 
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Türk Gücü Derneği 


Türk Gücü Derneği, Ocak üyeliği için gerekli yaş şartını sağlayamayan gençlerin ruh ve bedence sağlam biçimde yetişmesi için kurulmuştur. Çoğunlukla spora yönelik çalışmalar yapan dernek, kısa süre içerisinde yirmi altı şubeyi hayata geçirmiştir. Günümüzde de faaliyette olan İdman Yurdu, İdman Gücü, Ayvalık Gücü, Ankara Gücü, Altay İdman Yurdu, Mersin İdman Yurdu gibi spor kulüpleri Türk Ocaklarının ilk dönemine ait hatıraları bünyesinde taşımaktadır (Acar, 2004: 144). Türk Sözü Dergisi'nin 8 Mayıs 1914 yılına ait 5 numaralı sayısında yayınlanan “Türk Gücünün Müsameresi” başlığıyla kaleme alınan yazıda derneğin amacının, büyük Türk ırkının güç bakımından en az diğer ırklar kadar güçlü olduğunu, ataları gibi güçlü olduğunu tüm dünyaya duyurmak olduğu dile getirilmiştir (Karaer, 1992: 6). Alman Pfadfinder izci örgütünden esinlenerek kurulan Türk Gücü, beden eğitimi, spor faaliyetleri ve askeri eğitimi yaygın hale getirme amacıyla hareket etmiştir. Gençlik için önder yetiştirme görevini üstlenmiş olan dernek, dönemin en önemli düşünce akımlarından biri olan Türkçülüğün gençler arasında bir uzantısı konumunda yer almıştır (Toprak, 1985: 
531). 


Türk Ocağı'nın çatısı altında oluşturulan Türk Gücü Derneği, Türklüğün maddi ve manevi varlığı ile canlandırıp yaşatacak yeni nesiller yetişmesini sağlamak maksadıyla çalışmıştır. Ayrıca, derneğin Türkçülük ve Turan ülkülerinin hem siyasi hem de edebi açıdan canlılık kazandığı bir dönemde o devrin heyecanını ve duygularını yansıttığı görülmektedir (Sarınay, 2004:175- 
176). 


Köycüler Cemiyeti 


Halkçı bir niteliğe sahip olan Türk Ocakları, halkın sorunlarına yakın ilgi göstermiştir. Ayrıca nüfusun büyük çoğunluğunu kapsayan köylü halkın aydınlatılarak sorunlarına çözüm bulunması için çaba harcanmıştır (Karaer, 1992:154). Türk Ocakları'nın kurulduğu tarihten kapatıldığı tarih olan 1931'e dek, Ocakların birer "kültür merkezi" olarak çalışmasını amaç edinen yaklaşım ile Ocakların uygulamalı bir şekilde olması gerekliliğiyle beraber "halka doğru" gitme yaklaşımının bu süre zarfında daima iç içe ve yan yana yaşadıkları görülmektedir. "Halka doğru gitmek" yaklaşımına dair en belirgin örnek ise; ocak 
üyelerinin belirli bir kısmı tarafından, 25 Kasım 1918 tarihinde fiili olarak, 18 
Mart 1919 tarihinde ise resmi olarak “Köycüler Cemiyeti”nin kurulmasıdır (Üstel, 2004, s. 111). Cemiyetin merkezi İstanbul'da olmak üzere başka bir şubesi 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olmadığı belirtilmiştir. Cemiyetin amacı, “köylüler arasında vicdani sorumlulukların bilincinde olarak çalışmak ve sağlık, eğitim konularında köylülere yardımcı olmak” şeklinde tanımlanmıştır (Sarınay, 2004:1797). 


Hamdullah Suphi, köylülere yönelik şöyle bir tanım yapmıştır: “Türk köylüsü ırkımızın köküdür.” Türk Ocakları'nın köylere ve köylü halk için gerçekleştirdiği çalışmaları iki grup halinde toplamak mümkündür. Bunlardan ilki, köylüyü aydınlatmak iken diğeri ise sağlık, eğitim konularında köylüye yardım etmektir (Karaer, 1992: 154). Köycülük akımı, Türk Ocakları içerisinde ortaya çıkan “halka doğru” akımını fiili olarak uygulamak maksadıyla başlatılmıştır. Bu doğrultuda, öncelikle doktorlar olmak üzere Türkçü aydın kesimin Anadolu'nun iç kesimlerine hizmet amacıyla gitmeleri teşvik edilmiştir. 
Köycüler Cemiyeti'nin reisi Halide Edip Adıvar olmasına karşın, köycülük hareketinin fiili olarak önderliğini Dr. Reşit Galip üstlenmiştir (Sarınay, 2004:1771). 


Köylülere sağlık ve diğer hizmetleri götürme gayretinde olan gençler, Tavşanlı'yı Anadolu'nun örnek köylerinden biri haline getirmek için çalışmışlardır. Köycüler Cemiyeti, burada edinmiş olduğu deneyimlerden hareketle, Anadolu'da bu şekilde örnek köyler oluşturmak için projeler hazırlamıştır. Fakat cemiyetin İstanbul'da yaşamakta olan üyeleriyle Anadolu'da görev alanlar arasında anlayış açısından farklar olması ve ekonomik sorunların varlığı nedeniyle bu proje hayata geçirilememiştir. Ayrıca cemiyet, cemiyet üyesi birçok kişinin Milli Mücadele'ye katılmalarından dolayı faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı almıştır. Türk Ocakları, Cumhuriyet döneminde de köycülük çalışmalarını sürdürmüştür (Sarınay, 2004:178-179). 


Türk Ocakları ve Mustafa Kemal Atatürk 


Türk Ocakları ve Atatürk arasındaki ilişki hem Ocakların örgütlenmesi, etkinliği gibi birçok konuda fikir vermesi açısından hem de Ocakların feshine giden süreci anlamak açısından önemlidir. Ayrıca Ocaklar ile Cumhuriyet'in amaçları arasında paralellik olmasından dolayı Türk Ocağı ve CHF yakın ilişkiler kurmuş ve bu sayede hem Ocaklar hızlı bir şekilde gelişmiş hem de Cumhuriyet inkılâplarının halka benimsetilmesi ve anlatılması kolaylaşmıştır. 
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Atatürk'ün Türk Ocaklarına Olan İlgisi 


Mustafa Kemâl Atatürk, Meşrutiyet döneminde milliyetçilik, halkçılık ve medeniyetçilik düşüncelerini savunan, Türk münevverlerini ve gençlerini kendi bünyesinde toplamayı başaran, Mütareke döneminde toplumda milli his ve heyecanların oluşmasını sağlayan Türk Ocaklarını, hem maddi hem manevi bakımdan desteklemiştir. Ocaklar aracılığıyla çağdaş Türkiye idealinin halk arasında yayılmasını da amaç edinmiştir (Bayraktutan, 1996: 19). 


Türk Ocakları ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemâl Paşa arasındaki ilişkinin açıklanması, Ocakların amaçlarını, faaliyetlerini, görüşlerini anlamak açısından oldukça önemlidir. Türk Ocaklarının kurulduğu günden itibaren savunduğu Türkçülük düşüncesi ve bu yöndeki yoğun ve etkin faaliyetlerinin, İkinci Meşrutiyet döneminin siyasi ortamına çok önemli etkileri olduğu ve İTC'nin politikalarını dahi önemli ölçüde etkilediği söylenebilir. İTC, Türk Ocaklarını kontrolü altına almaya çalışsa da başarılı olamayınca Ocakların etkinliğinden faydalanmak amacıyla Türkçülük düşüncesini sahiplenmiştir. 


İkinci Meşrutiyet döneminde çalışmalarıyla kendini kanıtlayan ve geçici olmadığını gösteren Türk Ocakları, Mütareke döneminde Ocaklıların bizzat Milli Mücadele'ye katılması ve Ocakların Milli Mücadele'nin kazanılmasında en başından beri oynadığı rol ile Cumhuriyet kadrolarının gözünde de önemli bir kuruluş olarak görülmüştür. Cumhuriyet döneminde, yönetici kadroların maddi ve manevi desteklerinin yanında Mustafa Kemâl Atatürk, Ocaklar ile yakından ilgilenmiştir. Gerçekleştirdiği yurt gezilerinde mutlaka Türk Ocaklarını ziyaret ederek hem Ocakların sorunlarıyla ilgilenmiş hem de Ocaklılar ile sohbet etmiş, tavsiyelerde bulunmuştur. 


1912'den 1920'ye dek ülke içinde yaklaşık olarak 35 şube açan Türk Ocağı, 9 Eylül 1922 tarihinde kazanılan Büyük Zafer sonrasında büyük bir ilgiyle karşılaşmış ve 1924 yılının Nisan ayında ocakların şube sayısı 71'i bulmuştur. 
Türk Ocağı'na duyulan bu ilginin nedeni, Milli Hükümet ve bu hükümetin reisi Mustafa Kemâl Atatürk'ün Ocaklara gösterdiği ilgi ve Ocaklara sahip çıkması olarak açıklanabilir (Karaer, 1992: 18). 


Atatürk'ün Türk Ocaklarına Yaptığı Ziyaretler 


Kurtuluş Savaşı'nın başladığı andan itibaren Atatürk'ün ziyarette bulunduğu kuruluşlar için, kendisinin görüşlerini almak, izlenimlerini belirlemek çok önem arz eden bir olay görülmekteydi. Bunun sebebi, Atatürk ziyaretleri 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sırasında kurumlardaki ilgili kişilerden bilgi edinmekle yetinmemiş, bu kuruluşların eksikleri ve yapılması gereken çalışmalar konusunda da onları uyarmıştır. Atatürk'ün ziyaret ettiği kuruluşların hatıra defterlerine yazmış olduğu yazılar, Atatürk'ün yurdun çeşitli sorunları hakkındaki görüşlerini belirlemek ve geleceğe dair düşüncelerini değerlendirebilmek bakımından oldukça önemlidir (Baykal, 1998: 181). Atatürk'ün 8 Ekim 1925 tarihinde Balıkesir Türk Ocağı'nın hatıra defterine yazdıkları şöyledir (Baykal, 1998: 183): 


“Balıkesir Türk Ocağında genç, münevver, ateşin azasının samimi o huzurlarıyla geçirdiğim dakikaları daima mütehassis olarak hatırlayacağım. Çok müstaid ve cevherli milletimizin harsını yükseltmekte ocağın mütasavver teşebbüssatını büyük memnuniyetle dinledim. Millete asrın medeniyetinden bugünkü ve yârinki icabatını hüsn-i telkin Balıkesir Türk 


, 


Ocağı'nın feyyaz bir menba, muvaffak bir müessese olmasını temenni ederim. ' 


Gazi Mustafa Kemâl" 


7 Şubat 1931 tarihinde Balıkesir Türk Ocağı'na ziyarette bulunan 
Atatürk, tarikatlarla ilgili şu sözleri söylemiştir (Soyak, 2018:442-443): 


“Halkın saffetinden faydalanarak milletin maneviyatına tasallut eden kimselerle onların ardından gidenler elbette ki, birtakım cahillerden ibarettir. 
Bunlar; Türk Milleti için şin teşkil edecek vaziyetlerin meydana gelmesinde daima amil olmuşlardır. Milletimizin önünde açılan kurtuluş ufuklarında aralıksız yol almasına mani olmaya çalışanlar, hep bu müesseseler ve bu müesseselerin mensupları olmuştur. Millete anlatmalıdır ki, bunların millet bünyesinde yaptıkları tahribatı hissetmek lazımdır. Bu gibilerin mevcudiyetini müsamaha ile telakki edenler, Menemen'de Kubilay'ın başı kesilirken, kayıtsızca, seyretmeye 


, 


tahammül ve hatta alkışlamaya cesaret edenlerle birdir.' 


Mustafa Kemâl Atatürk, İstanbul?da Şehir Meclisini, Vilâyeti ve Fırkayı ziyaretinin ardından İstanbul Türk Ocağı'nı ziyaret etmiş ve etrafında toplanan Ocaklı gençlere hitaben şunları söylemiştir (Cumhuriyet Gazetesi, 1930): 


“Son seyahatim esnasında ziyaret ettiğim bütün ocaklarda, beni çok memnun eden bir faaliyete, bir canlılığa tesadüf ettim. Bilhasssa Türk Ocaklarının bulundukları merkezlerde faydalı bir takım hizmetlerle halk üzerinde 


4 10 Ekim 1925 tarihli Vakit gazetesine ulaşılamadığından Geçersiz kaynak belirtildi.’ dan 
alıntılanmıştır. 
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çok müsait bir tesir bıraktıklarına şahit oldum. Şimdi burada gördüğüm gibi milletin bir çok güzide münevverleri Türk Ocaklarında toplanmışlardır. Sizi böyle etrafımda gördüğüm bu anda son seyahatimin diğer hatıralarını da zihnimde uyandıran Türk Ocaklarının faaliyetinden duyduğum derin memnuniyeti ifade etmekle çok mütehassisim. Siz milliyetçi zümre, halkla konuştuğunuz vakit yüksek sesle söylemeği unutmayınız. Yüksek ses bir imanın ifadesi olduğu vakit tesir yapmaktan hali kalmaz. Yolunda çalıştığımız büyük mefküreyi halkın kalbinde bir fikir halinden bir his haline getirmelisiniz. Demokrasinin ne olduğunu halka anlatmak, madde madde izah etmek lâzımdır. Cumhuriyeti, onun icabatını yüksek sesle anlatınız. Onlara Cumhuriyet prensiplerini sevdiriniz. Bunu kalplere yerleştirmek için hiç bir fırsatı ihmal etmiyiniz. Ayrılmadan evvel bir daha tekrar ediyorum. Sizin gibi bir takım ihtisas şubelerine mensup güzide münevverlerimizi karşımda toplu görmekten ziyadesile memnunum. Size kalbimde bu hissi memnuniyet olduğu halde veda ediyorum.” 


Türk Ocağı Reisi Fethi Bey, Atatürk'ün bu sözlerine karşılık olarak, Ocağa gelerek Ocaklıları çalışmaya teşvik ettiğini ve kendilerine güç verdiğini ifade etmiş. Ayrıca Ocaklıların kalplerinin ise daima Atatürk ile olduğunu dile getirmiştir (Cumhuriyet Gazetesi, 1930). 


Türk Ocaklarının Feshi 


Türk Ocaklarının kapatılmasına giden süreçte birçok olay yaşanmış, tartışmalar gerçekleşmiş, iddialar ortaya atılmıştır. Özellikle, CHF'nin Ocakları kontrolü altına alma arzusunun net bir şekilde görünmeye başladığı 1927 yılı ve sonrasında yaşanan gelişmeler, kapatılış sürecini anlamak açısından önemlidir. 
Bu dönemden başlayıp 1931'e kadar yaşananlar değerlendirildiğinde, Ocakların kapatılma nedeni tam manasıyla bilinmemektedir. Genel bir perspektiften bakıldığında, yaşanan birçok olayın ve dönemin siyasi atmosferinin Ocakların kapatılmasını etkilediği söylenebilir. 


Türk Ocaklarının feshine giden süreçte özellikle bazı olaylar etkili olduğundan bu olaylar üzerinden bir değerlendirme yapılması ve kapatılma nedenlerinin incelenmesi uygun olacaktır. Ocakların kapatılma nedenleri temel olarak şu dört iddiayla ilişkilidir: 


e Turancılık iddiaları e Türk Ocaklarının ideolojik araçsallığını kaybettiği iddiası 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e Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın (SCF) kurulması ve Fırka'nın Türk Ocakları ile yakın ilişkiler kurduğu iddiası 

e Atatürk'e Karşıtlık İddiaları ve Türk Ocaklarının Muhalefet Odağı Olarak Görülmesi 


Turancılık İddiaları 


Türk Ocaklarının kapatılmasının geleneksel teze göre nedeni; Ocağın pantürkist bir yapıya sahip olduğudur. Pantürkizm, yalnızca Türkiye sınırları içerisinde değil, Rusya, İran gibi başka ülkelerdeki Türkleri de kapsayacak şekilde milliyetçi bir siyaset yürütülmesi ve böylelikle Türkiye ve dış ülkelerdeki Türklerin kısa veya uzun vadede birliğini sağlayacak ortak kültürel ve toplumsal yönlerini ön plana çıkartma amacının olduğu bir milliyetçilik türü olarak tanımlanabilir. Mustafa Kemâl Atatürk'ün diplomasi anlayışına göre Türk-Rus dostluğunun önemli bir yeri olmasından dolayı Pantürkizm, bu dostluğun bozulmasına yönelik bir tehdit unsuru olarak görülürken Atatürk öncülüğünde oluşturulan Türk devleti anlayışı ile de çeliştiği iddia edilmiştir (Georgeon, 2006: 60-61). 


Türk Ocaklarının veya bazı Ocak mensuplarının "ırkçı ve Turancı" bir milliyetçilik anlayışına sahip olduğu, Ocakların gençlerde cihangirlik duygusunu aşılamaya çalıştığı, Ocakların Rusya'dan kaçıp Türkiye'ye gelen Türklerin uğradığı bir merkez haline geldiği gibi iddialar üzerine bu durumdan Sovyetler Birliği'nin rahatsız olduğu dile getirilmiştir. 1923-1934 yılları arasında Türkiye'de bulunan Rusya'nın Ankara büyükelçisi Suritch, Türk Ocaklarının yapısı ve faaliyetlerinden rahatsızlık duyduklarını resmi olarak Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'a bildirmiş ve buna yönelik tedbirlerin alınması isteğinde bulunmuştur (Acar, 2004: 91-92). Akyüz, Türk Ocaklarının "dış Türklere" ilgisinin daima kültür, duygu ve düşünce aşamasında kaldığını ifade ederek Ocakların kapatılmasına bir etkisi olmadığını dile getirmiştir (Akyüz, 1986: 217). 


Altta Yatan Bir Neden: Türk Ocaklarının İdeolojik Araçşsallığını Kaybetmesi 


Türk Ocağı kadrolarında CHF'nin önemli üyelerinin yer alması, 1927'de Türk Ocağı yasasına "Cumhuriyet Halk Fırkası ile devlet siyasetinde beraberdir" ifadesinin eklenmesi, 1927'de gerçekleştirilen CHF Büyük Kongresi'nde, CHF'nin denetimi altında bulunan bir kuruluş olarak gösterilmesi, Türk 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Ocaklarının CHF tarafından bir "hars şubesi" olarak görülme eğiliminin göstergelerindendir (Üstel, 2004: 402-403). 


1930'larda gelişen birtakım hadiseler neticesinde, halkın inkılapları tam anlamıyla benimseyemediği görülmüştür. Mustafa Kemâl Atatürk, yurtta yaşanan sıkıntıları yerinde görüp önlem alabilmek maksadıyla 1930 yılının sonlarında çıkmış olduğu yurt gezisinde birçok Türk Ocağı'na uğrayarak Ocakların durumlarıyla da yakından ilgilenmiştir (Hekimoğlu, 2017:49). Türk Ocaklarının Mustafa Kemâl Atatürk'ün isteği doğrultusunda kendini feshetmiş olması, Atatürk'ün bu kararının keyfi olduğu anlamına gelmemelidir. Cumhuriyet döneminde çıktığı tüm yurt gezilerinde mutlaka Türk Ocaklarını da ziyaret etmesinden de anlaşılacağı üzere, bu geziler esnasında yaptığı gözlemler neticesinde birtakım adımlar attığı, kararlar aldığı muhtemel görünmektedir. 


Türk Ocaklarının kapatılmasının konuşulduğu dönemde, Çankaya'da yapılan toplantıya Hamdullah Suphi de davet edilmiştir. Toplantıda Celal Bayar, Vasıf Çınar ve Reşit Galip gibi isimler de bulunmaktaydı. Atatürk'ün Vasıf Çınar'a söz vermesi üzerine Vasıf Bey, “Atatürk inkılâplarının ardından Ocakların yapacak başka bir işi kalmadığını ve Ocakların görevini hükümetin üstlendiğini, bu nedenle Ocakların misyonunu tamamladığını” ifade etmiştir. 
Reşit Galip, Vasıf Çınar'ın söylediklerini tekrar etmiş fakat Celal Bayar, Sadri Maksudi ve Siirt milletvekili Mahmut Bey bu düşünceye itirazda bulunmuşlardır. 
Hamdullah Suphi'ye sıra geldiğinde, Vasıf ve Reşit Beylere katılmadığını belirterek bir mektebin, bir hastanenin görevinin asla sona ermeyeceğini, yeni nesillerin gelişiyle mektebin devam edeceğini ifade etmiştir (Bayraktutan, 1996: 
108). 


Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Türk Ocakları ile Yakın İlişkiler Kurduğu İddiası 


1930”da çok partili siyasi hayata geçiş denemesinde bulunmak isteyen Atatürk'ün isteği ve teşviği doğrultusunda SCF kurulmuştur. SCF yönetici kadrosunun, iktidarı elde etmek arzusuyla sabırsız davranış sergilemeleri, halkın SCF’nin iktidara gelmesiyle ülkede büyük değişikliklerin gerçekleşeceği beklentisi, CHE'nin iktidarı kaybetme korkusu, toplumda karışıklığa sebebiyet vermiş ve çok partili hayata geçiş denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu başarısızlığın sonucunda ise toplumda sosyal çalkantılar meydana gelmiştir (Karaer, 1992:40). Bu başarısız denemenin Türk Ocaklarını olumsuz etkilediği de inkâr edilemez. 1930'dan sonra Türk Ocağı üyesi kimselerin SCF ile yakın temas kurması ve Hamdullah Suphi'nin CHF'ye karşı "çoğulculuk ve düşünce 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özgürlüğü" savunuculuğu yapması, Türk Ocaklarının kapatılışına giden sürecin önemli belirleyici olaylarıdır (Üstel, 2004: 403-404). 


1930'da yaşanan, başta ekonomik buhran olmak üzere, SCF ile çok partili hayata geçiş denemesi ve Menemen Olayı, CHF'nin hem siyasi hem de idari bakımdan otoriterleşmesine neden olmuştur. Bu otoriterleşme, parti devlet bütünleşmesini doğurmuştur. CHF'nin tüm güçleri kendisinde toplamak amacıyla izlediği bu politikası, Türk Ocaklarının feshine giden süreci hazırlamıştır (Sarınay, 2011:14). 


Türk Ocaklarının kapatılması kararının “Ocaklardan vazgeçme” olarak değil, aksine Ocaklardan daha iyi biçimde faydalanmak maksadıyla alındığı söylenebilir. 


Atatürk'e Karşıtlık İddiaları ve Türk Ocaklarının Muhalefet Odağı Olarak Görülmesi 


Darendelioğlu, Türk Ocaklarının kapatılmasının, Mustafa Kemâl Paşa'nın çevresini saran birtakım CHF çıkarcıları ve Türk Ocağı karşıtlarının çabalarıyla gerçekleştiğini ifade etmektedir. CHF çıkarcıları ve Ocak karşıtları Mustafa Kemâl'i, "Türk Ocakları misyonunu tamamlamıştır ve CHF ile birleşip kendini feshetmelidir" düşüncesine inandırmışlardır (Darendelioğlu, 1977:58). 


Gazi Mustafa Kemâl, Türk Ocakları hakkında son dönemde alınan kararlarla ilgili olarak Türk Ocakları ilim ve sanat heyeti üyelerinden Afyonkarahisar vekili Ruşen Eşref Bey'e şöyle bir açıklamada bulunmuştur (Cumhuriyet Gazetesi, 1931): 


“Milletlerin tarihinde bazı devirler vardır ki muayyen maksatlara erebilmek için maddi ve manevi'ne kadar kuvvet varsa hepsini bir araya toplamak ve ayni istikamete sevketmek lâzımdır. Yakın senelerde milletimiz böyle bir toplanma ve birleşme hareketinin verdiği mühim neticeleri idrak etmiştir. 
Memleketin ve inkılâbın içerden ve dışardan gelebilecek tehlikelere karşı masuniyeti için bütün milliyetçi ve Cumhuriyetçi kuvvetlerin bir yerde toplanması lâzımdır. Teessüsü tarihinden beri ilmi sahada halkçılık ve milliyetçilik akidelerini neşir ve tamime sadakatle ve imanla çalışan ve bu yolda memnuniyeti mucip hizmetleri sepketmiş olan Türk Ocaklarının ayni esasları, siyasi ve tatbiki sahada tahakkuk ettiren firkamla ve bütün manasile yekvücut olarak 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çalışmalarını münasip gördüm. Bu kararım ise, milli müessese hakkında duyduğum itimat ve emniyetin ifadesidir. Aynı cinsten olan kuvvetler müşterek gaye yolunda birleşmelidirler. ” 

Türk Ocaklarının CHF’ye katılmasının Ocaklılar tarafından memnuniyet ile karşılandığı ifade edilmiştir. Kurultayda karar verilir verilmez tüm Ocakların ve ona bağlı tüm oluşumların CHF'ye devredildiği ve CHF'nin hars şubesi olarak çalışacağı belirtilmiştir. Ocakların merkez heyeti ve idare heyetinin olmayacağı, hars şubesinin çalışma biçiminin ise CHF tarafından yayınlanan genelgeyle tüm Fırka teşkilatına bildirileceği ifade edilmiştir (Cumhuriyet Gazetesi: 1931). 


Bayraktutan, Ocakların kapatılmasına yönelik nedenlere ek olarak aşağıdaki sebepleri de sıralamıştır. Bu sebepler; Ocakların, CHP'ye rakip bir partiye dönüşmesi yönündeki endişe, SCF kurucularının arasında birtakım Ocaklıların görev alması, dış politika açısından SSCB ile ilişkilerin olumsuz etkilenmemesi düşüncesi ve şahsi kapris ve kırgınlıklardır (Bayraktutan, 1996: 
41). 


Türk Ocaklarının kapatılmasının ardından Ocağa ait olan malların CHF tarafından kullanılması, malların satılmasında kamu yararını gözeten kuruluşların tercihi, Türk Ocaklarının temel anlayışını yansıtan TTK ve TDK gibi kurumların Mustafa Kemâl Atatürk tarafından kurulması, Türk Ocaklarının kapatılmasının tamamıyla dönemin siyasî sebeplerinden kaynaklı olduğunun göstergesidir (Bolat Bozaslan, 2020: 418). 


Sonuç 


Kuruluş tohumları bir grup Askeri Tıbbiye öğrencisi tarafından atılan Türk Ocakları, Türkçülüğün örgütlenme sürecinde oynadığı etkin rol ile öne çıkan en önemli kurum olarak görülmektedir. Kuruluş Nizamnamesinde belirtilen "Türklerin ilmi, sosyal ve ekonomik bakımdan gelişmesi ve Türk ırkı ve dilinin yükseltilmesi" amaçlarının, Cumhuriyet döneminde de temel olarak korunduğu söylenebilir. 1927 yılında Türk Ocağı yasasında yapılan değişiklikle birlikte, Ocakların çalışma sahasının "Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde” olduğu vurgusu, Cumhuriyetin hem kuruluş esasları hem de ideolojik ve siyasal programı ile uyumlu hareket edildiğini göstermektedir. Bu vurguyla beraber, Ocakların çalışma sahasının tüm Türk Dünyası olduğu konusundaki görüşlere yönelik bir mesafe koyulduğu anlaşılmaktadır. Cumhuriyetin kurucu kadroları, İkinci Meşrutiyet'in "vatan" topraklarıyla ilgili farklı tanımlamalara karşın, Misak-ı Milli sınırlarının "esas anavatan" olduğu fikrini vurgulamaya çalışmış ve 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Türkçülüğün vatan toprakları olan Anadolu'da yükseleceğine yönelik öngörülerini korumuşlardır (Anbarlı Bozatay, 2018, s. 132). 


Türk Ocakları Osmanlı'nın kurtarılması amacıyla çalışmış, Mütareke döneminde mitingler düzenlemiş, Milli Mücadele'ye katılmış ve daha sonrasında Cumhuriyetin kurucu kadrolarına düşünce önderliği yapmışlardır. Türklerin milli şuur kazanmasında Türk Ocaklarının bir kurum olarak katkılarının yanı sıra dönemin en önemli düşünce insanlarının, ayrı ayrı yaptığı katkılar da Türkçülüğün doğmasında, gelişmesinde ve olgunlaşmasında çok büyük paya sahiptir. 


Türk Ocakları kadrolarının çoğunlukla seçkin kimselerden oluşması ve Ocakların üye kabulünde seçici davranması, Ocakların hızlı bir şekilde örgütlenip üye sayısını arttırırken üye kalitesinde düşüş yaşanmaması arzusunun bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Ocakların üye kabulünde takındığı bu tavır sayesinde kadro nitelik bakımından korunmuş ve farklı siyasi dönemlerde daima ön plana çıkmayı başarmıştır. Mustafa Kemâl Atatürk'ün Ocakların kadrolarından yararlanma isteği de Ocakların nitelikli kadrolara sahip olduğunu doğrulamaktadır. Türkçülüğün programının oluşturulmasında Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp'in kaleme aldığı eserlerin katkıları yadsınamaz. Meşrutiyet yıllarında Türk aydınlarının düşünceleri toplumda daima etkili olmuştur. Celâl Nuri İleri'nin İstanbul'da Fransızca olarak çıkarılan bir gazetede kaleme aldığı yazılar üzerine Askeri Tıbbiye öğrencilerinin bu yazıdan etkilenip Türk Ocaklarını kurma girişiminde bulunması bunun en belirgin örneğidir. 


Türk Ocakları, “Türklerin ilmi, içtimai, iktisadi seviyelerinin yükseltmek ve Türk ırk ve dilinin kemaline çalışmak” olarak belirlediği amaçlar doğrultusunda konferanslar, dersler düzenlemekten yurtlar, okullar açmaya kadar birçok alanda, yurdun dört bir yanında açtığı şubeleriyle etkin bir şekilde çalışmıştır. Ocaklar, köycülük faaliyetleri kapsamında köylünün aydınlatılması ve sağlık hizmetlerine erişmesi için büyük çaba sarf etmişlerdir. Türk Ocakları faaliyet gösterdiği her dönemde milli bilincin kazanılmasında, Türk gençlerinin ve halkının sosyal, kültürel ve birçok bakımdan gelişiminde, Türk inkılâplarının benimsenmesinde, Türkçülük düşüncesinin sistemli bir hale getirilmesinde önemli rol oynamıştır. 


Çalışmada, Türk Ocaklarının günlük siyasetin dışında kalabildiğine yönelik varsayım büyük ölçüde doğrudur. Türk Ocakları, Kuruluş Nizamnamesi”nde bizzat vurgulanan “günlük politikadan uzak kalma” prensibine rağmen toplumdaki siyasi gelişmelere paralel olarak günlük siyasete doğrudan müdahale etmeden dönemin siyasi ortamını etkilemeyi başarmıştır. 
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Dil ve kültür birliğini sağlama ana konusundan yola çıkan ve sonrasında siyasal birliğin sağlanmasına ve Türkçülük ideolojisinin taşıyıcısı rolüne kadar birçok farklı fonksiyona sahip olan Ocaklar, Türkçülüğün kuramsal temellerinin oluşturulması aşamasında, "günlük siyasete müdâhil olmama" sloganıyla ön plana çıkmıştır. Fakat Ocakların, siyasete müdâhil olmama fonksiyonunun, Cumhuriyet dönemiyle birlikte CHF ile siyasi açıdan bütünleşme yaşanmasından sonra yerini ideoloji inşa etme rolüne bıraktığı söylenebilir (Anbarlı Bozatay, 2018:133). 
Nitekim Türk Ocakları, Cumhuriyet döneminde iktidarda olan CHF ile de yakın ilişkiler kurmuş ve hükümetten maddi ve manevi anlamda destek görmüştür. 
Aldığı destekler ve etkili çalışmaların sayesinde Cumhuriyet döneminde de hızlı bir şekilde yurdun dört bir yanında örgütlenmeyi başarmıştır. Mustafa Kemâl Atatürk'ün Türk Ocaklarına destek olmasının sonucunda Ocaklar daha rahat bir çalışma ortamı elde etmiş ve dönemin inkılâplarını da yayarak “Cumhuriyet ideolojisinin ve aydınlanmasının temel savunucusu” olarak çok önemli bir görevi üstlenmiştir. Türkçülük düşüncesinin doğması ve şekillenmesinde önemli görevler üstlenen Türk Ocakları, bugün bu düşünce ve ülkünün devamı noktasında yeni görevler üstlenerek, Ocağın yaktığı ateşin devam etmesini sağlayabilecektir. 
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MİLLİ DEVLETİN OLUŞMASINDA MÜBADELE 
(TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİ ÖRNEĞİ) 


Merve ÜNER! 


Giriş 

Türk Milli Devleti'nin kuruluş süreci, Osmanlı İmparatorluğunun çöküşü ve ardından gelen Kurtuluş Savaşı'na dayanmaktadır. Mondros Ateşkes Antlaşması ile İtilaf Devletleri tarafından Osmanlı İmparatorluğu topraklarında işgal hareketleri başlatılmış ve ülkedeki kontrol ele geçirilmiştir. Böylesine zor bir dönemde milli direnişin öncüsü rolünü üstlenen Mustafa Kemal Paşa, bağımsızlığa ve cumhuriyete ulaşabilmek için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. 


Mustafa Kemal, Samsun'un ardından Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde yeni devletin temellerinin atılması açısından hayati bir önem teşkil eden kongreler ve görüşmeler düzenlemiştir. Bu kongreler ve görüşmeler, Türk Milletinin ulusal bağımsızlık mücadelesi sürecinde önemli kararların alındığı, stratejilerin belirlendiği ve yeni Türk devletinin temellerinin atıldığı toplantılardır. 
Kongrelerde alınan kararlar doğrultusunda Milli Mücadele, çeşitli cephelerde ve direniş noktalarında devam etmiştir. Bu süreçte Türk Milleti büyük bir özveri ve fedakârlıkla bir araya gelmiş, sivil halktan askeri birliklere kadar geniş bir katılım gerçekleştirilmiştir. 


Savaş döneminin önemli dönemeçlerinden biri de 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM'nin) açılmış olmasıdır. TBMM, Milli Mücadele'nin sevk ve idaresini ele alarak Mustafa Kemal'in öncülüğünde organize bir şekilde yürütmüştür. 


Anadolu?da işgalci kuvvetlere karşı silahlı mücadele devam ederken Türk halkı azınlıklar ile de savaşmak durumunda kalmıştır. Milli Mücadele genel olarak Türk halkının bağımsızlık savaşı olmasına rağmen, azınlık grupları bu durumu fırsat bilmiş, bazı bölgelerde bağımsızlık hareketlerinde bulunmuşlardır. 


' Doç. Dr. Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, merveuner@balikesir.edu.tr, ORCID: 0000-0002-1657-9921. 
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Bunların en başında Rumlar gelmektedir. Türk halkı ve yerli Rumlar arasında yaşanan çatışmalar, Yunanlıların Batı Anadolu'yu işgali sırasında doruk noktasına ulaşmış ve Büyük Taarruz ile sona ermiştir. Yaşanan gelişmeler sonucunda Anadolu büyük bir göç dalgasına sahne olmuştur. 


Türk-Yunan halkları arasında gerçekleşen bu göç hareketi, Türkiye'nin demografik yapısını etkileyerek birçok bölgede yerleşim düzeni ve ekonomik yapının değişimine neden olmuş ve bu husus Lozan Konferansı'na da taşınmıştır. 


Ele aldığımız çalışmada, Türk Milletinin ulusal bağımsızlığını savunma ve yeni bir devletin kuruluşu için gösterdiği direniş üzerinde durularak Türk-Yunan nüfus mübadelesine yol açan sebepler ile yasal süreç konu edinilmiştir. Aradan geçen yüz yıla rağmen Türkiye'nin modernleşmesi ve ulusal birliğin temel taşlarından biri olarak kabul edilen Türk-Yunan nüfus mübadelesi sürecinin anlam ve etkisinin halen daha hafızalarda canlı olması bizleri bu araştırmayı yapmaya yönlendirmiştir. Amacımıza yönelik konu hakkında arşiv vesikaları, süreli yayınlar, hatıratlar ve diğer kaynaklardan faydalanılmış ve değerlendirilmeye çalışılmıştır. 


İstiklal Harbi Öncesi Anadolu'daki Durum 


Dört yıl süren Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle tüm dünyada insanlığın önemli ölçüde etkilendiği gibi Osmanlı İmparatorluğu için de yeni bir dönem başlamıştır. Savaş boyunca ölüm kalım mücadelesiyle hareket eden ve savaşın son safhasına kadar müttefiklerinin yanında yer alan Osmanlı Devleti 
nihai bir başarıya ulaşma kararlılığı gösterse de savaştan yenik ayrılmış ve 30 
Ekim 1918 tarihinde İtilaf Devletleri ile Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamıştır. 


Mondros Ateşkes Antlaşması, kayıtsız şartsız Anadolu'nun işgalci kuvvetlere teslim edilmesiydi. Yapılan ateşkes ile yapacakları işgallere hukuki dayanak oluşturan İtilaf Devletleri vakit kaybetmeden harekete geçmişler ve donanmalarıyla 13 Kasım 1918'de İstanbul önlerine gelmişlerdir. Başkentte güvenlik güçlerini kontrol altına alarak, burada askeri bir yönetim oluşturmak istemişlerdir. Tabi bu durum sadece İstanbul ile sınırlı kalmamış, Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer bölgelerinde de aynı hâkimiyeti sağlayarak işgalleri başlatmışlardır (Çakırbaş, 2023:179). 


EDİTÖRLER: PROF. DR. ŞENİZ ANBARLI BOZATAY, DOÇ. DR. KONUR ALP DEMİR 161 


Aynı dönemde Osmanlı Devleti'nde İttihat ve Terakki idaresinin de sona ermesiyle yönetimde bir belirsizlik ortaya çıkmış, çeşitli siyasi görüşlere sahip olan devlet adamları ve siyasi partiler de kendi faaliyetlerini göstermek için çaba içerisine girmişlerdir (Tunaya, 1986:4-11).Yaşanan siyasi bunalım da işgaller karşısında hükümetin pasif tutumuna sebebiyet vermiştir. 7 Kasım 1918 tarihinde Yıldırım Orduları Grubu'nun mütareke gereği lağvedilmesinden sonra, işgal donanması ile aynı gün İstanbul'a gelen Mustafa Kemal hükümet görevlilerine mütarekenin bir işgal planı olduğunu ve durumun ciddiyetini anlatmaya çalışmıştır. Ancak Osmanlı hükümetinin yapılacak başka bir şey olmadığı hakkındaki düşünceleri, kendisini ülkenin kurtuluşu için mücadeleye yönlendirmiştir (Çakırbaş, 2023:179). 


Kaos ve güvensizliğin hâkim olduğu bu süreçte yine Türk ordu birliklerinin terhisi ile Anadolu'nun bazı kırsal kesimlerinde eşkıyalık faaliyetlerinin ve adam öldürmelerin artması gibi eylemler de asayişi iyiden iyiye bozmuştur (Köstüklü, 1999: 193-206). Azınlık grupları da işgalci devletlerin etkisiyle bu ortamı fırsat bilerek Türklere karşı savaşmaya yönelmiştir (Gökbilgin, 2020:7-16). 


Mondros Ateşkes Antlaşması'nın beraberinde getirdiği bu sıkıntılar, Anadolu'nun farklı bölgelerinde ulusal kurtuluş mücadelesinin temellerinin atılmasına ortam hazırlamıştır. Haksız işgaller ve Türk halkına karşı yapılan acımasız kıyım politikalarına karşı ulusun bağrından çıkan Kuva-yı Milliye güçleri ulusal onuru korumak için silaha sarılmışlardır. Bu ulusal güçler Anadolu'nun pek çok bölgesinde değişik ad ve unvanlarla anılmışlardır. Bunların birçoğunun kendi bölgesinde bulunan askeri birliklerle de ilişkileri bulunmakta idi. Mütareke sonrası Kuva-yı Milliye'nin üstlendiği rol açıkça görülmüş, bu dağınık birliği daha güçlü bir etken hale getirmek ve bir birlik çatısı altında toplanmasını sağlamak için çabalar harcanmıştır. Yine ülkenin kurtuluşu için sivil örgütlenme hareketleri olarak ortaya çıkan Müdafaa-i Hukuk grupları gibi bu ulusal güçlerin daha merkezi bir yapıya ulaştırılması ve koordineli çalışması için çabalar da harcanmıştır (Arı, 2014:2). Bu gibi girişimler Türk halkında kurtuluş ümitlerini yeniden canlandırmada etkilidir. 


Anadolu halkında her ne kadar işgallere karşı koyma şuuru uyanmış olmasına rağmen, İtilaf Devletleri bu durumu dikkate almayarak kendi aralarında çatışan isteklerini sonuçlandırmak için Paris'te bir barış konferansı düzenleme kararı almışlardır. Önceden Osmanlı İmparatorluğu'nu paylaşabilmek adına bir takım gizli antlaşmalar yapılmış olsa da bu mevzular yeniden gündeme getirilmiştir. Konferansa bilhassa İtilaf Devletleri'nin temsilcileri ağırlıklı olarak katılmışlardır (Armaoğlu, 2014:118-119, 136-137). Mağlup devletlerle yapılacak olan barış antlaşmalarının içeriğinin belirlenmesi açısından Paris Barış 


162 İmparatorluktan Ulus Devlete Türk Milliyetçiliği 


Konferansı önemlidir. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarının paylaşımı Anadolu'nun kaderini de belirleyecek olan konferansın en önemli gündem maddesidir. 


Osmanlı Devleti topraklarının nasıl taksim edileceği üzerinde görüşülürken konferansa katılan Anadolu”daki gayrimüslimlerin temsilcileri de toprak talep etmişlerdir. Başta, Birinci Dünya Savaşı'na son safhada dâhil olan Yunanistan (Demirhan, 2019: 213) ardından Batılı devletlerin desteğiyle hareket eden Ermeniler, Türk topraklarının paylaşılması ile ilgili görüşmelerde önemli rol oynamıştır. 


Hatırlanacağı gibi Birinci Dünya Savaşı sürerken yapılan gizli antlaşmalarla Batı Anadolu bölgesi İtalya'ya verilmiştir (Demirhan, 2019: 213). 
Yapılan gizli antlaşmalara karşın Yunanistan Başbakanı Venizelos, İzmir ve çevresinde Türklerin Rumları katlettiği uydurma haberleriyle bölgenin Yunanistan'a verilmesini talep etmiştir. Bu şekilde konferansı etki altına alarak Rum vatandaşların mağdur olduğunu ve sözde ödedikleri bedellerin telafisinin yapılmasını istemektedir. Konferansta İtalya'nın karşı çıkmasına rağmen Yunanistan'ın talebi kabul görmüştür (Budak, 2020:447). 


Yunanların Paris Barış Konferansı'ndaki bu talepleri aslında devletlerarasında barışın ve güvenliğin sağlanması için Amerika tarafından yayınlanan Wilson İlkelerinde yer verilen gizli antlaşmaların reddine ve yenilen devletlerden toprak alınmayacağına dair hükümlerin ihlaline yöneliktir?. 
Konferanstaki vaziyet İtilaf Devletleri arasında ilk görüş ayrılığını ortaya çıkarmıştır. 


Yunanlar Paris Barış Konferansı'nda elde ettikleri avantajı hemen uygulamaya geçirmek istemişlerdir. İzmir ve çevresinin Yunanistan tarafından işgal edileceğine dair söylentiler de hızlıca yayılmıştır (Akandere,2009:147;Özalp, 1998:4-5). Esasen, Paris Barış Konferansı sonrası İtilaf Devletleri 6 Mayıs 1919 tarihinde Yunanistan'ın İzmir'e asker çıkarması 
yönündeki kararını netleştirmişlerdir (Akyol, 2016:156). Ardından 14 Mayıs 1919 
tarihinde Türk yetkililerine verilen notalar ile İzmir'in sonraki gün Yunan kuvvetleri tarafından işgal edileceği haberi bildirilmiştir (Erdem, 2023:530). 


İzmir'in işgal tehdidinin kesinleştiği bugünlerde, halk galeyana gelmiş ve işgaller başlamadan hemen önce protesto için miting hazırlıklarına girişilmiştir. 
Anadolu'nun diğer illerine telgraflar çekilerek durumdan haberdar edilmiş ve 


? Konferans maddelerinin içeriği ve değerlendirilmesi için bkz. (Kaymaz, 2007:145-174). 
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cephanelerin halka dağıtılması kararlaştırılmıştır. İzmir'de yapılacak miting için öncelikle bir bildiri hazırlanmış ve bu bildiri halka dağıtılarak halkın işgale karşı duyarlı olması için çağrıda bulunulmuştur. 14 Mayıs 1919 gecesi İzmir halkının katılımıyla büyük bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Yunan işgaline silahla karşı koymaktan başka çıkar yol bulunamamıştır. Ayrıca İzmir halkı tarafından Yunanistan'ın ilhakını reddetme anlamına gelen Redd-i İlhak Cemiyeti kurulmuştur. Osmanlı Hükümeti ise yaşanan gelişmeler karşısında tepkisiz bir şekildedir. Hatta padişah halktan da işgaller karşısında sessiz kalmalarını istemiştir (Akandere,2009:147,151; Özalp, 1998:3-7). Rumlarca işgale engel teşkil eden biri olarak görülen İzmir valisi Nurettin Paşa da Osmanlı yönetimi tarafından görevinden alınmış, yerine Kambur İzzet Paşa atanmıştır (Onay, 2004: 44-45; Akyol, 2016:157-158). Böylece, Türkler aleyhine girişilecek olan Rum faaliyetlerinin önündeki büyük bir engel ortadan kaldırılmış oluyordu. 


15 Mayıs 1919 günü sabaha karşı Yunanlar İzmir limanına asker çıkarmaya 
başlamıştır. Yerli Rumlar, Yunan askerlerini karşılamak için Kordon'da toplanmışlardır. İşgalci kuvvetlerin karaya çıkmaları Rumlar tarafından büyük bir sevinçle karşılanmıştır. İşgal kuvvetleri Kışla ve Hükümet Konağı'nı işgal etmek üzere harekete geçmişlerdi ki bir silah sesi duyulmuştur. Gazeteci Hasan Tahsin (Osman Nevres) tarafından atıldığı kabul edilen ilk kurşundan sonra paniğe kapılan Yunan askerleri, ilk şaşkınlığı atlattıktan sonra katliama başlamışlardır (Çelebi, 2019:135). Paris Konferansı sonrası gerçekleşen Yunanların bu tavrı Ermenilere de örnek teşkil etmiştir. Nitekim Doğu Anadolu'da da Ermeniler tarafından benzer eylemler gerçekleştirilmiştir. 


Anadolu'da başlayan bu zulüm karşısında işgal altında olan bölgelerden henüz işgale uğramamış emniyetli bölgelere doğru bir iç göç hareketi başlamıştır. 
Özellikle Batı Anadolu büyük bir göç hareketliliği meydana gelmiştir. 
Yunanların baskısından dolayı Türk halkından yerlerini değiştirmek mecburiyetinde kalanların sayısı 1922 yılı Temmuz ayına kadarki verilere göre tahmini olarak 90.058”e ulaştığı belirtilmiştir (Öksüz, 2000:754),. 


Bu iç göç hareketinin haricinde, Anadolu bir de dış göç hareketine sahne olmuştur. Türklerin boşaltmış olduğu bölgelere özellikle Yunanistan'dan ve adalardan Rum halkı getirilip yerleştirilmiştir ki Rumların azınlıkta değil, çoğunlukta olduğu gösterilmesi amaçlanmıştır (Onay, 2004:33). Doğrusu, Yunanistan'ın en önemli stratejik amaçlarından biri işgalle birlikte talep ettikleri topraklarda nüfus çoğunluğunu sağlamaktı. Çünkü Batılı güçlerin desteğini alan Rumlar, Anadolu'da büyük bir Yunan Devleti kurma hedefindeydiler. 
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Böylesine olumsuz şartlar mevcut iken Mustafa Kemal de resmi bir görevle Anadolu'ya geçmenin çarelerini aramış, Samsun ve civarındaki Rum Pontus Cemiyeti'nin neden olduğu asayiş sorunlarını araştırmak üzere Osmanlı hükümeti tarafından 9. Ordu Müfettişliğine getirilmiştir. İşgallere karşı halkı örgütlemek amacıyla Samsun'a doğru yola çıkan Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, Bandırma Vapuru ile 19 Mayıs 1919 sabahı şehre intikal etmişlerdir(Selek, 2020: 228,239). Böylece Anadolu'ya atılan bu ilk adım kurtuluş mücadelesinin de fitilini ateşlemiştir. 


İstiklal Harbi'nin Başlamasından İtibaren Anadolu'daki Yerli Rumların Tavırları ve Mübadelenin Gerekliliği 


Bilindiği üzere, Osmanlı Devleti, bünyesinde farklı etnik grupları barındırmakta idi. Bu etnik gruplar, Birinci Dünya Savaşı'nda Batılı Devletler tarafından kendilerine bağımsız bir devlet kurabilecekleri vaat edildiği için İstiklal Savaşı sırasında işgalci güçlere destek vermiş ve onlarla işbirliği yapmıştır. 
Ülkenin içinde bulunduğu güç dönemlerinde, kendi etnik ve politik hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla ayrılıkçı hareketlere öncülük edenler arasında özellikle Rumlar dikkate çekmektedir. Bazı Rum grupları Batı Anadolu'da Büyük Yunan Devleti kurma mücadelesi vermişlerdir. İşgaller henüz başlamadan önce bile İtilaf Devletlerinin kışkırtmalarına bağlı olarak özellikle yerli Rumlar Türkler aleyhine tutum sergilemeye başlamışlardır. İşgallerin başlamasıyla birlikte bu olumsuz tavırlar şiddetini arttırmıştır. 


Öncelikle Paris Barış Konferansı sonrası Yunanistan'ın elde ettiği kazanca dayanarak, Batı Anadolu bölgesinde yaşayan Rum halkının işgali kolaylaştırıcı tedbirlere hemen başvurduğu bilinmektedir. Örneğin, İzmir'de açılan bir hastanede Rumların tedavi edildiği belirtilmişse de aslında hastane için tedavi malzemeleri yerine silah ve cephane getirtilmiştir (Onay, 2004:32). Sonrasında İzmir ve civarında Zito Venizelos (Yaşasın Venizelos) şeklinde tezahüratlar yapılmaya başlamıştır (İrade-i Milliye, 2 Ekim 1919; BOA, DH.EUM.KLH.4- 31:1). Rum evlerine büyük Yunan bayrakları asılmış, kilise çanları durmadan çalmıştır (Gökdemir, 1990:22). Rumların isyanını desteklemek üzere kilise üzerinden onların nasıl bir politika takip etmeleri gerektiğine dair bilgilendirmeler yapılmıştır. 


Megali Idea fikri yani Büyük Yunanistan hayali olan Rumlar, Batı Anadolu'nun kendilerine ait olduğunu ispat etmek istedikleri için Anadolu içlerinden ve adalardan çok sayıda Rum halkını bölgeye göç ettirmişlerdir. 
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Böylece bölgede demografik yapının Rumlar lehinde olduğu gösterilmek istenmiştir. İşgaller öncesi Rumların Asya-yı Sugra (Küçük Asya) adında bir cemiyet teşkil ettikleri de bilinmektedir. Cemiyet hem Rum nüfusunu arttırma girişimlerinde bulunmuş (Duygu, 18 Teşrinisani (Kasım) 1918) hem de propaganda yoluyla oluşacak işgalleri propaganda yoluyla haklı göstermeyi hedeflemiştir (İrade-i Milliye 2 Ekim 1919). İşgallerin başlamasının ardından da cemiyet kurmaya devam eden Rumlar, Anadolu'daki yıkıcı eylemlerine hız kazandırmışlardır (Turan,2006:32-44). 


Anadolu'da bulunan yerli Rumların teşkilatlanmasında en önemli rol kiliselere aittir. Rum din adamları haksız yere yapılacak olan bu işgal hareketini yatıştırmak için hiçbir şey yapmadığı gibi aksine Rum halkını tesir altına alarak Müslüman katliamına dini gerekçelerle onay vermiş ve halkı Osmanlı Devleti aleyhine isyana teşvik etmiştir. Hatta İzmir başpiskoposu işgal döneminde yaptığı bir konuşmada “Ne kadar çok Türk kanı içerseniz, cennet size o kadar yakın olur. 
Türk'ün kanını içmek sevaptır” ifadesiyle Rum halkını şiddete yönlendirmiştir. 
Bu başpiskoposun işgallerde yapılan katliamı bizzat idare ettiği ve “Feslileri öldürün” diye bağırdığı da TBMM'nin 15 Mayıs 1919 tarihli toplantısında olaya şahit olan milletvekilleri tarafından ifade edilmiştir (Şahin, 1996:224). 


Patrikhane, maddi imkânlarını kullanarak Türkleri haksız, barbar ve zalim olarak gösteren binlerce broşür bastırmış ve Avrupa ülkelerine göndermiştir. 
Yunan işgalinin haklılığını onaylayan mitingler, yürüyüşler ve gösteriler tertiplenmiştir. Bu şekilde Yunanistan'ın politikasına destek sağlamaya çalışılmıştır (Şahin, 1996:225). Din adamlarının bu türden davranışlarda bulunması ve Rum halkını teşvik etmesi yüzyıllar boyu Osmanlı Devleti'nin her türlü nimetinden faydalandığı halde insanlık adına utanç verici bir tablodur. 


Rum halkının bu kadar kışkırtılmasında sadece patrikhane değil, Rum basınının yapmış olduğu haberler de etkendir. Rumca gazeteler Türklerin barbar ve despot bir yönetim sergilediğini iddia ederken, Yunanların da medeni ve hürriyetçi olduğunun propagandası yapılmıştır (Duygu,18 Kasım1919:1). Hatta Yunanların gerçek demokrasi ve özgürlük ruhuyla hareket ettikleri ve özellikle Batı Anadolu'da refah düzeyi açısından yeni bir İsviçre düzeni oluşturacakları ifade edilmiştir. Bu hususta da diğer etnik grupların Yunan işgaline olan desteği ve güvenlerinin esas olduğu belirtilmiştir (Empros, 19 Mayıs 1919). Bu tür haberleri tarihsel bir objektiflikten ziyade gerçekçi olmayan taraflı bir bakış açısının yansıması olduğunu belirtmek önemlidir. Haberlerin Rum halkını Türklere karşı düşmanlaştırma, dönemin Batılı devletlerini etkileme ve belirli bir siyasi eğilime hizmet etme gibi amaç taşıdığı aşikârdır. 
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Rumlar aynı zamanda İtilaf Devletleri'nden tam destek görebilmek için gazetelerinde Türkler hakkında bir takım iddialara da yer vermişlerdir. İddiaların içeriğinde Türkler Rumları öldürmek için silahlanmakta (Köylü, 28 Teşrinisani (Kasım) 1918;Köylü, 9 Kanunuevvel (Aralık) 1919) bunun yanı sıra Rum halkına zulüm yapmakta idiler (BOA, DH.KMS,00006.00022.001). Aksine Anadolu'daki Rumlar, Türkleri katletmek için silahlandırılmıştır (BOA, DH.KMS.00006.00022.001; BOA, HR.SYS. 02706.00012.009; MSB, 110-9-1- 11.30.02.52).Türklerin silahlandığına dair iddialar tamamen asılsızdır. Zaten Türklerin Rumları öldürmek gibi niyetleri olsa idi, tarih boyunca ele geçirilen fırsatları bu amaçla kullanabilirlerdi. Rumlar kendi faaliyetlerini örtbas etmek için bu türden haberler uydurmuşlardır. 


Tüm bunların yanı sıra yerli Rumlar işgallerin başladığı dönemde düşmana tercümanlık yapmaktan da geri durmamışlardır (Köstüklü, 1999:167-168). 
Yunanlı komutan ve askerler Anadolu'ya işgal amaçlı girdiklerinde Rum kızları tarafından çiçeklerle karşılanmışlardır (Gökdemir, 1990:22). Yunan askerleri için ayrıca ikramlıklar düşünülmüştür. Örneğin Denizli'de yerli Rumlar tarafından şehrin işgali için gelen Yunan Ordusu'na kuzular hazırlanmıştır. Bilhassa yerli Rumlar tüm bunları gönüllü olarak yapmışlardır. Bundan sonra daha sistemli bir şekilde ilerleme kat etmişler ve 1919*un Haziran ayında Burdur ve Isparta'dan yerli Rum gençleri seyahat etmek bahanesiyle Yunan ordu ve çetelerine katılmışlardır. Böylesine yapılan propagandalar ve işgale hazırlık süreci sonucunda yerli Rumlar, Büyük Yunanistan'ı kurma faaliyetleri sırasında Türk halkına yönelik pek çok vahşet yaşatmıştır. Yunan Ordusu'nun İzmir'in işgali için şehre girmesinden birkaç saat sonra ulusal hareketten de rahatsız olan yerli Rumlar, ellerindeki demir parçaları ile bazı Türk subayların kafataslarını kırmak sureti ile öldürmüşler ve yaralıları henüz ölmeden denize atmışlardır. Yine yerli Rumlar, civarda ellerine geçirdikleri sivil Türklere kadın erkek fark etmeksizin saldırmışlardır (Köstüklü, 1999:168). 


Aynı günlerde İzmir'in Menderes ilçesinde yerli Rumlar kıyı köyleri ve karakolları silahla basmaya başlamışlardır. Rahmi Apak'ın belirttiğine göre, Rumlar bu köylerden birinde ele geçirdikleri gümrük memuru ve eşine de dayak atmışlar, aynı zamanda el ve ayaklarını bağlayarak köyde teşhir etmişlerdir(Apak, 1990: 75). Benzer bir şekilde İzmit'te Müslümanlara ait evler yağmalanmış ve rastgele Müslümanlar katledilmiştir(Arşiv Belgelerine Göre Balkanlarda ve Anadolu'da Yunan Mezalimi II, 1996:187).Yalova civarında yerli Rumlar tarafından Türk köyleri basılmış, Müslümanlar öldüresiye dövülerek eşyaları gasp edilmiştir (BCA, 272.00.11.15.60.19). 
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Her yerde olduğu gibi Trakya bölgesi Kırklareli sancağında da durum farklı olmayıp minareye çıkan müezzinler taşlanmıştır(Arşiv Belgelerine Göre Balkanlarda ve Anadolu'da Yunan Mezalimi Il, 1996:117). Bu türden hadiseler, yerli Rumların işgal sürecindeki tutumlarının Yunan hesabına çalışmaktan kaçınmadığını, Türk halkına karşı ciddi ve sistematik bir saldırı niteliği taşıdığını açıkça ortaya koymaktadır. Yerli Rumların bu türden insanlık dışı mahiyette bulunduklarını Yunan asıllı Dimitri Kitsikis de vicdanlı davranarak kabul etmektedir (Kitsikis, 1963:209-2010). 


Bütün bu örneklerden de anlaşılacağı üzere, Anadolu'daki Rumların Türk halkına olan tavrı açıkça bellidir. Yerli Rumlar Türk halkının maneviyatını kırmak ve her türlü iradesini yok etmek için girişimlerde bulunmuşlardır. Türk halkı ise bu süreçte hem büyük bir keder duymakta hem de yüzyıllar boyu vatan kardeşi olarak bildikleri yerli Rumların tavırları karşısında şaşkınlık içerisindedirler. 
Yunan Ordusu Anadolu'dan çekildikten sonra ise Türk halkı ile yerli Rumlar arasında çatışmaların yaşanması kaçınılmazdır. Bu tür olayların yaşanmasının önüne geçebilmek için nüfus mübadelesi şarttı. Bu sebeple iki ülke arasında nüfus değişimi fikri ortaya atılmıştır. Nitekim 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması gereği Türkiye ile Yunanistan arasında nüfus mübadelesinin gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Bu husus, milyonlarca insanı yerinden ederek göç etmek zorunda bırakmış ve Türkiye'nin demografik yapısını önemli ölçüde etkilemiştir. 


İstiklal Harbi Sonrası Mübadele Antlaşmasının Yasal Zemini 


Mübadele Antlaşması ve Protokolü, 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması ile ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan arasında gerçekleşen bir nüfus değişimidir. Söz konusu antlaşma, Lozan Antlaşması?'ndaki bir takım maddelere dayanarak Türklerin Yunanistan'dan, Rumların ise Anadolu'dan zorunlu bir şekilde karşılıklı olarak yer değiştirmesini içermektedir. Böylece Türk-Yunan mübadelesinin yasal zemini de oluşturulmuştur. Bu süreçte Mübadele Antlaşması ve Protokolü, Lozan Antlaşması maddeleri ile ilişkilendirilmiş, aynı zamanda her iki devletin hukuki düzenlemeleri dikkate alınarak uygun adımlarla ilerletilmesi gerekli kılınmıştır. Çünkü mübadele, karmaşık bir yasal dönemi içermekle birlikte adalet mekanizmasının düzenli bir şekilde işlenmesi hususunda önem arz etmekte idi. 
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Lozan Antlaşması görüşmeleri 21 Kasım 1922 tarihinde başlamış, 24 
Temmuz 1923 tarihine kadar devam etmiştir (Turan, 2003:214-217). Oldukça sert geçen müzakerelerde siyasi, askeri, ekonomik gibi konular başta olmak üzere birçok konu hakkında görüşmeler yapılmıştır. Görüşülen konulardan biri de azınlıklar meselesi idi. 


Görüşmelerin devam ettiği süreçte, 14 Aralık 1922 günü İsmet Paşa'nın başkanlığında Lozan Konferansı'na katılan Türk heyetine, Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan 14 maddelik bir talimatname verilmiştir (Bozdağlıoğlu, 2014:15). Talimatnamenin içeriği Türk tarafının kırmızı çizgilerini teşkil etmekte idi (Babaoğlu, 2019:104). 9. maddesi ise azınlıklar hakkında idi ve bu hususta bir esir mübadelesinin gerçekleştirileceği belirtilmiştir (Bozdağlıoğlu, 2014:15). 


Oldukça çetin geçen görüşmeler sürecinde 16 Ocak 1923 tarihli konferansın oturumunda müttefik devletler tarafından Türk heyetine harp esirleri ve nüfus mübadelesi meseleleri hakkında bir ön tasarı sunulmuştur”. 
Müttefiklerden böylesine bir teklifin gelmesi Türk heyetini hem şaşırtmış hem de rahatlatmıştır. Çünkü o günkü gündemde yalnızca Türk-Yunan hükümeti arasında gerçekleştirilecek bir esir mübadelesi vardı. Ancak müttefik devletler konferansta ahalinin de nüfus değişimini gündeme getirmişlerdir. Dr. Rıza Nur bu durumu şöyle aktarmıştır: 


“Aralık 1922'de akd olunan umumi celsede Lord Curzon gayet acele ve mühim bir mesele olarak Türk ve Yunan arasında harp esirleriyle ahali mübadelesi meselelerinin hallini teklif etti. Hâlbuki gündemde yalnız esir mübadelesi vardı. Hayrette kaldım. Bu mübadele benim Türkçülük noktasında en has emelim idi. Fakat böyle tarihte görülmemiş bir şeyi nasıl teklif edeceğim diye öteden beri düşünüp duruyordum. Şimdi kendi kendine ortaya geldi. Yani gökten düşmüş minkudretin oldu ”(Nur, 1999:98). 


Dr. Rıza Nur'un ifadelerinden anlaşılacağı üzere, Lozan'a giden heyet bu nüfus mübadelesi konusunu konferansta nasıl gündeme getirecekleri hususunda zorlanmışlardır (Nur, 1999:98).Belki de konferansın en büyük meselelerinden biri olacak olan bu mevzu, belli ki daha önce müttefik devletlerarasında görüşülmüş ve Yunanistan da mübadele meselesinde ikna olmuş idi (Bozdağlıoğlu, 2014:15). 


Aslında Milli Mücadele'nin büyük zafere ulaştığı günlerde, Türkiye'den göç eden Rumların durumunu incelemek üzere Birleşmiş Milletler tarafından Norveçli kâşif Dr. Nansen görevlendirilmiştir. Dr. Nansen her iki ülkeye yapmış 


3 Tutanaklar hakkında bkz. (Meray,1993: 314-386). 
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olduğu ziyaretler sonucu sunduğu raporda, dönemin şartları altında en kolay çözüm yolu olarak nüfus mübadelesini öngörmüştür. Söz konusu durumun gerçekleşmesinin iki ülkenin insanına da bölge barışına da önemli katkıda bulunacağını savunmuştur. Açık bir şekilde ortadadır ki mübadele hususu, Türk tarafının herhangi bir hazırlığı olmadığı halde büyük devletler tarafından planlanmış bir girişimdir*(Kara, 2019:491). Teklifin müttefik devletler tarafından gündeme getirilmiş olması konunun uluslararası boyutunu ortaya koymaktadır. 
Dr. Nansen'in raporu bu sürecin sadece bölgesel değil, uluslararası bir çözüm arayışı içerisinde olduğunu göstermektedir. Durumun ciddiyetinin farkında olan Türk hükümeti de Lozan Görüşmeleri sırasında bu teklifi sıcak karşılamış ve anlaşmaya varılmıştır. 


Yaklaşık 15 gün süren mübadele girişimi toplantıları sonucunda 30 Ocak 
1923 tarihinde, Türkiye ve Yunanistan arasında 19 maddeden oluşan “Yunan ve 
Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokolü” imzalanmıştır (Öksüz, 2000:758; Oran-Dayıoğlu, 2023:31). Türk-Yunan mübadele sürecinin işleyişi hakkında yüz binlerce kişiyi göçe tabi tutan protokolün ilk maddesi şöyledir: 


“Türk topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyrukları ile Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyruklarının, 1 Mayıs 
1923 tarihinden başlayarak zorunlu mübadelesine girişilecektir ” (Meray, 1993: 
314). Bu maddeden de anlaşılacağı üzere dini kimlikler esas alınarak mübadeleye tabi tutulanlar belirlenmiştir. 


Müttefik devletlerinin ısrarcı tutumlarından dolayı İstanbul'da yaşayan Rumlar ile Batı Trakya”da ikamet eden Müslümanlar bu göçten muaf tutulacaktır. 
Bu kararın temel nedeni, sözü geçen bölgede yaşayan bu ahalilerin yüzyıllardır aynı civarda ikamet etmesidir. Ancak bahsi geçen bölgelerdeki sakinlerin mübadeleden ayrı tutulması konusunda hangi tarihten itibaren etabli yani yerleşik sayılacağı konusu görüş ayrılığına sebep olmuştur. İki ülkenin etabli (yerleşik) kelimesini farklı yorumlamasından dolayı konunun tartışması uzunca bir süre çözümlenememiştir.(Erdal, 2022: https:Wataturkansiklopedisi.gov.tı/bilgi/etabli- meselesi 2/?pdf—4858 /16.05.2024). 


İlaveten, kimsesiz, hasta, herhangi bir özrü (kör, sağır vs.) olanlar ile İstiklal Savaşı'nda insani ve askeri yardım yapan kimseler, mübadelenin haricinde tutulmakla birlikte evlilik akdi sebebiyle Rum kadınları da bu uygulamanın dışında tutulmuştur. Bu istisnalar göz önüne alındığında, mübadele sürecinin 


4 Yine bu süreç hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. (Kıeser, 2023:229-245). 
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uygulanması bazı bireyler için geçici veya kalıcı bir çözüm sağlamıştır denilebilir. 
Ayrıca uygulama esaslarına göre nüfus değişiminde önyargıdan uzak ve ırkçı ayrımcılığa müsaade edilmeyen bir tavır sergilendiği de ortadadır (Öksüz, 2000:759-762). 


Mübadele Sözleşmesi ve Protokolü’nün diğer maddeleri incelendiğinde, mübadillerin mal ve mülkiyet hakkının garanti altına alındığı da dikkat çekmektedir. Buna ek olarak mübadillerin taşınır ve taşınmaz mallarına yönelik sorunları çözebilmek için Mübadele Sözleşmesi ve Protokolü gereğince bir Karma Komisyon kurulması önerilmiştir. Bu Karma Komisyon'un başkanlığını tarafsız üç üyeden her birinin sıra ile yapmasına karar verilmiştir. Komisyon, nüfus mübadelesine tabi olanların taşınır ve taşınmaz mallarının tasfiyesi ile yetkilendirilmiştir. Eşya, mobilya, ticari mallar gibi taşınabilir durumda olanların mübadelesi genellikle bireysel düzeyde gerçekleşmiştir. Göçmenler, taşınabilir durumda olan mallarını yanlarında götürebilme hakkına sahiptiler. Ancak bu gibi malların taşınması kısıtlamalara tabi tutulmuştur. Bazı durumlarda, taşınabilir malların değeri nakit olarak da ödenebilmiştir. Ev, tarla, bağ, bahçe gibi taşınmaz malların değerleri, o dönemdeki piyasa değerlerine göre belirlenmiştir. Malların mübadelesinde, eş değer malların verilmesi veya bedel ödenmesi gibi yöntemlere başvurulmuştur (Meray, 1993:319-322). Yine mübadillerin gidecekleri ülkenin uyruğuna geçmeleri zorunlu kılınmıştır. Yani Türkiye’deki Rumlar Yunan vatandaşlığına, Yunanistan’daki Türkler ise Türk vatandaşlığına geçmiş oldular. 
Böylece, göç edenler gönderildikleri ülkenin uyruğuna geçerek o ülkenin vatandaşlık haklarından yararlanma hakkına sahip olmuşlardır (Meray, 1993:317). Mübadele Sözleşmesi ve Protokolü'nün bir parçası olarak gönderildikleri ülkenin uyruğuna tabi olacak mübadiller arasında hükümlü bulunanlar var ise bu kimselerin yeni memleketlerindeki hukuk kurallarına bağlı bir şekilde yargılanması esası yer alınmıştır (Meray,1993:317). 
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Türk ve Yunan Ahalinin Mübadelesi 


Kaynak: https://listelist.com/mubadele-nedir/ 


İmzalanan sözleşmeye bağlı olarak mübadele, 1 Mayıs 1923 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak idi. Ancak bazı sebeplerden dolayı uygulama gecikmiş ve sürece Kasım ayında başlanabilmiştir (Bozdağlıoğlu, 2014:21). Buna göre, Batı Trakya Türkleri ve İstanbul Rumları hariç olmak üzere 463.000 Türk ve 1.200.000 Rum nüfus değişime tabi tutulacak idi.(Erdal, 2006: 5.204). 


Lozan Konferansı'na katılan pek çok devletin desteği ile gündeme gelen Türk-Yunan nüfus mübadelesinin uygulanması, yapılan ek sözleşme uyarınca kolay gerçekleşmemiştir. Hem Türkiye'ye hem de Yunanistan'a göç etmeye mecbur bırakılan mübadiller, gittikleri ülkelerde pek çok zorluklarla karşılaşmışlar, derin acılara sahne olan olaylara tanıklık etmişlerdir. Bu yüzden konunun tam olarak çözüme ulaşması 1930'ları bulmuştur. 


Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin Türkiye'deki Beşeri Yapıya Etkisi 


Türkiye ve Yunanistan arasında milyonlarca kişinin zorunlu olarak yer değiştirmesine neden olan nüfus mübadelesi Anadolu'da pek çok beşeri faktöre imza atmıştır. Bu faktörler arasında yerleşim alanlarının değişmesi, etnik ve dini kimliklerin yeniden şekillenmesi, ekonomik yapının dönüşümü, toplumsal ilişkilerin yenilenmesi ve kültürel çeşitliliğe olan katkısı gibi konular yer alabilir. 
Uzunca vadeli sonuçlara yer açan bu süreç, bölgedeki pek çok dinamiğin derinden etkilenmesine sebep olmuştur. 
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Türkiye'ye getirilen mübadele göçmenleri, en fazla Ege, Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgelerine sevk edilmiştir. İskân hareketliliğinin en az olduğu bölgeler ise Doğu ve Güneydoğu bölgeleri olmuştur (Kılıç-Değirmenci Toraman, 2022:54). Uygulanan mübadele, bu bölgelerin demografik yapısını kökten değiştirmiş ve toplumda önemli bir dönüşüme sebebiyet vermiştir. 
Özellikle Türkiye'nin batı bölgelerinde Rum nüfusu büyük ölçüde azalmış ve Türk nüfusu artmıştır. Kuşkusuz ki bu göç etme eylemi, Türkiye'deki yeni rejim anlayışının da öngördüğü ulus-devlet anlayışının güçlenmesine katkıda bulunmuştur. Demografik yapıdaki hızlı geçişini kimlikte de değişiklik yaratmıştır. (Gökaçtı, 2003:295-296). Mübadele ile birlikte Türkiye'de Rum-Ortodoks nüfusunun azalması ülkenin çoğunlukla Müslüman nüfusa sahip olmasını hızlandırmış ve Türkiye aleyhine Hristiyan dini kurumların faaliyetlerini sona erdirmiştir. Bunun yanı sıra yeni yerleşim yerlerinde İslami dini kurumların inşası ve girişimleri artmış olması da muhtemeldir. 


Mübadele, Türkiye'nin ekonomisine de çeşitli şekillerde etki etmiştir. 
Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik yaşantısı içinde farklı iş kollarında yer alan Rum nüfusu önemli bir yere sahip idi. Rumların mübadelesi ile birlikte Türkiye'den ayrılışları, ilk başlarda işgücü kaybına ve ekonomik aktivitede azalmaya neden olmuştur. Bu durum önce bir sorun olarak görülse de ileride Anadolu'ya göç eden mübadiller, yeni bir iş gücü potansiyeli oluşturmuş ve mübadillerin boşalan bu alanlara girmesi için yeni bir fırsat ortamı yaratmıştır. 
Böylece ekonomide ulusal denetimin kurulması kolaylaşmıştır. Cumhuriyet hükümetinin yol göstermesi ve yardımları ile birkaç yıl içerisinde savaş öncesi ekonomik üretim düzeyi büyük ölçüde yakalanmıştır (Arı, 2007:175; Tekeli, 1990:61-62). 


Mübadiller Türkiye'ye geldiklerinde kendi kültürlerini de beraberinde getirmişlerdir. Bu nedenle kültürel yapıda değişim kaçınılmazdır. Nakillerinin ardından yeni yaşantılarında düzenlerini baştan kurmaları gerekli olan mübadiller için, iskân yerleri önemli idi. Farklı kültürlerin yaşatılması ve ilişkilerin devamlılığı açısından iskân yerleri belirleyici etken olmuştur. Mübadillerin terk edilen Rum evlerine yerleştirilmeleri ya da boş arazilere köylerin kurulması iskânların devamlılığı açısından faydalı sonuçlar doğurmuştur. Mübadiller böylece gelmiş oldukları çevredeki alışkanlıklarını, düzenlerini, kültürlerini yeni ortamlarına aktarabilmişlerdir. Tamamen mübadiller için oluşturulan köyler, mübadillerin tüm gelenek ve göreneklerinin yaşatılmasını sağlamıştır. Ancak yerli halkın yaşadığı köylere iskân söz konusu ise kültürel farklılıklar hususunda çatışmalar meydana gelmiştir (Bayındır Goularas, 2012:134). 
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Mübadiller, kendi kültürel ögelerini korumaya çalışırken, aynı zamanda toplumun kültürel dokusuna da entegre olmaya çalışmışlardır. Bu süre, hem mübadillerin hem de yerel halkın kültürel kimliklerinde değişimlere yol açtı denilebilir. Nüfus mübadelesi, farklı kültürel grupların karşılaşması ve etkileşimine sebebiyet vermiş, göç edenlerin geldikleri bölgelerden getirmiş oldukları kültürel ögeler, yeni yerlerindeki kültürel çeşitliliğe katkı sağlamıştır. 


Mübadillerin Türkiye'ye yerleşmeleri ile köylerde kahvehane kültürü oluşmuştur. Köy kahvehaneleri birincil mübadillerin sosyalleşmesi açısından önemli olmakla birlikte, aynı zamanda dil bilmemenin yarattığı sıkıntılar sebebiyle Türkçe öğrenimi için vazgeçilmez mekânlarıdır (Bayındır Goularas, 2012:1353). Bunların yanı sıra mübadiller giyim kuşam ve yiyecek türleri hususunda da katıldıkları topluma aktarmalarda bulunmuşlar, ülkenin kültürel açıdan zenginliğini arttırmada fayda sağlamışlardır (Kılıç-Değirmenci Toraman, 2022:49). Tabi bu süreçler uzun soluklu ve zorlu olsa da ortaya çıkan sorunları en aza indirgemede muhtemel etkili öge din faktörüdür. Aynı dine mensup olmaları diğer tüm faktörlere göre birleştirici özellik göstermiştir (Kılıç-Değirmenci Toraman, 2022:58). 


Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin İdari Yapıya Etkisi 


Türk-Yunan nüfus mübadelesi beşeri faktörlerin yanı sıra idari yapıya da çeşitli etkilerde bulunmuştur. Türkiye Hükümeti, ülkeye gelecek yüzbinlerce vatandaşının ülkeye nakli, iskân edilmesi ve iş güç sahibi yapılması gibi konularda yapılacak göç yönetim sürecini düzenlemek üzere önce bir Mübadele, İmar ve İskân Bakanlığı kurmuştur. Ardından göç sürecinin bir nizam içerisinde yapılabilmesi için kanun ve kararnameler çıkarılması gibi ön hazırlıklar yapmıştır (Arı, 2007: 22-36). 


Hilal-i Ahmer Cemiyeti ile işbirliği halinde hareket edilerek gelen muhacirlerin sağlık kontrolleri, beslenme, barınma ve yerleşim gibi insan yaşamı için gerekli temel ihtiyaçların aksamadan yürütülmesi sağlanmaya çalışılmıştır (Arı, 2007: 43-58). Yine Türkiye'den Yunanistan'a giden Rum kitlenin bırakmış olduğu taşınmaz malların paylaşılması ile ilgili durumlar da gündeme alınmıştır. 
Ancak bu hususta uygulanan yanlış politikalar, haksız tasarruflara neden olmuştur. Özellikle tarım yapılabilir nitelikteki pek çok tarla, bağ ve bahçe ile fabrika, değirmen, atölye ve benzeri mallar, haksız tasarruflar sonucunda ilgisiz kişilerin mülkiyetine geçmiştir (http :// www.lozanmubadilleri.org.tı/arastirma /turkiyede-toprak-mulkiyeti-ve-tarimsal degismede-mubadiller/ 22.04.2024). 
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Etabli (yerleşik) mevzusunda yorum farklılığı nedeniyle çıkan problemleri çözümlemek için Türkiye ve Yunanistan arasında diplomatik görüşmelerde bulunulmuş ve siyasi antlaşmalarla bu süreci çözüme kavuşturmak için de adımlar atılmıştır. Ancak etabli (yerleşik) mevzusu, hükümetin gündemini uzunca bir süre meşgul etmiştir. (Bayındır Goularas, 2012:s.130). 


Aslında tüm bu girişimlerde karışıklıkların ve zorlukların yaşanması savaş sonrasında hükümetin henüz siyasal otoritesini kuramadığını göstermektedir. 
Ancak bir süre sonra, hükümet otoritesini sağladıkça bu türden yanlış uygulamaların önüne geçilmek için de çaba harcanmıştır. 


Anlaşılan o ki mübadeleyi idari açıdan yürütmek oldukça zorlu bir görevdi. 
Yöneticilerin tüm iyi niyetli çalışmalarına rağmen mübadele süreci kolay gerçekleşmemiştir.  Mübadillerin iskânı için özellikle iyi bir planlama yapılamaması, ekonomik yetersizlikler, uzman eksikliği, mübadillerin yerleştirildikleri bölgeleri çeşitli sebeplerle terk edişi, yerli halkın mübadilleri kabullenememesi gibi sebepler hükümeti zorlamış ve pek çok şikâyete sebep olmuştur. Mübadelenin idari boyutuna yansıyan bu sorunlar, meclis tartışmalarına da yansımıştır. 


Sonuç 


İstiklal Savaşı esnasında birbirlerine karşı bağımsızlık mücadelesi veren Türkiye ile Yunanistan pek çok kez karşı karşıya gelmişlerdir. 1919*da İzmir'in Yunanistan tarafından işgali ile başlayan süreç, 1922'de Türkiye'nin zafer elde etmesi ile sonuçlanmıştır. Bundan sonra ise iki ülke diplomatik bir aşamada anlaşmak üzere bir araya gelmişlerdir. Türkiye'nin Lozan Konferansı görüşmelerinde en çok ilişki içerisinde olduğu ülke Yunanistan'dır. Pek çok mevzuda karşılıklı görüşmeler yapan her iki ülke arasında belki de en önemli gündem nüfus mübadelesidir. 


Türkiye Cumhuriyeti”nin yeni kurulduğu dönemde Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşen nüfus mübadelesi, yapılan antlaşmalar gereği pek çok kişinin doğdukları, büyüdükleri ve yaşadıkları topraklardan zorunlu olarak göçe tabi tutulmasına sebep olmuş ve oldukça çetin mücadeleler eşliğinde gerçekleşmiştir. Öncelikle, Türk ve Yunan toplumları arasında tarihi ve kültürel bağların kesilmesine ve yeni bir milli kimlik oluşturma sürecine yol açmıştır. Göç edenler, gittikleri yeni ülkelerde uyum sorunu yaşamışlar, bazıları maddi ve manevi zorluk içerisinde karşılaşmışlardır ve birçok insanın yaşamı derinden etkilenmiştir. 


EDİTÖRLER: PROF. DR. ŞENİZ ANBARLI BOZATAY, DOÇ. DR. KONUR ALP DEMİR 175 


Toplumun yanı sıra kamu yönetiminin de ciddi yaralar aldığı mübadele sürecinin sonuçları, halen Türk-Yunan ilişkilerinin karmaşık bir parçası olmaya devam etmektedir. Hem Türkiye hem de Yunanistan şimdiye kadar mübadele sürecinin etkileriyle mücadele etmiştir, aynı zamanda bu husustaki hatıralar her iki toplumda da derin toplumsal ve siyasal etkilere neden olmuştur. Söz konusu bu türden gelişmeler sadece geçmişin bir yansıması değil, beraberinde günümüz ilişkilerinin ve toplumsal dinamiklerinin şekillenmesinde aktif bir rol üstlenmektedir. 
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ULUS DEVLET SÜRECİNDE TÜRK 
MİLLİYETÇİLİĞİ VE KADIN 


Sıla SABANCILAR EREN” 


Giriş 


Türk modernleşmesi, siyasal, ekonomik ve toplumsal dönüşümlerin referans noktasını oluşturmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve kurumsallaşma sürecinde gerçekleşen modernleşme, Osmanlı Devletinde Tanzimat Dönemi başlatılan modernleşme hamlelerinden pek çok açıdan farklıdır. Ancak Osmanlı Devleti Dönemi'nde başlatılan reformlar ve dönemin etkili düşünce akımı olan Türkçülük, Türkiye'nin ulus devletleşme sürecinde başat rol üstlenmiştir. 


Türk Moderleşmesinin iki önemli hedefi vardı: Batı medeniyetini yakalamak ve ulus devlet kurabilmekti (Yıldız, 2004: 58-63). Bu iki amaç aslında birbirini desteklemiştir. Zira Türkiye'nin ulus devlet biçiminde kurulması konjonktürel olarak da çağdaştır. Ulus devletin, kurumsallaşma sürecinin değerleri, dayandığı ilkeler de Batı ile yüksek oranda benzemektedir. Bu süreç pozitivizmi ve laikliği tüm kamu politikalarına ve toplumsal alana uygulamıştır. Milliyetçilik de Türk modermleşmesinin tamamlayıcı unsuru olarak tezahür etmiştir. Gencer (2023: 
234) kitabında “Türk İnkılabının dini milliyetçiliktir ” ifadesine yer vererek; Osmanlı'da toplumu birbirine bağlayan olgunun din olduğunu ancak; Türkiye Cumhuriyeti'nde Osmanlı karşıtlığı ekseninde, halkçı değerleri de içeren milliyetçilik olduğunu vurgular. Bu bağlamda milliyetçilik hem toplumu birbirine bağlayan hem de kimliklendirerek ulus devlet inşasına yardım eden bir özelliğe sahiptir. 


Türkiye'nin ulus devletleşme sürecinde Türk milliyetçiliğinin, Batılılaşmaya karşı olmayan, antiemperyalist ancak antikapitalist ve ırkçı olmayan özellikleriyle öne çıktığını belirten Tanör (2019: 230-234); Atatürk'ün uluslaştırıcı siyaset ilkelerini şu şekilde belirler: “Monarşist değildir, dinci değildir, kültüralist 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değildir, Türkiye coğrafyası içindedir, ırkçı değildir, yabancı düşmanı değildir, sınıf bilinci ve mücadelesi yanlı değildir”. 


Bu dönemde milliyetçilik, sübjektiftir. Anadolu'da ortak acılara birlikte katlanan ve gelecekte de bir arada yaşamak isteyen kişileri Türk kimliği içinde değerlendirir. Bu bağlamda Türk milliyetçiliğinin önemli temsilcilerinden ve ulus devletleşme sürecinde de fikirleri önemsenen Ziya Gökalp?'e değinmek faydalı olacaktır. Ziya Gökalp (2020: 25), “Kültür milli, medeniyet uluslararasıdır” ifadesiyle aslında Türk milliyetçiliğinin bakış açısını belirginleştirmektedir. Bu bakış açısına göre Türk milliyetçiliği, ilerlemeci olmakla birlikte milli kültürün Batıdan farklı olduğunun altını çizmektedir. Türkiye'de devletin kurumsallaşma sürecinde milliyetçilik ilkesi nitelikleriyle gelişim göstermiştir. İlk defa Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF) Nizamnamesinde yer alan milliyetçilik, 1931'de Altı Ok olarak bilinen ilkelerden biri olmuş ve Gökalpçi bir bakış açısıyla ele alınmış, 1935”te ulus ekseninde tanımlanarak dil, kültür ve ülkü birliğini içermiş, 
1937'de anayasal bir ilke olarak iktidarı tanımlamıştır (Koçak, 2008: 38). 1961 
Anayasası hazırlanırken “Türk milliyetçiliğinden hız ve ilham almıştır” ifadelerine yer verilmiş; 1982 Anayasası'nda da “Afatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışından” söz edilmiştir (Koçak, 2008: 42). Bütün bu tarihsel gelişim Türkiye?de milliyetçiliğin, her dönem var olduğunu ve geliştiğini göstermektedir. 


Göktürk (2008: 104) 1919-1923 yılları arasındaki dönemi patriarkal geleneksel devlet sisteminin, modem ulus devlet kurulma çabalarının gerçekleştiği bir dönem olarak tanımlar. Bu bağlamda aslında ulus devletin bir özelliği daha belirginleşmektedir: ataerkillik. Türkiye'de de ulus devletleşme sürecini başlatan Milli Mücadelede kadınlar sürecin eşit paydaşıdır. Ancak ulus devletin kurumsallaşma sürecinde ikincil konumdadır. Ulus devletlerde, devletbirey ilişkisinin dayandığı temel vatandaşlıktır. Türk modernleşmesinde kadın ve erkek, hukuken eşit vatandaşlar olarak tanımlanmıştır. Ancak kadınlar eşit vatandaşlar olsalar da kamusal alanda eşitlik son derece kırılgan, sınırları belirgin bir biçimde söz konusudur. Devlet feminizmi sayesinde Türk kadınları temel haklara erişebilmiştir. Ancak Türk moderleşmesinin, geçmişteki hâkim geleneksel, dinsel, patrimonyal ataerkiyle mücadelesin, onun dinsel niteliğiyle hesaplaşması biçiminde gerçekleşmiştir (Alkan ve Çakır, 2012: 233). Bu nedenle de kadının kurtarılması biçiminde tezahür eden bir anlayış söz konusudur. Türk milliyetçiliği toplumsal cinsiyet politikası ekseninde yeni Cumhuriyetin Türk kadınları imajında gözlemlenmektedir. Bu dönemde cinsiyet politikaları Türk kadınlarından milletin annesi olmayı, iffetli ve şefkatli olmayı beklemektedir (Sırman, 2008: 242). Aynı zamanda Türk kadınlarından Cumhuriyet modernleşmesinin de taşıyıcısı olmaları ve kültürü kuşaklara aktarmaları da 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beklenmiştir. Bütün bu bakış açısı, ulus devletin bireyleri vatandaşlık ekseninde eşitlemesine rağmen; toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde hiyerarşik bir ilişki kurması temelinde açıklanmaktadır. 


Kuramsal Bir Çerçeve: Ulus Devletleşme ve Kadın 


Ulus devletler, kuruluş biçimleri, tarihsellikleri ve nitelikleriyle birbirine benzerdir. Ulus devletler, ulus ekseninde örgütlenmiş hukuki ve siyasiyi yapıyı anlatırlar. Bu bağlamda ulusu ayırt edici özellikleriyle birlikte ele almak gereklidir. Ulus, ortak bir dil, tarih ve efsanelerle özdeşleştirilen bir insan grubunu ifade eder (McCormick, 2020: 46). Ulus, sınırları belirlenmiş, aynılık veya farklılık üzerinden şekillenmiş egemen bir devlette vatandaşlığın derin ve yatay bir eksende oluştuğu bir topluluğu tanımlar (Anderson, 1995: 25). Bu yönüyle bir ulusu diğer ulustan ayırt etmek kolaylaşacaktır. Ulus devletler kendilerince özgün ve biriciktir. Anderson (1995: 26) milliyetçilik ve ulus arasındaki ilişkiyi “milliyetçiliğin büyüsü rastlantıya yazgıya dönüştürmesidir” biçiminde ifade etmektedir. Bu yazgı ise kahramanlıklar ve zorlukların üstesinden gelinmesi gibi örneklerle efsaneleri, tarihi oluşturur. Bu bağlamda bir ulusu özgünleştiren, tarih, dil, ortak kültür gibi değerlerle bireyleri birbirine güçlü bağlarla bağlayabilmesindedir. 


Ulus devletleşme sürecinde kadınlar üzerine yapılan çalışmalar oldukça yeni bir tarihselliğe sahiptir. Ulus devletleşme sürecinde kadınların sürece dâhil olma biçimlerini ve derecelerini değerlendiren ve eleştiren feminist bir yaklaşım söz konusudur. Feminizmin ulus devletleşme sürecinde kadınların konumlarına karşı geliştirdiği eleştiriler arasında, ulusun yapıcılarının erkek olarak tahayyül edilmesi ve kadınların bu süreçte nesneleşmesi (Mcclintock, 2013:353), kadınların ulus devletleşme sürecinden dışlanmadıkları tek alanın simgesel olması (Riedner, 2013: 650) gibi konular üzerinde yoğunlaşmaktadır. Kadınlar ulus devletleşmenin ikincil ve geri planda kalan kişileridir. Kadınların simgesel varoluş biçimleri milliyetçilik ve toplumsal cinsiyet başlığında daha detaylı ele alınacaktır. Literatürde ulus devlet ve kadın arasındaki ilişkiyi inceleyen en kapsamlı araştırmalardan biri 1989 yılında Yuval-Davis ve Anthias tarafından yapılmış “Woman-Nation-State” eseridir. Yuval-Davis ve Anthias (1989:7) kadınların etnik ve dini gruplara dâhil olmalarının beş ana yolunu şu şekilde ifade etmektedir: 
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(1) Etnik kollektivitelerin üyelerinin biyolojik kaynakları olarak; 

(2) Etnik/ milli grupları birbirinden ayıran sınırları yeniden üreterek; 
(3) Kolektivitelerin ideolojik üretiminin merkezinde yer alan, faaliyeti ve kültürü aktaran kişiler olarak; 

(4) Etnik/milli farklılıkları belirleyen bir simge olarak; 

(5) Doğrudan milli ekonomik, siyasi ve askeri mücadelelere katılarak. 


Yazarların tespitleri ekseninde ulus devletleşme sürecinde ilk olarak kadınlardan beklenen, nüfusun korunması ya da artması için doğum yapmanın teşvik edilmesidir. Çünkü nüfusun büyüklüğü, güç olarak görülmektedir. Bu nedenle özellikle ulus devletleşme sürecinde ve etnik ayrışmaların yaşandığı devletlerde, sayıca fazla olmak avantajlı kabul edilmektedir. Türkiye'nin de ulus devletleşme sürecinde demografik yapısı 1927 yılında gerçekleşen nüfus 
sayımında ortaya çıkmıştır. Kadınların ilk defa nüfus sayımına dâhil edildiği 1927 
yılı demografik verilerine göre 13 milyon 648 binlik nüfus, 1935'te 16 milyon 
158 bine, 1940”ta 17 milyon 821 bine ulaşmıştır (TÜİK, 1995). Türkiye'de de 
1950lere kadar pronatalist nüfus politikası benimsenerek; doğurganlık hızının artırılması, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, Türkiye'ye göçün özendirilmesi tedbirleriyle hem ekonomik kalkınma sağlanacağı hem de büyük millet olunacağı fikri benimsenmiştir (Keskin ve Koç, 2023: 11). Bu bakış açısının da etkisiyle Türk kadınlarının annelik rolü çok önemli görülmüştür. Yuval-Davis ve Anthias'ın değerlendirmelerinin ikincisini oluşturan sınır oluşturma ve yeniden üretme, özellikle etnik kimliğin belirginleşmesinde ve sürdürülmesindeki tutumu anlatmaktadır. Örneğin A etnisitesine dâhil olan kadının yalnızca A etnisitesinden olan erkekle evliliğinin makul bulunmasıdır. Zira ulus benzerlik ve farklılık üzerine inşa edilmiştir. Alt başlıklarda daha detaylı ele alınacağı gibi kültür aktarımı genel olarak tüm toplumlarda aileden ve özellikle anneden beklenen bir rolü tanımlarken; Türkiye'de “Anadolu Kadını” simgesiyle belirginleşen kadın tasviri ve yine bu bağlamda ortak mücadeledeki rol, kadının milliyet ve ulus devlet ilişkisini açıklamaktadır. 


Feminist literatürde ulus devlet kurma sürecinin eril bir inşa süreci olduğu, kabul edilmektedir. Ulusun kurtarıcılarının erkek olması, savaşanların erkek olması, savaşa “çocuk ve kadınları kurtarmak” için gidilmesi gibi pek çok örnek bu bakış açısına zemin oluşturmaktadır. Ulus, vatan ve milliyetçiliğin cinsellikle, cinsiyetlendirmeyle ilişkisi üzerinde de yaygın bir uzlaşı bulunmaktadır. Bu uzlaşının simgesel boyutlarından biri ulusun eril inşasında karşımıza çıkar. 
Vatana kavuşma arzusunun sevgiliye kavuşma arzusuyla ilişkilendirilmesi, vatana aşkla bağlılık, uğruna ölümü göze alma, vatan kaybının şeref ve haysiyet yoksunluğu anlamında yorumlanması eril bir simgedir (Najmabadi, 2000: 129- 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135). Vatanla ilişkilendirilen kadın, korunanı; erkek koruyanı temsil eder. 
Böylelikle cinsiyetler arasındaki ilişki hiyerarşik bir nitelik kazanır. Bu ulus devletleşme sürecinde ulusun biyolojik inşasında, doğan çocukların bakım ve eğitiminde rol üstlenmenin ulusal bir görev olarak kadınlara verildiğine dikkat çeken Sancar (2022: 57), kadınlardan dişil kültürel farkları temsil etmesi beklendiğine atıf yapmaktadır. Bu bağlamda kadından beklenen ulusun annesi olmaktır. Ulusun yaratılmasından sonra ulus devletleşmenin kurumsallaşma süreci söz konusudur. 


Ulus devletleşme sürecinde ise kadınların devletle kurduğu ilişki iki boyut içermektedir. İlk olarak ulus devletle birey arasındaki hukuki ve siyasi ilişkide zemini vatandaşlık oluşturmaktadır. Bu yönüyle kadın ve erkek devlete, aynı seviyede bağlanmış ve eşitlenmiş olmaktadır. Ulus devletleşme sürecinde kadınların devletle kurduğu ilişkinin ikinci boyutu ise; her zaman kadınlara özgü kurallar, düzenlemeler ve politikaların var olmasıdır (Yuval-Davis, 2020: 58). 
Vatandaşlık ekseninde ele alınan bu ilişkide eşit vatandaşlık ve kadın hareketi arasındaki ilişki de önemli bir bağlam oluşturmaktadır. Terzi (2015: 115) ulus devletin, kadınlar tarafından verilen kadın hakları mücadelesine olumsuz yaklaştığını çünkü ulus devletin doğası gereği hiyerarşik bir cinsiyet rejimi oluşturmasıyla açıklamaktadır. Ulus devletin söz konusu eğilimi ise milliyetçilik ekseninde daha net anlaşılabilir. 


Kadınların Milli Davaya Dâhil Olmaları: Milliyetçilik ve Kadın 


Modernlik ve milliyetçilik onsekizinci yüzyıldan yirminci yüzyıla kadar siyasal kültürün ana dokusunu oluşturmuştur. Toplumsal cinsiyet ilişkilerinin analizinde ırk, ulus, etnisite ve milliyetçilikle cinsiyetçiliğin ilişkisi, feminist tartışmalar için de önemli başlıklardan biridir. Zira toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bağlam noktaları ve kategorizasyonu özellikle 1970'li yıllardaki siyahi feminist hareketin güçlenmesinde etkilidir. Bu dönemde beyaz kadın ve siyahi kadın ilişkisindeki tek eşitsizliğin, kadınlık paydası olmadığı fark edilmiştir. Bu nedenle özellikle feminist literatürde kadınların etnisiteyle ilişki biçimlerinin açıklanmasında, kadının egemen bir etnisiteye mi yoksa egemenlik altındaki bir etnisiteye mi dâhil oldukları belirleyicidir (Juteau, 2015: 142). 
Örneğin ABD'de beyaz bir kadın ile Afro-Amerikalı bir kadının devletle ve milletle kurduğu ilişki bugün dahi eşit değildir. Ulus devletleşme sürecinde ise kadınlar, egemen ideoloji ve milliyetçilik ekseninde toplumsal konumlarını oluştururlar. Milliyetçiliğin her türünde şecereci, kültürel ve vatandaşlığa dayalı boyutunun belli ölçülerde birlikteliğine dikkat çeken Özkırımlı (2020: 235) kadınların milli alanda her zaman var olduğunu belirtmektedir. 
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Walby “Woman and Nation” isimli kitabında toplumsal cinsiyetin vatandaşlık, etnisite, ulus ve ırk ile kesişimi konusunda beş ana görüşün bulunduğunu belirlemiştir. Toplumsal cinsiyetin varlığını kabul eden birinci görüşe göre, toplumsal cinsiyet vatandaşlığın, etnisitenin, ırkın ve ulusallığın doğasını etkilemezken; ikinci görüşe göre kesinlikle etkilemektedir(Walby, 1992: 81). Üçüncü görüşe göre ise toplumsal ilişki sistemleri birbirine eklenerek düşünülmelidir. Yani bu görüş aslında kesişimsel ayrımcılığa dikkat çekmektedir. 
Örneğin siyahi kadınların hem ırksal hem de cinsiyetçilik ekseninde dezavantaj yaşaması gibi. Dördüncü görüş ise farklı etnik gruplar arasında cinsiyet farklılaşması ve eşitsizliğinin ortak bir biçimi olmadığını savunurken; beşinci görüş toplumsal cinsiyetin, vatandaşlığın, etnisitenin, ırkın ve ulusallığın birbirini etkileyerek, değişen biçimlerinde dinamik analizlere yol açtığını savunmaktadır (Walby, 1992: 81). Milliyetçilik ve cinsiyet ilişkisinin farklı bağlamlarda ve farklı biçimlerde ele alınabilirliğini gösteren bu sınıflandırma, konuyu daha önemli kılmaktadır. Sancar da (2020: 57-60) endüstrileşmiş ve endüstrileşememiş toplumlarda ulusal kurtuluş ve kadın ilişkisinin farklılaşabileceğine dikkat çekerken; bu süreçte üç tip milliyetçilik olduğunu dile getirir; liberal, yeniden canlanmacı ve ulusal özgürlükçü. Ülkedeki kadın hareketinin, ulusal kurtuluş sürecindeki ittifakı ve etkisi çerçevesinde şekillenen bu sınıflandırma, ülkeden ülkeye değişmektedir. 


Ulusal kurtuluş mücadeleleri, milliyetçi özellikleriyle belirginleşir. Kadınların ve erkeklerin de bu süreçte nasıl simgelendiği, kurtuluş mücadelesine ne ölçüde dâhil olduğu milliyetçilik ve toplumsal cinsiyet ilişkisinin açıklanmasında öneme sahiptir. Birinci Dünya Savaşı'nın kadınların siyasal seferberliğini zorunlu kıldığını belirten Parmaksız (2017: 18-19), ulusa savaşlar yoluyla dâhil olan kadınların ikincil düzeyde, “kutsal vatan toprağının vücut bulmuş sembolleri” biçiminde yer aldığını belirtmekte ve vatanın kadın bedeniyle sembolleştiğine dikkat çekmektedir. Berktay'ın (2020: 560) “milli davanın dişilleştirilmesi” kavramıyla ifade ettiği bu kavramsallaştırmada vatan, tecavüze uğrayan saf namuslu kadını; erkek ise güçlü, milliyetçi yapısıyla onu kurtaranı simgelemektedir. Böylelikle erkeğe güç ve kurtarıcılık özellikleri yüklenirken; kadın namuslu ve kurtarılmayı bekleyen kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu rol siyasal ve toplumsal alanda yeniden ve yeniden üretilmektedir. Kadınların topluluğun kimlik ve şerefinin temsilcileri olduğuna dikkat çeken Yuval Davis (2020: 94), kadın figürünün çoğunlukla bereketi simgeleyen “toprak ana” gibi bir “ana” figürüne ihtiyaç duyduğunu, “kadınlar ve çocukların uğruna savaşa gidilen” o kişileri simgelediğini ve bunun da kültür- milliyetçilik ilişkisini açıklayan simgeler arasında yer aldığı belirtir. Ulusal mücadelelerde kadın simgeleri pek çok örnekte gözlemlenebilir. Örneğin Fransız Devrimi?nde elinde 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Fransız bayrağıyla halka yol gösteren Marianne tablosu da Kurtuluş Savaşı'nda sırtında top mermisi taşıyan Kara Fatma da önemli kadın simgeleri olarak değerlendirilebilir (Pramaksız, 2017: 19). Türkiye'de Kurtuluş Savaşı'nda hem cephede çalışan hem de aile içi rolleri yerine getiren kadın sembolleri takdir edilmekle birlikte, ideal bir kadın prototipi de oluşturmaktadır. 


Milliyetçilik ve cinsiyet ilişkisinde üzerinde durulan konulardan biri de kamusal ve özel alan kavramsallaştırmasıdır. Bu bağlamda feminist siyasete göre, milliyetçilik ideolojik olarak kamusal alanda gerçekleştiğinden, kadınların bu alandan dışlandıkları ve toplumsal cinsiyetin kurucu rolü kabul görmektedir. 
Kadınlar özellikle ulusun anaları olarak, aile içi rollerde tanımlanmaktadır. Anne figürü ulusu birbirine bağlarken; milliyetçi tahayyülde kadının kamusal alana çıkışı uygun kıyafetler ve uygun davranışlarıyla kadının bedeninde somutlaşır (Tokdoğan, 2020: 333). Kadın, ulusun simgesi haline gelir. Feminist literatürde sıklıkla tartışılan bu konu, siyasetin kadın bedeni üzerindeki simgelerini eleştirir. 
Örneğin kadının giyim tercihi örneklerinden olan mini eteğin namusla, başörtüsünün laiklik-gericilikle ilişkilendirilmesi gibi. 


Milli Davaya Müdahil Olma: Kurtuluş Savaşı'nda Türk Kadınlarının Faaliyetleri 


Kurtuluş Savaşı Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlamıştır. Emperyalizme karşı gerçekleştirilen Kurtuluş Mücadelesi, halkın kendi kaderini tayin ettiği ve kendi iradesini gerçekleştirdiği bir mücadeledir. Kurtuluş Savaşı'nın ulus devletleşme sürecinde temel belirleyen olduğu söylenmelidir. Çünkü Osmanlı Devleti'nin çözülme sürecinde başlayan ve Birinci Dünya Savaşı'nın gelişiminde etkili olan düşünce milliyetçiliktir. Osmanlı Devleti döneminde de Türkçülük akımıyla temellenen Türk Milliyetçiliği, Kurtuluş Savaşı'nın ulusal bir mücadeleye dönüşmesiyle bir kimlik haline gelmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda kadınlar ve erkekler birlikte rol almışlardır. Dönemde kadınlar çeşitli faaliyetlerde başat rol oynamışlardır. Kurnaz (2015: 212) Kurtuluş Savaşı sürecinde içinde bulundukları koşullara ve faaliyet alanlarına göre kadınları şu şekilde sınıflandırılmıştır: işgal bölgesinde yaşanan taarruz ve tecavüzlere karşı erkekleri göreve çağıranlar; savaşa katılan veya cephe gerisinde hizmet verenler, dernek ve basın faaliyetine katılanlar, faaliyete moda olarak bakan ve bu yüzden katılanlar. 
Kurtuluş Savaşı esnasında milli mücadeleye destek veren kadınların bir kısmı, Meşrutiyet Döneminde açılan okullarda eğitim görmüş, milliyetçi ve aydın kimlikleriyle öne çıkan kadınları kapsamaktadır. 
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Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan işgali protesto etmek dönemin en önemli faaliyetlerinden biridir. Bu protestolar yaygın olarak, mitingler ve telgraflar aracılığıyla gerçekleşmekteydi. 1919 yılında Redd-i İlhak Cemiyeti'nin çağrısıyla ilk önce İzmir'de sonrasında İstanbul ve Anadolu'da gerçekleştirilen mitinglerde kadınlar oldukça etkili biçimde yer almışlardır. İnas Darülfunun öğrencileri, Asri Kadınlar Cemiyeti ve Üsküdar Kız Koleji'nin faaliyetleri, milli mücadeleye önemli destek sunmuştur. Halide Edip Adıvar, Sabahat Hanım, Zeliha Hanım, Münevver Saime bu mitinglerde, kadınların bu sürecin bir parçası olduğunu, kalplerde iman ve milliyet duygusunun taşındığını, Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerin taksim edilemeyeceğini, vatanın kurtuluşu için mücadele edileceğini dile getirmişler ve milli mücadele ruhunu güçlendirmişlerdir (Kurnaz, 2015: 215- 219). Bu dönemde özellikle mitinglerde daha fazla belirginleşmeye başlayan Türk Milliyetçiliği, Kurtuluş Savaşı ve sonrasında ulus devleşme sürecinde etkili bir nosyondur. Halide Edip Adıvar'ın Türk Ocakları”ndan olması da söylemlerindeki milliyetçi tutuma temel oluşturmuştur. Söz konusu mitinglerin halk üzerindeki etkisi, mitinglerin yasaklanmasıyla ve Münevver Saime ile Halide Edip Adıvar'ın tutuklanma emrinin oluşmasıyla sonuçlanmıştır. Bu aşamada her iki kadın da bizzat cephede yer alarak Milli Mücadele için çaba göstermişlerdir. Savaş sürecinde Münevver Saime “Asker Saime” ismiyle anılmış, Halide Edip Adıvar ise onbaşı rütbesine yükselmiştir (Kurnaz, 2015: 242-245). Kurtuluş Savaşı'nda pek çok kadın bizzat cephede, cephe gerisinde veya cepheye destek olacak nitelikte sürecin paydaşı olmuştur. Türk kadın kahramanların bir kısmına yer vermek faydalı olacaktır (Sarıçoban, 2017: 1331-1346; Erdoğan, 2023: 685): 


V Kara Fatma: Birinci ve İkinci İnönü Savaşları da dâhil olmak üzere pek çok cephede savaşarak üsteğmen rütbesiyle emekli olurken; 

V Asker Saime: istihbarat alanında görev yapmış; 

V Kılavuz Hatice: Fransızlara kılavuzluk ederken onları Türk ateş hattına getirmiş; 

V Halime Çavuş: savaş mühimmatlarının taşınmasında görev almış ve gazi olmuş, 

V Nazife Kadın: karargâha su ve ekmek taşımış ve Yunanlara Türk 

askerlerinin yerini söylemediği için şehit edilmiş; 

Süreyya Sülün Hanım: bir ay boyunca Van Murat Irmağında çatışmış, 

Nezahat Hanım İnönü Savaşlarına katılmış, 

Binbaşı Ayşe: Aydın'da çete kurarak ve katılarak çatışmış; 

Mudurnulu Fatma Kadın: askerden kaçan oğlunu teslim etmiş 


SN 


Tayyar Rahmiye: Güney Cephesinde Dokuzuncu Tümende gönüllü komutanlık yapmış, 
V Maraşlı bir hanım: Fransız ve Ermenilere karşı çarpışmıştır. 
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Cephede ve cephe gerisinde rol alan tüm kadınlara değinmek mümkün olmasa da kadınların bu süreçte aktif rol alarak kamusal alanda temsili, siyasal açıdan önemlidir. Milli Mücadele, kadınların politik ve toplumsal görünürlüğünü belirgin biçimde artırmıştır (Bora, 2023: 750). Kurtuluş Savaşı'na kadınlar birçok biçimde katkı sağlamışlardır: cemiyetler kurmak, cepheye silah taşımak, cephane imalathanelerinde çalışmak, ordunun ve askerlerin yiyecek ve giyecek ihtiyacını karşılamak, göçmenlere ve kimsesizlere yardım etmek, işgalleri protesto eden mektup ve telgraf göndermek, silahlı mücadeleye katılmaktır (Deniz, 2019: 66). 


Tanzimat döneminden itibaren Osmanlı Devleti'nde güçlenen bir kadın hareketi söz konusudur. Bu dönemde kadınların eğitim hakkına erişiminin yaygınlaştırılması, kadınların okuyabileceği Batı tipi eğitim veren lise, hemşirelik ve öğretmenlik gibi okulların açılması, kadınların kendilerini çeşitli araçlarla ifade edebileceği ve kamusal alana katılabileceği olanaklar yaratmıştır. 
Modernleşmeden pay alan kadınlar belli bir oranda kadın profilinin değişmesini sağlamış ve kadın dergileriyle, derneklerle kadınlar toplumsal yaşamda daha fazla yer almaya gayret etmişlerdir (Anbarlı Bozatay, 2021: 35-39). Kurtuluş Savaşı'nda da örgütlenen kadınlar Müdafaa-i Hukuk Kadınlar Şubesi, Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti gibi pek çok alanda faaliyet göstermiştir (Çakır, 2013: 393). Söz konusu örgütlülük, kadınların kamusal alanda varlığını güçlendirmiş ve bu sürecin birlikte yürütülebileceğini göstermiştir. 


Osmanlı Devleti Dönemi: Türkçülük ve Kadın 


Osmanlı ve Türk modemleşmesi sürecinde kadınların toplumsal konumu, İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük akımı tarafından ele alınmıştır. Osmanlı Devleti'nde kadının ikincil konumunu tartışan en etkili düşünce akımlarından biri Türkçülüktür. Osmanlı Devleti döneminde Türk milliyetçiliğinin önemli temsilcileri arasında Ziya Gökalp, Mehmet Emin, Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Akçora, Halide Edip gibi isimler yer almaktadır. 1912 yılında kurulan Türk Ocağı'nda ve Türk Yurdu Dergisi'nde kadın ve aile hakkında görüşler oluşmaya başlarken; kadının toplumsal konumunun yeniden ele alınması önemli bir başlık olarak ortaya çıkmıştır. Türk Ocağı'nda ilk kez kadın ve erkeğin birlikte katıldığı toplantılar, konferanslar ve konserler düzenlenmiştir (Kurnaz, 2015: 139). Bu dönemin milliyetçilik ve cinsiyet ilişkisinin açıklanmasında en önemli başlangıç noktası, Türk toplumunun Arap toplumundan farklı olması ve İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kadına verilen değere odaklanılmasıdır. Bu dönemde Türkçülük akımı, tek eşliliği savunmaktadır. 


188 İmparatorluktan Ulus Devlete Türk Milliyetçiliği 


1912 yılında kurulan Türk Ocakları, milliyetçilik, halkçılık, iktisat, kadın 
hakları, çağdaşlaşma, laiklik, dil ve tarih gibi konulardaki görüşleri II. Meşrutiyet sonrasında Türk omilliyetçiliğinin, Cumhuriyetle birlikte Cumhuriyet reformlarının ideolojik temelini oluşturmuştur (https://ataturkansiklopedisi.gov.tr, 10/05/2024). Türk Ocakları'nın yayın organı olan Türk Yurdu Dergisi'nde kadınların toplumsal yaşamda erkekle denk olabilmesi ortak bir değer olarak karşımıza çıkarken; evlilik, aile, boşanma, eğitim konuları dergide işlenmiştir (Bulut, 2013: 329). Türk Yurdu'nun ideolojik yapısının öne çıkan özellikleri arasında, dinsel tutuculukla mücadele, eğitimin modemleştirilmesi ve kadın toplumsal yaşamdaki konumunun güçlendirilmesi vardır (Georgeon, 2005: 71). 


Türkçülük akımının en önemli temsilcilerinden biri olan Ziya Gökalp'in cinsiyet eşitsizliği sorununa yaklaşımı son derece önemlidir. Ziya Gökalp'e (1976: 158) göre Türk kadını, Arap, Bizans ve İran etkilerinden arındırılarak, Türk medeniyetindeki yaklaşım benimsenerek kurtarılabilirdi. Gökalp’e göre (1976: 158-164) Türklerde kadın ve erkek eşit haklara sahip olmakla birlikte; Türkler hem demokrat hem de feministti. Düşünüre göre Orta Asya Türk Devletleri'nde hakan ve hatunun devlet yönetiminde eşit söz hakkına sahip olması, tekeşlilik, Türklerin kadın Şamanlara sahip olması ve Şamanizm ritüelleri, ayırt edici bir kimlik olarak ele alınmalıydı. 


Gökalp?e (1976: 160-164) göre asri devlet olabilmek; kadın ve erkeğin evlilikte, boşanmada, mirasta, mesleğinde, siyasal yaşamda eşit haklara erişebilmesi ve kadına eğitim hakkının tanınmasıyla mümkündür. Toplumun aile, devlet ve millet olmak üzere üç unsuru olduğunu savunan Gökalp, iyi kadının iyi aileyi; iyi ailenin iyi milleti doğurduğunu belirtmekte ve kadının kültürel açıdan toplumun sosyolojik fabrikasını temsil ettiğine dikkat çekmektedir (Çaha, 2017: 
102). 


Gökalp'in aile konusunda ayırt edici bir bakış açısı da kültüre yaklaşımı eksenindedir. Bu bağlamda Gökalp, modern aileye ulaşmak için milli ailenin tahrip edilmemesini önermektedir (Tokuroğlu, 2004; 47). Cumhuriyet döneminde aileye bakışın temeli de bu şekildedir. 


Halide Edip, Türk Siyasal Hayatında çok önemli kişilerden biridir. Osmanlı aydınlarından olan Halide Edip, önce Sultan Ahmet mitingiyle iz bırakan sonrasında bizzat cephede yer alan, kadın hareketinde önemli bir yer edinen ve yazar kimliğiyle de tarihsel bir öneme sahip bir kişidir. Halide Edip, Osmanlı Devleti'nde ilk feminist örgütlerden olan Teali Nisvan Cemiyeti'nin başkanlığını yürütmüştür. Türkçü-milliyetçi siyasal bir profile sahiptir. Halide Edip, 1913'te 
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Türk Ocağı'nda sahnelenen Yeni Turan eseriyle sahne yasağını delmiş ve 1913 


Türk Ocağı genel Kongresi'nde yönetime seçilerek; kadınların da ocağa üye olabilmesine aracılık yapmıştır (Çalışlar, 2010: 90-110). 


Sultanahmet Mitingi 


Kaynak: http://ataturkicimizde.com: http://ataturkicimizde.com/sultanahmet- mitingleri/ 


Halide Edip’e göre Türk kadını dört temel özellikle donanmalıdır (Çaha, 2017: 
102): 


(1) Türk kadını bilgili, karakterli, şahsiyetli, milliyetçi ve vatansever olmalıdır. 

(2) Türk kadını sosyal ve politik hak ve hürriyetlerini koruyan, geliştiren ve bu uğurda ölmeyi göze alan biri olmalıdır. 

(3) Türk kadını eğitimli ve erkeklerle aynı haklara sahip olmalıdır. 

(4) Türk kadını dindar fakat aynı zamanda modem olmalıdır. 


Bu dönemde kadınların eğitim hakkına sahip olabilmesi, modernleşme sürecinin kadın ile ilgili en temel hedeflerinden birini oluşturmuştur. İslamcılar dahi kadınların eğitim hakkını savunmuşlardır. Ancak bu savunu hak temelli değil; çocukların iyi yetiştirilmesi içindir. Atatürk'ün de sözünü alıntıladığı Tevfik Fikret toplumsal cinsiyet sorununu, “Elbet sefil olursa nisvan, alçalır beşer” biçiminde dile getirmiştir (Parmaksız, 2017: 15). Bu bakış açısı Osmanlı modemleşmesinde kadınların toplumsal konumlarındaki eşitsizliğinden duyulan rahatsızlıkların önemli göstergelerinden biridir. Zira Türkçülük akımı, kadınların eğitim hakkına erişmesi ve eğitimin yaygınlaşması konusunda önemli görüşlere 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sahiptir. Bu görüşler 1917 yılında Aile Kararnamesi'nin çıkarılmasında etkili olmuştur 


II. Meşrutiyet sonrasında tüm düşünce akımları kadınların toplumsal konumlarını, toplumun ahlaki sağlığının belirtisi olarak kullanmışlardır (Deniz, 2019: 59). Kadın toplumun yaratılmasında ve kuşakların yetiştirilmesinde en önemli paya sahip olandır. Bu bakış açısının temelinde ise; aile kurumuna yaklaşım belirleyicidir. İttihatçıların “milli aile” tanımlaması da milliyetçiliğe ve cinsiyetlerin sahip oldukları yeteneklere göre işbölümüne dayanmaktadır (Parmaksız, 2017: 15). Dolayısıyla cinsiyetler arasındaki eşitsizlik aile içi işbölümüne göre natüralist bir perspektifle ele alınmış ve kadının değişmeyen en doğal yeteneği ev içi roller ve annelik ekseninde değerlendirilmiştir. Türkçülük akımı da, kadının sosyal ve ekonomik yaşamda olmasını savunurken; onu anne olarak da milliyetçi nesillerin yetiştirilmesinde önemli bir unsur olarak değerlendirmektedir (Duran, 2018: 423). Dönemin feminist kadınları ve kadın hareketleri dahi, kadının en temel görevinin ev içi roller ve annelik olduğu konusunda yaygın bir görüşe sahiptir. Kutsal annelik miti, kadının en önemli görevi olarak yeniden üretilmiştir. 


d 


yoğ mE Bi; 


Kaynak: https://www.akademiktarihtr.com/turkiyedekadinhareketi/ 


Milliyetçiliğin kadın konusuna bakış açısında milli kültür öne çıkmaktadır. 
Milliyetçiler hem Batı taklidini eleştirmiş hem de çok eşlilik, haremlik-selamlık gibi klasik ayrımcılık örüntülerini onaylayan geleneksel görüşü reddetmişlerdir (Durakbaşa, 2017: 121). Türkçü yaklaşım toplumsal yaşam içinde İslam adına kadının giyim ve kuşamı da dâhil olmak üzere kadının sınırlandırılmasına karşı 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çıkmaktadır. Bu bağlamda kültürel milliyetçilik, İslamiyet öncesi Türk eşitliği ile kadınların özgürleşmesini savunurken, Osmanlı Devleti”ndeki ataerkilliğin Türk töresini yozlaştırdığına dayanan bir siyasal söylem yaratmıştır (Deniz, 2019; 59). 
Bu söylem ve yaklaşım biçimi de Cumhuriyetin kadının özgürleşmesine yaklaşımını ve devletin ideolojisini oluşturmuştur (Kandiyoti, 1997: 215). 
Kadınların eğitimi, eşit vatandaşlık, medeni ve siyasal haklara eşit erişim gibi düzenlemelerde ve Türk kadını kavramsallaştırmasında Türkçülük akımı, önemli bir belirleyen olarak karşımıza çıkar. 


Türkiye Cumhuriyeti Dönemi: Türk Milliyetçiliği ve Yeni Kadın 


Ulus devletleşme sürecinin, kadın ile kurduğu ilişki çok boyutludur. Ulus devletleşme ve modernleşmeci kurumsallaşma sürecinde Türkiye'de diğer devletlerle benzer cinsiyet ilişkilerine rastlamak mümkündür. Örneğin ulus devletleşme sürecinde (odevlet-birey o ilişkileri, vatandaşlık zemininde gerçekleşmektedir. Türkiye'de de bu ilişki kadınların da ilk defa dâhil edildiği bir vatandaşlık ilişkisiyle hukuksal bir zemine taşınmıştır. Ulus devletleşme sürecinde milliyetçilik, ulus devletin kurumsallaşmasının önemli bir parçasını oluşturur. Türkiye'de ulus devletin kurumsallaşma sürecinde esas alınan Türk Milliyetçiliği; Cumhuriyet reformlarında, kadınların kamusal ve özel alanda var olabilmesinde büyük ölçüde belirleyici olmuştur. Türk Milliyetçiliği kadın konusunda zaman zaman ataerkiyle bütünleşmiş zaman zaman ise; özgün bir perspektif yaratabilmiştir. 


Milliyetçi Feminizm" 


Ulusal direnişler sonrasında kurulan devletlerde milliyetçilik ve kadın ilişkisinde belli başlı özellikler söz konusudur. Buna göre öncelikle kadınların özgürleşmesi, ulusal direniş hareketleri ayrılmaz bir parçası sayılırken; kurulan ulus devlette yeni kadın imajı hem kültürel otantikliği ile biricik hem de ulusun medeniliğinin göstergesi olarak yansımaktadır (Durakbaşa, 2017: 89). Ulus devletleşme sürecinde Türkiye'de devletin kadınla kurduğu ilişkiyi “milliyetçi feminizm” olarak adlandıran Bora (2023: 750-751), milliyetçi feminizmin askeri başarılara muhtaç olmadığı, eşit hak davasının milli davaya sıkı sıkıya bağlandığını, Cumhuriyetin bir icabı olarak algılandığına ve Eski Türk mitolojisiyle  temellendirildiğine dikkat çekmektedir. Bu yönüyle Türk milliyetçiliğinin kadını eşit gören ancak feminizm mücadelesinde olmamasını savunan bir çizgide yer almıştır. 


6 Bu başlık, Tanıl Bora'nın Cereyanlar Türkiye'de Siyasi İdeolojiler kitabında “Milliyetçi 
Feminizm ve yeni Yeni-Kadın” bölümünden esinlenerek oluşturulmuştur. 
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Cumhuriyetle birlikte kadınlar, Türk kadınları olarak kamusal alanda yer almaya başladılar. Geleneksel ve modern arasındaki çatışmada Cumhuriyet Türkiye'si yeni bir kadın tarif etmiştir. Türkiye'de yeni kadın imajı medeniyetle uyumlu biçimde kurgulanmıştır. Türk kadınlarının nasıl olması gerektiği üzerine pek çok görüş tartışılmıştır. Bu süreçte öncelikle Türk kadınları için Kurtuluş Savaşı'ndaki kadın simgesi özgün bir değer yaratmıştır. Bu simge, savaşta büyük rol üstlenen ancak aile içi görevlere de yetişebilen cefakâr Türk kadınını temsil etmektedir. Güçlü bir kadını temsil eden “Anadolu Kadını”, diğer milletlerin kadınlarından daha üstün kabul edilmiştir. Atatürk bu konuda 


“Dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar yardım gösterdim diyemez” , “..Memleketimizin var olmasını büyük ölçüde kadınlar sağlamıştır” 


biçiminde görüşlerini ifade etmektedir. Burada Türk kadını erkeklerle eşit, cesur ve fedakârdır. Kurtuluş Savaşı'nda kadınların fedakârlıklarıyla ilgili pek çok hatıraya ve öyküye erişmek mümkündür. Albay Hulusi Atak yaşadığı bir anıda; ana, kız, gelin, yaşlı demeksizin cephe için mermi taşıyan Türk kadınlarından birinin doğum yapmasına rağmen; cephedeki askerlere mermi taşımaktan vazgeçmemesi gibi fedakârlık örneklerinin savaşı kazanmayı sağladığına dikkat çekmektedir (Öztürk, 2018: 132). Bu bağlamda fedakârlık, yüksek bir ideal, kutsal bir ilke olarak değerlendirilmiştir. Elbette bu kutsal ve milliyetçi tezahürde kadınlar cinsel özellikleriyle değil; ana, bacı, kardeş olarak yer alırlar. Türk kadınlarının medeni ancak özgün temsilleri ile ilgili de hem Atatürk'ün hem de dönemin siyasilerinin görüşleriyle şekillenmiş bir kadın imajı daha söz konusudur. Atatürk Nutuk'ta (2015: 231) Türk kadını için şu ifadeleri kullanmıştır: 


“Türk kadını dünyanın en münevver, en faziletkâr, en olgun ve en ağır kadını olmalıdır. Hayatın memba hayati içtimainin dehası olan kadın ancak fazilet sahibi olursa vazifesini yapmış olmalıdır. Her hal ve şeraitte kadın çok yüksek ruha sahip olmalıdır. Tevfik Fikret'in elbet sefil olursa kadın, alçalır beşer beyiti kadınlarımızın ve erkeklerimizin düsturu olmalıdır.” 

Türk kadınları için önerilen faziletli, ağırbaşlı ve aydın olma beklentisi iki boyutludur. Türk modernleşmesinin modern Türk kadını imajına yönelik feminist eleştiriler de bu boyutlar bağlamında oldukça güçlüdür. Bu eleştirilerden biri 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kadınların kamusal iktidar alnında yer alabilmesinin bir koşulu olarak görülen, cinsel kimliğini geri plana atmayı başarmış, ataerkil kurallara uygun iffetli ve mütevazı, Cumhuriyetin saygıdeğer simgesi olan Türk kadınıdır (Durakbaşa, 2017: 92-93). Bu değerlendirmede özellikle Batılı kadınlardan farklı bir nitelik ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Erken Cumhuriyet dönemi kadın dergilerinde incelendiğinde de dış görünüşü ile batılı, eğitimi ile çağın koşullarına uyum sağlayabilen, üretken ama diğer taraftan da geleneksel rolleri içselleştirmiş ve bu rolleri yerine getiren bir kadın anlayışının var olduğu gözlemlenmektedir (Işık, 2021: 226). Milliyetçi figürlerden biri olan Isak Ayasi 1925 yılında Türk Yurdu dergisinde kadınların çağdaşlaşma sınırlarını özetle şöyle çizer; erkeklerin akılla halledemediğini kalbi ve ruhuyla çözen, her harekete milli bir renk ve his katan, münasip mesleklere yönelmesi önerilen kişidir Türk kadını (Bora, 2023: 751). 
Benzer biçimde Tokuroğlu (2004: 47) ev ve ailenin manevi kültürün yeşerdiği bir yer olarak tasvir edildiği dönemde, bu manevi alanının korunmasında kadınlara sorumluluk yüklendiğini, ne kadar değişim olsa da kadınlardan, kadınlık erdemlerini yitirmemelerinin yani Batılılaşmalarının beklendiğini savunur. 
Feminist perspektifle söz konusu görüşler irdelendiğinde, kadınların aklı değil duyguyu simgelediği, özne olarak değil nesne olarak kamusal alanda varlık göstermelerinin beklendiği ve meslek seçiminde dahi kadınların cinsiyetin belirlenimciliğinde aile içi rolleri aksatmayabileceği bir yaşama sahip olmaları önerilmektedir. Bu bakış açısı cinsiyet eşitliği savunusu yapan feminizmin, yüzyıllardır mücadele başlıklarından biridir. 


Devlet Feminizmi 


Devlet feminizmi, eleştirel bir kavramdır. Devlet feminizmi, devletin özellikle yasalar aracılığıyla kadınların siyasal, hukuksal, ekonomik alandaki yerini yeniden tasarımlaması ve devletin altındaki toplumsal yapıların bu konuda pasifize edilmesidir. Devlet feminizmi Türk modernleşmesinde, devlet eliyle kadınların hukuken eşit yurttaş olabilmesi, onlar açısından koruyucu yasal çerçevenin oluşturulabilmesi bağlamında bir anlama sahip olabilmiştir. Osmanlı Devleti döneminde özel alanda varlık gösterebilen ve hukuken haklara sahip olmayan kadınlar; Cumhuriyetle birlikte eşit vatandaşlar olarak kamusal alanda yer alabilmiştir. Bu yönüyle Cumhuriyetle kadınların özgürleştiği söylenebilir. 
Diğer yandan devletin müdahalesinin yeniden inşacı bir tutumu daha vardır. 
Devletin kadın ve özellikle aile konusundaki müdahalesinde kadının özel alanda aile içinde kalmasının sağlanarak ulus-devletin geleceği olan nesillerin yetiştirilmesi ve erkeğin aile içindeki egemen konumunun sürdürülmesidir (Tokuroğlu, 2023: 46). Cumhuriyet Döneminde devlet feminizmi aracılığıyla 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kadınlara kamusal alanın açılmasını da kadınların aile içi rollerle tanımlanmasını da gözlemlemek mümkündür. 


Modernizm ve milliyetçilik arasındaki ilişki kadınlar açısından iki biçimde tezahür edebilir: modernleşme yanlısı bir milliyetçi tutum ya da modernleşme yanlısı olmayan milliyetçi tutum. Kadınların örtünmesi, oy vermesi, eğitim ve istihdam gibi konularda “kadınların kurtuluşu” ya da “kadınların geleneği takip etmesi” düşüncesi milliyetçiliğin modernleşmeci bakış açısıyla ilişkilidir (Yuval Davis, 2020: 57). Türk modernleşmesi süreci ise modemleşmeci bir çizgide milliyetçilik ve kadın arasında bağ kurmuştur. Özellikle Cumhuriyet reformları bu bağlamda belirleyici olmuştur. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, kız ve erkek çocuklar için zorunlu eğitim, giyim kuşamın medenileşmesi, Türk modemleşmesinin ilericiliğine örnek oluşturur. Aynı zamanda Cumhuriyetle birlikte eşit vatandaşlık hakkına kavuşan kadınların, 1926 tarihli Medeni Kanun'la birlikte resmi olarak evlenme, boşanma, velayet ve miras haklarına sahip olabilmesi de modemleşmeci milliyetçi bakış açısının devletin kurumsallaşmasında temel düşünce olduğunun göstergeleri arasında yer almaktadır. Alkan ve Çakır (2018: 239) hukuksal alanda yapılan düzenlemeleri ulusun cinsiyet rejimi olarak ekseninde değerlendirmekte ve kırılma noktalarını tespit etmektedirler. Yazarlara göre kadınlar için bir yandan tam eşitlik sağlanırken Olgunlaştırma Enstitüleri gibi kadınlara uygun mesleki eğitimin kurumsallaşması, kadın emeğinin piyasaya çıkmasıyla kamusal denetim ve düzenlemelerin konusu olmaya başlaması, radikal ve rejime muhalif bulunan kadın hareketlerinin tasfiye edilmesi cinsiyet rejiminde kırılma noktaları yaratmaktadır (Alkan ve Çakır, 2018: 239). Bu bakış açısına göre kadınlar, egemen ve ataerkil yapının denetiminde hukuksal eşitliğe erişebilse de toplumsal cinsiyet eşitliği hedefinden oldukça uzaktır. 


Cumhuriyet modernleşmesine yönelik feminist eleştirilerden biri; kadınların siyasal haklara neden Cumhuriyetin ilanından on bir yıl sonra erişebildiği üzerinedir. Toplumun, yeni Cumhuriyetin ya da kadınların siyasal haklar için hazır olmadığı iddiaları üzerinden gerekçelendirilen bu gecikmeyle mücadelede ve kadınların siyasal hak taleplerinde, Osmanlı Devleti'nin feminist kadınlarından Nezihe Muhiddin öncülüğünde gerçekleşen bir kadın mücadelesi söz konusudur. 
1921 yılında Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan Cemiyeti aracılığıyla başlayan 
kadınların siyasal hak talepleri 1923'te Kadınlar Halk Fırkası'nın kurulmasıyla devam etmiş ancak hukuki olarak kadınların siyasi hakları tanınmadığından, bu durum hoş görülmediğinden ve valilik izni verilmediğinden Fırka, 1924”te Türk Kadınlar Birliği'ne (TKB) dönüştürülmüştür (Çakır, 2013: 126-128). Kadınların siyasal hak talepleri karşısında oluşan lataerkil refleks ise; 1924 Anayasası'nda 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seçme seçilme hakkına sahipliğin “her erkek Türk” biçiminde düzenlenmesiyle gerçekleşmiştir. Bu süreçte Nezihe Muhiddin?e yönelik karalama kampanyaları ve manipülasyonlar yaşanmış, dernekte yolsuzluk yaptığı iddiasıyla TKB’den ihraç edilmiştir. TKB, 1927'de rejimin güdümünde siyasal hak talep etmeyi bırakan, eğitim ve muhtaç kadınlara yardım eden bir derneğe dönüşmüş ve rejimin otoriterleşmesiyle 1935'te kadınların tüm haklara kavuştuğunu ilan ederek kendisini feshetmiştir (İşat, 2006: 12-16). 


Türk modermleşmesinde devletin kadının toplumsal konumunu inşa sürecinde patriarkal bir ittifak söz konusudur. Bu ittifakın boyutlarından birini Parmaksız açıklamaktadır. Modernleşme ve cinsiyet ilişkisini paternalizm ekseninde açıklayan Parmaksız (2017: 23) Türk modemleşmesinde Atatürk'ün manevi kızları temsillerinde, babanın merkeze alınıp annenin etkisizleştirilmesine atıf yapmaktadır. Atatürk sayesinde kadınların varlık gösterebildiği düşüncesi geçmişte olduğu gibi bugün de güçlü ve geçerli bir iddiadır. Devlet feminizminin özünü oluşturan Atatürkçü reform süreci, kadınları kamusal alana çıkarabilmiştir. 
Ancak bu bakış açısına yönelik bir feminist eleştiri söz konusudur. Bu eleştirinin odağı kadınların vesayete muhtaç çocuklar gibi ele alınmasına ve kadın hakları mücadelesinin kadınlarla ilgili bir dava olarak değil; laiklik ve çağdaşlığın göstergesi olarak anlam kazanmasına yönelik itirazdır (Bora, 2023: 762-763). Bu bağlamda kadınların hak mücadelesi önemsizleşmektedir. Bu bakış açısına göre laiklik ve çağdaşlık, kadınların koşullarında iyileşme yaratacaktır. Ancak eğitimde, istihdamda, terfide, ekonomik göstergelerde kadınlar bugün dahi eşitliğe erişememiştir. Türk modernleşmesinin patriarkal ittifakının bir diğer boyutu ise üst başlıkta da kısaca değinildiği gibi; kadının aile içi rolleridir. 


Sonuç 


Ulus devletleşme süreci milliyetçidir. Çünkü ulus devletler vatandaşlık aracılığıyla bireylere kimlik kazandırırlar. Ulus devletleşme sürecinin kadınla kurduğu ilişki ise evrensel olarak beş biçimde gerçekleşmektedir. Bunlar, doğum yaparak ulusun varlığını garantilemek, etnik sınırları yeniden belirlemek, kültür aktarmak, farkı belirleyen bir simge olmak, doğrudan milli bir faaliyete katılmaktır. Elbette bu ilişkinin boyutu ve niteliği ülkelere göre farklılaşmaktadır. 
Türkiye?de ulus devletleşme sürecinde de belirginleşen özellikler söz konusudur. 
Öncelikle Türkiye'de ulus devletleşme çağdaştır. Söz konusu çağdaşlık hem imparatorluk sonrasında kurulan devletin ulus devlet biçiminde kurulması hem de kurulan ulus devletin tüm kamu politikalarında çağdaşlaşmayı esas alması bağlamındadır. 
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Türkiye?de ulus devletleşme sürecinin kadınla kurduğu ilişki incelendiğinde, Türk milliyetçiliğinin önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. Türk milliyetçiliği devletin kuruluş ve kurumsallaşma sürecinde kurucu bir ilke olarak karşımıza çıkar. Osmanlı Devleti Dönemi'nde kadın ve aile konusundaki paradigma değişiminin öncülerinden biri Türkçülük akımıdır. Dönemin önde gelen düşünürleri, dergileri ve dernekleri kadın konusunda yeni bir paradigma oluşturmayı başarmıştır. Bu bağlamda kadın konusunda en önemli kırılma, Türk kültüründe Orta Asya Türk Devletleri'nde kadına yaklaşımın esas olduğudur. 
Tarih incelendiğinde bu devletlerde kadınlar yönetimde ve kamusal alanda eşit paya sahip, Şamanist geleneklerde önemli, kutlu kişilerdir. Dolayısıyla Türkçülük akımı Türk kadınlarının diğer milletlerin kültürlerinden arındırılmasını, eğitim hakkına erişmesini ve tek eşliliğin kabul edilmesini savunmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla milliyetçilik, toplumu bir arada tutan bir bağ olarak gelişmiştir. Bu süreçte kadınlar toplumun eşit paydaşı olarak, erkeklerle birlikte mücadele etmiş ve kamusal alanda yer almıştır. 


Cumhuriyet Dönemi'yle (ulus devletin kurumsallaşma süreci) ise kadınlar kamusal alanda varlıklarını sürdürmüşlerdir. Cumhuriyet Dönemi'nin kadınla kurduğu ilişki iki boyutludur. Bu boyutlardan birisi evrensel olarak ulus devletin, ataerkil niteliğinin Türkiye için de geçerli olmasıdır. Buna göre Cumhuriyet tüm vatandaşları, vatandaşlık ekseninde statü olarak eşitlemiştir. Bu durum kadınlar için büyük bir kazanımdır. Ancak Cumhuriyet için ideal kadının bir profili vardır. 
Bu kadın profilinde Anadolu Kadını tasviri güçlü bir sembol olarak karşımıza çıkar. Buna göre Türk kadını hem cephede hem evde her alanda “ana” olarak tasvir edilir. Bu annelik kutsal anneliktir. Ulusun annesi olmak, çocukları büyütüp kültür aktaran kadın, aynı zamanda modern Türkiye'nin de sembolüdür. 


Türk kadını devletin kurumsallaşma sürecinde Türk milliyetçiliğinin önerdiği biçimde değerlendirilir. modern, eğitimli, münevver ama Batılı kadınlar gibi değildir. Kadın milli kültürün taşıyıcısı ve milli ailenin kurucu unsurudur. 
Cumhuriyetin kadınla kurduğu ilişkinin ikinci boyutu ise, hem özgün hem devlet feminizmi ekseninde ele alınmalıdır. Bu bağlam Cumhuriyet rejiminin kadınla kurduğu ilişkidir. Buna göre Cumhuriyet kadını özgürleştiren, onu sınırlayıcı kültürel kodlardan kurtaran ve birey olabilme şansı tanıyan bir özelliğe sahiptir. 
Türkiye'nin ulus devletleşme sürecinin modemleşmeci ve laik yönü kadın ve devlet arasındaki ilişkide eşitlikçi ve ilerlemeci bir perspektif sunar. Başta temel haklar, medeni haklar ve siyasi haklar temelinde ele alınan eşitlik, kadınların eğitimde, üretimde ve istihdamda daha fazla yer alabilmesini sağlamıştır. 
Kadınlar Cumhuriyet modemleşmesiyle ve devlet eliyle güçlenmiştir. 
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1950 SONRASI TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ FİKRİNİN 
TEKÂMÜLÜNE KATKI YAPAN FİKİR İNSANLARI 


Hasan YAYLI! 


Giriş 


Milliyetçilik, milletin kolektif kimliğini ve ulus-devlete yönelik duygusal bağlılığı ifade eden bir düşünce sistemi olarak modem dünyanın temel kavramlarından biridir. Milliyetçilik fikri, milletin kendi kaderini tayin hakkını savunur ve devletin sınırlarını milletin yaşadığı coğrafyayla özdeşleştirir. Hans Kohn'un tanımına göre, milliyetçilik, bireylerin ulus-devlete olan sadakatlerinin bir bilinç olarak kabul edildiği bir olgudur (Erdem, 2020). Milliyetçilik hareketleri ise, milletin bütün üyelerini ortak çıkar ve amaçlar doğrultusunda bir araya getirmeyi hedefler. Tarihi süreçte farklı ideolojik, kültürel, politik ve sosyal temellere dayalı milliyetçilik hareketleri çeşitli biçimlerde ortaya çıkmış ve şekillenmiştir. Bu nedenle milliyetçilik kavramı, her toplumun tarihi, sosyal ve kültürel koşulları çerçevesinde kendine özgü niteliklerle gelişmiş ve ulusdevletlerin varlık mücadelesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu bağlamda, bireylerin ulus-devlete olan sadakat ve bağlılıklarını bilinçli bir aidiyet olarak kabul eden milliyetçilik, milletin çıkarlarını koruma ve geliştirme yönündeki çabalarıyla tarihsel bir perspektif sunar (Erdem, 2020). 


Türk Milliyetçiliği fikrinin filizlenmesi ise, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlar. Türk Milliyetçiliği, Türk ulus-devletinin inşasında önemli rol oynayan bir düşünce akımı olmuştur. Bu düşünce akımının en temel prensiplerinden biri herhangi bir yerde meydana gelen olayların Türk Milletine zarar vermemesini arzu etmek ve bu hedefe ulaşmak adına çaba sarf etmektir. Ayrıca Türk Milletinin, iç veya dış kaynaklı her türlü olaydan en iyi şekilde faydalanmasını istemek, her olayın Türkiye'ye olumlu katkı 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sağlaması üzerine düşünmek ve bu hedefe ulaşmak için çaba göstermek de Türk Milliyetçiliğinin önemli bir parçasıdır. 


Türk Milliyetçiliği fikrinin gelişiminde önemli bir yer tutan fikir insanlarının başında Ziya Gökalp gelir. Gökalp, milliyetçilik düşüncesini, Türk kimliği ve kültürüne dayalı modem bir ulus-devletin inşası doğrultusunda şekillendirmiştir. Bu düşünce doğrultusunda, Türk kimliğinin Osmanlı İmparatorluğu”nun çok uluslu yapısı içindeki rolüne ve ulus-devletin temellerine odaklanmıştır. Ziya Gökalp'in ardından, Türk Milliyetçiliği düşüncesini farklı alanlarda ele alan ve geliştiren pek çok önemli düşünür ortaya çıkmıştır. Mümtaz Turhan, Osman Turan, Orhan Düzgüneş, Dündar Taşer, Erol Güngör ve Nevzat Kösoğlu gibi fikir insanları, Türk Milliyetçiliğinin ideolojik çerçevesini genişleterek çağdaş Türk toplumunun siyasi ve kültürel kimliğini şekillendirmiştir. Bu isimler, milliyetçilik kavramını modemleşme, kültürel kimlik, din ve demokrasi gibi farklı alanlarla ilişkilendirerek Türk milletinin değerlerini koruma ve geliştirme konusunda önemli katkılar sağlamışlardır. 


Bu çalışma, milliyetçilik düşüncesine büyük katkılar sağlamış ve onu farklı perspektiflerden ele almış bu altı fikir insanının milliyetçilikle ilgili görüşlerine odaklanarak, modern Türkiye'nin kimlik inşasında oynadıkları rolü ve bu görüşlerin Türkiye'nin milliyetçilik tarihine etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. 


Mümtaz Turhan 


Mümtaz Turhan, Türk düşünce ve sosyolojisinin öne çıkan önemli bir figürü olarak kabul edilmektedir (Aygün, 2010). Turhan, 1950 öncesinde, sosyoloji ve sosyal psikoloji çalışmalarıyla öne çıkarken 1950 sonrasında, milliyetçilikle ilgili yazdıklarıyla adından söz ettiren bir isimdir. Turhan'ın çalışmaları, Ziya Gökalp ile devam eden bir düşünsel çizginin varlığını vurgulayan ve bu iki düşünürün Türk milliyetçiliği çerçevesinde değerlendirildiği bir bağlamda ele alınmaktadır. 
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Mümtaz Turhan 


Kaynak: https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/mumtaz-turhan-1908-1969/ 


Türkiye'de deneysel psikoloji çalışmalarını başlatan ve sosyal psikoloji alanında değerli çalışmalara imza atan Mümtaz Turhan, sosyalizmin ve komünizmin bir ütopyadan ibaret olduğunu ileri sürmüş ve milliyetçi aydınlar içerisinde yer almıştır. “Türkiye'nin ana davası, bir an evvel bir millet olma ve milli kültire kavuşma davasıdır. Milliyetçilik bu hayati ana davanın gerçekleşmesinde ve hedefe erişilmesinde bir vasıtadır” diyen Turhan'a göre, Osmanlı Devleti'nin yıkılışının ardından Türk milleti yeni bir devlet kurma asaletini göstermişse de milli kültür, modern ihtiyaçlara cevap vermede yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizliğin giderilmesi için yapılacak çalışmalar milliyetçilik bilinciyle, bilim ve ahlâk temeli üzerine yapılandırılmalıdır. Bu doğrultuda Turhan, milliyetçiliği de milletlerin var olabilmesi için zorunlu bir olgu olarak ele alarak bilimsel bir temele oturtmaya çalışmış ve bu bağlamda bilimsel milliyetçilik kavramını ileri sürmüştür (Bakır, 2016). 


Gerek Ziya Gökalp gerekse Mümtaz Turhan'ın bilimsel Türkçülük anlayışı içinde yer aldığı ve Turhan'ın, Gökalp'in kavramsal yapılarına katkı sağladığı belirtilmektedir. Bununla birlikte, bu iki düşünür arasındaki farklılıkların, koşullara göre değişen konulardan kaynaklandığına işaret edilmektedir. 


Değişen ve farklılaşan durumlar arasında, II. Dünya Savaşı'nın ardından Türkiye'nin Batılılaşma sürecinde gözlemlenen ve belirli sorunlara getirilen çözümlerin, Gökalpçi perspektiften uzak olması önemli bir noktadır. Dahası, sosyolojik fikirlerin etkisiyle (o şekillenen ve Cumhuriyet dönemi 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Batılılaşma/modernleşme anlayışını eleştiren bir yaklaşımın benimsenmesi söz konusudur. Başka bir deyişle, Turhan'ın Gökalp'ten ayrışması sadece basit bir ilgi veya konu farklılığı değildir; aksine, farklı bir Batılılaşma anlayışına ve yaklaşımına dayanmaktadır (Aygün, 2010). Mümtaz Turhan, Ziya Gökalp'in de etkisiyle, Kültür Değişmeleri adlı eserinde bilimsel milliyetçilik kavramının özünü, milli kalkınmanın olmazsa olmaz şartı olarak gördüğü kültür ve medeniyet olguları ile yapılandırmıştır. Medeniyeti kültürün pratiğe yansımış somut hali olarak gören Turhan, bu pratiği bilimsel bir kavrayışla ele almış ve buna örnek olarak Batı medeniyetini göstererek Batılılaşma meselesi yani kendi ifadesiyle Garplılaşma sorunu üzerinde durmuştur (Doğru, 2018). 


Turhan'ın Batılılaşma ile vurguladığı şey biçimsel, kültürel anlamda bir Batılılaşmadan ziyade Batılı ülkelerde olduğu gibi milli kültüre uygun bir bilimsel zihniyeti geliştirmektir ki, Batılılaşma bu anlamda yöntemsel bir çerçevedir. 
Onun Batılılaşma anlayışı, Batı'ya benzemek veya taklit etmek şeklinde değildir. 
Dolayısıyla, her zaman taklitçiliğe ve Türk milletinin değerlerinin küçümsenmesine karşı çıkmıştır. Turhan, II. Meşrutiyet döneminde gelişen ve bugün dahi etkisi devam eden, aşırı pozitivist ve materyalist zihniyetle şekillenen ve İslam'ı çağ dışı bir inanç olarak görerek Batı yaşam tarzını taklit eden, ona özenen ve de bunu bilimsel zihniyetmiş gibi lanse eden Batıcılık’ı reddetmiştir (Bakır, 2016). 


Turhan'a göre, batı medeniyeti ile diğer medeniyetleri ayıran temel ölçüt bilimsel zihniyettir. Bilimsel zihniyet, Batılılaşma düşüncesinde gelişmiş bir toplumu belirleyen unsurdur. Turhan'a göre, “medeni ileri bir millet demek, hakiki ilme, ilim zihniyetine ve bunlarla donanmış olarak yetişmiş aydınlara sahip cemiyet demektir.” Bu ifadeleriyle, milli kalkınmayı sağlayacak seçkin bilim insanları yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan ve Batılılaşmayı bir milli eğitim davası olarak gören Turhan, II. Meşrutiyet döneminin meşhur eğitim bakanı Emrullah Efendi'nin milli kalkınma için tasarladığı milli seçkinci eğitim teorisini yeniden gündeme getirerek elitler eğitimini savunmuştur (Bakır, 2016). Emrullah Efendi'nin de kullandığı bir metafor olarak, cennette bulunan ve kökleri yukarıda başı aşağıda tasvir edilen Tuba Ağacı sembolizmi hem Gökalp hem de Turhan”da vardır. Hatta üniversite meselesi söz konusu olduğunda bu düşüncenin tesirini diğer milliyetçi aydınlarda da görmek mümkündür. Turhan, hukuk, demokrasi ve özgürlük gibi kavramların dışında ortaya atılan her tür belirtinin veya unsurun yapay ve kötü niyetli olduğunu düşünür (Doğru, 2021). 


Yılmaz Özakpınar, onu İlk Garplı Türk olarak tanımlamış ve ülkesinin ihtiyaç duyduğu insan modelini oluşturduğunu belirtmiştir (Özakpınar, 1970: 23- 24; Doğru, 2021; Turhan, 2018: 47), bilimin ve bilim zihniyetinin Batı'dan 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Doğu'ya, bir toplumdan diğerine aktarılabilir olduğuna inanmaktadır. Ancak böyle bir aktarımın gerçekleşebilmesi için gerekli bir kadro ve toplumun mevcut olması gerektiğini savunmaktadır. Turhan'a göre; İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler, sanayileşmeyi başarmadan önce bu hazır kadroya sahip olmuştur. 
Avrupa, bu hazır kadro ile "geleneksel toplum düzeninden modern, sanayileşmiş, ileri toplum düzenine" 5-6 asır sürecinde adım adım geçmiştir (Turhan, 2011: 4- 6). Turhan'ın Batılılaşma kavramının temelinde, Türk milletinin sahip olduğu insan unsuruyla bilim zihniyetini geliştirmek yer almaktadır. İnsan unsurunun ötesinde gelişen Batılılaşmayı ise, bir mahalle bakkalının temel bilgi, görgü ve deneyimlerini artırmadan içinde her türlü malın satıldığı büyük bir mağaza açmaya benzetmiştir (Turhan, 2018: 67; Doğru, 2021). 


Türkiye'nin modernleşme süreci, nitelikli bilim insanlarının oluşturacağı bir kadronun varlığına bağlıdır. Bu kadronun, ilim ve uzmanlık alanlarında birinci sınıf yetişmiş olması, modemleşme sürecinde önemli bir rol oynamaktadır (Turhan, 2018: 58). Bu perspektifle, Türkiye'nin ilerlemesi ve milli çıkarlarının korunması, bu nitelikli kadronun varlığına ve ilim zihniyetinin yayılmasına bağlıdır (Doğru, 2021). 


Kültür konusunda Türkiye'deki önemli figürlerden biri olan Mümtaz Turhan, Ziya Gökalp'ten sonra bu konuyu detaylı bir şekilde işleyen bilim insanlarından biridir. Turhan, Aşağı Pasin yöresindeki beş köyde (Azap, Dalbaşı (Zars), Değirmenler (Ardos), Akçataş (Zanzak), Taşlıgüney (İslâmsor)) 1936- 
1948 yılları arasında yaşanan kültürel değişimleri ele alan Kültür Değişmeleri adlı 
dikkat çekici eserinde, yöresel kültürü, gelenekler, alışkanlıklar ve yaşam tarzı açısından detaylı bir şekilde incelemiş, bilimsel metotlar kullanarak tarihi, sosyal ve psikolojik açıdan analiz etmiştir (Sezen, 2012: 150). Turhan'a göre kültür: “bir cemiyetin sahip olduğu maddi ve manevi kıymetlerden teşekkül eden öyle bir bütündür ki, cemiyet içinde mevcut her nevi bilgiyi, alakaları, itiyatları, kıymet ölçüleri, umumi atitüt, görüş ve zihniyet ile her nevi davranış şekillerini içine alır. 
Bütün bunlarla birlikte, o cemiyet mensuplarının ekserisinde müşterek olan ve onu diğer cemiyetlerden ayırt eden hususi bir hayat tarzını temin eder.” (Demirci, 
2017). 


Turhan'a göre, toplumdaki değişimler sadece maddi kültürel unsurlarda değil, genellikle her kültürel aşamada meydana gelir. Bu değişimler, toplumun bilgi seviyesi, tutumları, zihniyeti, gelenek ve görenekleri, dünya görüşleri gibi her alanda kendini gösterir. Turhan, eğitim konusunu ön planda tutmuş ve nitelikli bir eğitimin önemine vurgu yapmıştır. O, bir milletin gücünün, bilim insanlarının ve teknik uzmanların kalitesi tarafından belirlendiğine inanır. Bu yüzden, birinci sınıf bilim insanlarının ve teknik uzmanların yetiştirilmesi konusunu 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Batılılaşmanın ve aynı anlama gelmek üzere modernleşmenin anahtarı olarak görür (Demirci, 2017; Doğru, 2021). Ona göre, önemli olan, yetenekli gençlerin ihtiyaç duyulan alanlarda fazlasıyla ve mükemmel bir şekilde yetiştirilmesidir. 
Çünkü ona göre "Türkiye'de ilim adamlarının kalitesi bir yana, sayısı bile yok denecek derecede azdır" (Turhan, 2019: 172). Turhan, eğitim sisteminin iyileştirilmesinin, özellikle de üniversitelerde iyi yetişecek bir kadronun önemli olduğunu savunmaktadır. 


Turhan'a göre, Batılılaşma, bilimin, tekniklerin ve zihniyetin benimsenmesiyle gerçekleşir. Gelişmiş ülkelerdeki bilim insanları ve teknik uzmanlardan yoksun olmamız, yaptığımız kalkınma çabalarının boşa gitmesine neden olmuştur. Bu durum, aslında eğitim ve öğretim sistemimizdeki eksikliklerin bir sonucudur (Turhan, 2019: 165-211). Bu doğrultuda Turhan'ın, Niçin Garplılaşamadık? sorusuna yanıtı, "Çünkü Batı medeniyetini doğru anlamadık ve onun gerçek değerlerini kendimize mal etmek yerine, onun yerine ikincil ve önemsiz unsurlara odaklandık" şeklindedir (Turhan, 2018: 66). 
Bugünün dünyasında, bilim ve bilim zihniyeti anlaşılmazsa, Batılılaşma ve dolayısıyla kalkınma mümkün olamaz (Turhan, 2018: 97). 


Turhan'ın düşüncesinde "Kültür ve medeniyet farklarını milletler arasında yaratan, halk tabakaları değil, aydın kesimleridir. Eğer Türk halkı cahilse, bunun sorumlusu Türk aydınlarıdır” (Doğru, 2021). 


Turhan, Türk düşünce geleneği içinde milliyetçi-muhafazakâr bir eğilime sahip olmasına rağmen, ulus, ulus-devlet veya etnisite gibi kavramları çok sık kullanmamıştır. Örneğin, sosyal kategorilerin tarihsel evrimine dair konuları açarak bu olguları sık sık tartışan Ziya Gökalp'ten farklılaşır (Ersal, 2011). 
Turhan, ulus olgusunu ele alırken, etnik geçişkenlik gibi tarihsel bağlamlara atıfta bulunmaksızın modem bir milletin özelliklerini vurgulamaktadır: "Modern bir millet, son derece farklılaşmış, her açıdan uzmanlaşmış kurumlardan ve yapılarından oluşan bir yapıdır." Ayrıca, din, dil, tarih bilinci, örf ve adetler, gelenekler gibi unsurların bir kültürel grubu ulus haline getirdiğini belirtir. Bu sürecin sosyal-psikolojik bir süreç olduğuna inanır: "Çünkü millet, sadece çeşitli kurumlar, yapılar ve bunların idari mekanizmalarından ibaret değildir. Millet aynı zamanda, tüm bireylerin katıldığı çeşitli gruplar, topluluklar ve fertler arasındaki uzun süreli etkileşimin sonucunda oluşan kurallar, düzenlemeler, örf ve adetler, gelenekler, inanç ve değer sistemleri, anlaşma yöntemleri gibi birçok insani etkinliklerin kristalleşmiş maddi ve manevi unsurlarını içerir ki, bu da kültür olarak adlandırılır" (Ersal, 2011). 
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Turhan, tüm analizlerini kültür kavramı etrafında şekillendirir. 
Avrupa'nın milli kültür ve bilinç temeline ulaşması, ulus-devletlerin oluşumunu sağlamıştır. Diğer toplumların da Batılılaşma sürecine girmeleri, yerel bir kültür oluşturmalarıyla mümkün olacaktır. Bundan sonra, milli kültür inşası uluslaşmayı, ulus-devleti kurmayı içermekte ve bu da aslında bir Batılılaşma sürecini ihtiva etmektedir. Turhan'ın kültür kavramını nasıl tanımladığı, birçok konuyu daha net bir şekilde anlamamıza yardımcı olacaktır. 


Turhan'ın, ilgili akademik çalışmaları derinlemesine inceleyerek kendi perspektifinden yaptığı çeşitli tanımlamalardan biri de milli bütünlüğün kayda değer bir ürünü olan kültürün tanımıdır. "Kültür, bir toplumun maddi ve manevi varlıklarından oluşan kapsamlı bir bütündür; bu bütün, toplum içinde bulunan her türlü bilgiyi, ilişkileri, eğilimleri, değer ölçütlerini, genel tavırları, görüş ve düşünce tarzlarını, aynı zamanda çeşitli davranış biçimlerini içerir. Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde, toplum üyelerinin çoğunluğunda ortak olan ve onu diğer toplumlardan ayıran özel bir yaşam tarzı sağlar" . Bu şekilde kültür, bir toplumu tamamen saran ve onu diğer toplumlardan ayıran maddi ve manevi unsurların toplamı olarak kendini gösterir. Turhan, milli kültürü içeren bir tanım sunmaktadır. Ulusun bağımsız olarak belirginleşebilmesi için milli kültürün elde edilmesi gerekliliği göz önünde bulundurulduğunda, Turhan'ın kültür tanımından etnik kökeni, ulusu ve ulus-devleti çıkarmak zor olmamaktadır. "Gerçekte, bir toplumun genel bir kültüre sahip olmasıyla, siyasi ve dini anlaşmazlıkların ortadan kalktığına, sınıf çatışmalarının çözüldüğüne, bireyleri ve halk kitlelerini bir araya getirerek toplumsal dayanışma sağlandığına inanılmaktadır. Bu nedenle, bir toplumda bu tür anlaşmazlıkların ortaya çıkması, milli kültürün bir eksikliği olarak kabul edilir" (Ersal, 2011). 


Turhan, bir topluluğun bağımsız bir ulusa nasıl dönüşebileceği konusunda şu iki yolu önermektedir: 


1. Belirli bir toplumsal grup, keşif faaliyetleriyle milli bir kültür inşa eder ve nihayetinde bağımsız bir devlet kurar. Bu yol, öncelikle milli kültürün oluşturulması ve ardından bağımsız bir devletin kurulması sürecini içerir. 

2. Diğer bir yaklaşım ise, önce milli bir devletin kurulmasıdır. Bu devletin etrafında milli bir kültür oluşturulur. Her iki yol da izlense, sonuç olarak bağımsız bir ulus, milli kültür etrafında şekillenmiş olacaktır (Ersal, 
2011). 


Turhan'ın modernleşme konusundaki aktarımlarını; Atatürk'ün bilime bakış açısının köy-köylü bağlamında ele aldığı konularda derinleştirmek yerinde olacaktır. Turhan, modern bir millet olmanın Batılılaşma sürecinden geçtiğini 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vurgulamaktadır. Bu doğrultuda gerçekleşecek kültürel alışverişin toplumu deforme etmeyeceğini, aksine daha da ileriye taşıyacağını savunmaktadır. 
Turhan'a göre, çağdaş toplumların bilgi birikimini ve bilimini benimsemek, bu bilimsel verilere dayanarak aydınlar yetiştirmek en uygun yol olarak görülmektedir. Bu nedenle Cumhuriyet dönemi inkılâplarına ayrı bir değer biçmektedir. Gelişmiş toplumların bilimsel ilerlemesini benimserken, milli kültürün korunmasının daha kolay olacağını ve bilimsel bir etki ile milli kültüre katkı sağlanabileceğine değinmektedir. Turhan, inkılâpların tarihsel kökenini 1929'a dayandırmaktadır. Atatürk inkılâplarının amacının, "çağdaş medeniyet seviyesinde bir millet olma ve milli kültüre kavuşmadan başka bir şey olmadığını" belirtmektedir. Turhan'a göre, Atatürk ilkelerinin temeli milliyetçiliktir. 
Cumhuriyetçilik ilkesi de milliyetçiliğin bir başka şekilde ifade edilmesine imkân 


(3 


vermektedir: “...Millet bünyesine ve milli kültüre kavuşmamış bir cemiyette demokrasiyi gerçekleştirmek güçtür. Şu halde milliyetçilik, halkçılık ve cumhuriyetçilik, başka bir ifade ile millet olma, milli bir kültüre ve demokratik idareye kavuşma cehd veya ilkeleri birbirinden ayrılmaz bir bütün teşkil eder” 


(Ersal, 2011). 


Laiklik, modern bir ulus olma çabasının önemli bir göstergesidir. Ancak laiklik yalnızca din ile devlet işlerinin ya da dünya ile ahiret meselelerinin ayrıştırılması değildir. Bu kavram, "her türlü olay ve olgu karşısında — ister bunlar doğal ister toplumsal meseleler olsun — tarafsız bir tutum sergilemek, hiçbir etkiye kapılmadan gerçekliği nesnel olarak kavramak ve onu bağımsız bir şekilde değerlendirmek" anlamına gelir. Bu, bilimsel düşünce sisteminin olgularla doğrudan temas kurabilmesidir. Hukuki bilgi ve toplumsal perspektiften yoksun hukukçuların yasalara mistik bir nitelik atfetmeleri de bir tür fanatizmdir (Ersal, 
2011). 


Turhan, devrimlere karşı olmadığını, ancak modern bir ulus olma hedefi doğrultusunda devrimlerin yetersiz kaldığını ve ek önlemlere ihtiyaç duyulduğunu söyler. Bu yaklaşım, onu devrimci aydınlardan uzaklaştırırken muhafazakâr çizginin de ötesinde bir konuma taşımaktadır. Kültürel değişimlerde hassas bir yaklaşım gerektiğini vurgulayan Turhan, Tanzimat Dönemi'nin iki yönlülüğünün yararını savunurken, Ziya Gökalp’in kültür-medeniyet ayrımını devam ettirmektedir. Ancak o dönem bu ilkelere uyulmayan bir zaman diliminde muhalif bir söylemde bulunmamaktadır. Turhan'ın eleştirileri, devrimlerin kendisine değil, devrimci aydınlara yöneliktir. 


Onun şu ifadeleri, kendisini sağ muhafazakâr söyleme yaklaştırmaktadır: “Hiçbir insan, mesleğinin bilgi ve beceriye dayanan uzmanlığını ve yeterliliğini yitireceğinden korkmaz. Bunun yaşamıyla devam ettiğini bilir. Ölmedikçe ya da 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öldürülmedikçe bilgi ve becerilerini kaybetmeyeceğine inanır. Devrimciliği kaybedilebilecek unsurların korunmasına indirgemek ve bu korkuyu besleyenler, ya modernleşme ve Batı medeniyetini anlayamamaktadır ya da gizli bir amaç taşımaktadır” (Ersal, 2011). Turhan, giderek daha fazla sağ söyleme yaklaşmakta ve devrimcilik kavramının yanlış ve tehlikeli yorumlarıyla ilgili şu eleştirileri yapmaktadır: "Devrimcilik kisvesi altında halkın geleneklerine, göreneklerine, ulusun dini, dili ve tarihine acımasızca saldırılması, Atatürkçülük maskesi altında laiklik ilkesinin dinsizlik ve din düşmanlığı olarak yorumlanmasına yol açmıştır. 
Bu fırsatla, dini kurumlar ve din görevlileri itibarsızlaştırılmış, dindarlık gericilik ve bağnazlık olarak nitelendirilmiştir" (Ersal, 2011). 


Osman Turan 


Osman Turan, Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden biri olarak tanınmaktadır. Analitik bir bakışla, tarihçi, siyasetçi, dava adamı ve politikacı kimliğiyle öne çıkmaktadır. 1954 yılında, hocası Fuat Köprülü gibi Demokrat Parti (DPY'den siyasete atılmış ve milletvekilliği yapmıştır. Yassıada'da yargılanmasına rağmen beraat etmiştir. Üniversiteye dönmek istese de bu mümkün olmayınca 1965'te Adalet Partisi (AP)'nden milletvekili olarak siyasete geri dönmüş ve parti içinde genel başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 
1969°da siyasetten çekildikten sonra bağımsız olarak araştırmalarını sürdürmüştür (Kozan, 2010; Selçuk, 2019: 482). 


Osman Turan, gençleri etkileyen tarih metinlerinden biri olan Türk Cihan Hâkimiyeti Mefküresi Tarihi (1999) başta olmak üzere pek çok eseriyle tanınmaktadır. Bu kitap, Türk kimliği ile İslam arasındaki ontolojik bağı kuran ve tarihsel perspektif sunan ilk metinlerden biridir. Ancak Turan, yalnızca bir tarihçi olarak değil, aynı zamanda bir "dava adamı" olarak da sosyolojik analizler yapar. 
Bu tahliller, tarih disiplinine dayanarak şekillendirilir ve Turan'ı milliyetçimuhafazakâr bir aydın olarak konumlandırır (Selçuk, 2019: 481). 


Turan, üniversite kariyerinin ilk yıllarından itibaren ülkedeki sağ/sol kutuplaşmasında kendine bir rol biçmiş, dönemin tüm siyasi ve sosyal meseleleri hakkında gazete ve dergilerde yazılar kaleme almıştır. Dava adamı kimliğinden ötürü, ilk kez 1944'te Turancılık davasında yargılanan Nihal Atsız'ı ofisinde ağırladığı için 8 ay görevden uzaklaştırılmıştır. 1948'de Paris'ten döner dönmez, “Gafletten Uyanalım! Üniversitedeki Aşırı Solcular Meselesi” adlı risalesini yazmış ve burada Behice Boran'a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 ay hapis cezası almıştır (Kozan, 2010: 19). 
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Osman Turan'ın eserleri, dönemin milliyetçi-muhafazakâr gençlerine Nizam-ı Âlem (dünyaya düzen vermek) ve Devlet-i Ebed- Müddet (sonsuz devlet) gibi kavramları türetmelerinde ilham vermiştir (Bora, 2017: 308). Bugün hâlâ milliyetçi-muhafazakâr gençlik tarafından kullanılan Nizam-ı Âlem kavramı, Turan tarafından tarihsel bir perspektifle ortaya konmuştur. Ona göre, Türklük ile İslam”ı bu kadar uyumlu kılan şey, her ikisinin de "cihan hâkimiyeti" anlayışına yaslanmasıdır. 


Turan, İslam öncesi dönemde Türklerin dünyaya hükmetmeyi kutsal bir amaç edindiklerini belirtmektedir. “Tanrının özel bir kavmi olduklarına, hükümdarların da Allah'ın cihan hâkimiyetini kendilerine bahşettiğine ve dünya düzenini sağlamaya görevli olduklarına inanıyorlardı” (Turan, 1999: 10-11). Ona göre, İslam'ın cihat anlayışı, Türklerin dünya düzenini kurma düşüncesine mükemmel şekilde uyum sağlamaktadır: “/slam'ın cihadı da Türklerin savaşçı ruhlarına ve cihan hâkimiyeti iddialarına uygun geliyordu” diye yazmıştır (Turan, 1999: 151). Öte yandan Turan, Türklerin dünya yönetimi idealinin adil ve insancıl ilkelere dayandığını savunmuştur. Türkler, hâkimiyetleri altındaki bölgeleri güzellikle kendilerine bağlamışlardır (Selçuk, 2019: 486- 487). 


Osman Turan'ın popüler kavramlarından biri olan Devlet-i Ebed-Müddet, Türk tarih yazıcılığına yaptığı özgün katkılardan biri olarak kabul edilmiştir. Bu kavramla birlikte, Turan'ın milliyetçi- muhafazakâr tarih anlatısındaki en önemli katkılarından biri, Osmanlı İmparatorluğu'nun itibarını geri kazandırmasıdır. Ona göre Osmanlı, cihan hâkimiyeti idealinin zirveye ulaştığı dönemdir: “Üç kıtanın ortasında ve iç denizler üzerinde kurulan Osmanlı İmparatorluğu, Türk milletinin en büyük eseri olup, Türk, İslam ve dünya cihan hâkimiyeti tarihinin en yüksek siyasi teşkilatını temsil eder” (Turan, 1999: 13). Osmanlı'nın bu yüceltilmesi, milliyetçi- muhafazakâr tarihçilerin Kemalist dönemin tarihçilerinden ayrılmasına olanak tanımıştır. Türk tarihini devamlılık içinde görmenin bir sonucu olarak, Devlet-i Ebed-Müddet kavramı doğmuştur. Turan'a göre Osmanlı düşünürleri, İbn-i Haldun'un toplumların doğum, gelişim ve çöküş aşamalarına sahip olduğu görüşünü kabul etmelerine rağmen, Osmanlı İmparatorluğu'nun böylesi bir sona ulaşacağına inanmamış ve onu “Devlet-i Ebed-Müddet” olarak görmüşlerdir (Turan, 2011: 155; Selçuk, 2019). Turan'ın Osmanlı vurgusu onu aynı zamanda Ziya Gökalp'ten farklılaştıran bir unsurdur. Bu farklılaşmayı Dündar Taşer ve Erol Güngör gibi milliyetçi aydınlarda da görmek mümkündür. 
Dolayısıyla Turan'ın milliyetçi aydınlar içerisinde Türk tarihini bütünsel görme ve Osmanlı'yı da bu bütünsellik içerisine oturtmada başı çektiği söylenebilir. 
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Turan'ın tarih anlatısında, Türklük ile İslam'ın mükemmel bir uyum içinde olduğu ve Türklerin İslam'a girmeden önce de benzer bir inanç yapısına sahip olduğu vurgulanmıştır. Bu yaklaşım, 1930'ların seküler-etnisist tarih anlayışına İslami bir boyut eklemiştir. Turan'a göre, “Türkler tarih sahnesine çıkışlarından beri Şamani ve İslam çağlarında tek bir Allah'a inanmışlardır” (Turan, 1999: 10). Türk Cihan Hâkimiyeti Mefküresi Tarihi adlı eserinde, “Gerçekten Türkler, diğer milletlerden farklı olarak, bir peygambere sahip olmadan kendi anlayışlarıyla tek bir Tanrı inancına yükselmiş, milli ve insani duygularla tarih sahnesine çıkmışlardır” (Turan, 1999: 3) diye yazmıştır. Ayrıca, “Türkler aynı zamanda ruhun ebediliğine ve bunun bir sonucu olarak da ahiret hayatına, iyilik ve kötülüklerin hesabının verileceğine inanıyorlardı” (Turan, 1999: 50). Bu bağlamda, Türklerin İslam'ı gönüllü olarak kabul ettikleri iddia edilir: “İslam'ın bu zaferi, başka milletlerde ve ülkelerde olduğu gibi bir istila altında gerçekleşmemiş, Türkler kendi irade ve arzularıyla yeni dini benimsemişlerdir” (Turan, 1999: 150; Selçuk, 2019: 485). 


Turan'a göre, İslam dışında başka bir dine yönelen Türk toplulukları, varlıklarını sürdürememiştir. Çünkü diğer inançlar Türklerin savaşçı ruhuyla uyumlu değildir (Selçuk, 2019: 485). O, Türklüğün İslam'a büyük katkılarda bulunduğunu iddia eder. Bu savunmasında asker-millet kavramını kullanmıştır ve Türklerin biyolojik olarak asker doğduklarını ileri sürmüştür. Onlara göre, savaşçı kimliklerini İslam'ın cihat anlayışıyla birleştirerek sadece kendi bayraklarını değil, İslam'ın bayrağını da taşımışlardır (Selçuk, 2019: 487). 


Osman Turan'ın Türk düşünce hayatında özel bir yere sahip olmasının temel nedenlerinden biri, uzman tarihçilikten sentez tarihçiliğine geçiş yapmasıdır. Sadece belli bir konuda akademik çalışma yapmak yerine, farklı alanlardan elde ettiği bilgi ve çıkarımları bir araya getirerek ortak bir noktada birleştirmektedir. Bu yüzden o, sadece bir araştırmacı değil, aynı zamanda bir düşünürdür (İslamoğlu, 2003: 117). Türk tarihçiliğinde Türk-İslam kavramını ilk kez kullanması da onun önemini vurgulamaktadır (Yılmaz & Nalçacı, 2014: 171). 


Osman Turan, laikliğin Türkiye'de din düşmanlığı olarak ortaya çıktığını savunmuştur. Ona göre laiklik, Batı'nın özgün tarihsel koşulları neticesinde ihtiyaç olarak doğmuştur. Türkler, İslam öncesi ve sonrası dönemde vicdan özgürlüğüne saygı gösterdiğinden, laiklik de bu özgürlüğü sağlamayı amaçlamalıdır. Cumhuriyet'in laikliği ise vicdan özgürlüğünü sağlamak için değil, Batılılaşmayı hızlandırmak amacıyla benimsenmiştir. “Türkiye'de laiklik, Avrupalılaşma hamlelerine hız vermek maksadıyla ortaya çıkmış bir kavramdır” der ve devam eder: “Süratle Avrupalılara benzemek ve engelleri yıkmak yoluyla Türkiye'nin ilerleyeceği ve Avrupalılaşacağı inancı, Cumhuriyet devri 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inkılâplarını doğurmuştur. Laiklik de bu amaçla ve buna yardımcı bir araç olarak kabul edilmiştir” (Turan, 2011: 93-96; Selçuk, 2019: 495). 


Osman Turan'ın milliyetçi-muhafazakâr bir aydın olarak ilk ele aldığı meselelerden biri Türkiye'nin Batılılaşma sorunudur. Turan, zaman zaman muhafazakâr modemleşmeci bir bakış açısıyla, Türkiye'de manevi bir çöküş yaşandığına inanmıştır. Bu çöküşün kaynağı, Tanzimat'tan bu yana 'bazı' aydınların ve yönetici elitlerin benimsediği, aşağılık duygusu ve buna bağlı olarak topluma dayattıkları aşırı Batılılaşma anlayışıdır. Ona göre, "Memleketin kaderini tayin eden kurumlarda etkili bir konuma yükselen on kişilik bir seçkin kadro her şeyi yoluna koyabilir?” ve “Milletin ideallerini temsil etmeye ve iradesini uygulamaya muktedir, fikri, zekâsı, kültürü ve cesaretiyle tanınmış on kişilik bir ekibin cihada başlamasıyla bütün engelleri aşmak, medeniyet yolunu açmak ve kudretli bir Türkiye yaratmak mümkündür. Milletimiz de böyle bir vatansever ve inançlı ekibi beklemektedir" (Turan, 2012: 17; Selçuk, 2019: 490). 


Turan'ın milliyetçi-muhafazakâr tarihçiliğinin temel özelliklerinden biri, Türklerin, Batılı kavramlar olan demokrasi ve laikliğe çok eski zamanlardan beri sahip olduklarını savunmasıdır. Onun demokrasi anlayışı, siyasi kariyerine bakarak anlaşılabilir. Turan, DP'nin milli irade söylemine sıkı sıkıya bağlıdır. 
Milli iradecilik, çoğunlukçu bir sistemdir. Bu sistemde seçimler, demokrasinin temel unsurudur ve çoğunluk desteğini alan parti, milletin çıkarlarını savunmak için politikalar üretmekle sorumlu tek güç olarak kabul edilmektedir. Diğer bir ifadeyle, bir partinin halkın çoğunluğunun oyunu alması, mutlak iktidarı kullanma hakkını kazanması anlamına gelmektedir. Seçimler, vatandaşların karar alma mekanizmasına katılmalarının tek yoludur. Milli iradeci anlayış, halka siyaseten pasif bir rol biçer (Geliş, 2013; Selçuk, 2019: 496-497). 


Eğitimde önceliğin geniş halk kitlelerine verilmesini eleştiren Turan, köy enstitülerini bu yaklaşımın olumsuz bir sonucu olarak görmüştür. Ona göre, köy enstitüleri “ilmi, ekonomik ve kültürel anlayışsızlığın bir örneği olarak, eğitimin genelleştirilmesi çabasıyla eğitimdeki düşüşün ilk basamağını oluşturmuş ve Türk köyünün tahribini hedeflemiştir” (Turan, 2012: 84). Turan, bu enstitülere karşı merkez sağın kalkınma ve şehirleşme söylemini kullanmıştır: “Fabrikaların kurulması ve ekonomik faaliyetlerin gelişmesi sayesinde okuryazarlıktan çok daha ileri sonuçlar elde edildiği, daha medeni bir hayat sağlandığı aşikârdır” (Turan, 2012: 88). Ona göre köy enstitüleri, gençleri “toprağa bağlayarak kişisel gelişimlerine ve yükselmelerine engel olmuştur” (Turan, 2012: 89; Selçuk, 2019: 
493). 
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Osman Turan, komünizmin Türkiye için ciddi bir tehlike olduğunu düşünmektedir ve bunun en önemli nedeninin Cumhuriyet'le birlikte yaşanan manevi çöküş olduğunu belirtmektedir. Dini eğitimin yasaklanmasının yeni neslin milli ve manevi değerlerden uzak büyümesine ve yabancı ideolojilerin etkisine girmesine yol açtığını savunmaktadır. Bu noktada sorumluluğu aydınlara yüklemektedir. Ona göre, solcu aydınlar, Cumhuriyet öncesi ve erken Cumhuriyet döneminin Batıcı aydınlarının mirasını devralarak onların açtığı yolda manevi yıkımı sürdürmektedirler. Türkiye'deki toprak sistemi nedeniyle sınıf çatışmasının olmadığını ve bu nedenle komünizmin tehdit oluşturmadığını savunanları, komünistler gibi düşünmekle suçlamaktadır (Selçuk, 2019: 494). 


Osman Turan, Türk Ocakları bünyesinde de önemli çalışmalar yapmıştır. 
1955'te Türk Ocakları Ankara Şubesi başkanı olarak göreve gelmiş ve 1959'da, Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından ziyaret edilmiştir. Aynı yıl Türk Ocakları'nın genel başkanlığına seçilen Turan, tutuklanana kadar bu görevini sürdürmüş ve ardından 17 ay cezaevinde kalmıştır. 1966 yılında, Hamdullah Suphi Tanrıöver'in vefatından sonra düzenlenen kurultayda yeniden genel başkanlığa seçilmiş ve bu görevini 1973”e kadar sürdürmüştür (Sarınay, 2008: 60- 61). Türk Ocakları'na liderlik ettiği dönemde yayımlanan Türk Yurdu dergisi, Türkiye'de ilim ve fikir dünyası açısından ufuk açıcı bir yayın olmuştur. Bu sayılar, Türkiye'de o dönemin çapında ve niteliğinde başka bir akademik dergi görülmediği şeklinde değerlendirilmiştir (Akyol, 2003: 111). 


Sonuç olarak Osman Turan, bir bilim insanı olarak parti uygulamalarını dahi eleştirebilmiş ve Türk-İslam kavramını bir fikir sistemi içinde uygulamaya koymuştur. Fikirleri nesillere yayılmış ve Türk siyasetine damga vurmuştur. 
Siyasi kariyerinin son dönemlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nde siyaset yapmış ve Türk devleti ile milletinin sorunlarına çözüm üretmek için çalışmıştır. 
Ayrıca Osman Turan, Mümtaz Turhan?'dan önemli bir noktada ayrışmaktadır: Turhan, seçkin bir eğitimi vurgulamakla birlikte, uzmanların ve teknokratların yetiştirilmesi gerekliliğini de savunmuştur. Ancak Osman Turan'ın düşüncesinde uzman veya teknokrat ihtiyacı neredeyse hiç dile getirilmemiştir. Onun seçkin bir zümre olarak kastettiği, tarihçi ve sosyolog gibi kültür insanlarıdır. Turan, hümanist entelijansiya ile teknokratik entelijansiya arasındaki rekabetin kızıştığı bir dönemde yazıp çizmiştir. Taşkın'a göre, Türkiye'de bu rekabet, merkez sağ partilerin kalkınma söylemi dolayısıyla 1950”lerden itibaren başlamıştır ve Özal döneminde teknokratların galibiyetiyle sonuçlanmıştır (Taşkın, 2007: 127; Selçuk, 2019: 493). 
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Dündar Taşer 


Dündar Taşer'e göre milliyetçilik, mevcut kültürü ve millet bilincini koruma arzusunu ifade etmektedir. Ona göre, bir insanın kendisini milliyetçi olarak tanımlayabilmesi için kişisel çıkarlarından sıyrılarak milletin ortak hedefleri için çalışması gerekmektedir. “Milliyetçilik, özünde kültürü ve tarihsel mirası yaşatmak demektir; çünkü milliyetçilik, milletini sevgiyle kucaklamak ve bu sevgiyi eyleme dönüştürmektir” (Gürgür, 2018). 


Taşer, milliyetçilerin kendi milletleri için en iyiyi ve en güzeli istemelerinin doğru olduğunu savunmaktadır. Bu nedenle Türklerin tarafsız kalmasının mümkün olmadığını ve herkesin siyasetçisinden memuruna kadar milliyetçi olması gerektiğini vurgulamaktadır. Ona göre, milletini seven herkes bu amaç uğruna çalışmalıdır. Milliyetçilerin bazı durumlarda kenara itildiğini de göz ardı etmez ve bunu Türk milliyetçilerinin kaderi olarak tanımlamaktadır. 
Taşer, milliyetçi kimlikten vazgeçmemenin gerekliliğini vurgulamakta ve milliyetçilerin yaşamın her alanında milli değerlere sahip çıkarak ilerlemesi gerektiğini belirtmektedir. Taşer'e göre milliyetçilik, Türkleşme idealiyle ilişkilidir. Çünkü ona göre milliyetçilik, Türkler için izlenmesi zorunlu ve tek kurtuluş yoludur (Tuzak, 2022). 


Taşer, milliyetçiliği “Türk milletini sevmek, onun varlığını sürdürmek, gelişmesi için çalışmak ve kültürünü korumak” olarak özetlemektedir. Ona göre, Türkler için milliyetçilik, her alanda Türkleşme idealiyle ilişkilidir. Milliyetçilik anlayışının sürdürülebilmesi için kararlılıkla hareket edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Taşere göre Türk milliyetçiliği, milletin sürekliliği için çalışmak ve milli kültürü korumak anlamına gelmektedir (Toprak, 2020). 


Milliyetçilik, ona göre duyguda, düşüncede ve harekette milli olmak, milli vasıf ve değerleri, milli davranışları muhafaza etmektir. Millette yaşayan ve onun her şeyini etkileyen, ona mal olmuş hâkim inanış ve ölçü sistemidir. Milli kültürünü ve millet olma şuurunu koruma, yaşatma arzu ve ifadesidir. Türk nedir? 
sorusuna, “Tarihin bilinen devirlerinden beri Doğu Asya'dan, Orta Avrupa ve Yakın Doğu'ya kadar uzanan alanda yaşamış, devletler kurmuş, mensubu olmaktan övünç duyduğumuz milletin adı Türk'tür” diyerek cevap vermiştir.” 
(Aygördü, 2021). 


Dündar Taşer, millet kavramını yapay bir oluşum olarak görmemiştir. 
Toplumun kendi içerisinden çıkardığı şan, şeref, ilim ve sanat sahiplerinin tek başına bir millet var edemeyeceğini; milletin, tarihi akışta farklılık arz eden özelliklerin birleşmesi, bütünleşmesi ve müşterek kıymet hükümleri haline 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gelmesiyle iyi ve kötü günde, ayrı kalmışlıkta dahi aynı hissiyatı duyuşla doğal bir sürecin devamında oluşabileceği görüşündedir. Taşer milleti şu şekilde tanımlamıştır; 


“Cemiyet, örfleri müşterek olan kişilerin meydana getirdiği maşeri bir varlıktır. Aynı örflere sahip olan cemiyetler de milletleri teşkil eder.”... “Millet yapma bir varlık değildir. Ne kahramanlar, ne âlimler, ne sanatkârlar bir millet imal edemezler. Millet, Binlerce sene içinde kanın, imanın, duyguların birleşmesi ile yoğrulmuş ve müşterek kıymet hükümleri halinde billurlaşmış, müşterek davranışlar halinde görünmekte olan, haz ve elemi beraber tadan, birbirinden haberi yokken de bir biri gibi olan varlıktır.” (Taşer, 
2019 akt. Aygördü, 2021). 


Dündar Taşer, aktif siyasetin içinde siyasi görev ve yetkileri olan birisidir. 
Mensubu olduğu MHP'de siyasi görev ve sorumluluklar üstlenmiştir. Partisinin siyaseten güçlenmesi ve dahi iktidara gelebilmesi için, başta ideolojik duruşu ve siyasi görüşlerinin oluşturulmasında en fazla gayret gösteren şahsiyetlerden olmuştur. MHP'nin ülke çapında milliyetçi, maneviyatçı görüş etrafında teşkilatlanmasını sağlamak üzere, Anadolu'nun değişik şehir ve kasabalarına ziyaretler gerçekleştirmiştir. Klasik siyasetçi anlayışıyla sadece partisinin seçmen sayısını artırtmayı hedefleyen, günlük siyasetin değişkenlerine göre eylem ve fikri savrulmalar yaşayan birisi değildir. Fikir, düşünce ve dava adamı kimliğiyle zamanın çoğunu milliyetçi gençlerin eğitimine ayırmıştır. Gençliğin siyasi kadrolar ve programlar peşinde değil, fikir ve ülküler etrafında toplanması gerektiğine inandığından çabası bu yönde olmuştur (Aygördü, 2021). Fikir ve düşünce çalışmalarının asıl amacı, gençlere Türk milletini tüm yönleriyle tanıtmak, Türk tarihi ve kültürü hakkındaki yanlış kanaatleri ortadan kaldırmaktır. 


Dündar Taşer, verdiği eğitimlerde gençlere iki şey öğretmiştir. Birincisi, Türk tarihinin yeni bir yorumu, ikincisi, bu tarih içinde çağdaş Türk gençliğinin yeri ve vazifesi. Taşer'in bu konudaki başarısının sırrı tam olarak bu noktadadır. 
Onun milliyetçilik hakkında getirmiş olduğu yorum şimdiye kadarki uyuşmazlık olan noktaların hepsini bertaraf etmiş ve herkesi birleştirmiştir (Ceyhan, 2022). 
Millet kavramını yapay bir varlık olarak değil, binlerce yıl boyunca kan, iman ve duyguların birleşimiyle yoğrulmuş bir yapı olarak tanımlamaktadır. Ona göre millet, tarihsel süreçte ortak deneyimlerden doğar ve din de bu oluşumda önemli bir rol oynamıştır. Taşer'in milliyetçilik anlayışı, inançla iç içe geçmiş bir şekilde, bir milletin kendisini ve kültürünü sevmekle ilgilidir (Aygördü, 2021). 
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Taşer, milliyetçi bir insanın başka bir millete sempati duymasının mümkün olmadığını savunmakta ve milliyetçiliğin kutsal bir bencillik olduğunu ifade etmektedir. Milliyetçi bir kişi, kendi milletinin en iyi ve en yükseğe layık olduğunu düşünmektedir. Taşer'e göre, Türk solcuları bu anlamda milliyetçi olamazlar (Toprak, 2020). 


Taşer, Türk milliyetçileri içinde İslam ve Osmanlı'ya olan bakış açısıyla farklılaşmaktadır. MHP'nin üç hilal sembolünü parti amblemi olarak kabul etmesinde oynadığı rol, tarihsel perspektifini yansıtmaktadır. Osmanlıyı, Türk milletinin en görkemli yapısı olarak tanımlamakta ve bu devleti tarih boyunca en büyük devletlerden biri olarak kabul etmektedir. Ona göre, Osmanlı, kendi bütünlüğünü koruyan bir yapı sunar ve Osmanlı kültürü, sanatı, idaresi, mutfağı ve müziğiyle kendine özgüdür (Aksun, 2017; Toprak, 2020). 


Taşer'e göre Osmanlı'ya Cumhuriyet döneminde haksızlık yapılmıştır. 
“Devletimiz bize göre sadece bir coğrafya parçasından ibaretti, ama kitap sayfasına çizildiği zaman bile avuç içi kadar ufak görünüyordu. Zaman ve mekân algısı sınırlı olan genç bir insan, dünyanın yarısını kapsayan bir tarih olgusunu kavrayamazdı” (Güngör, 1972; Toprak, 2020). 


Osmanlı ile Batı arasındaki farkları vurgularken, Osmanlı'da feodal bir yapı ve aristokrat sınıf olmadığını belirmiştir. Osmanlı idarecilerinin toplumu Allah'ın emaneti olarak görmeleri, Osmanlı'da reaya ile beraya arasında büyük bir sorun olmamasını sağlamıştır. Taşer nazarında Osmanlı Türklerin en müstesna dönemidir. Osmanlı”ya büyük bir hayranlık duyan Taşer'in yakın dostu olan Erol Güngör'deki Osmanlı algısını bile etkilediği rahatlıkla söylenebilir. 


Taşer'e göre asli unsur vatan değil, hâkimiyetin sembolü olan bayraktır. 
Türkler, bayrağın dalgalandığı yerlere gitmiş ve bayrağın çekildiği yerleri terk etmiştir. Devlet ise sürekli bir varlıktır; iktidarlar değişir, rejimler farklılaşır ama devlet devam eder. Taşer, milliyetçilik, din ve Osmanlı üzerine kurulu hâkimiyet anlayışını benimsemiştir. Ona göre, Büyük Türkiye ideali, sadece milli sınırlarla sınırlı kalmamalı, Türk'ün olduğu her yeri kapsamalıdır (Toprak, 2020). 


Diğer milliyetçi aydınlarda da olan ve fakat Taşer'de bariz bir şekilde görülebilecek mevzulardan birisi de Taşer'in aydınlar konusundaki tutumudur. 
Taşer, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk aydınında adeta bir milli irtifa kaybı görür. Ona göre “Türk milletinin geleceği, kendi milliyetinden çıkmış, doğasındaki özellikleri yitirmiş, Doğu'dan ve Batı'dan tuhaflık maddeleri arayan bir zavallılar grubuna bırakılamaz” (Aksun, 2010: 64). Taşer'in burada zavallılar grubu diye tasvir ettiği aydın zümresidir. Taşer'den Erol Güngör'e miras kalan en önemli 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konulardan biri de aydın meselesi olacak ve Güngör de aydınlar konusunda yazdıklarıyla önde gelen isimlerden biri olacaktır. 


Erol Güngör 


Erol Güngör'e göre milliyetçilik, dogmatik bir sistem ya da doktrin değil, bir kültür hareketidir. Bu yüzden ırkçılığa ve halka dayalı bir hareket olduğu için otoriter yönetimlere karşı çıkmıştır. Güngör, milliyetçiliğin temel hedefinin, geniş kitlelerin iradesine dayanan bağımsız bir yönetim ve bu siyasi birlik içinde milli bir kültür oluşturmak olduğunu belirtmektedir (Balcı, 2011). Milliyetçilik millete ve dolayısıyla milletin iradesine dayandığı için de demokratiktir ve demokrasiyle uyum içerisindedir 


Güngör, milliyetçiler ve sosyalistler arasındaki farkın halk ve millet kavramlarından değil, bu kavramların siyasi amaçlarla nasıl kullanıldığından kaynaklandığını savunmaktadır. Milliyetçiler millet kavramını öne çıkarırken, sosyalistler etnik ve sınıf farklılıkları üzerinden milleti bölmeye çalışır. Güngör, sosyalistlerin tercih ettiği halk ve halklar terimlerinin bu amaca hizmet ettiğini belirtmektedir (Sönmez Selçuk, 2011). Güngör'ün milliyetçi aydınlar içerisinde en fazla öne çıkan yönü sosyolojiye olan hâkimiyetidir. Dolayısıyla toplumsal sınıf nedir, tabaka nedir, Güngör nazarında bu kavramların her birinin geniş ve derin anlamları vardır. Türk aydınını ve özellikle de sol/sosyalist aydınları bu kavramları bilmedikleri ve yanlış kullandıkları için kıyasıya eleştirir. Hatta Raymond Aron'un Sınıf Mücadelesi isimli eserini adeta bu kavramları Türk aydınları bilsin ve öğrensin diye çevirmiş gibidir. 


Milliyetçilik, dış meselelerde yerel kültürün yabancı kültüre karşı direnişini ifade ederken, iç meselelerde kültürel, ekonomik ve sosyal çeşitliliği azaltarak milli birliği sağlamayı hedeflemektedir. 


Güngör, milliyetçiliğin içinde çeşitli fikirlere ve çoğulculuğa olumlu bakılmasının gerektiğini savunmaktadır. Ona göre, milliyetçilik halka dayalı bir hareket olduğundan fikir özgürlüğüne saygı gösterilmelidir. Milliyetçilerin yeni fikirlere kapalı olmaları durumunda, milliyetçi hareket içinde daha derin bölünmeler yaşanmasının kaçınılmaz olacağını vurgulamaktadır (Balcı, 201 1). 
Zira Güngör'e göre, fikir her şeyden önce serbestlik ister. Güngör, asla tek tip ve otoriter/totaliter fikri ve siyasi bir sistemin savunucusu olmamıştır. 


Güngör, milliyetçiliği ülke içinde ortaya çıkabilecek alternatif söylemleri sınırlandırıcı bir reçete olarak görse de milliyetçilik düşüncesinin kendi içindeki çeşitliliğini desteklemektedir. Milliyetçilik temelinde ortak görüşler üzerine inşa 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edilen zenginlik, demokrasinin ifade özgürlüğü ve çoğulculuk ilkelerine uygundur. Bu açıdan bakıldığında, Güngör'ün milliyetçilik ile demokrasi arasında ilişki kurma çabasının zorlama olduğu eleştirisi yapılabilir (Can, 2016). Güngör, Türkiye'deki milliyetçiliğin kökenini Ziya Gökalp'e dayandırmış ve Gökalp ile Turhan gibi düşünürlerin milliyetçilik anlayışında Türk kültürünün merkezde olduğunu belirtmiştir. Güngör'ün Turhan ve Gökalp’i önemsemesinin temelinde onların milliyetçi olmaları ve fakat bundan daha önemli olanı bu milliyetçiliği ilmi ve bilimsel, sosyolojik bir temelde yapmış olmaları vardır. Dolayısıyla, Güngör'ün milliyetçiliği ırki ve hamasi bir milliyetçilik değil, ilmi ve sosyolojik temellere dayanan bir kültür milliyetçiliğidir. 


Türk kültürünü zenginleştiren temel unsurlardan biri olarak din vurgusu dikkat çekmektedir. Din konusu Güngör'ün entelektüel gündemini meşgul eden asli unsurlardan biridir. Ona göre toplumlar bir dinden diğer dine geçebilir; ama dinsiz bir toplum tarihte görülmüş değildir. O halde toplumu inceleme ve anlamaya dönük her girişim mutlak surette din olgusunu göz önünde tutmak zorundadır. Dinlerin toplumlar içerisinde işgal ettiği yer ve konum, Türkler ve İslâmiyet olunca daha da görünürlük kazanmaktadır. Güngör'e göre, Türk kültürünün ana kaynaklarından biri olan İslam medeniyeti, Türk milliyetçiliğini geliştiren, çeşitli Türk kavimlerini bir araya getiren ve Türklerin bir millet olarak bugünlere kadar gelmesini sağlayan bir unsurdur. İslamiyet, Türk milletine evrensel bir görev yükleyerek onu bu görev için gerekli niteliklerle donatmıştır (Terzioğlu, 2017). 


Güngör, Türklerin İslamiyet'i benimsemesinin tarihsel bir dönüm noktası olduğunu savunur. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle, hem Türk hem de dünya tarihinde önemli bir değişim başlamıştır. Ona göre, Dandanakan Meydan Savaşı, bugünkü Türk devletinin temellerinin atıldığı savaştır. Büyük Selçuklu Devleti ve Türkiye Türk Devleti, bu savaşla kurulmuştur (Güngör, 1999 akt. Balcı, 2011). 
Güngör, Malazgirt Meydan Muharebesi'nin ardından İslam tarihiyle Türk tarihinin birleştiğini belirtmektedir (Balcı, 2011). Osman Turan ve Dündar Taşer çizgisinde Güngör de Osmanlı'ya son derece müspet yaklaşır. Hatta Osmanlı”ya yaklaşımı dolayısıyla Ziya Gökalp'i bile eleştirmekten sakınmaz. 


Güngör'ün Osmanlı övgüsü ve vurgusu diğer isimlere nazaran daha derinliklidir. Ona göre Osmanlı'nın esas mahareti ortak bir toplumsal kültüre sahip olmasıdır. Bu ortak kültürün temelinde de din yani İslâmiyet vardır. 
Osmanlı'da olan ve Cumhuriyet Türkiyesi'nde eksik kalan tam da budur; Cumhuriyet eski ortak kültürü yıkarken yerine yenisini kuramamıştır. Bu yüzden de Erol Güngör'ün en önemli entelektüel kaygısı çağdaş bir Türk milli kültürü kurma gereği ve bunun yollarının aranmasıdır. Yazdıklarının ana temasının bu 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olduğunu bizzat deklare etmekten kaçınmadığı gibi bu temayla alakalı olabilecek dil, din, tarih ve hatta tercüme bahislerinde oldukça derinlikli ve yetkin metinler kaleme almıştır. Dolayısıyla Erol Güngör çok da uzun sayılamayacak yazı hayatında istikrarlı ve çok büyük oranda tutarlı bir düşünce sistematiği geliştirebilmiş nadir Türk aydınlarından biridir (Şahbaz, 2022: 76). 


Güngör, Türkçülerin ırkçılık savunusuna mesafeli yaklaşır. Türk milletinin tarih boyunca hiçbir zaman ırkçı uygulamalara başvurmadığını belirtir. 
Onun milliyetçiliğinde ırk veya soyculuk vurgusu bulunmaz. Ancak, kültür merkezli milliyetçilik anlayışının bazen ırkçı bir nitelik alabileceği ihtimalini de göz ardı etmez (Değirmenci, 2023). Özellikle Nihal Atsız çizgisinden uzak durur. 
Zira Orta Doğu gazetesinde yazdığı dönemde Nihal Atsız vefat etmesine rağmen Atsız’a dair herhangi bir anma ya da yazı kaleme almaz. Mesela aynı dönemde vefat eden Hilmi Ziya Ülken üzerine yazdığı yazı, Ülken üzerine yazılmış en iyi metinlerden biridir. 


Güngör'e göre, Türk kültürünün önemli bir parçası olan din ile laiklik arasında bir çatışma bulunmamaktadır. İnkılapçıların dinin toplumsal etkisini azaltma çabalarının gereksiz olduğunu ve Türkiye'de ruhban sınıfı ya da güçlü bir kilise olmadığı için bu çabanın anlamsız olduğunu savunur (Balcı, 2011). 
Güngör'e göre laiklik, dinin devlete değil, devletin dine müdahalesini önlemelidir (Karaarslan ve Nacak, 2014). 


Güngör, milliyetçilik ile Atatürk milliyetçiliği arasındaki farkları netleştirir. Ona göre, Atatürkçülük, Sovyetler Birliği'nin solcu rejiminin yarattığı tehdit ve modern değerlere karşı direncin etkisiyle ortaya çıkmış geçici bir ideolojidir. Ancak Atatürkçülük, çoğulcu demokrasiyi yerleştirmede bir dizi tedbir olarak geliştirilmiştir. Bu tedbirler dönemin gereklilikleri açısından önem taşır, fakat uzun ömürlü olmayacaklardır (Değirmenci, 2023). Hatta ona göre Atatürkçülük bir anlamda devletin bu muzır hareketlere karşı bir ön alması girişimidir ve esas olarak 12 Mart Muhtırası'ndan sonra türetilmiş ideolojik bir söylemdir. 


Nevzat Kösoğlu 


Nevzat Kösoğlu, Türk milliyetçiliği düşüncesinin şekillenmesinde ağabeyi Ahmet'in büyük etkisini hissetmiş bir isimdir. Henüz Ziya Gökalp ve Osman Turan'ı okumadan önce, ağabeyinin atlasında Türk devletlerini birleştirerek işte burası Turan! demesi, Kösoğlu'nun milliyetçi düşüncelerinde doğrudan etkili olmuştur (Çakır, 2010). Kösoğlu'nun milliyetçilik düşüncesinin pekişmesi ise üniversite yıllarına dayanır. Ailesinin muhafazakâr-milliyetçi 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yapısı, arkadaş ve çevre seçiminde önemli bir rol oynamıştır. İstanbul'da olması sayesinde, dönemin muhafazakâr ve milliyetçi aydınlarını yakından takip edebilmiş, aynı zamanda benzer düşünceye sahip kişilerle siyasi ve sosyal faaliyetlerde bulunmuştur. Üniversite yıllarında öğrenci derneklerinde aktif roller üstlenen Kösoğlu, Marmara Kıraathanesi'nde muhafazakâr ve milliyetçi aydınlarla bir araya gelme fırsatı bulmuştur (Avcı, 2019). Yeri gelmişken Marmara Kıraathanesi”'nin dönemin milliyetçi-muhafazakâr aydınları entelektüel bir mahfil olduğunu, Dündar Taşer'den Erol Güngör'e, Mehmet Genç?den Fethi Gemuhluoğlu'na birçok ismin uğrak mekânı haline geldiğini hatırlamak gerekir. 


Türk milliyetçiliğinin çağdaş düşünürlerinden biri olarak Kösoğlu, eğitime büyük önem vermiş ve bu alanda adımlar atmıştır. Türk Yurdu okulları, onun kendinden sonraki nesillere bıraktığı miraslardan biridir. Arkadaşlarıyla yaptığı toplantılarda eğitim konusunu sıkça gündeme getirerek somut adımlar atılmamasını eleştirmiştir. Milli bir eğitim veren okulların öncelikli olması gerektiğini savunmuş ve topluma yapılacak yatırımın bu okullar üzerinden olması gerektiğini vurgulamıştır (Özyalçın, 2017). 


Kösoğlu'na göre iman, “insanın tüm insani ve sosyal değerleri kazanmasının temel yoludur.” İman, toplumda var olan potansiyeli harekete geçirir ve bu güçle problemler çözülür, dünya anlamlandırılır ve kültür oluşturulur. Hayata iman penceresinden bakmak, insan ilişkilerini geliştirir ve şekillendirir. İman ile anlam kazanmış yaşam pratikleri de amelleri meydana getirir. Bu ameller, iman ölçülerine uygun olduğu sürece ahenk içinde devam eder (Akıncı, 2011). 


Nevzat Kösoğlu, ilk kitabı olan Kifap Şuuru'nda, Türk milletinin Kur'an'a olan bağlılığını ve hayatını Kur'an'dan aldığı ölçü ve değerlere göre düzenlemesini vurgulamıştır. Dini değerlerin bireysel anlamda önemine dikkat çekerek, Kitap'ın temel işlevinin insanları güzel ahlaka yönlendirmek olduğunu belirtmiştir. Din, toplumu şekillendiren temel bir ilkedir: “Din siyaset değildir. 
Din kamu hukuku değildir. Din başörtüsü de değildir. Din inanmak ve onun gereklerine uymaktır. İyi bir insan olmaktır. Güzel ahlâklı olmaktır. Dinin amacı ahlâkı güzelleştirmektir” (Çakır, 2010 akt. Özyalçın, 2017). 


Nevzat Kösoğlu'nun Kitap Şuuruna verdiği değeri, insanı en büyük sorumlu olarak görmesine dayandırmak mümkündür. Kösoğlu, insanı, yaşadığı kültür ve medeniyet için en büyük sorumlu olarak görmüş, medeniyetlerin önce bireysel eylemlerle kurulduğuna inanmıştır (Kösoğlu, 1994 akt. Özyalçın, 2017). 
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Kösoğlu, milletlerin oluşumunu ve kültürel varlıklarını tarihsel bir süreç olarak değerlendirmiştir. Gelenekler, dil ve değerler, tarih boyunca şekillenerek kültürü oluşturur. Kösoğlu'na göre, tarih bilinci birlik ve beraberliği güçlendiren bir kavramdır. Tarih bilinci, milliyet düşüncesinin temel taşlarından biridir ve geleceği şekillendirmede önemlidir. Bu bilinç, toplumun kimliğini oluşturan temel ilkedir (Pekel, 2017). Bu konuda şöyle demiştir: “Türk milliyetçiliğinin temel ilkelerinden biri olan tarih bilinci, günümüz şartlarında daha da önem kazanmış bir ihtiyaçtır. Ben Türk'üm diyen bir insan, mensubu olduğu dört bin yıllık birikimi arkasında hissetmelidir” (Pekel, 2017). 


Nevzat Kösoğlu, milliyetçiliği moderniteyle uyumlu bir tanımla, tarih boyunca her toplumda var olan doğal bir kimlik bilinci olarak kabul etmiştir. 
Kösoğlu'na göre bu doğal aidiyet, birlikte yaşama, ortak inanç ve menfaatleri paylaşma, aynı coğrafya ve tarihsel kadere sahip olma üzerinden oluşan bir dayanışma duygusudur (Özyalçın, 2017). 


Ülkü, Kösoğlu'nun düşüncesinde bir iman meselesidir. Tarihe damgasını vuran olaylar, büyük bir ülkü hareketiyle gerçekleşmiştir. Milli asabiyet, millet içindeki dayanışma ve fedakârlık gibi tutumlarla şekillenir ve milliyetçiliğin ahlakını oluşturur. Bu ahlak, milleti üstün bir değer olarak kabul eder ve kendini aşma çabasına ülkücülük demiştir (İlbey, 2021). 


Kösoğlu'na göre, ülkücülük yalnızca milliyetçilik kapsamında değil, ideolojilerden arınmış bir perspektifle de tanımlanmalıdır. Davası uğruna fedakârlık yapan herkes ülkücüdür. Bu yaklaşım, başka ideolojilere sahip olup da inandığı değerlere sadakatle bağlı kalanları da içermektedir. Kösoğlu'nun vurguladığı nokta, “sadece sözde değil, kendinden vazgeçebilecek kadar bağlılık ve sadakat ruhuna sahip olmaktır” (Kösoğlu, 2022; Özyalçın, 2017). 


Sonuç 


Milliyetçilik, milletin kolektif kimliği ve ulus-devlete yönelik bağlılığını ifade eden bir düşünce sistemi olarak, modern dünyanın temel kavramlarından biridir. Türkiye'de, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden başlamak üzere, özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren, milliyetçilik düşüncesi tarihsel, sosyal ve kültürel koşullara göre farklı biçimlerde ortaya çıkmış ve şekillenmiştir. Mümtaz Turhan, Osman Turan, Orhan Düzgüneş, Dündar Taşer, Erol Güngör ve Nevzat Kösoğlu gibi düşünürler, Türk milliyetçiliğine farklı açılardan yaklaşarak bu kavramın modem Türkiye'deki anlamını ve uygulanmasını belirlemede önemli rol oynamışlardır. 
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Mümtaz Turhan, Türk milliyetçiliğini Batılılaşma o süreciyle ilişkilendirerek, modern bir ulus- devletin inşasında bilimin, teknik bilginin ve eğitimli kadroların önemine vurgu yapmıştır. Ona göre kalkınma ve modernleşme, Batı'daki bilimsel zihniyetin ve teknolojik gelişmelerin benimsenmesiyle mümkündü. Bunun için, eğitimin kalitesinin artırılması, nitelikli bilim insanları ve teknik uzmanların yetiştirilmesi gerekiyordu. 
Turhan'ın perspektifi, Ziya Gökalp'ın kavramsal çerçevesine benzemekle birlikte, Batılılaşmanın bilimsel zihniyetle gerçekleştirilmesi gerektiğine odaklanarak özgün bir yol çizmiştir. 


Osman Turan, Türk milliyetçiliğini Türk-İslam kimliği üzerinden tanımlayarak, “Türk Cihan Hâkimiyeti Mefküresi” kavramıyla tarihsel bir perspektif sunmuştur. Ona göre, Türklerin tarih boyunca cihan hâkimiyetini hedeflemesi, İslam ile uyumlu bir düşünce sistemine dayanmaktadır. Turan, Osmanlı İmparatorluğu'nun itibarını yeniden kazanması gerektiğini savunmuş ve Osmanlı'yı Türk milletinin en büyük eseri olarak tanımlamıştır. Böylece Osmanlı'yı tarihsel süreklilik perspektifinde ele alarak, Türk milliyetçiliği düşüncesini muhafazakâr ve dini bir çerçevede şekillendirmiştir. 


Orhan Düzgüneş, tarım politikaları ve eğitim alanında uzmanlığıyla, milliyetçi camiada önemli bir figür haline gelmiştir. Onun milliyetçilik anlayışında, eğitimde ahlaki değerler, milli kültür ve karakterli bireylerin yetiştirilmesi önemli yer tutar. Düzgüneş, ziraat mühendisliği alanında yaptığı çalışmalarla tarımda milliyetçiliği savunmuş ve bu alandaki politikaların geliştirilmesi için çaba göstermiştir. 


Dündar Taşer, milliyetçiliği kültürel miras ve tarihsel süreklilikle ilişkilendiren bir yaklaşımla, Türkleşme idealini Türk milliyetçiliğinin özüne yerleştirmiştir. Taşer, Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk milletinin en büyük mirası olduğunu ve Osmanlı'nın kültürel bütünlüğünün korunması gerektiğini savunur. 
Taşer'in Türk milliyetçiliğine getirdiği Osmanlı perspektifi, onu diğer milliyetçilerden ayıran önemli bir özelliktir. 


Erol Güngör, milliyetçiliği kültürel bir hareket olarak tanımlayarak, Türk kültürünün ve İslam medeniyetinin milliyetçilik üzerindeki rolünü vurgulamıştır. 
Ona göre, Türk milletinin tarih boyunca birlik içinde kalmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri, İslam medeniyetinin getirdiği evrensel amaçtır. Güngör, milliyetçiliği halkın iradesine dayalı bir yönetim ve milli bir kültür oluşturma arayışı olarak tanımlamıştır. 
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Nevzat Kösoğlu ise milliyetçiliği tarih bilinci ve kültürel aidiyet üzerinden tanımlayarak, milliyetçiliğin tarihsel bir süreç olduğunu vurgular. Ona göre, millet olma bilinci, birlikte yaşama, inanç ve menfaatleri paylaşma üzerinden dayanışma duygusuyla oluşur. Ülkücülük ise millet içindeki fedakârlık, dayanışma ve ahlaki tutumlarla şekillenir. 


Bu düşünürlerin milliyetçilikle ilgili görüşleri, Türk Milliyetçiliğinin geniş ve çeşitlilik içeren bir çerçeveye sahip olduğunu göstermektedir. Mümtaz Turhan, modemleşme ve Batılılaşma sürecinde bilimsel zihniyetin önemini vurgularken, Osman Turan Türk-İslam sentezini tarihsel bir perspektifte tanımlayarak milliyetçiliğe dini bir boyut kazandırmıştır. Orhan Düzgüneş ve Dündar Taşer, milliyetçiliği tarım politikaları ve Osmanlı mirası üzerinden ele almışlardır. Erol Güngör ise milliyetçiliği kültürel bir hareket olarak tanımlayarak milliyetçilik-demokrasi ilişkisini ortaya koymuş, Nevzat Kösoğlu milliyetçiliği tarih bilinciyle tanımlamıştır. Bu milliyetçilik tanımları, Türk Milliyetçiliğinin farklı dönemlerde farklı perspektiflerden ele alındığını göstermektedir. Bu nedenle, milliyetçilik konusundaki çalışmaların tarihsel sürekliliğe dikkat ederek yapılması ve bu düşüncelerin günümüz koşullarına uygun bir biçimde yeniden yorumlanması önem arz etmektedir. Böylelikle Türkiye'deki milliyetçilik düşüncesi ve hareketinin tarihsel serencamı ortaya çıkarılabilir. Bu serencam içerisindeki farklılıklar, süreklilikler, aydınlar arasındaki benzerlik ve ayrışmalar tespit edilerek günümüz milliyetçi düşüncesi ve hareketleriyle uyumlulaşan ya da farklılaşan yönler ortaya çıkarılabilir. Zira milliyetçilik Osmanlı'nın son döneminde “Bu devlet nasıl kurtulur?” sorusuna etkili bir cevap olmasıyla başlamış ve Cumhuriyet Türkiyesi'ne tevarüs eden güçlü bir miras ve fikri gelenektir. Bu gelenek içindeki kopuş, süreklilik ve çeşitlilikler günümüz Türkiye'sinin siyasi ve toplumsal dinamiklerini anlamak ve anlamlandırmak için zengin bir birikim sunmaktadır. 


Bunun yanında, milliyetçilik üzerine yapılacak çalışmalarda kültürel, siyasi ve ekonomik faktörlerin bir arada ele alınması, kavramın kapsamlı bir şekilde incelenmesini sağlayacaktır. Diğer bir deyişle, toplumsal ve siyasal gelişmelere fazlasıyla bağlı ve bağımlı bir gelenek olmasından dolayı, sosyopolitik bağlam milliyetçilik çalışmalarında göz önünde tutulması gereken en önemli husustur. Özellikle milliyetçiliğin toplumda kutuplaşma yaratmaması için demokratik ve çoğulcu bir temelde şekillenmesi önemlidir. 


Bu bağlamda, milliyetçiliğin eğitim politikalarıyla desteklenerek milli kültürün korunması ve geliştirilmesi sağlanmalıdır. Öte yandan, milliyetçilik düşüncesinin farklı sosyo-ekonomik ve kültürel gruplar arasındaki etkileşimi 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artıracak bir kapsayıcılıkla ele alınması da toplumda birleştirici bir rol oynayacaktır. 


Sonuç olarak, Mümtaz Turhan, Osman Turan, Orhan Düzgüneş, Dündar Taşer, Erol Güngör ve Nevzat Kösoğlu”'nun Türk Milliyetçiliği üzerindeki etkileri göz önüne alınarak, milliyetçilik kavramının hem tarihsel kökenlerinin hem de günümüz toplumsal dinamikleri ışığında ele alınması, Türk Milliyetçiliğinin gelişimi ve uygulanması açısından önem arz etmektedir. 
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MİLLİYETÇİLİK VE MİLLİ KİMLİK 
TARTIŞMALARI EKSENİNDE TÜRK 
MİLLİYETÇİLİĞİ VE TÜRK MİLLİ KİMLİĞİ 


Mehmet AKINCI 
Giriş 


Sosyal bilimler alanında çalışma yapanlar yahut bu alanda genel okuma kültürüne sahip olanlar kavramlar üzerinde bir mutabakatın olmayışına aşinadırlar. Farklı alanlardaki birçok çalışma genellikle konuyu ele almadan önce bu karmaşık alanı sadeleştirerek işe başlamayı tercih eder. Milliyetçilik ve milli kimlik gibi bir konuyu irdeleyeceğimiz bu bölümde de kavramlar üzerinde durulacak, aralarındaki farkları, çeşitlerini gösterecek ve en nihayetinde bu kavramlar merkezinden hareketle milliyetçik ve milli kimlik konusunu ele alacağız. Bu çerçevede kavramları bahse mevzu şekilde ele alırken kimi zaman ansiklopedik bir bilgi aktarımı tarzında anlatmak durumunda kalınılacaktır. Bir yumak gibi birbiri içerisine girmiş milli kimlik ve milliyetçilik kavramlarının anlaşılabilmesi adına bu kavramsal izaha ihtiyaç olduğu akılda bulundurulmalıdır. 


Bu çerçevede öncelikle milliyetçilik kavramının tarihçesi çeşitleri ve kuramsal ayrıştırmaları üzerinde durulacaktır. Özellikle milli kimlik konusunun anlaşılabilmesi için millet milli devletlerden önce mi doğmuştur yoksa kadim dönemlerden itibaren var mıdır? Sorusu çerçevesinde ayrışan kuramlar konunun anlaşılabilmesi açısından önem ihtiva etmektedir. Zira milli kimlik meselesinin anlaşılabilmesi için bu yaklaşımlar üzerinde asgari bir mutabakat kurulması da gerekmektedir. Tüm bu kavramsal çerçeve çizildikten sonra Türk milli kimliği konusu kavranmak üzere Türkiye?de milliyetçilik konusu ele alınacak ardından Türk milli kimliği konusu üzerinde durulacaktır. 
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Milliyetçilik ve Milliyetçilik Kuramları 


Çok farklı milliyetçilik tanımlamaları yapılabilir. Fakat basite indirgeyerek bir tarifini vermemiz gerekirse Erol Güngör'ün (1998: 131) şu tarifine başvurabiliriz: Milliyetçilik kitlelerin millet olma çabalarında rehber edindikleri prensiplerin siyasi doktrin haline gelmesidir (Güngör, 1998: 131). Bu tanım akılda kalıcılığının yanında bize milliyetçiliğin neden çok farklı çeşidi olduğunun da ipucunu verir. Çeşitli toplumların millet olma süreçleri birilerinden farklı sosyolojik ve tarihi gerçekliklere yaslandığı için dünya üzerinde yekpare bir milliyetçilik anlayışından bahsedilemez. Diğer taraftan akılda tutulması gereken bir diğer husus da aynı ülkede de o ülkeye ait farklı milliyetçilik yorumlarına rastlanacak olmasıdır. Bir taraftan o ülkedeki topluluğun millet aşamasına dönüşte geçirdiği evreler bir gerçeklik olarak varken bu süreci farklı gözle gören ve kendi bakış açısı ile etkilemek isteyen farklı bakış açıları olacaktır ve olmuştur. Bir başka deyişle kitlelerin millet olma çabalarında rehber edinecekleri ilkeler o ülke içerisinde farklı bakış açıları ile değerlendirilerek bu süreç etkilenmek istenecektir. Bu nedenledir ki milliyetçilik düşüncesi ve hareketleri üzerine çalışanlar hem dünya genelinde hem de aynı ülke içerisinde birbirinden farklı milliyetçilik formlarına dikkat çekerler. 


Milliyetçiliğe ilişkin birçok tasnif, açıklama biçimi olmakla birlikte ilk ayrımı vatandaşlık ve etnik temelli milliyetçilik anlayışı çerçevesinde yapabiliriz. 
Bu ayrım Hans Kohn'un ayrımıdır ve sivil (civic) ve etnik milliyetçilik şeklinde de ifade edilir. Sivil-vatandaşlık temelli milliyetçiliğin Batı'da, etnik temelli olanın ise Doğu'da olduğunu iddia eden Kohn'un ayrımı oryantalist bir bakış açısı içerir. Fakat bu ve benzeri eleştirilere rağmen bu ikilik literatürde milliyetçiliği anlamada bir şablon olarak sıklıkla kullanılmaktadır (Smith, 2013: 62). Bu tasnifte sivil milliyetçilik yahut vatandaşlık temelli milliyetçilik, Aydınlanma ve özgürlük mücadelelerini, anayasacılık değerlerini içselleştirmiş yasalar önünde eşit kılınmış vatandaşlar anlayışına dayalıdır. Bunun tersine etnik temelli milliyetçilik aydınlanma değerlerinden uzak, geçmişe dönük bir etnikliğin savunuculuğu yapmaktadır (Öğün, 2000: 79). Burada bir noktaya dikkat çekilmesi gerekir. Vatandaşlığı temel alan millet kavrayışı liberal ve demokratik değerlere diğerine göre daha uyumlu gözükmektedir. Vatandaş temelli millet, kültürel ve etnik köklerine bakılmaksızın siyasi haklar bakımından toplumu eşitleyen bir anlayıştır. Bu hali ile toprağa dayalı aidiyet esas alınmakta doğuştan gelen aidiyetler önemsenmemektedir. Bu arada bu kavrayışların bir ideal tip olduğunu hiçbir zaman tek başına var olmadığını belirtmek gerekir. Yurttaşlığı temel alan milliyetçilik anlayışı kendi içerisinde etnik değerler barındırabilir. 
Şöyle ki etnik aidiyetine bakmaksızın milleti oluşturan bireyleri bir kültürel 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topluluk olarak görebilir. Yine aynı şekilde etnik temelli bir millet yaklaşımı kendi yaklaşımı içerisinde sivil milliyetçiliğin değerlerinden barındırabilmektedir (Kerestecioğlu, 2007:329). 


Milliyetçilik nedir sorusunu anlayabilmek için farklı kuramlar geliştirilmiştir. Bu kuramların ayrışmasının temelinde millet nedir sorusuna verilen yanıtlara göre değişkenlik göstermektedir. Konuyu somutlaştıracak olursak farklı milliyetçilik kuramlarının varlığı “milliyetçilik mi devleti oluşturur, devlet mi milliyetçiliği?” sorusu etrafında rahatlıkla anlaşılabilir. Hatta buna “Milletlerin geçmişteki etnik toplulukların uzantısı mıdır? Yoksa milletler ve milliyetçilik iktidar kavgalarında kendilerine üstünlük sağlamak isteyen grupların inşa ettiği mitlerden mi oluşmaktadır?” (Özkırımlı, 2008: 76-77) Sorularını ekleyebiliriz. Bu sorular farklı görüşlerce cevaplanmıştır ve kendi içerisinde oldukça çeşitli gruplara ayrıştırılabilir. En nihayetinde kendi içerisinde de farklı alt başlıklara ayrışmakla birlikte üç ana başlık altında milliyetçilik kuramlarını inceleyebilmemiz mümkün gözükmektedir. 


Millet kavramının oluşumuna ilişiklin sorular etrafında birbirinden ayrışan bu kuramları incelemek milliyetçilikle milli kimlik konularındaki farklı bakış açılarının hangi tartışmalar etrafında şekillendiğini de görmemize yarayacaktır. Bu noktada milliyetçilik kuramları üç ana başlık altında toplanabilir. 
Bu üç başlık altında toplanan kuramları “i/kçilik”, “modernist yaklaşımlar” ve “etno-sembolcü” yaklaşım olarak belirtebiliriz. 


İlkçilik 


Adının yaptığı çağrışımdan da anlaşılacağı üzere bu yaklaşım milletleri eski çağlardan beri var olan doğal yapılar olarak görmektedir. Kendi içerisinde de ilkçi yaklaşımlar üç farklı başlığa ayrılarak incelenmektedir. Bu yaklaşım içerisinde bir grup kişilerin etnik olarak ait oldukları topluluğun önceden belirlendiğine, insanların bir aile içine doğması gibi etnik bir grubun içerisine doğmasının doğallığına vurgu yapar. Doğalcı olarak adlandırılan bu yaklaşıma göre insanlık farklı etnik gruplara ayrılmıştır ve bu doğal düzenin bir parçasıdır. 
Yine bu yaklaşıma göre milletlerin belirli bir kökeni, kişiliği, misyonu ve kaderi vardır. Doğalcı yaklaşımın savunucularından bazıları milletlerin köklerinin eski çağlara kadar uzandıklarını vurgulamakta ısrarlıdırlar; bu bakış açısına göre bugünün millet olarak var olan yapıları yüzyıllardır var olagelen birlikteliğin uzantısıdır (Özkırımlı, 2008: 86-87). İlkçi yaklaşımlar içerisinde sayılacak iki alt türden daha bahsetmek mümkündür. Bunlar etnik bağlılıkların kökenini genetik 


232 İmparatorluktan Ulus Devlete Türk Milliyetçiliği 


özelliklerde ve içgüdülerde arayan “biyolojik ilkçiler” ile eski çağlardan beri birlikteliği kültür üzerinden açıklamaya çalışan “kültürel ilkçilerdir”. Her ne kadar literatürde eleştirilere tabi tutulsa da ilkçi yaklaşım milletlerin eski çağlardan beri var olduğunu fazla bir değişime uğramadan geldiğini savunur. 


Bu yaklaşıma yöneltilen en önemli eleştiri de millet ve milliyetçilik ilişkisine yöneliktir. İlkçilik özellikle modern devletin (milli devlet) oluşumunda milliyetçiliğin oynadığı rolü açıklayamamaktadır. Bu alanda milli devletlerin oluşumu ve bu konu ile alakalı milli kimlik meselesi açıklaması problemlidir. 
Milliyetçiliği var eden duygular ve millet denilen olgu milli devletlerden önce ya da farklı bir adlandırma ile modemite öncesi varsa neden millet temelinde örgütlenmiş devletlere eski çağlardan itibaren rastlayamamaktayız sorusuna ilkçi yaklaşım çok doyurucu bir cevap verememektedir. 


Modernist Yaklaşım 


Millet kavramının nasıl tanımlanacağı meselesi milliyetçilik çalışmalarının üzerinde durdukları ana konulardan biridir. İlkçi yaklaşım, nasıl farklı yüzleri ile millet kavramının eski çağlardan beri var olduğunu iddia etmişse modernist yaklaşımlar da millet kavramının ortaya çıkışında modemiteyi esas almışlardır. Özellikle modern devletin yani diğer adıyla milli devletlerin kurulması ile birlikte milletlerin inşa edildiklerini dile getirmişlerdir. Ortak vurguları modern çağda meydana gelen değişimle millet kavramının inşa olduğu ise de üç farklı vurgu modernist yaklaşımı birbirinden ayrılır. 


Modernist yaklaşımın ortak noktasını vurguladıktan sonra birkaç isim üzerinde durmak gerekir. Bu isimlerden ilki Eric J. Hobsbawm'dır. Hobsbawm milliyetçiliği toplumsal mühendisliğin fonksiyonel bir mekanizması olarak görür. 
Milliyetçiliği toplumsal mühendisliğin bir parçası, onu işleten bir mekanizma olarak görmek doğal olarak millet kavramına da bakışı belirlemektedir. Yazar bu çerçevede aydınlatılması gereken en önemli olgu olarak “icat edilmiş gelenekler” kavramı üzerinde durur. İcat edilen gelenekler, modern çağlarda aynı sınırlar içerisinde kalan kitlelere törensel ve sembolik olarak bazı alışkanlıkların kazandırılmasının zamanla aralarında bir dayanışma duygusu yarattığını ima etmektedir. Hızlı toplumsal dönüşüm zamanlarında icat edilen gelenekler, semboller, ritüeller yoluyla düzeni ve birliği sağlamaya ve farklı aidiyetlerden oluşanları kontrol etmeye yönelik faaliyetlerde bulunulur. Bu faaliyet aslında farklı kültürleri alıp millet haline dönüştürme işidir. Hobsbawm'”ın yaklaşımında 


EDİTÖRLER: PROF. DR. ŞENİZ ANBARLI BOZATAY, DOÇ. DR. KONUR ALP DEMİR 233 


milletler verili değildirler ve milliyetçilik yoluyla icat edilmişlerdir (Özkırımlı, 2008: 146-149). 


Aslında bu yaklaşım yine modernist kuramcıların meşhur isimlerinden olan oGellnerin düşüncelerine dayanmaktadır. Gellner milliyetçiliği sanayileşmenin bir sonucu olarak görmektedir. İnsanlık tarihini üç büyük dönüşüm üzerinden açıklayan Gellner, bu tasniflemesinde “tarım öncesi” dönem ve “tarım” döneminden sonra “sanayileşme dönemine” bir vurgu yapmaktadır. 
Tarım döneminde yöneticiler ile yönetilenlerin arasında hiyerarşik bir mesafenin varlığına işaret eden Gellner, bu dönemde yöneticilerden kopuk olarak yaşayan halkın tarım toplumunda üzerlerine düşen görevi yerine getirdiği takdirde yönetim açısından hangi dili konuştuğu, nasıl yaşadıkları ve ne düşündüklerinin önemsenmediğini belirtir. Bir başka ifade ile yönetilen toplumun farklılıklarının, homojen olmayışının bir önemi yoktur. Bu nedenledir ki halkı birbirlerine benzer bir hale dönüştürmenin de yöneticiler tarafından düşünülmediğini dile getirmektedir (Sıdal, 2020:284). 


Sanayileşme dönemi ile birlikte sınıflar arası geçişkenliğin yoğunlaştığı iş bölümü ve uzmanlaşmaya dayalı bir üretim modeli çerçevesi içerisinde kentleşmenin, sekülerleşmenin önem kazandığına dikkat çeker. Bu değişim kültür, toplumsal yapı ve siyaset arasındaki ilişkiyi değiştirmiştir. Yazar modern öncesi ve sonrası bazı değişikliklere dikkat çeker. Bunlardan ilki modern öncesi dönemde toplumsal yapının durağan oluşudur. Buna bağlı toplumsal statülerin doğuştan elde edildiğine dikkat çeker. Buna karşılık modern dönemde ise artık roller ve statüler sonradan elde edilebildiği gibi bunların yer değiştirmesi de hızlanmıştır. Bu noktada dikkat çekilen bir diğer husus tarım toplumunun aksine sanayi toplumunun bir standartlaşmaya ihtiyaç duymasıdır. Zira seri üretim bunu gerektirmektedir. Bu yeni dönemde insanlar doğuştan gelen toplumsal statülerine göre hareket etmemektedirler. Bir diğer ifade ile insanlar artık bir monarka ve dini inanca değil bir üstkültüre sadakat göstermektedirler. Gellner’e göre bu noktada milliyetçilik devreye girmiştir ve milliyetçilik sanayi devriminin ortaya çıkardığı bir düşüncedir. 


Gellner?den bahsetmişken birkaç noktaya daha dikkat çekmek gerekir. 
Gellner her kültürün bu dönem içerisinde millet olmayı başaramadığından bahseder. 8000 civarında konuşulan dile karşılık 200 civarında bir ulus devletin varlığı bu gerçekliğin aslında bir ispatıdır. Burada gelişemeyen güdük kalan kültürleri kendi hallerinde gelişmişliklerine vurgu amaçlı “vahşi” kültürler olarak niteleyen yazar, modern dönemde “bahçe” kültürlerinin kazandığını dile getirerek aslında bakılan beslenen, budanan ona zamanla şekil verilen kültürlerin kazandığını dile getirmektedir. Bu nedenledir ki milliyetçilik çağında milletlerden 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bahsedilebilmektedir. Milletler ancak tüm nüfusa egemen olan standart, türdeş ve bir merkezden idare edilen yüksek kültürler gerektirdiğinde ortaya çıkabilirdi. 
Dolayısıyla da milliyetçilik milletleri doğururdu. Bu da yüksek bir kültürün alt kültürlere empoze edilmesi ile mümkündü (Gellner, 2006:130-132) 


Modernist kuramın bilenen yazarlarına atıfla anlatmaya çalıştığımız nokta modernist yaklaşıma göre milletlerin milliyetçilikler vasıtasıyla yapma inşa edilmiş kolektiviteler olduğudur. Bu yaklaşım elbette ki bazı gerçekliklere işaret ediyor olsa da oldukça kırılgandır. Gellner'in bu yaklaşımına ilk itiraz, yine modernist yaklaşım içerisinde anılan B. Anderson tarafından yapılır. Anderson, Gellner'in milletlerin icat edilmiş oldukları tezini kabul etmez ve çok katı bir yaklaşım olduğunu düşünür. Onun milletlerin icat edilmiş olma tezini reddetmesinin arkasında milleti “uydurma” ve “sahtekârlıkla” birlikte düşünülmesine yol açması vardır. “İcad” kavramına karşı çıkışının ana nedeni de onun millet olgusunu tarihsel süreklilik içerisinde kavramasıdır. İnsanlar geçmişten günümüze farklı birlikte yaşama formları oluşturmuşlardır. Millet ise modem çağın birlikte yaşama formudur. Her ne kadar millet kavramını bir süreklilik içerisinde kavrarsa da kültürel aidiyetlerin, milli kimlikten tamamen farklı olduğunu ve milli kimlikle bağdaşmaz olduğunu savunmaktadır (Öğün, 2000: 77). Biraz daha netleştirerek belirtecek olursak milliyetçilik Anderson?'a göre özel bir kültürel yapım türüdür ve milletler modernleşme sonrası “hayal edilmiş” cemaatlerdir. 


En nihayetinde indirgemecilikle eleştirilen modernist kuramlar millet olgusunun milliyetçilik düşüncesinden önce var olmadığını dile getirirler. Bu anlayışa göre millet ve milliyetçilik eski çağlarda değil daha sonra ortaya çıkacaktır. Modernleşme sonrası, yeni siyasi ve ekonomik yapılarla ortaya çıkan milliyetçiliğin milletin oluşmasına vesile olduğu dile getirilmiştir. Tabi millet kavramına bu şekilde bakmak milli kültür ve milli kimlik gibi kavramların yapma, sonradan icat ve inşa edilen aidiyet formları olduğu iddiası taşırlar. Bu tartışmaları, zihnimizde oluşan soruları anlama adına milliyetçilik kuramları özelinde gözden geçirmeye devam etmeliyiz. Bu çerçevede etno- sembolcü yaklaşımla devam etmek yerinde olacaktır. 


Etno-Sembolcü Akım 


Etno-sembolcü yaklaşım Anthony D. Smitih'in görüşleri etrafında şekillenmiştir ve yukarıda bahsi geçen ilk iki kuramı uzlaştıran, bir yaklaşım olarak tarif edilebilir. Bu ekole göre milletlerin gelişim süreci modernistlerin 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göstermeye çalıştıklarından daha geniş bir zaman diliminde ele alınmalıdır. 
Çünkü modem milletlerin doğuşunu etnik geçmişlerini ele almadan izah edebilmek mümkün değildir. Onlara göre bugünün milletleri modern öncesi dönemde var olan etnik toplulukların devamıdır (Özkırımlı, 2008: 210). Zira Smith modernist modern çağla birlikte ortaya çıkan sanayileşme gibi kitlesel eğitim kurumların yaygınlığı gibi gelişmelerin milletlerin oluşmasında etkisinden bahsederken diğer taraftan bu süreçlerin modem öncesi toplumlarda oluşan kimlik ve kültürleri ortadan kaldıramadığına işaret eder (Çoban, 2012: 349). Bu kültürlerin bazıları biçim değiştirerek, yenilenmiş ve canlanarak bu süreçten çıkmışlardır. Milletlerin temelleri, adapte olabilme yeteneğine sahip bu kültürel kimliklerde aranmalıdır. Burada haklı olarak milletlerin temelini oluşturan bu kültürel kimlikleri icra eden “etni” kavramını anlamamız gerekmektedir. Etni yahut etnik kavramı ırk kavramı ile karıştırılsa da aynı şeyler değillerdir. Etnik kimliğin özelliklerini Smith (2002: 47-55) şu şekilde sıralamaktadır: 


1) Kolektif bir isim 
2) Ortak atalara sahip olma düşüncesi 
3) Paylaşılan tarihsel anılar 


4) Etnik topluluğu diğerlerinden ayıran ve birbirine bağlayan bir özel ortak kültür 


5) Belirli bir toprak parçasına “anavatan”a duyulan bağ 
6) Topluluğun önemli bir kısmı için geçerli olan dayanışma duygusudur. 


Bu sayılan özellikler etnik yapıların yüzyıllar boyunca varlıklarını sürdürebilmelerine olanak sağlar. Bu noktada Smith “etnik çekirdek” adını verdiği yapıların oluştuğunu bu toplulukların sonraki yüzyıllarda kurulacak olan pek çok devlet ve imparatorluğa temel olduğunu belirtmiştir. Etnik çekirdekler de milli karakteri şekillendirmiştir. Bu etnik çekirdekler önemlidir zira kurulan ulus devletlerin büyük çoğunluğu bu bahse mevzu çekirdek etnik yapıların etrafında kurulmuştur. Bu çekirdekler zamanla etrafındaki diğer etnik yapıları yenerek yönetimleri altına almışlar yahut birlikte yaşamaktan kaynaklı diğer etnik yapıları kendi kültürleri içerisinde eritmişlerdir (Smith, 2014: 69-70). 
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Türk Milliyetçiliği: Gelişimi ve Farklı Yorumları 


Osmanlının son dönem fikir hareketlerine bakıldığında, üç farklı kıtada toprakları olan ve farklı din ve kökene sahip büyük bir toplum barındıran imparatorluğu kurtarmak için farklı fikirlerin yarıştığı görülecektir: Osmanlıcılık, İslamcılık ve milliyetçilik. İmparatorluk içerisinde farklı din ve etnik grupları tek bir “Osmanlı milleti” olarak kabul eden ve bu unsurları imparatorluk ideali çerçevesinde birleştirmeye çalışan Osmanlıcılık, farklı etnik unsurlar içerisinde etnik milliyetçilik fikri ilerledikçe imparatorluğun geleceği açısından umut vaat etmekten uzaklaşmıştı. Aynı sorunlara yönelik Müslüman birliği öneren İslamcılık düşüncesi ise birinci dünya savaşından sonra önemini yitirmişti. Zira savaşın sonucunda alınan mağlubiyet ve Arap topraklarının yitirilmesi, bütün pratik gayeleri Anadolu yarımadasına yönlendiriyor ve İslami formülün Türkler ve Araplar arasında bir bağ olarak gördüğü fonksiyon, anlamını yitiriyordu. 
Safa'nın sözleriyle (1997: 74) “bu fikirler ateş ve kan dalgalarının çepeçevre kuşattığı büyük Türk Mahşerinin ortasında imtihanlarını vermişler”dir. M. 
Turhan'ın (1969: 283) ifadesiyle “cemiyet için hayati bir ehemmiyet kazanan bazı meseleleri halletmek ihtiyacından doğan bu fikir hareketleri”nden İslamcılık ve Osmanlıcılık pratikte işlemediği görüldükten sonra, elde kalan son toprak parçasında kurulacak devlet için en uygun yaklaşım milliyetçilik olmuştur (Akıncı, 1992: 121). 


Osmanlı imparatorluğunda Türk milliyetçiliğinin ortaya çıkmasında bir diğer önemli husus, milliyetçiliğin bir ideoloji olarak şekillenmesinde Osmanlı imparatorluğu sınırları dışında yaşayan yahut Osmanlı'ya göç eden Türk aydınlarının etkisidir. İsmail Gaspıralı, Ahmet Ağaoğlu (Agayev), Yusuf Akçura bu isimler arasındadır. Anadolu aydından önce Türk milliyetçiliğinin şekillenmesinde bu isimlerin öncü olması tesadüf değil yaşanılan coğrafyanın etkisidir. Rus baskısı ve coğrafyasında yaşayan aydınlar bir bağımsızlık mücadelesi olarak milliyetçi düşünceyi şekillendirmişlerdir (Öğün, 2000: 118). 
Buna karşılık Osmanlı topraklarında kalanlar son çarenin milliyetçilik olduğunu fark etmiş olsalar da imparatorluk içerisindeki farklılıkları bir arada tutmak adına en son milliyetçiliğe yönelmişlerdir. 


Milliyetçiliğin kuramsal kısmını anlattığımız yukarıdaki kısımdaki vurgumuzu tekrar hatırlatmalıyız. Bir ülkedeki milliyetçilikten bahsedildiğinde, milliyetçiliklerden bahsetmek gerekir. Milliyetçilik, ideolojik içeriği itibarıyla, yekpare ve sabit değildir. Farklı milliyetçilik yorumları vardır. Dünya geneline bakıldığında bu durum farklı milletlerin milliyetçilikleri olarak birbirlerinden ayrışırken bahse mevzu ülke içerisinde de aynı millete ait milliyetçilikler de ortaya çıkabilmektedir. Aynı ülke içerisindeki farklı milliyetçilik yorumları 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arasında canlı bir alışveriş olduğu ve zaman zaman aralarında rekabetin olduğu akılda tutulmalıdır. Milliyetçilikler arasında canlı bir alışverişin oluşu ve geçmişten günümüze devam etmekte olan ilişkisi, zaman zaman aralarındaki farkı görmemizi engellese de sosyal bilimlerin bir konusu olarak bu alana eğildiğimizde milliyetçiliğin farklı yorumlarını birbirinden ayırt edebiliriz. 


Türk Milliyetçiliğinin Farklı Formları 


Mardin (1969), “Siyasi Fikir Tarihi Çalışmalarında Muhteva Analizi” isimli çalışmasında, ayrıntılarına girmese de, Cumhuriyetin erken döneminden itibaren birbirinden farklı iki milliyetçiliğin ayırt edilebileceğinden bahseder. 
Bunlardan birincisine “modernist milliyetçilik” adını verir ve temel özelliğinin, Türk toplumunu çağdaş uygarlıklar düzeyine getirip, onu bu şekilde kuvvetlendirme olduğunu belirtir. Diğer milliyetçilik türünü ise “geleneksel” olarak tanımlar ve birincisine göre milliyetçi ruh ve kültürel bilinç konusuna çok daha fazla önem verdiğinin altını çizer. 


Mardin, Atatürk'ün önderliğini yaptığı modemist milliyetçi akımın özelliklerini; bir taraftan bir iktisadi altyapıyı kurmak, diğer taraftan Türkleri bilimsel düşünceye kazandırmak ve aynı zamanda bu düşünce tarzını Türkiye'nin çıkarları için kullanmak şeklinde sıralar. Yine Mardin, bu gruptaki milliyetçilik için “manevi” kuvvet üzerinde durduğu zaman bile, onu dinden ayrı bir varlık olarak gördüğünü belirterek, bu akımın seküler yanına vurgu yapar. Bu milliyetçilik yorumu üzerinde biraz daha duracak olursak son zamanların da birlikte yaşama formu olarak bildiğimiz modem millet tanımlamasından uzak İslamcılık ve Osmanlıcılık gibi farklı kimlik politikaları/milliyetçi politikalar izleyen Osmanlı İmparatorluğu sonrası millet esası üzerine kurulu bir devlet hassasiyetinden bahsedilmesi gerekir. Bu noktada Mardin'in (1969: 9) ifadeleri ile bu yorumun önemli bir özelliği Türklük bilincinin yaratılması konusuna verdiği önemdir. Bu çerçevede bu yaklaşımın millet esası üzerine teşkilatlanan bir devlet anlayışının kurucu öğesi olmakla milleti inşa etme misyonunu üzerine aldığını da burada hatırlatmalıyız. Bu noktada ileride milli kimlik meselesini tartışırken dile getireceğimiz bir hususun da altını çizmeliyiz. Modernist milliyetçilik olarak tarif ettiğimiz aslında farklı bir tanımlama ile de Kemalist milliyetçilik olarak oadlandıracağımız bu yaklaşımın mille bilincinin yaratılmasında inşacı bir rol üstlendiği bu inşa sırasında İslamla olan tarihsel mirasın yerine görece olarak seküler kabul edilebilecek Türk tarihine yönelmesi hatırlatılmalıdır. Bu noktada medeniyetin kaynağının orta Asya olduğu Türk kültürünün diğer birçok kültürü etkilediği gibi hususlar üzerinde durması örnek gösterilebilir. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki “tarih tezi” ve “güneş dil teorisi” gibi yaklaşımlarla bunun desteklendiği hatırlatılmalıdır. 
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Kemalist milliyetçiliğin Türk algılamasını kavramak diğerlerine göre biraz daha güçtür. Zira Mustafa Kemalin millet tanımı, farklı zamanlarda yaptığı konuşmalarda içerik bakımından değişiklik gösterir. Türk kavramı kimi yerde din, kimi yerde etnik soy kimi yerde vatandaşlık bağı şeklinde tanımlanarak kullanılmıştır. Bu üç farklı bağın birlikte Türk kimliğinin unsurları olması elbette ki bazı sorunları ve gerilimleri içerir. Fakat bunlar aralarındaki gerilime rağmenTürk kimliğinin Kemalist milliyetçilik tarafından tanımlanan bileşenleridir (Yıldız, 2002: 217). 


Bu bileşenleri Mustafa Kemal'in yapmış olduğu farklı konuşmalarda görmek mümkündür ve takipçilerinin dönem dönem bu unsurlardan bazılarını aralarındaki zıtlığa rağmen dile getirdikleri görülmektedir. Döneme şarta göre de değişebilen bu tutumun haricinde üzerinde ittifakla durulabilecek hususa değinmek gerekir. 


Kemalist milliyetçilik anlayışı modernleşme projesi kapsamı içerisinde Türk milletini baştan inşa etmek istemiş, var olan tarihi ve kültürel birikimi bir kenara bırakarak toplumsal geriliklerin nedeni olarak gördüğü geleneksel kültürden, geçmiş tarihinden ve özellikle dinsel kimliğinden arınmış bir millet inşa etmeyi hedeflemiştir. Bu yeni toplumun pozitivizmin ilham ettiği projelerle kurulabileceği düşünülmüştür. Bu çerçevede, Latin harflerinin kabulünden, dilde reform çalışmalarına, Türk Tarih Tezi çalışmalarından sivil din ihdasına birçok proje devreye sokulmuştur (Akıncı, 2012: 270). 


Özetle Kemalist milliyetçilik anlayışı içerisinde Türklük algısı kendisi içerisinde çelişen unsurları taşısa da erken cumhuriyet dönemi içerisinde Osmanlı sonrası oluşturmak istediği millet bilincinde inşacı bir rol oynamıştır. İnşa demek aynı zamanda yapma olan manasına da gelmektedir. Zira Hobsbawm'ın bize hatırlattığı bir perspektifte “icat edilen gelenekler” vasıtasıyla seküler kültür benimsemiş bir millet inşa edilmek istenmiştir. 


Türk milliyetçiliğinin Ş. Mardin'in tasnifine ikinci sırada verdiği türü geleneksel milliyetçiliktir. Aslında geleneksel milliyetçiliğin muhafazakâr milliyetçilik Oo olarak da ifade edildiğini belirtmemiz gerekir. 
Muhafazakâr/Geleneksel milliyetçiliği dine milli kimliğin asli ya da “eşitler arasında birinci? unsuru konumunu veren yönelim olarak tanımlamak mümkündür. Muhafazakâr milliyetçilik erken cumhuriyet döneminde pozitivizmden ilham almış, toplumu baştan aşağı değiştirmek isteyen değişim programına karşı eleştirel yaklaşmıştır. Erken cumhuriyet döneminde seküler kültürle donatılmış bir millet inşa etme politikasına karşı, milletin kültürünün sürekliliğine ve bunun kendiliğinden bir değişimle ancak sağlıklı bir yapıya 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kavuşacağı iddiasını dile getirmiştir. Bu milliyetçilik yorumunun ana tezlerinden birisi de milleti millet yapan ana unsurun din olduğu ve bu alana yapılacak müdahalenin milli kültürü ve dolayısıyla milli kimliği bozacağı iddiası olmuştur (Akıncı 2012). 


Muhafazakâr milliyetçi çizgiyi bir hat halinde Ziya Gökalp”le başlatıp, Mümtaz Turhan, Erol Güngör ve Nevzat Kösoğlu ekseninde devam ettirmek mümkündür. Bu bağlamda Mümtaz Turhan'ın milleti nasıl tanımladığına göz gezdirmekte fayda vardır. Mümtaz Turhan'a göre millet sosyolojik hatta sosyopsikolojik bir vakıadır. Millet bazı özel kuruluşlardan, teşkilatlardan ve bütün bunların tabii olduğu idari bir mekanizmadan ibaret değildir. Millet aynı zamanda fertler arasında asırlar boyu devam eden ve karşılıklı etkileşimle meydana gelen kaideler, nizamlar, örf ve adetler gelenekler, inanç sistemleri ve anlaşma vasıtalarıdır (Turhan, 


1965: 9). 


Güngör de Turhan gibi millet kavramını, sosyal organizasyonun bu gün ulaşmış olduğu en ileri safhası (Güngör, 2000: 165) olarak tanımlar. Kaleme aldığı eserlerinde milleti maddi bir birliktelik olarak değil manevi bir birliktelik olarak görmemiz gerektiğinin altını çizer. Milletin kökeninde soy birliğini görmez, onun düşüncesinde milleti bir arada tutan kültür birliğidir. Bir milletin insanları genellikle aynı soydan gelirler, fakat yalnız başına soy birliği onları bir arada tutmaya yetmez. Aralarında maddi (ekonomik) münasebetin çok olduğu insanlar da bir millet teşkil etmezler. Milleti yekpare bir sosyal bünye yapan şey kültür birliğidir. İnsanlar kültür birliği sayesinde aynı bütünün parçası olduklarına inanırlar ki birliği asıl sağlayan şey bu ortak inançtır (....). Bütün bu konulardaki birlik ancak tarih içinde uzun bir beraberliğin yani ortak bir geçmişin eseri olarak meydana çıkarlar (Güngör, 2000: 165). Bu fikir geleneğinin yani muhafazakâr milliyetçiliğin son temsilcilerinden Nevzat Kösoğlu da milleti, kültür birliği olarak tanımlar. Onun sözleri ile devam edecek olursak, Gökalpçi çizgiyi teyit eder biçimde millet tanımı verir. 


Kösoğlu'na (2007: 9) göre en iyi tanım Ziya Gökalp'in verdiği tanım, yani milleti aynı kültürü paylaşan sosyal topluluk olarak tanımlayan yaklaşımdır. 
Onun düşüncesinden yola çıkarak kültür kavramına baktığımızda kültürü milletin yaşama biçimine ait maddi manevi olan tüm unsurları kapsayacak genişlikte kullandığı görülecektir. Peki bu unsurlar nelerdir sorusunun yanıtı yine aynı yazının devamında mevcuttur: Maddi manevi unsurlar derken, dil, din, mimari, aynı vatana sahip olmak, aynı devletin bayrağı altında yaşamak, geçmiş zamanlardan beri ortak bir tarihi paylaşmak, ortak ülküleri benimsemek, aynı 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heyecanları taşımak, aynı musikiye sahip olmak, aynı yemeklere aynı damak zevkine sahip olmak, ortak inançlar; bunları çok daha genişletilebilir. Bütün bu ortaklıklar bir milleti millet yapan unsurların toplamıdır ve milli kültürü meydana getirirler. Bu yapıya sahip olan topluluğa da millet denir. 


Milli kimlik tartışmaları ekseninde Türk milliyetçiliğinin bir diğer türünden “soya dayalı Türk milliyetçiliğinden” bahsetmek gerekir. Milliyetçiliğin merkezinde millet tanımlamalarında “soy” ve “dil” vurgusu ön plana çıkmaktadır. 
Siyaseten etki alanı dar olsa da fikri düzeyde takipçilerinin etki alanının siyasi alana göre geniş olduğu bilinmektedir (Çalık, 2016: 67). 


Yukarıda da altını çizdiğimiz hali ile siyaseten etkili olamasalar da fikri alanda etkisi hissedilen Türk milliyetçiliği yorumu soya dayalı olandır. 
Türkiye?de soya dayalı milliyetçiliğin temsilcileri olarak Rıza Nur, Nihal Atsız, Reha Oğuz Türkkan isimleri ön plana çıkar. Reha Oğuz Türkkan, Ergenekon, Bozkurt ve Gökbörü isimli dergilerde düşüncelerinin ana temasına ırk fikrini yerleştirmiştir. Çıkardığı dergilerin sloganının “Türk ırkı bütün ırklardan üstündür” ifadesinden de bu açıkça anlaşılır. Türkkan, Türklerin tarih sahnesinde geri kalmasını, ırksal bozulmaya bağlamıştır. Ancak geri kalmış olmak Türkün üstünlüğünün kaybolduğu anlamına gelmemektedir. Irk ve kan özellikleri kuşaklar arasında aktarılmaktadır. Bu ırksal özellikleri ile de Türkler üstün ırkı oluştururlar (Önen, 2003: 362). 


Soya dayalı milliyetçiliğin en bilindik ismi Nihal Atsızdır. Atsız'a (1997; 
102) göre Türk, Türk soyundan gelendir. Atsızın yine aynı yönde bir Türklük tanımı da şu şekildedir: Türkler için milliyet her şeyden önce bir kan meselesidir. 
Yani Türküm diyecek adam Türk neslinden olmalıdır. Türk nesli de tarihten malum ve meşhur olan Türklerdir (Atsız, 1997: 140). Nihal Atsız'ın düşüncesinde milliyetçilik ait olunan milletin diğer milletlerden ileri ve üstün olmasıdır. Atsızın düşüncesinde insanlar eşit değildir, tabiatta eşitlik diye bir şey yoktur. Tabiatı tanrı yaratmıştır ve aralarında bir eşitlik düşünmemiştir. Bu nedenledir ki insanlar da hak hukuk bakımından hiçbir zaman eşit olmamışlardır. Atsız ırkı kabul ederken kendiyle tutarlı bir şekilde eşitliği reddetmekte, geçmişteki eser ve örnekleriyle Türk ırkını üstün görmektedir (Atsız, 1997: 496). 


Türkçülüğü Atsız bütün Türklerin tek devlet halinde birleşerek her bakımdan bütün milletlerden ileri ve üstün olması ilkesi olarak tanımlamaktadır. 
Yine ona göre bu Türkçülük anlayışının, değişmez iki unsuru vardır. Bunlardan ilki ırkçılık diğeri ise bütün Türk soyundan gelenlerin birleşme davası olan Turancılıktır (Atsız, 1997: 97). Irkçılık onun düşüncesinde azınlıklara karşı bir korunma meselesidir. Diğer taraftan ise bir sağlıklı nesil meselesidir. Çünkü Türk 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ırkı diğer ırklardan üstündür ve başka aşağı ırklarla karıştığında bazı üstün vasıfları kaybolmaktadır. 


Bu karışımda aşağı ırkların sıradan özellikleri Türkün sahip olduğu üstün özelliklerin yerine geçmektedir (Atsız, 1997: 97). Buradan da görüleceği üzere Atsız Türk milleti olarak tanımladıklarının üstün vasıflarının, kültürle aktarılmadığını, bunun soy üzerinden devam ettiğini düşünmektedir. 


Burada milliyetçilik ve milli kimlik bağlamında Türk milliyetçiliğinin farklı türlerine yer verilmiştir. Milli kimlik tartışmalarının ziyadesiyle soy etrafında değil sosyal şartlarla oluştuğunu burada hatırlatmak gerekir. Geleneksel yahut muhafazakâr milliyetçilik de soy bağı üzerinden bağı bu noktada eleştirmektedir. Küçük bir pencere açarak aktarmaya çalıştığımız bu tartışmayı Ziya Gökalp'in şu satırlarına yer vererek sonlandırabiliriz. “Filhakika, atlarda şecere aramak lâzımdır, çünkü bütün meziyetleri sevk-i tabiiye müstenit ve irsi olan hayvanlarda da ırkın büyük bir ehemmiyeti vardır. İnsanlarda ırkın içtimai hasletlere hiçbir tesiri olmadığı için, şecere aramak doğru değildir. Bunun aksini meslek ittihaz edersek, memleketimizdeki münevverlerin ve mücahitlerin birçoğunu feda etmek iktiza edecektir. Bu hal câiz olmadığından 'Türküm' diyen her ferdi Türk tanımaktan, yalnız Türklüğe hiyaneti görülenler varsa, cezalandırmaktan başka çare yoktur" (Gökalp, 2006: 23). 


Milliyetçilik- Milli Kültür-Milli Kimlik 


Milliyetçilik, üyelerinin ait oldukları topluluk adına birlik ve kimliğin kazanılması ve sürdürülmesi için yürüttükleri ideolojik bir hareket olarak (Smith, 2018: 48) tanımlanabilir. Bu kapsamda milli kimlik ya da daha sık kullanıldığı hali ile milli karakter fikri 8. yüzyıl yazarlarında özellikle Montesquieu ile Rousseau?'da görülür. Rousseau her halkın bir kişiliğinden ve bu yoksa onu kazandırma zorunluluğundan bahseder. Zira onun düşüncesinde milletin bir ferdi olma düşüncesinin gelenek ve adetlerin korunması üzerinden açıklaması vatan fikri ile alakalıdır. Bu hali ile milli kimlik dediğimiz kavram milletlerin ayırt edici mirasını oluşturan, değerler semboller, hatıralar, efsaneler ve gelenekler olarak anlaşılır. Burada bu ayırt edici vasıfların devamının sağlanmasının yeni şartlarla birlikte yeniden yorumlanarak sürdürülmesi işlemlerini de kapsadığını belirtmemiz gerekir (Smith, 2018: 49). 
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Milli kimliğin kazanılması ve kültürün oluşmasında milliyetçiliğin rolü tartışmalarında üzerinde durulan ilk konu devletlerin eğitim yoluyla bunu gerçekleştirdikleri konusudur. Bayrak, para, marş, anıt ve kutlama gibi sembollerle topluluk fertlerine ortak mirasları kültürel yakınlıkları hatırlatılır, ortak kimlik ve aidiyet duyguları güçlendirilerek toplumsal dayanışma bağları kuvvetlendirilmek istenir. Modemist milliyetçiler bunun “inşa” olduğunu vurgularlar ve bununla bir tür “yapma” suni bir şey olduğuna da işaret etmiş olurlar. Burada iki noktaya dikkat çekmekte fayda vardır. Bunlardan ilki milli kültür ve milli kimlik kazanımında milliyetçiliğin ve tabi ki devletlerin etkisinin olduğudur. Bu konuyla da alakalı dikkat çekilecek ikinci husus milli kimliklerin sadece yapay bir inşa olmadıkları gerçeğidir. Milli kimlik yapay olarak oluşturulabilecekten daha karmaşıktır. Burada milliyetçilik çalışmaları ile ün kazanmış A. Smith'in (2014: 32) sözleri ile devam edecek olursak milli kimlik milliyetçi bir politikayla tek bir boyuta indirgenemeyeceği gibi toplumun bünyesine kolay ve hızlı bir şekilde zerk edilebilmesi de pek mümkün değildir. 
Farklı bir ifadeyle milli kimlik ve millet birbiriyle ilişkili etnik, kültürel, teritoryal, ekonomik yasal ve siyasi pek çok unsurdan oluşur. Topluluk fertleri arasında dayanışma bağlarını gösteren bu kavramlar devletin yasalara dayalı bürokratik nitelikli bağlarından tümüyle farklıdır (Smith, 2014: 34). 


Bu noktada milli kimliğin tek başına yapay unsurlarla inşa edilemeyeceği gerçeğini dile getirdikten sonra, milli kimlik nasıl oluşmaktadır? Sorusuna Sadri Maksudi Arsal'a (2018: 103-110) başvurarak devam edebiliriz. Arsal'ın konuyu tarif etmeden önce belirttiği hassasiyeti burada tekraren vermemiz gerekir. 
Milletlerin ayırt edici vasıflarını oluşturan milli kimlik, dünya içerisinde diğer milletler karşısında onları diğerlerinden ayıran bir vasıftır. Milli kimlik meselesi milletler arasında bir astlık üstlük ilişkisi oluşturacak şekilde kavranmamalıdır. 
Farklı milletler eğilimleri bakımından birbirleri ile eşit konumdadırlar. 


Milli kimlik bütün milleti kapsayan genel eğilimlerdir. Burada bütün milleti kapsayan genel eğilimden bahsederken aynı millete mensup ferlerin aynı şekilde düşünüp aynı şekilde davranması anlaşılmamalıdır. Aynı millete sahip farklı bireylerin düşünce ve hareket tarzlarında farkların bulunması doğaldır. Eğer bir millet içerisinde herkes aynı şekilde düşünse ve hareket etse o milletin ilerlemesi de mümkün olamayacaktır. Milletin fertlerinin arasındaki farklara rağmen ait olunan millete ait müşterek bazı ruhi eğilimlerin de mevcut olduğu bilinmektedir. Bu müşterek eğilimler “milli karakter”, “milli kimlik” olarak tanımlanmaktadır. 
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Arsal?dan devam (2018: 104) ederek milli kimliğin bir özelliğine daha dikkat çekilmelidir. Milli karakter yahut milli kimlik antropolojik olarak ırk kökeninden gelen bir özellik değildir. Topluluğun millet olarak oluşması ortaya çıkması aşamalarının mahsulüdür. Milletlerin kendileri gibi milli kimlikleri de birçok faktörün etkisi altında gelişmiştir. Milletin yerleşik olduğu coğrafi sahanın tabiatı, iklimi, iktisadi şartları bunların bazılarıdır. Bunlara yaşanılan coğrafyanın sadece fiziki şartlarının haricinde jeopolitik konumu da eklenmelidir. Hayatta kalabilmek için gereken ihtiyaçları temin usulleri dahi milli kimliğin oluşmasında bir etmen olarak sayılabilir. Yerleşik oldukları coğrafyada tarımla mı ticaretle mi uğraştıkları milli kimliğin oluşmasında bir faktör olarak karşımıza çıkar. 


Milli kimliğin oluşmasında bir diğer faktör dindir. Milletin hangi dine mensup olduğu onun ana karakterinin belirlenmesinde de önemli bir faktördür. 
Ümmet gibi kollektivite vurguları ile evrensel bir dile sahip olmaları dinlerin milletin oluşumunda etkisinin göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Oysaki dinin milletlerin dünya sahnesine çıkışlarında, oluşumlarında ve tarih sahnesinde kalışlarında etkileri oldukça fazladır. Bu yönüyle de milletlerin kültürlerine ve dahi kimliklerine nüfuz etmişlerdir (Smith, 2014:21). 


Milli kimliğin oluşmasında bir diğer önemli husus milletin yaşadığı coğrafya ve onun jeopolitik konumu ile ilgilidir. Yaşadıkları bölgede komşu milletlerle dostlukları veyahut düşmanlıkları milli kimliğin oluşmasında bir faktördür. Hatta biraz daha bu konuyu açarsak tarih sahnesine çıkışlarındaki farklılıklar da milli kimliğin oluşmasında bir farklılık doğuracaktır. Tarih sahnesine feodalitenin çözülmesi ile çıkan bir milletle sömürge karşıtı olarak ortaya çıkan bir milletin oluşumu ve doğal olarak sahip olacağı milli kültür ve kimlik farklı olacaktır. 


Milli karakterin oluşmasında bir diğer husus da o milletin tarihi ve o tarih içerisindeki büyük şahsiyetlerin tesiridir. Zengin bir edebiyata sahip milletlerin kültürel mirası zenginlikleri ve fakirlikleri nispetinde milletlerin ruhi hayatına ve dolayısıyla milli kimliğine tesir etmiştir. İngiliz milletinin kimliğinin oluşmasında Shakespeare gibi isimlerin etkisi bilinen bir gerçektir. Hatırlatılması gereken bir diğer husus ise milli kimliğin oturduktan sonra esas unsurları bakımından değişmez ancak milletin hayatında meydana gelen değişikler ve hadiselerle tekâmül eder oluşudur (Arsal, 2018: 107). 
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Sonuç Yerine: Milli Kimlik, Milliyetçilik ve Türk Milli Kimliği 


Bir Türk milli kimliğinden bahsedilebilir mi sorusunu yanıtlamak adına bir noktanın altı çizilmeli yukarıda ifade edilenler doğrultusunda hatırlatılmalıdır. 
Milli kimliğin oluşumu bir ideoloji olarak milliyetçiliği aşan bir doğaya sahiptir. 
Bu yüzden bir milli kimlikten bahsedebilmek için o bahse mevzu milletin modern öncesi durumunu da kavramamız gerekir (Smith, 2014: 8). 


Milli kimlik meselesinde modemist yaklaşımda olanlar milliyetçilik ideolojisinin kimliğin inşasındaki rolünü abartmışlar, geçmişin birikimini görmezden gelmeyi tercih etmişlerdir. Milli kimliğin oluşumunda modem zamanların mahsülü olan milliyetçilik etkili olmuştur fakat aniden bir hususun unutturulması yahut olmayan bir şeyin varmış gibi aksettirilmesinden çok modern öncesi milletin birikiminin öne çıkarılması olarak işlev gördüğü belirtilmelidir. 


Milliyetçilik ideolojisinin yeni bir kültürü baştan yaratabileceği düşüncesi bir dönem bizim için de geçerli olmuştur. Pozitivizmden türetilmiş bir batılılaşma fikriyle erken cumhuriyet döneminde bir millet fikri oluşurken bu milletin seküler bir kültüre sahip olunması istenmiştir. Yukarıda kısmen ayrıntılarını verdiğimiz bazı projeler uygulanarak dinin milli kültür üzerindeki etkisi kaldırılmak istenmiştir. Milli kimliğin maddi manevi unsurlarının tamamının Batılılaştırılması politikaları olarak tarif edebileceğimiz bu yaklaşım içeride siyasi cereyanların da ayrışmasında temel faktörlerden birisi olmuştur. Bu girişimler Türk milli kimliğinde ve kültüründe buhranlara yol açmış olsa da tarihsel birikimi ile oluşan ana yapısı korunmuştur (Kösoğlu, 2002: 139-140). 


Her milletin yaşadığı tarihi tecrübe birbirinden farkıdır. Tarih bir noktada hayat içerisinde karşılaşılan ve büyük ölçüde başkalarınınkinden farklı olan şartlar ve bu şartlara verilen bir tepkidir. Kültür ise bu tepkilerden doğan inanç norm ve özelliklerdir (Güngör, 1999; 25). Bu kültürel birikim de elbette ki milli kimliğin ana unsuru olmaktadır. Milliyetçilik bir anlamı itibariyle de bir milletin özerklik, birlik ve kimlik kazanmasına ve bunları idame ettirmesine yönelik bir harekettir (Smith, 2014:122). Bu noktada milletin modern öncesi birlikte yaşama şuurunu şekillendiren milliyetçilik kavrayışı bir milletin kimliğini de şekillendirmiştir. 


Anadolu'da milliyetçi düşünceyi ilk savunanlar Osmanlı devleti dışından Türk coğrafyasından gelenler olmuştur ve bu durum akademik ilgi uyandırmıştır. 
Bu durumun üzerinde değişik spekülasyonlar da yapılmıştır. Bu durumu kavramak karmaşık spekülasyonalara başvurmayı gerektirmez. Anadolu aydını milliyetçiliği bir kimlik politikası olarak İslamcılık ve Osmanlıcılık fikirlerinin başarısız olması sonucu açıktan savunmaya başlamıştır. Bu Anadolu'nun bir 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vatan olarak da karakterini ortaya koymaktadır. Yönetimi altında birçok dini ve etnik kimliği barındıran imparatorluk Anadolu merkezlidir ve himayesi altındaki farklı kimlikleri sonuna kadar korumak kollamak ve birliği sağlamak üzere kodludur. Bu ruhun oluşturduğu milliyetçiliğin komşularını düşman bilen değil onların hakkını ve hukukunu korumak temelli bir inisiyatife sahip olduğu belirtilmelidir. 


Türk bir etnik öze karşılık gelmekle birlikte tarih içerisinde kurduğu devletlerle milletler arası mücadelede kendi bünyesi içerisindeki farklı etnik grupları birleştirmiş, var olma mücadelesinde birbirlerine dayanak olmakla harmanlanış bir millet olmuştur. Geçmişten beri millet olma bilinci yüksek Türk etnisi kendi coğrafyasında bir çekirdek unsur olarak kalmıştır. Var olma mücadelesinde harmanlandığı diğer etnik köklerden de etkilenerek ve onlardan kültürel öğeler alarak da gelişen bu millet Anadolu'da bin yılı geçkin bir süredir ayakta kalmayı başarabilmiştir. 


Milli kimliğin-kültürün ana unsurlarından birisi de dildir. Dil geçmiş bir ortak duyuş ve yaşayışın da simgesel ifadesidir. Kimi bazı milletlerde dil ve din önem bakımından zaman zaman yer değiştirebilmektedir. Anadolu'da farklı grupları bir arada tutan ve Türk kültürüne ve tabi ki dolayısıyla Türk milli kimliğine rengini veren, farklılıkların birlikteliğini sağlayan İslam dini olmuştur. 
Bu saydığımız unsurlarla birlikte Türkçe Türk milli kimliği saydığımız unsurlarla birlikte etnik tanımlamaya indirgenemez. Türk milli kimliği tarih sahnesine bir soy dayanışması olarak çıkıp kalmış değildir. Geçmişte kurduğu devletler, imparatorluklar ve dahil olduğu İslam medeniyetine katkılar ve etkilenmelerle var olmuş ve oluşmuştur. 
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SİYASİ TARİH DÖNGÜSÜNDE TÜRK MİLLİ 
KİMLİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER 


Sinem ŞAHNAGİL'! 
Giriş 
İnsanlık tarihi boyunca, insanın ait olma ihtiyacından kaynaklanan kim olduğuna yönelik sorular ve kimlik yaratma çabaları önemli başlıklar olarak varlığını korumuştur. Nesnel ve kişisel anlamının yanı sıra önemli bir sosyal içeriğe de sahip olan kimlik kavramı, farklılaşma ve özelleşme süreçlerini ifade etmektedir. Bireyin içinde bulunduğu kültürle bağlantılı olarak inanç, değer yargıları, tutum, statü gibi hususları temsil eden kimlik, toplumsal hayat içinde bireyin nasıl konumlandığını anlatmaktadır. Bu kapsamda kimlik, kendi varlığını güvence altına almak için farklılığa ihtiyaç duymakta, farklılığı ötekiliğe dönüştürerek sürekliliğini sağlamaktadır. Dolayısıyla insana has özelliklere sahip olan bir kavram olarak ortaya çıkan kimlik, tanınma ve aidiyet olarak iki temel bileşenden meydana gelmekte, bu bileşenler kimlik yaratma çabasını daima canlı tutmaktadır. Bu kapsamda söz konusu çaba özellikle ulusların ve ulus devletlerin ortaya çıkmasıyla dönemsel olarak en parlak zamanını yaşamaya başlamış, milli kimlik kavramı adeta bir kurtarıcı olarak ortaya çıkmıştır. 


Günümüzde kolektif aidiyeti meydana getiren temel bir unsur olarak milli kimlik, en genel anlamıyla millet olmayı başarabilmiş toplulukların kendilerine has duygu ve düşünüş, yaşayış biçimlerini, değer yargılarını diğer bir deyişle “parmak izlerini” ifade etmektedir. Milliyetçiliğin gelişimi ile çok yakın bir ilişkiye sahip olan milli kimliğin “Türk” yapı taşı üzerine görünür olması Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yaşanan gelişmelerle olmuştur. Özellikle 
19. yy. itibariyle yoğun bir şekilde girişilen modernleşme çabaları, milliyetçi düşünce ve hareketlerle birleşerek milli kimlik kavramının net bir şekilde sahneye çıkışını hazırlamışlardır. Buna bağlı olarak Türk kimliğinin bir milli kimlik politikası olarak hayata geçmesi cumhuriyet dönemini bulmuş, bu tarihten itibaren Türk milli kimliği önemli dönüm noktalarından geçerek bazen kutsal bir 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amaç, bazen ise politik bir araç olma rolleri üstlenerek fakat her daim ulus devlet yaratma projesinin can damarını oluşturmaya devam etmiştir. 


Çalışmanın amacı Türk milli kimliğinin görünür olduğu dönemlerden başlayarak gerek politik gerekse ideolojik olarak hangi dönüm noktalarından geçerek nasıl bir gelişim seyri izlediğini ortaya koymaktır. Bu kapsamda çalışmanın birinci bölümünde milli kimlik kavramı, kendisini oluşturan temel argümanlar üzerinden ele alınmış, uluslaşma sürecine paralel olarak kısaca gelişiminden bahsedilerek milli kimliğin ayrılmaz bir parçası olan “etnik” ile ilişkisi ifade edilmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde Türk milli kimliğinin yaşam serüveni tarihsel bir perspektifle önemli dönüm noktaları kabul edilebilecek süreçler çerçevesinde değerlendirilmiş, Türk milli kimliğini inşa eden sacayakları, bahsi geçen dönemin özellikleri dikkate alınarak incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise milli kimliğin konjonktüre bağlı olarak farklı roller üstlense dahi varlığını her daim devam ettireceği kabulünden yola çıkılarak Türk milli kimliğinin bugünü ve geleceği üzerine yorumlamalarda bulunulmuştur. 


Uluslaşma Sürecinde Milli Kimlik Olgusu 


Siyasal bağlamda ulus anlayışı, modern anlamını 18. yüzyılın ortaları itibariyle kazanmıştır. Sanayileşme ile başlayan büyük değişim ve dönüşüm süreci bir yandan milli sınırların ortadan kalkarak uygarlıkların bütünleşmesi durumunu ortaya çıkarırken diğer yandan çok uluslu imparatorlukların yerini alan, kederde ve sevinçte birlikte hareket eden, belli bir toprak üzerinde yaşamlarını sürdüren halkların oluşturduğu “ulus devlet” yapılanmasını şekillendirmiştir (Türkdoğan, 1995: 8). Söz konusu değişim ve dönüşüm süreci “ulus” kavramının konumunu da etkilemiştir. 18. yy. öncesinde siyasal anlamının uzağında daha çok “soylu topluluğu” nitelendiren kavram, bu dönemden sonra özellikle Fransız İhtilali sonucunda yükselen milliyetçilik akımının da etkisiyle ideolojik bir anlam kazanarak “halkçı-ulusu” nitelendirmeye başlamıştır (Habermas, 2003: 18-19). 
Bu yeni anlam ile katmanlara bölünmüş eşit haklara sahip olmayan toplum modeli ve meşruiyetini fetih hakkıyla veya ilahi bir yasayla temellendiren monarşik iktidarlar sorgulanma sürecine girmiştir. Diğer bir deyişle egemenlik hakları monarklardan alınarak millete verilmiş, feodal ayrıcalıklar karşısında eşitlik ve liberal ilkeler savunulmuş, en nihayetinde ulus devletler tarih sahnesinde yerini almıştır. Aynı hükümdarın tebaası olarak tanımlanan topluluklar yerini askeri tarihten veya hanedanlık tarihinden bağımsız biçimde tanımlanan, hükümdardan önce gelip ondan sonra da devam edecek olan ulusa bırakmıştır (Dieckhoff ve Jaffrelot, 2010: 152). 
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Milliyetçiliğin 18. yy.'ın son dönem Avrupası'nda bir doktrin olarak yükselişe geçerek Fransız İhtilali ile sağlam bir tanıma ulaşması ve 19. yy.'da bütün Avrupa'ya egemen olması modem bir siyasi kimlik olarak milli kimliğin icat edilmesi sürecini de beraberinde getirmiştir. Zira milletin modernist imgesine göre milli kimliği yaratan şey milliyetçiliğin kendisidir. Ulus devletlerin egemenliği ele geçirmeleri, ulusal sınırlar içinde yaşayan vatandaşlar için milli kimlik kavramını önemli bir merkez haline getirmiştir (Smith, 1991; Şen, 2004: 133-134). Kolektif kültürel kimliğin bir çeşidi olarak milli kimlik, toplumu ve kişiyi farklılaştıran ve benzerlerinden ayıran yapısıyla milli kültürün ferdi ve içtimai planda ortaya çıkan ifadesidir (Kösoğlu, 2003: 19). Ulus devlet düzeninde günlük olarak yaşanan bir yaşam biçimi olan ve aidiyet duygusu ile yakın ilişkili olan milli kimlik, bazı temel özellikleri ile öne çıkmaktadır. Bu özelliklerin başında tarihi bir toprak, ülke veya yurt sahibi olmak gelirken, ortak mitler ve tarihi hafıza, ortak kitlesel bir kamu kültürü, toplumu oluşturan bireylerin tamamı için geçerli ortak yasal düzenlemeler ve görevler milli kimliğin diğer özellikleri olarak öne çıkmaktadır (Smith, 1991: 31-32; Bilig, 2003: 85). Bireyi, ulusu ve devleti bir araya getiren ortak bir tutumu ifade eden, ortak bir duruş yaratma potansiyelini taşıyan milli kimlik, ulusun ve ulus devletin kesişmesinin bir ürünüdür. Buna bağlı olarak milli kimlik, ulusa ait kültürün, dilin ve tarihin olduğu bir tanınma ve aidiyet zemini oluşturmakta, diğer kimlik kategorilerini büyük oranda bastırmakta ve böylece modem dünyada yalnızlık hisseden bireye sığınacak liman olma işlevi görmektedir. 


Milli Kimlik İnşasında Rol Oynayan Araçlar 


Milli kimliğin icadından itibaren bu sürece dahil olan iktidarlar kimlik inşası ile toplumsal tabanda sosyal bir dizayn çalışmasının öncüsü olmuşlardır. 
Belirledikleri somut sınırlar içinde kültür, din, ırk, dil, tarih gibi farklı unsurları kullanarak kimliğin çerçevesini oluşturan egemen güçler, bu sayede grupsal farklılaşmaların altını çizerek bütünleşik bir tanınmanın sağlanmasını garanti altına almaktadırlar. 


Ulus inşa süreci incelendiğinde öncelikle bağımsızlık garanti altına alınmakta, sonrasında meşruluk kazanmış bir ulusal yönetim oluşturulmaktadır. 
Küresel standartlaştırma işleminin ardından siyasal vatandaşlık anlayışının yerleşmesi sağlanmakta ve zenginliklerin yeniden dağıtımı gerçekleştirilmektedir (Akıncı, 2011: 25). Bunun yanı sıra eğitim aracılığıyla ulus bilinci, askerlik aracılığıyla vatan bilinci, siyasal katılma ile vatandaşlık bilinci bireylere aşılanmakta, bu süreçte bayrak, milli marş, büstler gibi ulusal övünç sağlayacak sembolik üretimler hayata geçirilmektedir. Son basamakta ise ülkede bulunan 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farklı yerel değerler ulusal potada eritilerek etkisiz hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda ulusal inşa sürecinin ve milli kimliğin anahtar sloganı “tek devlet, tek millet ve tek dil” söyleminde karşılık bulmaktadır (Kurubaş, 2008: 23-24). Dolayısıyla milli kimlik inşa strateji ve araçlarının başında “dil” unsuru gelmektedir. Milli yapıya sağlam bir temel sağlayarak onu oluşturan ve daha dayanıklı hale getiren dil, bir milleti yok etme düşüncesi ortaya çıktığında birincil etken olarak akıllara gelmektedir. Bu nedenle dildeki tektipleşme politikaları izlenen en önemli politikalar olarak kabul edilmektedir. 
Zira dil, milliyetçilik açısından kurucu bir özellik arz etmektedir (Dieckhoff ve Jaffrelot, 2010: 16). 


Bir diğer önemli strateji ve inşa aracını “tarih” unsuru oluşturmaktadır. 
Milli kimlik, tarih içinde inşa edilirken, bu inşa aynı zamanda tarih aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Milli kimliğin hak edilen bir milli coğrafyada ortak inanç ve hafıza üzerinden şekillendirilmesi nedeniyle tarih ne kadar geriye doğru götürülürse, kolektif hafıza ne kadar yüceltilirse milli kimliğe o kadar derin ve zengin bir anlam yüklenmekte, daha sağlam ve köklü bir karakter kazandırılmaktadır (Çalık, 2009: 19). Milli kimliğin oluşturulmasında diğer bütün araçları içine alabilecek özellikte olan unsur ise “milli kültür”dür. Milliyet gerçeğini var eden kültür birliği, ulus devlet inşası sürecinde toplumsal farklılıkların ortadan kaldırılması gerekliliğinin bir ürünüdür. Zira ancak ortak bir milli kültür ile tutarlı bir milli kimliğin oluşturulabileceği görüşü yaygın şekilde kabul edilmektedir (Akıncı, 2011: 26). Bunun yanı sıra her kültür diğerinden farklı görünmek eğilimindedir. Farklılık bilinci olarak adlandırılabilen bu eğilim, toplumun bütün hayat görünümlerini diğer kültürlerden ayrı olmaya yönlendirmektedir. Milli kimlik denilen söz konusu farklı oluş, kılık kıyafetten düşünme biçimine, değer ve davranış biçimlerinden eğitime kadar hayatın her aşamasında varlığını korumaktadır (Köseoğlu, 2003: 27). Milli kimliğin inşasına eklemlenen son araç ise kendisini, aynı dine mensup olma, ortak ritüelleri ve gelenekleri yerine getirme gibi noktalarda göstermektedir. Kutsala bağlılık olarak ifade edilen manevi olgunun, insan varlığının ayrılmaz bir tarafını oluşturması, dinin milli kimlik inşasında bir araç haline gelmesine neden olmuştur. Baumann'a göre (2006: 42) ulus devletler, dünya genelinde ortaya çıkan yeni bir dinin ulusal şubelerini oluşturmuşlar ve bu modern dine milliyetçilik adını vermişlerdir. Bu tarihten itibaren kişinin ahlaki benliği ile milli kimliği ayrılmaz bir bütünü oluşturmaya başlamıştır. 
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Milli Kimliğin “Etnik” Olan İle İlişkisi 


Fransız Devrimi sonrasında dünyayı şekillendiren, 19. ve 20. yy'da birçok dönüşüme ve değişime neden olan milli kimlik, etnik yapı ve ulus kültürü ile sıkı sıkıya bağlı bir yapı arz etmektedir (Kara ve Çatma, 2017: 341). Zira modern milliyetçiliklerin anlaşılabilmesi, kendilerini önceleyen etnik topluluklar ve bağlılıklar ile ilişkisi kurulmadan pek de mümkün değildir. 


Soya ait çeşitli mitlerin rolüne ve tarihi anılarına vurgu yapan etnik grup, dinden geleneğe, dilden kurumlara kadar bir veya birden çok kültürel farklılığa göre tanınan ve birbirinden ayrılan kültürel kolektif bir tip olarak ifade edilmektedir (Smith, 1991: 41). Özellikle toplumda kaos zamanlarında birleştirici bir rol üstlenen bu kimlik, grup içi dayanışmayı sağlayıcı rolü ile birlikte ele alındığında ortak dil ve kadim inançlar, ortak yaşam ritüelleri etrafından kendisini organize edebilen insan grubu (Göka, 2006: 311) için anlamlı bir siyasal, toplumsal ve kültürel bir dünya sunabilmektedir. Söz konusu özellikleri ile etnisite kaçınılmaz olarak milli kimlik ile ilişki içine girmekte ve ona kaynaklık etmektedir (Yanık, 2013: 231). Bütün ulus devletlerde, diğer bir deyişle milletin siyasi bir ifadesi olarak kabul edilen devlet sistemlerinde, milletin siyasal ve kültürel bir açıklaması yapılmaktadır. Bu yönden ulus devletlerin birçoğunda politikalar etnik bir özellik kazanmıştır. Bu nedenle bir millete veya ulus devlete ait üstü kapalı veya açık fark etmeksizin tüm simgeler, egemen etnik çoğunluğun karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır. Bazı etnilerin kendilerini diğerlerinden üstün kabul etmesi az karşılaşılan bir durum olmamakla birlikte, etnikliğin bir kimlik göstergesi olarak algılandığı pozitif çağrışımının yanı sıra diğer etnik gruplara karşı geliştirilen olumsuz bir tarafı da vardır (Gökalp, 2007: 289). Zira ulus devlet oluşumu sonrasında etkili olan belirli bir etni hâkim hale getirilmekte, bu hâkim etni sahip olduğu toplumsal ve kültürel özelliklerle bir ulusun siyasal oluşumunda ön planda sahneye çıkmaktadır. Öncelikli olarak belirlenen etniye uygun bir ulus kavramsallaştırması ve siyasal formülasyon şekillendirmesi yapılan bu süreçte milli kimliğin bu etni üzerinden yükselmesi kaçınılmaz olmaktadır (Göka, 2006: 261). Bu kapsamda negatif özelliği ile değerlendirildiğinde kan ve soy bağı gibi atipik özellikler nedeniyle siyasal, kültürel ve toplumsal bir karmaşaya yol açabilme riskine sahip olan etnik kimlik, kendisine aşırı vurgu yapıldığında ayıştırıcı bir işlev üstlenerek ortaya çıkmaktadır. (Yanık, 2013: 231). 


Her şeye rağmen, millet olmakla gurur duyabilecek önemde bir etnik geçmişin olmadığı ve etnik bağların belirsiz olduğu yerlerde dahi elde bulunan malzemeden kültürü ve tarihi olan toplulukla ilgili tutarlı bir sembolizm yaratma gerekliliği her daim milli birliğin ve bekanın koşulu olarak ortaya çıkmış, etnik 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bir köken olmadan millet olma sürecinin yarım kalacağı kabul edilmiştir (Smith, 1991: 73). Dolayısıyla Yanık'a (2013: 232-233) göre etnisite ve milliyetçilik arasındaki yatay ilişkinin ortaya konulma çabası, ulus devlet nezdinde meydana gelen toplumsal, kültürel ve siyasi farklılık taleplerinin ne şekilde ve nasıl gerçekleştiğini anlamlandırma noktasında aydınlatıcı bir işleve sahip olmaktadır. 
Diğer bir deyişle bugünün siyasi paradigmasındaki hareketlenmeleri anlamanın yolu, milliyetçilik ile etnisite arasındaki ilişkinin niteliksel boyutu ile yakından ilgilidir. Zira ulus devlet anlayışının toplumsal alanda meşru ve mümkün kılınabilmesi için ihtiyaç duyulan kaynaklar, ancak ideolojik argümanların duruma en uygun şekilde harekete geçirilmesi ile etkili olmaktadır. Buna bağlı olarak ulus devlet kapsamında şekillenen milliyetçilik söylemi, etnik kimliğin savunucu olarak işlevseldir. 


Tarihsel Perspektifte Türk Milli Kimliğinin Dönüm Noktaları 


Fransız Devrimi sonrasında giderek parlayan ve somut bir toprağa bağlılık, ortak değerlere ve kültüre dayanmak, ortak amaçlar çerçevesinde bir araya gelmek, ortak bir tarihi şuur oluşturmak gibi hususların altını çizen milliyetçiliğin (Domaniç, 1997: 116), derinden sarstığı çok uluslu devletlerden birisi de Osmanlı İmparatorluğu'dur. Osmanlı tebaası içinde milli kimliklerin inşası öncelikle gayrimüslimler arasında başlamış, her ne kadar Tanzimat dönemi aydınları gayrimüslim tebaanın ayrılıkçı politikalarına karşın tüm tebaayı bir arada tutmaya yönelik politikalar geliştirmeye çalışsa da başarı gösterememişlerdir. Bu durum Osmanlı aydınlarını yeni politika arayışlarına itmiş, bu kapsamda öncelikle edebi alanda başlayan ve kültürel bir özellik taşıyan Türkçülük? ve Türk kimliğine yapılan vurgu, zaman içinde siyasal alana da taşınmıştır (Kara ve Çatma, 2017: 339). Osmanlı klasik döneminde daha çok dini yapıları işaret etmek için kullanılan millet kavramı, 1908 sonrasında Osmanlı aydınları tarafından seküler anlamıyla bir etnik yapıyı tanımlamak için kullanılmıştır (Uzun, 2003: 134). İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidarıyla hızla yaygınlaşan Türk kimliği olgusu, Osmanlı son dönemi ve özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir devlet politikası özelliği kazanarak kökleşmiştir (Karpat, 2010: 39). Bu noktalardan hareketle çalışmada Türk milli kimliği üzerine düşünceler ve kavramın yaşadığı dönüşüm, milliyetçilik ve ulus devlet ile olan yakın ilişkisi göz 


? Türkçülük söylemi, Türk kimlik ve kültürünün geçmişi ile ilgili bir yapı arz etmektedir. Bir kültür ve dil etrafında birleşmiş Orta Asyalı toplulukların “Türk” olarak tanımlanması ilk kez eski Çin kaynaklarında görülmüştür. Daha sonrasında Bizans ve Arap kaynaklarında da bu topluluklar aynı şekilde isimlendirilmiş, bu isim Türk boylarının ortak kültürel ve dilsel ifadesi olması kapsamında genel kimliklerini ifade etmiştir. Bunun yanı sıra Göktürkler zamanında bu isim siyasal kimliğin de ifadesi haline gelmiştir (Köseoğlu, 1996: 99-100). 


EDİTÖRLER: PROF. DR. ŞENİZ ANBARLI BOZATAY, DOÇ. DR. KONUR ALP DEMİR 255 


önüne alınarak temel olarak Osmanlı Devleti'nden ulus devlete geçiş sürecinden itibaren ele alınmıştır. 


İmparatorluk'tan Cumhuriyete Türk Milli Kimliği 


16. ve 19. yüzyıllar arasında yaşanan gelişmeler Osmanlı sosyokültürel yapısını köklü şekilde değişim ve dönüşüm sürecine sürüklemiştir. Bu dönemler, devlet geleneğinin temel yapı taşını oluşturan kutsal ve mutlak baba figürünün, yaşanan olumsuz toplumsal ve ekonomik deneyimler sonucu yıprandığı ve yerini dengelerin dağıtıldığı bir yapıya bırakmak durumunda kaldığı zamanları beraberinde getirmiştir. Zira öncelikle Batı Avrupa'da giderek yaygınlaşan milliyetçilik ve özgürleşme düşünceleri, çeşitlenen ve heterojen yapıya sahip figürleri desteklemiştir. Söz konusu destek, Osmanlı'nın özellikle 16. yy.'da halifeliğin etkisiyle toplumsal hiyerarşide en üstte konumlandırdığı Müslüman Türk kimliğinin 19. yy. sonları ve 20. yy. başlarında baskınlığını yitirmesine neden olmuş, heterojen kimliklerin varlığı, milli ideolojiler etrafında biçimlenmeye başlamıştır (Avcı, 2023). Bu tarihlerde yaşanan savaşlar, azınlık isyanları, göçler Türk milliyetçiliğinin gelişmesini kamçılayan önemli nedenler arasında yer almıştır. Özellikle Osmanlı Devleti'nin içine girmiş olduğu yıkılma süreci, yok olma tehdidinin getirmiş olduğu endişe karşısında Türk milli kimliği söyleminin bir tepki olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu kapsamda Doğu Sorunu çerçevesinde çıkan savaşlar ve bu savaşların sosyo-politik sonuçları, azınlıklar merkezli olarak yeniden tasarlanan ticaret ilişkileri, dönem reformlarının sosyal ve politik nitelikleri, milli kimlik için önemli yapı taşları olan dil, tarih, edebiyat gibi alanlardaki düşünsel değişim ve en önemlisi siyasal amaçlı örgütlenmeler bu dönemde Türk milliyetçiliğinin dinamiklerini oluşturmuştur (Göçek, 2003: 66-67; Hülür ve Akça, 2007: 321). 


Millet kavramının Osmanlı aydın kesiminin zihnini meşgul etmeye başlaması, azınlıkların etnik isyanlarla Osmanlı Devleti'nden bağımsızlıklarını kazanma çabası içine girdikleri ve bu nedenle toprak kayıplarının arttığı dönemle birlikte olmuştur. Söz konusu meşguliyetin Müslüman ve özellikle Türk unsurlar arasında ilk etapta bütüncül bir milliyetçilik düşüncesinin doğmasını sağladığı tam olarak söylenememektedir.? Fakat özellikle bu dönemde ortaya koyulan dil 


3 Milliyet meselesi Osmanlı aydınları arasında ilk olarak edebi alanda kendisini göstermiştir. 
Başta Şinasi ve Ziya Paşa olmak üzere birçok aydın, dil ve edebiyat üzerinden Türk kimliğinden bahsetmişler, özellikle Ziya Paşa Osmanlı ve Türk tabirini aynı anlamda kullanmıştır. Dönemin önemli muhalif örgütlenmesi olan Yeni Osmanlılar içinde yer alan Ali Suavi de Türk kelimesini rk anlamında ilk kez kullananlar arasında yer almıştır. 1869'da Paris'te çıkardığı Ulüm gazetesinde Türk başlığı ile bir makale yazan Ali Suavi, Avrupa'da ırk kabiliyetinin tartışıldığını ve Türklerin zihni yeteneklerini geliştirememiş kaba bir kahraman olarak tasvir 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ve tarih çalışmalarına bakıldığında bu konuda bir ön hazırlık aşaması olduğu gerçektir. Zira dilin sadeleşmesi adına ileri sürülen düşünceler ve Türklerin Osmanlı öncesi tarihine ilişkin yapılan çalışmalar, Türk milli kimliğinin oluşması için ön hazırlık özelliği taşımaktadır (Kara ve Çatma, 2017: 342). Kültürel açıdan Türkçülük anlamında çalışmaların hızlandığı bu dönemde Encümen-i Daniş kurulmuş (1851) ve Darül Fünun (1900) yapılanmaları hayata geçirilmiştir. 
Darül Fünun'da tarih müderrisi olarak görev yapan Ahmet Vefik Paşa, şark Türkçesi ile yazılmış olan “Şecere-i Türki” adlı eseri İstanbul Türkçesine tercüme etmiş, Lehce-i Osmani adında bir sözlük oluşturmuştur. Bazı gazeteler ise, örneğin İkdam gazetesi, “Türk Gazetesidir” başlığı ile çıkmıştır. Türkçülüğe ilişkin kaleme alınan ilk eserler olan bu çalışmalar, milli kimliğin dil unsurunu öne çıkarmaları açısından önemlidir. Yine bu dönemde milli kimliğin tarih unsuru üzerine de çalışılmış, askeri okullar nazırı olan Süleyman Paşa Tarih-i Âlema adında bir eser yazarak bu eserinde Türk tarihini Hiung”nulara dayandırmış ve Türklerin dünyanın en eski milletlerinden biri olduğunu iddiasında bulunmuştur (Mardin, 2015: 65; Gökalp, 2014: 136-137). 


Tanzimat döneminde edebi ve kültürel alanda başlayan milliyetçi uyanış, II. Abdülhamit döneminde eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte politik bir renge bürünmüş ve daha geniş kesimler arasında yankı uyandırmaya başlamıştır. Her ne kadar bu dönemde İslamcılık siyasetine ağırlık verilse de Mülkiye, Tıbbiye ve Harbiye gibi okullarda yetişen öğrenciler ve buralardan mezun olarak devlet kademelerinde çalışan yeni Osmanlı eliti Türk milliyetçiliği temelinde milli kimliğin oluşumu sürecine en büyük katkıyı sunmuşlardır (Gökalp, 1999: 9; Kara ve Çatma, 2017: 355). 1890'lı yıllardan itibaren devlet artık Türk olarak görülmeye başlanmış, bu “yeni Türk” millileşmiş Osmanlı Müslümanını tanımlar hale gelmiştir (Karpat, 2010: 24). Hem Osmanlı aydınlarının zihninde hem de Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan tanımlamalarda Türk kavramı etnisite farkı gözetmeksizin bütün Müslümanları kapsamaktaydı (Afyoncu, 2003: 41). Bu dönemlerde Türkçe'nin resmi dil olarak Kanun-ı Esasi'ye girmesi, Osmanlı coğrafyasında bulunan okullarda Türkçe'nin yaygınlaştırılması, 11. Meşrutiyet'in ilk yıllarında kültürel Türklüğe hizmet etmek amacıyla hayata geçirilen Türk Derneği, Türk Ocakları gibi politika ve mekanizmalar Türk milli kimliği açısından yeni bir devrin kapılarını aralamıştır (Koçsoy, 1999: 437; Kara ve Çatma, 2017: 355). 


edildiklerini belirtmiş, bu düşünceye karşı Türklerin nasıl köklü bir kavim olduklarını açıklayarak kurdukları devletlerle medeniyete yaptıkları katkıları ifade etmiştir. Buna karşın Ali Suavi dışında diğer Yeni Osmanlılar Türklük meselesini ırk üzerinden ele almamış, bundan özellikle kaçınmalarının yanı sıra devletin kurtarılmasında lokomotif olarak Müslüman unsurları da dikkate almışlardır (Kuran, 2013: 70; Akçura, 2015: 38-39). 
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Osmanlı?da ulus söyleminin en güçlü şekilde yansıma bulduğu, diğer bir deyişle bir çeşit ulus devlet yapılanmasının siyasal bütünlük aracı olarak ilk defa kendisini gösterdiği dönem İttihat ve Terakki yönetimi dönemidir. Bu süreçte yabancılarla ilişkiler egemenlik ilkesi üzerinde yürütülürken, Türklük devlet yapılanmasının temel bir ögesi haline gelmiştir (Ahmad, 1995: 63-64). İttihat ve Terakki modem ve merkezi bir ulus devlet yaratılmasını hedeflemiş, bu hedefin temel ilkesini vatandaşlık kurumu olarak belirlemişlerdir. Bu kapsamda tüm üyelerin eşitlik ilkesi çerçevesinde ve sadece devlet mekanizmasına karşı sorumlu oldukları bir yapı kurmayı planlamışlardır. İmparatorluğun tüm unsurlarının birlik olmasını sağlayacak politikalar arayan İttihat ve Terakki yönetimi, Osmanlı millet sistemi içinde vergi ödemeyen ve asker vermeyen bölgeleri merkeze bağlamak, bu bölgeler için merkezi bir eğitim programı uygulanmak istemiştir. Fakat söz konusu birliği sağlayacak en önemli husus olan kültürel bağın var olmaması bir sorun olarak ortaya çıkmış, İttihat ve Terakki bu sorunun çözümünü vatandaşlık prensiplerini, egemen ulus olan Türklerin değerleri etrafında oluşturulan bir kimlik ile birleştirmek şeklinde klasik bir yöntemle ortaya koymuştur (Akçam, 1997: 145-146). Balkan Savaşları yenilgisinden sonra Osmanlılık politikasının iflası bu süreçte dönüm noktalarından birisi olmuş, Osmanlılık adı altında aslında Türk-İslam sentezini savunan İttihat ve Terakki, İslam birliği ilkesinin de yıkılmasıyla artık sadece Türkçülük vurgusu yapmaya başlamıştır (Akçam, 1997; 148). Dolayısıyla Osmanlı'nın son döneminde Türkçülük, bilimsel ve tarihsel araştırmalara dayanarak meydana gelen kültürel bir yönelme biçimini almaya başlamıştır (Mardin, 2015). 


Yeni ulusal egemenliğin göstergesi olarak oy verme işlemi bir vatandaşlık töreni olarak kabul edilmiş, böylece bütünlük arz eden kamusal ve siyasal alanın varlığı gerek fiili gerekse sembolik olarak ortaya koyulmuştur. Siyasal katılım dışında kalan kitlelerin “yeni insan-yeni toplum” projesi kapsamına dahil edilmesi için ise milli kimliği önemli tetikleyicilerinden olan semboller ve ritüeller kullanılmış, diğer bir deyişle kutlamalar ve bayramlar icat edilmiştir.* (Üstel, 2004: 28-29). Bu dönemin vatandaş yaratma çabalarının bir diğer somut örneği ise memurluk alanında görülmüş, memur olabilmek resmi yüksek okulları bitirme ve Türk olma şartına bağlanmış, bu yeni düzenlemelerle Türk olmayan kişilerin Türkleştirilmesi amaçlanmıştır (Üstel, 2004: 59; Güzel Polat, 2011: 138). Sonuç olarak Osmanlı aydınları arasında 19. yy.'da yaygınlaşan Türk dili ve tarihine 


4 İkinci Meşrutiyet'in yıldönümlerinde kutlanması kararlaştırılan “İyd-i Milli-yi Osmani” 
(Osmanlı Ulusal Bayramı), II. Meşrutiyet Meclisi'nin toplandığı günün yıldönümünde kutlanması kararlaştırılan “Meclis-i Millinin Yevm-i Küşadı”, başta olmak üzere “Mektepliler Bayramı”, “Çocuklar Bayramı” gibi bayramlar örneklerden bazılarıdır (Üstel, 2004: 28-29). 
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yönelik olan ilgide etnik temel üzerine şekillenen milliyetçiliğin dönemin ana toplumsal dinamiği olması etkili olmuştur. Türklük ve Türklüğün Orta Asya kökenine ait geniş oryantalist literatürün oluşması da sürece önemli bir katkı sunmuş (Aydın, 1999: 10-105), eski Türk tarihi ve medeniyetine ait Avrupa'daki araştırmalar, Türkoloji çalışmaları gibi gelişmeler Türk milleti düşüncesinin öncelikle entelektüel alana, sonrasında ise farklı toplumsal kesimlere yaygınlaşmasını sağlamış, Türk ve Türkiye kavramlarının Cumhuriyete isim olmasıyla gözle görünür bir özellik kazanmıştır (Lewis, 1996). 


Cumhuriyet'in Kilometre Taşlarında Türk Milli Kimliği 


Türk milli kimliği adına cumhuriyetin kuruluşu, bu dönemin sadece politik rejim sınırlarında kalmayıp, aynı zamanda toplumsal bir düzenin yeniden yapılanmasını da içine almasından dolayı hem şekli hem de felsefi dönüşümün temellerini oluşturmaktadır. Zira bu dönemde toplumun gerek siyasi ve ekonomik gerekse sosyal ve kültürel dinamikleri halihazırda deneyimlediği dengesiz ve sancılı süreç sonrasında fazlaca yıpranmış, çöken bir imparatorluğun bıraktığı yükler nedeniyle durağanlaşmaya başlamıştı. Bu duruma yıkılacak düzenin yerine geçmek isteyen, özgürlükleri kısıtlayıcı bir yaklaşıma sahip iç ve dış kuvvetler de eklenince değişim ve dönüşüm topluluğun devamlılığı için hayati bir hal almıştır. 


Türk kimliğine yönelik meselelerin masaya yatırılması bir önceki dönemde olduğu gibi öncelikle aydınlar eliyle gerçekleşmiştir. Milli Mücadele sonrasında ortaya çıkan ve özellikle nüfus hareketlilikleriyle dikkat çeken yeni durum, Türk'ün kim olduğu sorusunu tekrar gündeme getirmiştir. Milli Mücadele sonrasında oluşan yeni toplumsal yapı geçmişe nazaran daha homojen bir yapıdan oluşmasına karşın, ulus devlet inşası şeklinde ortaya çıkan yeni siyasi durum Türklük mefhumunun tartışmaya açılmasına neden olmuştur. Bu tartışma kültürel veya siyasal bir Türkçülük meselesi olmaktan çok, Türklük kavramının genç Türk devletinin tüm vatandaşlarını kapsayacak şekilde mi, yoksa sadece etnik bir mensubiyeti ifade edecek şekilde mi kullanacağı üzerine şekillenmiştir (Kara ve Çatma, 2017: 347). Milli Mücadele döneminde kimlik söylemlerine bakıldığında, enik kimliğe vurgu yapmaktan ziyade kan temelli vatandaşlık tanımından uzak kalınarak toprak temelli vatandaşlık anlayışının temel alınacağı mesajının daha 
yaygın olduğu görülmektedir. Nitekim bu anlayışın bir yansıması olarak 1924 
Anayasası'nın 88. maddesinde “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle (Türk) ıtlak olunur” denilmiş, vatandaşlığın din, mezhep, ırk veya kan bağı gibi esaslara göre değil, birlikte yaşam arzusu gibi sübjektif ölçütlere dayalı olarak kurulduğu ifade edilmiştir. Fakat bu durum 1930'lu yıllara gelindiğinde şekil değiştirmiş, dünyada giderek yaygınlaşan otoriter ve totaliter 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rejimlerin de etkisiyle milli kimliğin fiili tanımı değişmeye başlamıştır (Güzel Polat, 2011: 140-141). 


Cumhuriyetin kurulması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarıyla geçen ve tek parti dönemi olarak adlandırılan süreç, ulusal vatandaşlık anlayışının yerleşmesi ve güçlenmesi adına birtakım girişimlerin hayata geçirildiği yılları kapsamaktadır (Güzel Polat, 2011: 144). Bu dönemde sosyal açıdan ulus, siyasal açıdan ise ulus devlet oluşturma amacına uygun bir vatandaşlık anlayışının geliştirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu vatandaşlık anlayışında hem cumhuriyetçi vatandaşlığa koşut olarak haktan çok görev vurgusu yapılmakta hem de milliyetçilik, çağdaşlık, laiklik vurgusuyla vatandaşlık anlayışına etkenlik kazandırılmaktadır. Söz konusu vatandaşlık anlayışında dikkat çekici bir diğer husus ise geçmişten kopuşun bir yansıması olarak İslam ve Osmanlı kimliksel tanımlarından özenle kaçınılarak kültürel anlamda tekil bir ulustan temellenen vatandaşlığın yapılandırılması olmuştur (İçduygu ve Keyman, 1998: 165). 
Cumhuriyetin ilk dönemleri incelendiğinde Türk kimliği oluşturma çabası kapsamında en önemli argümanlardan birisi olan “öteki” imgesinin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Bu dönemde Türk kimliğinin “öteki”si Türklerin tarihsel ve toplumsal gerçekliğinde gerek içsel gerekse dinsel dünya görüşünü temsil eden Osmanlı olmuştur. İslam dini ise Osmanlı medeniyetini yeniden üretme/canlandırma potansiyeli taşıması sebebiyle dışlanmıştır. Ayrıca yozlaştığı düşünülen uygulamaları Araplarla özdeşleştirilerek Arap kimliği, Osmanlı kimliğinin bir uzantısı şeklinde değerlendirilerek Türk kimliğinin dışsal “öteki”sini meydana getirmiştir (Bora, 1997: 58-59). Zira dinin, Türklüğü aşan evrensel boyutu ve toplumsal kimliğin önemli bir parçasını oluşturması milli devletin milli kimlik projesiyle çatışmaktaydı. İsmet İnönü dini terbiyenin bir nevi beynelmilel terbiye olduğunu, bu nedenle milli terbiyenin zıddı olduğunu belirtmiş, milli terbiyenin dışında kendi yolunda ilerlemesi gerektiğini ifade etmiştir. Dolayısıyla okullar başta olmak üzere devletin denetiminde yer alan Türk Ocakları, Millet Mektepleri, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu gibi ideolojik aygıtlar ümmet anlayışını temel alan kolektif kimlikten, millet anlayışını temel alan milli kolektif kimliğe geçişin zeminini hazırlamışlardır (İnal, 2004: 26). Bir yandan İslam'a ait siyasi ve hukuki esasların hayatın her alanından kaldırılması ve devletin buyruğu altında bir din oluşturulması düşünülürken diğer yandan İslam kalkınmada harekete geçirici bir unsur olarak milli kimlik harcına katılmak istenmiştir (Gümüşoğlu, 2013: 299), > 


> Bu dönemde dinde reform teması ile bazı politikaların hayata geçirildiği görülmektedir. 
Örneğin 21 Şubat 1925te hutbelerin Türkçe okunmasının zorunlu olması için TBMM Başkanlığı'na önerge verilmiştir. 1926 yılında örnek teşkil edecek 58 hutbe hazırlanarak bir reform taslağı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na sunulmuştur. Bu kapsamda Sadettin Kaynak 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Halk, mesleki farklılıklar dışında sınıfsız ve imtiyazsız şekilde kaynaşmış bir kitle olarak kabul edilmiş, fakat bu düşünce eyleme tam anlamıyla geçirilememiştir. Zira bu dönemde azınlıklar da dahil olmak üzere tek dil, tek ülkü, tek kültür söyleminin hayata geçirilmesi iktidarın birincil hedefi haline gelmiştir. Bu kapsamda iktisadi alanda yabancı müesseselerde gayrimüslim istihdamına kota getirilmiştir (Güzel Polat, 2011: 141; Bali, 1998: 81). Türkiye'yi batılı milletler topluluğundan ayırarak doğu ile ilişkili tuttuğuna inanılan simge olarak Arap alfabesi de müdahale edilen alanların başında gelmiştir. Özellikle 1927'den itibaren “dil” unsuruna vatandaşlık için önemi noktasında ayrıca vurgu 
yapılmaya başlanmış, Latin alfabesine geçiş çalışmalarına yoğunlaşılmıştır. 1928 
yılına gelindiğinde yeni Türk alfabesi kabul edilmiş, sonrasında ise eski Arap harflerinin kamuda kullanılması yasaklanmıştır (Lewis, 2011: 373-374). Yine Arapça ve Osmanlıca kelimelerin Türk dilinden çıkarılması, halk ve aydınlar arasındaki dilsel kopuklukların giderilerek dinsel içeriklerden arındırılmış bir dil oluşturulması dilde özleşme politikası içinde yer alan adımlar olarak ortaya çıkmıştır. Türkçe reformu, milli kimliğin başlıca göstergelerinden biri olarak kabul edilmiş, harf devrimi ile Arap ve Fars etkilerinin hâkim olduğu kültürel yapıyı etkisiz hale getirilerek yeni kuşaklar için modem milli kültürün yaratılması amaçlanmıştır (Somel, 1997: 80; Üstel, 2004: 166). Diğer bir deyişle milli kimliğin iki önemli yapı taşı olan milli dil ve kültür unsurları, laik bir ulusal bütünleşmenin sağlanması için yaygın bir şekilde kullanılmıştır. 


Pozitivist bir anlayış temelinde Türk kültürünün araştırılması ve zenginleştirilmesi amacıyla Türk Dil ve Tarih Kurumları'nın kurulması, milli kimliği oluşturan sac ayaklarına yönelik diğer politikaları oluşturmaktadır. Türk Tarih Kurumu ile düşünce ve duyguda birleşen bir toplumun oluşturulması amaçlanırken, aynı zamanda ümmetçi ve hanedancı tarih anlayışını bırakarak milli tarih anlayışına geçişin sağlanması amaçlanmıştır (Giorgetti Meşeci ve Batır, 2008: 28). Türk Dil Kurumu ise benzer bir politikayı dil alanında sürdürme amacı taşımaktadır. Yine bu kurumlar çeşitli teoriler ve tezlerle söz konusu amaçları destekleme yoluna gitmişlerdir. Güneş Dil Teorisi ve Türk Tarih Tezi, milli kimliğin oluşumunda önemli argümanlar olarak öne sürülmüştür. Türk Tarih Tezi ilk dünya medeniyetinin Orta Asta Türkleri tarafından kurulduğunu ve göçlerle Doğu'dan Batı'ya taşındığını ileri sürmüş, Türklerin sadece İslam medeniyetinin değil Batı medeniyetinin de kurucuları olduğunu ifade etmiştir. Bu tezin inşa ettiği zeminde yükselen Güneş Dil Teorisi ise Afrika'dan Avrupa'ya ve hatta Amerika'ya kadar bütün kültürel dillerin kökeninin Türkçe olduğunu sonucuna varmıştır (Bayraktar, 2012: 146). Böylece milli kimliğin oluşumunda önemli bir 


frank giymiş ve 5 Şubat 1932'de Süleymaniye Camiinde ilk kez tam Türkçe hutbe kumuştur (Gümüşoğlu, 2013: 300-301; Bali, 1998: 82). 


EDİTÖRLER: PROF. DR. ŞENİZ ANBARLI BOZATAY, DOÇ. DR. KONUR ALP DEMİR 261 


yere sahip olan derin tarihsellik algısı yaratılmış, ortak kaderde bir olma, köklü geçmişe dayanan güç, bir ve tek olma, aynı milli kültürün çatısı altında buluşma gibi duygularla milli kimliğe yönelik aidiyet hissiyatı kitlelere yaygınlaştırılmıştır. 


Tek parti döneminin milli kimliğe yönelik öne çıkan bir diğer politikası ise okullarda okutulan tarih dersleri ve yurt bilgisi dersleri olmuştur. Bu dönemde eğitim, iktidarın ideolojik bir aygıtı olarak kullanılmış, bu dersler milli kimliğin topluma aktarılmasında kilit bir rol üstlenmişlerdir. Zira tarih derslerine millete yarınlar için yol ve hedef gösterme misyonu yüklenirken, yurt bilgisi derslerinde bu hedefe ulaşmada izlenecek yol ve bireylere düşen görevler üzerinde durulmuştur. Yine bu derslerde bayrak, vatan, marş gibi sembollerle milli kimlik etrafında kolektif bir bilinç oluşturulmaya çalışılmış, bireylerin kendilerini Türk milletine ait hissetmesinin gurur verici bir duygu olduğu vurgulanmıştır (Üstel, 2004: 159; Caymaz, 2007). “Türk vatandaşlığı” bir ayrıcalık olarak kabul edilmiştir. Türk dilinin ve tarihinin geniş kitleler tarafından yazılıp okunabilmesi diğer bir deyişle yazılı kültürün aktarılabilmesi ve Cumhuriyet ilke ve ideolojisinin halkça desteklenebilmesi için kurulan Halkevleri, Millet Mektepleri gibi oluşumlar da bu süreçte etkili mekanizmalar olarak çalışmışlardır (Giorgetti Meşeci ve Batır, 2008: 28). 


Sonuç olarak 1920'li ve 30”lu yıllarda Kemalizmin kabul ettiği Türk ulusu kapsamı, teritoryal, dinsel ve etno-dinsel olarak üç boyutuyla ortaya çıkmaktadır. Teritoryal boyut Türkiye'de yaşayan herkes Türk kabul edilirken, dinsel boyut açısından Osmanlı millet sisteminin mirasından kaynaklanan sebepler dolayısıyla Müslüman unsurların Türklüğü söz konusuydu. Etno-dinsel boyut ise ülke insanı önce Türk etnik kökeninden gelenler, sonrasında gayri Türk Müslüman ve gayrimüslimler olarak hiyerarşik bir sınıflandırmaya tabi tutulmaktaydı (Çağaptay, 2002: 237-238). Cumhuriyetin erken dönemlerinde ortaya çıkan belge ve söylemlere bakıldığında Türk milliyetçiliğinin Gökalp düşüncesine belli noktalarda uyum gösterdiği, ortak dil, tarih, kültür ve vatan düşüncesi çerçevesinde şekillendirilmeye çalışıldığı söylenebilmektedir (Hülür ve Akça, 2007: 328). Fakat zaman içinde Türk etniği ön plana çıkmış, Gökalp'in dayanışma ve ortak kültürel amaçlar çerçevesinde geliştirdiği Türk milliyetçiliği 


6 Örneğin, 1924 yılında bir kanun çıkarılmış, Türk vatandaşlarının sahip olduğu şirketlere 
gümrük vergilerinden muaf olabilme hakkı sağlanmıştır (Çağaptay, 2003:168). Yine 1926 
yılnda Memurin Kanunu'nun dördüncü maddesi ile memur olabilmenin öncelikli şartı “Türk” olmak şeklinde belirlenmiştir. 1928 tarihli 1219 Sayılı Kanun'da ise, ülkedeki doktorların İstanbul Darülfünun Tıp Akademisi mezunu ve Türk olmalarını şartı yer almıştır. 1936'da kabul edilen Cemiyetler Kanunu, etnik ve dini azınlık gruplarını temsil eden derneklerin kurulmasını yasaklamıştır (TBMM, 1983: 63). 
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cumhuriyet aydınları tarafından terk edilmiştir. Bu anlayışla birlikte tek parti dönemi, toplumun sosyo-kültürel açıdan homojenleştirilmesi çabaları ile geçmiştir (Parla, 1995; Aktar, 2000). Diğer bir deyişle bu dönemde Cumhuriyetin kurulduğu topraklar üzerinde yaşayan çoğunluğu temsil eden Türk etnisitesine yapılan atıflar, ulus söyleminin temelini oluşturmuştur. Ancak Kemalist milliyetçilik söyleminin, dönemin Avrupası'na hâkim olan milliyetçilik söylemlerine göre daha evrensel ve insancıl bir kapsama sahip olduğunun söylenmesi gerekmektedir (Hülür ve Akça, 2007: 328). Zira Atatürk'ün yapmış olduğu ulus tanımı ırka vurgu yapmaktan ziyade Anadolu sınırlarında yaşayan herkesi dil, kültür ve mefkure birliği ile birbirine bağlı olan vatandaşların oluşturduğu millet tanımı içine almakta ve Türk olarak ifade etmektedir (Çeçen, 1997: 167; Türkmenoğlu, 2007: 170). Bu kapsamda etnik yaklaşım laik bir temel sunması bağlamında vazgeçilmez olarak kabul edilmekteyken, toprak birliği Pan-Türkçü idealleri geride bırakıp misak-ı milli sınırlarında ve Cumhuriyet siyasal zemininde kalkınmacı politika için ihtiyaç olarak görülmüştür. Dolayısıyla modern milli kimlik sahip olduğu bu bakış açısıyla hâkim etnik unsura dayanmakla birlikte sınırları içinde etnisiteyi aşan bir Türk milleti tanımı yapmaktadır. (Özdoğan, 2002: 82-83; Imıl, 2016:179). 


Çok Partili Hayattan Günümüze Milli Kimliğin Dönüşümü 


Tek parti dönemine hâkim olan otoriter havanın dağılması ve katılımcı bir siyasi sisteme geçişle birlikte siyasi partiler, kitlelerin kimlik arayışına cevap vermek, toplumun büyük kısmıyla güçlü bir kimlik bağı kurmak ve siyaseten yeni bir “biz” kategorisi oluşturmak durumunda kalmışlardır (Şaylan, 1992: 93). Söz konusu zorunluluk, çok partili hayatın bazı kesintilerle de olsa devam ettiği 1950- 
1980 yılları arasında milli kimliğin şekillenmesinde öncelikli etken haline 
gelmiştir. Bu dönem çoğunlukla dinsel kimliği temel referans olarak kabul eden kitlelerin sağ partilerde, etnisiteyi temel referans kabul eden kitlelerin sol partilerde temsil edildiği ve siyaseten meşruiyet kazandığı bir dönem özelliği taşımıştır (Bayri, 2008: 61). 


Milli kimliğin inşası ve karakteri üzerine yapılan tartışmalar Demokrat Parti?nin kurulması ve çok partili hayata geçiş ile farklı bir boyuta taşınmıştır. Zira bu dönemde milli kimlik adına izlenen politikalar değişiklik göstermeye başlamış, din ile milli kimliğin bütünleşmesi fikrini temel alan sentezci bir bakış açısı ön plana çıkmıştır. Bu dönemde Türk milli kimliğinin en önemli tamamlayıcı “din” olmuştur. Döneme hâkim olan muhafazakâr laiklik anlayışının ideolojik alt yapısını, İslam'ın Türklerin karakterine uygun bir din olduğu ve Türklerin hizmetleriyle yükseldiği görüşü oluşturmuştur. Söz konusu söylem kapsamında 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din millileşmiş, milli kimlik ise dinselleşmiştir (Şahin, 2012: 36-37). Bu kapsamda radyoya Kuran saatleri konulması, Diyanet İşleri Başkanlığı personel bütçesi iki katına çıkarılması, din dersleri ilkokulda zorunlu hale getirilmesi, imam hatip okulları açılması gibi politikalar hayata geçirilmiştir (Milliyet'ten akt Atılgan, 2019: 430). Erken Cumhuriyet döneminde önemli bir politika olan Türkçenin sadeleştirilmesi ve yabancı kelimelerden arındırılması da bu dönemde geri planda kalmaya başlamıştır. Milli kimliğin yapı taşlarından birisi olan dil unsuru, “yaşayan dile döneceğiz” sloganıyla eskiden kullanılan Arapça kelimelerin ağırlık kazandığı bir alan haline gelmiştir. Bu kapsamda anayasanın adı Teşkilatı Esasiye olarak düzenlenip anayasanın daha önce öztürkçeleştirilen dilinde de eskiye dönüş gerçekleştirilirken, Genelkurmay Başkanlığı Erkanı Harbiye Reisliği olmuştur (Eroğul, 1998: 128; Öymen, 2011: 380). Tek parti dönemi dil politikası içinde yer alan Türkçe ezan uygulamasına son verilmiş, ezanın tekrar Arapça okunması kararlaştırılmıştır. Bu dönemde devletin en üstün belgelerinde dahi öz Türkçeden vazgeçilmesi devleti millete iade etmek olarak görülmüş, devlet ile milletin dilini birleştirmek olarak meşrulaştırılmıştır. Bu politika milli kimliğin “öteki” yaratılarak var edilmesi stratejisi çerçevesinde ifade edilecek olursa devlet ve dili artık “onların” değil “biz”in mekanizmaları olarak kabul edilmiştir (Atılgan, 2019: 433). 


Milli kimliğin bir diğer önemli sacayağı olan milli tarih anlayışı da benzer şekilde bir dönüşüm geçirmiştir.1950'li yılların politikalarında dikkat çeken husus, tek parti döneminde yoğun bir şekilde geride bırakılmaya çalışılan Osmanlı tarihinin ön plana çıkarılması olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerinin Osmanlı döneminde yapılan ıslahatlara kadar götürüldüğü yeni tarih yazımı (Bolat, 2012: 242) milli kimliğin yeni inşa stratejisi haline gelmiş, yaygınlaştırılması ile eğitim aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 1950-1960 yılları arasında tarih öğretmenin görevi milli kimlik bilincine sahip gençler yetiştirmek olarak kabul edilmiş, tarih ders kitapları milli şuurun yerleştirilmesi için kullanılan araçlar olmaya devam etmiştir (Taşdöven, 2013: 39). Bu dönemde milli kimliğin önemli aktörü olan “Atatürk” de bir sembol olarak sahiplenilmeye ve kullanılmaya çalışılmıştır. Buna istinaden Atatürk'ü Koruma Kanunu çıkarılmış, milli iradenin temsilcisi ve kurucu unsuru olarak Atatürk, milli kimlik için zırh görevi üstlenen bir sembol olarak kabul edilmiştir (Atılgan, 2019: 485-486). 


Cumhuriyetin erken dönemlerinde hayata geçirilen ve Türk milletini Atatürk inkılapları ışığında bir amaç etrafında toplayarak halk arasında kültür ve düşünce birliği sağlama görevi üstlenen Halkevleri kapatılan mekanizmaların başında gelmiştir. Zira Türk dilini ve tarihini yabancı etkilere karşı koruma amacıyla faaliyetler gerçekleştiren halk evlerinin aslında dönemin muhalefet partisine hizmet ettiği ve onun propagandasını yaptığı düşüncesi genel kanıyı 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oluşturmuştur (Gezer, 2012: 29-30). 1951 yılında ise benzer bir süreç Köy Enstitüleri için işletilmeye başlanmıştır. Enstitülerin öncelikle sağlık bölümleri kapatılmış, programları ilköğretim programları ile birleştirilmiştir. 1954 yılı itibariyle ise enstitülerin komünizm propagandası yaptığı gerekçesi ile kapatılmalarına karar verilmiştir (Çetin, 2000: 318). Milli irade kavramına yoğun vurguyla geçen 1950'li yıllar iktidarın otoriterleşmesi iddialarını takip eden askeri bir darbe ile son bulmuştur. 


1960'lı yıllarda milli kimlik oluşumu, bu yılda yapılan darbe sonrasında oluşturulan askeri yönetimin ideolojine göre şekillenmiş ve bir dönüşüm daha geçirmiştir. Askeri yönetim öncelikle Halkevlerinin işlevini yürütmesi amacıyla Türk Kültür Dernekleri”ni kurmuştur. Fakat bu dernekler Halkevlerinin halkçı ve demokratik niteliklerini ortadan kaldırarak ulusun ortak bir amaç ve kültür çevresinde bir araya gelmesi için yoğun şekilde milliyetçiliği vurgulamışlardır (Karpat, 2007: 195). Darbe öncesinde oluşan kitlesel muhalefet, Cumhuriyetçi seçkinler nezdinde Cumhuriyetle bütünleşme sorunu olarak algılanmıştır. Bu durum 1960'lı yıllarda “Vatandaş Türkçe Konuş” gibi tek parti dönemi politikalarının yeniden gündeme getirmiştir (Akyol, 2006: 113). Bu dönemde lise ve ortaokullara yönelik eğitim öğretim yönetmeliği yeniden düzenlenmiş, eğitimin amacı Türkiye Cumhuriyeti'nin milli ahlakını benimsemiş vatandaşlar yetiştirmek olarak belirlenmiştir (Akça, 2007: 40). Türkiye'nin ilk koalisyon hükümetinin kurulduğu bu dönem, aynı zamanda 1961 Anayasası'nın sağladığı özgürlükçü ortam sayesinde siyasi parti yelpazesinin genişlediği, sağ ve sol fraksiyonda yer alan partilerin kendilerini daha rahat ifade ettikleri bir dönemin başlangıcı olmuştur. Söz konusu durum, bu tarihe kadar Türk demokrasisinde yabancı olunan sağ ve sol kavramlarının siyasal yaşama, dolayısıyla milli kimliğe eklemlenmesine neden olmuştur. Zira bu dönemle milli kimliğin daha çok “öteki” üzerine inşa edildiği, ötekinin yadsındığı ve var olan farklılıkların düşmanca sayılabilecek bir yaklaşımla ele alındığı bir sürece geçiş yapılmıştır. 


1970”lere giden süreçte milli kimlik adına hayata geçen dikkate değer uygulamalardan birisi ise Aydınlar Ocağı” olmuştur. Dönemin aydınlarının modernleşmeyi reddetmeden, tarihsel ve kültürel gelenekleri içine alacak şekilde milli kimliği yeniden tanımlama çabalarının bir ürünü olan oluşumun temel formülü Türk-İslam sentezi olarak ortaya koyulmuştur. Cumhuriyet aydınlarının 


7 Arka planında 1960 sonrasında sağ görüşe sahip aydınların siyasal elit haline gelme çabasının 
yattığı Aydınlar Ocağı, 14 Mayıs 1970 yılında İbrahim Kafesoğlu'nun başkanlığında kurulmuştur. Üyelerinin büyük çoğunluğunun akademisyenlerden oluştuğu Ocak 1961 yılında, 
1960 askeri darbesinin baskılarına karşı sağ görüşlü aydınlar tarafından kurulan, ismi Necip 
Fazıl Kısakürek tarafından belirlenen Aydınlar Kulübü'nün devamı niteliğindedir (Yurttaş Özcan, 2014: 108). 
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ileri sürdüğü milli kimlik söyleminin toplumda huzursuzluk yarattığını ifade eden söz konusu oluşum içindeki aydınlar, bu huzursuzluğa çözüm üretebilmek, Türk milli kültür ve şuurunu geliştirmek, Türk milliyetçiliğini yaymak amacıyla çalışmalar yürütmüşlerdir (Özcanbaz, 2013: 65). Coupeaux'a (2013: 84) göre ocak üyeleri, Türk siyasal hayatının çalkantılı dönemlerinde milliyetçiler ile İslamcıların görüşlerini Türk-İslam sentezi kapsamında birleştirmişlerdir. Diğer bir deyişle, Türklükle harmanlanmış İslam vurgusu bulunan milli bir kültür yaratılmaya çalışılmıştır. 


Siyasal kültürel yaşamda birbirine rakip bir dizi kimlik alternatifinin ön planda olduğu yıllar olarak 1970'ler ise genel itibariyle toplumun birleştirici bir uzlaşmaya ulaşmasında askeri müdahalelerin etkili olduğu yıllar olmuştur. 
İdeolojik ve siyasal kavramlarla dile getirilen milli ve kültürel kimlik programlarının yoğunlukta olduğu bu süreçte, bireylerin kararlı, çağdaş ve dengeli bir milli kimlik edinmelerinin kaçınılmaz olduğu sıklıkla ifade edilmekle birlikte kimlik arayışı adeta bir kimlik bunalımına dönüşmüştür (Sevencan, 2006: 140). 
Ciddi siyasi bölünmelerin kitlesel destekleri arkasına aldığı bu yıllar, dinin tekrar milli kimlik alanında temel referans alındığı yıllar olarak ifade edilebilir. Bu yıllarda gerçekleşen 12 Mart Muhtırasının ardında ise sistem klasik döngüsüne girmiştir. Örneğin Milli Eğitim Temel Kanunu ile bir önceki süreç durdurulmuş, Türk milli eğitiminin genel amacı Atatürk İnkılaplarına ve Türk milliyetçiliğine bağlı nesiller yetiştirmek olarak vurgulanmıştır (Güzel Polat, 2011: 153). 


1980'li yılların milli kimliği ise yine bir darbe yönetimi etkisiyle şekillenmiştir. Bu dönem askeri iktidarı Atatürkçü politikalara hızlı bir dönüş yapmış, bölünmeyi önlemek amacıyla yeni anayasa ile Türk dilini temel eğitim dili olarak zorunlu hale getirmiştir. İktidarın ideolojik aygıtlarından olan eğitim tekrar sahneye çıkmış, bu dönemde milli eğitimin amacı vatandaşları Atatürk milliyetçiliğinin şuurunda yetiştirmek olarak ifade edilmiştir (Türkkahraman, 2000: 188). Yine Atatürk ilke ve inkılapları dersi zorunlu dersler arasına alınarak tüm eğitim programlarında yerini almış, böylece Atatürkçü milli tarih yazımı gündeme getirilmiş ve bu alanda çalışmalar desteklenmiştir. Aynı şekilde Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tek çatı altında Atatürk Yüksek Kültür, Dil ve Tarih Kurumu olarak birleştirilmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde yeni askeri elitin, tek parti döneminde olduğu gibi bütüncülüğe ve nasyonalizme ağırlık 


8 1969 yılında yapılan seçimler sonrasında merkez sağda siyasi bir bölünme yaşanmış, bu 
bölünme İslami temele oturarak kurulan Milli Nizam Parti'nin 1980”lere kadar sürecek olan siyasi sisteme entegre olmasını sağlamıştır. Tekelci sermaye karşısındaki muhalif tavrını İslami bir söylemle dile getiren parti, günümüze kadar uzanan İslamcı siyaset anlayışının başlangıcını oluşturmuş, dinsel kimliğin kültürel bir kimlikten siyasi ve milli kimliğe eklemlenmesinde önemli bir rol oynamıştır (Ahmad, 2006: 162; Şaylan, 1992: 101-102; Göle, 2002: 54). 
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verdiği ve politikalarıyla bu fikirlere öncülük ettiği görülmektedir (Türkkahraman, 2000: 190). Dönemin ilerleyen yıllarında tekrar sivil siyasete dönüşte ise milliyetçilik anlayışı tarihsel döngüsüne yenik düşerek tekrar muhafazakâr milliyetçilikle örtüşemeye başlamıştır.? Vatanseverlik duygusunda kamu düzeni ve sosyal uyum potansiyeli gören bu anlayış, tarihten gelen kurumların ve değerlerin savunulması şeklinde varlık bulmaktadır. Türk-İslam sentezi motiflerini içeren söz konusu milliyetçilik, etnik kökene vurgu yapan ve devletin resmi tezi durumundaki Kemalist milliyetçiliğin yerine ikame edilmeye çalışılmıştır (Uluç, 2014: 122). Dolayısıyla milli kimliğin aldığı görünüm de buna göre belirlenmiştir. 


1990'lı yıllar ise etnik ve dilsel bağlılığın yerini yerelleşmiş bir dini temelin aldığı milli kimlik anlayışının yükselişe geçtiği yıllar olmuştur. İslam'ın sadece bir din olarak değil, köklerini Osmanlı geçmişinde bulan Türkiye'nin gerçek milli kültürü olarak sunulduğu geleneğin bu yıllarda başladığı söylenebilmektedir.!9 Bu dönem iktidarlarının başarısız deneyimlerinin ortaya koyduğu gerçek, yeni bir kimlik tahayyülünün ulus devlet koşulları ile sınırlı olduğudur. Diğer bir deyişle laikliği doğrudan hedef aldığı izlenimi vererek, noliberalizm ve Batı karşıtlığı yaparak oluşturulan bir kimlik tahayyülünün ulus devlet alanında tutunamayacağı gün yüzüne çıkmıştır (Koyuncu, 2014: 55-56). 
Bu gerçek, bundan sonraki süreçte iktidarı devralacak kişi ve gruplar için farklılaşma noktalarını oluşturmuş, ulus devlet alanında sadece oyuna katılmak değil, oyun kurucu bir aktör olmak milli kimliğin geleceği için yöntem olarak belirlenmiştir. 


Türk Milli Kimliğinin Bugünü ve Gelecek Tasavvuru 


Milli kimlik bir yandan vatandaşların yaşam alanlarının bir parçası iken diğer yandan ulus devletin sembolik sermayesini oluşturmaktadır. Milli kimliğin sahip olduğu bu özellikler onu, iktidar mücadelelerini çözümlemenin önemli bir anahtarı haline getirmektedir (Koyuncu, 2013). Bu kapsamda Türk milli 


212 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası çok partili hayata geçildikten sonra iktidara gelen Turgut 
Ozal, Türk-İslam sentezi motiflerini de içeren milliyetçilik anlayışını benimsemiş, 1980 
sonrasında uyguladığı liberal-muhafazakâr politikalar ile günümüze kadar milli kimlik politikalarına yön veren ana temanın temellerini atmıştır (Uluç, 2014). 

19 1990'lı yılların önemli bir siyasi figürü olan Refah Partisi?ni dönemin kabul edilen modernlik 
tanımıyla karşı karşıya getiren en büyük husus İslam unsurunu ön plana çıkarması olmuştur. 
Bunun yanı sıra parti, modernlik tanımında önemli bir yere sahip neoliberalizm ve Batı unsurlarıyla da çatışma halinde olmuştur. Bu nedenle anti-modemist olarak değerlendirilen parti, çok geçmeden kapatma davaları ile yüz yüze kalarak siyasi hayatına son vermiştir (Koyuncu, 2014: 53). 
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kimliğinin günümüze kadar olan seyrine kuş bakışı bakıldığında 20. ve 21. 
yüzyıllarda iki farklı yöneliş olduğu fark edilmektedir. 


20. yüzyıl Türk modernleşmesinin ana aktörünü Türk ulus devletinin kurucusu ve modem Türk milliyetçiliğinin temsilcisi olan Kemalizm oluştururken, 21. yüzyılda hâkim eğilim farklı bir milliyetçilik tasarımı olan İslami muhafazakarlık olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tabloda Kemalizm, 20. 
Yüzyıl modemliğinin Türkiye'deki modelini oluştururken, İslami muhafazakarlık 
21. Yüzyıl başlarından itibaren kendi modernlik deneyimini oluşturmuştur (Özbey, 2023: 1542). Diğer bir deyişle Türkiye'de milliyetçilik ve milli kimlik egemen politika alanında Kemalist milliyetçilikten İslami muhafazakâr milliyetçiğe doğru bir dönüşüm geçirmiş, geçmiş yıllarda Türk-İslam sentezinin aktörlerinden birisi olan İslami muhafazakâr milliyetçilik, günümüze kadar gücün merkezinde yer alıp onu dönüştürmek için çabalamış ve 2000'li yıllarda tamamıyla siyasal bir güç haline gelerek kendi modernlik projelerini uygulamaya koymuştur (Gülalp, 2003; Koyuncu, 2014). Farklı ve yeni bir milli kimlik inşasına girişilen bu süreçte Kemalist milliyetçiliğin oluşturduğu Batı medeniyeti ve laiklik ilkesi temelinde yükselen milli kimlikten ziyade, Osmanlıcılık anlayışının tarihsel referansları temelinde yükselen bir milli kimlik anlayışı benimsenmiştir. 
Kemalist milliyetçilik Osmanlıya ait olan unsurları öteki olarak seçip kendi kuruluş yıllarına nostaljik bir bakış açısı geliştirirken, İslami muhafazakâr anlayış ise Osmanlı nostaljisini tekrar canlandırmaktadır (Özyürek, 2008; İlhan, 2013: 33). Cumhuriyetçi anlatı ve sembollerin yerine Osmanlı geçmişinin yüceltildiği bu dönemde, kolektif gururu harekete geçiren alternatif bir milli aidiyet hafızası ikame edilmeye çalışmış, millet yeniden kurgulanmıştır (Tokdoğan, 2018). 


2000'li yıllardan günümüze var olan iktidar!! geleneğine bakıldığında söz konusu milli kimlik inşasının sıklıkla hayata geçirildiği görülmektedir. Buna göre millet kavramı ortak İslami kültürel ögeler ve Osmanlı geçmişi üzerine kurulmuş, Türklük ile özdeşleştirilen ulus tasavvurunun resmi söylemdeki ağırlığı, Osmanlı geçmişini karakterize eden İslam lehine azalmıştır. 
Milliyetçiliğin çekirdek ögesi olan milli çıkar, tam da söz konusu millet tanımına uygun olacak şekilde, milletin şahlanış dönemini temsil ettiği düşünülen 


1114 Ağustos 2001 yılında adalet ve kalkınma kavramlarını temel alarak kurulan Adalet ve 
Kalkınma Partisi (Ak Parti), 2002 yılında yapılan genel seçimlerde büyük çoğunluğu elde ederek tek başına iktidar olmuştur. Parti'nin Türk siyasal hayatında etkili bir aktör haline gelmesiyle milli kimlik olgusu için yeni bir sayfa açılmış, partinin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkan seçilmesinin hemen ardından ilk iş olarak partisinin yönetici kadrosuyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etmiştir. Sonrasında Cuma namazı kılmak amacıyla cami ziyareti gerçekleştiren Erdoğan, adeta milli kimlik inşa stratejileri adına nasıl bir tavır benimsediğini göstermiştir (Adalet ve Kalkınma..., 2001). 
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Osmanlı'nın siyasi kudretine yeniden erişmek olarak ifade edilmiştir. Bu ifadenin en önemli yansıması son dönemde dolaşıma sokulan “Büyük Türkiye” hedefinde görülmektedir. Zira bu hedef, idealleştirilmiş bir Osmanlı dönemine yapılan göndermelerle şekillendirilmektedir (Saraçoğlu, 2013: 55). Benzer şekilde günümüz milli kimlik inşasında öne çıkan söylemlerden bir diğeri “Yeni Türkiye” 
12 söylemidir. Bu söylem Kemalist bakış açısında yeni devletin, ulusun ve milli 
kimliğin kuruluşu olarak tezahür ederken, İslami muhafazakâr bakış açısında mevcut siyasal düzeni, milli kimliği ve milliyetçiliği yeniden inşa etmenin anahtarı olarak tezahür etmektedir. Yine Kemalist yeni Türkiye, milliyetçi bir içe dönüşle Türklüğün mahiyetinin canlandırılması ülküsünü hayata geçirmeye çabalarken, İslami muhafazakâr yeni Türkiye kadim olanın, eskide kalanın yeniden canlandırılması ülküsünü taşımaktadır (Bora, 2018). Egemenliğin kaynağının seküler niteliği sınırlandırılmış millete ve temel itibariyle Müslümanlara dayandırıldığı bu dönemde (Yaşlı, 2014), yeni Türkiye tarihsel olarak Kemalist ulus devlet sınırlarının ötesinde inşa edilmiş ve günümüzde yeniden tahayyül edilmiş bir mekân olarak konumlandırılmıştır. Bu kapsamda ulus inşasının kent ve mekân siyaseti incelendiğinde, yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin bir yandan ulusu İslami millet olarak temsil ettiği diğer yandan da başkentin siyasal tipolojisini tekrar yazarak siyasal sistemi güçlü bir başkanın etrafında yeniden şekillendirme işlevi üstlendiği görülmektedir (Batuman, 2019). 
Yine Kemalist milliyetçiliğin milleti Anadolu coğrafyasıyla ve Cumhuriyet tarihi ile eşdeğer tuttuğu milli kimlik inşasında günümüz stratejisi milliyetçiliğin millet tasarımını Anadolu'nun dışında kalan İslam coğrafyasına, Osmanlı'nın egemenlik sürdüğü topraklara ve Türk dünyasına kadar genişletmektedir (Yaşlı, 2014). Diğer bir deyişle yeni millet inşası, Türkiye'nin mevcut sınırlarını kapsadığı gibi bu sınırları aşan boyutlara da sahip olmuş, bu durum fiziki sınırların yanı sıra İslami, Türk ve Osmanlı kimliklerine atıfta bulunan “gönül sınırları” söylemi ile ortaya koyulmuştur.!? Günümüzde yeni millet inşasında kullanılan dilin, dünyanın egemen güçlerine karşı mağdur ve mahzun durumda olan grupların sahiplenildiği, 


12 Yeni Türkiye söylemi, 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yapılan kampanyalar 
sırasında Recep Tayyip Erdoğan tarafından kullanılmış, sonrasında Yeni Türkiye Yolunda adlı bir strateji belgesiyle söylemin eylemselliğe dönüşme süreci başlatılmıştır. Yine 2015 yılında başbakan olarak atanan Ahmet Davutoğlu da kongre konuşmasında 2023'ü hedef alan bir yeni Türkiye sözleşmesinin duyurusunu yapmıştır (Bora, 2018). “Yeni Türkiye” söylemi, Osmanlı ile olan kültürel tarihsel sürekliliği devam ettirme amacını benimsemesi nedeniyle sıklıkla Neo-Osmanlıcılıkla bağdaştırılmış ve literatürde bu yönde incelenmiştir (Altay, 2020: 18). 

13 Gönül sınırları söylemi ile Türkiye'nin fiziki coğrafyasının yanı sıra gönül coğrafyası olduğu 
belirtilmektedir. Fiziki sınırların çok ötesine konumlandırılan bu coğrafya Irak, Suriye, Gürcistan, Kırım, Karabağ, Azerbaycan, Balkanlarla, Kuzey Afrika ile kurulan ilişkileri kapsamakta, Arakan, Somali gibi bölgelerde hayata geçirilen hastane, okul, büyükelçilik gibi politikalara da vurgu yapmaktadır. 

(Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, 2022). 
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korunduğu ve savunulduğu bir dil olduğu görülmektedir. Bu dönemde Anadolu'nun dışında kalan coğrafyalarda yaşayan Müslüman, Türk ve Osmanlı kimlikleriyle gerek psikolojik gerekse sosyolojik bağlar inşa edilirken, ortak tarihin, dilin ve dinin yanı sıra ortak kültürün ve duyguların da bağlayıcı işlevlerinden yararlanılmaktadır (Özbey, 2023). Dolayısıyla günümüzde milli kimliğin daha çok tarihsel ve dinsel referanslar üzerine şekillendiği söylenebilmektedir. 


Milli kimliğin her bir sacayağına işaret eden “tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” söylemi yine 2000'li yıllarda sıklıkla kullanılan bir slogan olarak ortaya çıkmıştır (Güdekli, 2008 80). Osmanlı tarihinin yanı sıra Cumhuriyet'in sembollerini de sahiplenen dönemin milli kimlik anlayışı, ulus devlet alanının en önemli kurucu sembollerini söylemlerinde kullanmakta, böylece kendisini Cumhuriyetin kuruluş-kurtuluş destanına iliştirerek onunla özdeşleşmekte ve konumunu sağlamlaştırmaktadır. Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Zaferi, Atatürk, İstiklal Marşı gibi semboller ulus devlet alanındaki mücadelenin meşru ve güçlü bir dilini, diğer bir deyişle etkin bir sermayesini oluşturmaktadır. 
Söz konusu sermayenin sahiplenilmesi ise onu sahiplenene bir yandan alanda rahat hareket etme imkânı sağlamakta diğer yandan sermayenin kendisini şekillendirme şansı vermektedir (Koyuncu, 2014). Dönemin milli kimlik inşası da bir yönüyle bu strateji üzerine şekillenmektedir. Bunun yanı sıra dünyadaki gelişmeler göz önüne alındığında söz konusu milli sınırlar, değerler, bağımsızlık gibi konular olduğunda milli kimlik politikaları üzerine yaklaşımlar tavrını ulus devletten yana koymaktadır. 


Günümüzde küreselleşme başta olmak üzere dijitalleşme süreci, yeni nesil teknolojiler, ilkim değişikliği, her ülkeyi faklı şekilde etkileyen göç, terör, yoksulluk gibi daha başka birçok gelişme, insanlık için yeni tecrübeler yaratmaktadır. Buna bağlı olarak her ülke ve toplumun bilgi, olgu ve değer ilişkileri yapısal olarak dönüşümlerle karşı karşıya kalmaktadır. Kitleler söz konusu dönüşümü anlamlandırmakta zorlandıkça geleceğe dair aidiyet zeminlerinde kaymalar meydana gelmekte, mevcut liberal temsil mekanizmalarının yaşadığı sorunlara karşı duyarsızlaşmaktadırlar. Tüm bunlara ek olarak küreselleşmenin yarattığı karşılıklı bağımlılık ile, toplumlar arasındaki farklılıkları azalttığı yönündeki kabul, milli kimliklerin önemini kaybederek yerini küresel kimliklere bırakacağı beklentisini doğurabilmektedir. Fakat beklenenin aksine küreselleşme ve beraberinde getirdiği ekonomik ve siyasi bütünleşmenin, vatandaşların milli kimliklerine olan bağlılıklarını azalttığı söylenememektedir (Tok, 2003: 309; Şahnagil, 2016). Zira küresel kimlik, kimlik olgusunun ana etkeni olan “zaman içinde süreklilik” ve “diğerlerinden farklılık” gibi iki önemli koşuldan yoksun bir kimlik türünü oluşturmaktadır. Milli kimlik 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en fazla dayanışma yaratmanın bir aracı olarak ortak tarihe, geçmişe ve kültüre güvenirken, küresel kimlik bu özelliklere sahip değildir. Yine bu kimlik, milli kimliğin önemli bir argümanı olan “öteki” kavramı bakımından da belirsizlikler yaşamaktadır. Ulus devletler dünyasında milli kimliklerin bireye ve topluma, kendi “sonlu doğalarını ait oldukları ulus ile özdeşleşerek aşma” imkânı vermesi, bir kültürün ögelerinin dil, gelenek, değer gibi dış müdahalelerden kolayca etkilenmeyen köklü unsurlardan oluşması ulus devlet yapısının hala bir topluluğun çıkarlarını dile getirmek ve korumak için başvurabileceği en etkin araç olma özelliğini korumasını sağlamaktadır (Guibernau, 1997; Koyuncu, 2014: 18- 19). Diğer bir deyişle küresel düzeyde belirsizlikler arttıkça milliyetçilik ve milli kimlik birey ve toplumlar için bir sığınma alanı olmaya devam edecektir. 
Dolayısıyla söz konusu tablo Türk milli kimliği için de geçerlidir. Zira her ne kadar tarihsel süreç içinde alt kimliklerin öne çıktığı dönemler olsa da söz konusu bu etnik kimlikler nihayetinde birbiriyle ve genel Türklük ile ortak bir kültüre mensubiyeti sürdürmektedir. 


Sonuç 


Tarihsel akışın gelişim dinamiği içinde incelendiğinde Türk milli kimliğinin, kimlik olgusunun teorik tanımına da uygun olarak farklı dönemlerde farklı unsurların belirleyiciliği çerçevesinde şekil kazandığı görülmektedir. Buna bağlı olarak tarihsel bir olgu olarak Türk milli kimliği, statik ve durağan değil, tarihin değişim dinamiği içinde dönüşüme açık bir kimlik özelliği taşımaktadır. 
Bu kapsamda Türk milli kimliği, 19. yüzyıl itibariyle ortaya çıkan uluslaşma sürecinin Osmanlı İmparatorluğu ve toplumunun Türk unsurları üzerindeki etkisiyle varlığını göstermeye başlamıştır. Esnek bağlarla devletin tebaası konumunda olan bireylerin, vatandaşlık bağıyla devlete bağlanma süreci olarak ulus devlet, devlet ve toplum arasındaki ilişkilerin hukuk ve kurallarla düzenlendiği yeni bir sistemin uygulama geçişini temsil etmektedir. Avrupa'nın söz konusu yeni ulus olgusu en başta Osmanlı gibi çok uluslu sistemleri derinden etkilemiş, bu sürecin sarsıntıları uzun yıllar kimlik oluşumunda etkili olmuştur. 


Ulus devletin temelinde yer aldığı yeni dünya düzeninin kendine özgü olarak yarattığı entelektüel oluşumlar, kültürel, siyasal ve ekonomik süreçler, batılı kültürler ve dillerle olan yakın ilişkiler ve ticari etkinlikler gibi birçok neden farklı düşünce akımlarının önünü açmış, Osmanlı gibi çok uluslu bir sistemde din ve milliyet farklılıklarının altını çizmeye başlamıştır. Bu kapsamda Osmanlı tebaası içinde seküler kimlik inşası öncelikle gayrimüslimler arasında başlamış, Balkan ulusları kendi kimliklerini dinlerinin etkisiyle inşa etmişlerdir. Bunu yaparken de kendilerine “öteki” üzerinden yani çoğunluğu Türk/Osmanlı olan 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Müslümanlar üzerinden varlık kazandırmışlardır. Bu kapsamda bu dönemin Osmanlı aydın ve devlet adamlarının Balkan milliyetçiliğine verdikleri öncelikli cevap bütün unsurları bir arada tutabilmek amacıyla Osmanlı milleti oluşturmak şeklinde tezahür etmiştir. Her ne kadar milliyetçiliğin erken dönemlerinde Türkoloji çalışmaları etkisiyle Türk milli kimliği ile ilgili çalışmalara rastlansa da siyasi olarak doğrudan bu kimliğe kanalize olunmamıştır. Türk milli kimliğinin somut bir şekilde ele alınması, gayrimüslim tebaanın bağımsızlıklarını kazanmak adına isyana girişmeleri ile başlamış, II. Meşrutiyetin ilanı sonrasında İttihat ve Terakki yönetimi ile birlikte Türk milli kimliğinin inşası çeşitli politikalarla desteklenmiştir. 


Türk milliyetçiliği düşüncesinin değişim süreci incelendiğinde, gayrimüslim unsurlar imparatorluktan ayrılana kadar Osmanlıcılık, Türk olmayan Müslüman unsurlar ayrılana kadar İslamcılık, sonrasında ise Osmanlı sınırları dışında kalan Türkleri de içine alacak biçimde Türkçülük olarak varlık bulduğu görülmektedir. Sonunda Anadolu'yu kapsayan coğrafyada yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ulus devlet idealine yönelik kurulması ile Misak-ı Milli sınırlarının içinde yerleşik ve homojen modern bir Türk milli kimliği oluşturmak öncelikli politika haline gelmiştir. Zira bir çağdaşlaştırma projesi olarak tasarlanan Cumhuriyet projesinin yeni bir insan tipine ihtiyaç duyması, kimliğin yeniden inşasını kaçınılmaz kılmıştır. Teritoryal olarak sınırları belirlenmiş olan devleti tanımlayacak yeni milli kimliğin kurgulanması süreci, kendisinden önceki döneme atıf yaptığı düşünülen dinsellik etkisi altındaki geleneğin ötekileştirilmesi gerekliliğini doğurmuştur. Dinsellik bağlamında geleneğin ötekileştirilmesine rağmen Türkçülük düşüncesi (coğrafi sınırları belirlenmiş olmak kaydıyla) yeni Türk kimliğinin oluşturulmasında önemli rolünü korumaya devam etmiştir. Bu kapsamda Türkçülük düşüncesi bir yandan kurulacak yeni devletin meşruiyet anlayışının hazırlayıcılarından birisi olmuş diğer yandan ulus devlet yapılanmasına şekil verilmesini kolaylaştırmıştır. 


Sonuç olarak Osmanlı'nın son dönemlerinden erken Cumhuriyet'e milliyetçilik, devleti ayakta tutabilmenin, bağımsızlık için mücadelede halkı örgütlemenin, toplumsal dayanışmanın, kolektif ruhun harekete geçirilmesinin adı olmuştur. Türk milli kimliği Cumhuriyet'in ilanıyla siyasi bir tanım kazanmış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, Türk dilini konuşan, Türk kültürünü benimseyen ve Kemalizm ilkelerini içselleştiren herkes Türk olarak kabul edilmiş, Türklük yeni devletin kurucu felsefesini, kültürünü ve sistemin temel kimliğini oluşturmuştur. 


Milli kimlik inşa stratejileri olarak öne çıkan dil, tarih, kültür ve din unsurlarının politika alanında yoğun şekilde kullanıldığı tarihsel süreçte, Kemalist 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modernleşme ve karşısına konumlandırılan İslami muhafazakâr modernleşme kabulleri günümüze kadar süre gelen kimlik tartışmalarının temelini oluşturmuştur. Tek partili hayattan çok partili hayata geçiş süreci başta olmak üzere Türkiye'nin günümüze kadar olan siyasi tarihinde iktidarların benimsemiş oldukları ideolojik perspektif doğrultusunda, fakat genellikle söz konusu iki eğilim çerçevesinde, milli kimlik üzerine düşünceler ve inşa mekanizmalarının kullanımı şekillenmiştir. Özellikle 1980'lerden itibaren Türk-İslam sentezi aktörleri arasında yer alan muhafazakâr modernleşme ve milliyetçilik anlayışı, gücün merkezinde yer alarak onu dönüştürmeye çalışmış, 2000'li yıllarda büyük oranda siyasal güç haline gelerek kendi modemlik projesini ve milli kimlik tasavvurunu uygulamaya koymuştur. Bu kapsamda milli kimliğin kültürel ve tarihsel sınırları Türkiye'nin fiziki sınırlarını aşmış, milli semboller Osmanlı mirasına atıfta bulunur şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Tarihsel süreçte Türk milli kimliğinin kimi zaman etnisiteye vurgu yaptığı düşünülse de Cumhuriyetçi tanım vatandaşlık bağlamında her daim resmi görüşün esas dayanak noktasını oluşturmuştur. Bu kapsamda her türlü kategorik ayrımın aşılmaya çalışıldığı fakat sağlıklı bir yapının ihtiyaç duyduğu homojenliğin hâkim kültür bağlamında oluşturulmaya çalışıldığı söylenebilmektedir. Zira tarihsel süreçte bütün farklı milliyetçiliklerin buluştuğu ortak nokta, etnik veya kültürel bir iddia olmaktan ziyade devletin stratejik ve teritoryal önceliklerine yaptıkları vurgudur. 
Dolayısıyla ulus devlet ve bağlantılı olarak milli kimliğin, konjonktür gereği yeni roller üstlenmekle birlikte varlığını devam ettireceği kabulü dikkate alınarak Türk milli kimliğinin anayasal vatandaşlık bağlamından koparılmadan yorumlanması büyük önem arz etmektedir. Zira “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür” esasından yola çıkan bu tanımlamanın Türk milli kimliğine etnisite özelliği vermekten çok kapsayıcı ve dinamik bir özellik kazandırdığı yadsınamaz bir gerçektir. 
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HÜSEYİN NİHAL ATSIZ VE TÜRKÇÜLÜK 


Mutlu YORULDU! 
Ahmet Berke ÇEVİKBAŞ? 


, 


“Yaratılışımda bir fevkaladelik varsa, o da Türk olarak dünyaya gelmemdir.' 
Ulu Önder Mareşal Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 


Giriş 

Türkçülük akımının en önemli düşünürlerinden olan Hüseyin Nihal Atsız, yakın Türk tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Atsız, yaptığı araştırmalarda, Türk tarihinin en eski dönemlerine kadar uzanmış ve o dönemlere ait edindiği bilgileri, içinde bulunduğu döneme ait bilgilerle harmanlayarak, önemli tezler oluşturmuştur. Güçlü bir yazar — şair kimliğine sahip olan Hüseyin Nihal Atsız, çalışmalarının sonucu oluşturduğu eserlerle, Türklük Bilimi ve Türkçülük felsefesi üzerine kaynaklık edebilecek değerli ve kuvvetli bir külliyat bırakmıştır. 


Bu çalışmada Hüseyin Nihal Atsız'ın hayatına dair birtakım temel bilgilere yer verildikten sonra, Atsız'ın politik — ideolojik çizgisinden ve savunduğu ilkelerden bahsedilecektir. Aynı zamanda çalışmanın merkezi olan Hüseyin Nihal Atsız'ın Türkçülük düşüncesinin felsefi, sosyolojik ve politik dayanakları sunulmaya çalışılacaktır. Bu çalışmada Hüseyin Nihal Atsız'ı ve Türkçülük anlayışını, yazarlar olarak naçizane ele almaya ve özetlemeye gayret gösterdik. Zira Hüseyin Nihal Atsız'ın düşünce ve saylarını, sınırları belirli olan bir kitap bölümüne sığdıramayacağımızın bilinciyle, okuyucular için genel bir bakış açısını oluşturmayı amaç edindik. 
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Hüseyin Nihal Atsız'ın Hayatına Kısa Bir Bakış 


Hüseyin Nihal Atsız, Türk edebiyatında roman, hikâye, şiir ve makale türünde eserler üretmiş ve Türkçü kimliğiyle bilinen bir düşünürdür. 


Atsız “Çanakkale'ye Yürüyüş: Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferi” kitabında; “Bize gelince asıl soyadımız “Çifiçioğlu”dur. Kökümüz de Gümüşhane vilayetinin Dorul kazasının Midi köyüdür. Şimdi 8 evli bir köy olan Midi'de artık Çiftçioğlu hanedanından kimse kalmamıştır. Birtakımı Yozgat vilayetinin köylerine göçmüş, daha talihsiz olan bir bölümü, yani bizim ailemiz de İstanbul'a yerleşmiştir. Bize ırkçılık köydeki atalarımızdan kalmadır. Çünkü Çiftçioğulları'nın tarihi, oturdukları yerin yakınındaki Rum Manastırının tahribi ile başlar” (Atsız, 2015: 127) diyerek anlatmıştır. 12 Ocak 1905 tarihinde İstanbul'da doğan Atsız 11 Aralık 1975 Perşembe günü geçirdiği ani bir kalp krizinden dolayı vefat etmiştir (Dağ, 2010:1). 


Atsız, soyadı kanunu çıktığında, babası askerlik görevini yerine getirdiğinden dolayı babası ile beraber olamadığından, kendisine babasından farklı bir soyadı verilmiştir. Bu dönemde babası “Sançar” soyadını almış iken kendisine “Atsız” soyadı uygun görülmüştür. Atsız'ın babasıyla farklı soyadı sahibi olmalarının sebebi babasıyla birbirlerinden haberleri olmamasındandır (Atsız, 2015: 128). 


Babası asker olan Atsız, ilköğretimini Kadıköy'de farklı okullarda, ortaöğretimini de Kadıköy ve İstanbul'un çeşitli okullarında yapmıştır. Ancak okulların yabancı dilde eğitim vermesinden dolayı okula uyum sağlamada yaşadığı zorluklar sebebiyle okuldan ayrılmak zorunda kalmıştır. Askerlik mesleğini sevmesinden dolayı askeri tıbbiyeyi kazanmıştır. Ancak bu okulda Arap asıllı bir subaya selam vermeyi reddedince okuldan atılmıştır. Daha sonra 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne kaydolmuştur. Bu fakülteden 1930 
yılında mezun olarak, M. Fuat köprülünün yanında asistan olarak çalışmaya başlamıştır. Fakat diğer hocası olan Zeki Velidi Togan'ın Türk Dil Kurultayı'nda maruz kaldığı saldırılara tepki göstermesi sebebiyle asistanlıktan çıkarılmıştır (Toprak, 2018: 6). 
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Hüseyin Nihal Atsız 


Kaynak: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nihal atsiz2 jpg 


Atsız daha sonra, önce Malatya ilkokulunda Türkçe, sonrasında Edirne lisesinde edebiyat öğretmeni olarak göreve başlamıştır. Edirne de görevini ifa ve icra ederken, “Orhun” adında bir dergi çıkartmıştır. Bu dergi daha önce çıkarttığı “Atsız Mecmua”nın devamı niteliğinde olmuştur. Her iki dergi de “Türkçülük” ülküsünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla çıkartılmış ve bu amaçla yayınlar yapmıştır (Toprak, 2018: 6). 


Hüseyin Nihal Atsız'ın Politik Düşüncesi Üzerine 


Başbuğ Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları milli mücadelenin tamamlanmasının ve işgalin sona ermesinin ardından yeni bir devlet kurarak yalnızca başlangıç yapmıştır. Atatürk sonrasında toplum ile birlikte topyekün ekonomik, siyasi, kültürel bir dizi yeni girişimleri ve mücadeleleri başlatmıştır. Bu girişim ve mücadelelerin başlangıçta olumlu bir şekilde ilerlemesini sağlayacak olan en önemli husus ise devletin İmparatorluk yapısından çıkıp Cumhuriyet yapısına (ulus — devlet modeline) geçmesi gerekliliğidir. Zira 29 Ekim 1923 Pazartesi günü bu gerekliliğin ilk adımı atılmıştır (Korkmaz, 2023: 646). 
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1930'lu yılların başlamasıyla birlikte Türkiye'de politik atmosferde değişkenlikler ve ayrıca siyasi olarak da radikal değişim ve dönüşümler yaşanmaya başlanmıştır. Özellikle 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapanması ile beraber Türk toplumunun modermleşmesine yönelik kurumsal olarak tipleşmelerin olduğu bir yapılanma ihtiyacı doğmuştur. Aynı zamanda değişim istikametinde modernleşme adımlarının atılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır (Durgun, 2010: 112). Topyekün bir dönüşümü içeren “medeni bir toplum modernleşmesinin” temeli bu dönemde atılmıştır. Bu temele uygun bir biçimde epistemolojik birikimin sağlanması ve metodolojik çerçevenin çizilmesi temel ilke olarak benimsenmiştir. Serbest Cumhuriyet Fırkası sonrasında, 25 Mart 
1912 tarihinde resmen kuruluşu gerçekleşmiş olan Türk Ocakları'nın 10 Nisan 
1931 tarihinde kapatılması, bu anlayışın yansıması olmuştur (Korkmaz, 2023: 
650). 


Kuruluşu 2. Meşrutiyet döneminde Askeri Tıbbiye öğrencileri tarafından başlatılan Türk Ocakları, Türk Milliyetçiliğinin teşkilatlanmasında dikkat çeken en önemli yapılanmadır. 1912 tarihli ilk Nizamnamede, “İslam dünyasının en güçlü üyesi olarak Türklerin milli terbiye ve ilmi, sosyal, iktisadi gelişiminin ilerlemesi ve Türk ırk ve dilinin yükseltilmesi” olarak belirtilen cemiyet amaçları, Cumhuriyet döneminde de esasları noktasında korunmuştur (Anbarlı Bozatay, 2018:132). Türk Ocakları'nın kuruluşu Balkan Devletleri”nin Osmanlı Devleti'ne cephe alarak birleştiği döneme denk gelmektedir. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin millileşme gayretlerinin yoğunlaştığı bir zamanda da Türk Ocaklarının varlığı sona erdirilmiştir (Üstel, 2003: 263). 


Tek parti yönetiminin medeni Türk tanımı, coğrafya benzetmesi ve tarihin yazımı Türk milliyetçileri ile zaman zaman çelişki ve çatışma içerisinde olmuştur. 
Bu dönemde Türk Ocakları gibi sivil toplum örgütleri yeni toplum normları için olası bir itiraz ve direnç noktası olarak görülmüştür (Ayda, 1991: 169). 


Türk Ocakları'nın kapatılmasıyla birlikte, 25 Mayıs 1931 tarihinden itibaren Hüseyin Nihal Atsız tarafından “Atsız Mecmua” dergisi yayınlanmaya başlanmıştır. Bu dergi, “Turancılık” fikri üzerinde yoğunlaşarak, resmi ideoloji olan “Teritoryal Milliyetçilik” ten önemli ölçüde ayrılmaktadır. Teritoryal milliyetçilik; milliyetçiliği sadece belirli bir toprak parçasıyla ilişkilendirirken, Turancılık, milliyetçilik kastında daha geniş bir coğrafi ve kültürel bir birlik arayışını temsil etmektedir. Atsız Mecmua, beyaz ve sarı ırk gibi antropolojik temellere dayalı milliyetçilik anlayışını reddederek, "Turan Irkı" kavramını daha çok kültürel bir millet tanımı olarak benimsemektedir. Ayrıca “Türkistan Coğrafyası”na vurgu yaparak, Türk kültürünün ve kimliğinin önemini vurgular. 
Dergi, batılılaşma düşüncesine karşı eleştiriler getirirken, eğitimden kültür 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politikalarına kadar birçok alanda salt Batılılaşma düşüncesine karşı konumlanır. 
Ancak derginin, inkılaplara karşı olmadığı ve hatta Gökalp çizgisine yakın bir konumda olduğu belirtilmektedir. Bu, Atsız Mecmua'nın ideolojik çizgisini ve konumunu belirlemeye yardımcı olan önemli bir ayrıntıdır (Toprak, 2018: 6). 


Atsız, derginin ilk sayısında “Türkler hangi ırktandır” makalesiyle kendi görüşlerini ortaya koymaya başlamıştır. Bu makalede Türklerin Moğol ırkından değil de Aryani ırkından olduğunun objektif verilere dayanmadığını öne sürmüştür. Atsız makalesinde bu düşüncesiyle ilgili düşüncelerini dile getirmiştir (Korkmaz, 2023: 652): 


“Türkler Sarı Moğol ırkından değil, beyaz aryani ırkındandır." İlim yolu ile söylenmek İstenen ve fakat objektif esaslara isnat etmeyen bu hükümler hakkında düşündüklerimizi bugün bilinen şeyleri söylemek istiyoruz”: 


1— “Bugün insan zümreleri artık renklere göre değil, dillere göre tasnif olunuyor. Eskiden beyaz ırk namı altında toplanan Aryanilerle Sâmilerin birbirinden çok uzak olduğu, keza eskiden sarı ırktan sayılan Türk ve Moğollarla Çinlilerin hiç bir ırki yakınlığı olmadığı artk bugün herkes tarafından kabul edilmiştir. ” 

2— “Eskiden Türkler, sarı ırkın Ural —Altay zümresinden sayılır ve bu zümreye Türkler, Moğollar, Tonguzlar. Finlerve Macarlar sokulurdu. Bugün Fin ve Macarların yakın akrabalığı İsbat olunmuş ve hatta Fin, Eston, ve Macarlardan mürekkep bir Fin — Ogur zümresi teşekkül etmişse de Türk, Moğol ve Tonguzların bunlarla akrabalığı ispat olunamamıştır.” 

3— “Diğer taraftan Türklerle Moğolların bir asıldan geldiği kat'i surette isbat olunmuş ve Tonguzların bu zümreye iltihakı için, muvaffakiyetli mesaiye başlanmıştır. Hat-ta şimdiye kadar sadece Türk sayılan Çuvaşların da Türklükle Moğollu k arasında olduğu anlaşılmıştır. Türkler ve Moğollarla Aryan'ler arasında ise şimdiye kadar hiç bir yakınlık gösterilmemiş ve isbata çalışılmamıştır.” 


Atsız'ın dergisindeki ilk makalesinin sonunda bir uyarıya yer verilmiştir. 
Bu uyarı, resmi tarih tezlerinin manipülasyona dayalı olduğuna, bu şekilde oluşturulan tarih anlayışının gelecek nesillerde tarihe olan güveni sarsacağına ve gerçek olgulara dahi şüpheyle bakılacağına ilişkindir. Bu yaklaşım aynı zamanda, tarihin objektif bir şekilde ele alınması ve her türlü manipülatif düşünce ve girişimden arındırılması gerektiğine dikkat çekmektedir. Atsız, makalenin 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genelinde, Türklerin Aryan olmadığını ve Hititlerin de Türklerin atası olmadığını açıklamaya çalışmaktadır. Zira bu yöndeki tezlere karşı Atsız'ın anti-tezi bu yöndedir. Atsız, bu yöndeki tezleri reddederek, Türklerin Altay veya Turan ırkı olarak adlandırılan bir aileden geldiğini öne sürer. Atsız'ın bu görüşleri, Türk milletinin kökenleri ve kimliği hakkındaki geleneksel görüşlerle çatışmaktadır. 
Fakat her ne kadar Atsız'ın bu görüşleri tartışmalı da olsa, görüşlerinin Türk milletinin kökenlerine ve kimliğine ilişkin alternatif bir perspektif sunduğu gerçektir. Atsız'ın bu söylemleri, Türk tarihine ve kimliğine ilişkin farklı bakış açılarının varlığını ortaya koymaktadır ve resmi tarih tezlerine karşı eleştirel bir tutum geliştirmektedir (Atsız, 1931: 4). 


Hüseyin Nihal Atsız, Atsız Mecmua'daki ikinci makalesinde, Darülfünun'un düzenlediği fikir etkinliklerine değinerek, üniversitedeki entelektüel atmosferin ve akademik tartışmaların fikri düşünceyi geliştirmek açısından taşıdığı öneme vurgu yapmaktadır. Bu tür etkinliklerin, toplumun fikir dünyasına katkı sağladığını ve bu tartışmaların yeni düşüncelerin ortaya çıkmasına imkân sağladığını ifade eder. Bu açıdan, Atsız'ın makalesi, dönemin entelektüel ve akademik ortamını anlamaya yönelik önemli bir kaynak olarak değerlendirilebilir. Atsız'ın bu makalesi, Darülfünun'un fikir etkinliklerinin ve akademik toplantılarının, Türkiye'nin entelektüel ve fikri dünyasındaki etkisini ve önemini ortaya koyan bir bakış açısı geliştirmektedir (Tevetoğlu, 1988: 270). 


Atsız, genç ve idealist bir asistan olarak, Türk Ocaklarının kapatıldığı, devletin milliyetçiliği tekeline almaya çalıştığı, köklü devrimlerin ve dönüşümlerin yaşandığı ve tek parti yönetiminin hâkim olduğu bir dönemde, çıkardığı dergi aracılığıyla kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır. Ayrıca resmi ideolojiyi etkilemeye ve yanlış yapıldığını düşündüğü konuları açıkça eleştirmeye cesaret etmiştir. Bu yönüyle takdiri sonuna kadar hak eden bir düşünürdür. Moda olanı değil, kendince "doğru olanı" söyleme gayreti, idealizmi ve cesareti, onu Türk düşünce tarihinde farklı bir konuma yerleştirmiştir (Toprak, 2018: 6). 


Atsız, zorlu bir dönemde bile düşüncelerini özgürce ifade etmekten çekinmemiş, idealleri uğruna mücadele etmiş ve cesurca eleştirilerde bulunmuştur. Bu tutum, onu sadece kendi zamanının değil, gelecek nesillerin de takdirini kazanan bir düşünür yapmıştır. Atsız'ın cesareti ve bağımsız düşünme çabası, Türk Fikir tarihinde önemli bir yer edinmesini sağlamıştır (Beyhan, 2019: 
5). 
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Hüseyin Nihal Atsız'ın Türkçülük Düşüncesi Üzerine 


“Her Türkçü, bulunduğu yerin görevini inançla yaparsa, Türkçülük ülküsü 


g 


sağlamlaşır. Türklük güçlenir.” 


Hüseyin Nihal Atsız 


Hüseyin Nihal Atsız'ın Türkçülük düşüncesine değinmeden önce “Milliyetçilik ve Türk Milliyetçiliği” ve “Turancılık” kavramlarını açıklamak gerekmektedir. Zira “Türkçülük”, “Milliyetçilik” ve “Turancılık” kavramları ve felsefi — ideolojik düşünceleri birbirlerini besliyor da olsalar, farklı mana ve sonuçları içermektedirler. 


Milliyetçilik Kavramı ve Türk Milliyetçiliği: Milliyetçilik bir toplumu, ortak değerler etrafında örgütleyen ve yeni siyasi düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlayacak niteliklere ve kimliksel değere sahip bir ideolojidir (Uzun, 2010: 253). 
Toplumun ortak değerlere ve ortak sosyo — kültürel geçmişe sahip olması, milliyetçiliği oluşturan unsurlardandır. 


Türkler dünyanın ilk medeniyetleri arasında yer almaktadır. Bundan dolayı Türk Milliyetçiliği, dünyanın en eski milliyetçilik akımlarından biri olarak kabul edilmektedir (Tuğcugil, 1980: 10). Zira Türk toplumu, milliyetçilik bilinci üzerinde, yıllar boyu kendi öz benliğinde yoğrularak, gelişim göstermiştir (Sarınay, 1994: 24). 


Türk Milliyetçiliği aynı zamanda Türk toplumunun birlik ve beraberliğini sağlayan fikri bir temeli de ifade eder. Bilge Kağan Han'ın, “Türk! Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim yıkabilir? ” sözü ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır. ” sözü aynı içtimai temeli tanımlamak için sarf edilmiştir. Zira her iki veciz söz de Türk Milletinin binlerce yıllık tecrübesinin kelimelere dökülmüş halini temsil eder (Tuğcugil, 1980: 10). 


Turancılık Kavramı: Turancılık Türk Milleti'nin bir bütün olmasını amaç edinen bir vizyonu ve hedefi ifade eden bir olgudur (Tuğcugil, 1980: 50). 
Türkiye?de Turancılık düşüncesinin tartışılması, çok eskilere dayanmamaktadır. 
Turancılık ideasının, Cumhuriyet dönemi içinde taze (yeni) bir düşünce olduğu söylenebilir. Turancılık, dünya üzerinde yaşayan bütün Türkleri tek bir devlet egemenliğinde ve tek bir bayrak altında toplanmasını amaç haline getiren bir fikri 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akımdır. Türkler tarihi süreç içerisinde gösterdikleri kahramanca, cesur ve dik duruşlu karakter ile çevrelerine karşı üstünlük kurmuştur. Bu yüzden bilinen tarihin her döneminde Türklere karşı olan hatta Türklere karşı birleşen çevreler bulunmuştur. Turancılık düşüncesinin gerçeğe dönüşmesi ve Türklerin birlik ve beraberlik içinde yükselişe geçmesi, birçok devletin yıkılması sonucunu doğurabileceğinden, Turancılık fikri ideolojisinin, önünü kesmek için belirli odaklar tarafından çalışmalar yapıldığı bir gerçektir (Demir, 2018: 171). 


Türkçülük anlayışı, 19. yüzyılda ortaya çıkan nedenden ziyade bir sonuç olan ideolojik ve aynı zamanda felsefi bir inanış ve söylemdir. Zira bir sonuç olması, dönemin siyasi, sosyal, kültürel ve iktisadi etkenlerine bağlı olarak doğmasına ve büyümesine dayanmaktadır (Sarınay, 1994: 25, Demir, 2018: 169). 


Türk Milliyetçiliği'nin varmak istediği nihai hedef Türk Milleti'nin varlığını koruması ve sürdürmesidir. Aynı zamanda bu tasavvur, Türk Milleti'nin gelişimini ve kudret sahibi olmasını da içermektedir. Türk Milliyetçiliği, bu hareketin düşünce olarak alt yapısını ve iskeletini meydana getirmektedir (Tuğcugil, 1980: 50, Demir, 2018: 169). 


Hüseyin Nihal Atsız, Ziya Gökalp'ten sonra Türkçülük hareketinin en güçlü ve en bilinen savunucusu olarak kabul edilir. Dergiler çıkarmış, bu dergilerde yazılar yazmış ve verdiği ders ve konferanslarda Türkçülüğü merkeze alarak, diğer konuları da bu çerçevede değerlendirmiştir. Türkçülük, Türk Milliyetçiliğinin adıdır ve bu kelimenin sonuna eklenen "-cı" ek, aitlik, bağlılık ve sevgiyi tanımlamaktadır. Bu ek, "mensubiyet" duygusunu vurgular (Demir, 2018: 170). Başka milletlerin Türklere duyduğu sevgi gerçek bir sevgi değil, çıkarları gereği olan bir duygu olarak değerlendirilir. Bu bakış açısıyla, “Türkçülük” anlayışı, Türk milletinin birlik ve beraberliğini vurgular (Atsız, 2015: 11). 


Atsız'a göre Türkçülük bir ülküdür ve ülkü, bir milletin arzuladığı son hedeftir. Türkçülük, Türk ulusunun kendi vatanında kendi topraklarında koşulsuz hâkimiyeti, istiklali ve aynı zamanda ikbalidir. Türklüğün bütün yönleriyle diğer milletlerin önünde ve üstün olması amaçlanır. Türkçülük ülküsünün dört temel kaynağı bulunmaktadır (Demir, 2018: 171): 


1) “Türk milletinin hafızasında yüzyıllardır yaşayan milliyetçilik duygusu.” 

2) “Tanzimat dönemi aydınlarının başlattığı hareket.” 

3) “Devletin içerisinde bulunan yabancı unsurların potansiyel ihaneti.” 

4) “Devletin bu yabancı unsurlardan kaynaklanan tehditlere karşı teyakkuz halinde olması.” 
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Bu dört kaynak, Türkçülük ülküsünün temelini oluşturmaktadır. Bu kaynaklar aynı zamanda, Türk milletinin birlik ve beraberliğini, güvenliğini ve ilerlemesini sağlamak amacıyla hareket etme dayanağını meydana getirir. Bu temeller, Atsız'ın Türkçülük ideolojisinin dayandığı önemli beslenme ilkelerini de tanımlamaktadır (Güntürk ve Berber, 2019: 316). 


Atsız, millet olgusunun oluşumunda doğal melezliği desteklemekle birlikte sürekli melezlik durumunun olumsuz sonuçlarının olabileceğine vurgu yapmaktadır. Atsıza göre ırkçılık, Türk bilincinde olmak ve başka bir ırka ait hissetmemek, unsurlarından oluşur. Ancak Atsız'ın ırkçılık yaklaşımı, daha çok manevi açıdan bir ırkçılık anlayışını temsil eder (Tümtürk, 1956: 37). 


Türkçülük, ırkçılık ve faşizm Atsız'a göre birbiriyle paralel düşünce yapılarıdır. Irkçılık ve faşizm olgularını, Türkçülük fikri desteklemektedir. Atsız, bu düşünce yapılarını milli duygularla tavır almak ve ülküsüne ulaşmak için, bir araç olarak görmektedir. Ona göre siyasi toplumun milli mezhebi Türkçülüktür. 
Bu yaklaşım, Atsız'ın düşünsel evreninin ve Türkçülük ideolojisinin anlaşılmasına yardımcı olur (Demir, 2018: 172). 


Atsız'a göre faşizmin unsurları arasında "milli ülkü", "milli gurur", "gelenek" ve "din" bulunmaktadır. Faşizm, milli ülkü ve gururun etkisi altında geçmişteki haklarını arayan bir yapıya sahiptir. Atsız, hayatta esas gerçeğin savaş olduğunu iddia eder ve bu bakımdan biyolojik açıdan doğru olduğunu savunur (Atsız, 1974: 53). 


Atsız'ın milli mefküre veya ülkü kavramına yönelik görüşleri oldukça vurguludur. Ona göre, bir milleti yükselten değerler olan milli mefküre, o milletin ilerlemesinde kilit bir rol oynamaktadır. Milli mefküreden yoksun olan milletler ise geri kalmaya veya yerinde saymaya mahkümdur (Demir, 2018: 173). 


Atsız, milli mefküre kavramını açıklarken, çeşitli örnekler verir. Örneğin, Romalıların kendi milletlerini üstün görme ve diğer milletler üzerinde hâkimiyet kurma arzusunu, Arapların İslam mefküresiyle hareket ederek İran ve Bizans üzerinde etkili olmalarını ve Osmanlı İmparatorluğu'nun benzer sebeplerle hareket etmesini örnek olarak sunar. Ancak, Atsız milli mefkürelerin sadece savunmacı değil, aynı zamanda taarruzi olduğunu da savunur. Ona göre, "hayat için savaş" düsturu gereği her millet, dünyaya yayılma ve egemen olma arzusu içindedir. Atsız'a göre, gelişmiş medeniyetlerin, savaşta mağlup edemedikleri milletlere karşı geliştirdikleri kardeşlik düşüncesi sadece bir propagandadır. Bu duruma örnek olarak, İngilizlerin kendi çıkarları uğruna İrlandalılara yönelik baskı ve imha faaliyetlerini gösterir. Atsız'ın bu düşünceleri, milliyetçilik ve 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milletler arası ilişkiler konusunda oldukça çarpıcı ve sorgulayıcı bir bakış açısını yansıtmaktadır. Ona göre, milli mefkürelerin arkasında yatan güç, genellikle sadece milli çıkarları değil, aynı zamanda genişleme ve hâkimiyet arzusudur (Atsız,1932; 1-2). 


Hüseyin Nihal Atsız ve Yargılandığı Dava (Turancılık Davası) Üzerine 


Osmanlı Devleti'nin çok uluslu yapısı içinde Türkler, benliklerine, birlik ve beraberliklerine sahip çıksalar da yeteri kadar ön planda da değillerdi. Türk unsurunun, toplumda esas özne durumuna getirilmesi amacıyla Türkçülük ve Türk Milliyetçiliği, temel ilkeler olarak benimsenmiştir. Kurtuluş Savaşı sırasında önemli bir motivasyon aracı haline gelen Türk Milliyetçiliği, zamanla devlet politikalarının temel ilkesi haline gelmiştir. Bu durum, 1937 yılında Anayasa'nın ikinci maddesine yapılan değişiklikle resmiyet kazanmıştır. Ancak 1939-1945 yılları arasında Türkçülük ülküsü ve bu uğurda gerçekleştirilen faaliyetler, birtakım engellerle karşılaşmıştır (Gerçel ve Bilgehan, 2017: 1). 


TI. Dünya Savaşı zamanında Türkiye, tarafsız bir politika izlemiştir. Buna rağmen, Almanya, Türkiye'nin kendi yanında yer almasını isteyerek, Türklerin Turancılık politikasına destek vermiştir. Bu durum, I. Dünya Savaşı zamanında Osmanlı Devleti'nin Turancılık politikasına verdiği destekle benzerlik göstermektedir (Demir, 2018: 173). 


5 Ağustos 1942 tarihinde dönemin başbakanı Şükrü Saraçoğlu Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kürsüsünde program konuşması yapmıştır. Saraçoğlu'nun Türkçülükle ilgili yaptığı konuşma, 3 Mayıs 1944 tarihli olayların sebebiyet vermesine neden olmuştur. Saraçoğlu'nun konuşmasında belirttiği Türkçülükle ilgili ifadeler, bu olayların tetikleyicisi olmuştur. Saraçoğlu konuşmasında; “Biz Türk'üz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar bir vicdan ve kültür meselesidir. Biz azalan ve azaltan Türkçü değil, çoğalan ve çoğaltan Türkçüyüz ve her zaman da bu istikamette çalışacağız” İfadelerine yer vermiştir. Şükrü Saraçoğlu'nun konuşmasında Türkçülük ülküsüne yer vermesi, Türkçülüğü destekleyenler tarafından büyük övgülere mazhar olmuştur. Türkçü düşüncenin önemli isimlerinden biri olan Nihal Atsız, bu milliyetçi çıkışa istinaden dönemin başbakanına iki mektup 
yazarak, göndermiştir (Gerçel ve Bilgehan, 2017: 4). Bu mektuplar, 1 Mart 1944 
ve 1 Nisan 1944 tarihlerinde Orhun Dergisi'nde yayımlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Mektuplarında, Nihal Atsız, devletin içine sızmaya çalışan komünist unsurları ihbar etmiştir (Ravanoğlu, 2022: 789). 
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Nihal Atsız'ın mektuplarında Sabahattin Ali'ye yönelik sert eleştirilerde bulunması üzerine, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, Sabahattin Ali'ye hakaret edildiğini belirtmiştir. 1944 yılında Sabahattin Ali, Nihal Atsız ve arkadaşları hakkında hakaret davası açarak, tepkisini ortaya koymuştur. Fakat bu dava, basit bir hakaret davası olmaktan çıkarılarak, kamuoyuna “Irkçılık ve Turancılık” davası olarak yansıtılmıştır (Gerçel ve Bilgehan, 2017: 4). 


1945 yılından sonra ortaya çıkan özgürlükçü düşünce akımı, milliyetçilik 
fikrini etkileyip yönlendirmiştir. Bu dönemde, geleneksel milliyetçilik anlayışı, ussal ve materyalist değerlere dayanan bir milliyetçilik kurgusuna doğru evrimleşmiştir. Solcu zihniyetin ürünü olan ideolojilerin etkisiyle, toplum ve devlet yönetimine kendisini kabul ettirebilmesi için gerekli taban oluşturulmaya çalışılmıştır (Karpat, 1996: 212). 


Atsız, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in komünizme olan taraflı tavırlarını bir açıklama yaparak göstermiştir. 
Nihal Atsız'ın bu açıklaması, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Milli Eğitim Bakanı ve aynı zamanda yakın çalışma arkadaşı olan Hasan Ali Yücel'in komünizm konusundaki taraflı tutumlarını ve milli eğitim sistemine komünist düşünceye sahip olanların alınmasını eleştiren bir ifade olarak bilinmektedir. 
Atsız, özellikle milli eğitim sisteminde yer aldığı düşünülen komünist kimlikli kişilerin isimlerini vererek bu durumu protesto etmiştir. Bu durum, Türk gençliği arasında da tepkilere yol açmış ve 3 Mayıs 1944 tarihinde Ankara'da bir gösteri düzenlenmesine yol açmıştır. Gösterinin, Atsız'ın ve diğer milliyetçi çevrelerin milli eğitim politikalarına ve komünizm karşıtı duruşlarına destek amacı taşıdığı (Tanyu, 2000: 5) belirtilmektedir. 


3 Mayıs olayları olarak bilinen olayların merkezinde Nihal Atsız'a açılan 
dava bulunmaktadır. Nihal Atsız, kendisi hakkındaki davanın duruşmasına katılmak için Ankara'ya geldiğinde, bu duruşma vesilesiyle Türk gençleri arasında komünizm aleyhine gösteriler düzenlenmiş ve Atsız'a sevgi gösterilerinde bulunulmuştur. Fakat İsmet İnönü, bu sevinç gösterilerini bir ihtilal girişimi olarak yorumlamıştır. Bu durumda, olaylar zamanla "Irkçılık ve Turancılık" olarak adlandırılan milliyetçilik düşmanı bir dava haline gelmiştir. Nevzat Tandoğan, Hasan Ali Yücel ve Falih Rıfkı Atay gibi dönemin önemli isimleri, Atsız'ın duruşmasının ardından bu olayları kullanarak, milliyetçilik karşıtı bir kampanya başlatmış ve bu olayları Nihal Atsız'ın milliyetçi düşüncelerine karşı bir suçlama olarak kullanmışlardır. Bu süreç, Türk gençliği arasında milliyetçi duyguların güçlenmesine ve Türk Milliyetçiliğinin şekillenmesine katkıda bulunmuştur (Tanyu, 2000: 6). 
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3 Mayıs 1944 tarihinde gerçekleştirilen Nihal Atsız'ın duruşması, Türkçü 
gençler arasında büyük bir ilgi ve destek görmüştür. Adliyenin koridorları ve Ankara Ulus Meydanı, Nihal Atsız'a duyulan sevgi ve milliyetçi duyguların bir 
ifadesi olarak dolup taşmıştır. Bu olayın ardından Nihal Atsız'ın önerisiyle her 3 
Mayıs günü "Türkçüler Günü" olarak anılmaya başlanmıştır. Bu gün, Türk milliyetçileri ve Türkçü hareketin destekçileri tarafından anma ve kutlama günü olarak kabul edilmiştir. Nihal Atsız'ın duruşması ve 3 Mayıs olayları, Türk Milliyetçiliği ve Türkçü hareket açısından önemli bir dönüm noktası olmuş ve bu tarih sembolik bir öneme sahip olmuştur. 19 Mayıs 1944 tarihinde İsmet İnönü'nün Gençlik ve Spor Bayramı konuşması, o dönemde Türk Milliyetçiliği ve Türkçü harekete karşı bir tavır sergilemiştir. Konuşmasının önemli bir kısmını Irkçılık ve Turancılık konularına ayırmış ve bu konuları eleştirmiştir. İnönü, konuşmasında henüz sonuçlanmamış olan Nihal Atsız ve diğer sanıkların dava süreci hakkında konuşarak, onları suçlu olarak nitelemiştir (3 Mayıs 1944- Türkçülük Davası, Erişim tarihi: 21.06.2024). 


İnönü'nün konuşmasında Türkçülük davasını savunan Türk gençlerini "fesatçı" ve "vatan haini" olarak nitelemesi, dönemin siyasi atmosferinde büyük bir tartışma yaratmış ve milliyetçi kesimler tarafından sert tepkilere neden olmuştur. İsmet İnönü'nün bu tutumu, dönemin milliyetçi hareketleri ile Cumhuriyet hükümeti arasındaki gerilimi daha da derinleştirmiş ve Türk Milliyetçiliği açısından sembolik bir öneme sahip olmuştur (Sefercioğlu, 2009: 
17). 


3 Mayıs 1944 tarihindeki toplumsal olaylar, Türkçü gençler arasında 
büyük bir tepkiye ve harekete yol açmıştır. Bu süreçte Nihal Atsız'ın da dâhil olduğu dava, 9 Mayıs 1944 tarihinde nihai duruşmasıyla sonuçlanmıştır. Nihal Atsız, Sabahattin Ali'ye hakaret etmek suçundan dolayı 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmıştır. Ancak cezası, milli duygulara yapılan saldırı ve Türk milli değerlerini koruma çabası gerekçeleriyle 4 aya indirilmiş ve ceza ertelenmiştir. 
Bununla birlikte, Atsız, mahkeme çıkışında tutuklanmıştır. Bu süreçte, 14 Mayıs 
1944 tarihinde milliyetçi dava adamlarına yönelik baskınlar yapılmış ve ev 
aramaları gerçekleştirilmiştir (Demir, 2018: 175). Necdet Sançar, Orhan Şaik Gökyay, Zeki Velidi Togan, Nurullah Barıman, Fethi Tevetoğlu, Hamza Sadi 
Özbek ve Fazıl Hisarcıklı gibi isimler bu süreçte etkilenmiştir. 18 Mayıs 1944 
tarihinde ise Nihal Atsız ve arkadaşları, "Irkçılık ve Turancılık" amaçlarıyla hareket ettikleri, mevcut düzeni yıkmak amacını taşıdıkları ve gizli bir örgütlenme içinde oldukları iddialarıyla suçlanmışlardır. Bu suçlamalar, dönemin siyasi olayları ve milliyetçi hareketler arasındaki gerilimin bir sonucu olarak değerlendirilmiştir. (Öner, 2000: 110, Irkçılık-Turancılık Davası, Erişim Tarihi: 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21.06.2024). 

3 Mayıs 1944 tarihinde, Türkçülük ve Turancılık Davası'na iki profesör, 
iki hekim, üç avukat, dört subay, beş öğretmen, beş öğrenci, iki serbest meslek sahibi olmak üzere toplam 23 sanık dâhil edilmiştir (Kantar, 2018: 9). Nihal Atsız, 
3 Mayıs 1944 tarihinde gerçekleştirilen gösteri sonucunda suçlu bulunduğu 
iddiasıyla işten çıkarılmış ve tüm ailesiyle birlikte cezaevine konulmuştur. 
Tutuklanmasının ardından işkence görmüş ve yaklaşık bir yıl hapis cezası çekmiştir. Ancak Nihal Atsız ve diğer sanıklar için II Numaralı Adil Sıkıyönetim Mahkemesi'nin kararı sonucunda herhangi bir suçun oluşmadığına ve ilgili davaların gizli amaçlarla düzenlendiğine kanaat getirilmiştir (Demir, 2018: 174). 


II Numaralı Adil Sıkıyönetim Mahkemesi'nin bu kararı ile birlikte, Türk Milliyetçilik fikirlerinin ve Turancılık ideallerinin hukuken suç olarak değerlendirilemeyeceği ve gerçekleşmesi imkânsız iddiaların bulunduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle Nihal Atsız ve 23 kişi daha önceki suçlamalardan aklandıkları için serbest bırakılmışlardır. Bu olaylar, Türk Milliyetçiliği hareketinin ve Atsız'ın yaşadığı dönemdeki siyasi ve hukuksal zorlukların bir örneğini oluşturmuştur. 


İstanbul 1. Sıkıyönetim Mahkemesi'nde görülen Türkçülük ve Turancılık Davası oldukça uzun ve karmaşık bir süreci içermiştir. Davanın ilk etabı 29 Mart 
1945 tarihinde sonuçlanmış ve birçok sanık hakkında hapis cezaları verilmiştir. 
Zeki Velidi Togan, Nurullah Barıman, Cihat Savaşfer, Reha Oğuz Türkkan, Hüseyin Nihal Atsız, Nejdet Sançar, Fethi Tevetoğlu, Alparslan Türkeş, Cebbar Şenel ve Cemal Oğuz Öcal gibi isimlere 10 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezaları tahkim edilmiştir. Ancak diğer sanıklar aklanmıştır. Özellikle Zeki Velidi Togan, mevcut hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetler içinde bulunduğu gerekçesiyle suçlanmıştır. Nihal Atsız ise verilen karara itiraz etmiş ve Askeri Yargıtay tarafından İstanbul 1. Sıkıyönetim Mahkemesi'nin tarafsızlıktan ayrıldığı gerekçesiyle kararı bozulmuştur. Dosya İstanbul 2. Sıkıyönetim Mahkemesi'ne gönderilmiş ve yeni bir süreç başlamıştır. 26 Ekim 1945 tarihinde sanıklar serbest bırakılmış ve 5 Ağustos 1946 tarihinde tutuksuz yargılama ile 
duruşmalara devam edilmiştir. İstanbul 2. Sıkıyönetim Mahkemesi'nde yapılan 29 
oturum sonucunda, 31 Mart 1947 tarihinde mahkeme tüm sanıkların beraatine hükmetmiştir. Bu karar, Askeri Yargıtay tarafından onaylandıktan sonra dava dosyası kapatılmıştır. İstanbul 2. Sıkıyönetim Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, 
3 Mayıs 1944 tarihindeki gösterinin milli bir ideolojinin milli olmayan bir 
ideolojiye karşı tepkisi olduğu vurgulanmıştır. Mahkeme, Türkçülük ve Turancılık düşüncesini milli bir fikir birliği ve Türk Milletine özgü düşünceler olarak kabul ederken, komünizm düşüncesinin Türk yönetim yapısına uygun 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olmadığı ve Türk Milletine yabancı bir ideoloji olduğunu deklare etmiştir (Demir, 2018: 175, 3 Mayıs 1944-Türkçülük Davası, Erişim tarihi: 21.06.2024). 


1944 yargılamaları, Türkçülüğü savunan aydınlar açısından büyük bir 
siyasal mağduriyet sürecine işaret etmiştir. Bu dönemde, Türk Milliyetçisi düşünceleri benimseyen aydınlar, devlet tarafından suçlu olarak görülmüş, cezaevlerine konulmuş ve bazı durumlarda işkenceye maruz kalmışlardır (Demir, 2018: 175). 


Nihal Atsız ve diğer Türk milliyetçisi aydınlar, 3 Mayıs 1944 gösterileri sonrası başlayan yargılamalarda suçlu bulunmuş ve cezalandırılmışlardır. Bu süreç, Türk Milliyetçiliği ve Turancılık ideallerini savunanların devlet tarafından hedef alındığı ve siyasal bir baskı altına alındığı bir dönem olarak görülmektedir. 
Türkçülük hareketi, bu dönemde Türk aydınları için önemli bir siyasal mağduriyet sebebi olmuş ve Türkiye'de milliyetçi düşüncelerin kamuoyunda tartışma yarattığı bir dönemin simgesi haline gelmiştir. Bu yargılamaların sonucunda aklanan Türk milliyetçisi aydınlar, ilerleyen dönemlerde Türk Milliyetçiliği hareketinin gelişiminde önemli roller üstlenmişlerdir (Ertekin, 2003: 380, 3 Mayıs 1944- Türkçülük Davası, Erişim tarihi: 21.06.2024). 


Nihayetinde, Türkiye'de 1945 yılında siyasi haklar, demokrasi ve özgürlerle ilgili yaşanan iyileştirici gelişmelerle birlikte çok partili hayata geçilmiştir. Bu yeni dönemin ilk seçimleri ise 1946 yılında yapılmıştır. 
Türkiye?de oluşan bu olumlu atmosferin etkisiyle, Hamdullah Suphi Tanrıöver'in girişimleriyle 18 yıllık aranın ardından 10 Mayıs 1949 tarihinde yeniden açılmıştır (Ölçekçi, 2020: 683). 


Sonuç ve Değerlendirme 


Bu çalışmada Türk ve Türkçü dünya görüşüne sahip oldukları için haksız, hukuksuz ve insani olmayan davranışlara maruz kalanlardan bahsedilmiştir. 
Kuruluşunda Türklük ve Türkçülüğün sonuna kadar var olduğu ve adında da “Türk” kelimesine yer verilen Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu tutum ve davranışların yaşanmış olması büyük talihsizliktir. Hüseyin Nihal Atsız'ın Türkçülük anlayışı, “Türk” kimliğinin tüm toplum tarafından benimsenmesi sağlamayı amaçlamaktadır. Zira bu yönüyle Atatürk'ün “Ne Mutlu Türk'üm Diyene” inanç ve felsefesiyle benzeşmektedir. Böylelikle “Türk” kimliği altında toplumsal birlik ve bütünlüğün sağlanmasıyla “Millet” olgusu sağlamlaşacak ve dâhili ve harici Türk düşmanlarına karşı güçlü bir irade ortaya konulacaktır. 
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Çalışmanın içeriğinde de bahsedildiği gibi Türk ve Türkiye düşmanlarına her dönemde rastlanmıştır. Türklerin zayıflamasını bekleyenler, Türk Milleti'nin içerisine nifak tohumları ekmeye yeltenmeyi normal bir tavır haline getirmişlerdir. Aynı zamanda Türkiye'yi gerçek ve/veya mecazi anlamda hakimiyeti altına almayı amaçlayanlar, bunu ancak ve ancak Türk Milleti'nin birlik ve beraberliğini bozarak yapabileceklerinin farkındadırlar. Dolayısıyla bu hasmane çevrelere ve onların bu doğrultudaki tutum ve davranışlarına fırsat vermemek adına Türklük şuuru altında Milletçe kenetlenmek tek çıkar yoldur. Bu nedenlerle bu topraklarda Türk ve Türkçü olmak bir tercih değil, bir zorunluluktur. 


Türk tarihinin en büyük Türk Milliyetçilerinin başında gelen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün açtığı yoldan, ilkelerini ve felsefesini anlayarak gitmek, her Türk'ün birinci vazifesi olmalıdır. Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti ancak ve ancak bu şekilde muhafaza edilebilir. Atatürk Türk Gençliğine Hitabesinde dahi Türkiye Cumhuriyeti dememiştir. Görüldüğü gibi Türk Cumhuriyeti lafzını kullanmıştır. Bu kullanış biçimi şüphesiz bilinçli ve maksatlıdır. Türk kimliği asırlara dayanan ve toplumdaki şuur sahibi hiç kimsenin reddedemeyeceği bir sosyolojik gerçekliktir. Türk olmaktan çekinmemek, Türklüğü haykırmak ve Türklüğü savunmak, Türk Milleti'nin tarihi sorumlulukla yerine getirmesi gereken davranışlardır. 


“Ne Mutlu Türk'üm Diyene ”.. 


“Varlığımız Türk varlığına armağan olsun ”.. 
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ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN DOKUZ IŞIK DOKTRİNİ 
VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ 


Tüm Türklere, Türkçülere, Türkeşçilere ve 
Atatürkçülere selam olsun... 
Konur Alp DEMİR 


Konur Alp DEMİR! 
Giriş 


Alparslan Türkeş, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden ve Türk Milliyetçiliği'ni öncelikleyen bir asker, siyasetçi ve düşünür olarak, Türk kimliğinin savunuculuğunu yapmış bir simgedir. Türk Milliyetçiliği ile nitelenmek istenen, başka ulusların değersizleştirildiği bir anlatımdan uzak, kendi öz kimliğini yüceltmek isteğidir. Böylece uygar dünyanın bir parçası olarak, Türk kimliğinin yaşatılması amaçlanmaktadır. Türkler tarih perdesinin açılmasından sonra kendilerini cesaret, iyilik ve yücelik açısından belirginleştiren bir ulustur. 
Bizim görevimiz ise bu belirginlikleri gelecek kuşaklara taşımaktır... 


Alparslan Türkeş'in Yaşamı 


Alparslan Türkeş'in soyu Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi'nin Yukarı Köşkerli Köyünü kendilerine yurt edinmiş Avşar Obalarından Koyunoğlu Ailesine dayanmaktadır. 1860 yılında Koyunoğlu Ailesi toprak kaynaklı çıkan kavga sonucunda Sultan Abdülaziz'in fermanıyla Kıbrıs'a sürgün edilmiştir. 25 Kasım 
1917 tarihinde Kıbrıs-Lefkoşe?”de Tuzlalı Ahmet Hamdi Bey ve eşi Fatma Zehra 
Hanım'ın bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Ailesi Ali Arslan adını verdikleri oğullarını dört yaşında Sarayönü İlkokulu'na (Sıbyan Mektebi) göndermişlerdir. 
Ali Arslan ilkokul ve ortaokul yıllarında Hüsnü Bey, Selahattin Bey, Mehmet Asim Bey, Ragıp Tüzün Bey, Turgut Bey, Osman Zeki Bey ve Faiz Kaymak gibi 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Türklük ve Türkçülük bilincine sahip hocalardan dersler almıştır. Ali Arslan'ın zihninin Türk ve Türkçülük ülküsü ile desenlenmesinde bu hocaların oldukça fazla etkisi olmuştur. Türkçülük bilinci ile yetişen Ali Arslan eğitimi sırasında Türklerin farklı coğrafyalarda yaşamlarını sürdürdüklerini öğrenmiştir (Alparslan Türkeş'in Hayatı, 20.01.2024). Ali Aslan, 1917 yılında Lefkoşe'de dünyaya geldiği zaman, Kıbrıs İngiliz Sömürgesi (1878-1960) konumdaydı. Bu nedenden dolayı, Ali Aslan İngiliz Vatandaşı bir Türk olarak dünyaya gelmiştir. Ali Aslan 
16 yaşına kadar (1933 yılına kadar) İngiliz sömürgesi altında yaşamıştır. Bu 
durumun kendisinin tüm hayatını derinden etkilediği düşünülebilmektedir (Kodoman, 1998: 143). Ali Arslan'ın adı hocası Osman Zeki Bey tarafından Sultan Alparslan gibi kahraman bir Türk olması dileğiyle Alparslan adı ile değiştirilmiştir (Alparslan Türkeş'in Hayatı, 20.01.2024). Böylece, ortaokula Ali Arslan adı ile başlayıp diplomasını Alparslan adı ile almıştır. İlgili dönemde soyadı henüz olmamasına rağmen, aile takma adları (lakapları) üzerinden tanımlama yapılmaktaydı. Alparslan'ın ailesi için kullanılan iki takma ad vardı. 
Birincisi dedesinden gelen “Hoyumoğlu veya Koyunoğlu” ve ikincisi ise babaannesinden gelen “Kırmızılı” takma adıdır (Turgut, 1995: 8). 


Alparslan, 1933 yılında annesi, babası ve kız kardeşi Dervişe ile birlikte Viyana Vapuru'na binerek İstanbul'a göç etmiştir. Asker olmak isteyen Alparslan, Kuleli Askeri Lisesi'ne kayıt yaptırır (Alparslan Türkeş'in Hayatı, 20.01.2024). Alparslan'ın Kuleli Askeri Lisesi'ne kayıt yaptırması kolay olmamıştır. Bunun nedeni ise Kıbrıs Türkleri'nin İngiltere vatandaşı olmalarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türkleri kendi vatandaşı olarak kabul etmemekteydi. Vatandaşlık konusu nedeniyle Kıbrıslı Türkler askeri okullara kayıt yaptıramamaktaydılar (Tombuloğlu, 2018: 10). 


Alparslan, askeri okul hedefine ulaşmadan önce kayıt-kabul komisyonu ile yaşadığı tatsız anısını Hulusi Turgut'a şu şekilde anlatmıştır (Turgut, 1995: 15): 


“Beraberimde ortaokul diplomamı ve pasaportumu götürmüştüm. Hadi Bey isminde bir binbaşı ile Muzafferettin Bey adındaki Fransızca öğretmeni, öğrenci kayıtlan ile görevliydi. 


Muzafferettin Bey, biz çok sert karşıladı. 'Siz Türk değilsiniz, sizi kaydedemem!' şeklinde tavır koydu. 


Babam, bu beklemediğimiz çıkışma karşısında çok bozuldu. 
Sonra... Muzafferettin Bey'le aramızda şu tartışma geçti: 


- Beyefendi, biz Türk oğlu Türküz! 
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- Ama pasaportunuz, İngiliz pasaportu ... 
- Kabahat sizin. Bizi İngizlerin eline bıraktınız! 
- Çocuğunuzu kaydedemeyiz, buyrun gidin...” 


Kuleli Askeri Lisesi'ne vatandaşlık bağı yüzünden kayıt yaptıramayan Alparslan ve diğer Kıbrıslı Türkler, Maçka'da eczacılık yapan Kıbrıslı Fevzi Bey'e kayıt sırasında söz konusu olumsuzluklara şahit olan Kıbrıslı Cahit Bey aracılığı ile ulaşmışlar ve kendilerine yardım etmeleri için ricada bulunmuşlardır. 
Fevzi Bey de üst kat komşusu olan İzmit Milletvekili Bellioğlu Sırrı Bey'den yardım istemiştir. Gençlerin sorunu ile ilgilenen Bellioğlu Sırrı Bey, o dönemde Genelkurmay Başkanı olan Mareşal Fevzi Çakmak ve Kulesi Askeri Lisesi Müdürü ile görüşerek yaşanan olumsuzluğu kendilerine iletmiştir. Böylece Bellioğlu Sırrı Bey aracılığı ve Mareşal Fevzi Çakmak'ın emri ile okula geçici olarak kayıt yaptıran Alparslan'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçtikten sonra gerçek kaydı tamamlanmış ve Alparslan artık Kuleli Askeri Lisesi'nin bir öğrencisi olmuştur (Turgut, 1995: 16; Tombuloğlu, 2018: 10). 


Alparslan ve ailesinin Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlıkları onaylandıktan sonra, İstanbul Fatih Nüfus Müdürlüğü'ne başvurarak kimliklerini almak istedikleri günlerde “Soyadı Kanunu”nun kabul edilmesi üzerine kendilerine soyadı bulmaları gerekmiştir. İlk istenen soyadı “Koyunoğlu” olmasına rağmen, nüfus memuru herkesin Öztürkçe kelimeler seçtiğini söyleyerek kendilerine başka bir soyadı bulmalarını istemiştir. Alparslan ve babası tarih kitaplarını karıştırarak önce “Altay” soyadını beğenmişler, bunun yanı sıra listelerine “Türkeş”i de eklemişlerdir. Ancak bu soyadı da benzer biçimde daha önce alındığı gerekçesi ile geri çevrilmiş ve listede yer alan diğer soyadları arasından nüfus memurunun önerisi üzerine “Türkeş” soyadı seçilerek nüfus defterine kayıtları yapılmıştır. Alparslan, artık bundan sonra Alparslan Türkeş olarak bilinecektir... (Turgut, 1995: 18). 


Bu aşamada, kısa bir ara vererek, Kıbrıs'ın İngiltere ile bağlantısının anlatımının yapılması önem taşımaktadır. Kıbrıs Adası 1571 yılında Osmanlı Devleti yönetimine geçmiştir. 1876-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Kars ve Ardahan illerini “savaş tazminatı” olarak Rusya'ya bırakan Osmanlı Devleti, 
İngiltere'nin yeni bir Rus saldırısında kendilerini koruyacakları sözüne karşılık 4 
Haziran 1878 tarihinde Kıbrıs Adası'nın geçici olarak yönetimini İngiltere'ye vermiştir. Sonuç itibarıyla Birinci Dünya Savaşı'nda yenilen Osmanlı Devleti, savaşta başarı kazanan İngiltere'nin el koyması ile 1918 yılında Kıbrıs Adası'nı tamamen kaybetmiştir. 20 Temmuz 1974 tarihinde Başbakan Bülent Ecevit'in 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liderliğinde ve Türk silahlı Kuvvetleri'nin askeri harekâtı ile Kıbrıs Adası'nın Kuzey tarafında olmak üzere yaklaşık üçte biri geri alınarak Türk soydaşlara teslim edilmiştir (Turgut, 1995: 9). Tekrardan anlatıma geri dönecek olursak lise yıllarında Türk ve Türkçülük konularına olan ilgisi daha fazla artan Alparslan'ın bu amaçla kendisini takip ettiği Atsız Hoca (Hüseyin Nihal Atsız) üzerinden düşünce dünyasını beslemeye devam ettiği vurgulanabilmektedir. 1936 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nden asteğmen rütbesi ile mezun olan Alparslan, Ankara 
Harp Akademisi'nde tamamladığı iki yıllık subaylık eğitiminin ardından 1938 
yılında teğmen rütbesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılmıştır (Alparslan Türkeş'in Hayatı, 20.01.2024). 


80 yıllık ömrü çileler ile desenlenmiş çok sayıda yaşantının izlerini 
taşımaktadır (Turgut, 1995: 91): 


e “Yavru Vatandan, Anavatan'a göç, 

e “Turancılık Davası”nda tutukluluk, 

e Sansaryan Han'da tabutluk çilesi, 

e Türkiye'de ilk ihtilal hareketine öncülük, e Hindistan'a sürgün ediliş, 

e 21 Mayıs 1963'de yine tutuklanış, 

e CKMP'de siyasete ilk adım, 

e 1965'de başlayan Parlamenterlik, 

e 70'li yıllarda Başbakan Yardımcılığı, 

e Yıllarca süren 12 Eylül tutukluluğu . 

e ...Vetoplam 6.5 yıl hapishane, 6 ay da hücre hayatı.” 


3 Mayıs 1944 Türkçülük (Irkçılık) ve Turancılık Davası 


Alparslan Türkeş”in siyasete ilk giriş aşamasını 3 Mayıs 1944 tarihi ile başlatmak gerekmektedir. Bu tarihte yaşanan olaylar üzerine yazdığı yazılar nedeniyle tutuklanmış ve yargılanmıştır. İstanbul 1 Numaralı Sıkıyönetim 
Mahkemesi'nde görülen davada Alparslan Türkeş”e yargılama sonucunda 9 ay 10 
gün hapis cezası verilmiş, ancak bir senedir hücre hapsinde kaldığı için serbest bırakılmıştır. Daha sonra ilgili hükümlülük kararı Askeri Yargıtay tarafından bozulmuş ve Alparslan Türkeş 31 Mart 1947 tarihinde 2 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından aklanmıştır (Duman, 2018: 105; Tombuloğlu, 2018: 12; Cengiz, 2015: 83; Demir, 2018: 69-70). Ancak Alparslan Türkeş'in hapishane yaşamı son bulmayacak, 1944, 1963 ve 1980 yıllarında Sıkıyönetim Yargıçları'nın karşısında ifade verme zorunda kalacaktı... Toplamda yaklaşık altı 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yıl özgürlüğünden yoksun bırakılarak hapishanede kalan ve bu sürecin birbuçuk yılını hücrede geçiren Alparslan Türkeş (Turgut, 1995: XINI), Türkçülüğün simge isimlerinden birisi olacaktı... 


Hüseyin Nihal Atsız'ın Sabahattin Ali?ye yönelik “komünist” ve “vatan haini” suçlamaları ikilinin arasında bir hakaret davasına dönüşmüş ve 3 Mayıs 
1944 olayları da bu davanın ikinci duruşmasından sonra başlamıştır. Davanın 
açılmasına dayanak noktası olan neden Orhun Dergisi'nin 16. Sayısı'nda yayımlanan “Başvekil Saracoğlu Şükrü?ye İkinci Açık Mektup” başlıklı yazıdır. 
Hüseyin Nihal Atsız, bu yazısında, Milli Eğitim Bakanlığı'nda faaliyet gösteren komünist süreçlerine ve bu süreçlerde adları geçen kişilere yer vermekteydi. Aynı zamanda, ilgili dönemin Milli Eğitim Bakanı (Maarif Vekili) Hasan Ali Yücel'in göreviden istifa etmesini de isteyen Hüseyin Nihal Atsız, yazısında özellikle sabıkalı olan ve daha sonradan affedilmesi sağlanan Devlet Konservatuarı öğretmeni Sabattin Ali'ye yer vermiştir. İlk duruşma 26 Nisan 1944 tarihinde ve ikinci duruşma ise 3 Mayıs 1944 tarihinde gerçekleştirilmiştir (Cengiz, 2015: 49). 


3 Mayıs 1944 davasının Alparslan Türkeş ile bağlantısı sonraki aşamalara 
dayanmaktadır. Hüseyin Nihal Atsız'ı desteklemek için adliye önünde bekleyen kişilere polis müdahale ederek, gözaltılar gerçekleştirmiştir. Bu gözaltıların gerçek nedeni Irkçılık ve Turancılık Davası değil, İsmet İnönü'nün bu hareketi hükümeti yıkmak için girişilen bir hazırlık çalışması biçiminde yorumlasıydı. 
İsmet İnönü, bu topluluğun yasa dışı ve hükümeti ortadan kaldırmak amaçlı bir örgüt olduğunu söylemekteydi. Bu söylemlere inanılması da çok uzun zaman almamıştır (Berkes, 1997: 283-284). 


Gözaltına alınanlar İstanbul'a götürülmüş ve işkenceli sorgulamalar başlamıştı. Soruşturmalar Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Çuhruh başkanlığında, İstanbul Emniyet Müdürü Ahmet Demir, Emniyet Müdürlüğü |. 
Şube Şefi Sait Koçak ve askeri hakim Yüzbaşı Kazım Alöç tarafından gerçekleştirilmiştir. Tutuklu kişilere önceden hazırlanmış ifade metinlerinin imzalatılması amacıyla sorgulamalarda işkence yapılmaktaydı (Cengiz, 2015: 
61). 


Alparslan Türkeş'in ilk olarak tutuklanması 13 Haziran 1944 tarihinde Tophane Merkez Komutanlığı Hapishanesi'nde bir hücreye kapatılarak gerçekleştirilmiştir. Bu tutuklamanın gerekçesi ise Alparslan Türkeş'in Hüseyin Nihal Atsız'a yazmış olduğu mektupların, Atsız'ın evinde yapılan aramalar sonucunda bulunması olmuştur. Bu mektuplar Alparslan Türkeş'in aleyhinde kullanılmak üzere suç delil olarak kabul edilmiş ve bu olay üzerine üsteğmen 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rütbesi ile Erdek'te görev yapan Alparslan Türkeş'in de evi arandıktan sonra tutuklanmıştır (Cengiz, 2015: 67). 


Alparslan Türkeş'in kaldığı hücre, kendi betimlemesi ile “Darmadaracık, pis, karanlık, berbat bir yer”di. Bu hücreler gün ışığı almamakta, yalnızca az ışık verme yeteneğine sahip bir adet ampül ile aydınlatılmaktaydı. Sıkı Yönetim, Alparslan Türkeş'in subay olduğu için bu hapishaneye kapatılmasını uygun görmesine rağmen, burada askerlerin dışında kaçakçılık, cinayet, uyuşturucu madde kullanımı, hırsızlık, komünistlik ve casusluk gibi suçlardan yakalanmış siviller de tutulmaktaydı. Alparslan Türkeş'in acı bir tablo olarak değerlendirdiği bir başka olay da yasal zorunluluk gereği askere alınan erlerin disiplin suçu işledikleri gerekçesi ile birkaç hafta için bu kötü ortamda hapis hayatı yaşamalarıydı (Türkeş, 1975: 42). 


Alparslan Türkeş Görevine Dönüyor... 


Subaylık görevine geri dönen Alparslan Türkeş, Genelkurmay Başkanlığı'nın yurtdışında eğitim alacak subayları belirlediği sınavı kazanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmiştir. Amerikan Harp Akademisi'nde piyade sınıfı subaylık eğitimi alan Alparslan Türkeş 1955 yılında kurmay binbaşi rütbesi ile Washington'da Türk Genelkurmayı'nın Temsil Heyeti'nde iki yıl görev yapmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra, 1958 yılında Elazığ'da kurmay yarbay rütbesi ile görev yapan Alparslan Türkeş, aynı yıl albay rütbesine yükselerek Ankara'ya tayin edilmiştir. 1959 yılında Almanya'da “Atom ve 
Nükleer” konusunda eğitim almıştır (Tombuloğlu, 2018: 12-13). 27 Mayıs 1960 
Askeri Darbesi'nde görev alan Alparslan Türkeş, darbe sonrası yapılanlar ile kendi düşüncelerinin uyuşmamasından duyduğu rahatsızlıkları dile getirince Milli Birlik Komitesi tarafından 19 Kasım 1960 tarihinde Hindistan'a idari görevli olarak gönderilmiştir (Duman, 2018: 105). Bu noktada 27 Mayıs 1960 askeri darbesine kısaca yer vermek önem taşımaktadır. 
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Alparslan Türkeş 


Kaynak: https://www.mhp.org.tr/htmldocs/basbug/fotogaleri/mhp/basbug, fotograf galeri si.html 


27 Mayıs 1960 tarihinde sabah saat 05.25'te Türkiye Radyoları’ ndan Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı NATO Şubesi Müdürü Kurmay Albay Alparslan Türkeş Türk toplumuna bir bildiri okuyarak askeri darbenin yapıldığını duyurmuştur. 
Demokrasinin çözümsüzlükten kurtarılarak işlevselliğinin yeniden sağlanması, sokaklarda kardeş kavgasının önüne geçilebilmesi, siyasi partilerin uzlaşma kültüründen yoksun kalmaları ve demokrasinin yeniden kurularak serbest seçimlerin yapılması amacıyla yönetime el konulduğunun duyurusunu yapan Alparslan Türkeş, bütün vatandaşlara eşit biçimde davranılacağının ve uluslararası insan hakları ilkelerine uyulacağının garantisini vermiştir. Bu bağlam içerisinde düşünüldüğü takdirde, 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin ekonomik ve sosyal nedenlerden dolayı değil, tamamen siyasi gerekçelerden kaynaklanan sorunları çözüme Oo kavuşturabilmek anlatımı üzerinden yapıldığı 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belirtilebilmektedir. 27 Mayıs 1960 Cuma günü saat 16.00'da Orgeneral Cemal Gürsel radyodan vatandaşlara seslenmiş ve askeri müdahalenin artık ülkeyi yönetemeyecek seviyeye gerileyen hükümetin işten el çektirilmesi amacını taşıdığını vurgulamıştır. Bu anlatım özelinde, hükümetin çıkardığı yasaların ekonomiyi rahatlatmadığını ve izlenen hükümet politikaları ile “Türk milletini zincire vurmak” istediğini sözlerine eklemiştir (Turan, 2002: 13-14; Turgut, 1995: 
87). 


27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin 
desteklediği sol görüşlü subaylar tarafından yapılmıştır. İlgili dönemde Kara Kuvvetleri Komutanlığı NATO Şubesi Müdürlüğü görevinde ve Kurmay Albay rütbesinde olan Alparslan Türkeş'in ve arkadaşlarının bu süreçteki rolü ise darbenin farklı yönlere erişmesine izin vermemek ve demokrasinin yeniden kurulması için ülkenin en az zararla bu işten kurtulmasını sağlamak olmuştur. 
Ancak bu durumu sezinleyen darbeciler Alparslan Türkeş'i ve 13 arkadaşını Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde işlevsiz bir konuma getirmişlerdir (Yalçın, 2018: 23; Turgut, 1995: 87). 


Alparslan Türkeş uygulamada başbakanlık görevini üstlenemsinden dolayı “İhtilalim Kudretli Albayı” sıfatını almıştır. Ancak darbeyi gerçekleştirenler kısa süre içerisinde iki gruba ayrılmışlar ve birbirlerini sistem dışına atmaya çalışmışlardır. 13 Kasım 1960 tarihinde, Alparaslan Türkeş'in karşısında olan grup daha baskın çıkarak, 14 subayı göz altına almıştır. Bu subaylar arasında Alparslan Türkeş’de bulunmaktaydı. Özde sürgün, görünürde ise idari görev adı altında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gönderilen Alparslan Türkeş böylece Türkiye?den uzaklaştırılmış olmaktaydı (Turgut, 1995: 83). 


Siyaset Yılları ve Düşünce Yapısı 


Milliyetçi düşünürler Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra tek parti yönetiminin karşısına nasıl bir kurumsal yapı ile çıkılacağını çözümlemeye çalışmışlardır. Bu doğrultuda yapılan ilk iş, 1948 yılında, kurucuları arasında Mareşal Fevzi Çakmak ve Osman Bölükbaşı'nın da bulunduğu Millet Partisi'ni kurmak olmuştur. Millet Partisi, 1954 yılında laiklik ilkesine aykırı eylemlerde bulunduğu gerekçesi ile kapatılmıştır. Aynı yıl Osman Bölükbaşı tarafından Cumhuriyetçi Millet Partisi kurulmuştur. Bundan iki yıl önce ise (1952 yılında) milliyetçi muhafazakarlar tarafından kurulan Türkiye Köylü Partisi, 1958 yılında Cumhuriyetçi Millet Partisi ile birleşerek Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi olarak yeniden şekillenmiştir. Bu noktadaki temel amaç hem milliyetçi hem de 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muhafazakar kesimi aynı siyasi parti örgütlenmesi altında birleştirmek isteğiydi. 
Ancak Türk Milliyetçiliği'ni gerçek anlamda ve kuvvetli biçimde siyaset 
gündeminde tutmak ve savunmak için Alparslan Türkeş'in siyasete gireceği 1965 
yılını beklemek gerekecekti. Alparslan Türkeş, 1 Ağustos 1965 tarihinde yapılan büyük kurultayda Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin genel başkanı olarak seçilmiştir (Yalçın, 2018: 22-24). 


1969 yılında Adana'da gerçekleştirilen kongrede Cumhuriyetçi Köylü 
Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi adını alarak milliyetçi ve ülkücü düşüncenin ve hareketin üç hilalli yeni siyasal kimliği olmuştur (Yalçın, 2018: 24). Bu kimlik çerçevesinde Alparslan Türkeş, kurgusunu kendisinin yaptığı ve içeriğini, görüşlerini ve ideallerini Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığı Türk Milliyetçiliği düşünce sistemini, Türkiye Cumhuriyeti'ni mutlak bağımsızlık ilkesi ile modern uygarlıklar seviyesine çıkarmak isteğini Türk gençliğine anlatmak ve aşılamak için yaşamı boyunca çaba göstermiştir (Yalçın, 2018: 26). 


Alparslan Türkeş, sahip olduğu ve ardıdan gelenlerin de sürdürmesi için çaba gösterdiği Türk Milliyetçiliği ülküsünü, Ziya Gökalp ve Mustafa Kemal Atatürk'ten teslim almıştır. 1789 Fransız Devrimi özelinde ateşlenen milliyetçilik rüyası ve toplumsal var olma içgüdüsü ile kökleri binlerce yıl öncesine dayanan Türk Milliyetçiliği anlayışı aynı sonucu ortaya çıkarmamaktadır. Milliyetçilik her ulusun kendisi için ayrı tanımı olabilecek bir kavramdır. Uluslar bu kavramın içini doldurabilmek için yaşadıkları coğrafyadan, inandıkları dinden ve ortak kökenli tarihten destek alabilmektedirler. Oysaki Ziya gökalp ve Mustafa Kemal Atatürk'ün milliyetçilik mirasını üstlenen Alparslan Türkeş'e göre Türk Milliyetçiliği “Türk devlet geleneğinin özünde varlığını koruyan ve milli mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iksiri olan ortak ülküler ve ilkelerden oluşan bir kültürel, zihinsel aidiyeti şiar edinen bir yapı”dır (Aydın, 2018: 51). 


Dokuz Işık 


Alparslan Türkeş, Türk Ulusu için üstün bir gelecek inşa ederken öncelikle ulaşılması istenen hedef ile amaç arasında doğrudan bir bağlantının olması gerektiğini düşünmektedir. Türk Ulusu'nun diğer uluslar karşısında bağımsızlığının ve onurlu duruşunun sonsuzluğa taşınabilmesi ve modem uygarlık seviyesinde en üstlere çıkabilmesi için yapılması gereken bütün uğraşlar Türk Ulusu'nun hedefini oluşturmaktadır. Alparslan Türkeş, bir ulusun kendi varlığının bilincine ulaştığı noktada uygarlık seviyesinin üst katmanlarında 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konumlanabileceğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, Dokuz Işık'ın ilk ilkesi Milliyetçilik olarak belirlenmiştir (Türkeş, 1975: 13-14). 


Milliyetçilik İlkesi’nin özü Türk Ulusu'na karşı duyulan sonsuz sevgidir. 
Türk olmak başka bir ırkın sevdalısı olmadan, kendisini Türk hissetmek ve Türklüğün bilincine ulaşmak anlamına gelmektedir. Milliyetçilik, kendi ulusu için çalışmayı, ona bağlı olmayı ve ulusunu uygarlık seviyesinde en üst sıraya taşımak için çaba göstermeyi gerektirmektedir. Türk Milliyetçiliği, kendi ulusuna sevgi ve içtenlik ile bağlı olmayı kurgulayan bir anlatıma sahiptir (Türkeş, 1975: 15-16). 


Alparlan Türkeş, Türkçülüğün üzerinde durulan ısrarın ve Türkçü olmanın gerekçesini, Türk olmak ile açıklamaktadır. Türkçülük, Türk geleneğinin varlığını sürdürebilmek için çalışmak ve Türk'e faydası olabilecek her türlü eylemi korkusuzca yapmaktır (Türkeş, 1975: 16). 


İnsanlık, farklı insan ırklarının birleşiminden oluşmuş geniş bir ailedir. Bir insan üyesi olduğu bu aileye hizmet etmek ister ise öncelikle kendi ulusuna hizmet etmelidir. Çünkü kendi ulusuna yapılan her hizmet dolaylı ve doğrudan bir biçimde bütün insanlık ailesine yayılacaktır. Kendi ulusunu görmezden gelerek dünyaya açılmaya çalışmak, kendi öz ailesi yerine başka ailelerin kalkındırılabilmesi için hayaller kurmak insanlık denkleminin çözümüne bir katkı sağlamayacaktır. Öncelik üzerinde yetiştiğin toprak ve içinde geliştiğin toplumdur... (Türkeş, 1975: 17). 


Alparslan Türkeş'e (1975: 17-18) göre ülkücülük, “...Türk Milletini en kısa yoldan, en kısa zamanda modem uygarlığın en üst seviyesine çıkarmak, mutlu, müreffeh hale getirmek, bağımsız, özgür, kendi haklarına sahip bir hayata kavuşmaktır.” (Türkeş, 1975: 17-18). Ülkücülük, Türk Ulusu'nun bağımsızlığını kurgularken, Türk olan herkese sevgi ve saygı beslemek, onların mutluluklarını istemek ve bu yönde çaba göstermek anlamını taşımaktadır. Türkiye'nin geleceğinin tehlike içerisine düşürmeden, tüm Türkler için çalışmak ülkücülüğün ruhunda yer almaktadır (Türkeş, 1975: 19). 


Alparslan Türkeş, ahlak kavramının her imin ruhunu oluşturduğunu söylemektedir. Ahlakı olmayan toplumların giriştikleri her işte mutlak başarısızlık ile karşılaşmaları büyük bir olasılıktır. Ahlak belirli temelleri olan bir kavramdır. Alparslan Türkeş, Türk ahlakının dayandığı temelleri şu şekilde sıralamaktadır (Türkeş, 1975: 20): 


e “Türk ahlâkı Türk geleneklerine, Türk ruhuna, Türk Milletinin inançlarına uygun olacaktır.” 
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e “Türk ahlâkı hiçbir zaman insan ruhuna aykırı olmayacak, inançlarımızla da bağdaşan bir takım temellere dayanmış bir ahlâk olacaktır.” 

e “Ahlâkçılıkta gözeteceğimiz, araştıracağımız şeylerden biri de, Türk ahlâkının Türk Milletinin yükselmesi, yaşaması ve korunmasını sağlamaya yarayacak esasları içinde toplaması olacaktır. Yâni Türk Milletinin yaşamasına zararlı olacak kaideler Türk ahlâkçılığının içinde yer alamaz.” 


Alparslan Türkeş, oToplumculuk  İlkesi'ni üç başlık altında değerlendirmektedir: “Özel Teşebbüs”, “Küçük Sermayenin Birleşmesi” ve “Sosyal Yardım ve Güvenlik Teşkilâtı”. Özel teşebbüsün, toplumun kaldırılması için önemli bir işleve sahiptir. Bu noktada, işveren ile iş üstlenen arasında adaletli bir düzenin kurulması gerekmektedir. Her iki tarafın da çıkarlarının ulusal çıkarlara zarar vermeyecek biçimde korunması, denetlenmesi ve işlenmesi önem taşımaktadır (Türkeş, 1975: 21-22). 


Küçük Sermayenin Birleşmesi ile halkın devlet kontrolünde sermayedar olacağı birliklerin kurulmasını öneren Alparslan Türkeş, az miktardaki sermayelerin bir araya getirilerek daha büyük bir organizasyon içerisinde daha kazançlı bir sistemin kurulması gerekliliği üzerine vurgu yapmaktadır. Bu sistemden birinci aşamada yararlanacak kişiler ellerindeki az semayeyi katılım yöntemi ile sürece ekleyen halkın kendisi olacaktır (Türkeş, 1975: 21-22) 


Sosyal Yardım ve Güvenlik Teşkilâtı'nın birinci görevinin Türk Ulusu'nun sosyal açıdan geleceğini garanti altına almak olduğunu belirten Alparslan Türkeş, eski dönemlerde halkın sosyal vakıflar aracılığı ile sosyal dayanışma kültürünün sürdürüldüğünü belirtmektedir. Eski dönemlerde olduğu gibi Türk Ulusu'nun yeniden dayanışma içerisinde olmasını öngören Alparslan Türkeş, halkın doğrudan içinde bulunacağı Sosyal Yardım ve Güvenlik Teşkilât: nın kurulması gerekliliğinin altını çizmektedir (Türkeş, 1975: 22-23). 


Alparslan Türkeş, bilimin Türk Ulusu'nun tüm yaşamında yönlendirici bir rehber olmasını istemektedir. Bilimsel olmayan tüm zihniyetlerden arınmak Alparslan Türkeş için son derece önemli bir dönüşümdür. Olaylara bilimsel yöntemler kullanılarak yaklaşılması gerekliliğinin altını çizen Alparslan Türkeş, önyargılardan ve kişisel (oyorumlamalardan o uzaklaşılması (o gerektiğini düşünmektedir. Karar vermenin bilimsel yöntemler ile destekli akıl üzerinden yapılması gerektiğini düşünen Alparslan Türkeş, önyargıların olumsuz sonuçları ve kötü niyetli eylemleri ortaya çıkarabileceğini belirtmektedir (Türkeş, 1975: 
26). 
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Alparslan Türkeş insanların gelişme gösterebilmesi için hürriyet içerisidne yaşamaları gerektiğini düşünmektedir. Hürriyetin yalnızca yazılı olması yeterli sonuçların üretiklebilmesi için eksik kalmaktadır. Bu eksikliği giderebilmek için hürriyet kavramının doğrudan ve korkuzuca uygulanması gerekmektedir. 
Hürriyet, yalnızca, seçim dönemlerinde oy kullandırılarak, gerçek iktidar sahibinin kendisi olduğu düşündürülen halkın, evrensel olarak kabul görmüş bütün özgürleştirici haklara sahip olmasını gerektiren bir ilkedir (Türkeş, 1975: 27-28). 


Alparslan Türkeş, köy halkının kalkındırılması için birtakım eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Öncelikli yapılması gereken iş köyleri, köy üniteleri adı altında birleştirerek daha koordineli bir sistem içerisinde köylerin gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Tarımın modernleştirilmesi, tarım ilaçlarının bilinçli biçimde kullanılması, modern tarım araçlarının kullanımının yaygınlaştırılması, toprak reformunun yapılmasını öneren Alparslan Türkeş, köylünün “serf” olmasının kabul edilebilir bir yanının olmadığını düşünmektedir (Türkeş, 1975: 29-31). 


Alparslan Türkeş, gelişmişlik ilkesi ile uygarlığın sürekli kendisini güncellerken, bu sistemin dışında kalınmaması gerekliliğinin altını çizmektedir. 
İnsanoğlu doğanın üzerinde egemenlik kurmak istedikçe, bulunduğu konumdan daha ileri aşamalara gitmeyi göze alması gerekmektedir. Kendisi için dün sunulan olanağın bugün de yeterli olacağını düşünmek, yarının yeni olanaklarının ortaya çıkmasının önünde engel oluşturacaktır. Ancak gelişirken ulus bilincinin ve değerlerin tamamen yok sayılması da kabul edilebilir bir gerçeklik değildir. 
Alparslan Türkeş, gelişmenin ana odağında halkın yer aldığını ve her yeniliğin yalnızca halk için yapılması gerektiğini belirtmektedir. Bir diğer anlatıma göre, halka ne tepeden ne de uzaktan bakılması kabul gören bir davranış biçimi değildir (Türkeş, 1975: 34-35). 


Alparslan Türkeş, içerisinde yaşanılan çağın atom ve füze çağı olduğunu belirtmektedir. Bu yeni çağın gereklerine uyum sağlamak için de teknik bilginin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla endüstrinin teknik ile desteklenerek geliştirilmesi, atom ve füze çağına uyum sağlanması gerekmektedir (Türkeş, 1967: 24). 
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Sonuç 


Alparlan Türkeş, Türk Milliyetçiliği'nin simge isimlerinden biri olarak, Türklük bilincini Türk gençliğine aşılamak için hayatı savaşımlarla geçmiş bir liderdir. Atatürkçü çizgisinden ayrılmadan, Türk Milliyetçiliği'ni her koşulda savunan Alparaslan Türkeş, Dokuz Işık adını verdiği ilkeleri üzerinden Türk Milliyetçiliği’ nin kurgusunu yapmıştır. Böylece milliyetçilik kavramının yalın bir anlam üzerinden değil, daha derinden yorumlanabilmesinin önünü açarak Türklük bilincinin kazanılması için bir yol haritası oluşturmuştur. 


Alpraslan Türkeş'in çocukluk yıllarından başlayarak Kuleli Askeri Lisesi'nin kapısından geri çevrilmesine kadar geçen sürede Türklüğe yapılan saldırıların ve uluslararası alanda Türklerin yok sayılmasının şahidi olmuştur. 
İngiliz pasaportu ile geldiği İstanbul?da Türk olarak sayılmamasının nedenini devletin ve Türk halkının Türklük bilincine olması gerektiği gibi sarılmamasına bağlayan Alparslan Türkeş, Türkleri başta Kıbrıs”da olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında sömürgeleştirmeye çalışan yabancı zihniyete karşı korkusuzca savaşım gerçekleştirmiştir. Bu savaşımın anahtar kavramı da Türk Milliyetçiliği olmuştur. 


Köklü bir geçmişe sahip, sosyal ve askeri yönden dünyaya önderlik yapmış bir ulusun bu şekilde kendi öz varlığından uzaklaşmasının bir bilinç yoksunluğu olduğunu düşünen Alparslan Türkeş, Dokuz Işık öğretisi ile söz konusu yoksunluğu varlığa çevirmeye çalışmıştır. 
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TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN CUMHURİYET 
DÖNEMİ TÜRK SPORUNA ETKİLERİ 


Serdar CEYHUN! 


“Her boy ölçüşmede arkalarında Türk Milletinin bulunduğu ve Millet şerefini düşünmelerini Türk sporcularına meslek düsturu olarak kaydediyorum. ” 


Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 


Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunda Sporun Temelleri 


Şaban Teoman Duralı; Cumhuriyet Dönemi Türk kimliğinin iki bileşeni olarak Müslümanlık ve Türk dili olarak tanımlarken (Duralı, 2022: 97) Türklerin İslamiyetť’le şereflenmesinin Türk kimliğini Osmanlı döneminde baskıladığını söylemek yanlış olmaz. Zira İslamiyet'in getiri ve emirleri çoğu zaman bu tarz milliyetçi söylemlerin azalması ya da gelişmesini törpülemiştir. Zaten Osmanlı imparatorluğunun çok uluslu yapısı bu tür akımların gelişmesine imparatorluğun geleceği açısından da uygun olmamış, ancak sonunda Osmanlı imparatorluğunun yıkılması da bu tür milliyetçilik akımlarının alevlenmesini içine alan bir süreçte olmuştur. Bu açıdan bakıldığında Türklük bilincinin kazanılması ve yeniden filizlenmesi adına Türkiye Cumhuriyeti”nin kuruluşu önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir. Türkdoğan (2013: 29) Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini tanımlarken; “Yüzyıllarca Türklük kimliğini yitirmiş, tamamen yabancı soyluların egemenliği altında varlık alanını sürdüren bir kozmopolit Osmanlı toplum düzenine karşı, Türklük bilincini kazandıran ve Anadolu 'yu Asyatik kökenlerine bağlayan bir Cumhuriyet ideolojisi toplumsal bir tepki olarak 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tarihsel kimliğini gerçekleştirmiştir ” şeklinde ifade etmektedir. Bu tanımdan yola çıktığımızda aslında Osmanlı devleti döneminde Türklük bilincinin çok da önemsenmediği hatta ihmal edildiği bile söylenebilir. Buna rağmen Asyatik kökle halen Türklerin Orta Asya'yı geliş yerleri olarak kabullendikleri, unutmadıkları bu bölgeyle ilgili bağlarını (gelenek, görenek, inanç, yaşayış tarzı, sporla olan bağları v.s) devam ettirdikleri bilinmektedir. Her coğrafyada farklı devletlerle savaş halinde olan Türkler Osmanlı devletinin yıkılışıyla Yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş, ancak özellikle yetişmiş insan gücü anlamında önemli kayıplar vermiştir. Özellikle de Osmanlı imparatorluğunun ardarda gelen savaşlarla yıpranmasıyla Osmanlıya olan mensubiyet duygusu azınlıklarca yeniden sorgulanmaya başlamış, milliyetçilik akımlarından çoğu büyük ülkeler gibi Osmanlı imparatorluğu da kendi payına düşeni almıştır. Bu süreçler içinde sınırları korumak ya da en azından daha fazla toprak parçasının elden çıkmasını engellemek için erkek nüfus cepheye gitmek zorunda kalmış, buda Orta Asya'dan beri sporla adeta iç içe yaşayan Türkleri zorunlu olarak spordan koparmıştır. 
Diğer yandan 1909 yılında Cemiyetler Kanunu'nun çıkarılmasından sonra spor cemiyetlerinin sayısındaki artışa rağmen; bu cemiyetlerin bazıları ayrılıkçı hedefler güdüp etnik milliyetçilik yapmışlardır (Günay, 2017: 942). 


Bu dönemdeki spor cemiyetlerinin neredeyse tamamının Rum, Ermeni veya Yahudi vatandaşlardan olması savaş yıllarındaki Türklerin bu alanda ne kadar zor şartlarda mücadele verdiklerinin de açık bir göstergesi olmuştur. Sporun aynı zamanda boş zaman faaliyeti olduğu gerçeğiyle hareket edildiğinde; spor faaliyetlerinin TİCİ (Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı) tarafından organize edilmesine kadar süregelen bir duraklama/gerileme dönemi içinde adeta unutulduğu, hatta bazı dönemlerde yasaklandığı bile olmuştur. Cumhuriyete geçiş dönemlerinde yapılan çoğu bireysel sportif çabalara, zaman zaman Türk ocakları gibi sivil toplum örgütleri ya da farklı amaçlarla kurulmuş örgütlerde katkı sağlamıştır. Türk Ocakları?nın öncelikli çalışma alanı Türklük bilincini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırmak ve CHP ile bütünleştikten sonra da Cumhuriyet devrimlerini halka anlatmak ve benimsetmek olmuş, spor öncelikli çalışma alanı olarak görülmemiştir (Güneş, 2024:38). Yine Cumhuriyet öncesi dönemde Galatasaray Lisesini Türk spor tarihinin batıya açılan ikinci kapısı olarak tanımlayan ve lisenin Türk sporuna yaptığı katkıların halen devam ettiğine dikkat çekenlerde (Kahraman, 1995:640) bulunmaktadır. 


Cumhuriyet yönetiminin spora olan hevesini, ilanının hemen ertesi sene 1924”teki Paris Olimpiyatlarına sporcular göndermesinden anlamak mümkündür (Din,2018: 101). Daha sonraki dönemlerde yeni kurulan Cumhuriyet rejiminde, Schopenhauer veya Nietzsche gibi filozoflar tarafından formüle edilen Alman 


EDİTÖRLER: PROF. DR. ŞENİZ ANBARLI BOZATAY, DOÇ. DR. KONUR ALP DEMİR 315 


rekabetçi öz-irade ve güç kavramının yerine toplumsal uyum ve dayanışma fikriyle daha uyumlu görünen İsveç jimnastiği benimsenmiştir (Lüküslü ve Dinçşahin, 2013: 203). Aslında toplumsal uyum ve dayanışma fikri Türk insanının birinci dünya savaşı boyunca birçok cephede gösterdiği ortak direnişle kendini göstermiş Türk insanı için yakın tarihte temelleri olan bir kazanım olduğundan adaptasyon anlamında çok zor bir durum olmamıştır. Modem olimpiyatlara ve sporun evrensel kavramlarına yabancı olan Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde sporcu bulmak onların yetiştirilmesi ve yarışlara hazırlanması da savaştan yeni çıkmış bir ülke için kolay olmamıştır. 1924 Paris olimpiyatlarında kısıtlı imkânlarla az sayıda sporcuyla temsil edilmiş olsa da; yeni kurulan Cumhuriyetin bu vizyonunun altında aslında Atatürk'ün beden eğitimini müfredatta zorunlu tutan ilk lider olmasıyla birlikte; devlet adına 3 temel üzerine kurulmuş bir spor politikasının izleri görülmektedir. Bunlar Askeri bir hazırlık aracı, halk sağlığı projesi ve uluslararası propaganda aracı (Tokatlıoğlu, 2012: 36) olarak sınıflandırılmıştır. Bu temeller günümüz dünyasında halen gelişmiş ülkelerin uyguladığı ve her biri diğerinden önemli yapı taşları olarak göze çarpmaktadır. Yüzyıldan fazla bir zaman önce belirlenen bu temel yapı taşlarının, bugün değerinin artarak devam etmesi de aslında Atatürk'ün vizyonerliğinin bir kanıtıdır. 


Türk Milliyetçiliğinin Gelişimi ve Spor 


Erol Güngör'e göre (1995: 65) “İnsanları millet denen bir sosyal bütünün parçaları olduklarına inandırmak, böylece onlar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak” milliyetçiliğin temelini oluşturmaktadır. Genel tanımıyla milliyetçilik sosyal bir bütünün parçası olarak tanımlansa da Türkdoğan (1976: 94) Türk milliyetçiliğini “Her Türkün kendini Türk hissetmesi milli devlet düşüncesinin temel ilkesinden biridir” diye tanımlamıştır. Özellikle Cumhuriyet dönemine gelene kadar farklı gelişmeler ya da değişimlerle zaman zaman bilinçli olarak yok edilme tehlikesi geçirip var olma çabası içine giren Türk milliyetçiliği; tarih boyunca varlığını korumuş, kabul ettirmiş, günümüz dönemi itibarıyla özellikle Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını aşan bazı jeopolitik gelişmelerinde yardımıyla kuvvetlenerek yoluna devam etmektedir. Özellikle Sovyetler birliğinin yıkılmasıyla birlikte Orta Asya'da bulunan Türk asıllı devletlerin önce özgürleşme ve demokrasi sonra milliyetçilikle öze dönüş hareketleri halen devam etmektedir. Bu bölgedeki hareketlenmeler her ne kadar Rusya ve Çin'in çok tasvip ettiği hareketler olmasa da çoğunlukla sert müdahalelerin tarihte aksi tesirlerle sonuçlanması her iki ülkeyi de gelişmeleri yakından takip eden gözlemci pozisyonundan öteye geçirmemektedir. Nitekim Doğu Türkistan ve Sincan Uygur 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özerk bölgesindeki Türk asıllı Uygurlara yapılan baskılar yıllardır hem Türkiye hem de tüm dünya tarafından yakından takip edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında diğer ülkelerin verdiği tepkilerin daha kuvvetli olması, anlamlı bir sebebi de içinde barındırmaktadır. Bölgede bulunan Türklerin dini ya da sosyo-kültürel değerleriyle ilgili kaygıdan ziyade, çoğu ülkenin (Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Avrupa ülkeleri, Kanada, v.b) konuyu provoke etmesinin altında aslında Çin devletinin yönetim şekliyle süper güç olarak dünyada herkes için bir tehdit olarak algılanması yatmaktadır. Diğer taraftan tüm Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Rusya'nın halen devam eden siyasi ve politik gücü bilinen beynelmilel bir gerçek olarak görülmektedir. Bölgede bütün bu olumsuzluklara rağmen Türk milliyetçiliği adına atılan çok önemli adımlarda bulunmaktadır. Türk devletlerinin hemen hepsinde Sovyet döneminden kalma Kiril alfabesi terkedilerek, Latin alfabesine geçilmesi, resmi dil olarak Türk yazı dillerinin kullanılmaya başlaması, devlet kurumlarında yazışmalarda bu dillerin konuşulup yazılması önemli gelişmeler arasında sayılabilir. Bölgede “Türk” kimliğinin benimsenip bilinçlenmesi ve Türk milliyetçiliğini tetikleyen unsurlardan biri olarak Ermenistan'ın Karabağ'ı işgal etmesi gibi bölgesel ama önemli uzun bir sürece yayılan kritik savaşlarda gösterilebilir. 15 Haziran 2021'de Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesinin başlangıç bölümünde “Tek Miller, iki Devlet” vurgusunun yapılması ve “faraflardan birine yapılacak saldırı ya da saldırı tehdidine karşı Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak mukabelede bulunmayı kararlaştırmaları” (Taşçıoğlu, 2023: 559) hem bölge hem de tüm dünya ülkelerine verilen açık bir mesaj niteliği taşımaktadır. Yakın zaman içinde meydana gelen bu gelişmeler; Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında Türk birliği ve milliyetçiliği açısından geniş bir coğrafi alandaki ciddi hareketlenmeler olarak değerlendirilebilir. 


Bölgeden verilebilecek diğer bir örnek ise; İran Türklerin taraftarlığını yaptığı ve son yıllarda sık sık adını duyuran Traxtor Tebriz Sazi kulübünün Azerbaycan Türklerini temsilen edindiği başarılarla bölgedeki Türk nüfusun milli kimliklerinin oluşumunda ciddi bir araç olarak üstlendiği roldür (İlhan ve Alıcı, 2022: 61). Nitekim milli değerlerin, ortak etnisite kavramının belirleyici bir faktör olmasıyla Devletler hem ulusal hem uluslararası spor müsabakalarında kimlik ve milliyetçilik kavramlarının oluşmasında sporun gücünden istifade etmektedir (Gözen ve Yenel: 11). Sporun bu bağlamda farklı demografik özelliklere sahip kişileri bir araya getirme özelliği ile; insanları ortak bir paydada birleştirerek sosyal bütünleşmeye katkı sağladığı (Duman, 2020:176) gerçeği, yarışmacı özelliğinden dolayı biz ve onlar ayrımının olması (Kızar ve Yavuz, 2019: 2516) sporu herkes tarafından çok yönlü kullanılabilecek bir olgu haline getirmektedir. 
Sporcular bu açıdan bakıldığında temsil ettikleri toplum ya da milletler adına 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yarışan, rekabete giren, diğer milletlerin sporcularına üstünlük sağlamaya çalışan bireyler olarak adeta temsilci görevini de görmektedir. Bu sebeple Olimpiyat oyunları rakip milletlerin kendilerini ispatlama alanına dönüşmüş, spor bir araç olarak milli duyguları aşılamanın yolu haline gelmiştir (Zelyurt, 2023: 933). 


Sporun iç ve dış politikada devlet adamları tarafından kullanılmasına dair tarihte birçok örnekler bulunmaktadır. Sporun siyasi gücünden istifade etmek isteyen politikacılar sporu adeta bir silah olarak kullanarak birbirlerine üstünlük kurmaya çalışırken, sporun kaynaştırıcı işlevini harekete geçirerek kendi ulusal kimliklerini sağlamlaştırma ve milliyetçi bir toplum yaratma çabasına girişmiştir (Tekin, 2023: 1194). Dünya siyasetine alet edilmiş, "Büyük Almanya" ve "aryan ırkın üstünlüğü" ideolojisini ispata çalışan Hitler'in gövde gösterisine dönüşen Berlin olimpiyatları aynı zamanda Türk sporcuların ilk kez olimpiyat kürsüsüne çıktıkları oyunlar olarak da Türk spor tarihine geçmiştir (Bozkurt, 2014:18). 
Hitler'in 1936 Berlin Olimpiyat oyunlarında yazılı ve görsel materyalleri etkin kullanımı bir propaganda başarısı olarak gösterilmektedir (Uyar v.d.,2023:124). 
Dünyadaki en büyük spor organizasyonu olarak kabul edilen olimpiyatlar aynı zamanda küçük ülkelerinde kendilerini büyük ülkelere ve uluslararası camiaya kabul ettirme arenası haline gelmiştir. Dünyanın birçok bölgesindeki ismi çoğu kişi tarafından bilinmeyen devletler olimpiyatlar sayesinde kendi isimlerini ve bayraklarını dünyaya tanıtma fırsatı yakalamaktadır. Nitekim günümüzde spor; milliyetçiliğin yinelenmesinde ticari markalarla birlikte simgesel olarak kullanılmaktır (Şahin vd., 2020: 1259). 


1936 Berlin yaz olimpiyat oyunlarında Türk sporcular ilk olimpiyat 
başarılarını elde etse de Türkiye sınırları dışında Türk asıllı sporcular farklı isimlerle yabancı ülkeler adına podyuma çıkmış, yarıştıkları ülkeler adına gurur kaynağı olmuşlardır. Sonraları özellikle Naim Süleymanoğlu”yla başlayacak Türk asıllı sporcuların Türkiye Cumhuriyeti adına yarışlara dâhil edilmesi ya da Türk sporuna kazandırılması projesi maalesef esas amacından çıkarılarak, Türkiye adına yarışan yabancı asıllı sporcuların “Devşirme sporcu” diye isimlendirildiği ciddi bir sorun haline gelmiştir. Balkan coğrafyası ve yakın coğrafyalardan Türk asıllı sporcuların kazandırılması projesi, bugün artık uygulanmasa da geçmiş dönemlerde farklı zamanlarda Türk sporunda günü kurtarma adına geçici sportif başarılar olarak kullanılmıştır. 


Diğer taraftan Ege bölgesinde ve özelliklede İzmir'de Cumhuriyet öncesi dönemde spor bir araç olarak Yunanlılar tarafından bölgenin “Helenleştirilmesi” projesi için kullanılmıştır ( Kuruluoğlu, 2018: 310). Türklerin Cumhuriyet öncesi dönemde etkin olduğu balkan coğrafyasında özellikle Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Bulgaristan”da geçmiş dönemler içinde sporun milliyetçilik hareketlerini 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devam ettirme çabaları için kullanılan bir araç olmasıyla birlikte, Türk gençler arasında her alanda spor faaliyetin yapılıp gelenek göreneklerin yaşatıldığı 1923- 192/”lerde kurulan spor birlikleri önemli görevler üstlenmişlerdir (Yıldız,2007: 192). Bulgarların Türk nüfus üzerindeki baskıları Turan birliği gibi oluşumlarla; daha milliyetçi ve reformist bir çizgide hareket ederek Türkiye'deki Kemalist inkılabın kültürünü ve medeni yükselişini kendine rehber kabul etmesi (Mutlu, 2023: 56) milliyetçi bağların sınırlar ötesinde de devam ettiğinin açık bir işareti olmuştur. Türklerin hâkimiyet kurduğu coğrafyalarda modern sporlarla tanışmaları ve milliyetçilik akımının Türkler arasında yayılmasının yabancı milletlerin faaliyetleriyle olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. Çünkü hem batı Trakya ve balkanlarda hem de yurt içinde özellikle balkan savaşları ve birinci dünya savaşının yıpratıcı etkilerinin Türk gençliği üzerinde yapılan maçlar vasıtasıyla adeta savaşın rövanşını alma pozisyonuna dönüşmesi, milliyetçilik akımlarının da beraberinde yükselmesine sebep olmuştur. Anadolu'nun hemen her yerinde Osmanlı azınlıkları spor hareketlenmelerine öncülük etmiş, ancak sonraları Türklerde bu yapılanmalara sessiz kalmadan kendi kulüplerini kurarak onlara karşı bu alanda mücadele etmeye başlamışlardır. Sporun sosyolojik özelliklerini hesaba katarak bazen farklı özelliklerdeki Türklerin hızlı bir şekilde kaynaşarak sporun dışında ülke meselelerine odaklanması, Türkiye bütününde birleşmesi bu birleşmelerin doğal sonucu olarak milliyetçilik kavramının da daha bilinçli yapılmasına sebep olmuştur. 


Günümüz itibarıyla milliyetçiliğin yayılması ya da yayınlaştırılması adına eğitim ve spor politikası geliştirilmemiş olmasına rağmen; milliyetçiliği yaygınlaştırmayı düşünen sivil toplum örgütleri ya da kuruluşlar tarafından da kayda değer sportif programlar yapılmamaktadır. Oysaki bu konuda ciddi atılımlar yapılması adına spor toplumda oldukça ilgi çekebilecek bir potansiyel barındırmaktadır. Gençlerin özellikle erken yaşlarda sporla iç içe olmaları hem toplumsal hem de milli açıdan sayısız fayda sağlayacaktır. Bunun dünyada örnekleri özellikle gelişmiş ülkelerdeki uygulamalarla fazlasıyla verilmektedir. 
Türk milliyetçilerinin kendilerini her açıdan eğitmesi, toplum içerisinde örnek insanlar olmaları, parmakla gösterilmelerini sağlamaları tanıtım ve pazarlama açısından (Sarı, 2016: 29) aktif olarak kullanılabileceği gibi, gençlerin spor yoluyla eğitilmeleri sonraki yıllarda sağlıklı bir toplumun gelişimi için her açıdan tahmin edilenin üstünde getiriler kazandıracaktır. Ancak hızlı değişen dünya ve Türkiye şartlarında özellikle gençlerin ve çocukların kötü alışkanlıklardan eskisinden daha fazla uzak tutulması gerektiği bir dönemde, ülkemizde milliyetçilik adına yeterli çabaların gösterildiğini söylemek oldukça güçtür. 
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Türk Milliyetçiliği adına spor basını ve medyanın da çok bilinçli bir politika takip etmediği gözlemlenmekte, son yıllarda milliyetçilik çoğunlukla futbol karşılaşmalarında rakip ülkelerin ötekileştirilmesi üzerine kurulmuş basit bir düzlem üzerinde kullanılan araç olarak göze çarpmaktadır. “Çoğunlukla düşmanlaştırılan ötekilik formalarının seri-üretimiyle milli kimliği güçlü ve kudret sahibi olarak (yeniden) inşa etmek” (Gökalp, 2007: 58) diye tanımlanan medya fonksiyonu ülkemizde birçok siyasi ve politik enstrüman içinde rahatlıkla kendine yer bulmuştur. Özellikle politikacılar çoğu zaman Türkiye içi ve dışında bu konuyu sadece birleştirici bir faktör olarak algılayıp kullanmaktadır. Günay'a göre 2016: 393); spor günümüzde de bazı politikacılar ve gruplar tarafından milliyetçi dalganın artırılması amacıyla kullanılabilmektedir. Oysaki spor hem medyatik hem de politik olarak kullanılmanın dışında fonksiyonel anlamıyla algılanıp, devlet politikasına, anayasadaki birkaç maddenin dışında ciddi bilimsel tabanla desteklenerek yıllar öncesinden temel politikalar arasına girmiş olmalıydı. 
Bu açıdan bakıldığında cumhuriyetin kuruluşundan günümüze spor adına arzu edilen ivme kazandırılamadığı gibi, milliyetçilik kavramının da spor içinde kullanılmasıyla ilgili ciddi bir girişim olmamıştır. 


Türk Sporunda Milliyetçilik Etkileri 


Tarih boyunca Türklerin kurdukları ilk devletlerden Osmanlı devletine kadar; beden eğitimi ve spor, çoğu geleneksel olan çeşitli spor dallarıyla birlikte farklı isimlerle birçok faaliyet alanında yapılarak gelişim göstermiştir (Karakaya ve Devecioğlu, 2020:107). Sporun günlük yaşamı kuşatan siyaset, ekonomi, kültür gibi alanlardan bağımsız olmadığı, aksine bulunduğu toplumun yapısıyla sıkı sıkıya bağlantılı bir alan olduğu ortadadır (Kılıç, 2015: 671). Bu sebeple rekabetin ve yarış ruhunun temel teşkil ettiği spor alanında en basit anlamda küçük sosyal gruplarda bile taraftarlık ya da diğer rakibi ötekileştirerek üstünlük sağlama anlayışı gayet doğal bir davranış biçimi olarak algılanmalıdır. Zira sporun doğasında olan üstün olma duygusu hem bireysel hem de takım sporlarında öne çıkmaktadır. Bugün özellikle Doğu Anadolu'da daha yaygın yapılan cirit sporunda bile şehir takımları arasında ciddi bir rekabetin olduğu bilinmektedir. Nitekim aynı durum tüm geleneksel ve olimpik sporlarda gözlemlenmektedir. Bu rekabetin çoğu zaman sporcular ve izleyiciler arasında aidiyet duygusuyla kurumlar arasında ciddi rekabet, şehirler arasında da mikro milliyetçilik tarzı söylem/davranışlara sebep olması sporun içinde sınırlar dahilinde makul karşılanabilecek durumlardan biridir. Ancak sporun daha büyük halk kitlelerine hitap etmesi, özellikle de bir milleti temsil etme noktasında olimpik seviyede rekabete dönüşmesi konunun daha ciddi ele alınması gerektiğini 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ve özellikle de spor işine dâhil olan tüm tarafların (sporcular, seyirciler, devlet adamları, medya, dışişleri bakanlığı, spor bakanlığı, ilgili federasyonlar, v.s) daha dikkatli ve özenli olmalarını gerektirmektedir. Yapılacak hata/hatalar çoğu zaman hiç de arzu edilmeyen sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Milli maçlarda, spor basını halkın milliyetçilik duygularını iteleyerek erkek egemen bir dil ekseninde şiddete ve zorbalığa teşvik eden kitleler oluşturabilmektedir (Gürkan ve Şişman,2015: 177). 


Milli maçlar medyada Türk takımlarının Avrupa kupalarında aldığı son galibiyetlerden sonra daha güçlü bir şekilde Türk milliyetçiliğinin, ırkçı-şoven duyguların kışkırtılmasınınım vesilesi olacak şekilde yer almaktadır (Ulus, 2007: 227). Spor medyasının farklı amaçlar uğruna spor içindeki tüm tarafları rekabet ortamından çıkarıp adeta savaşa sürme gayretleri milliyetçilik duygularını kabartsa da spor arenasında bunun istenmeyen sonuçlarının faturasını çoğu zaman öncelikle sporcular ve taraftarlar ödemektedir. Verilen cezalar hem sporcuyu hedeflediği başarıdan uzaklaştırmakta hem de seyircileri yasaklı bir suç işledikleri için mevcut organizasyonu canlı izleyebilmek zevkinden mahrum etmektedir. 
Diğer taraftan Türklere özgü bir durum da özellikle Avrupa da yaşanmaktadır. 
Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde yabancılarla yapılacak bir maçı seyreden Türk vatandaşının haberleşme imkânlarının getirdiği imkanlara ne kadar kayıtsız kalabileceği ve milli şuurun bundan nasıl etkileneceği sorgulanmaktadır (Tuğcugil, 1977: 86). Aslında sorunun cevabı içinde saklıdır. Çünkü özellikle son yarım asırdır Avrupa'ya başlayan insan kaynağı göçü önce Avrupalılar tarafından zamanın şartlarının da gerektirdiği şekilde kabul edilmiş, ancak sonra ikinci ve üçüncü nesillerinin adaptasyonuyla Türkler ciddi bir nüfus gücü haline gelmişlerdir. Bugün Türklerin özellikle de büyük Avrupa ülkelerinde siyasi ve politik anlamda ciddi bir güç olduğu kabul edilmektedir. Ülkeleriyle bütünleşmenin yegâne yolunun milli maçlar olduğu düşünen gurbetçi Türkler günlerce önceden biletleri satın alıp olayı bir şova çevirmenin hazırlığını yapmaktadır. Bu etkinliklere spor etkinliğinin yapılacağı yerdeki Türklerin kayıtsız kalmadığı özellikle son yıllarda oynanan milli maçlarda ve kulüp maçlarında statlardaki Türk seyirci sayılarından rahatça anlaşılmaktadır. Öyle ki 
2024 yılında oynanan şampiyonlar ligi maçlarında Galatasaray'ın Almanya'da 
oynayacağı maçların biletleri günler öncesinden tükenmiştir. Özellikle futbolda Türk milli takımının aldığı başarılarla birlikte Galatasaray ismi markalaşarak dünyaca tanınmış bir Türk futbol takımı olarak Avrupa'da önemli zaferlere imza atmıştır. Bu zaferler daha sonraları Avrupa'da yaşayan yaklaşık 5,5 milyon Türk (URL 2) için hem milliyetçiliği hem de Türklük bilincinin yayılmasını tetiklemiştir. Yurt dışındaki Türkler coğrafi alan olarak Türkiye sınırları dışında olmalarına rağmen adeta sanal bir Türkiye'de yaşadıklarından (Şahin, 2021: 210) 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Türkiye?de yaşanılan her türlü güncel durumun içinde kendilerini bulabilmekte gerektiğinde de müdahil olabilmektedirler. Özellikle sosyal medya ve dijital dünyanın artan etkisi; sportif etkinliklerle birlikte Türk milliyetçiliğinin de “ne kadar sağlıklı beslendiğinin” sorgulanacağı bir düzlemde ilerlemesine yol açmıştır. Yalın bir anlayışla sadece ötekileştirme üzerine rekabetten güç alan milliyetçilik duygusu, başarılarla paralel bir şekilde ilerlemekte ancak Futbol; milliyetçilik ile süregelen ilişkisi sebebiyle bir araç olarak en önemli zemini oluşturmaktadır (İri, 2015: 17). 


Türkiye'de 1980”lerin sonundan itibaren, sportif performans başarısının ve tarihsel-politik konjonktürün de önemli bir değişken olmasıyla (İnal. 
2023:1581) birlikte Türkiye'de özellikle bu dönemlerden itibaren siyasetçilerin sportif figür olarak sporcuları her fırsatta kullandığı ancak fonksiyonel olarak spora gerçek anlamda aynı oranda katkı sağlamadığı da açık bir gerçektir. 
Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş ve Erken Cumhuriyet tarihi sürecinde, yönetimin toplumsal alana nüfuz etmesindeki genel başarısızlığın spor alanında da tezahür ettiği görülmektedir (Yarar, 2014: 316). Her ne kadar devlet yapılanmasında spor ile ilgili değişik isimlerle bakanlıklar kurulmuş olsa da kitle sporunun ve herkes için spor anlayışının yaygınlaştırılamaması, sporu teşvik edilen bir olgudan ziyade, çoğu insanın temel eğitim sırasında aldığı beden eğitimi dersinin dışına çok fazla çıkaramamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinden itibaren gençler üzerinde sporun gerçek etkileri devletin varlığı ve bütünlüğünü daha sağlamlaştıracak şekilde kullanılabilecekken, farklı zamanlarda değişen uygulamalarla spor gerçek hüviyetinden uzaklaşmış, sportif başarı anlamında da nüfus ve gelişmişlik düzeyiyle doğru orantılı bir gelişim kaydememiştir. Yeni yetişen nesillere örnek sportif idolleri olmayan bir milletin gelecekte dinamik, sağlıklı bir nesil beklemesi de gerçek beklentilerden uzak bir durum olarak görülmektedir. Bu konunun aslında direk muhatabı ülkeyi yönetmekle sorumluluk alan siyasi partilerdir. Güncel siyasi ortam göz önüne alındığında; iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi ve muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi sporla ilgili ayrıntılı bir şekilde açıklamalar yaparken diğer partiler konuyu beyanlarla geçiştirip (Güder ve Cerrahoğlu, 2023: 105) durumu ciddiye bile almamışlardır. Siyasiler destekçilerini artırmak adına sporun nimetlerinden her fırsatta faydalanmayı düşünmüş, bu doğrultuda ellerinden gelini yapmışlar ve yapmaya da devam etmektedirler (İnce, 2016: 463). 


Türkiye de milliyetçilik adına gelişen başka bir durum ise son yıllarda Türkiye'nin maruz kaldığı Arap-göçmen ve sığınmacılar sorunuyla birlikte uygulanan politikayla güçlenmesi beklenen seküler -popülist milliyetçilik akımıdır (Yaşlı, 2023, 2666). Durumun hassasiyeti ilgili makamlarca da dikkatli 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bir şekilde takip edilmekte gözlemlenmektedir. Zira Türk milliyetçiliğinin Arap ya da göçmen milliyetçiliği karşısında kendine yeni bir yol çizmesini Arap göçmenlerin zaman zaman karıştıkları toplumsal olaylar daha fazla tetiklemektedir. Bölgedeki tüm bu gelişmeler içinde Türk sporunun milliyetçilik kavramıyla ne kadar özdeşleştiği de ayrı bir tartışma konusudur. 


Tüm bu süreçler içinde spor birçok alanla birlikte 2023 yılı Ekim ayı itibariyle 9 ülkeyle toplam 14 iş birliği anlaşmasının imzalanmasına vesile olmuş, ikili iş birliğiyle resmileştirilen durum hukuki zemine kavuşturularak mevcut zemin güçlendirilmiştir (URL 1). Türkiye'nin özellikle de uluslararası çabaları göze alındığında Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren çok ciddi adımlar attığı, birçok spor branşında önemli mesafeler kat edildiği rahatlıkla söylenebilir. Ancak sporun millileşme ya da milliyetçilik yoluyla yaygınlaştırılmasına yönelik özel bir hazırlığının olmayışı makul karşılanacak bir durum değildir. Türkiye'nin gerek coğrafi gerekse jeo-politik konumu sebebiyle bu duruma karşı hazırlıklar yapması şarttır. Türk insanı hem savaşa hazırlık hem sağlıklı bir toplumu oluşturmak hem de uluslararası propaganda için sporu kullanacak potansiyele sahiptir. Sadece devletin bu alanda ciddi bir politikayla bilimsel temelleri olan bir yol haritası çizmesi gerekmektedir. Öyle ki bu yol haritası hükümetlere göre değiştirilebilen bir düzlemde değil, devletin sadece yeni gelişen olağandışı durumlar dışında değiştirmediği, kararlılıkla uyguladığı vazgeçilmez bir manifesto ile olabilir. 


Bir Örnek olay olarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve Melih Demiral 


Yakın zaman içinde düzenlenen Avrupa futbol şampiyonasında en son 
2008 yılında final gurubuna çıkmaya hak kazanan Türkiye; Euro 2024 Avrupa 
futbol şampiyonasında çeyrek finallere kadar yükselme başarısı gösterdi. 
Şampiyonanın yapıldığı ülkenin; Türklerin yurt dışında en kalabalık taraftarının bulunduğu Almanya da yapılması şansını iyi değerlendiren Türkiye; çoğu gurbetçi Türklerin desteğiyle maçlarda baskın seyirci desteğini turnuvayı takip eden herkese gösterdi. Ancak bu turnuvanın en dikkat çekici olayı çeyrek finale yükselme maçında savunma oyuncusu Melih Demiral'ın Avusturya maçında attığı iki golle takımın çeyrek finale çıkarması ve golün ardından yaptığı “bozkurt selamı” oldu. Demiral'ın turnuva sırasında yaptığı bu hareket tartışmalara yol açtı. 
Bu hareket, Almanya İçişleri Bakanı tarafından ırkçılık ve aşırılık sembolü olarak kınandı (URL 4),(URL 5). Bunun sonucunda UEFA, Demiral hakkında bir soruşturma başlattı ve oyuncuyu iki maçlık bir cezaya çarptırdı. Bu ceza, Demiral'ın Türkiye'nin Hollanda ile oynadığı çeyrek final maçında cezalı duruma düşmesi ile sonuçlandı. UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği iki maçlık ceza, 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yaptığı el hareketinin aşırı sağ ve milliyetçi bir grup olan "Bozkurtlar" ile ilişkilendirilmesi nedeniyle oldukça tartışmalı olsa da, bu tür olaylar; sporun politik ve ideolojik sembollerle nasıl etkileşime girdiğini göstermesi açısından önemli bir hatırlatma anlamı da taşımaktadır. 


Merih Demiral 


Kaynak: URL6 https//www.fotospor.com/fenerbahce/fenerbahce-transfer- haberleri--fenerbahce-bozkurtu-yuvaya-getiriyor-merih-de-646884/ 


Konunun önemi sporla ilgili tüm tarafların ders almasını gerektirecek niteliktedir. Özellikle Türk milli takımının sonraki çeyrek final maçında sportif performansının dışında tartışmaya ya da değerlendirmeye muhtaç birçok farklı faktör ortaya çıkmıştır. Verilen cezalar, Türkiye aleyhine Avrupa'daki önyargılar, sporda adalet sistemi, UEFA'nın değerlendirme kriterleri gibi birçok konuyu hem Türkiye?'de hem de tüm dünyada tartışmaya açmıştır. UEFA'nın Melih Demiral'a verdiği ceza aslında sporda milliyetçilik kavramının alevlenmesi ile özellikle Türk kamuoyunda zaten daha önce den Avrupa için varsayılan önyargılı değerleri tekrar gündeme taşımış, karar başta devletin en üst makamları tarafından ciddi 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tepkiyle karşılanmıştır. Özellikle Türklerin yoğun olarak yaşadığı turnuvanın ev sahibi Almanya dışişleri bakanının konuya bir spor hukukçusu gibi dahil olması durumu devletler arası bir gerilim noktasına taşımıştır. Cezanın doğruluğu ya da hareketin hangi niyetle yapılmasının yanında ifade özgürlüğü de tartışılan başka bir konu olmuştur. 


Aynı Turnuvada UEFA'nın İngiltere Milli Takımı'nın Slovakya ile oynadığı son 16 turu maçında Jude Bellingham”ın golün ardından yaptığı hareket nedeniyle 30 bin Euro para cezası ve ertelemeli 1 maç men cezası vermesiyle kıyaslanması, özellikle Türkiye'de “Türklere karşı Önyargılı Avrupa” düşüncesinin daha da alevlenmesine yol açmış, milli hassasiyetleri yüksek olan Türklerin spor vesilesiyle Avrupa'nın rövanşist duygularla hareket ettiği savını güçlendirmiştir. Melih Demiral'a verilen ceza; sporun birleştirici, katılımcı ve adil olma özelliği açısından daha dikkatli ve titiz bir şekilde değerlendirilebilirdi. 
Sporcuların müsabakaya çıkmadan önce kutsal saydıkları değerleri (Hıristiyan sporcuların istavroz işareti yapması, Müslüman sporcuların dua hareketi ile ellerini semaya açmaları) ya da maç sonundaki bayraklarını öperek gösterdikleri sevgi gösterilerini cezalandırmayan ve hoşgörüyle karşılayan bir dünyada verilen ceza Dünya spor tarihine tartışmalı bir karar olarak geçmiştir. Durumun tüm taraflar açısından ders alınacak noktalarının dışında Türk milliyetçiliğinin yükselen pozisyonuna yardımcı olduğu açıktır. Sporun milli değerlerle birlikte pozitif olarak kullanılması, birleştirici bütünleştirici yönünün anlaşılması açısından devlet nazarında uzun vadeli planların yapılması; çocuklar, gençler ve tüm topluma önce kitlesel (nicelik) sonra uluslararası yarışmacı (nitelik) vasfını kazandıracak topyekün bir reform için vesile olabilir. Özellikle tüm dünyada dönem dönem gözlemlenen milliyetçilik akımlarıyla birlikte herkese akılcı, bilimsel ve evrensel anlamda verilecek en iyi cevabın spor tabelasında ya da kürsüde olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. 
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TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ VE MİLLİYETÇİLİK 
Ahmet UYSAL! 


Giriş 


Bu bölümde “Türk Milli Eğitim Sistemi ve Milliyetçilik” iki ana başlık altında ele alınarak öncelikle milli eğitim sisteminin oluşumu tarihsel bağlamı içinde belirleyici faktörlerle birlikte incelenerek Yeni Türk Devletinin eğitim sistemi; temel yapı, yasal dayanaklar, hedefler, örgütleniş biçimi ve muhtevası üzerinde durulacak daha sonra hem oluşum hem de işleyişinde milliyetçiliğin etkisi değerlendirilecektir. 


Türk Milli Eğitim Sistemi 


Cumhuriyetle birlikte her alanda olduğu gibi eğitim faaliyetlerinde de yeni kurulan devletin ve hedeflenen toplumsal yapının doğası gereği köklü değişim gerçekleşmiştir. Bu değişimle eğitim, milli ya da ulusal yapıya dönüşürken modem eğitimin temel özelliklerine kavuşmuştur. Bu özelliklerden biri de eğitim faaliyetlerinin bir sistem dâhilinde yürütülmesidir. Bu yönüyle eğitim, ülke sathında ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere birbirini etkileyen parçaların tamamlayıcı anlayışla ilişkilendirildiği ve bu ortak öğelerin süreç içerisinde eşgüdümlü bir şekilde çalışarak yönetim ve denetimiyle bütünleşik hale geldiği bir kurumsal yapıya dönüşmüştür. 


Milli Eğitim Sisteminin İnşa Süreci 


Türkiye'de milli eğitim her siyasi ve toplumsal değişim hareketinde olduğu gibi aniden ortaya çıkmış bir durum değildir. Bu bakımdan Cumhuriyetin içinden doğduğu Osmanlı devletinde 18. Yüzyıldan itibaren başlayan askeri, 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siyasi, toplumsal yenileşme hareketlerinin bir sonucu olduğu, temellerinin Cumhuriyet öncesine dayandığını göz ardı etmemek gerekir(Akyüz, 2001;Erün, 1996; Lewis, 1994; Sakaoğlu, 1992; Tekeli,1983). 


1839 Tanzimat ve 1856 Islahat fermanı ile birlikte “ tebadan-eşit 
vatandaşlık” anlayışına dönük hukuki düzenlemelerle Osmanlı Devletinde modem anlamda devlet ve toplum olma yönünde önemli adımların atıldığını görürüz. Başlangıçta bu adımlar devleti ıslah amacı taşıyarak mevcudu koruma işgüdüsüne dayanıp mevcut içinde yenileşmelerle sınırlı kalacağı öngörülse de Akçura'nın da ifade ettiği gibi sadece devlet gücünün somut göstergesi olan savaş kazanma yeteneğinin zayıflamasının ötesinde, farklı alanlarda çok daha geniş ve köklü yenilikler gerektiren medeniyet(muasırlaşma) meselesiydi(Akçura, 1987:3). Bu nedenle takip eden yıllarda bu değişimin batılı fikir akımları ve modeller doğrultusunda siyasi çalkantılarla birlikte giderek genişlediği görülür. 
Özellikle 1l. Meşrutiyetle birlikte uygulanan politikalar ve atılan adımlar zirveye ulaşan muasırlaşma hedefinin ülkenin içinde bulunduğu ağır askeri, siyasi ve ekonomik bunalım nedeniyle havada kalmasıyla sonuçlandığı görülür. Öte yandan Cumhuriyetin hemen öncesi oluşan “yeniye” yönelik mutabakat ve fikir çevreleri tarafından yapılan derin tartışmalar beraberinde Cumhuriyetin kurucu iradesinin önünde olgunlaşmış somutlaşmış hemen gerçekleştirilmesi gereken miras haline dönüşmüştür. 


Milli Eğitim Sistemini Hazırlayan Cumhuriyet Öncesi Gelişmeler 


Cumhuriyet öncesi eğitimini millileşmesini hazırlayan gelişmeler “milli eğitim sistemi” üzerindeki etki düzeyi dikkate alınarak şöyle özetlenebilir: 


Maarif-i Umumiye Nizamnamesi(1869) 


Bu nizamname Osmanlı Devletinde eğitim-öğretim faaliyetlerini modern anlamda düzenleyen ilk yasal metin olması ve okul basamaklarını, türlerini, yönetimini düzenlemesi bakımından aynı zamanda eğitimin bütün vatandaşların hakkı olarak düşünülmesi açısından yenileşme anlayışını ifade eder. Kanun-i Esasi ile pekişen bu nizamname ile ilköğretim tüm Osmanlı coğrafyasında zorunlu hale gelmiş, örgün eğitim basamakları sibyan-rüştüye-idadi/sultani olarak belirlenmiş ve öğretim müfredatın de merkezi otorite tarafından düzenlenmesi öngörülmüştür. Böylelikle bu tarihten önce açılan mektepler arasında bütünlük 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sağlanırken ülke sathında bunlara yenileri eklenerek okullaşmayı cinsiyet ayrımı olmaksızın yaygınlaştırma amaçlanmıştır. 


Çeşitli Askeri ve Sivil Mektepler Açılması 


1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahri Hümayun, Mühendishane-i 
Bahri Hümayun, Mekteb-i Harbiye ve Hendese-i Mülkiye mektepleri ile başlayan modern okulların açılışını takiben süreç içerisinde Darülmuallimin(öğretmen okulu), askeri mızıka mektebi, lisan mektebi, ebe mektebi, baytar mektebi, ziraat mektebi, telgraf mektebi, kız sanayi mektebi, maliye mektebi çoban mektebi gibi çok sayıda okul açılmıştır. 


Yabancı ve Özel Okulların Açılması 


Islahat fermanı ile birlikte Gayr-ı Müslimlerin eşitliğine yönelik adımlar pek çok alanda bu tebaanın daha özgür bir şekilde kazanımlarını ortaya çıkarmıştır. Bu dönemde Galatasaray Sultanisi gibi okul türlerinin yanında Robert Koleji, Merzifon Amerikan Koleji, Saint Jozeph koleji gibi dini azınlıklara yönelik okullaşma başlamış ilerleyen yıllarda bu okul türleri tüm Osmanlı topraklarını kapsayacak düzeyde genişlemiştir. Aynı zamanda bu dönemde birçok özel okul açılmış hatta bu alandaki okullaşma 19. Yüzyılın sonunda Müslüman vatandaşların okullaşmasına göre çok daha hızlı geliştiği görülmektedir(Sakaoğlu,1992; Kırpık, 2014). 


Fırsat Eşitliğine Yönelik Adımlar 


Batılı anlamda modern müfredat uygulayan okulların yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte tüm vatandaşların eğimine yönelik Kanun-i Esasiye'ye dayalı tedbirler kadınların ve alt gelir grupların okullaşmasının önünü açarken bunların yanında engelli, öksüz-yetim gibi çocuklara yönelik imkânların da sunulmaya başlandığı görülür. Darülhayr-ı Ali, Darülaceze, kör ve dilsizler mektebi, aşiret mektebi gibi okullar bunlara örnek gösterilebilir. 
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Eğitimin Merkezileşmesine Yönelik Çalışmalar 


Maarif Nezareti, Mekatib-i Sıbyan-i Müslime, Rüştiye Mektepleri Nezareti, Vilayet-i Maarif Meclisleri, Mekatib-i Umumiye Nezareti gibi komisyon ve idari yapılarla kontrol altına alınmaya çalışılan eğitim kurumları, müfredat, öğretim usulleri, öğretmen yetiştirme konularında 1916 Milli Talim ve Tedris Nizamnamesine kadar eğitimin uzman kişiler tarafından Usul-i Cedit gibi yeni anlayışın yerleşmesi yönünde kurumsallaşma çabaları görülür. Bu düzenlemelerle eğitimin sistem yaklaşımı çerçevesinde ilk, orta ve yüksek öğretim düzeyinde müfredat değişiklikleri yaşanmıştır. 


Yüksek Öğretim Alanındaki Gelişmeler 


Osmanlı eğitim reformlarında en sınırlı olanı yükseköğretim düzeyinde yapılan yeniliklerdir.  Darülfununun açılının daha önceden birkaç kez planlanmasına rağmen 1900 yılına kadar gecikmesinden de bu eksikliği anlayabiliriz. Sınırlı da olsa yükseköğretim düzeyinde İstanbul Darülfununun Edebiyat, ilahiyat ve matematik-fen şubeleri ile modern bir üniversite formunda açılması ve ilerleyen yıllarda bu okula yönelik düzenlemelerin devam ettiğini görürüz. 


Medreselerin Islahına Yönelik Çalışmalar 


Osmanlını eğitimi hemen hemen devletle özdeş bir yaşı olan medreselerdir. Bu noktada devletin yegâne eğitim kurumu anlamına gelmektedir. 
Osmanlı idarecilerinin en zorlandığı kurum olan medreselerin ıslahına yönelik 1800'lü yıllarda birtakım çabalar olmakla birlikte en somut adımın Medaris-i İlmiye Nizamnamesi ile 1910 yılında atılmıştır. Bu nizamname ile içine kapanan medreselerin sorunlarına çözümler aranmış, 1914 Islah-ı Medaris Nizamnamesi ile İstanbul'daki medreselerin tek çatı altında toplanması amaçlanarak müfredatları asri eğitime uygun bir şekilde yeniden düzenlenmiştir. 


Eğitim, Kültür, Dil ve Tarih Alanında Yapılan Düzenlemeler 


Modem kaynakları Türkçeye aktarmak üzere Telif ve Tercüme Heyetinin kurulmasıyla Felsefe, sosyoloji, psikoloji, siyaset, matematik ve fen, mantık alanlarındaki bazı batılı düşünürlerin eserlerinin tercüme edilmesi ve birçok 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dilden edebi, fenni, felsefi, tarihi ve pedagojik eserlerin Türkçeye çevrilmesi sağlamıştır. Milliyetçilik düşüncesinin Osmanlı aydınları üzerinde de etkili olmaya başlamasıyla İslam öncesi dönemi de kapsayan Türk tarihi kitapları yazılıp yeni okullarda okutulmaya başlanmıştır. Sibyan ve rüştiye mekteplerinin eğitim dilinin Türkçeleşmesinin mecburine paralel olarak Türk dilinin ıslahı, gramerinin yapılması ve lügatlerin hazırlanması milli eğitimi hazırlayan bir başka gelişmedir. Bunlara ek olarak 1915 Mekatib-i Hususiye Nizamnamesi ile yabancı okulların kontrolüne yönelik tedbirler alınmış bu kapsamda bu okulların programlarında yer alan Türk dili ve edebiyatı, Türk tarihi ve Coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulması kararlaştırılmıştır. 


Milli Eğitim Sistemini Kuran Cumhuriyet Sonrası Gelişmeler 


Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte eğitimin millileşmesi yolunda köklü ve kalıcı adımlar atılmıştır. Bu adımlar şunlardır: 


Eğitim Kurumlarının Tek Çatı Altında Toplanması (Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924) 


Yeni Türk Devletine Osmanlıdan yenileşme çabalarına rağmen amaçları ve programları farklı idari olarak farklı otoriteler tarafından kontrol edilen üç tip eğitim kurumları intikal etmişti. Bunlar geleneksel eğitim yapan ve devlet tarafından kontrol edilme çabaları sonuçsuz kalan tekke ve medreseler, modern eğitim yapan ilk mektep, rüştiye, idadi ve sultani gibi son dönem eğitim kurumları ve azınlıkların değişen statüleri sonucunda açılmış yabancı ve azınlık okullarıdır. 
Eğitim anlayışları ve öngördükleri toplum bakımından birbiriyle uyuşmayan insan tipiyle ulus devlet olmayı amaçlayan Cumhuriyet idaresinin önünde önemli bir sorun olarak duruyordu. 


Özellikle bunlar içerisinde medreselerin gerek eğitim misyonu gerekse yenileşme sürecindeki tutumu nedeniyle yeni eğitim kurumları içerisinde yerinin olmaması aynı zamanda Osmanlıdan kalan diğer bir eğitim kurumu olan Azınlık ve yabancı okullarının kontrolünde yaşanan sorunlar ve yeni devlet kurma mücadelesinde bıraktıkları olumsuz izlenimler bu kurumların tasfiyesini zorunlu kılıyordu. Bu nedenle en kısa sürede bütün eğitim kurumlarını bir çatı altında toplayarak içlerinde işlevini yitirenlerin de kaldırılmasının hukuki zeminini oluşturan bir yasa olarak Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmıştır. Mustafa Kemal, bu kanuna gereksinimi şöyle ifade etmiştir. “Büyük millet, cihan aile-i medeniyetinde mevkii ihtiram sahibi olmağa lâyık Türk milleti, evlâtlarına 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vereceği terbiyeyi mektep ve medrese namında birbirinden büsbütün başka iki nevi müesseseye taksim etmeğe halen katlanabilir miydi? Terbiye ve tedrisatı tevhit etmedikçe aynı fikirde, aynı zihniyette fertlerden mürekkep bir millet yapmaya imkân aramak abesle iştigal olmaz mıydı?(Söylev ve Demeçler II, 1989; 220). Böylece çıkarılan bu kanunla geçmişte medenileşmeyi engelleyen yapılan yenilikleri işlevsiz hale getiren bu kurumlar kapatılarak milli eğitimin temelleri atılmıştır. Bu yönüyle kanun milli devletin oluşumunda kritik role sahiptir. Çünkü milli kimlik etrafında vatandaş yetiştirilmesi için eğitimin merkezi otorite altında tek elden verilmesi ve bütün halkı kapsayıcı ortak hedefleri olması gereklidir. 
Tevhid-i Tedrisat Yasası ile geçmiş dönemlerde modernleşme çabalarını başarısız kılan bu eğitim kurumları olan medrese ve bazı yabancı okullar kapatılarak, geri kalan tüm eğitim kurumları Maarif Vekâleti'ne yani bugünkü adıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı. Pek çok araştırmacı tarafından bu yasa, batılı anlamda millet(ulus) olmanın yolunu açan modem, laik ve milli bir eğitim sisteminin kurulmasını sağlayan ilk temel adım olarak değerlendirilir (Eskicumalı, 2003). 


Eğitim Dilinin Türkçeleşmesi 


Osmanlı döneminde eğitimin omurgasını oluşturan medreselerde eğitim, bazı medreselerde Osmanlı Türkçesine rastlanmakla birlikte daha çok Arapçaydı. 
Hatta ders kaynağı olan kitaplar tamamen Arapça olduğu bu dille okunur ve yazılırdı. 1l. Meşrutiyetle birlikte asri usullerle eğitim veren rüştiye seviyesindeki okullarda Türkçe eğitim yaygınlık kazanmaya başladı ancak bu yaygınlaşma sadece modern okullarla sınırlı kalmıştır. En yaygın kurum olan medreseler ve yabancı okullar Arapça ya da hangi Avrupa ülkesi tarafından destekleniyorsa onun diliyle eğitim veriyordu. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile standardizasyonun başlanması ve modern usulde düzenlemelerin başlaması ile kademeli olarak mekteplerdeki Arapça ve Farsça dersleri kaldırılmıştır. Orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarında ise Latin harflerinin kabul edilmesi ile birlikte eğitim dilinin Türkçe olmasının yanında kullanılan alfabe de değişmiştir. 


Azınlık ve Yabancı Okullar Reformu 


Azınlık ve yabancı okulları Osmanlı devletinin çözülüş sürecinde eğitimin yanında yabancıların kültürel ve siyasi yayılmalarının temel aracı haline gelmişti(Kodaman, 1980: Taşdemirci, 2001). Bu yüzden bazılarının kapatılması bazılarının ise denetim altına alınması gerekiyordu. Bu okullar son yıllarda denetim altına alınmaya çalışılmış ancak başarılı olunamamıştı. Azınlık ve 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yabancı okullara yönelik bazı derslerin zorunlu olarak okutulması ve bunların Türk öğretmenler tarafından verilmesine yönelik düzenlemeler büyük oranda sonuçsuz kalmıştı. Bağımsız devletin tescilinin göstergesi olan Lozan Antlaşması hükümlerine göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan azınlıklar okul açabilecek ve eğitim faaliyetlerine devam edebilecekti. Bu doğrultuda Tevhid-i Tedrisat yasası ile bir dizi genelgeler yayınlanarak ülke içinde bulunan yabancı ve azınlık okullarının dini eğitim yapamayacakları ders kitaplarında Türkiye ve Türklük aleyhine ifadeler bulunduramayacakları esası getirilmiştir. Aynı zamanda Bütün yabancı ve azınlık okulları programına Türk öğretmenler tarafından okutulacak haftada beş saat Türk dili, Türk tarihi ve Türk coğrafyası derslerinin konması şartı getirilmiştir. 


Latin Harflerinin Kabulü (3 Kasım 1928) 


Latin harflerine geçilmesi değişik fikir akımlarının Cumhuriyet öncesinde de gündeme getirdiği üzerinde kapsamlı tartışmaların yapıldığı bir konuydu. Özellikle batıcılar bu konu üzerinde daha fazla duruyordu. Çünkü onlara göre Batı medeniyetinin abe'si Latin harfleri idi. Bu nedenle medenileşmek için Arap harflerini terk etmemiz gerekiyordu. Örneğin, o yıllarda alfabeyle ilgili İçtihat dergisinde dile getirilen “harflerimiz berbattır. Gayr-i tabii harflerle yazılmış eserleri halkımız öğrenemediğinden okuma-yazma hevesleri sönmekte ve tahsil yaygınlaşamamaktadır. O yüzden bir an evvel Latin harflerini kabul etmeliyiz” (İleri, 2000: 7-13), şeklindeki görüşü harf inkılâbı öncesi yapılan tartışmalarla benzerlik göstermektedir. Aynı şekilde Mustafa Kemalľ’de inkılâbın amacını benzer gerekçelerle açıklamaktadır. Açıklamasında “Her yöntemden önce büyük Türk ulusuna onun bütün emeklerini kısır yapan çorak yol dışında, kolay bir okuma-yazma anahtarı vermek gerekmektedir. Büyük Türk ulusu bilgisizlikten az emekle kısa yoldan ancak güzel ve soylu diline uyan böyle bir yöntemle sıyrılabilir. Bu okuma-yazma anahtarı ancak Latin kökünden alınan Türk alfabesidir” ifadesini kullanmaktadır(Söylev ve Demeçler 11:359). İfadeden de anlaşıldığı gibi Osmanlıdan-Cumhuriyet”e halkın sadece 963'ü okuma yazma bilmekteydi(Uysal, 2020). Bu tablo Cumhuriyetin benimsenmesi ve öngörülen muasırlaşma hedefleri önünde de engeldi. Diğer taraftan uluslaşmayla her vatandaşın eğitim alma ve müştereklikler oluşturması açısından ortak dil ve yazı özel bir öneme sahipti. Eğitimiz açısından köklü yeniliklerden birisi olarak düşünülebilecek bu değişiklik eğitimde millileşmenin temel adımlarından biridir. 
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Millet Mektepleri (1928) 


Cumhuriyetin yerleşip benimsenmesi için eğitim anlamında en büyük sorun halkın küçük bir kesimi haricinde okuma-yazmadan mahrum oluşudur. Bu Cumhuriyet idarecileri için toplumsal dönüşümün önündeki en büyük engeldi. Bu nedenle idareciler, örgün eğitimin yaygınlaşmasını da etkileyecek “Cumhuriyet 
vatandaşının bilmesi icap eden hayati ve medeni ilgilerle donatmak için” 1927 
yılında “Halk Dershaneleri” açılmıştı. Çok geçmeden Yeni Türk Harfleri Hakkındaki Kanun'un çıkmasıyla birlikte bu, okuma-yazma seferberliğine dönüşmüştür. 24 Kasım 1928 tarihili talimatname ile 16-40 yaşlarındaki vatandaşların gitmesi mecbur tutulan, yetişkinleri yeni alfabeyi öğretme kampanyasıdır. Okulların olmadığı yerlerde “seyyar dershaneler” adıyla açılan bu mektepler 1929 Yılındaki Talimatname ile bu mekteplere, gezici dershanelerin yanına, Halk Okuma Odaları ve Köy Yatılı Dershanelerinin eklenmesiyle daha kapsamlı ve planlı bir halk eğitim faaliyetine dönüşmüştür. Millet mektepleri ile 1928-1937 yılları arasında 1.450.000 vatandaş okuma yazmayı öğrenmiştir (Uysal, 2020). Bu rakam genel nüfusun yaklaşık %20 sine tekabül ettiğinden beklenen hedefe ulaşamamakla birlikte devrin şartlarına göre bu kurumların 


önemli bir işlev yerine getirdiğini göstermektedir (Demitaş, 2014). 


Mustafa Kemal Atatürk Yeni Türk Alfabesini Tanıtıyor Sivas Eylül 1928 


Kaynak: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sivas, Turkish alphabet.jpg 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Örgün Eğitim ve Okullaşma 


Öğretim kademeleri içerisinde gerek öğretim verilen öğrenci sayısı gerekse eğitim süreci içerisindeki temel eğitim rolüyle ilköğretim çok daha geniş yer tutmaktadır. Son dönem Osmanlı politikalarında sibyan ve ibtidai mekteplere büyük önem verilmesine rağmen bu okulların yaygınlaşamaması Cumhuriyetin okur-yazarlık mirasının çok düşük olmasını engelleyememişti. Bu nedenle okullaşmaya özellikle bu kademeden başlanmış çok kısa sürede bütün ülkeye yayılarak en azından halkın okur-yazarlık yeterliğine kavuşması amaçlanmıştır. 
Böylelikle en kısa sürede alt kademeden üste doğru ülkede yapılacak reformlar yerleşerek nitelikli insan gücü ihtiyacı belli bir düzeye kadar karşılanmış olacaktı. 
Bu nedenle Cumhuriyetin ilk yılları ilköğretim düzeyindeki okullaşmayı artırarak hızla halkın batılı değerleri benimsemesi yönündeki çabalarla geçmiştir. Atılan ilk adımlarla ilkokul müfredatı hazırlanmış 7-14 yaşlar arasındaki çocuklar için ilköğretim zorunlu kılınmıştır. İlkokulun amacı “çocukların mili hayata uyum sağlamaları” olarak belirlenmesiyle ulus devletin en temel uygulamaları olan zorunlu, parasız ve karma eğitim konusunda adımlar atılarak eğitim devletin öncelikleri arasına girmiştir(Özkan, 2008). Böylece ileride yeni uygulamalarla karşılaşılmakla birlikte üç yıllık köy okulları, 5 yıllık şehir okulları gündüzlü ve yatılı olarak düzenlenmiştir. 1930”lu yılların ikinci yarısında ülkedeki ilkokul sayısı 7000'e ulaşmıştır(Binbaşıoğlu, 2014: Taşdemirci, 2010). 


Ortaöğretim düzeyinde ise başlangıçta mevcut öğretim kurumlarını ıslah ederek eğitimin niteliği artırılma çabası göze çarpmaktadır. Heyet-i ilmiye toplantıları ile kısa bir süre sonra ortaöğretim 3 yıl ortaokul 3 yıl lise olarak düzenlenerek bugünkü yapının temelleri atılmıştır. 1927 yılında ortaöğretimde karma eğitime geçilerek talimatname hazırlanmıştır. Program düzenlemeleri ile dersler ders sayıları değiştirilmiş milli eğitim anlayışını geliştirecek şekilde, tarih, Türkçe, edebiyat, coğrafya, sosyoloji, felsefe, yurt bilgisi gibi dersler üzerinde daha çok durulmaya başlanmış fizik,kimya, biyoloji matematik gibi derslerin programları Avrupa ülkelerin programları incelenerek yeniden düzenlenmiştir. 
Bu dönemde ortaöğretim düzeyinde sayısal olarak gözle görülür bir artış sağlanmıştır. Bu yönüyle öğretim kademeleri arasında orta öğretim okullaşma ve nitelik sorunu bakımından ilköğretime göre daha iyi düzeydedir(Özkan, 2008). 
Cumhuriyet öncesi diğer kademelerde belirli bir düzeyde asrileşme gerçekleştiğinden bu birikim Cumhuriyet dönemi idarecileri tarafından değerlendirilmiştir. Ancak dönemin özellikleri dikkate alarak değerlendirildiğinde yüksek öğretimin hem toplum içerisindeki yaygınlığı hem de kültürleme ön planda olduğundan Cumhuriyet idarecileri ilk ve orta öğretime daha çok ağırlık vermişlerdir. 1933 yılında yapılan yüksek öğretim reformu ile 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daha önceden programlarına müdahale edilen Darülfünun; Edebiyat, Fen, Hukuk ve Tıp olmak üzere dört fakülteye ayrılarak Cumhuriyetin hedefleriyle uyuşan bir eğitim kurumu haline dönüşmüştür. Özellikle Nazilerin baskısından kaçan öğretim elamanlarına üniversitede görev verilmesiyle birlikte kısa sürede nitelik artışı meydana gelmiş üniversite geleneği bu alt yapı üzerine genişlemiştir. 
Bunlara ek olarak yüksek öğretimde İstanbul dışında yeni fakülte ve yüksekokulların kurulması bu konuda atılan somut adımlardan birisi olarak dikkat çekmektedir. 


Halk Eğitimi Faaliyetleri 


Cumhuriyetle birlikte halkın hemen hemen tümünün okur-yazar olmaması örgün eğitim yaşı dışında kalan geniş halk kesimlerinin temel okuryazarlık ihtiyacı çözülmesi geleneksel toplumdan modern topluma geçişin gereklerinden birisi olmanın yanında yapılanan devlet yapısının anayasal olarak eşit olarak kabul ettiği tüm vatandaşlarına karşı bir ödevidir. Bu nedenle Cumhuriyetin kurucu iradesi hem eski geleneğin yeni devlete karşı olan direnişini daha hızlı bir şekilde kırmayı hem de yeniliklerle birlikte oluşan düzene uyumunu önemsiyordu. Aynı zamanda Cumhuriyetin bir aydınlanma hareketi olduğu düşünülürse bu hedefin gerçekleşmesi için geniş toplum kesimlerinin sosyalizasyon sürecinden geçme ihtiyacı vardır. Bu hem yeni toplumun inşasını kolaylaştıracak hem de kültürel değişim araçlarını daha işlevsel hale getirecekti. 
Bu yüzden Cumhuriyet idaresi devlet birikimlerini halk ile paylaşmak, halkın rağbet edeceği her türlü kültürel etkinliğin yapılacağı, köylere kadar örgütlenen merkezler kurmak suretiyle genel kültür seviyesini yükseltme kararı alır. Bu noktada Maarif Vekâletinin doğrudan yaygın eğitim kapsamında yürüttüğü çalışmalarla birlikte devletin kontrolü altında bazı sivil toplum kuruluşların çalışmaları öne çıkmıştır. Kuruluş yıllarında öğretim çağı dışındaki kitlelere yönelik yaygın eğitim faaliyetleri Halk Dershaneleri, Millet Mektepleri gibi bakanlık bünyesinde kuruluşlar ve Türk Ocakları, Halk Evleri ve Halk Odaları gibi sivil yapılar aracılığı ile yapılmıştır(Parla, 1995; Üstel, 1997). 


1926 Yılında çıkarılan Maarif Teşkilatına Dair Kanunla ilk halk eğitim 
birimi olarak bakanlık bünyesinde “Halk Terbiyesi Şubesi” kurulmuştur. Bunu müteakiben Halk Dershaneleri kurulmuş yaklaşık bir yıl içerisinde dershanelerin sayısı 3500 civarına ulaşmıştır(Taşdemirci, 2010). Takip eden yıllarda Halk Dershaneleri, Millet Mektepleri, Okuma Odaları ve Halk Evleri ile halka abc öğretmenin yanında günlük hayatla ilgili temel bilgiler ve ziraat, hayvancılık, sağlık alanlarında eğitim verilmiştir. 1928 Harf İnkılâbı ile birlikte ilan edilen 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seferberlikle bu faaliyetlerin öncü kurumu Millet Mektepleri ve Halk Evleri olmuştur. 1930”lu yılların başında bu yöntemle milyonu aşan vatandaş eğitimden geçmiş takip eden yıllarda bu kurslara katılım azalarak devam etmiştir. Halk Evleri ve Halk Odaları Cumhuriyet yeniliklerini yayan kurumların başında gelir. 
Halk evleri 1932 yılına kadar Osmanlı fikir çevrelerinden biri olarak son dönem Osmanlı politikalarına yön veren aynı misyonu Cumhuriyetin ilk yıllarında da taşıyan Türk Ocaklarının yerine ortaya çıkan bir sivil toplum örgütüdür. Çağdaş medeniyetin unsuru olarak düşünülen dil, edebiyat, güzel sanatlar, temsil, spor, sosyal yardım, tarih, yayıncılık, köycülük gibi dokuz faaliyet alanından en az üçünün yapılması şartı ile şubelerin açılmasına karar verilir(Toksoy, 2007). 
1950'li yıllara kadar Cumhuriyetin sosyal değişimde etkin rol üstlenen bir kurumu olarak öne çıkmıştır. Halk evlerinin yanında daha az nüfusun olduğu bölgelerde aynı işlevi yüklenen Halk Odaları da bu alanda yaygın eğitim yapmışlardır. 


Halk Evleri öncesinde erken Cumhuriyet dönemi yenileşme hareketlerinin önderliğini yapan sivil kuruluşların başında Türk Ocakları gelir. 
Türk Ocakları gerek dernek, gerekse Türk Yurdu dergisi aracılığı ile 1912 
tarihinde kurulan Cumhuriyetin ortaya çıkmasında ve yeni devletin şekillenmesinde aktif rol oynayan bir düşünce çevresidir. Cumhuriyet idarecilerinin de içinde bulunduğu bir kesimin örgütlenme alanı olarak diğer alanlarda olduğu gibi eğitim alanında Türk Ocakları aracılığı ile politikalara yön vermiştir. Bu ocaklar Osmanlı”da millet şuurunun uyanmasına ve bu şuurun fikir haline dönüşmesine çalışarak mensuplarının ve halkın; Türkçülük etrafında bütünleşmesine öncülük (o etmiştir(Bayraktutan,Y. 1996) Bu anlamda Cumhuriyet'e fikri altyapı sunarak milli devletin oluşumuna katkıda bulunan daha ziyade okumuş yazmış zümrenin sosyalleştiği yurt içi ve yurt dışında örgütlenen bir yaygın eğitim kurumu olarak hizmet vermiştir. 


Tarih, Dil ve Kültür Alanındaki Gelişmeler 


İmparatorluktan ulus devletine geçiş sonucunda kurulan milli devletin “Türk” üst kimliğini alması beraberinde hızlı bir şekilde yeni üst sosyal birim doğrultusunda sosyalizasyon gereksinimi ortaya çıkarmıştır. Hem okullar hem de okul dışı alanlar aracılığı ile yapılan kültürleme araçlarına şüphesiz millet sosyal biriminin ortak tarihsel serüveni ve gelecekte birleşip kaynaşarak tek vücut haline geleceği ortak ülküsüdür. Bu bağlamda muasır bir milletin eğitim sisteminin iki ana damarını ortak dil ve tarih öğretimi oluşturur. Çünkü dilin estetiği ile birlikte öğretilmesi tarihi geçmişte her ferdin kendisine ait bir hatıra bulması için bu mirasın ortaya çıkarılması kolektif şuurun vazgeçilmezidir. Bu yüzden erken 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cumhuriyet yıllarında bilimsel araştırmalar yaparak eğitim kurumlarına doğrudan girdiler sağlayacak Türk Tarih Kurumu(1931) ve Türk Dil Kurumu(1932) kurulmuş ve bu yıllarda öngörülen hedefler doğrultusunda yeni devlete büyük katkılar sağlamışlardır. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti adıyla kurulan kurumla değişen tarih anlayışı doğrultusunda İslam öncesi Türk tarihine ait malzemeler ortaya çıkarılmaya çalışarak milletin tarihsel birlikteliği daha da gerilere götürülmüştür. Tarih kurumu bu rolünü oynarken müfredata konulan tarih derslerinin içeriklerine, önemli gün ve haftalara, Türk tarihin sistematik hale getirilmesine öncülük etmiştir. 


Eğitimi etkileyen diğer bir kurum ise 1932 yılında Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla kurulan Türk Dil Kurumudur. Osmanlı tebaasının dağılması ile birlikte Anadolu topraklarında büyük çoğunluğu Türkçe konuşan insanlar kalmıştı. Doğal olarak birbirine eşit ve demokratik şartlarda birliği gerektiren yeni tabiiyet bağının gelişmesi için yeni halkın önemli bir avantajı vardı. Çünkü büyük bir çoğunluğu ortak dil konuşmaktaydı. Bu kullanımın yaygınlaştırılması, yazı dilinin geliştirilmesi, yeni alfabeye uyarlanması aynı zamanda geçmişte değişik sebeplerle başka dil gruplarının tesirinden dolayı ortaya çıkan bozulmaların önlenmesi batı dilleri karşısında da Türkiye içinde ve dışında çok yaygın kullanım alanı olan Türkçenin itibarının artırılması gerekiyordu. Bu nedenle dil konusunda kurultaylar yapmak, araştırmalara öncü olmak maksadıyla kurulmuş ve bu cemiyete büyük önem verilmiştir. Türk Dil Kurum bu doğrultuda eski Türk klasiklerini günümüz Türkçesine kazandırmış, Türkçe lügatler hazırlamış, Türkiye dışındaki Türk topluluklarıyla bağı geliştirecek çalışmalara öncelik etmiş, dil ve edebiyat araştırmacılarına destek vererek “Türk dilini tetkik ve elde edilen neticeleri neşir ve tamim ederek gerçekleştirmek”(TDK:2024) olarak açıklanan amacına hizmet etmiştir. Türk Kurumu'nun bu çalışmaları müfredat, ders, sözlük, halk edebiyatı ürünleri, hikaye-roman, şiir gibi ürünlerle eğitim sisteminin milliliğinin oluşumunda doğrudan ve dolaylı olarak etkili olmuştur. 


Türk Eğitim Sisteminin Yapısı 


Türk Eğitim sistemi, Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi(Tevhid-i Tedrisat) Yasasının hazırlamış olduğu zemin üzerine Cumhuriyet'in ilk yıllarında (Atatürk dönemi) atılan köklü adımlar doğrultusunda şekillenmiştir. Milli eğitim sisteminin omurgasını oluşturan ana unsur modernlik ve milliliktir. Bu unsurlardan modernliği daha çok muasırlaşma düşüncesini olgunlaştıran fikir akımlarından batıcılıların, milliliği ise türkçülerin önerilerinin etkilediği söylenebilir(Uysal, 2020). Diğer taraftan ulus devlet yapısıyla bağlantılı olarak 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merkezilik, bilimsellik, Sekülerlik, eşitlik, zorunluluk gibi özellikler modemlik ve milliliğin tamamlayıcı unsurları olarak dikkat çeker. Yine Türkiye'de eğitim her Türk vatandaşının anayasal bir hakkıdır ve 12 yıl zorunludur. 


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda bu özellikler “Türk Milli 
Eğitiminin Genel İlkeleri” başlığı altında; genellik ve eşitlik, ferdin ve toplumun ihtiyaçları, yöneltme, eğitim hakkı, fırsat ve imkân eşitliği, süreklilik, Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve Atatürk milliyetçiliği, demokrasi eğitimi, laiklik, bilimsellik, planlılık, karma eğitim, Eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin işbirliği ve her yerde eğitim olarak belirlenmiştir. 


Yine yasaya göre(MEB,1973:18) Türk milli eğitim sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere, iki anabölümden kurulur. Yasada örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar ve dört basamaktan oluşur. Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen okul çağı dışında kalan halkın eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar. 


Türk Milli Eğitim Sistemi merkezi bir yönetim yapısına sahiptir. Eğitim hizmetleri merkezi bütçeden ayrılan pay nispetinde merkez ve taşra teşkilatları olarak örgütlenerek parasız olarak sunulur. Yine eğitim faaliyetlerinin bir kısmı bakanlığın kontrolünde özel eğitim kurumları kapsamında yürütülür. Milli Eğitim Bakanlığı ulus devletin doğasına uygun olarak eğitim hizmetlerinin planlaması, bütçelenmesi, müfredatın hazırlanması, eğitim kurumlarının yapımı, araçgereçlerin temini, öğretmen istihdamı, kademeler arasında geçişi sağlayan ölçme ve değerlendirme sınavları gibi eğitim kapsamında kalan yönetim ve denetim faaliyetlerini fırsat eşitliği çerçevesinde yerine getirir(Koçer, 1981). 


Türkiye'de eğitim yüz yıllık bir deneyimle kuruluş yıllarında belirlenen hedefler ve uygulama esasları doğrultusunda karar vericilerin etkisinin yakından hissedildiği ana çerçeveden sapma olmamakla birlikte zaman zaman temel ilkeleri ve tarihi birikimleri işlevsizleştiren uygulamalarla karşılaşmakla birlikte ana yörüngede bir değişim olmamıştır. Ancak bu noktada Cumhuriyet tarihindeki iç ve dış siyasi eğilimlerin etkisine bağlı bir takım politika değişikliklerine ve bunlara bağlı uygulamalara sıkça rastlanmıştır. Bu değişimler daha çok kendisini müfredat değişiklikleriyle, okul türlerine bağlı önceliklerle, siyasi kadrolaşmayla, okulların ideolojilerin propaganda alanı olarak kullanılmasıyla kendini gösterirken kurucu iradenin belirlediği anayasal çerçeve değişmemiştir. 
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Millet ve Milliyetçiliğe Kuramsal Bakış 


Aydınlanmayla birlikte dinsel ve geleneksel bir toplumdan modem topluma geçerken vahiy ve duygunun hakim olduğu özelliklerden akıl ve bilimin yol gösterici olduğu bir toplum modeli ortaya çıkmıştır(Lawton ve Gordon, 2002). 
Bu modelin temelinde Rousscau'nun “toplumsal sözleşme” ile milli iradeyi yansıtan ve herkesi bağlayıcı yasaların yapılması gerektiği yönündeki düşüncelerinin akıl ve bilgi merkezli anlayışla kitleselleşmesi vardır. Öte yandan oluşan yeni sosyal birim ve bu birimin organizasyonu için aydınlanmacıların görüşlerine karşı Fichte ve Herder gibi romantik düşünürler millet ve milliyetçilik fikrinin oluşumuna farklı bir bakış açısı geliştirerek hukuk üzerine tesis edilen akılcı ilkelerin yanına dil, kültür ve romantik duyguları ilave etmişlerdir(Cox, 2021). Özellikle bunlardan Fiche Alman Ulusuna Sesleniş eserini yazarken Kant'ın fikirlerinden etkilenerek millet fikrini açıklamaya çalışmıştır. Fichte, Fransızların eğitimi yaygınlaştırarak birlik sağladıklarını ve bundan sonra Alman topraklarını işgal edebilecek güce ulaştıklarını ileri sürer. Fichte aynı zamanda milletler kendi kültürel kitlesiyle bütünleşerek özgürleşebileceğini ileri sürmüştür(Özkrımlı 2010). Diğer romantik düşünür Herder ise bu noktada milli bütünleşmenin daha çok ortak dil ekseninde gerçekleştiği üzerinde durmuştur. 


Alman düşünürlerin etno-sembolik düşüncelerine karşı Ernest Renan analitik bir milliyetçilik görüşü benimseyerek Herder'in milletlerin doğal varlıklar olmadığı görüşü yerine tarihi şartlar içerisinde inşa edildikleri üzerinde durur(Calhaun, 1997; Cox, 2021). Renan'a göre ortak geçmişin başarıları, zaferler, tarihsel olaylar millette ortak bir hafıza oluşturur. Tarihsel şartlar onları birbirine bağlar geçmiş-şimdi-gelecek ortak bir bağ oluşturarak fertleri birbiriyle kaynaştırır. Dönemin önemli sosyologlarından olan ve Osmanlı aydınlarını etkileyen düşünürlerden biri olan Emile Durkheim ise mitler, törenler ve dini seremoniler gibi kolektif pratikler ortak hafızayı ve milli kimliği yeniden üretir(Cox, 2021). Weber ise Durheim'e benzer bir bakış açısı geliştirir ve millet ve milliyetçiliğin gelişiminde öncelikle ortak din, ırk, etnisite, gelenek, dil, tarih şuuru ile insanların ulus olduklarına inanmaları ve devlet talep etmeleri gerektiği üzerinde durur. 


Milliyetçilik analizlerinde milletleşmenin nasıl gerçekleştiği, millet mi devlet mi önce oluştuğu konusu temel tartışmalardan biridir. Bu konuda alman ve Fransız örneklerini veren Mienecke, toplumları inşa eden dinamikler üzerinde durur ve milletleri kültür milletler kultur- nation ve staats-nation olarak iki şekilde oluştuklarını savunur. O'na göre kültür milleti olan Almanya önce kültürel olarak milli birlik gerçekleştirip sonra devletleşirken Fransa ise daha çok politik zemin üzerinden yani kendi kaderini tayin arzusu taşıyan politik topluluğun oluşumu 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sonucunda milletleşmiştir(Simith,1991). Bu bağlamda milletleşmenin kamu kültürü ve kurumları sanayileşme ile birlikte birey olma bilincinin daha hızlı geliştiği batı toplumlarında daha çok somut vatandaşlık kurumları üzerinden, bireyin değil sosyal birimlerin güçlü olduğu endüstrisini kuramamış Türkiye gibi toplumlarda ise milli aidiyet daha çok etno-dinsel ve kültürel semboller üzerinden inşa edilmektedir. Yani, ulusun tanımlanmasında ortak bir soya, dile, dine ve diğer kültürel unsurlara vurgu yapan milliyetçilik, daha çok doğu toplumlarına atfedilmiştir. Bu yüzden bugün batı karşısında geri kalan bunu aşağılık kompleksine dönüştüren toplumlar geri kalmışlıklarının ezikliğini tarihe dönerek geçmiş başarı ve kültürel değerleri yücelterek kapatmaya çalışmaktadır. 


Milliyetçilik araştırmalarında üç farklı kuramsal bakış vardır. Birinci kuram modernist görüştür. Modernistler milletlerin doğal bir oluşum olmadığını matbaa gibi kitleselleştirme araçlarının kullanımıyla birlikte ortaya çıkan modem yaşamın sonucu yönetenlerin oluşturduğu yapay bir yapı olarak açıklamaktadırlar(Gellner, 1998; Anderson, 2006). Onlara göre sanayileşmeyle birlikte farklı kültür ve dilsel karaktere sahip alt gruplardan daha önce ayrık yaşayan topluluklar buluştukları bölgede yeni bir sosyal yapı oluştururlar. 
Özellikle burada yönetici zümrenin ya da üst kültürü temsil eden elitlerin yazı diliyle daha güçlü hale gelen kültürlerini eğitim gibi okültürleme araçlarını kullanarak geliştirdikleri suni bir yapıdır. Bu gibi toplumlarda siyasi iradeyi elinde tutan güç belirledikleri tarih, kültür muhtevası ile tek dile dayanan kültürleme gerçekleştirilir. Bu sosyalizasyon süreci sonunda da politik yapı ile kültürel yapı uyumlu hale gelir. 


Bu alanda yaygın kabul gören diğer kuram ise Etno-sembolcü yaklaşımdır. Bu yaklaşımı savunun araştırmacılar ise ulusların yapay olarak oluşmadığını ya da oluşturulmadığını mevcut modern uluslarla modernistlik öncesi etnik topluluklar arasında bir devamlılık olduğunu ileri sürerler(Cox, 2001; Smith, 2008; Kohn, 1944). Etnik toplulukların bölünmesi ve birleşmesi yoluyla oluşan milletler; ortak duygular, tarihsel geçmiş, dil ve sembollerle çok daha sıkı bağı olan topluluk haline gelirler. Bu nedenle milletler sadece zorlama ile devlet gücüyle yaratılan suni bir yapı değil aynı zamanda aşağıdan yukarıya ortak kültür havuzunda yaşayan grupların tarihsel birlikteliği ve müşterek etno-sembollerinin gücü sonucu politik irade ile oluşur. Bu yaklaşım bize tarihin en eski devirlerinden bu yana varlığını bildiğimiz aralarında çok güçlü etno-sembolik bağlar olan Türk, Arap, Fars kavim ve boylarını hatırlatır. Modern düzeyde ortak kapsayıcılık göstermese de bu toplulukları oluşturan fertlerde birey olma bilinci ve boy, kabile adıyla bütünleşen bir kollektif şuur sözkonusudur. Türk tarihinde 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modernleşmeden bin yıl öncesi Göktürklerle ilgili Bengütaşlarda yer alan bilgiler bu yaklaşımı desteklemektedir(Uysal, 2021). 


Milliyetçilik araştırmalarında bir diğer grup ise dil-söylemi merkeze alan milletlerin oluşumunu analiz etmekten çok kendini ortak kimlikle ifade eden toplulukların milliyetçi söylemlerin özellikleri ve nasıl yenilendiğinin belirleyici olduğunu savunan söylemcilerdir. Onlar'a göre milliyetçilik üretilen biz ve onlar karşıtlığı ile dünyayı görme, anlamlandırma ve yorumlama biçimidir(Özkırımlı, 2005). Bu konuda Calhoun(1997), ulusalcı söylemlerin kültürleme araçlarıyla örtük ve doğal olarak sürekli yenilenen bir milliyetçiliğin olduğunu bu milliyetçiliğin biz ve onlar düşüncesi altında daha çok bölünmezlik, ulusal egemenlik ve demokrasi gibi tabandan gelen unsurlara dayandığını ileri sürülmektedir. 


Millet ve milliyetçiliğin kuramsal çözümlemesi bir başka yaklaşıma göre; ilkçi, modernist ve etno-sembolcü şeklindedir. İlkçiler, “milletleri doğal ya da eski çağlardan beri var olan yapılar olarak” görürlerken; modemistler yukarıda da aktarıldığı gibi, “kapitalizm, sanayileşme, merkezi devletlerin kurulması, kentleşme, laikleşme gibi modern süreçlere dayandırırken Etnosembolcüler, bugünün milletlerini bir gelişim sürecinin sonucu olarak, geçmişteki etnik köken ve kültüre vurgu yaparlar (Özkırımlı, 1999). 


Osmanlı aydınlarından Şinasi ve Namık Kemal'in ilk kez kullanmaya başlamasıyla ulus kelimesinin karşılığı olarak Türkçeye giren millet (nation), milliyetçilik teriminin de kökenini oluşturur. Köken itibarıyla nation kelimesinden farklı bir anlamı olan millet kavramıyla ilgili olarak Lewis (1988), bu kelimenin aramcadan geçtiğini belli bir yönetim altında temel haklarını kullanma salahiyetine sahip organize olmuş kabul görmüş dinsel topluluk(ümmet) olarak açıklamaktadır. Cumhuriyet döneminde ise millet yerine daha çok ulus terimi kullanılmaya başlanmıştır. 


Tarihsel gelişim sürecine bağlı olarak millet ve milliyetçiliğin kuramsal analizinden sonra; millet, ulus, milliyetçilik kavramları çalışma kapsamında farklı yaklaşımların ortak noktalarından yola çıkarak şöyle tanımlanabilir; Millet(ulus) Türkçe sözlüğe (TDK, 2011:1683) göre “çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu” olarak tanımlanır. Smith, (1991) e göre: tarihi bir coğrafyayı paylaşan ortak mitleri ve tarihsel anıları olan, kitlesel bir kamu kültürü, ekonomisi ve tüm toplum üyelerinin kabul ettiği hak ve ödevleri olan ortak bir isim adı altında birleşen topluluktur. Guibernau (1997:92) ise; “bir topluluk oluşturma bilincine sahip, ortak bir kültürü paylaşan, açıkça belirlenmiş bir toprak üzerinde yerleşik, 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ortak bir geçmişe ve gelecek projesine sahip ve kendi kendini yönetme hakkına sahip bir insan grubu” olarak tanımlar. Karaca (1973) milleti; ortak dil, yurt, soy, kültür ve tarih birliği gibi ayırıcı nitelikleri haiz, bağımsız olarak birlikte yaşama bilincine varmış insan topluluğudur. Fikirleriyle Cumhuriyet modermleşmesine yön veren en önemli düşünür olan Gökalp (2012)'e göre millet; lisanca, dince, ahlâkça ve bediiyatça (güzel sanatlarca) müşterek olan, yâni aynı terbiyeyi almış fertlerden oluşan bir zümredir. Aynı zamanda aidiyet alanının oluşumunda temel faktör ortak kültür olup milleti insanlığın aşiret, kavim, ümmet aşamalarının üzerinde en gelişmiş sosyal birimi olarak açıklar. Diğer taraftan Atatürk'ün tarifi de şudur: "Zengin hatıra mirasına sahip bulunan, beraber yaşamak hususunda ortak arzu ve samimi olan, sahip olunan mirasın korunmasına beraber devam hususunda iradeleri ortak olan insanların birleşmesinden meydana gelen cemiyete millet adı verilir”(İnan, 1969:23-24) 


Sosyolojik açıdan ulus; aynı kültür ve egemenlik alanı üzerindeki kültürel, ekonomik ve siyasal sistemlerin kesişmesi ile yerel kültürlerin standartlaşarak merkezi iktidar tarafından desteklenen bir üst kültür ile kuşatılmasını ifade ederken(Leca, 1998), siyasal açıdan ise ulus hem bir bireyler topluluğu olarak oluşturulan bir grup, hem de diğer uluslara göre siyasal bir bireyi temsil etmektedir (Leca,1998). Millet, kendi varoluş formuyla uzlaşmış, bu formu ve onun gereğini kabullenmiş bireylerden oluşur. Millet, bir birlik ve birliktelik hali olarak bilinir. Millet olmanın reel temelleri; kültürel birliktelik, aynı vatanda ortak kaderi paylaşıyor olma gerçeği, ortak tarih, inanç birlikteliği. Millet, kendimiz olarak ait olduğumuz, insanlık denilen bütünün bir parçasıdır ve siyasal formdan öte bir şeydir. Millet, bireylerin sırf kendilerine ait ideal ve tasarımların ötesine taşan ilke ve ideallerle var olmasıdır. Başka bir ifadeyle millet, doğalinsani varoluş sürecinde bilincin kendi kültürel dünyasına dönmesi ve öteki bireylerle bu zeminde müştereklik tesis etmesidir. Millet kavramı yanında halk kavramını da kullanıyoruz (Köktürk, 2016). Bu aşamada ulus yapısına göre örgütlenme, devleti ya da siyasal iktidarı merkezileştirmeyi, kültürü standartlaştırmayı, hukukta eşitlik ve ekonomide bütünleşmeyi sağlamayı gerektirir(Sarıbay, 1998). 


Doğal olarak millet kavramının gelişimiyle birlikte din, hânedan ve zümre egemenliğinin iktidar haklarının devre dışı kalmasıyla her ulusun kendi devlet örgütlenmesini gerçekleştirmesi anlayışı beraberinde yeni oluşan sosyal birim üzerine birliktelik kurma, sürdürme ve yüceltme arzusunu yani milliyetçilik fikrini ortaya çıkarmıştır. Millet olma bilincinin uzantısı olarak değerlendirilebilecek bu siyasi ve toplumsak akım, bir bakıma milletin milli benliğinin farkında varması ülkenin bütünlüğünü koruyarak yükseltme azmiyle 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çalışma düşüncesidir. Genel olarak belirli bir coğrafyada ortak kültürel veya etnik kökene sahip toplulukların siyasi ve tarihi meşruiyetiyle yüceltilmesini hedefleyen siyasal, sosyal, kültürel düşünce olarak adlandırılabilir. Millet kavramında olduğu gibi milliyetçilik konusunda da yaklaşımlardan dolayı farklı tanımlamalar vardır. Özetle Giddens (2008)'a göre milliyetçilik, siyasal bir düzen içinde yer alan bireylerin ortak bir geçmişe ve kültüre sahip olduklarını vurgulayan bir simgeler ve inançlar dizgisine duydukları psikolojik bir bağlılık duygusu ve aidiyet bilinci olarak tanımlar. Başka bir ifadeyle milliyetçilik; milli dayanışmanın yaratılması ve sürdürülmesi için milleti oluşturan unsurlar ile devlet-kurma süreçleri arasında nesnel bir ilişki kurma iradesidir (Yıldırım, 2016). 
Milliyetçilik, maddi ve manevi açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusçuluk, ulusalcılık, nasyonalizm (TDK, 2023) anlamlarını ifade etmektedir. Modern dönemde “bir milletin bir devletle aynileşmesi” anlamına gelen milliyetçilik akımı, kitleleri milliyet duygusu etrafında toplayıp harekete geçiren en önemli unsur kabul edilmiştir (İslam Ansiklopedisi,2023). Milliyetçilik bir toplumda milli kültürü hakim kılmak veya başka bir toplumun baskısından kurtulmak bağımsızlığı kazanmak kadar bağımsızlığını sürdürebilmek için gerekli olan kültür ve siyaset eğilimleridir diyebiliriz. 


Ortaya çıktığı dönem dikkate alındığında da milliyetçilik ulus devletin ideolojisidir. Çünkü milliyetçiliğin ortaya çıkışı ile ulus-devletlerin ortaya çıkışları aynı döneme rastlamaktadır. Ulus-devletler ya da ulus bilincine bağlı toplumsal ve siyasi örgütlenmeler de ilk olarak Avrupa'da Fransa, Almanya ve İtalya gibi devletlerde ortaya çıkmış, modernleşmenin yaygınlaşmayla birlikte dünya çapında kabul görerek geçen yüzyıla hatta günümüze de yön veren bir fikir haline gelmiştir. 


Milliyetçilik ve Eğitim 


Dönüştürücü en büyük evrensel güç olarak nitelenen (Brubaker, 2020) milliyetçiliğin uyandırdığı toplumsal şuurun millet olarak adlandırılan bütünün her bir ferdine ulaşarak geniş halk kitlelerinin alt kimlikleri bırakarak kuşatıcı üst kimliğin bir parçası olabilmesi için geçmiş sosyal yapılara göre eşitlik paydasında bir araya gelmiş bütün kesimlerin sosyalizasyonuna ihtiyaç vardır. Bu durum bireyler için hak olduğu gibi zümrelerin, sınıfların reddedildiği bir toplum modeli için aynı zamanda zorunluluktur. Standartlaşmanın, merkezileşmenin rasyonel hukuk ilkeleri çerçevesinde oluşturulan yeni devler yapısının işlevsel hale gelebilmesi için eski devlet yapılarına göre daha güçlü daha işlevsel aynı zamanda 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kapsayıcı araçlara ihtiyaç vardır. Çünkü geçmiş kabile, ümmet hatta imparatorluk tipi yapılanmalarda sosyalizasyon dar bir kitle ile sınırlı olup idare altında bulunan tüm kesimleri kapsaması gerekmiyordu. Yönetici zümre dışındaki halk “birey” bilincinin gelişmemesi ve bu kitlelerin özgürlük alanının verilenle sınırlı olması nedeniyle kitlesel araçlara ihtiyaç duyulmuyordu. Ancak tebadan/kuldan millete geçişle birlikte matbaanın kullanımı okur-yazarlığın artışı ulusal devlet anlayışının bileşenleri olarak düşünülebilecek yeni araçlar ortaya çıkardığı gibi insanın varlığı ile birlikte varolan araçları da daha etkin hale getirdi. Şüphesiz bunların başında eğitim gelmektedir. 


Modem dünyanın uygulamalarından biri olan kitlesel eğitim sistemlerinin yaygınlaşması ulusal devletlere geçişle birlikte olmuştur(Ramirez ve Boli 1987;Soysal ve Strang 1989). Ulusal devlet modeli kitlesel eğitim sistemlerinin tüm bileşenleri üzerinde etkili olmuştur. İmparatorluklardan ulus devletlere geçişte ulusal vatandaş yetiştirme amacına hizmet eden eğitim sistemleri sonraki dönemlerde ulusal gelişme, kalkınma, demokratikleşme ve sürdürme işlevlerini üstlenmişlerdir (Green, 1990; Lawton ve Gordon, 2002). 
Avrupa toplumlarındaki modernleşme süreçlerine bakıldığında uluslaşma ile birlikte eğitimin hızla kamulaştığı, zorunluluk alanının genişlediği parasız ve yatılı eğitimin yaygınlaştığı görülür. Bu konuda Tilly(2001), Fransız ulusunun oluşumunda zorunlu eğitimin ve demiryolu ağının önemini vurgular. 1881'de Fransa'da parasız, laik eğitim zorunlu hale getirildi. Özellikle federal bileşenler üzerinde merkezi denetimini pekiştirmek ve ortak bir aidiyet duygusunun gelişmesini sağlamak amacıyla okul müfredatlarında yurttaşlık eğitimine yer verilmeye başlandı. Cumhuriyetçiler için yurttaşlık eğitimi çok önemliydi. Bu sayede hem Cumhuriyetin daha sağlam temeller üzerinde yükselmesi hem de halkın laik bir eğitimle şekillendirilmesi amaçlanmıştı. Bu dönemde din eğitimi devlet okullarından dışlandı. Ahlak ve yurttaşlık bilgisi dersi 1883'te çıkarılan yasayla okul müfredatlarında yerini almaya başladı. Örneğin Fransa“da 1880“lerin reformlarında ilköğretim genel ve zorunlu yapıldı. Ortak hedef, ortak müfredat ve tek dil Fransızca üzerine oturan milli eğitimin çatısı geliştirildi. Ülke sathında standartlaştırılmış okul sistemi vasıtasıyla üst kimlik için Fransız kültürünün yaygınlaştırılması amaçlandı (Brubaker, 1992: 107). Ayrıca bu doğrultuda 1882'de Fransa'da kabul edilen eğitim yasaları ile öğretmenlere, özellikle ilkokul öğrencilerine Fransa, vatan, cumhuriyet ve devlet sevgisini kazandırmaları görevi yüklenmiştir (Üstel, 2009). Bu anlayışa paralel olarak belli bir coğrafi sınır içerisinde ortak bir ulusal kimlik geliştirmede etkin bir araç olarak eğitimin kullanılması fikri, 18. Yüzyılın sonlarında doğmuş oldu (Wiborg, 2000). 
Benzer uygulamaları Almanya, Belçika, İtalya gibi diğer Avrupa ülkelerinde de görmek mümkündür. 
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Osmanlı (o İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu topraklarında yaşayan halktan onlarca bağımsız ulusun doğmasında da bu etkiyi görürüz. Nitekim Bulgarların ve diğer Balkan milletlerinin savaştaki başarıları askeri sebeplerden ziyade eğitim alanındaki üstünlüklerine bağlanmıştır. 
Moskova'da yayınlanan “Utro Russi” gazetesinde “Acı Bir Hakikat” başlığı altında çıkan ve balkan milletlerinin galibiyeti ve Türk Ordusunun mağlubiyet sebeplerini ele alan makalede şu ifadeler yer alır. Bulgaristan henüz büyük bir kuvve-yi medeniye izhar edemedi; lakin herkese okumayı, yazmayı öğretti; ahaliyi muayyen emele terbiye etti; evvelkinden daha sıkı ve kavi ittihat ettirdi. 
Artık Bulgarların hemen hepsi menafi-i siyasisini takdir ediyor. 30 yıldan beri teslihat için mütemadi hazırlıkta bulunmasını icap ettirmişti. Askeri kışlalarda yalnız askerlik değil, milletdaşlık da öğretiliyordu. Tarihten izahat veriliyor ve Türklerle mutlaka harp olunacağı ve harbin de mutlaka lazım olduğu her nefere telkin ve telkih olunuyordu” (Oba, 1995: 111-112). 


II. Meşrutiyet döneminde Balkanlarda öğretmen olarak görev yapan Edhem Nejad Bey de Balkan topluluklarında uyanışın motive edici unsuru olarak eğitimin üzerinde durur. Balkan milletlerinin eğitimi ve öğretmenlerinin üstünlüklerinden bahsederek, oradaki köylerde görev yapan öğretmenlerin dahi üniversite mezunu olduklarını ve bu öğretmenlerin aynı zamanda Osmanlı'ya isyan eden çetelerin akıl danışmanlığını yaptıklarını belirterek şu tespitlerde bulunur. “Rumeli?de bizim köylerde ismini yazmasını bilemeyen, elle yazılmış yazıları okuyamayan köy hocaları görev yaparken, kasabalarda milliyetten, Türklükten bahsi ayıp ve günah sayan daha derecede seciyesiz, miskin muallimler yüksek tabakanın çocuklarını terbiye ederken, Makedonya muallimleri daha kaba ve cahil olan Gayrimüslim köylüleri insan yaptılar. Onlara seciye, fikir, emel verdiler. Sonuç ne oldu? Bizim hocalar mağlup, onlarınki galip! Savaşı onlara kazandıran mektepleri, terbiyeleridir. Bizi de mağlup eden yine mektebimiz, medresemiz, terbiyemizdir. Balkanlıların askeri orduları değil, muallim orduları galiptir”(Akyüz, 1999: 253). 


Ulus devlet oluşumu ve devamlılığında eğitime yüklenen tarihsel, sosyal ve bireysel gerekçeler dışında ulus devletin doğası kadar ve ideolojiler çağında milliyetçiliğin ideoloji haline gelmesi vardır. Özellikle sosyalizmin yaşam alanı bulmasında bu sistemin uygulandığı ülkelerde değiştirici baş aktör olarak eğitimin kullanılması tabiatıyla Avrupa'daki değişimde hem milliyetçiliklerin doğuşunda hem de milliyetçiliğe dayanan yayılmacılığın önüne geçilmesinde eğitimin belirleyici oluşunun rolü vardır. Eğitim ile ulus devlet arasında kurulan bu sıkı bağ öncü ülkelerde uluslaşmanın gerçekleşmesini yanında Balkanlarda, doğu 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Avrupa'da yeni devletlerin kurulmasında ortaya çıkan yeni milliyetçilikler hep bu sıkı bağın ürünüdür. 


Millet ve milliyetçiliğin teorik öncülerinin milli eğitime yönelik görüşleri uyanış hayali kuranlara yol gösterici olmuştur. Çünkü Alman düşünürü Herder'e göre öğrencilere gerçek yurtseverlik milliyetçiliğin ana besleyici damarlarından olan ana dilde eğitimle kazandırılabilir(Llobera, 2007). Eğer insanlar ulusal dil ve tarih içerisinde tutulan ortak düşünce, his ve anlayışa sahipse organik devletin bir parçası olabilirler. O zaman var olan yurtseverlik duyguları geliştirilmeliydi (Wiborg, 2000; Perkinson, 1965). Eğitiminin devletin gelişiminden ziyade halkın gelişimi için önemli olduğunu vurgularken eğitim iki amaca hizmet etmesi gerektiğini savunuyordu. İlki, ulusun artık siyasi yöneticilere ihtiyaç duymayacak seviyeye gelmesine rehberlik edecek ve eğitim fikrini yayabilecek öncülerin oluşumuna hizmet etmek, İkincisi ise, eğitim halkın tarihsel bilincini geliştirerek kültürel mirası aktaran etkili bir araç olarak işlev görmeliydi (Barnard, 1963): Diğer taraftan Fihte'nin ulus devletin bir bileşeni olarak topyekün eğitim ve milli toplum dışındaki bireysellikleri tanımadığı yönündeki görüşü(Ata,2015) Herder'in düşüncelerini destekleyen bir başka yaklaşımdır. Gellner (1992) ise, ulus için uygun atmosferin oluşumunda, ulusal eğitim ve iletişim sistemini gerekli görür ve bunun sahibi ve koruyucusu olarak da devleti kabul eder. 


Rousseau“ya göre ulusal karakter, her insanda doğal olarak var olmakla birlikte eğitim vasıtasıyla yaratılmaya ihtiyaç duyar. Ortak kültürel benzerlikler olmadan devletin var olmasının zor olabileceğini düşünen Rousseau, insanların bağlılık duygusunu paylaşması gerektiğini ve siyasal kültürün yurttaşla beslenmesi gerektiğini iddia eder (Ovortrup, 2003). Kamu eğitiminin fonksiyonu erdemli yurttaş yetiştirmektir. Diğer bir deyişle kamu eğitiminin amacı, öğrencinin kendi kimliğinin mekânının ulus olmasını sağlamaktır (Trachtenberg, 1993). Ne eğitim, din, oyun, festivaller ne de askeri eğitim kendi haline bırakılamaz. Bireyleri ulusal statüye çıkarmada eğitimin rolüne vurgu yapan Rousseau, bundan dolayı da yurttaşlar olarak gelecekteki görevleri için çocukların eğitiminin ailelerinin insafına bırakılamayacağını ifade eder. Bu bağlamda kamu eğitimi devlet tarafından sağlanmak zorundadır. 


Bu düşünürlerin fikirleri Avrupa“da ulusal eğitim sisteminin yaratılmasında ve milliyetçilik hareketleri ile bağın kurulmasında öncülük etti. Bu süreçte eğitimin rolü, tüm yurttaşlara ulaşılması, ulusal dil ve edebiyatın yükseltilmesi ve yerli ulusal tarih ve sembollerin kullanılması bağlamında çok önemliydi (Wiborg, 2000). Her ne kadar Ulus ve milliyetçilik arasındaki güçlü bir ilişki olsa da bu iki kavramın birbirine etkisi her toplum üzerinde aynı düzeyde olmaz. Çünkü bütün milliyetçilikler bir ulusa dayanmakla birlikte ulus, 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milliyetçiliği anlamada tek kıstas değildir. Diğer taraftan milliyetçilik çoğunlukla üst ideal hedefler etrafında kendisini oluşturan bir ideoloji ve meşrulaştırma ve seferber etme aracıdır milliyetçilik aynı zamanda kişisel ve kolektif inançlara dair değerleri de içinde barındırmaktadır(Delannoi,1998). 


Bununla birlikte modern devlette eğitim sisteminin merkezileştirilmesi ve birleştirilmesi, geleneksel aidiyetlerin yerine yenisinin konulması ve ulus inşasının önü açılmıştır. Ulus-devletler, ulusçuluğu milli hedef haline getirerek farklı etnik toplulukları homojenleştirmişlerdir (Parlak, 2005). Egemen ideoloji, eğitim ve öğretimi şu boyutlarda etkiler; 1- Eğitim politikaları, hedefleri, amaçları ve sonuçlarını belirler. 2- Okul çevresindeki davranış ve değerleri belirleyip, kuvvetlendirir. 3- Okulun resmi müfredatını oluşturan bilgi ve yetenekler üzerinde etkili olur (Gutek, 2006). Okul ve asker ocakları gibi kanallarla merkezdeki sınıfla temasa geçen kenardaki cemaatler, yavaş yavaş sistemle bütünleşmeye başlar. Bu evrede devlet, politik birliğini ve ekonomik modernleşmesini tamamlayabilmek için ulusçuluğu araç olarak kullanır. Devlet daha evvel görülmemiş bir boyutta ulusal eğitim sistemleri kurmaya, standart ulusal diller dayatmaya, ulusal kültürü üretmek amacıyla ulusal bayraklar, marşlar, semboller, törenler ve gelenekler icat etmeye girişir (Tilly, 2005). Ulusal kimlik üretme çabası olarak uluslaştırma, üç temel aracı kullanarak bunu gerçekleştirmeye çalışır. Bunlar eğitim, zorunlu askerlik ve siyasi katılımdır (Erözden, 1997). 


Özetle; uluslaşma ile birlikte oluşan milli eğitim düşüncesi, Fransız ihtilali ile siyasi literatüre girmiş takip eden yıllardaki yeni devletlerinin oluşumunda geliştirdiği pratiklerle 20. yüzyılda ideolojikleşme evresinden de geçerek yeniden o onto-politik inşa süreciyle kendisini yenilemiş ve ulus devletlerin kendine has özelliklerini nitelendirmek için kullanılan millete, milliyete ait olana gönderme yaparak millet birimini yücelten bir ideoloji tasviridir. Uluslaşmanın bir gereği olarak düşünülen eğitimin millileşmesi, ulus bilincinin yerleştirilmesi için sistemli bir yol izlemektedir. 


Milliyetçiliğin Türk Eğitim Sistemine Etkileri 


Osmanlı topraklarında Türk milliyetçiliğinin uyanışı II. Meşrutiyet yıllarına dayanır. Bu tarih Osmanlı tebasını oluşturan Sırp, Yunan, Bulgar, Arap topluluklarına göre bir hayli geç bir zamana tekabül eder. O tarihe kadar gerek Osmanlının izlemiş olduğu siyaset gerekse Türk milliyetçiliğinin tabanını oluşturan Türk ahalinin bilincini değiştirici unsurların olgunlaşmaması milli 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uyanış konusunda Türk tebayı geride bırakmıştı. 1857 Islahat Fermanıyla birlikte batıdaki yeni fikirler millet sisteminin değişimi ile birlikte izlenen yeni politikalarla azınlıkların elde ettiği kazanımlar bu fikirlerle birlikte onlarda hürriyet, eşitlik vatan gibi duyguların yeşermesini kolaylaştırmıştı. Diğer taraftan yüzyılın başlarında mora yarımadasında ortaya çıkan ayrılıkçı hareketlerin başarısı Balkan topraklarındaki diğer unsurlar için model oluştururmuş olması bu grupların milliyetçi fikirleri daha erken benimsemesine yol açmıştır. Bu durum izlenen sırasıyla Osmanlıcılık, İslamcılık politikalarının da karşılık bulmamasıyla II. Meşrutiyetle birlikte Türkçülüğü yegâne politika konumuna getirmiştir. Diğer taraftan Namık Kemal, Şinasi, Ali Süavi, Ziya Paşa gibi Osmanlı bürokrat ve aydınlarının fikirleriyle dar çevrede oluşan Türkçülük bilinci yüzyılın sonlarına doğru çöküşün artan hızıyla Osmanlı tebası arasında daha fazla karşılık bulmaya başladı. Bu gelişmeleri hızlandıran diğer bir faktör de Çarlık Rusyası altında Cedid hareketiyle birlikte başlayan uyanışın öncülerinden İsmail Gaspıralı, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Emin Resulzade gibi isimlerin Osmanlı aydınları arasına katılmasıdır. Beraberinde Türk Yurdu, Türk, Genç Kalemler dergilerinin milliyetçiliğin temellerini oluşturan konuları açık bir şekilde işlemeye başlaması ve Türk Ocakları çatısı altında daha geniş bir taraftar kitlesinin oluşmasını sağlamıştır(Sarınay, 2004: Üstel, 2010). 


Başta Ziya Gökalp olmak üzere Hamdullah Suphi, Yahya Kemal, Celal Sahir, Fuat Köprülü, Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Akçura gibi pek çok Türkçünün yazılarıyla katkı sağladığı Türk Yurdu dergisi Türkçülük fikrinin gelişmesi ve daha geniş çevreye yayılmasına öncülük yaparken Türklerde milli bilinci ateşleyen asıl gelişme Balkanlarda ortaya çıkan milliyetçilik cereyanları(Yılmaz, ve Bakır, (2009) sonrasında Türk teba dışındaki unsurların Türklere derin acılar yaşatarak ayrılması ve bu sürecin Balkan Harbinin trajedik bir şekilde kaybedilmesiyle son bulmasıydı. Tam bir bozgun olarak tanımlanabilecek bu kayıplar ve balkanların Osmanlının elinden çıkması uyanan milliyetçilik duygusunu en azından belirli bir kesimde coşkun duygular uyandırarak kamçılamıştır. Bu gelişmeler bir taraftan Türkçülerin fikirlerini meşrulaştırırken diğer taraftan da Osmanlının fili sonunun geldiğini göstererek yaşananlardan çıkarılan derslerle geleceğe ışık tutacak fikirler devlet politikasına yön veriyordu(Kuran, 1976). 


Bir bakıma Bozgun, Balkan uluslarının eğitim alanında gösterdikleri gelişmeler ve buna bağlı olarak Balkan savaşlarında kazandıkları başarı, klasik Osmanlı eğitim anlayışının yıkılışını hazırlamış, eğitimde laikleşmeye doğru bir hareketliliği tetiklemiş ve Türk aydınlarında “eğitimde millileşme” düşüncesinin uyanmasında etkili olmuştur(Tunaya, 1989). Tüccarzade, 2017: 8-9Y'nin 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ifadelerine bakıldığında da bunu daha açık şekilde görülür. “İstibdât olsun, Meşrutiyet olsun bu millet okumadıkça, kafalarını değiştirmedikçe mümkün değil kendini istikbalin tehlike ve felaketlerinden kurtarmış olamayacaktır. Bizi kurtaracak yegâne kuvvet maarifimizin terakkisidir. Maarif ilerlesin ve genelleşsin, o zaman memlekette parlak bir devrim meydana gelecektir ki o devrim de fikri ve sosyal devrimdir. Bütün Osmanlılığı, Türklüğü, hattâ bütün İslamiyeti kurtaracak yegâne kuvvet bu fikri ve sosyal devrimin bir an evvel olmasıdır, Balkan felaketini çabuk bir şekilde telafi etmek istersek barış anlaşmasının arkasından bütün kuvvetimizi, bütün çabamızı maarife hars etmeliyiz. Maarif sayesinde 15 sene sonra kaybettiğimiz başka taraflar da iki defa daha fazla telafiye kadir oluruz. Servetimiz artar, ahlakımız düzelir, milli terbiyemiz yükselir, ordu ve donanmamız güçlenir, ezici kuvvetimize ve büyüklüğümüze herkesi hürmete mecbur edebiliriz” şeklindeki tespiti gelecekte takip edilecek milli eğitim siyasetinin gerekçesini hazırlayan tespitlerdendir. 


Bu düşünsel atmosfer, 11. Meşrutiyetin de sağladığı özgürlük ortamının etkisiyle eğitime muasır bir yaklaşım genişleyerek, Türklük bilincini ve kimliğini ön planda tutan bir “milli eğitim” anlayışı geliştirilmeye ve bu anlayış daha geniş bir çerçevede tartışılmaya başlar. Ziya Gökalp, Emrullah Efendi, Sâtı Bey, İsmail Hakkı Bey (Baltacıoğlu), Edhem Nejat Bey gibi aydınların çabalarıyla eğitimde bir yenileşme ve millileşme hareketi başlamıştır. (Sakaoğlu,1992). Bu hareketi öncülüğünü yapan Türkçülerin Cumhuriyete ışık tutan eğitime dair görüşleri şöyle özetlenebilir (Uysal ve Gürol,2019): 


e Eğitim milli olmalıdır. 


Türkçüler Osmanlının Il. Meşrutiyet sonrası durumunu değerlendirirken eğitimin kurumlarının yetiştirdiği insanların birbirinden farklı olduğunu aynı zamanda öğrencilerin ahlak ve yeteneklerini bozduğunu savunurlar. Bu durumun da mevcut eğitim kurumları olan medrese, mektep ve yabancı okulların birbirinden ayrı ve kozmopolit insan yetiştirmesine bağlarlar. Eğitimde yaşanan kargaşanın sebebinin ise Tanzimatla birlikte ortaya çıkan üçlü yapının olduğunu ileri sürerler. Gökalp(1964:8) bu durumu, “bu üç öğretim kuruluşu birbirlerinden o kadar ayrıdırlar ki, herhangi bir kimse ile 5-10 dakika görüşseniz nereden yetiştiğini anlamanız için yeter. Memleketimizin en büyük hastalığı birbiriyle anlaşamayan bu üç muhtelif zihniyetin hamilleriyle idar olunması ve üçünün de seciyeden mahrum olmasıdır” şeklinde açıklar. 
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e Eğitimin asli görevi kültür aktarımıdır. 


Türkçüler milli kültürü(hars) çok önemsemektedirler. Çünkü mevcut eğitimin temel zaafı yüksek ahlak ve nitelikte şahsiyetli insan yetiştirememesidir. Bu yüzden sosyal bilimlerin belirli bir kültürel kimlik çerçevesinde öncelikli olarak öğretilmesi gerekir. Tarih, lisan, iktisat, din, sanat ahlak gibi alanların öğretilmesinde de Sosyolojinin metotları kullanılmalıdır. 


e o Eğitim Kurumları Yüksek Öğretimden-ilköğretime yapılanmalıdır. 


Türkçülere göre bir ülkede milli marifetler ve milli kültür ve pozitif bilimlerin alimleri yetişmeden toplumsal gelişme olmaz; bu yüzden önce üniversitelerde yenilik yapılarak nitelikli insan gücü karşılanmalı; sonra sultani, rüştye ve mekteplerde bu kaynakların yardımı ile yenilikler yapılmalıdır. 
Emrullah Efendi bu konuda Tuğba Ağacı nazariyesini geliştirerek insan yetiştirme düzeninde yukarıdan aşağıya doğru yapılanma teklif eder. 


e (Eğitim müfredatı birbirini tamamlayan üç ana damar üzerine inşa edilmelidir. 


Türkçüler modernleşmenin üç temel ayağı olduğunu savunurlar. Onlara göre hem Türkleşip, hem İslamlaşıp hem de muasırlaşılabilir. Bu anlamda modernleşme karşısında tutucu tavır sergileyenlerin görüşleri ile modernleşmeyi medeniyet değişimi olarak gören batıcıların görüşlerini ulus ekseninde uzlaştırmayı yani bir bakıma çağdaş-gelenek arasında bir model teklif ederler. 
Çünkü onlara göre dini ve kültürel değerleri muhafaza ederek çağdaşlaşmak mümkündür. Bu sebeple eğitimde üç temel değişken“Türklük, Çağdaşlık ve İslâm terbiyesi) birbirine yardımcı, birbirlerini tamamlayıcı ve yol gösterici olmalıdır” (Gökalp, 2007). Gökalp söz konusu üç damarın da kendisini hissettirdiği bir eğitim programını önerir: İlki, milli dil ve edebiyat, tarihin verildiği; ikincisi, Kur'an-ı Kerim gibi din dersleri ve İslâm tarihi ile İslâm dillerinin işlendiği; son olarak da matematik, fizik gibi evrensel çağdaş doğa bilimlerinin öğretildiği bir müfredattır. Bu sebeple Türk milletinin güçlenmesi için Batının teknolojisini kullanması gerekir. Aynı zamanda mensubu olduğu toplumun manevi değerleri ile bezenmesi de şarttır(Gökalp, 1964). 


Türkçülerin eğitimle ilgili görüş ve önerilerinde belirleyici düşünürlerden olan Ziya Gökalp?'e göre eğitimin milli karakterde olması öncelik taşır. Çünkü o toplumları eğitimin milli olma durumuna göre sınıflamaktadır. O'na göre ilkel toplumlarda eğitim milli olmakla birlikte kısmidir. Öğrenciye genel kültür değil de, aşirete dair kısmi kültür verilir. Diğer taraftan modem ilerlemeyi kabul eden 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toplumlar, yeni bir uygarlık zümresine girerler ancak bu toplumda milli kültür, milletlerarası uygarlığın gelenekleri altında kaybolur. Böylelikle eğitim milli nitelikte değil, milletlerarası niteliktedir. Buna karşın ulus temeline göre yapılanan modem milletler ise milli kültürü arar ve eğitimleri de milli karakterde olur (Tezcan, 1999). Dolayısıyla yeni kurulacak toplumsal yapıda eğitimin milli olması kurulan yeni devletin yapısına bağlı olarak bir zarureti ifade eder. 


Kurucu iradenin öncülüğünde gerçekleşen eğitim alanını da kapsayan Türk modernleşmesi, Batıcılık ve Türkçülük düşüncesinin sentezi gibi gözükse de aslında ulus temeline dayanan bir devlet ve toplum yaratmayı amaçladığından milliyetçiliğin çağdaşlaşma üzerinde kuşatıcı bir özelliği vardır. Diğer bütün özellikler bu temel hedefin tamamlayıcı ve ulus devletle birlikte ortaya çıkan toplum modelinin bileşenleri olarak değerlendirilebilir. Çünkü ifade edildiği gibi yeni kurulan devlet yapısı diğer modem toplumlarda olduğu gibi milleti esas aldığından kozmopolit(evrensel), ya da geçmişte olduğu gibi dini temelli olamayacağı açıktır. Gökalp (1997:50Y'in“milli terbiyenin gayesi, şahsiyet sahibi fertler, yani temsili fertler yetiştirmektir... o halde milli terbiyenin gayesi millet yapmaktır....”ifadesi bunu tüm açıklığı ile ortaya koyar. Kurucu lider Mustafa Kemal'de yeni eğitimin milli olması gerektiğini şöyle izah etmektedir. “Efendiler! 
eğitim sözcüğü yalnız olarak kullanıldığında herkes kendince bir amaca ve kavrama yönelir. Sonuç olarak eğitimin amaçları ve hedefleri farklılaşır. Söz gelimi din eğitimi, ulusal eğitim, uluslararası eğitim...Bütün bu eğitimlerin amaçları başka başkadır. Ben burada yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni kuşağa vereceği eğitimin milli eğitim olduğunu kesinlikle belirttikten sonra ötekiler üzerinde durmayacağım( Söylev ve Demeçleri1.198). Bu nedenle milletin; dili, tarihi ve kültürünün öğretilerek ulusal bilinci geliştirme milli eğitimin kapsayıcı hedefi olarak öne çıkmaktadır. 


Aynı şekilde Mustafa Kemal'in yetişecek nesillerden milliyetçilik duygusunu gösteren şahsiyet beklentisi içinde oluşu eğitimin hangi yönde yapılanacağını hangi düşüncenin etkisi altında olduğunu açıklıkla ortaya koyar. 
O'nun “Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken, onlara özellikle, varlığını, hakkına, birliğine karşı çıkan yabancı varlıklarla mücadele gereğini ve milli ülküleri büyük bir coşku ile her karşı düşünceye şiddetle ve fedakârca savunma gücü aşılanmalıdır. Yeni kuşağın bütün ruh yapısına bu yetenek ve niteliğin aşılanması önemlidir”(Söylev ve Demeçler Il: 2006:17). ve Milli eğitim üretici insan yetiştirecek şekilde düzenlenmelidir. Milli eğitim müesseseler), ilkokuldan üniversiteye kadar, öğrencilere Türklük şuurunu verecek, milli bir kültür ve ülkü etrafında toplayacak şekilde öğretim yapmalıdır. Genç beyinleri geleceğin en büyük enerji kaynaklarını, yabancı ülkü ve kültürle şartlandıran, milli değerleri 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unutturan bir eğitim sistemine derhal son verilmelidir. Yine başka bir beyanatında öğretimin birleştirilmesini gerekçelendirirken de hedefini ortaya koymaktadır. “ Büyük millet, cihan aile-i medeniyetinde mevkii ihtiram sahibi olmağa lâyık Türk milleti, evlâtlarına vereceği terbiyeyi mektep ve medrese namında birbirinden büsbütün başka iki nevi müesseseye taksim etmeğe halen katlanabilir miydi? 
Terbiye ve tedrisatı tevhit etmedikçe aynı fikirde, aynı zihniyette fertlerden mürekkep bir millet yapmaya imkân aramak abesle iştigal olmaz mıydı(Söylev ve Demeçler II, 2006: 220)? 


Cumhuriyetin ilk iki Maarif Vekilinin kurulacak ya da kurulmakta olan sistemle ilgili genelgeleri de Mustafa Kemal'le aynı ama fikirde olduklarını gösterir. İsmail Safa 8 Mart 1923 tarihli yayınladığı genelgede Cumhuriyet eğitiminin amaçlarında şu maddeler dikkat çeker: 


e Nesillerin, milli varlıkları ile çatışmayan her fikre saygılı olarak yetiştirilmesi, 

e Okulların ülkeyi iktisadi esaret altında bırakmayacak kafalar yetiştirmesi, 

e Her şeyde güçlü ve azimli nesiller yetişmesi (Akyüz, 2008). 

e Vasıf Çınar'ın 8 Eylül 1924 tarihli genelgesinde ise, eğitim ve öğretimin temel amaçlarının siyasi boyutu daha açık vurgulandığı görülür. 
Genelgede yer alan bazı maddeler şunlardır: 

e Eğitimin milli esaslara ve batı medeniyetinin yöntemlerine dayanması, 

e Okulların insan ilişkileri, toplumsal yasama kuralları, temizlik, düzen vs. 
gibi hususlarda medeni ve örnek alınacak bir eğitim yapmaları, 

e Çocukların kalplerinde ve ruhlarında Cumhuriyet için fedakâr olmak ülküsünü taşımaları, 

e Okulların çocuklarda hür ve makul bir disiplin oluşturması, 

e Okulların beden ve fikrin dengeli gelişimini sağlaması (Akyüz, 2008: 
331). 


Safa (1995)'ya göre eğitimin modermleşmesine yön veren Atatürk inkılâbının değişmez iki ilkesi vardır. Bu ilkeler milliyetçilik ve medeniyetçiliktir. 
Bu iki ilkeden medeniyetçilik bizi Avrupa'ya; garp metoduna, düşüncesine ve muaşeretine bağlarken; milliyetçilik ise Orta Asya ve şark kökenlerine; tarih, kültür ve dil birliğine götürür. Bu konuda Mardin(1986), Atatürk reformlarında bulunan ve reform sürecine başlangıç sayılan dört “sosyal veri”den sözederek bunları: “1.Kişilerin otoritesinden kurallar ve yasalar otoritesine geçiş 2.Evreni anlamada, dinden-pozitif bilim anlayışına geçiş 3. Avam-havas ayrılıkları üstüne kurulmuş bir topluluktan “halkçı” eşit bir topluluğa geçiş 4. Ümmet 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topluluğundan “ulus devlet”e geçiş olarak açıklarken ulus devletin temel özelliklerini özetler. 


Milliyetçiliğin Cumhuriyet modernleşmesindeki etkisini gösteren diğer bir delil yönetim görevini üstlenen Cumhuriyet Halk Fırkasının 1927 kongresinde belirlediği dört temel ilkeden birisinin milliyetçilik olmasıdır. Rejimin ilan edilen ana ilkelere bakıldığında (cumhuriyetçilik, halkçılık, laiklik ve milliyetçilik) Milliyetçiliğin Türkiye'deki baş düşünürü Cumhuriyet'in inşasında önemli bir aktör olan Gökalp'in halkçılık, milliyetçilik, laiklik gibi her biri devrim niteliği taşıyan köklü ıslahat fikirlerini yansıtır. Bu yönüyle modern Türkiye'de işlerlik kazanan yeni siyasi, toplumsal ve ekonomik düzen anlayışının temelleri Gökalp'in görüşlerinden Cumhuriyetin kurucu iradesine neşet etmiştir (Heyd, 
2002). 


Milliyetçiliğin idarenin temel yol gösterici ilkesi olmadan evvel de Atatürk'ün(Söylev ve Demeçler 11:45) “Ben 1919 senesi Mayısı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu milli kuvvete güvenerek işe başladım.”sözü, yine “1922'de sarfettiği “ Hanımlar beyler biz üç buçuk sene evveline kadar cemaat halinde yaşıyorduk, bizi istedikleri gibi idare ediyorlardı. Üç buçuk senedir millet olarak yaşıyoruz. Bilinmeli ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır.” inancının kaynağı milliyetçiliğin tarihsel ve sosyal temellerine bağlı şuurunu yansıtır. Bu yönüyle Atatürk'ün milli mücadelede de çağdaşlaşmada da hareketinin dinamizmi Milliyetçiliktir(Aybars, 1985) 


Eğitim, Cumhuriyetin ilk yılları ile birlikte kurucuların eğitim alanındaki ilke ve inkılâpları sonucunda kısa sayılabilecek sürede temsil ettiği yapının kurumu haline dönüşmüştür. Kurucu irade, milli eğitim hedefinde arzuladığı yenilikleri kısa sürede uygulamaya koymuş, istenilen sonuçların alınabilmesi için bütün kesimleri ortak hedefler etrafında bütünleştirmeye çalışmıştır(Mardin,1991). Öğretimin birleştirilmesi, yeni harflerin kabulü, kültür alanında yapılan yenilikler, yabancı uzmanların deneyimlerine başvurulması, müfredatların millileşmesi, zorunlu eğitim, fırsat eşitliğine yönelik tedbirler ve ülke sathında eğitim seferberliği başlatılması “milli eğitim” hedefinin ilk uygulamalarıdır. 


Millileşmenin veya ulus devlet olmanın eğitim alanındaki temel göstergeleri eğitimin her vatandaşa anayasal olarak temel hak olarak sunulmasıyla başlar(TC Anayasası Mad:42). Aynı zamanda zorunlu eğitim, parasız eğitim, karma eğitim, büyük oranda asli unsurun diline dayanan ortak dille eğitim, laik 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eğitim “milli eğitimin” diğer yasal göstergeleridir. Bu anlayış doğrultusunda milli eğitim sisteminin oluşumunda milliyetçilik düşüncesi ile doğrudan ilişki kurulabilecek cumhuriyetin kuruluş yıllarında atılan somut adımlar şunlardır: 


e Tevhid-i Tedrisat Kanunu 

e o Tekke ve Medreselerin Kapatılması 

e Yabancı okullar reformu 

e Tek müfredatın geçerli olduğu okulların açılması 

e Eğitim dilinin Türkçeleşmesi 

e Okul programlarında milli tarih ve milli kültürün yer alması e Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin kurulması 

e Türk Dili Tetkik Cemiyetinin Kurulması 

e İlahiyat ve İmam Hatip Okullarının açılması 

e Kuran'ın Türkçeye tercüme ettirilmesi 


Atatürk'ün Onuncu Yıl Nutku'nu tamamladığı “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözü yeni devletin millet anlayışını temsil eden söz olarak tarihe geçmiş yasal metinlerde yer alarak vatandaşlığın temel çerçevesi olarak kabul edilmiştir. 
Bu söz okullarda eğitimin millilik özelliğini her daim gösteren ve öğrencilerin millet şuurunu tazeleyici temel söz olarak 1933-2012 arasında” Öğrenci Andı” kapsamında okunan bir metin olarak literatüre girmiştir. Bütün bu yasal metinlere giren ve hukuk çerçevesinde denetlenerek eğitimin ana muhtevası içerisinde korunmaya çalışılan milliyetçilikle doğrudan bağ kurabileceğimiz ilke ve hedefler, Cumhuriyet'le özdeşleşerek hem öğretim programları kapsamında örgün eğitimin içeriği haline gelmiş hem de bu içerikleri destekleyen “Önemli Gün ve Haftalar” bünyesindeki bayram ve anma etkinlikleriyle bunları yansıtıcı eğitim ortamları ortaya çıkmıştır. 


Cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki milliyetçilik ilkesini yansıtan düzenlemeler, eğitim sisteminin ana yörüngesini oluşturan uygulamalar olarak ulus devlet olmanın doğal sonucu olarak değerlendirilebileceği gibi bize mahsus ulus devlet veya toplum olmayı aşan aşırılıklar olarak yorumlanabilir. Günümüze kadar milli eğitim kapsamında uygulamalara yön veren hedef ve ilkeler çok partili hayata geçişle birlikte iktidarların göreceli bazı politikaları kurulan eğitim sisteminin milliliği ile çelişse de milliyetçilik yüz yıllık bir birikimin değişmez bir parçası haline gelmiştir. 
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Sonuç 


Ulus devletin kurulmasından sonra “Ne Mutlu Türküm Diyene” ilkesi etrafında millet esasına dayalı olarak geliştirilmeye çalışılan yeni ulus kimliğinin bütün vatandaşları kuşatıcı millet kimliğine dönüşümü; kültürün aktarımı, tarihin aktarımı, ortak lisanın geliştirilmesi alanı olarak okulu ve bu alanın ana aktörü olan öğretmenlerin kritik rolünü akla getirir. Bu noktada Cumhuriyet döneminin önemli bir kısmında eğitim politikalarının belirleyicilerinin duyarlı davrandıkları görülür. Ancak küresel, sanayi ötesi, enformasyon, postmodern toplum olarak adlandırılan günümüzü içine alan yıllardaki Türk Eğitim Sistemi ele alındığında; bazı dönemler evrenselleşme bazı dönemler tek tip yerine ikililiğe yol açacak politikalarla ve müfredatları birbirinden farklı okul türleriyle millilikle oluşturulmaya çalışılan hedef kimliğin muğlaklaştığı hatta kökleriyle bağının zayıfladığı bir değişim sözkonusudur. Bu durum Cumhuriyetle birlikte kurulan millet ve milliyetçilik ilişkisinin zayıflaması olarak değerlendirilebilir. 
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AZERBAYCAN'DA BİR TÜRK MİLLİYETÇİSİ: 
ATATÜRK'ÜN ESGERİ EBÜLFEZ ELÇİBEY?İN 
SİYASİ MÜCADELESİ VE DÜŞÜNCE HAYATI* 


Şeniz ANBARLI BOZATAY! 
Furkan KARADEMİR? 


“Bizim yolumuz Mustafa Kemal'in yoludur. Bağımsız, milli ve demokrat bir 
Azerbaycan kurmanın yolu buradan başlamıştır. Kurmaya çalıştığımız devlet demokratik olacaktır. Çünkü o Türkün karakterinde bu değer vardır. Bugün dünya üzerinde esareti yaşayan Türk halklarına da destek olmalıyız. Bir asker gibi yanlarına koşmalıyız ”. 


Ebülfez Elçibey (Hailova, 2017) 


Giriş 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği egemenliği altında yaşayan topluluklar, 20. yüzyılın sonlarına kadar milli kimliklerinin yok sayılması, kültürlerini yaşamalarına izin verilmemesi gibi birçok konuda baskılara maruz kalmışlardır. Azerbaycan'da “Kara Yanvar” adıyla bilinen 20 Ocak 1990'da Rus ordusunun saldırıları sonrası onlarca insan hayatını kaybetmiştir. Bu olayların akabinde özgürlük ve bağımsızlık ateşi yakılmış, halk topyekün mücadeleye başlamıştır. 


* Bölüm, Prof.Dr. Şeniz Anbarlı Bozatay akademik danışmanlığında Furkan Karademir tarafından hazırlanan “Azerbaycan Bağımsızlık Mücadelesi Lideri Ebülfez Elçibey” adlı yüksek lisans tezinden geliştirilerek üretilmiştir. 

' Prof.Dr. Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü. sanbarli10© gmail.com ORCID: 0000-0003-4690-9650 

2 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bilim Uzmanı. furkankarademir10© gmail.com ORCID: 
0000-0002-4240-7429 
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Çalışmada, topyekün mücadele çerçevesinde, Ebülfez Elçibey'in Azerbaycan Halk Cephesi Başkanı olarak halkını bir araya getirmesi, siyasi lider olarak izlediği politikalar ve devlet yönetimindeki uygulamalarının siyasi sonuçlarının anlaşılması amaçlanmaktadır. Türk Milliyetçisi, demokrat, özgürlük ve bağımsızlık aşığı gibi özellikleri bünyesinde bulunduran, ülkesi ve milleti için ömrünü vakfeden Elçibey'in hayatı, siyasi faaliyetleri, yönetim anlayışı ve düşünceleri bu bölümde değerlendirilmektedir. 


Çalışmada, Azerbaycan'ın bağımsızlık sürecine dair verilen bilgileri takiben, milli kimliklerinin unutturulmaya, kültürlerinin yok edilmeye çalışıldığı bir dönemde ülkesini ve milletini adım adım bağımsızlığa götüren Elçibey'in hayatı ve düşünceleri hakkında bilgiler verilmiştir. 


Elçibey'in mücadeleci yapısının ve düşüncesinin siyaset anlayışına etkileri, Cumhurbaşkanlığı döneminde özgür ve bağımsız Azerbaycan'ın devlet yapılanması için hayata geçirdiği siyaset, hukuk, ekonomi, askeri ve sosyal alanlardaki reformları, Türkçülüğü merkeze alarak izlediği dış politika çalışmanın odağındadır. 


İlk kez yapılan demokratik seçimle iş başına gelmiş bir devlet başkanının darbe ile iktidardan uzaklaştırılması ve bu darbe karşısında Türkiye'nin tavrı incelenmektedir. Milletinin özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna iç savaşın çıkmaması için siyasi kariyerinden vazgeçen Elçibey'in Türkiye ve Türk Dünyasına bakışı, Atatürk”e olan sevgisini “Atatürk'ün esgeriyim” diyerek ifade edişi, dil, din, kültür ve bilime ilişkin düşünceleri ve vefatından sonra kendisi hakkında yapılan değerlendirmelere de çalışmada yer verilmiştir. 


Azerbaycan'ın Bağımsızlık Süreci 


“Odlar Ülkesi” anlamına gelen Azerbaycan, birçok Türk boyunun devlet kurduğu ve hüküm sürdüğü bir coğrafya olmuştur. Bölgede istikrarlı bir yönetimin olmaması birçok hanlıkları ortaya çıkarmıştır. Rusların Kafkas coğrafyasını hâkimiyeti altına alma çabaları, bu hanlıkların Ruslara karşı birlikte mücadele etme sürecini başlatmıştır. Bölgeye hem Rusların hem de İran'ın nüfuz etmeye çalışması mücadelenin seyrini Rus-İran savaşı olarak değiştirmiştir (Mikail ve Tazegül, 2012: 21-22). Uzun süren bir savaş sonrasında Azerbaycan, 
10 Şubat 1828'de Rusya ve İran arasında imzalanan Türkmençay Antlaşması ile 
ikiye bölünmüş, ülkenin güneyi İran'a kuzeyi Rusya'ya verilmiştir (Bilgin, 2016:101). 19. yüzyılın sonlarına doğru Türk Dünyası, birliğini kurma sürecinde iken Osmanlı Devleti'nin hemen her cephede topraklarını koruma ile meşgul 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olması, Azerbaycan'ın sorunlarıyla ilgilenememesine neden olmuştur. Rus Çarlığında Bolşeviklerin Ekim Devrimi'ni yapması Türkler için bir firsat doğurmuştur (S. Şimşir, 2013:20). 


Ülkenin birliği ve bağımsızlığı için çalışan kişilerin başında Mehmet Emin Resulzade gelir. Mehmet Emin Resulzade gençlik yıllarından beri Azerbaycan'ın bağımsızlığı için çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur. Mücadele için Güney Azerbaycan'a yerleşerek “İran Demokrat Partisi'nin” oluşturulmasında rol almış, İran'da meydana gelen karışıklıklar nedeniyle buradan ayrılarak İstanbul'a yerleşmiştir. Burada Yusuf Akçura, Ziya Gökalp gibi çeşitli Türk aydınlarıyla tanışarak fikir alışverişinde bulunmuştur. Bu aydınların etkisiyle “Genç Türkler”, “Türk Ocağı” gibi örgütlenmelerle bağlantı içinde olmuş, 1913'de Bakü'ye dönerek ve Müsavat Partisi”ni kurmuş (Mövsümlü, 2021:137), partinin birinci toplantısında Türkler arasında bir kültür birliği olması gerektiğini söyleyerek ülke için Türkçülük fikrinin öncüsü olmuştur (Bilgin, 2016:102). 


1918”de Çarlık Rusya'sı hâkimiyeti altında bulunan Azerbaycan ayrılıp bağımsızlığını ilan etmiş ve Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti doğmuştur (Mikail ve Tazegül, 2012: 23). Bağımsızlık mücadelesi veren Mehmet Emin Resulzade ise Cumhurbaşkanı olmuştur (B. Şimşir, 2012:2). Rusya, İran ve Ermenistan, Azerbaycan'ın yeraltı zenginliklerine göz dikmiş ve onları ele geçirmek için saldırıda bulunmuştur. Osmanlı”dan yardım isteyen Azerbaycan'a Kafkas İslam Ordusu gelerek işgali sonlandırmıştır (B. Şimşir, 2012: 35). Bu bağımsızlık yaklaşık iki yıl sürmüş ve Kızıl ordu 27 Nisan 1920”de burayı işgal 
ederek, Azerbaycan'ın bağımsızlığına son vermiştir. Azerbaycan halkı, 1991 
yılına kadar Sovyetler Birliği'nin hâkimiyeti altına yaşamıştır (Mikail ve Tazegül, 2012: 23). Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adıyla SSCB'ye bağlı hale gelmiş, SSCB'nin dağılmasıyla Azerbaycan için bağımsızlık yolu açılmıştır (Hasanov, 2016: 63). Sovyetler Birliği'nin bu dağılma süreci tarihe “Bağımsızlıklar Geçidi” olarak anılımkatadır (Göl, 2016: 166). Azerbaycan verdiği mücadeleler ile 1991 yılında bağımsızlığına kavuşmuş olup, bağımsız Azerbaycan'ı ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur (Bahar, 2018: 186). 


366 İmparatorluktan Ulus Devlete Türk Milliyetçiliği 


Ebülfez Elçibey'in Hayatı 


Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinin önde gelen liderlerinden biri olan Ebülfez Elçibey, 24 Haziran 1938 tarihinde Azerbaycan'ın Sovyet Rusya hâkimiyetindeki Nahçıvan'ın Ordubad ilindeki Keleki köyünün Halil Yurdu yaylasında doğmuştur. Annesi Mehrinisa Hanım, babası Kadirkulu Bey'dir (Bilgin, 2016: 15; Elçibey, 1993: 12). Elçibey'in soyu kendi ifadesiyle Tebriz'e yakın bir köy olan Kükemer'e dayanır. Burada seyidlerin olduğunu ve bunların önce Zunuz'a, ardından da Karabağ'a geçtiklerini söylemiştir. Ermeni-Müslüman çatışmalarının yaşandığı dönemde Ordubad'a göç etmişler, Safevilerden Şeyh Sadreddin'in de aile büyüklerinden Mir Eli'nin kardeşi olduğunu belirtmiştir (Elçibey, 1993: 12). 

Elçibey’in annesi Mehrinisa Hanım ve ailesi de Ermeni saldırılarından dolayı Zengezur'dan göç etmek durumunda kalmışlardır. Mehrinisa Hanım bu sırada soğuktan çok etkilenmiş, kangren olmaması için elleriyle kendi ayak parmaklarını kesmiştir. Nahçıvan ve Karabağ dolaylarına tekrar geri dönmek düşüncesiyle yerleşmişlerse de artık oturma imkânı kalmayan evlerine geri dönememişlerdir. Böylece Elçibey?'in ailesi Muhtar Nahçıvan'ın Ordubad ilinin Keleki köyünde kalmıştır (Ç. Samedbeyli, 2022: 27). Keleki'ye yerleşen Mehrinisa Hanım akrabalarından Bünyad Bey ile evlenmiş, bu evlilikten İbrahim ve Murat adında iki çocuğu olmuştur. Bünyad Bey'in erken ölümünden sonra amcasının oğlu olan Kadirkulu Bey ile evlendirilmiştir. Bu evlilikten de Ebülfez ve ağabeyi Almurat doğmuştur. Babası Kadirkulu Bey, İkinci Dünya Savaşına katılmış, Rus-Alman savaşından geri dönememiştir (Güler, 2006: 16-17). Onun milli kimliğinin oluşmasında annesinin anlatmış olduğu Dede Korkut hikâyeleri ve Melik Mehmet Destanı'nın etkisinin olduğu da düşünülebilir (Halilova, 2009: 19-20). Annesinin fedakârlığının Elçibey?e her zaman örnek olduğu, hayatının ileriki safhalarında da hep insan temelli davranışlar sergilemesinin bu durumdan kaynaklandığı söylenebilir. 

Elçibey ve dava arkadaşları gençlik yıllarında bir gün tutuklanacaklarını, arkalarında bir aile bırakmak istemediklerini belirterek, evlenmeme kararı almışlardır. Fakat Mehmet Emin Resulzade gibi şahsiyetlerin de evliyken mücadele etmesi bu düşüncesini değiştirmiştir. 41 yaşına geldiğinde de küçüklüğünden itiaberen tanıdığı Halime Hanım ile evlenmiştir (Elçibey, 1993: 19). Düğününü de annesinden çocukken dinlediği Türk destanlarındaki gibi düzenlemiştir. Bu evliliğinden Çilenay ve Erturgut olmak üzere iki çocuğu olmuştur (Ç.Samedbeyli, 2022: 95). 
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Eğitim ve Çalışma Hayatındaki Mücadeleci Yapısı 


Elçibey, Unus'ta sekiz yaşından on beş yaşına kadar yedi yıllık eğitim hayatına başlamıştır. Daha sonra Ordubad ilinin 1 no'lu ortaokuluna gitmiştir (Güler, 2006, s. 17). Düşünce sisteminin oluşmasında özellikle bu okuldaki öğretmenlerin kendisine katkıları önemlidir. Yaşadığı dönem itibarıyla Sovyet Rusya rejiminin uyguladığı sert ve baskıcı politikalar, onda daha o yaşlarda bağımsızlık düşüncesinin oluşmasında ve içindeki milli uyanışın alevlenmesinde etkili olmuştur. Arkadaşları arasında “millet” adıyla bilinmekte olup, kendisi Türkçe’ye olan hassasiyetinden dolayı “millet” kelimesinin Türkçe karşılığı olan “elçi” kelimesini kullanmayı tercih etmiştir (Elçibey, 1993: 14; Gezenferoğlu, 1995: 32-33). Elçibey'in gerçekte ismi Ebülfez Kadir Güloğlu Aliyev (Çimen, 2018: 89) olmasına karşın arkadaşlarının kendisine taktığı bu isimden olsa gerek herkes tarafından “Ebülfez Elçibey” olarak tanınacaktır. 


Bir ders esnasında tarih öğretmeninin Sovyet Rusya hakkında olumlu ifadelerde bulunmasına tepki göstermiş ve Rusların işgalci olduklarını söylemiştir. Lise yıllarından başlayarak sosyoloji, ekonomi, tarih ve edebiyat gibi alanlarda kendini geliştirmek için yaşının üzerinde kitaplar okumuş, ufkunu genişletmeye çalışmıştır (A. Samedbeyli, 2019: 9; Bilgin, 2016: 29-30). Lise eğitiminin son sınıflarına doğru Fuzuli, Nizami ve Hakani gibi edebi şahsiyetleri anlamak, Arapça ve Farsça yazdıkları eserlerinden istifade edebilmek için şimdiki adı Bakü Devlet Üniversitesi olan Azerbaycan Devlet Üniversitesi”ndeki Şarkiyat Fakültesine gitmeyi kendisine hedef koymuştur (Bilgin, 2016: 31; A. Samedbeyli, 2019: 41). 


Arap Filolojisi bölümünde okuyan Elçibey'in üniversite yıllarında arkadaşlarıyla kaldığı öğrenci yurdunun 41 numaralı odası, bir karargâh niteliği taşımıştır. Bu odada kendi milliyetlerinin ne olduğunu sorgulamışlar (Akyol, 2009: 17; Bilgin, 2016: 34) ve Sovyet Rusya'nın ve liderlerinin ideolojilerinin bir safsatadan ibaret olduğu kanısına varmışlardır (Özdemir, 2012: 11). Resulzade, onun fikir önderi olmuştur (Bilgin, 2016: 35). Kendisini her anlamda geliştiren Elçibey, 1962 yılında lisans eğitimini başarılı bir şekilde tamamladıktan (Halilova, 2017: 37) sonra SSCB Su İşleri Araştırma Enstitüsü Bakü şubesinde tercüman olarak göreve başlamıştır. Arapçayı iyi derecede bildiğinden SSCB ve Mısırın birlikte yürüttükleri Assuan Barajı yapımında tercüman olarak görevlendirilmiştir (Tahirzade, 2017: 480). Mısırda kaldığı süre zarfında Arapçasını daha iyi seviyeye getiren Elçibey (Güler, 2006, s. 21), siyasi çevreden de birçok kişi ile temas kurmuş ve onlarla siyaset mevzularında konuşmuş, bu konuşmalarda Sovyet Komünist Partisi lideri Kruşçev'i ve Mısır devlet başkanı Nasır'ı eleştirdiği de olmuştur (Elçibey, 1993: 15; A. Samedbeyli, 2019: 42). 
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Aldığı maaşının bir kısmıyla Azerbaycan'ın tanınması adına çalışmalarda bulunmuştur. Kıbrıs konusunda Yunanistan ile aynı çizgide olan Kruşçev inşaat sahasına geldiğinde onunla tokalaşmaması, Sovyet Gizli Haber Alma Teşkilatı'nın (KGB) radarına girmesine ve göze batmasına sebep olmuştur. SSCB yönetimi, Elçibey'in Sovyetler Birliği dışına çıkamayacağını ve derhal Bakü'ye dönmesini istemiştir (Halilova, 2017: 37; Güler, 2006: 21-22). 


Akademisyen Kimliği, Tutuklanması ve Hapis Yılları 


Ebülfez Elçibey kendisine getirilen yurt dışına çıkma yasağından sonra ilmi çalışmalara yönelmiş, doktora eğitimine 1965 yılında Azerbaycan Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesi Asya ve Afrika Ülkeleri Tarih Kürsüsünde Ord. Prof. 
Dr. Ziya Bünyadov danışmanlığında başlamıştır (Yiğit Türker, 2018: 21). 
Elçibey'in, Abbasi Devletinin çöküşünün ardından Mısırda kurulan Tolunoğulları Devletini, devlet başkanı Ahmet bin Tolun'un siyasi faaliyetlerini, halifelik makamını siyasi olarak etki altına almasını anlattığı (Elçibey, 1997a: 74) doktora tez konusunu seçmesinde, Müslüman Türk bir lider olmasının etkili olduğu düşünülebilir. Elçibey, tezini yazdığı dönemde özgür Azerbaycan düşüncesiyle ilgili çalışmalara devam etmiştir. Yakın arkadaşlarından Malik Mahmudov, Alim Hasıyev ve Rafik İsmayılowla beraber kafalarındaki bağımsızlık fikrini yaymak ve geniş kitlelere ulaştırmak için yeni bir oluşumun içine girmişlerdir. Ancak KGB”'nin gözleri sürekli Elçibey'in üzerinde olduğu için, süreç istedikleri kadar hızlı ilerleyememiştir (Ç. Samedbeyli, 2022: 56; Elçibey, 1993: 17). 


Doktora tezini tamamlayan Elçibey, çalışma hayatına öğretim üyesi olarak devam etmiştir (Güler, 2006: 23). Akademisyenliği döneminde gençlere bağımsız Azerbaycan idealini aşılamaya, onlara Sovyetler tarafından kabul ettirilmek istenen tarihin aslında gerçeği yansıtmadığını anlatmaya ve kendi öz kimliklerini bulmaları yönünde zihinlerinde ufuk açmaya çalışmıştır. 
Öğrencilerinde milli bilinci uyandırma adına Türklerin geçmişi, önemli Türk büyükleri hakkında onları bilgilendirmiştir (Ç. Samedbeyli, 2022: 60). 


1974'ün Kasım ayında Elçibey'in, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Başsavcılığınca hakkında tutuklanması yönünde karar alınmış ve 
20 Kasım tarihinde evinde tutuklanmıştır (Halilova, 2017: 67). O esnada 
tutuklamaya şahit olan yeğeni Saadet, KGB üyelerinin evi aradığını, kitaplar arasında Atatürk'ün resmini, onun bağımsızlık ülküsüyle ilgili çeşitli yazılarını ve teşkilatın programına ait delilleri ele geçirdiklerini söylemiştir. Elçibey duruşma 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esnasında tüm bu delillerin kendisine ait olduğunu doğrulamıştır (Güler, 2006: 25-26). Bu hapis sürecinin ilk zamanlarını KGB'ye ait zindanlarda son zamanlarını ise taş ocaklarında geçirmiştir (Güler, 2006: 36). 


Mahkümlar Elçibey'in ağır işler yapmamasını istemişler ve bu konudaki 
ısrarlarının sonucunda başarılı olmuşlardır (Akyol, 2009: 21). 17 Temmuz 1976 
günü özgürlüğüne kavuşan Elçibey akademisyenliğe geri dönemeyince, bir süre herhangi bir işte çalışmamıştır. Her şeye rağmen bu yaşadıkları onu bezdirmemiş, kendisinin ve ülkesinin istikbalini kazanacağına dair inancını kaybetmemiştir (Gezenferoğlu, 1995:109). 


Azatlık Hareketi ve Azerbaycan Halk Cephesi Başkanlığı 

Elçibey”e göre Azerbaycan bölünmemeli, bağımsızlık yolunda her insana ulaşılmalı, her yerde bu dava anlatılmalı ve bir kartopu misali büyüyerek çoğalmalıydı (Nerimanoğlu, 1992: Ç.Samedbeyli, 2022: 97). Ermenilerin Azerbaycan Türklerine uyguladıkları zulümlere karşı tepki verilmesi gerektiğini söyleyen Elçibey, “Savunma Cemiyeti”ni oluşturmuştur. Bunu, “Meydan Mitingi” ile duyurmuştur. Tüm bunlar halkın içindeki bağımsızlık ateşinin ilk kıvılcımı olmuş, SSCB askerleri halka sert müdahalelerde bulunarak kalabalığı dağıtmıştır (Bilgin, 2016,: 79; Tahirzade, 2017: 483). Bu hareketin sorumlusu olarak görülen Elçibey tekrar tutuklanmış, bir aylık esaretin sonucunda halkın baskısı karşısında direnemeyen Sovyet rejimi, Elçibey'in tutukluluğuna son vermiştir (Ç.Samedbeyli, 2022: 103). Halkın Elçibey'in etrafında toplanması, bu mücadelenin geniş halk kitlelerince sahiplenilmesi baskıcı rejimin de artık bu gücü kabullendiği söylenebilir. 


Bağımsız bir vatan için en önemli şeyin eğitim olduğunu düşünen Elçibey, mücadelesi için “Çamlıbel Birliği”, “Varlık Cemiyeti” gibi çeşitli 
derneklerin oluşumuna öncü olmuştur (Güler, 2006: 52). Tüm bu dernekler 16 
Temmuz 1989*da kurulacak olan Azerbaycan Halk Cephesi'nin (AHC) hazırlayıcısı olarak kabul edilebilir. Bu tarihte kurulan AHC'nin başkanlığına da Ebülfez Elçibey getirilmiştir (Ç.Samedbeyli, 2022,: 103). Kurulduğu günden beri birçok çalışmalarda bulunan AHC, Ermenilerin zulümlerine başkaldırmış, üyeleri saldırı altındaki Karabağ'a el altından savunma teçhizatı ulaştırmış, bir yandan da yerel halka destekte bulunmuştur (Özdemir, 2012: 20-21). Fiziki yardımın yanında daha fazla kişiye ulaşabilmek, işgalciler ve diğer uluslararası ülkelere bu azatlık ideallerinin haklılığını anlatabilmek amacıyla basın yayın yolunu da kullanan Elçibey, “Azatlık” gazetesini çıkarmıştır (Tahirzade, 2017: 484). 
Elçibey'in izlediği bu yöntemin, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında gerek kurduğu 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cemiyetler gerekse çıkardığı gazeteler ile mücadelenin halka anlatılması ve teşkilatlanmanın sağlanmasıyla benzerlik gösterdiği söylenebilir. 


AHC, faaliyetleriyle halkın gözünde Komünist partisini devre dışı bırakarak en etkili oluşum haline gelmiştir. Artık yapılan tüm mitingler AHC bünyesinde yapılmaktadır. Halk kendi devletine ait marş, bayrak gibi simgeleri kullanmak istemiş fakat Komünist Partisi Merkez Komitesince bu istek kabul edilmemiştir. AHC'nin etkileriyle bu istekler kabul edilsin diye halk direnişleri yapılmıştır. Direnişlerin önünü alamayan Merkez Komitesi ile AHC arasında bir görüşme yapılmıştır. Bu görüşme sonucunda Karabağ meselesi konuşulmuş ve Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin hâkimiyeti ve yurttaşlık kanunu tanınmıştır. 23 Eylül 1989 tarihinde SSCB tarafından “Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Egemenlik Üzerine Anayasa Kanunu” onaylanmış ve AHC resmi olarak kabul edilmiştir. Bu durum Karabağ”da Ermenistan hâkimiyeti tehdidini engellemiştir (Ç.Samedbeyli, 2022:104-105). İkiye bölünmüş olan Azerbaycan 31 Aralık 1989 tarihinde bir bütün olmuştur. Bu tarih o günden sonra “Azerbaycan Türklerinin Birlik Günü” olacaktır (Özdemir, 2012: 22). 


20 Ocak Olayları ve Sonrasındaki Gelişmeler 


SSCB Devlet Başkanı Gorbaçov'un Ermenilerin menfaatini korumak adına 20 Ocak 1990”da Bakü ve civarında başlattığı saldırılarda (Cafersoy, 2001: 
23) SSCB kadın, çocuk ayırt etmeksizin onlarca insanı katletmiştir. Bu olay Azerbaycan tarihine “Kara Yanvar” olarak geçmiştir (Güler, 2006: 73). SSCB'nin saldırıların amacı, Azerbaycan'ın direncini kırmak ve bağımsızlık iddiasındaki diğer halkların da ses çıkarmasının önüne geçmektir. 20 Ocak olayları halkta çok büyük infial yaratmış ve iktidara karşı protestolara sebep olmuştur. Tüm bunlar Azerbaycan halkının azatlık direnişlerini yavaşlatsa da tamamen sonunu getirememiştir. (Bilgin, 2016: 107-108). SSCB hükümeti, Bakü'de AHC ile masaya oturmak zorunda kalmıştır. Gelen heyetin amacı, mevcut düzeni devam ettirmek ve AHC'nin çalışmalarına son vermektir. Ama Elçibey'in itidalli 
davranmasıyla AHC pozisyonunu korumaya devam etmiş ve 30 Eylül 1990 
tarihinde yapılan seçimlerde AHC 31 koltukla meclise girmiştir (Tahirzade, 2017: 
484). 


Elçibey, AHC başkanı olduktan sonra ülkenin hemen hemen her ilini gezmiş vatandaşlarla bir araya gelmiştir. Elçibeyin bu gezileri halka büyük moral vermiştir. Ayrıca Elçibey gittiği her yerde mücadelenin önemini dile getirirken, kuzeyi ve güneyiyle birleşmiş Azerbaycan ülküsünden bahsetmektedir. Bu 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meyanda, SSCB”de Gorbaçov'a karşı bir kalkışma planı yapılmıştır. Elçibey bu duruma karşı olduğunu ifade ederken, Ayaz Mutallibov bu kalkışmadan yana tavır almıştır. Elçibey'in bu konuda aldığı pozisyondan rahatsız olan Mutallibov destekçileri AHC binasına zarar vermişler, çıkan kargaşada binada bulunan Elçibey de başına vurulması sonucu yara almıştır. Bu olaylardan sonra Elçibey ve AHC destekçileri protesto gösterileri düzenlemiş ve Lenin Meydanına yürümüşlerdir. Olayların artmasından endişeye kapılan Mutallibov, halkın bir kısım isteklerini yerine getirmiş ayrıca “Lenin Meydanı” adını “Azatlık Meydanı” yapmıştır (Ç.Samedbeyli, 2022: 107-109). Bu meydan daha sonra Elçibey ve dava 
arkadaşları için mücadelelerinin sembolü haline gelmiştir. 21 Aralık 1991 
tarihinde Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Gorbaçow'un görevini bırakması, Azerbaycan'da yeni siyasi gelişmelere yol açmış ve 29 Aralık 1991'de yapılan halkoylamasıyla Azerbaycan resmen bağımsızlığına kavuşmuştur. 


Karabağ Meselesi ve Elçibey 


Karabağ (Dağlık Karabağ) konusundaki Azerbaycan- Ermenistan anlaşmazlığı Azerbaycan'ın dış politikasına yönelik stratejik hedeflerin belirlenmesinde önemli bir faktör olurken, iç politikanın da başlıca meselesi olmuştur (İpek, 2009: 229). Ermenistan'ın en büyük ideali Türkleri Karabağ ve diğer bölgelerden atıp bu toprakları Ermenistan hâkimiyeti altına alarak Türklerin olmadığı büyük bir Ermenistan devleti oluşturmaktı (Ağar, 2017: 88). Karabağ meselesi yıllardan beri Sovyetlerin alt yapısını hazırladığı bir mesele olup, Ermenistan”ı kullanıyor, Ermenistan'a Azerbaycan'da askeri saldırılar yapması için her türlü yardımda bulunuyordu. Rusya'nın bu tutumundan faydalanan Ermenistan da sözde bağımsızlık politikasını yürütme dâhilinde Azerbaycan topraklarına giriyor ve buralarda zulümler yapıyordu. Ermenistan'ın bu saldırılarına karşı askeri ve mali anlamda yetersiz kalan Azerbaycan bir müdahalede bulunamıyordu. Diğer ülkelerin de Ermeni yanlısı tavır sergilemeleri, Azerbaycan'ı Karabağ meselesinde yalnızlaştırıyor ve her geçen gün bir vatan toprağından daha oluyordu (Gezenferoğlu, 1995:122). Ermenilerin burada yaptığı zulümler nedeniyle birçok insanın barınma ve güvenlik ihtiyacıyla bölgeyi terk etmeye çalışması, ülke içinde sosyal açıdan sıkıntılar ortaya çıkarmıştır (Elma, 2015: 190). Karabağ'ın Ermenilere kolaylıkla verilmeyeceği yönündeki halk iradesi 1988 yılında Azerbaycanlı Türklerin, Lenin Meydanı'nda tepkilerini ortaya koymalarında açıkça görülmektedir (Akıncı ve Kaba, 2023:98). 
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Hocalı'ya, 25 Şubat 1992'de ücretli askerlerden oluşan Ermeni ordusu tarafından bir baskın düzenlenmiştir (Dalkılıç, 2015: 65). Burada Ermeniler tarihin en dehşet verici katliamlarından birini gerçekleştirmiştir. Hocalıdaki yerel halkı, yaşlı, çocuk, kadın demeden bir gecede yüzlerce kişiyi katletmişlerdir. 
Katliamın sonuçları o kadar kötüdür ki cesetlerin bir kısmını toprağa bile verememişlerdir. Ermeniler bölgede bulunan Ahıska Türklerinin bazılarını yakarak bazılarını da kurşuna dizerek öldürmüşlerdir. Saldırıdan kaçmaya çalışanlardan bir kısmı soğuk havanın etkisiyle can vermiştir. (Sarıahmetoğlu, 2011: 82). Protestoların önünü kesemeyen Mutallibov görevinden ayrılmış ve yerine Elçibey gelmiştir (Bilgin, 2016: 117). Elçibey'in milli meselelerdeki gayretine rağmen ordu içindeki Rus yanlılarının ihanetleri durmak bilmemiştir. 
Ordunun cesaretini kırmamak adına sessiz kalan Elçibey, önemli yerlerin müdafaasındaki birliklerin kaydırılması ve Ermenilerin herhangi bir dirençle karşılaşmadan o bölgeleri ele geçirebilmesiyle duruma müdahale etmiş ve sorumlu kişileri görevlerinden uzaklaştırmıştır. Tüm bu çabalara rağmen sorunun hâlen çözülememesi ve hatta ordudaki ihanetler dolayısıyla Kelbecer'in Ermenistan tarafından ilhakı, en sonunda Elçibey'in iktidardan düşmesine sebep olmuştur (Gezenferoğlu, 1995: 210-211). Azerbaycan'ın askeri mücadeleleri ve halkın direniş hareketleri devam ederken, diğer ülkelerin arabuluculuk yapmaya çalışmalarıyla iki ülke arasında 1994 yılında bir saldırmazlık antlaşması imzalansa da Ermenistan bu antlaşmaya uymamış, saldırılarını tekrarlamıştır (Ağar, 2017: 99). 


AHC İktidarı ve Elçibey Dönemi 


29 Aralık 1991 tarihinde yapılan referandumla Azerbaycan Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti'nin adı “Azerbaycan Cumhuriyeti” olmuştur. Ülkenin başına da Rus yanlısı Ayaz Mutallibov geçmiştir. AHC'nin siyasette etki alanının artması bazı gelişmelere yol açmıştır. Bunlar, 25-27 Ocak'ta yapılan kongrede yeni parti programının kabulü, 26 Şubat'ta gerçekleşen Hocalı Soykırımı, devlet başkanlığı seçiminin yapılacağı yönünde Yüksek Sovyet kararı ve Ayaz Mutallibowun yeniden iktidara getirilmesi saikiyle yapılan darbe girişimidir (Cafersoy, 2001: 34-35). 

AHC'nin yaptığı kongrede kabul edilecek parti programı, iktidara gelindiğinde nelerin yapılacağı ve benimsenen düşüncelerin neler olduğu konusunda fikir vermiştir. Bunun için iki farklı çizgide programın hazırlanılması ve yapılacak kongrede kabul edilmesi halinde ideolojik çizginin belirlenmesi yönünde karar alınmıştır. Hazırlanan taslak metinlerden ilki, özgürlük, adalet, demokrasi, milliyetçilik, halkçılık gibi ilkelerin benimsendiği ve daha çok Türkçü 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çizgide düşünülen bir parti programıdır. İkinci taslak programda insan hakları, demokratikleşme, egemenlik, kanun üstünlüğü gibi liberal ilkeler yer almaktadır. 
İki taslak programın ortak hedefi Azerbaycan'ın özgür, demokratik ve hukukun üstün olduğu bir devlet olması ve Güney Azerbaycan ile birleşerek bütün Azerbaycan olmaktır. Bunun yanında sağlam bir devlet teşkilatlanması, milli para, bütçe, maliye, gümrük ve vergi alanında düzenlemeler yapılması da hedeflenmiştir. Milli kültür, eğitim, bilim, din ve maneviyat alanında reformların yapılması, AHC’nin iktidarında uygulanacak politikaların temelini oluşturmuştur (Cafersoy, 2001: 35-39). Elçibey hükümeti Pantürkist olmakla ve ayrımcı davranmakla suçlansa da 1992 yılında kabul edilen ve halen yürürlükte olan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”'nin çoğunluk hakları karşısında azınlık haklarını bertaraf etmediği dikkati çekmektedir (Ergun, 2022: 818). 

Başbakan Süleyman Demirel ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Azerbaycan'a gelip Elçibey'i birlikte ziyaret etmeleri, Türkeş'in Elçibey'in açık hava toplantısında yanında bulunması, seçimlerde ibreyi Elçibey lehine çevirmiştir. Yüksek Sovyet'in seçimlerin yapılmayacağını ve Mutallibow'un yeniden görevine döndüğünü açıklamasının ardından (Gömeç, 1999: 36) AHC, halkı meydanlara davet etmiş, devlet başkanlığı konutunun boşaltılmasını, aksi halde zor kullanılacağını ve uçakların da saldırıda bulunacağını beyan etmiştir. Mutallibov bu gelişmelerden sonra Azerbaycan'dan ayrılmıştır. Yüksek Sovyet durumu toparlamak adına alınan kararların geçerli olmadığını, Yakup Memmedov'un yerine de AHC üyesi İsa Gamberov'un devlet başkanı olmasını sağlamıştır. Ülke gayrı resmi olarak AHC'nin yönetiminde seçimlere götürülecektir. AHC; ülkenin birlik ve beraberliğini sağlayacağını, yurttaşların huzur ve güvenliğini yeniden tesis edeceğini, demokrasi standartlarına yaraşır bir sistem oluşturacağını, hak ve hürriyetlerin koruma altına alınacağı bir anayasal sistemin kurulacağını vaat etmiştir. Saygın bir dış politikanın benimseneceğini, liberal ekonomik reformların yapılacağını ve bir dizi siyasi, kültürel, hukuki ve mali politikaların hayata geçirileceğini de vadeden Elçibey yapılan seçimler neticesinde %60a yakın oy alarak Cumhurbaşkanlığı makamına getirilmiştir (Cafersoy, 2001: 43-51). 
Elçibey iktidara gelmeden önce saptadığı problemleri, iktidarda bulunduğu bir yıl gibi kısa süre içerisinde reformlar yaparak, devletin siyasi ve idari yönden yapılandırılması ve bir sistem oluşturulması için birçok düzenlemeyi hayata geçirerek çözmeye çalıştığı yönünde değerlendirilebilir. 


Elçibey için AHC demokrasinin birleştirici gücü olup, kuvvetler ayrılığı ilkesinin hayata geçirilmesi, sivil toplumun etkinliğinin artırılması ve özgür basının faaliyet göstermesi için mecliste düzenlemeler yapılmıştır (Gezenferoğlu, 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1995: 188). Azerbaycan ve Azatlık gazetelerinde ülkenin durumu tüm gerçekliğiyle anlatılmış, halk bağımsızlık konusunda bilinçlendirilmeye başlanmıştır. 1990'lı yıllarda ülkede iç karışıklıklar artmış, basın yayın organları da bu karışıklıklardan etkilenmiştir. Aynı zamanda bu dönemde ilan edilen olağanüstü hal bu gazetelerin faaliyetlerinin durdurulmasına sebep olmuştur (Kahramanlı, 2004: 53-54). Demokrasiyi içselleştiren Elçibey, basında kendisiyle ilgili hiciv içerikli bir çizimi de özgürlükler bağlamında değerlendirerek tepki göstermemiştir (Sert, 2020: 183). Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra hukukun üstünlüğünün kabul edilmesi, yargı organlarının ve bakanlık teşkilatlarının yetki ve görev alanlarının net bir şekilde belirlenmesi, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan siyasi partilerin sayısının artırılması ve siyasal çoğulculuğun hayata geçirilmesi için atılan demokratikleşme adımlarının önem taşıdığı düşünülebilir. 


Elçibey Miting Konuşması Yaparken 


Kaynak: https://21yyte.org/tr/merkezler/bolgesel-arastirma-merkezleri/guney- kafkasya-iran-pakistan-arastirmalari-merkezi/bakude-kanla-yazilan-tarih-20- ocak-1990 


Elçibey, Türkiye'nin ekonomik açıdan uyguladığı politikayı kendi ülkesi için örnek olarak görmüştür. Türkiye'nin benimsemiş olduğu Özal modelinin halkının refah seviyesini yükseltmede etkili olması bu modeli örnek almasına neden olmuştur (Akyol, 1990: 154). Bankacılık sistemini kanuni açıdan sağlamlaştırmak amacıyla 1992'de “Azerbaycan Milli Bankası” kurulmuştur. 
Bununla beraber, “Ulusal Para Kanunu” da kabul edilerek milli paraları olan 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manatı basmaya başlamışlardır (Cafersoy, 2001: 55). Sovyet yönetimi ülkeyi ekonomik açıdan o kadar dibe çekmişti ki enflasyon %1200’leri bulmuştur. 
Çalışanlar da 4 ay boyunca ücretlerini alamamıştır. Para basılması bu ekonomik sorunun da çözümüne fayda sağlamıştır (Kemaloğlu ve Kemaloğlu, 2007: 374). 
Devletin mali yapısının güçlendirilmesi için önemli tedbirler alınmış, gelir getirici kaynaklar oluşturulmuş, altın miktarı bir buçuk tona çıkarılmıştır (Gezenferoğlu, 1995: 186). İktidara geldikten çok kısa süre içerisinde devlet hazinesini güçlendirmesi ve gelirlerin artması için mali politikalar geliştirmesi bağımsızlığını yeni kazanmış bir devlet için başarı olarak görülebilir. 


Ülkenin azatlık mücadelesinin korunması, Karabağ, Şuşa, Laçın gibi askeri meselelerde avantaj sağlanabilmesi adına iç ve dış muhalefete rağmen Türkiye'deki Kuvâ-yı Milliye ordularıyla benzerlik gösteren, halkın önceden muharebe için kendi isteğiyle kurduğu gruplardan sistemli bir orduya geçilmiştir (Kemaloğlu ve Kemaloğlu, 2007: 371-372). Askeri yeniliklere oldukça önem veren AHC iktidarı, bütçenin çoğunluğunu ordunun ihtiyaçları ve gerekli teçhizat temini için ayırmıştır. Birçok öğrenci eğitimlerini alıp orduya katkı sağlamak için Türkiye'ye gelmiştir (Cafersoy, 2001: 61). Yapılan tüm bu yenileşme hareketinin meyvesi olarak ordunun en önemli faaliyeti Sovyetleri ülkeden çıkarmaktır. 
Bununla birlikte yıllardır mücadelesi verilmiş bağımsızlıkları daha da pekişmiştir (Gezenferoğlu, 1995: 186). 


Elçibey, Sovyet yönetiminde okullarda okutulan ders kitaplarının içeriğinin değiştirilmesini ve basılacak yeni kitapların da halkın milli kimliğini yeniden oluşturabilecek nitelikte olmasını istemiştir. Bunun için 10 Eylül 1992”de Eğitim Bakanlığı tarafından “Olağanüstü İlmi-Metodik Kurul (OİMK)” kurulmuştur. Bu kurulun çalışmaları neticesinde birçok kitap basılmıştır (Tahirzade, 2004: 61-62). Elçibey edebiyat, sanat ve kültür alanında faaliyet gösterenler için vergi muafiyetleri getirmiştir. Yazarlar Birliği'nin yayınladığı Azerbaycan Edebiyat dergisine, sinema sektörüne yardımlarda bulunmak, kültür sanat alanında çalışanlara yurt dışı etkinliklerde mali anlamda kolaylıklar sağlamak, alanında başarı gösteren resim heykel gibi görsel sanatlar icra edenlere fatura yardımında bulunmak, tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasının önüne geçilmesi için talimatlar vermiştir (Tahirzade, 2001: 217-218). 


Eğitim alanına da büyük önem veren Elçibey, ülkede okullaşma oranını arttırmış, Sovyet Rusya'nın Türk birliğini bozmak amacıyla zorunlu tuttuğu Kiril alfabesini Latin alfabesine dönüştürmüş, onların uydurduğu tarihi, doğru bilgilerle yeniden yazdırmış ve eğitim kurumlarında yeni alfabe ile ders materyallerinin hazırlanması için öğretmen basımevi kurdurmuştur (Ağar, 2017: 60). Elçibey'in, gelecek nesillerin Rus kültür emperyalizminden korunarak milli, 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öz değerlerini bilen ve tarihine sahip çıkan bireyler yetişmesini istediği için bu tedbirleri aldığı düşünülebilir. Elçibey'in, salt siyasi alanda sınırlı kalan bir siyasetçi olmadığı için ülkesinin özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanmasının yanında kültür ve sanat alanlarında da gelişmesini önemsediği ve sanatçıları desteklemek için bu adımları attığı açıkça görülmektedir. 


Elçibey, Azerbaycan'ın dış siyasetine ilişkin izleyeceği yolu belirlerken, hem kendi ülkesinin milli çıkarlarına uygun hem de ülkesi dışındaki gerçekleşen durumlara uygun bir yol izlemiştir. Azerbaycan'ın müstakil bir devlet olarak uluslararası camiada varlığının kabul edilmesi, Karabağ meselesinin gündemde tutulmasını en başından beri savunduğu bir ve bütün Azerbaycan davasını tanıtmak onun ilk önceliğidir (Yılmaz, 2012: 29). Bunun yanında dünya genelinde bulunan enerji kaynaklarının takribi %6 gibi bir oranla Hazar Denizinde bulunması Elçibey'in bu coğrafyaya önem vermesini gerekli kılmıştır. Ayrıca önemli miktarda petrol ve doğalgaz rezervinin olması bu denize kıyısı bulunan ülkeler ile Azerbaycan'ın ekonomik ve siyasi ilişkiler kurması bakımından da önemlidir (Güzel, 2009: 20) 


Azerbaycan'ı ilk tanıyan ülke olarak Türkiye, Azerbaycan'ın BM, AGİK vb. örgütlere katılması için öncü olmuştur. Elçibey yönetime geldiğinde Azerbaycan'ın BDT'de bulunmayacağını ifade etmesinin ardından, kendisine muhalif olanlar tarafından eleştirilmiştir. Türkiye ile karşılıklı olarak vize muafiyeti getirilmiştir (Alan, 1997; 92). Elçibey, Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye'ye 24-27 Haziran 1992 tarihlerinde gelmiş, Karadeniz Havzası Ülkeleri Ekonomik İşbirliği (KEİB) zirvesine katılmış, ziyareti kapsamında TBMM'de konuşma yapmış devletin yapılandırılması ve kurumların oluşturulması için Türkiye'nin kadim idari deneyiminden istifade edileceğini söylemiştir 
(Tahirzade, 2017: 497-498). Elçibey'in Türkiye'ye ikinci gelişi ise 28 Ekim 1992 
günü Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle olmuştur. Buradaki resmi törene iştirak etmiştir. Ardından Türk Devletleri Zirve Toplantısı”na katılarak ilk olarak iktisadi alandaki mevzular hakkında görüşmeler yapmış, toplantıya katılan ülkelerle toplantıda alınan kararları belgelendirmiştir. Ardından kendisini onun askeri olarak gördüğü Atatürk'ün kabrine gitmiştir. Sonrasında örnek aldığı bir diğer şahsiyet Mehmet Emin Resulzade'nin Cebeci'de bulunan kabrine gitmiştir. 
Ankara'ya gezisi kapsamında Cumhurbaşkanı Özal ile Kayseri'ye giderek birçok işletmeyi ziyaret etmiştir (Ç. Samedbeyli, 2022: 125-126). Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Başkentte Azerbaycan Türkiye Büyükelçiliğini faaliyete geçirmiştir (Ç.Samedbeyli, 2021: 99). 
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Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) marifetiyle Azerbaycan'da bulunan sivil toplum kuruluşlarına yardımda bulunulması için bir protokol oluşturulması, ilişkilerin gelişmesine ve bu kuruluşların çalışmalarının artmasına da katkı sağlamıştır (Sarıahmetoğlu ve Yeşilot, 2017: 40). Türkiye, Azerbaycan ile arasında siyasi gerilimlerin bulunduğu Ermenistan ile de görüşmeler yapmış, özellikle Nahçıvan meselesinde kilit pozisyonunda yer almıştır (Gezenferoğlu, 1995: 195). Ermenistan'ın izlemiş olduğu işgalci politika ile ilgili ABD gezisinde konuşan Turgut Özal, Ermenistan'ın bu işgal politikasını kesinlikle kabul edemeyeceklerini, eğer ısrarcı olurlarsa Türkiye'nin de sert bir şekilde tepki göstereceğini ifade etmiştir (Bakacak, 2019: 70). Ayrıca Karabağ meselesinde inisiyatif alarak konuyu NATO'ya taşımıştır (Öraz Beşikçi, 2016: 242). O dönemde iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin en önemli meyvesi Bakü'nün petrolleridir. Elçibey, Azerbaycan'ın bu zenginliğinden Türkiye'nin de pay almasını istemiş ve bu yönde çalışmalar yapılmıştır (Gezenferoğlu, 1995: 193; Kabaklı, 2009: 104). 


Ermeni saldırılarının yoğunlaştığı dönemde, Azerbaycan ordusu içerisindeki Rus yanlısı bazı üst rütbeli askerler ve devlet adamları Elçibey?e ihanet etmişlerdi. Suret Hüseyinovwun Ağdere'deki Azerbaycan birliklerini uzaklaştırmasıyla Ermenistan bazı bölgeleri işgal edebilmiştir (A.Samedbeyli, 2019:187). Elçibey, bölgelerin kaybedilmesinde sorumlu olduklarını düşündüğü Rahim Gaziyev ve Suret Hüseyinow'un yetkilerini elinden almıştır. Bu durumu kabullenemeyen Hüseyinov, Elçibey'in emirlerini uygulamamış ve ülkede problemlere neden olarak ikinci bir darbe ortamı oluşturmuştur. Aynı zamanda Ağdere bölgesinden uzaklaştırılan darbeci birlik Gence'de bir araya gelerek burada darbe planları oluşturmuşlardır. Buna göre Elçibey”i devre dışı bırakarak hükümeti ele geçireceklerdi. Fakat düşünmedikleri bir durum da halkın Elçibey'in yanında olmasıydı. Halkı kendi taraflarına alamayacakları için darbe girişimini yine ertelemek zorunda kalmışlardır (Gezenferoğlu, 1995: 210). 


Diğer bir darbe girişimine ise Suret Hüseyinov'un emri altında bulunan birliklerin gizli faaliyetleriyle Kelbecer'in Ermenistan'ın eline geçmesine kolaylık sağlaması neden olmuştur. Ermenistan'ın eline geçen Kelbecer'de yaşayan Azerbaycan halkı iktidar tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Darbeciler Kelbecer'den gelen halkın tepkilerini Elçibey”e karşı kullanarak onu iktidardan düşürmeyi planlıyorlardı (A. Samedbeyli, 2019: 184-185). Elçibey, Kelbecer'in Ermenistan'ın eline geçmesinde Suret Hüseyinovw'a bağlı kalan askeri birlikleri görevden uzaklaştırmıştı. Buna tepki gösteren askerler görevi bırakmayacaklarını ve Suret Hüseyinovw'a itaat edeceklerini söylemişlerdi. Bu durumdan güç alan Suret Hüseyinov aynı zamanda Rusya'dan da mali ve askeri destek görüyordu 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(Gezenferoğlu, 1995: 214). Suret Hüseyinov önderliğinde Elçibey?'in karşısında olan Ayaz Mutallibov, Rahim Gaziyev, Haydar Aliyev gibi isimler bir araya gelerek darbe için çalışmalarda bulunmuşlardı. Bu çalışmalar dâhilinde bu isimler Rusya ile birlikte hareket ederek Moskova'da Elçibey?i cumhurbaşkanlığından devirmek için defalarca görüşmeler yaptılar (Ç.Samedbeyli, 2022: 132). Bu yaşananların farkında olan Elçibey darbenin kaçınılmaz olduğunu görebiliyordu. 
Halkı bu durumdan basın yoluyla haberdar etti. Elçibey'in önemsediği en önemli şey can kaybı yaşanmadan halkına zarar gelmeden sorunların çözülmesiydi. 
Elçibey?in tüm çabalarına rağmen kalkışmalar engellenemedi ve daha fazla kayıp vermek istemeyen Elçibey, Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldı (Gezenferoğlu, 1995: 220). 


Görevinden ayrılırken de çok sevdiği ülkesini düşünen Elçibey, ANS Televizyonunun kendisiyle yaptığı bir röportajda “Nasıl ki bir baba evladını vuramaz ama mecbur kaldığında vurur, benim de liderlikten ayrılmam gönüllü değil mecburiydi” demiştir. (https://www.trthaber.com/haber/dunya/azerbaycan- cumhuriyetinin-kurucusu-mehmet-emin-resulzade-562104.html) 


Türkiye, Elçibey”e yapılan bu darbe girişiminde 4 Hazirandan 9 Hazirana kadar suskunluğunu korumuştur. Türkiye'nin olanlar karşısında suskun kalması ve hemen tepki vermemesi Elçibey'i oldukça üzmüş, bu üzüntüsünü birkaç kez dile getirmiştir. Bu suskunluk Türkiye'deki bazı gazetelerce de eleştirilince, (Ağar, 2017: 118-119) Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesince bir açıklama yapılmıştır. Bu açıklama şu şekildedir: 


“Azerbaycan'ın milli birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacı olduğu bir dönemde, kardeşkanının dökülmesi Türkiye'yi derin endişe ve üzüntüye sevk etmiştir. Azerbaycan'ın bir iç sorunu olan bu gelişmelerin çoğulcu demokrasi kuralları çerçevesinde, Azerbaycan halkının ve devletinin öz bütünlüğünü güçlendirecek bir uzlaşı ile çözümlenmesini içtenlikle istemekteyiz.” (B. Şimşir, 2011: 558-559). 


Türkiye kendinden beklendiği gibi bir adım atmayınca, hem halkın hem de Mesut Yılmaz gibi bazı muhalefet liderlerinin tepkisini almıştır. Tepkiler sonrası Cumhurbaşkanlığı da Azerbaycan'ın resmi Cumhurbaşkanının Elçibey olduğunu ifade etmiştir. Fakat Azerbaycan'daki Halk oylaması sonuçlarına bağlı kalmış ve bu konuyu bir iç mesele olarak değerlendirmiştir (Ağar, 2017: 120- 121). Elçibey'in nezdinde onun gayretleriyle kurulan iyi ilişkilerin darbeden sonra Türkiye'nin, beklenilenin aksine Aliyev'in yanında konum almasının büyük hayal kırıklığı yarattığı düşünülebilir. 
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Elçibey ülkede kargaşa çıkarak halkına zarar gelmesini önlemek amacıyla “önce halkım sonra ben” diyerek Bakü'den ayrılıp ata toprağı olan Keleki'ye gitmiştir (A.Samedbeyli, 2019: 245). Görevinden affını isteyen Elçibey'in hukuken Cumhurbaşkanlığındaki süresi bitmemişti. Ülkedeki karışıklığı engellemek amacıyla kendi yerine belli bir süre için Haydar Aliyev'i seçmişti. Haydar Aliyev Keleki?”de iken tüm desteği kendine çekmiş olsa da hala Cumhurbaşkanı hukuken Elçibey olduğundan dolayı göreve gelemiyordu (Bilgin, 2016, s. 191). Cumhurbaşkanının belirlenmesi için ülkede bir halk oylaması yapıldı ve % 98 gibi bir oranla halk Elçibey”i istemiyordu. Bu halk oylamasının sonucunda Türkiye, Aliyewin yanında olarak yeni Aliyev Hükümetini kabul etmiştir (Avşar vd, 1994: 24). 


Elçibey, Haydar Aliyev'in Cumhurbaşkanı olacağıyla ilgili iddiaların ortaya atılması üzerine, bu iddiaların asılsız olduğunu göstermek için Bakü'ye dönmeye karar vermiştir. Elçibey'in Bakü'ye döneceği uçağa saldırıda bulunuldu (A. Samedbeyli, 2019: 249). Elçibey, Keleki?de kaldığı dönemde, hükümete karşı tüm partileri aynı hedef içerisinde “Demokratik Kongres” adı altında birleştirdi. 
AHC'yi bir parti olarak hukuken faaliyete geçirdi. Böylelikle mecliste bulunmadan da siyasette etkin olabilecekti. Ayrıca bu dönemde kendini de kültürel, siyasal, bilimsel ve tarihsel alanlarda araştırmalar yaparak geliştirmeye çalışıyordu. Bunun yanında Türkmençay Antlaşması dolayısıyla bir olamayan ülkesi için mücadelesini verdiği “Bütöv Azerbaycan” ideali hakkında çalışmalar yürütüyordu (Ç. Samedbeyli, 2022: 144-146). Elçibey'in Keleki?ye dönmesinden sonra Azerbaycan için kötü günler başlamıştı. Mücadelesini verdiği toprak bütünlüğü politikası sekteye uğramış ve topraklarının önemli bir kısmı Ermenistan tarafından zapt edilmişti. Halkın refah düzeyi düşmüş, işsizlik oranı artmış, barınma sıkıntısı ortaya çıkmıştı. Ayrıca Elçibey'in oluşması için büyük çaba sarfettiği milli ordu dağıtılmış, Elçibey?'in yaptığı birçok reform işlevsiz hale gelmişti (Gezenferoğlu, 1995: 226-228). 


Hukuken Cumhurbaşkanlığı görev süresi biten Elçibey?i Bakü'de yoğun bir kalabalık karşıladı. Mecliste söz sahibi olan Elçibey Azerbaycan'ın birliği için yaptığı çalışmalar dâhilinde, Birleşik Azerbaycan Cemiyetini kurmuş ve yönetimin başına geçmişti. Bu birlik Elçibey'e göre kültürel, tarihsel ve siyasal alanlarda adımlar atılarak yapılabilirdi. Bu cemiyeti halkın bir kültür okulu olarak kullanmasını sağlamıştı. Elçibey, siyasi hayatında faaliyetlerine devam ederken bir yandan da sağlık problemleri ortaya çıkmaya başlamıştı (Tahirzade, 2017: 504-505). 
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Elçibey'in Vefatı (22 Ağustos 2000) 


Elçibey?'in vücudu yıllardır verdiği mücadeleler, yaptığı çalışmalara karşı yorgun düşmüştü. Durumu gittikçe kötüleşiyordu. Elçibey Türkiye'nin bizzat kendisini çağırması durumunda Türkiye'ye gidebileceğini söyledi. Bunun üzerine dönemin Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz, Elçibey'i Türkiye'ye çağırmıştı. Elçibey'i yıllardır mücadele ettiği ülkesinden tüm sevenleri Türkiye'ye doğru yolcu etmişlerdi. Türkiye'de onu Enis Öksüz, MHP Milletvekili Mehmet Ceylan ve Muhittin Çolak ağırlıyordu. Elçibey Türkiye'ye geldiğinde sağlığı çok kötü durumdaydı (Haliova, 2017: 393-394). 


Elçibey Türkiye'ye yola çıktığında bir Türk gazeteci ile yaptığı konuşmada gazeteci niçin Türkiye'ye gittiğini sormuş, Elçibey de Türk hekimlerinin kendisini iyileştirebileceğine inandığını söylemişti. Bunları söylerken de sağlık durumunun kötülüğünden dolayı kendisi hakkında çok ümidinin olmadığını belki de bir daha geri dönemeyeceğini düşünüyordu (Bilgin, 2016: 210). Elçibey'i Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) bulunduğu sürede Mesut Yılmaz, Devlet Bahçeli gibi birçok Türk devlet adamı da ziyaret etmişti. Elçibey'in tedavisi GATA'da gerçekleştiriliyordu. Doktor Elçibey'in durumunun ne kadar ağır olduğunun farkındaydı. Fakat bu durumu Elçibey'e nasıl söyleyebileceğini bilmiyordu. Elçibey'in sağlığı ile ilgili tüm gerçekleri duymak istediğini söylemesi üzerine artık kendisinin son zamanlarına yaklaştığını ona söylemek zorunda kaldı. 60 gün kadar süren uğraşlara rağmen sağlık durumu daha da ağırlaşan Elçibey 22 Ağustos 2000 günü saat 8.30 civarında hayata gözlerini yumdu. Aynı gün Elçibey'in naaşı, Türk Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla Esenboğa Havalimanı'ndan kendi ülkesi Azerbaycan'a uğurlandı. Ertesi gün Elçibey'in naaşı Bakü'ye getirildi. İlk olarak İlimler Akademisinde bir cenaze töreni yapıldı. Elçibey'in naaşı ailesi, devlet adamları ve tüm sevenlerinin katıldığı büyük bir kalabalık tarafından Devlet Mezarlığına defnedildi (Bilgin, 2016: 212). 


Türk milleti ve Azerbaycan gençliğine vasiyetlerde bulunan Elçibey, dünya gözüyle göremediği ve gerçekleştiremediği hedeflerinden bahsederken, bunların Dağlık Karabağ'ın özgürlüğüne ulaşması, Azerbaycan'ın kuzeyi ile güneyiyle bütünleşmesi olarak ifade etmiştir. Bu hedeflerinin bir gün gerçekleşeceğine olan inancı taşıdığını söylemiştir. Bu hedefler gerçekleştiğinde bağımsızlık yolunda çaba harcayan ve yaşamlarını kaybedenlerin de mezarlarında rahat yatacaklarını söylemiştir. Ülkü birliği ile Karabağ’ın işgaline son vermek, ayrılmış Azerbaycan’ı bütünleştirmek hedefi koymuştur. Tüm bunlar için demokrasinin yerleşmesi ve sorunların ancak konuşarak halledileceğini ifade etmiştir. Azerbaycan gençliğine ise, her birinin Türk milletinin bir ferdi olduğunu 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ve sorumlulukları olduklarını söylemiştir. Atatürk'ün de Gençliğe Hitabesinde söylediği gibi bunun damarlarda gezen soylu kan ile mümkün olabileceğini söylemiştir. Bütün Azerbaycan'ın bu inanca sahip olmakla kurulacağını ifade etmiştir (Bakiler, 2009: 328-331). 


Sağlığında Elçibey ile aynı dava için uğruna beraber yol almış kişiler Elçibey'in vefatının bağımsızlık davasının son bulacağı anlamına gelmediğini söylemişlerdi. İsa Gamber, Hanım Halilova gibi Elçibey'e çok yakın kişiler Elçibey'in vefatının ardından yayınladıkları taziye mesajlarında onun azatlık düşüncesi için çalışacaklarını belirtmişlerdi. Ayrıca Türkiye, Özbekistan gibi Türk devletleri de Elçibey'in Türk birliği için gösterdiği çabaları takdir ettiklerini ve onun bu yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacaklarını söylemişlerdi. Ayrıca kendilerinin de bu birlik için Elçibey'in yolundan gideceklerini belirtmişlerdir. 
Türk dünyası dışındaki diğer yabancı devletler de bağımsızlığını yeni kazanmış bir ülkeyi, izlediği başarılı iç ve dış siyasetle dünya kamuoyunda yer edindirmiş olan ve bu anlamda vatanı işgal altında olan tüm devletler için örnek teşkil eden bu devlet adamını takdir ederek vefatından duydukları üzüntüleri dile getirmişlerdir (Güler, 2006: 136-144). 


Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Elçibey'in vefatıyla ilgili Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'e bir mesaj göndermiştir: 


“Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasında önemli rol oynayan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmesine büyük katkıda bulunan değerli devlet adamı Elçibey'in kaybı, tarihi ve kültürel bağlarla birbirine kenetlenmiş olan halklarımızı derin üzüntüye sevk etmiştir. Bu acı olay nedeniyle, Zat-ı Âlilerine ve şahsınızda merhumun yakınları ile Azerbaycan halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletirim.” 
(https://www.academia.edu/35443878/prof dr fahir armaoglu 20 yzyl siyasi 


tarihi 1. pdf ) 


Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Elçibey'in vefatından önce onun çok iyi bir insan olduğunu, ayrıca Türkiye'nin Orta Asya ülkeleri ile ilişkilerinde önemli bir rol oynadığını belirtmiştir. Eğer Elçibey giderse Orta Asya ile ilişkilerin de zayıflayabilme ihtimalini dile getirmiştir (A. Samedbeyli, 2019: 
216). 


Prof. Dr. Turan Yazgan'a göre; Elçibey, Azerbaycan'da baskıcı emperyalist yöntemlerle söndürülmeye çalışılmış Türklük bilincini yeni baştan dirilten, ardına kitleleri sürükleyerek bağımsızlık mücadelesi vererek bir devleti tekrar ayağa kaldıran, Azerbaycan'ın hiçbir devlete bağlı olmayan özgür bir devlet 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olduğunu da tüm dünyaya kabul ettiren, ülkesini reformlarla yeniden kuran büyük bir liderdir. Elçibey aynı zamanda büyük bir Türk Birliği savunucusu ve milliyetçisidir (Bakiler, 2009: 101-106). 


Elçibey?in Düşünce Dünyası 


Sovyet Rusya'nın kimlik ve kültürlere uyguladığı baskı ortamında yetişen Elçibey'in milli bilincinin erken dönemlerde oluşmasında en büyük etken çevresindeki öğretmenleri ve kendisinin de Türk kültürü ve tarihine olan merakıydı. Ufkunu genişletmek adına çeşitli alanlarda kitaplar okumuş, bu okumalar ona fikri altyapısının oluşmasında önemli katkılar sağlamıştır. 
Akademisyenliği döneminde de bu birikimlerini ülkenin geleceği olan gençlere aktarmış, iktidara geldiği dönemde de bu fikirler doğrultusunda siyasetini belirlediği düşünülmüştür. 


Elçibey?in Türkiye ve Türk Dünyasına Bakışı 


Elçibey Türk olmasıyla gurur duyardı. Onun en büyük hedefi dünyadaki bütün Türklerin aynı idealler etrafında buluşmasıydı (Halilova, 2017: 473-474). 
Elçibey'in Türkçülük düşüncesinin temellenmesinde etkili olan bazı mütefekkirler vardır. Bu kişiler de Atatürk, Zeki Velidi Togan, Mehmet Emin Resulzade, Cemalettin Afgani, Ziya Gökalp, İsmail Gaspıralı ve Sultangaliyev gibi isimlerdir. Ona göre Azerbaycan halkı, Türklük bilincine sahip olduğunda hedeflerine de ulaşmış olacaktı (Mutlu, 2013: 87). Elçibey, Türk dünyasının bir olması gerektiğini savunurken, bunun tek bir çatı altında olamayacağını düşünmüştür. Her Türk devletinin kendi ülkesinde özgürce yaşamasını ve birbirleriyle iyi ilişkiler içinde olması gerektiğini söylemiştir (Khudayi, 2020: 46- 47). Kendisiyle yapılan bir röportajda şu ifadelere yer vermişti: 


“ ...Bizim mefküremiz ve hedefimiz aydındır. Hedefimiz milletimizin özgürlüğü ve bağımsızlığıdır. Büyük hedefimiz bütün esir Türklerin halasıdır. 
Doğu Türkistan'da 40 milyon Türk'ün Güney Azerbaycan'da yaşayan 30 milyon Türk'ün Kuzey Irak'ta 2,5 milyon Türk'ün, Batı Trakya'da yaşayan Türk'ün, Kıbrıs'taki dünyanın neresinde varsa köle edilmek istenen ve köle olan ve yahut kalan ve yahut başkası tarafindan ezilmek istenen Türk'ün halasıdır...” 
(https://tarihteniz.wordpress.com/2019/02/24/azerbaycani-milli-bagimsizliga-ve- kimlige-kavusturan-mucadeleci-bir-lider-ebulfez-ali-elcibey 1938-2000/ ) 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Kalkınmaya öncelik veren Elçibey stratejik ortak olarak gördüğü Türkiye ile temasları genişletme eğilimde oluştur (Bagirov, 2001, 178). 
Elçibey?'in tüm Türk devletleriyle yakın ilişkileri olmasa da Türkiye ile ilişkileri daha güçlüydü. Bunun sebebi olarak Türkiye'nin Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olması ve Elçibey?in Atatürk'e olan sevgisi gösterilebilir. Hatta iktidarda bulunduğu dönemde bu ilişkileri daha da güçlendirmek istemiş, bunun için Bakü'de çeşitli Türk coğrafyalarından gelecek olan talebelerin ders alabileceği bir Atatürk Akademisi'ni açmak istemiştir. Fakat bu isteği iktidarda kaldığı kısa sürede gerçekleşemedi (Khudayi, 2020: 46). Elçibey, Türkiye'ye birkaç kez görüşmeye gelmişti. Bunlardan ilkini daha Cumhurbaşkanı olmadan gerçekleştirdi. Geldiği dönemde Türkiye'de “Karadeniz Havzası Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Antlaşması” planlanıyordu. Elçibey bu toplantıya Ermenistan Devlet Başkanı Petrosyan ile aynı masaya oturmamak şartıyla katılabileceğini söyledi. Bu isteği kabul görerek 24-25 Haziran 1992 günü toplantı Elçibey'in katılımıyla yapıldı (Bilgin, 2016: 131). Türkiye”deki ilk sözleri ise şunlar oldu: 


“Ben Anadolu torpağına ilk defa gelirem Türkiye'nin kültürü, edebiyatı, tarihi dili ve Kemalcı'larin azatlık hareketi ile tanışmamdan sonra gelbimde bu torpağın güzel obrazı yaranmıştı Sakarya ve İnönü döyüşlerinin tarihini öyrenerken bu yerlere gelmeyi özümü vetenin istiklali uğrunda mübarizlerin sırlarında his etmeyi arzulayıram... Bir çoh görkemli din ve devlet hadimlerinin Mustafa Kemal Atatürk'ün Mehmet Emin Resulzade'nin Zeki Velidi Togan'nın ve azatlık uğrunda diğer mübarizlerin uyuduğu Anadolu torpağı mügeddestir.” (Güler, 2006: 90). 


Elçibey, Türk devletleri Ankara zirvesinde hem bu iki devlet arasında hem de diğer Türk toplulukları arasında her anlamda işbirliği olabileceğinin sinyallerini verdi (Mutlu, 2013: 88). Bu işbirlikleri dâhilinde iki ülke arasında eğitim, gıda, kültür, siyasi ve benzeri alanlarda ilişkilerde bulunuldu (Cafersoy, 2001: 124-125) Elçibey'in Türkiye'ye karşı bu denli yakın olması ve Türkiye'yi Azerbaycan'dan daha gelişmiş görmesi onun kendi ülkesindeki bazı çevrelerce eleştirilmesine de neden olmuştu. Fakat o Türkiye'ye karşı bu tavırlarının altında yatan temel düşüncenin Türklük sevdası olduğunu ve Türkiye'yi daha deneyimli bir ülke olmasından kaynaklı istifade edilecek bir öğretmen olarak gördüğünü net bir şekilde ortaya koymuş, Türkiye'yi bir babanın iki evladı olarak gördüğünü belirtmişti (Özdemir, 2012: 79). 
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Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Başkentte Azerbaycan Türkiye Büyükelçiliğini faaliyete geçirdi (Ç.Samedbeyli, 2021: 99). 


Türkiye, Azerbaycan ile arasında siyasi gerilimlerin bulunduğu Ermenistan ile de görüşmeler yapmış özellikle Nahçıvan meselesinde kilit pozisyonunda yer almıştı (Gezenferoğlu, 1995: 195). O dönemde iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin en önemli meyvesi Bakü'nün petrolleriydi. Elçibey, Azerbaycan'ın bu zenginliğinden Türkiye'nin de pay almasını istiyordu ve bu yönde çalışmalar yapılmıştır (Kabaklı, 2009: 104). Elçibey, Türkiye'nin Türk dünyasına açılmasının yolunu İran ile kurulacak ikili ilişkilerde görmektedir. 
Bunun için diplomatik görüşmelerde İran'a etki ederek Tebriz Üniversitesi ve Bakü Üniversitesi arasında işbirliği kurulmasını, bunun sonucunda “Bütöv Azerbaycan” düşüncesinin gerçekleşeceğini Türk dünyasına açılacak kapının da Azerbaycan”dan geçeceğini söylemiştir (Akyol, 2009: 33). 


Elçibey'in Atatürk Sevgisi: “Atatürk'ün Esgeri” 


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği yıl dünyaya gelen Elçibey, onun duygularını ve fikirlerini en iyi biçimde anlayarak ve hayata geçirerek bağımsız bir Azerbaycan Türk Devleti tesis etmek yolunda ömrünü adayan bir devlet adamıdır (Türker, 2018:383) 


Elçibey, Türkiye'ye ve Türk halkına çok büyük bir sevgi ve saygı içerisindeydi. Azerbaycan'ın azatlık mücadelesi için yaptığı her çalışmada öncelikle Türkiye”yi düşünüyordu. Ona göre hem Azerbaycan hem de Türkiye uluslararası alanda sözü geçen ülkelerden olmalıydı. Özellikle bir milletin yeni baştan küllerinden doğmasında önder olan Atatürk'e karşı derin bir hayranlık besliyordu (Tahirzade ve Samedbeyli, 2019: 197). Onun Atatürk'e duyduğu hayranlığı ceketinden hiç eksik etmediği Atatürk rozetinden bile anlaşılabilir (Bakiler, 2009: 147-148). Elçibey, Atatürk'e olan sevgisinin sebeplerini de şöyle ifade etmiştir: 


“Ben gençliğimde ikinci ve üçüncü sınıftan itibaren Atatürk'ü ve Mehmet E. Resulzade'yi anlamıştım. Üçüncü sınıfta fark ettim ki hayata doğru bakmıyorum, çünkü o zaman Lenin, Stalin ve diğerleri aşırı derecede övülüyordu, ağızlarda Napolyon, Hitler gibi isimler dolaşıyordu. Sonradan Atatürk'ü ve Türk Dünyasının büyüklerini öğrendim ve gördüm ki, Atatürk, Türk Dünyasının, son iki yüz yılda yetiştirdiği en büyük şahıstır. Doğrudur, Emir Timur, Çingiz Han büyük cihangirlerdir, dünya imparatorluğu kurmuşlar; onları inkâr etmek olmaz, güçlü dâhilerdir. Sultan Selim, Fatih, Sultan Bayezid, Selçuklu Sultanı Alp Arslan 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vb. Türk Dünyasının, Türk Devletçiliğinin, doğrudan kaynaklarıdır. Ancak Atatürk yeni, modern, çağdaş bir devletin temelini atmıştır.” (Kemaloğlu ve Kemaloğlu, 2007: 264-265). 


İzlediği politikalar ve yaptığı çalışmalarla Elçibey, Atatürk'ün yolundan gidiyordu (Tahirzade ve Samedbeyli, 2019: 198). Öyle ki Elçibey'in uygulamaya koyduğu bazı kanunlarda Atatürk'ün etkisi bariz şekilde görülmüştür. Atatürk'ün temel prensibi olan hürriyet anlayışını Elçibey de çıkarmış olduğu “Askeri Üsler Hakkında Kanun”da benimsemiş ve Sovyet askerlerini vatanın her köşesinden temizlemiştir (Kemaloğlu ve Kemaloğlu, 2007:399-400). Elçibey, mazinin zafer dolu sayfalarını da hüzün dolu sayfalarını da çok iyi analiz edebiliyordu. Atatürk'ün ve Lenin'in izlediği siyasi hamleleri ve politikaları karşılaştırdığında Atatürk'ün o muhteşem dehasının her anlamda Lenin’i alt ettiğini görebiliyordu. Bu siyasi dehanın hamlelerini bağımsızlık mücadelelerinde bir pusula olarak seçmiş ve bu hamlelerin doğruluğunu ülkenin geleceği olan gençlere kanıtlarla anlatarak zihinlerinde geçmişe ve geleceğe dair yeni ufuklar oluşturmayı kendine görev bilmişti (Nerimanoğlu, 1992: 22). 


Azatlık mücadelesi veren Türkçü genç Elçibey'in içinde yara bırakan acı hatıraları vardı. Bunlardan birisi Sosyalist Sovyet yönetiminin gizli servisi KGB tarafından izlendiği dönemde ceketinden hiç ayırmadığı Atatürk rozetinin yakasından kopartılmasıydı (Tahirzade ve Samedbeyli, 2019: 201). İlerleyen zamanlarda Sovyet kuvvetleri Elçibey?in ikamet ettiği haneye baskın yaptığında kitaplarının arasında ve evinin bazı odalarında Atatürk'ün fotoğraflarının olduğunu görmüşlerdi (Halilova, 2017: 143). Türkiye'ye birkaç kez gelen Elçibey, ilk gelişinde Anıtkabir'e uğramayı unutmamıştır. Anıtkabirdeki özel deftere yazılar yazmış cümlesini “senin askerin” diyerek bitirmiştir (Tahirzade ve Samedbeyli, 2019: 200). Aynı gün Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı olarak TBMM kürsüsünde tüm halkın beğenisini kazanan sözler söylemiştir. Sözlerinde Türk'ün gücünden, Türklerin bağımsızlığı engellenemez bir millet olduğundan, tarih boyunca bu sömürgeci, cahil fikirlerle yönetilen ülkelerin hâkimiyetinden başarılı mücadelelerle kurtulduklarından bahsetmiş, Sovyetlerin artık yok olduğunu belirtmiş, kendi ülkesinin bağımsızlık mücadelesinde de önderinin Atatürk olduğunu onun milletini kurtuluşa götürdüğünü, bu izden kendisinin devam edeceğini anlatmıştır. Atatürk Türkiye'yi ve Türk halkını akıl ve bilimle nasıl muasır medeniyetler seviyesine getirip Türk'ün cesur kimliğini tüm dünyaya gösterdiyse kendi ülkesi için de aynı yoldan ilerleyeceğini halkının hak ettiği gibi adilane yaşaması için elinden geleni yapacağını söylemiştir (Gezenferoğlu, 1995: 195-196). 
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Elçibey'in Atatürk'ü kendisine önder kabul ettiği ve Türklüğü övdüğü konuşması büyük bir coşkuyla karşılandı. Meclisteki bu konuşmasından sonra tüm gazetelerde “Atatürk'ün askeri” ibaresiyle yer aldı (Çobanoğlu, 2019: 100). 
Atatürk, Elçibey için gençliğinden Cumhurbaşkanlığına giden azatlık mücadelesinde Azerbaycan halkı için önder olduğu direnişte her zaman bir ışık, bir pusula olmuştur. O, akademisyen olduğu dönemde gençlere, hapis yıllarında mahkümlara ve daha nice insana Atatürk'ün siyasi ve milliyetçi kişiliğini, Türklüğe ve Türk halkına hizmetkâr oluşunu, verdiği kurtuluş mücadelesini anlatmıştır. Bu kurtuluş yolunda derin saygı duyduğu Atatürk'ü örnek almıştır. 


Hürriyet gazetesinin Bakü'de kendisiyle gerçekleştirdiği röportajda Hz. 
Muhammed ve Atatürk'e ilişkin görüşlerini ifade etmiştir: 


“Hazreti Muhammed demiş ki: ‘Bir kişiyi kölelikten kurtaran iyi bir şey yapıyor. İki kişiyi kurtaran çok iyi iş yapıyor. Üç kişiyi kölelikten kurtaran bir kişi ise cennetliktir.' Atatürk milyonlarca insanı kölelikten kurtardığı gibi, sömürülen ve bağımsızlıkları ayaklar altına alınan ülkelere de örnek olmuştur. Bu bağımsızlık sayesinde camiler ibadete açılmış ve Türk halkı özgürce ibadet yapmaya başlamıştır. Gerici çevrelerin propagandalarını anlamak mümkün değildir. Atatürk'e karşı yapılanları içime sindiremiyorum. Atatürk'e düşman olanların karşısındayım ve ben de onların düşmanıyım. Makam ve mevkisi ne olursa olsun, hiç kimsenin Atatürk'e karşı çıkma hakkı yoktur. Çünkü tarih Atatürk gibi bir dahiyi henüz yetiştirmedi.”” 
(https://www.hurriyet.com.tr/gundem/daga-cikar-savasirim-39124953) 


Elçibey ve Dil 


Elçibey'in çok önem verdiği konuların başında dil meselesi geliyordu. 
Ona göre Türklük birliği ve Türkün geleceği ilk olarak dilini korumasına bağlıydı. 
Diline sahip çıkmayan bir millet başka milletlerin esareti altında yaşamaya mecburdu. Hatta bunu gören Sovyetler'in, Türk'ün öz kimliğini değiştirmek ve Türk grupları arasındaki birlikteliği bozmak için el attığı ilk mesele dil meselesi olmuştur (Kemaloğlu ve Kemaloğlu, 2007: 318). Azerbaycan'da Sovyetlerin baskısı altında yaşayan halka kendi dillerini kullanma izni verilmiyordu. Öyle ki Türklerin birbirleriyle anlaşamaması ve birlik kurmamaları için ortak bir alfabe kullandırılmıyordu (Gömeç, 1999: 47). Çarlık Rusyası zamanında başlayan ve Sovyetler döneminde de devam eden misyoner şarkiyatçı Nikolay İvanoviç İlminskiy metodu ile Hristiyanlaştırma, Ruslaştırma ve ayrı ayrı uluslar oluşturma politikası izlenmiştir (Aça, 2013: 1465). Sovyetler ani bir kararla 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ülkeyi Kiril alfabesine geçirmiş ve başta Türkiye olmak üzere tüm Türk toplulukları arasındaki bağı koparmaya çalışmıştır. Onlara Kiril alfabesini zorunlu tutup eğitim kurumlarında da Rus dilinden başka dilin konuşulmasını yasaklamışlardır (Halilova, 2017: 245). Elçibey kendi dilini kullanamayan Türklerin böyle giderse hem bağımsızlıklarını kazanamayacaklarını hem de Sovyetlerin planladıkları gibi asimile olacaklarından korkuyordu. Ülkedeki tüm karşıt görüşlülerin itirazlarına rağmen Elçibey, Türkler arasında ortak bir alfabe olması gerektiğinden bahsediyordu (Güler, 2006: 97). Hatta Elçibey?de var olan 
bu ortak alfabe düşüncesi, birçok Türk devletinin katıldığı 18-20 Kasım 1991 
tarihlerinde İstanbulda gerçekleştirilen “Çağdaş Türk (o Alfabeleri Sempozyumu”nda da daha önce kabul edilmişti. 


Elçibey, Atatürk'ün ülkesini Arap alfabesinden Latin alfabesine geçirmesini örnek almış ve dil birliği adına Azerbaycan’ın da alfabesini Latin alfabesi olarak değiştirmiştir. Artık Azerbaycan resmi dili Türk dili olmuştur (Gömeç, 1999: 48; Gezenferoğlu, 1995:190). Elçibey, bazı çevrelerce dilinin Azerbaycan dili olarak ifade edilmesine karşılık dillerinin isminin aslında Türk dili olduğunu, “Azerbaycan dili” ifadesinin politikanın bir sonucu olduğunu söylemiştir (Kemaloğlu ve Kemaloğlu, 2007: 318). Elçibey, Azerbaycan dili diye bir şeyin olmadığını, sadece “Türkçe” olduğunu savunmuştur (Rusça'da Turetskiy ve Tyurkskiy olarak da bilinen Türk dillerinde Türkçe veya Türki dil ayrımı yoktur). Benzer şekilde milleti de geç Sovyet döneminde olduğu gibi “Azerbaycanlı” olarak değil, “Azerbaycan Türkü” olarak tanımlamıştır (Cornell, Karaveli ve Ajeganov, 2016: 44-45). 


Elçibey tüm dış güçlere kendi dillerinin Türkçe olduğunu kabul ettirmek için Cumhurbaşkanı olarak katıldığı bir Rus televizyon programında Rus diline hâkim olmasına rağmen Türk dilini kullanmıştır (A. Samedbeyli, 2019:102). 
Elçibey'in Türk dilini her şartta kullanmaktan vazgeçmemesi ve ortak Türk dil birliği konusundaki çalışmaları Türk dünyası tarafından takdir edilmiştir (Gömeç, 1999; 48). Türk Dünyasında alfabenin ortak olmaması, bu birliğin oluşmasına set çeken durumlardan biridir (Mikail, 2008: 31). Elçibey, Cumhurbaşkanı sıfatıyla Boris Yeltsin ile bir araya geldiğinde, yıllardır ülkesinde kendi dilinden mahrum kalmış tüm Azerbaycanlılar adına konuşmasını Türkçe gerçekleştirmiştir (Halilova, 2017: 246-247). Uluslararası alanda da dil konusundaki kararlılığını göstermek adına katıldığı Helsinki'de yapılan Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) toplantısında tüm katılanlara kendi dilinde hitap etmiştir (Gezenferoğlu, 1995: 191). Ayrıca Türk dilinin ülkesinde de tam anlamıyla hâkim olmasını isteyen Elçibey, mecliste, soy isimlerin Türkçeleştirilmesi, Rusça yazılmış kitapların kendi dilinde tekrar basılması ve öğrencilerin Türkçe eğitim 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alabilecekleri eğitim kurumlarının çoğaltılması kararlarını aldırmıştır. (Nesibli, 2001: 147). 


Haydar Aliyev'in, 1993 yılında göreve gelmesinden sonra Elçibey döneminde izlenen politikaları terk ettiği savunulmaktadır. Dilin yanı sıra ulus da “Azerbaycan” olarak yeniden tanımlanmıştır. Batı basınının, Azerbaycan'da sık kullanılmayan hatta resmi belgelerde kullanımı yasak olan “Azeri” kelimesini kullanmaya başladığı dikkat çekmektedir. Gerçekten de bu iki terimin (Azeri-Azerbaycanlı) arasındaki farkın dikkate alınması gerekmektedir: Türkler de dâhil olmak üzere çoğunlukla yabancılar tarafından kullanılan "Azeri" terimi daha dar, etnik temelli bir anlama sahip olurken, "Azeri" terimi, ülkenin tüm nüfusunu kapsayan Azerbaycan topraklarında yaşayanları ifade eder şeklinde anlaşılmaktadır. Azerbaycanlılar bugün uluslarını Azerbaycanlı terimiyle tanımlamaktalar. Aynı şekilde Azerbaycan'ın dili de "Azerbaycan dili" veya Azerbaycanca olarak tanımlanmakta ve tüm Azerbaycan vatandaşlarının resmi dili olarak kabul edilmektedir (Cornell, Karaveli, Ajeganov, 2016: 46). Buradan da anlaşılacağı üzere bir ülkeyi yıkmak için en önemli silah dildir. Bunun farkında olan Elçibey düşüncelerinden etkilendiği İsmail Gaspıralı'nın “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” çizgisinden hiç ayrılmamış ve tüm bu çalışmalarıyla dil konusuna büyük önem vermiştir. İlk fırsatta da Azerbaycan dilini Türkçe olarak tüm dünyaya kabul ettirmiştir (A. Samedbeyli, 2019: 104). 


Elçibey ve Din 


Elçibey İslamiyet'e olan hassasiyeti dolayısıyla, Sovyetlerin asimile politikasından oldukça rahatsızdı. Kendi dinini yaşayamayan bir milletin zamanla yok olacağını düşünüyordu. İktidar olduğu dönemde de din konusunda önemli adımlar atmıştır. Bu yüzden dinin doğru şekilde öğrenilebilmesi ve öğretilebilmesi için Bakü'de bir İlahiyat Fakültesini faaliyete geçirmiştir (A.Samedbeyli, 2019: 100). Gençliğinden beri dini vecibelerine özen göstererek İslamı yaşamaya çalışan Elçibey, Mısır'dan dönüşünde ülkesine, yasak olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'i götürmüştü. İktidara geldiği dönemde birçok yerde camileri faaliyete geçirmiş ve uzun zamandır ezan sesi duyulmayan Azerbaycan'da ezan sesi duyulur olmuştur. Türkiye?”deki Başbakanlığa bağlı din hizmetlerinden sorumlu başkanlık olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın destekleriyle Azerbaycan'da din öğretilmeye başlatılmıştır (Halilova, 2017; 247). 
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Elçibey nasıl ki özgürce kendi dinini yaşamak istiyorsa diğer dinleri benimsemiş kişilerin de dinlerini yaşamalarını istiyordu. O bütün dinlere aynı mesafede idi. Cumhurbaşkanlığı döneminde cami kilise ayırt etmeden hepsine aynı önemi veriyor hatta bu dini kurumlara yapılan maddi desteklerde eşit davranıyordu. Yaptığı yurtdışı gezilerine sadece İslam dinine mensup olanlarla değil diğer dinlerin görevlileriyle de beraber gidiyordu (A.Samedbeyli, 2019: 101). Elçibey dinin gerekliliği hususundaki düşüncelerinde bir konunun önemle altını çizmiştir. Ona göre dinler arasında birinin diğerinden önemli olan tarafı yoktur ve din, sadece insanların kalplerinde yaşamalı, sosyal kültürel alanla sınırlı kalmalı, siyasetin malzemesi olmamalıdır (Kemaloğlu ve Kemaloğlu, 2007: 101). 
Elçibey'in bütün dinlere siyaseten bakışının tarafsız olduğu görülebilir. Bu konuyla ilgili bakış açısının Türkiye'ye laik devlet anlayışını getiren ve kendisi için siyasi pusula olarak gördüğü Atatürk ile benzerlik taşıdığı söylenebilir. 


Elçibey'in Bilim ve Kültür ile İlgili Görüşleri 


Sovyet Rusya, Azerbaycan'ın özgürlüğünü elinden aldığı yetmezmiş gibi tarihini ve kültürünü halka yanlış anlatıyor, onları manipüle ediyordu. Elçibey Türklerin milli benliklerini kaybetmemeleri için tarihlerini okuyarak, kültürlerini araştırarak bilinçlenmeleri gerektiğini düşünmüştür (Tahirzade, 2017: 482). 
“Türkler okuyunca Türk olduklarını bilirler” sözü de bu düşüncesini destekler niteliktedir (Aydın, 2018: 502). Aynı zamanda Azerbaycanlı bilim insanları da tarihi ve kültürü Rus yanlısı metotlarla açıklıyordu. Elçibey, hem Rusya'nın bu yozlaştırma politikasının önüne geçmek, hem de halka doğru bilgiyi ulaştırmak adına akademik anlamda çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyordu. Elçibey bunun için tarihsel mantık metodunu daha doğru buluyordu. Bu metoda göre deneysel ve tarihsel sıralama birinci öncelik olmalıydı (Tahirzade, 2017: 482- 
483). 


Elçibey, hem bağımsızlığı elinden alınmış, hem ikiye bölünmüş olan Azerbaycan'ın kültür birliğini oluşturmak adına çalışmalar yapacak birimler açmayı planlıyordu (Mutlu, 2013:28). Bunun için yönetime geldiklerinde kültür açısından izleyecekleri yolun ana kaynağını millilik, vatana bağlılık ve eşitlikçilik oluşturmalıydı (Cafersoy, 2001: 59). Düşüncelerini benimsediği Mehmet Emin Resulzade var olan kültürlerinin bozulmasını engellemek adına Türkiye'de Azerbaycan Kültür Derneği kurmuştu. Türklük düşüncesine önem veren Elçibey ise iktidara geldiği dönemde bu dernek ile bir Antlaşma imzalamıştı (Halilova, 2017: 109). Aynı zamanda mukaddes mazisine önem veren Elçibey Orhun ve Yenisey Yazıtları'nın Türk tarihine kazandırılmasının yüzüncü senesi 


390 İmparatorluktan Ulus Devlete Türk Milliyetçiliği 


etkinliklerinin Oo gerçekleştirilmesini (o planlayacak bir kurul oluşturdu (A.Samedbeyli, 2019: 98). 


Bilimsel çalışmaları arttıran yeni hükümet bu alanda bir Devlet Komitesi oluşturdu ve bütçesini de devlet kendi bünyesinden karşılıyordu (Gezenferoğlu, 1995: 189). Elçibey, yine bütçesi devlet tarafından karşılanan birçok gazete, devlet tiyatrosu ve dergi gibi kültürel birimler oluşturdu ve faaliyetlerinin devam etmesine imkân sağladı (A.Samedbeyli, 2019: 98-99). Sonuç olarak Elçibey'in gençliğinden vefatına kadar her dönemde Sovyetlerin ülkesinde dil, din, kültür ve bilim alanlarında yapmış oldukları sömürgeci ve yozlaştırıcı faaliyetlerle mücadele ettiği söylenebilir. Kendilerinden sonraki kuşaklara da bu bayrağı devralmaları ve milliyetlerine sahip çıkmalarını sağlamak adına eğitim yayınlarına şu ifadeleri ekletmiştir: 


“Biz Türk'üz Müslüman'ız. Kitabımız Kur'an, peygamberimiz Hz.Muhammet'tir. Dilimizin kitabı Dede Korkut Destanları'dır.” (Bakiler, 2014, s . 330-331). Elçibey “Kitabi-Dede Korkud destanı Azerbaycan'ın çok kadim zamanlarda bile görkemli medeniyet abidelerine malik olduğunu kanıtlıyor” (Elçibey, 2013:155) derken, Dede Korkut Destanını, Azeybaycan'ın görkemli medeniyet tarihine tanıklık eden bir eser olarak değerlendirmektedir. 


Sonuç 


Azerbaycan Cumhuriyeti, Sovyet sonrası dönemde önemli bir gelişme gösteren tek devlettir. Bağımsız demokratik devlet inşası sürecinde, diğer cumhuriyetlerden farklı olarak eğitimli yerel-ulusal ve ilham verici bir taban hareketinin deneyimlenmesidir (Öztürk, 2013: 13). Bu aydın ve ilham verici taban hareketi içinden çıkan Ebülfez Elçibey şüphesiz bağımsız Azerbaycan tarihinin en önemli aktörüdür. Elçibey, iktidarı döneminde Azerbaycan'ı ileriye taşımak için hayata geçirdiği birçok reform ile bağımsızlığını yeni kazanmış bir devletin kısa sürede atılım yapıp dikkatleri üzerine çektiği değerlendirilebilir. Dünya siyasetinde kendine bir yer edinmiş, Azerbaycan üzerinde çıkarları olan yerli ve yabancı kişi, devlet ve kuruluşların bu bölgeye yoğunlaşmasını ve Elçibey üzerinde hesapların yapılmasına da sebep olduğu düşünülebilir. Elçibey'in, bir nevi siyasetteki başarısının bedelini iktidardan uzaklaştırılarak ödediği söylenebilir. 


Azerbaycan'ın başında bir yıl gibi kısa bir süre kalan Elçibey, Azerbaycan halkının büyük çoğunluğu tarafından sevilen karizmatik bir lider olmuştur. Azerbaycan tarihinde yapılan ilk demokratik seçimde 


EDİTÖRLER: PROF. DR. ŞENİZ ANBARLI BOZATAY, DOÇ. DR. KONUR ALP DEMİR 391 


Cumhurbaşkanlığı makamına gelen Elçibey, dış siyasetini Batıya yönelerek tayin etmiştir. Ülkesinin idari ve siyasi olarak yapılandırılmasında, politikalarını belirlemesinde örnek aldığı ülke, “Türkiye” olmuştur. Yaklaşık 200 yıl boyunca egemenliği altında yaşadıkları Rusya'nın tesirinden kurtulup, ABD ve Türkiye eksenli bir diplomasi anlayışını benimsediği düşünülebilir. 


Türk hükümetinde, bürokrasisinde yer alan Türkiye'nin milliyetçi elitleri, siyasi partilerin ve aydınların Elçibey ile çok yakın ilişkileri olmasına rağmen, en güvenilir müttefiki Türkiye'den yeterli desteği alamaması siyaset bilimcilerin ve tarihçilerin dile getirdiği argümanlardan birisidir (Öztürk, 2013:9). 


Batı Trakya davasında Sadık Ahmet, Kıbrıs Türklüğü davasında Rauf Denktaş, Doğu Türkistan davasında İsa Yusuf Alptekin, Kırım davasında Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu gibi Türk aydınlarının Türklük için mücadeleleri Ebülfez Elçibey”de vücut bulmuş, Türk dünyası için birleştirici bir portre olmuştur. 
Elçibey'in gerek AHC lideri olarak ve gerekse Cumhurbaşkanlığı döneminde bir yıl gibi kısa sürede yapmış olduğu faaliyetler, Türk devletleri arasında bir siyasi bağ oluşturmasa da halklar arasında bir sevgi bağının ve milli bağın kurulmasına katkıda bulunmuştur. Elçibey'in bu siyasi anlayışının bütün Türk devletlerinde benimsenmesi, Türk milliyetçiliği fikriyatına sahip herkesin arzulayabileceği bir ideal olup, O'nun katkısı, Türk birliğinin kurulabileceği fikrinin yerleşmesine zemin hazırlamış olmasıdır. Kendisini “Atatürk'ün esgeri” olarak tanımlayan Elçibey, bu tanımlamaya uyan mücadele yolculuğunda daima saygıyla anılacaktır. 
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